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Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir 

yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab'in 'Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz' (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World) adlı kitabındaki dehşet verici yeni kavramlara ve Cyborg'laştırılmış insan nesline odaklanmaktadır. Analizin 'İnsanı Değiştirme'yi, insanın doğal ve özel olan biyolojik ve psikolojik varlığını makineleştirmeyi ve özgürlüğünü tamamen elinden almayı hedefleyen Klaus Schwab gibi öjenik türlerin hedeflerini özetleyici şu cümlesi herkes için bir anlam taşımak zorundadır: "Schwab'ın sahip olduğu teknokratik faşist vizyon, insanları makinelerle "'dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarında" birleştirecek; vücudumuza "Akıllı Toz" enfekte edecek ve görünüşe göre polisin beynimizi okuyabileceği sapkın bir trans hümanist düşünceden oluşmaktadır." İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytani ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi söylemlerinde de sık sık rastladığımız, metin yazarlarının özenle seçtiği "Yeni Normal', 'Yeni Düzen', 'Dördüncü Sanayi 

Devrimi', 'Paydaşlar', 'Ortaklıklar' gibi kavramlara 30 Ocak 2009'da "Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! 
Bunu da böyle bilesin!" şeklindeki tutumuyla karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü dışarıdan, her ne kadar farklı şeyler kastetse de, savaştıklarının diliyle konuşuyor olarak görünmektedir. 


1938'de Ravensburg'da doğan Klaus Schwab, korku ve şiddet, beyin yıkama ve kontrol, propaganda ve yalanlar, sanayicilik ve öjeni, insandışılaştırma ve “dezenfeksiyon”, bin yıl sürecek bir "'yeni düzen"'in ürpertici ve görkemli vizyonu üzerine inşa edilmiş bir polis devleti rejimi olan Adolf Hitler Almanya?sının çocuğudur. 


Schwab, hayatını bu kâbusu yeniden keşfetmeye ve onu sadece Almanya için değil, tüm dünya için bir gerçeğe dönüştürmeye adamış görünüyor. 


Daha da kötüsü, kendi sözlerinin defalarca doğruladığı gibi, Schwab'ın sahip olduğu teknokratik faşist vizyon, insanları makinelerle "dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarında" birleştirecek; vücudumuza " Akıllı Toz"(*) enfekte edecek ve görünüşe göre polisin beynimizi okuyabileceği sapkın bir trans hümanist düşünceden oluşmaktadır. 


Ve göreceğimiz gibi, demokratik hesap verebilirliği aşmak, muhalefeti geçersiz kılmak, gündemlerini hızlandırmak ve “Büyük Sıfırlama“ adı altında bunu bizim irademize karşı insanlığın geri kalanına dayatmak için Schwab ve işbirlikçileri Covid-19 krizini kullanmaktadır. 


2004 yılında İsrail tarafından kendisine verilen 1 milyon dolarlık Dan David Ödülü'nün de 
ortaya koyduğu gibi ne milliyetçi ne de antisemit olan Schwab elbette klasik anlamda bir Nazi değil. 


Ancak 21. yüzyıl faşizmi, insanlığı bariz bir şekilde otoriter yollarla kapitalizme uyacak şekilde yeniden şekillendirme ana projesini sürdürmek için farklı siyasi biçimler buldu. 


Bu yeni faşizm bugün küresel yönetişim, biyogüvenlik, "Yeni Normal", "Doğa için Yeni Düzen" ve "Dördüncü Sanayi Devrimi" kisvesi altında gelişiyor. 
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Dünya Ekonomik Forumu'nun seksen yaşlarındaki kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Schwab, dev bir ağın üzerindeki bir örümcek gibi bu matrisin merkezinde oturuyor. 


İtalya ve Almanya'daki orijinal faşist proje tamamen bir devlet ve iş dünyası birleşimi ile alakalıydı. 


Komünizm, -teorik olarak! - halkın menfaati için iş dünyası ve sanayinin hükümet tarafından ele geçirilmesini öngörürken; faşizm, zengin elitlerin çıkarlarını korumak ve ilerletmek için devleti kullanmakla ilgiliydi. 


Schwab, 1971'de İsviçre'deki Davos'ta yıllık toplantılar düzenleyen Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda, Ikinci Dünya Savaşı sonrası bağlamında bu yaklaşımı sürdürüyordu. 


Burada, işletmelerin hükümetle daha yakın işbirliğine girdiği "paydaş kapitalizmine” yönelik ideolojisini tanıttı. 


"Paydaş kapitalizmi", Forbes iş dergisi tarafından "bir firmanın tüm paydaşlarının (müşteriler, çalışanlar, ortaklar, topluluk ve bir bütün olarak toplum) ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanması" olarak tanımlanmaktadır. 


Bu kavram, belirli bir iş bağlamında bile, her zaman boş bir etikettir. Forbes makalesinde belirtildiği gibi, bu kavram aslında sadece şu anlama gelmektedir; "Firmalar, mükemmel bir sosyal duyarlılık ve örnek bir fedakârlık sergileyen kamusal bir cepheyi korurken, hissedarlarına ve yöneticilerine özelde yüklü miktarda para kazandırmaya devam edebilirler". 


Ancak genel bir sosyal bağlamda, paydaş kavramı daha da kötüdür, herhangi bir demokrasi fikrini, halk tarafından yönetimi, kurumsal çıkarların yönetimi lehine bir kenara bırakır. 


Toplum artık yaşayan bir topluluk olarak değil, insan faaliyetinin tek geçerli amacı kârlılık olan bir işletme olarak görülüyor. 


Schwab bu gündemi 1971'de Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (Makine Mühendisliğinde Modem İşletme Yönetimi) adlı kitabında ortaya koydu ve 

burada "paydaşlar" ( die Interessenten ) terimini kullanarak; insanları vatandaşlar, özgür bireyler veya üyeler olarak değil, büyük bir ticari girişimde ikincil katılımcılar olarak etkili bir şekilde yeniden tanımladı. 


Her bir insanın hayatının amacı, bu girişim için “uzun vadeli büyüme ve refah elde etmekti”; başka bir deyişle, kapitalist elitin zenginliğini korumak ve artırmaktı. 


Bu durum, 1987'de, Schwab'ın Avrupa Yönetim Forumu adını Dünya Ekonomik Forumu (WEF) olarak değiştirdiğinde daha da netleşti. 


WEF, kendi web sitesinde kendisini "kamu-özel sektör işbirliği için küresel bir platform" olarak tanımlarken; destekçileri de, "küresel gündemdeki kilit konuları tanımlamak, tartışmak ve ilerletmek için iş adamları, politikacılar, aydınlar ve toplumun diğer liderleri arasında nasıl ortaklıklar yarattığını” anlatıyor. 
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WEF'in oluşturduğu "ortaklıklar", demokrasiyi özenle ayıklanmış ve seçilmemiş bireylerden oluşan küresel bir liderlikle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bireylerin görevi, halka hizmet etmek değil, geri kalanımızın olabildiğince az müdahalesi ile %1'in kuralını o halka empoze etmektir. 


Schwab'ın kamu harcamaları için yazdığı kitaplarda, kendisini iki yüzlü kurumsal bölünme ve yeşil yıkama (**) klişeleri ile ifade ediyor. 


Aynı boş terimler zaman içinde tekraren servis yapılır. Sehwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz adını taşıyan kitabında, "Paydaşların katılımı ve faydaların dağılımı" ve hepimizi "kapsayıcı, sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceğe götürecek" sürdürülebilir ve kapsayıcı ortaklıklar” dan bahsediyor! (1) 


Bu yaygaranın ardındaki, WEF'in 2020 Davos konferansında hala durmaksızın teşvik ettiği “paydaş kapitalizmi”ni yönlendiren gerçek motivasyon, kar ve sömürüdür. 


Örneğin Schwab , 2016 tarihli Dördüncü Sanayi Devrimi adlı kitabında, işin Überizasyonu ve şirketler için, özellikle dijital ekonomide hızla büyüyen yeni kuruluşlar (start-up) için, ortaya çıkan avantajlar hakkında şöyle yazıyor: "İnsan bulut platformları çalışanları serbest meslek sahibi olarak sınıflandırdığından, onlar - şu an için - asgari ücret, işveren vergisi ve sosyal yardım ödeme zorunluluğundan muaftır ”. (2) 


Aynı kapitalist duygusuzluk, çalışma hayatlarının sonuna yaklaşan ve iyi bir dinlenmeye ihtiyaç duyan insanlara karşı tutumunda da öne çıkıyor: "Yaşlanma ekonomik bir zorluktur çünkü emeklilik yaşları, toplumun yaşlı üyeleri işgücüne katkıda bulunmaya devam edebilecek şekilde önemli ölçüde artırılmadıkça (birçok ekonomik faydası olan bir ekonomik zorunluluk), bağımlı yaşlıların yüzdesi artarken çalışma çağındaki nüfus düşer ”. (3) 


Bu dünyadaki her şey, egemen kapitalist sınıf için ekonomik zorluklara, ekonomik zorunluluklara ve ekonomik faydalara indirgenmiştir. 


İlerleme efsanesi, bizi sömürmek ve kontrol etmek için tasarlanmış teknolojilerin insanlar tarafından kabul edilmesini sağlamak üzere %1 tarafından uzun süredir kullanılmaktadır ve Schwab, “Dördüncü Sanayi Devrimi, 1800'den beri milyarlarca insan için yaşam kalitesinde çarpıcı artışlara neden olan insani gelişmedeki tırmanışa devam etmek için önemli bir umut kaynağıdır” derken bu efsaneden faydalanmaktadır. (4) 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Schwab coşkuyla anlatıyor: “Hayatta günlük olarak bir dizi küçük ama önemli düzenlemeler yaşayan bizler için çok önemli gelmese de bu, küçük bir değişiklik değildir - Dördüncü Sanayi Devrimi birinci, ikinci ve üçüncü Sanayi Devrimleri ile insan gelişiminde aynı seviyede yeni bir dönemdir ve bir kez daha bir dizi olağanüstü teknolojinin artan kullanılabilirliği ve etkileşimi tarafından yönlendirilmiştir ”. (5) 


Ancak bazılarının iddia ettiği gibi teknolojinin ideolojik olarak tarafsız olmadığının da farkında. Teknolojiler ve toplumlar birbirini şekillendiriyor diyor. “Sonuçta, teknolojiler bir şeyleri nasıl bildiğimize, nasıl karar verdiğimize ve kendimiz ve birbirimiz hakkında nasıl düşündüğümüze bağlı. Kimliklerimiz, dünya görüşlerimiz ve potansiyel geleceklerimizle bağlantılıdır. Nükleer teknolojilerden uzay yarışına, akıllı telefonlara, sosyal medyaya, arabalara, ilaçlara ve altyapıya kadar - teknolojilerin anlamı onları politik kılıyor. "Gelişmiş" bir ulus kavramı bile, dolaylı olarak teknolojilerin benimsenmesine ve bunların bizim için ekonomik ve sosyal olarak ne anlama geldiğine dayanıyor ”. (6) 


Arkasındaki kapitalistler için teknoloji hiçbir zaman toplumsal iyilikle ilgili olmadı ama tamamen kârla ilgiliydi ve Sehwab, aynısının Dördüncü Sanayi Devrimi için de geçerli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 


Bu konuda şöyle diyor: “Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri gerçekten yıkıcıdır - mevcut algılama, hesaplama, organize etme, eyleme geçme ve teslimat yöntemlerini altüst ederler. (Bu teknolojiler) kuruluş ve vatandaşlar için değer yaratmanın tamamen yeni yollarını temsil ediyorlar ”. (7) 
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Schwab, “değer yaratma” kavramının anlamının net olmadığı durumlar için bazı örnekler veriyor: “Dronlar, aramızda çalışan ve bir zamanlar gerçek insanları içeren işleri yapan yeni bir maliyet düşürücü çalışanı temsil ediyor” (8) ve “her zamankinden daha akıllı algoritmaların kullanılması çalışan üretkenliğini hızla artırıyor- örneğin, müşteri etkileşimleri için "canlı sohbet" desteğini artırmak (ve giderek artan bir şekilde değiştirmek) için sohbet botlarının kullanımında”. (9) 


Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi sürecinde kendi cesur yeni dünyasının maliyet düşürücü, kar artıran harikaları hakkında bazı ayrıntılara giriyor. 


Şöyle açıklıyor: “Avukatlar, finansal analistler, doktorlar, gazeteciler, muhasebeciler, sigortacılar veya kütüphaneciler kadar farklı mesleklerde yapılan işler, tahmin edilenden daha kısa sürede kısmen veya tamamen otomatikleştirilebilir..." 


"Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, otomatik anlatım oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Narrative Science'ın kurucu ortağı Kristian Hammond, 2020'lerin ortalarına kadar haberlerin %90'ının insan müdahalesi olmadan (elbette algoritma tasarımı dışında) bir algoritma tarafından üretilebileceğini tahmin ediyor.” (10) 


Schwab'ın "yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizi temelden değiştiren bir devrim" konusundaki coşkusunu belirleyen bu ekonomik zorunluluktur. (11) 


Schwab, “insanlığın daha önce deneyimlemiş olduğu hiçbir şeye benzemediğini” ısrarla vurguladığı 4IR (Dördüncü Sanayi Devrimi) hakkında lirik bir yorum yapıyor. (12) 


Şöyle diyor: “Milyarlarca insanın mobil cihazlarla bağlanmasının sınırsız olasılıklarını düşünün, bu da benzeri görülmemiş işlem gücüne, depolama yeteneklerine ve bilgi erişimine yol açar. Veya geniş kapsamlı alanları kapsayan, gelişen teknolojik atılımların şaşırtıcı bir şekilde bir araya geldiğini düşünün. Geniş kapsamlı alanlara örnek olarak; yapay zeka (AT), robotik, nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar, 3D baskı, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum hesaplama verilebilir. Bu inovasyonların çoğu emekleme aşamasındadır, ancak fiziksel, dijital ve biyolojik dünyalarda teknolojilerin füzyonunda birbirlerini geliştirip güçlendirdikçe, gelişimlerinde bir dönüm noktasına zaten ulaşıyorlar ”. (13) 


Schwab ayrıca, "eğitim sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirmek" için "sanal ve artırılmış gerçeklik kullanımını" içeren daha fazla çevrimiçi eğitimi (14), "evlere, giysilere ve aksesuarlara, şehirlere, ulaşım ve enerji ağlarına kurulan" sensörleri (15 ) tüm 

önemli "veri platformları" ile akıllı şehirleri dört gözle bekliyor. 


Schwab, "Her şey akıllı ve internete bağlı olacak" diyor ve "sığırlara bağlanan sensörler bir cep telefonu ağı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabildiğinden" bu (teknoloji), hayvanları da kapsayacak. (17) 


Schwab, "Hızlandırılmış aşı nesillerini" (18) ve "büyük veri teknolojilerini" mümkün kılan "akıllı hücre fabrikaları" fikrini seviyor. (19) 


Bunların, "vatandaşlara ve müşterilere hizmet etmek için yeni ve yenilikçi yollar sunacağına" dair bize güvence verirken (20) kişisel hayatımızın her yönü hakkında bilgi toplamak ve satmaktan kazanç elde eden şirketlere itiraz etmeyi bırakmamız gerektiğini belirtiyor. 


Schwab, " Karar vermek için kullanılan verilere ve algoritmalara güven oluşturmak hayati önem taşıyacak" diyor. "Vatandaşın mahremiyet konusundaki endişeleri ve iş ve yasal yapılarda hesap verebilirlik tesis etme, düşünme konusunda ayarlamalar gerektirecektir". (21) 


Nihayetinde, tüm bu teknolojik heyecanın tamamen kâr veya Schwab'ın 21. yüzyıl kurumsal gazetesinde terimlendirmeyi tercih ettiği şekilde “değer” etrafında döndüğü açıktır. 


Böylelikle blockchain teknolojisi harika olacak ve "her türlü değer değişimi blok zincirinde barındırılabildiğinden, ticareti yapılabilir varlıklarda bir patlama" yaratacaktır. (22) 


Schwab, dağıtılmış defter teknolojisinin(***) (Distributed Ledger Technology — DLT) kullanılması, “dijital ürün ve hizmetlerde büyük değer akışlarının arkasındaki itici güç olabilir ve yeni pazarları internete bağlı herkes için erişilebilir hale getirebilecek güvenli dijital kimlikler sağlayabilir” diye ekliyor. (23) 


Genel olarak, 4IR'nin egemen iş dünyası elitleri ile alakası; “tamamen yeni değer kaynakları yaratacak olması” (24) ve “Üçüncü Sanayi Devrimi?nde sıkışmış bir zihniyetle hayal edilmesi imkânsız olan değer yaratma ekosistemlerine yol açacak olmasıdır.” (25) 


Schwab'ın da kabul ettiği gibi, 5G aracılığıyla sunulan 4IR teknolojileri, özgürlüğümüze eşi görülmemiş tehditler oluşturuyor: " Dördüncü sanayi devriminin araçları, yeni gözetim biçimleri ve sağlıklı, açık toplumlara ters düşen diğer kontrol araçlarını mümkün kılıyor". (26) 
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Ancak bu durum, "sensörlerin, kameraların, yapay zekanın ve yüz tanıma yazılımının yakınsamasıyla kamu suçlarının azalacağını" söyleyen Schwab'ın bu teknolojileri olumlu bir şekilde sunmasını engellemiyor. (27) 


Bu teknolojilerin "zihnimizin şimdiye kadar özel (kalan) alanına nasıl girebileceğini, düşüncelerimizi okuyup davranışlarımızı nasıl etkileyebileceğini"' zevkle anlatıyor. (28) 


Schwab şunları öngörüyor: “Bu alandaki yetenekler geliştikçe, kolluk kuvvetlerinin ve mahkemelerin suç eylemi olasılığını belirleme, suçu değerlendirme ve hatta muhtemelen anıları doğrudan insanların beyinlerinden alma tekniklerini kullanma eğilimi artacaktır. Bir gün, ulusal bir sınırı geçmek bile, bir bireyin güvenlik riskini değerlendirmek için ayrıntılı bir beyin taramasını gerektirebilir ”. (29) 


WEF şefinin bilim kurgu geleceğine olan tutkusuna kapılıp gittiği zamanlar var. Bu gelecekte, "uzun mesafeli insan uzay yolculuğu ve nükleer füzyon olağandır" (30) ve trend olacak iş modeli, "yalnızca düşünerek bir sosyal medya gönderisi yazmanın sağlayacağı zaman kazancı için kişinin kendi düşüncelerine erişim (izni vererek yapacağı) ticareti" içerebilir. (31) 


(Çev: Kişi sosyal medyada daha hızlı mesaj yazabilmek ve paylaşım yapabilmek için düşünce yoluyla bunları yapma opsiyonunu kullanabilecek ancak bunun için kendi düşüncelerine erişim imkânı için izin vermesi gerekecektir) 


“Dördüncü Sanayi Devrimi ve son sınır” (32) başlığı altında “uzay turizmi” nden bahsetmek, “insansız hava araçlarıyla dolu bir dünya, olasılıklarla dolu bir dünya sunar” fikri gibi neredeyse komiktir. (33) 


Ancak okuyucu Schwab'ın kitaplarında tasvir edilen dünyada ilerlemeye devam ettikçe, durumun aslında hiç de komik olmadığı ortaya çıkar. 


Gerçek şu ki, şu anda kurulmakta olan yeni küresel düzenin merkezinde yer alan bu oldukça etkili figür, doğal sağlıklı insan yaşamına ve topluma bir son verme hayalleri kuran su katılmadık bir transhümanisttir. 


Schwab, gerektiği gibi uyarıldığımızdan emin olmak için bu mesajı defalarca tekrarlıyor. 
"Biyoteknolojiden yapay zekaya, dördüncü sanayi devriminin tetiklediği akıllara durgunluk veren yenilikler, insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor" (34) 


diye yazıyor. 


"Gelecek hem biyolojik hem de sosyal açıdan insan olmanın ne anlama geldiğine dair anlayışımıza meydan okuyacak”. (35) 


"Nöroteknoloji ve biyoteknolojideki gelişmeler şimdiden bizi insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulamaya zorluyor". (36) 


Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek adlı kitabında bunu daha ayrıntılı olarak şöyle açıklıyor : 


“Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri, çevremizdeki fiziksel dünyanın bir parçası olmakla kalmayacak- bizim bir parçamız olacaklar. Nitekim, bazılarımız akıllı telefonlarımızın kendimizin bir uzantısı haline geldiğini zaten hissediyor. Giyilebilir bilgisayarlardan sanal gerçeklik kulaklıklarına kadar günümüzün harici cihazları neredeyse kesinlikle bedenlerimize ve beyinlerimize yerleştirilebilir hale gelecektir. Dış iskeletler ve protezler fiziksel gücümüzü artırırken nöroteknolojideki gelişmeler bilişsel yeteneklerimizi artıracak. Kendi genlerimizi ve çocuklarımızın genlerini daha iyi manipüle edebilir hale geleceğiz. Bu gelişmeler derin soruları gündeme getiriyor: İnsan ve makine arasındaki sınırı nereye çekiyoruz? İnsan olmak ne demektir? " (37) 


Bu kitaptaki bir bölümün tamamı “İnsanı Değiştirmek” temasına ayrılmış. Burada, ağzının suyu akarak "'yeni teknolojilerin tam anlamıyla bizim bir parçamız olma yeteneği" nden bahsediyor ve "doğamızı yeniden tanımlayacak dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarını" içeren bir cyborg geleceği için yakarıyor. (38) 


Şöyle yazıyor: “Bu teknolojiler kendi biyolojimiz içinde işleyecek ve dünyayla etkileşim şeklimizi değiştirecek. Onlar beden ve zihin sınırlarını aşabilir, fiziksel yeteneklerimizi geliştirebilir ve hatta yaşamın kendisi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilirler ”. (39) 


“Vücudumuzun cilt bariyerini kıran aktif implante edilebilir mikroçipler”, “akıllı dövmeler”, “biyolojik bilgi işlem” ve “özel tasarlanmış organizmalar” hayalleri kuran Schwab için hiçbir ihlal çok ileri gitmiş gibi görünmüyor. (40) 


Schwab, " Algılayıcıların, bellek anahtarlarının ve devrelerin yaygın insan bağırsağı bakterilerinde kodlanabileceğini" (41), 


"her biri bir kum tanesinden çok daha küçük, antenlere sahip tam bilgisayar dizileri olan Akıllı Tozlar"ın artık kendilerini vücudun içinde organize edebildiğini” ve 


"İmplante edilmiş cihazların, normalde sözlü olarak “yerleşik? bir akıllı telefon aracılığıyla ifade edilen düşünceleri ve beyin dalgaları ve diğer sinyalleri okuyarak potansiyel olarak ifade edilmemiş düşünce veya ruh hallerini iletmeye de yardımcı olacağını” mutlu bir şekilde bildiriyor. (42) 
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Schwab'ın 4IR dünyasında ufukta gözüken “sentetik biyoloji”, dünyanın teknokratik kapitalist yöneticilerine “DNA yazarak organizmaları özelleştirme yeteneği” veriyor. (43) 


İnsanların beynine tamamen yapay anıların yerleştirildiği nöroteknoloji 

düşüncesi, "beyinlerimizi kortikal modemler, implantlar veya nanobotlar aracılığıyla sanal gerçekliğe bağlama olasılığı" nedeniyle bazılarımızın bir şekilde hasta hissetmesi için yeterlidir. (44) 


Bunların hepsinin, "değer yaratımı için yeni endüstrileri ve sistemleri 

müjdelemesi"' ve "Dördüncü Sanayi Devriminde yepyeni değer sistemleri yaratmak için bir fırsatı temsil etmesi" nedeniyle - elbette! - kapitalist vurgunculuğun büyük çıkarları için olduğunu öğrenmek, pek de rahatlatıcı değil. (45) 


Peki ya "organik dokuların bio- baskısı (bioprinting)" (46) ya da "hayvanların ilaç ve diğer tedavi biçimlerini üretmek için potansiyel olarak tasarlanabileceği" önerisi? (47) 


Etik itiraz var mı? 


“İneklerin sütünde hemofili hastalarında bulunmayan bir kan pıhtılaşma unsuru üretecek şekilde tasarlanacakları gün çok uzak değil. Araştırmacılar, insanlara nakledilecek uygun organlar yetiştirmek amacıyla domuzların genomları üzerinde mühendislik çalışmalarına çoktan başladılar” diyen Schwab için belli ki tüm bunlar iyi şeyler. (48) 


rs Fehmi | 
S Y y7 


.... 


Durum gittikçe daha da rahatsız edici hale geliyor. Bunlar, Schwab'ın doğduğu Nazi Almanya'sının uğursuz öjeni programından bu yana, insan toplumu tarafından haddi aşmak olarak nitelendirildi. 


Ancak şimdi, öjeniğin yeniden canlanma zamanının geldiğini açıkça hisseden Schwab, genetik düzenleme ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Canlı embriyolar içindeki insan genomunu hassas bir şekilde manipüle etmenin artık çok daha kolay olması, gelecekte belirli özelliklere sahip olan veya belirli bir hastalığa karşı dirençli tasarımcı bebeklerin(****) gelişini görme ihtimalimiz olduğu anlamına geliyor”. (49) 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Kevin Warwick, 2002'de kötü şöhretli trans hümanist incelemesi Ben, Sayborg ( I, Cyborg)'da şunları öngörüyor: “İnsanlar, geleceğin makinelerinin sunduğu süper zeka ve ekstra yeteneklerden yararlanarak, onlarla birleşip evrim geçirebilecekler. Tüm bunlar, bilim kurgu dünyasında “sayborg?” olarak bilinen yeni bir insan türünün gelişimine işaret ediyor. Bu, herkesin bir sayborg olması gerektiği anlamına gelmiyor. Bir insan olarak halinizden memnunsanız, öyle olsun, olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Ama uyaralım - tıpkı biz insanların şempanze kuzenlerimizden yıllar önce ayrılması gibi, sayborglar da insanlardan ayrılacak. İnsan olarak kalanların bir alt tür olma olasılığı yüksektir. Onlar bilfiil geleceğin şempanzeleri olacaklar ”. (50) 


The 
Fourth 
Industrial 
Revolution 


Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi kitabının özellikle yıkıcı bu pasajında, doğuştan gelen kalabalıktan ayrılan “üstün” gelişmiş yapay trans-insan elitinin aynı geleceğine işaret ediyor gibi görünüyor: “İnsanların sürekli olarak adapte olmasını gerektiren radikal bir sistemik değişimin eşiğindeyiz. Sonuç olarak, değişimi kucaklayanlar ile ona direnenlerin damgasını vurduğu, dünyada giderek artan bir kutuplaşmaya tanık olabiliriz. 


Bu, daha önce açıklandığı şekilde, toplumsal eşitsizliğin ötesine geçen bir eşitsizliğe yol açar. 
Bu ontolojik eşitsizlik, adapte olanları direnenlerden - kelimenin tam anlamıyla maddi kazananları kaybedenlerden - ayıracaktır. Kazananlar, kaybedenlerin mahrum kalacağı, dördüncü sanayi devriminin (genetik mühendisliği gibi) belirli kesimleri tarafından üretilen bir tür radikal insan gelişiminden bile faydalanabilir. Bu durum, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen sınıf çatışmaları ve başka uyuşmazlıkları yaratma riski taşıyor ”. (51) 


Winter Oak, 5 Ekim 2020, WinterOakOrg 
Çevirenin Notu: 
*Smart Dust-Akıllı Toz için bkz. https://eminealtindal.com/2019/05/29/smart-dust-akilli-t0z/ 


**Yeşil Yıkama: Bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla yaydığı yanlış bilgi. 


*** Dağıtılmış defter, birden çok site, kurum veya coğrafyadaki bir ağ üzerinden yayılmış ve senkronize edilen bir veritabanıdır. Dağıtılmış defterler, işlemlerin halka açık tanıklara sahip olmasını sağlayarak herhangi bir siber saldırıyı daha da zor hale getirirler. Ağın her bir düğümündeki (node) katılımcılar, söz konusu ağda paylaşılan kayıtlara erişebilir ve aynı kopyanın sahibi olurlar. Ayrıca defterde yapılan tüm değişiklikler veya eklemeler, tüm katılımcılara dakikalar hatta saniyeler içerisinde yansıtılır ve kopyalanır. Aslında dağıtılmış defter teknolojisinin altına yatan asıl şey, bitcoinin altında yatan teknoloji olan 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blockchaindir. https://koinbulteni.com/dagitilmis-defter-teknolojisi-distributed-ledger- technology-dlt-nedir 


**** Tasarımcı bebek: Genetik yapısı genellikle belirli bir geni içerecek veya bir hastalıkla ilişkili genleri ortadan kaldıracak şekilde seçilmiş veya değiştirilmiş bebektir. 


Notlar 


(Tüm referanslar, sayfa numaraları bulunmayan e-kitaplardan alınmıştır. Bu nedenle sayfa numarası yerine referans yeri “ “o “ sembolü ile belirtilmiştir.) 


1. Klaus Schwab ve Nicholas Davis, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz (Cenevre: WEF, 2018), e-kitap, 20%, 19%, 3% 

2. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Cenevre: WEF, 2016), e-kitap. % 28 
3. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 18 

4. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 3 

5. a.g.e %3 

6. a.g.e %13 

7. a.g.e %1 

8. a.g.e %54 

9. a.g.e %9 

10. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 22,% 24 

11. a.g.e %3 

12. a.g.e %3 

13. a.g.e %3 

14. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 20 
15. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 12 

16. a.g.e %79 

17. a.g.e %76 

18. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 56 
19. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 79 

20. a.g.e %79 

21. a.g.e %80 

22. a.g.e %85 

23. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendiriyor. % 6 
24. a.g.e %8 

25. a.g.e %9 

26. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 56 

27. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 35 
28. a.g.e 6% 

29. a.g.e 61% 

30. a.g.e 49% 

31. a.g.e 59% 

32. a.g.e 74-75% 

33. a.g.e 54% 

34. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 57 

35. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 55 
36. a.g.e %2 

37. a.g.e %9 

38. a.g.e % 27 

39. a.g.e % 27 


40. Schwab, Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek, 30, Schwab, Dördüncü Sanayi 


Devrimi, % 68, Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek % 30 
41. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 30 

42. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 68. 

43. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 8, % 14 

44. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 63 

45. a.g.e % 59 
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46. a.g.e %51 

47. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 14 

48. a.g.e %14 

49. a.g.e %15 

50. Kevin Warwick, I, Cyborg (Londra: Century, 2002), s. 4. Ayrıca bkz. Paul Cudenec, Nature, Essence and Anarchy (Sussex: Winter Oak, 2016). 

51. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 57 


KLAUS SCHWAB VE BÜYÜK FAŞİST SIFIRLAMASI-II 
Tamer Güner, 22.05.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Schwab, daha 2016'da (52) büyük bir “dönüşümden” söz ediyordu ve öjeni esinli transhümanist tuzak, gözetleme, kontrol ve üstel kâr dünyasını meydana getirmek için göz ardı edilemez gücüyle her şeyi yapmaya kararlıydı. 


Ancak, yukarıda "sınıf çatışmaları" na atıfta bulunmasının da ortaya koyduğu gibi, "toplumsal direniş" (53) olasılığı ve "teknolojilerin halk tarafından büyük bir direnişle karşılaşması" durumunda nasıl ilerleme kaydedeceği konusunda Schwab açıkça endişelidir. (54) 


Schwab'ın Davos'taki yıllık WEF şatafatlı toplantıları uzun zamandır anti-kapitalist protestolarla karşılanıyor ve radikal solun mevcut felç durumuna rağmen, "kızgınlık, korku ve siyasi tepki" riskiyle birlikte projesine yönelik yenilenmiş ve belki de daha geniş bir muhalefet olasılığının farkında. (55) 


Schwab, en son kitabında, "1914 ve 1918 aralığındaki küreselleşme karşıtlığı oldukça güçlüydü; sonra 1920'lerde bu azaldı ancak 1930'larda Büyük Buhran'ın bir sonucu olarak yeniden alevlendi"ğini ifade ederek tarihsel bir bağlam sunuyor. (56) 


2000'lerin başında "küreselleşmeye karşı siyasi ve toplumsal tepkinin durmaksızın güçlendiğini" (57), Son iki yılda dünya çapında "sosyal huzursuzluğun" yaygınlaştığını söyleyen Schwab, Gilets Jaunes (Sarı Yelekliler Hareketi) örneğini vererek "aynısının tekrar olabileceğine" yönelik “kasvetli bir senaryo" ortaya koyuyor. (58) 


Öyleyse dürüst bir teknokrat, küresel halkın onayı olmadan dünya için tercih ettiği geleceği nasıl sunabilir? Schwab ve milyarder arkadaşları tercih ettikleri toplumu geri kalanımıza nasıl dayatabilir ? 


Cevaplardan biri, %1 elit kesimin sahip olduğu kitle iletişim araçları ve akademi tarafından yayılan -onların "anlatı" olarak adlandırmayı sevdikleri-propagandadır. 


İnsanlığın çoğunluğunun 4IR ekspresine atlamaktaki isteksizliğini Schwab şu şekilde açıklıyor: "Dünya, dördüncü sanayi devriminin firsatlarını ve zorluklarını özetleyen tutarlı, 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olumlu ve ortak bir anlatıdan yoksundur. Bu anlatı, çeşitli bireyleri ve toplulukları güçlendirmek ve sürmekte olan temel değişikliklere karşı halkın tepkisini önlemek istiyorsak gereklidir. " (59) 


Schwab ekliyor: “Bu nedenle, akademik, sosyal, politik, ulusal ve endüstri sınırları boyunca çok paydaşlı işbirliğine dikkat ve enerji harcamamız çok önemlidir. Bu etkileşimlere ve işbirliklerine yönelik olumlu, ortak ve umut dolu anlatılar yaratmak, dünyanın her yerinden bireylerin ve grupların süregiden dönüşümlere katılmasını ve bunlardan yararlanmasını sağlamak için ihtiyaç vardır ”. (60) 


THE FOURTH INDUSTRIAL REROCHTTON 


Bu "anlatılar" dan biri, 4IR teknolojisinin dünyanın her yerine mümkün olan en kısa sürede kurulması gerekliliğinin nedenlerini aklıyor. 


Schwab, "dünya nüfusunun yarısından fazlasının - yaklaşık 3,9 milyar insanın - hala internete erişememesinden" (61), gelişmekte olan ülke nüfusunun % 85'inin çevrimdışı kalmasından ve bu nedenle gelişmiş dünyadaki %22'ye kıyasla ulaşılamayacak durumda olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. 


4IR'nin asıl amacı, bu popülasyonları küresel tekno-emperyalizm yoluyla kâr için kullanmaktır; ancak elbette bu amaç, planı satmak için gereken propaganda “anlatısında” belirtilemez. 


Bunun yerine, misyonlarını, Schwab'ın da yaptığı şekilde, “gelir, fırsat ve özgürlük gibi ekonomik ve sosyal değerleri tüm paydaşlara dağıtmaya hizmet eden teknolojiler ve sistemler geliştirme” teklifi olarak sunmaları gerekmektedir. (62) 


Schwab, Liberal değerleri uyandıran bir bekçi olarak dindar bir tavır sergiliyor ve şunları söylüyor: “Kapsamlı bir şekilde düşünmek, yoksulluk veya marjinalleşmiş toplulukları sadece çözebileceğimiz bir sapma olarak düşünmenin ötesine geçer. Bizi 'ayrıcalıklarımızın, onların çektikleri acı ile aynı haritada bulunduğunu' anlamaya zorlar. Gelir ve salahiyetler, önemli olmaya devam etseler de bunların ötesine geçer. Bunun yerine, paydaşların dahil edilmesi ve faydaların dağıtılması herkes için özgürlükleri genişletir ”. (63) 


İyi niyetli vatandaşları emperyalist bir kapitalist planı desteklemeye ikna etmek için tasarlanmış sahte "anlatı" tekniği, iklim değişikliği ile ilgili olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 


Schwab, Davos'ta WEF'e hitap etmek için kapılıp götürülmeden önce Stockholm'deki tek 


kişilik protestosunun ardından kaldırımdan zar zor ayağa kalkan Greta Thunberg'in elbette büyük bir hayranıdır. 
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salesforce 


Schwab, kendisi tarafından 2011 yılında oluşturulan ve araştırmacı gazeteci Cory Morningstar tarafından uygun bir şekilde “iyi kılığına girmiş kurumsal suiistimalin grotesk bir görüntüsü” olarak tanımlanan, gençleri hazırlama örgütü Global Shapers’ın (Küresel Şekillendiriciler) 2019 yılında Davos'taki WEF'te başlattığı Voice for the Planet (Gezegen İçin Ses) oluşumu üzerinden New Deal for Nature (Doğa İçin Yeni Anlaşma)'nın da destekçisidir. 


Schwab 2020 yılında yazdığı kitabında aslında kapitalist hedeflerini ilerletmek için sahte “gençlik aktivizminin” nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor. 


Son derece açık sözlü şekilde yazdığı bir pasajda şöyle diyor: “Gençlik aktivizmi, daha önce imkânsız olacak ölçüde, sosyal medya tarafından mobilizasyonu artıran bir devrimle dünya çapında artıyor. (Bu aktivizm) Kurumsallaşmamış siyasi katılımdan gösterilere ve protestolara kadar birçok farklı biçimler alır ve iklim değişikliği, ekonomik reformlar, cinsiyet eşitliği ve LGBTO hakları gibi çeşitli konulara yön verir. Genç nesil, sosyal değişimin öncüsü konumundadır ve değişimin katalizörü ve Büyük Sıfırlama için kritik bir ivme kaynağı olacağına dair çok az şüphe vardır”. (64) 


Aslında Schwab'ın önerdiği ultra endüstriyel gelecek, elbette yeşilden başka bir şey değil. 
İlgilendiği şey doğa değil, "doğal sermaye" ve "yeşil ve sosyal sınır pazarlarına yatırımı teşvik etmek". (65) 


Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devrimi'nde ayrıntılarıyla anlattığı gibi; kirlilik, kâr anlamına gelir ve çevre krizi, başka bir iş fırsatıdır: “Bu devrim niteliğindeki yeni endüstriyel sistemde, karbondioksit bir sera kirleticisinden bir varlığa dönüşür. Karbon tutma ve depolama ekonomisi, maliyet olmaktan çıkarken; kirlilik, kârlı karbon yakalama ve kullanım-üretim tesislerine evrilir. Daha da önemlisi, şirketlerin, hükümetlerin ve vatandaşların doğal sermayeyi aktif bir şekilde yeniden oluşturma stratejileri konusunda daha bilinçli olmalarına ve doğal sermayeyi aktif olarak yeniden oluşturmaya yönelik bu stratejilerle yakın ilişki kurmalarına yardımcı olacak; sürdürülebilir üretim ve tüketime rehberlik etmek için doğal sermayenin akıllı ve yenileyici kullanımlarına olanak tanıyacak ve tehdit altındaki alanlarda biyolojik çeşitliliğin iyileşmesi için alan açacaktır. ” (66) 
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Schwab'ın endüstriyel kapitalizmin doğal dünyamıza verdiği yürek parçalayıcı hasara yönelik "çözümleri", daha kötüsü dışında aynı zehirden daha fazlasını içeriyor. 


Schwab'ın favorilerinden biri de jeomühendislik konusu: "Teklifler arasında güneş ışınlarını saptırmak için stratosfere dev aynalar yerleştirmek, yağmuru artırmak için atmosfere kimyasal olarak tohumlama yapmak ve havadan karbondioksiti gidermek için büyük makinelerin konuşlandırılması yer alıyor". (67) 


Ve ekliyor: "Nanopartiküller ve diğer gelişmiş malzemeler gibi Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin kombinasyonu yoluyla şu anda yeni yaklaşımlar hayal ediliyor". (68) 


New Deal for Nature tehdidini destekleyen tüm işletmeler ve kapitalizm yanlısı STK'lar gibi, Schwab da tamamen ve ciddi anlamda çevreye zararlıdır. 

Ona göre, “temiz” ve “sürdürülebilir” enerjinin “nihai olasılığı” nükleer füzyonu içeriyor (69) ve uyduların "hala çevrimiçi erişimi olmayan 4 milyardan fazla insanı birbirine bağlamaya yardımcı olabilecek iletişim yollarıyla gezegeni kaplayacağı” günü dört gözle bekliyor. (70) 


Schwab ayrıca, GDO'lu yiyeceklerin engellenmeden ileriye doğru ilerlemesini önleyen bürokrasiden dolayı esef duyuyor ve “Küresel gıda güvenliği ancak genetiği değiştirilmiş gıdalarla ilgili düzenlemelerin, gen düzenlemesinin ekinleri iyileştirmek için kesin, verimli ve güvenli bir yöntem sunduğu gerçeğini yansıtacak şekilde uyarlanması durumunda sağlanacaktır” uyarısında bulunuyor. (71) 


Schwab'ın öngördüğü yeni düzen tüm dünyayı kucaklayacak ve bu nedenle defalarca belirttiği gibi, onu empoze etmek için küresel yönetim gerekiyor. 


Tercih ettiği geleceğin “ancak gelişmiş küresel yönetimle gerçekleşeceği” (72) noktasında ısrar ediyor: "Bir tür etkili küresel yönetim" (73) gereklidir. 


Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunun, olası bir "küresel düzen açığından" (74) kaynaklandığını iddia ederek, Dünya Sağlık Örgütü'nün "sınırlı ve azalan kaynakların yükü altında bulunmasını" olasılık dışı bir sebep olarak ekliyor. (75) 


Schwab'ın gerçekte söylediği şey şudur: 4IR / büyük sıfırlama toplumu yalnızca gezegenin her yerinde aynı anda empoze edilirse işlev görecek, aksi takdirde "küresel zorlukları ele alma 


ve bunlara yanıt verme girişimlerimizde felç olacağız". (76) 


Şunu kabul ediyor: "Özetle, küresel yönetim tüm bu diğer sorunların merkezinde yer alıyor". 
(77) 
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Bu her şeyi içine alan imparatorluk, herhangi bir nüfusun demokratik olarak başka bir yol izlemeye karar vermesi fikrine kaşlarını çatıyor. Schwab, bu "küresel normlardan izole olma riski, bu ülkeleri yeni dijital ekonominin geride kalanları arasında olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" (78) uyarısında bulunuyor. 


Herhangi bir özerklik ve tabana aidiyet duygusu, Schwab'ın emperyalist perspektifinden bir tehdit olarak görülüyor ve 4IR sisteminde ortadan kaldırılması gerekiyor. 


Schwab şöyle yazıyor: “Bireyler yaşamlarını bir yer, bir etnik grup, belirli bir kültür ve hatta bir dille en yakından özdeşleştiriyorlardı. Çevrimiçi katılımın ortaya çıkması ve diğer kültürlerden gelen fikirlere daha fazla maruz kalınması, kimliklerin artık eskisinden daha esnek olduğu anlamına geliyor... Tarihsel göç kalıpları ve düşük maliyetli bağlantıların birleşimi sayesinde, aile yapıları yeniden tanımlanıyor ”. (79) 


İzsaers 


Gerçek demokrasi, Schwab için temelde aynı kategoriye giriyor. Çoğu insanın hayatlarını mahvetme ve onları küresel bir tekno-faşist sömürü sisteminde köleleştirme planlarına gönüllü olarak katılmayacağını biliyor, bu yüzden onlara bu konuda söz hakkı vermek kesinlikle bir seçenek değil. 


Schwab'ın projesi için “paydaş” kavramının bu kadar önemli olmasının nedeni budur. 
Yukarıda tartışıldığı gibi, bu demokrasinin yadsınmasıdır ve bunun yerine “çözüm oluşturmak için paydaş gruplarına ulaşma” vurgusu yapar. (80) 


Halk, insanlar, bu sürece dahil edilirse, (hedeflenenler) sadece yüzeysel bir düzeyde kalacaktır. Gündem önceden planlanmış ve kararlar perde arkasında önceden alınmıştır. 


Schwab, bunu etkileyici bir şekilde itiraf ediyor: “Düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, profesyoneller ve bilim adamları arasında bir güven kültürünü daha da geliştiren karşılıklı anlayışı sağlamak için tüm paydaşlar arasında yeniden bir diyalog kurmalıyız. Halk da dikkate alınmalı çünkü toplumu, bireyleri ve kültürleri etkileyen biyoteknolojik gelişmelerin demokratik şekillenmesine katılmalıdır ”. (81) 


Dolayısıyla halkın da sonradan düşünülmesi gerekir. Doğrudan danışılması değil, sadece "dikkate alınması"! Ve insanların, halkın rolü, sadece biyoteknolojik gelişmelerin "şekillendirilmesine" "katılmak" olacaktır. Paydaş formülünün içine kasten yerleştirilmiş varsayımlar sayesinde, halkın biyoteknolojik gelişmeler fikrini gerçekten reddetme olasılığı tamamen ortadan kaldırılmıştır. 


Aynı mesaj, Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirme kitabının sonuç bölümünün başlığında da ima ediliyor : "Dördüncü Sanayi Devrimini Şekillendirmek İçin Yapabilecekleriniz", (82) Tekno-zorbalığa meydan okunamaz veya durdurulamaz, yalnızca "şekillendirilir". 
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Schwab, bize "hayır" deme şansı vermeden, %1'in gündemini hepimize dayattığı son derece anti-demokratik yolu tanımlamak için "sistem liderliği" terimini kullanır. 


Şöyle yazıyor: “Sistem liderliği, değişim için ortak bir vizyon geliştirmek - küresel toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmak - ve ardından sistemin faydalarının nasıl ve kime sağlandığını (belirleyen faktörleri) değiştirmek için ona göre hareket etmekle ilgilidir. Sistem liderliği, bireyler, işletme yöneticileri, sosyal etkileyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşların eylemlerini gerektirir ”. (83) 


Başkaları "totalitarizm" terimini tercih etse de, bu tam spektrumlu yukarıdan aşağı kontrole Schwab, "insan varoluşunun sistem yönetimi" (84) şeklinde atıfta bulunur. 


İtalya ve Almanya'daki tarihsel faşizmin ayırt edici özelliklerinden biri, demokrasi ve siyasi liberalizm tarafından egemen sınıfa (faşist dilde “Ulus”) dayatılan uygunsuz kısıtlamalara karşı sabırsız olmasıdır. 


Hızlandırılmış bir "modernleşme" Blitzkrieg*'ine izin vermek için tüm bunların yoldan çekilmesi gerekiyordu. 


Schwab'ın “teknolojik gelişme hızı ve teknolojilerin bir dizi özelliğinin önceki politika oluşturma döngülerini ve süreçlerini yetersiz kıldığını” iddia ettiği “çevik yönetişim” çağrılarında da aynı ruhun yeniden canlandığını görüyoruz. (85) 


Şöyle yazıyor: “Yeni teknolojilerle baş edebilmek için yönetişim modellerinde reform yapma fikri yeni değil; ancak, bunu yapmanın aciliyeti, günümüzün gelişmekte olan teknolojilerinin gücü ışığında çok daha büyüktür... Çevik yönetişim kavramı, teknolojilerin kendilerinin ve bunları benimseyen özel sektör aktörlerinin çevikliğini, akışkanlığını, esnekliğini ve uyarlanabilirliğini eşleştirmeyi amaçlamaktadır.” (86) 


“Yeni teknolojilerle baş edebilmek için yönetişim modellerinde reform yapma” ifadesi gerçekten oyunu burada ele veriyor. Faşizmde olduğu gibi, kapitalizmin ve onun kar artıran teknolojilerinin gereksinimlerini karşılamak için sosyal yapılar yeniden keşfedilmelidir. 


Schwab, "çevik yönetişim" anlayışının, sözde politika laboratuvarları -"Çevik ilkeleri kullanarak yeni politika geliştirme yöntemlerini denemek için açık bir yetkiye sahip hükümet içinde korunan alanlar"- oluşturmayı ve iteratif, sektörler arası ve esnek yaklaşımlar kullanarak düzenlemeler geliştirmek için "hükümetler ve işletmeler arasındaki işbirliğini "geliştirici korumalı alanlar" oluşturmaya teşvik etmeyi içereceğini belirtiyor.” (87) 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Schwab'a göre devletin rolü, kapitalist hedefleri ilerletmektir, onları herhangi bir şekilde incelemeye tabi tutmak değil. Devletin hayatımızın kurumsal olarak ele geçirilmesini sağlamadaki rolünden taraf olsa da, karın özel ellere akışını yavaşlatabilecek düzenleyici işlevi konusunda daha az istekli ve bu nedenle “pazarlarda rekabet eden özel düzenleyicilerin ekosistemlerinin geliştirilmesini öngörüyor.” (88) 


Schwab, 2018 tarihli kitabında sinir bozucu düzenlemeler sorununu ve veri -mahremiyet bağlamında "bu sınırların en iyi nasıl aşılacağını" tartışıyor. 


“Acil durumlarda camı kırınız uyarısına benzer kamu-özel veri paylaşım anlaşmaları” önerisini sunuyor. “Bu anlaşmalar, yalnızca önceden kararlaştırılmış acil durumlarda (bir pandemi gibi) devreye girer ve gecikmeleri azaltmaya ve ilk müdahale ekiplerinin koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olabilir ve normal koşullar altında yasa dışı olabilecek veri paylaşımına geçici olarak izin verebilir ”. (89) 


Tuhaf bir şekilde, iki yıl sonra gerçekten bir “salgın” ortaya çıktı ve bu “önceden kararlaştırılmış acil durumlar” gerçek oldu. 


WEF, Ekim 2019'da kurgusal bir koronavirüs pandemisini modelleyen kötü şöhretli Event 
201 konferansına ev sahipliği yaptığı için bu durum Schwab için çok fazla sürpriz 
olmamalıydı. 


COVID-19): 
THE GREAT 


RESET 


KLAUS SCHWAB 
HIERRY MALLERET 


Ve Schwab, "Özel yatırımcılara, küresel CEO'lara ve fikir ve karar vericilere yönelik, tahmine dayalı kısa ve öz bir analiz" sunan Aylık Barometre isimli haber bültenini çıkaran Thierry Malleret ile birlikte yazdığı Covid-19: The Great Reset |Covid-19: Büyük Sıfırlama) adlı yeni bir kitap çıkarmak için vakit kaybetmedi. (90) 

Winter Oak, 5 Ekim 2020, WinterOakOrg 


Çevirenin Notu: 
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*Blitzkrieg ya da Yıldırım Harbi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların temel savaş doktrinidir. Doktrinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. I. Dünya Savaşı'nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir. 


Notlar 


52. A.g.e %3 

53. Schwab,Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 17 

54. A.g.e % 17 

55. A.g.e 24% 

56. Klaus Schwab, Thierry Malleret , Covid-19: The Great Reset (Cenevre: WEF, 2020), e-kitap. Sürüm 1.0. % 


57. A.g.e % 37 

58. A.g.e % 30,% 39 

59. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 7 

60. A.g.e 5% 

61. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendiriyor. % 20 
62. A.g.e % 20 

63. A.g.e % 20 

64. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. % 36 
65. A.g.e % 54,% 22 

66. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 39 

67. Schwab,Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 71 
68. A.g.e % 72 

69. A.g.e % 69 

70. A.g.e %75 

71. A.g.e % 56 

72. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. % 40 
73. A.g.e % 40 

74. A.g.e % 37 

75. A.g.e % 42 

76. A.g.e % 41 

771. A.g.e 41% 

78. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 44 

79. A.g.e 48% 

80. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendiriyor. 84% 
81. agy. 57% 

82. A.g.e % 78 

83. A.g.e %79 

84. A.g.e 60% 

85. A.g.e % 82 

86. A.g.e % 82 

87. A.g.e % 82 

88. A.g.e % 82 

89. A.g.e % 83 

90. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. 1% 


KLAUS SCHWAB VE BÜYÜK FAŞİST SIFIRLAMASI-TI 
Tamer Güner, 28.05.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 
Temmuz 2020'de yayınlanan Covid-19: The Great Reset [Covid-19: Büyük Sıfırlama] isimli 


kitap, "pandemi sonrası dünyanın neye benzeyebileceği ve belki de neye benzemesi gerektiği hakkında varsayımlar ve fikirler" geliştirmeyi hedefliyor. (91) 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COVID-19; 
THE GREAT 


RESET 


Schwab ve Malleret, Covid-19'un "dünyanın son 2000 yılda yaşadığı en az ölümcül pandemilerden biri olduğunu" kabul ediyor ve "COVID-19'un sağlık ve ölüm açısından sonuçlarının önceki pandemilere kıyasla hafif olacağını" ekliyor. . (92) 


"(Pandemi) Varoluşsal bir tehdit veya on yıllardır dünya nüfusu üzerinde iz bırakacak bir şok oluşturmuyor" diye de ekliyorlar. (93) 


Yine de inanılmaz bir şekilde bu "hafif" hastalık, aynı anda "Büyük Sıfırlama" bayrağı altında eşi görülmemiş bir toplumsal değişim için bahane olarak sunuluyor! 


Ve Covid-19'un büyük bir "şok" oluşturmadığını açıkça beyan etseler de, yazarlar krizin daha geniş etkisini tanımlamak için aynı terimi defalarca kullanıyorlar. 


Schwab ve Malleret, Covid-19'u toplumlarımızda ani ve önemli değişiklikleri kolaylaştıran uzun bir olaylar geleneğine yerleştiriyor. 


Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatıyorlar: “II.Dünya Savaşı, yalnızca küresel düzende ve küresel ekonomide temel değişiklikleri tetiklemekle kalmayıp, aynı zamanda radikal olarak yeni politikaların ve sosyal sözleşme hükümlerinin yolunu açan (kadınların seçmen olmadan önce işgücüne katılması gibi) tipik bir dönüşüm savaşıydı. Bir pandemi ile savaş arasında açık bir şekilde temel farklılıklar vardır (ilerleyen sayfalarda biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız), ancak dönüştürücü güçlerinin büyüklüğü karşılaştırılabilir. Her ikisi de daha önce hayal bile edilemeyecek boyutlarda dönüştürücü bir kriz olma potansiyeline sahiptir”. (94) 


Ayrıca , Covid-19 ve 9/11 arasında doğrudan bir karşılaştırma yapma konusunda birçok çağdaş "komplo teorisyenine" de katılıyorlar: "Bu, 11 Eylül 2001 terörist saldırılarından sonra olan şeydir. Tüm dünyada, yaygın kameralar kullanmak gibi yeni güvenlik önlemleri, elektronik kimlik kartları istemek ve çalışanların veya ziyaretçilerin giriş ve çıkışta kaydının alınması norm haline geldi. O zamanlar bu önlemler aşırı kabul ediliyordu ama bugün her yerde kullanılıyor ve 'normal' kabul ediliyor ”. (95) 
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Herhangi bir tiran, görüşlerini hesaba katmadan bir halkı yönetme hakkını ilan ettiğinde, "aydınlanmış" olduğu için ahlaki olarak bunu yapmaya yetkili olduğu iddiasıyla diktatörlüğünü meşrulaştırmaktan hoşlanır. 


Aynı şey, kitapta "aydınlanmış liderlik" olarak sınıflandırılan Sehwab'ın büyük sıfırlanmasının Covid kaynaklı tiranlığı için de geçerlidir: "İklim değişikliğine karşı mücadelede zaten ön saflarda yer alan bazı liderler ve karar vericiler, uzun vadeli ve daha geniş çevresel değişiklikler uygulamak için pandeminin neden olduğu şoktan yararlanmak isteyebilir. Aslına bakılırsa, krizin boşa gitmesine izin vermeyerek pandemiyi 'iyi kullanacaklardır? ”. (96) 


Küresel kapitalist yönetici elitler, "paniğin neden olduğu şoktan yararlanmak" için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve bize, salgının en başından itibaren, anlaşılmaz bir nedenden ötürü hayatlarımızdaki hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olamayacağına dair güvence veriyorlar. 


Schwab ve Malleret, virüsün sadece "hafif" olduğunu kabul etmelerine rağmen, Yeni Normal çerçeveyi kullanma konusunda oldukça istekliler. 


"Bu bizim dönüm noktamız" diye seviniyorlar. "Pek çok şey sonsuza dek değişecek". "Yeni bir dünya ortaya çıkacak". "COVID-19'un ortaya çıkardığı toplumsal ayaklanma yıllarca ve muhtemelen nesiller boyu sürecek". “Birçoğumuz işler ne zaman normale dönecek diye düşünüyoruz. Kısa yanıt şudur: asla ”. (97) 


Hatta “pandemi öncesi dönem” ile “pandemi sonrası dünya” arasında yeni bir tarihsel ayrım önerecek kadar ileri gidiyorlar. (98) 


Şöyle yazıyorlar: “Bu tür bir sonucun radikal değişiklikleri geliyor öyle ki; bazı uzmanlar 'koronavirüsten önce' (KÖ) ve 'koronavirüsten sonra' (KS) döneminden bahsediyor. Bu değişikliklerin hem hızlılığı hem de beklenmedik doğası karşısında şaşırmaya devam edeceğiz - birbirleriyle birleştiklerinde, ikinci, üçüncü, dördüncü ve daha fazla sonuçlara, basamaklı etkilere ve öngörülemeyen sonuçlara neden olacaklar. Bunu yaparken, bizim aşamalı olarak geride bırakacağımızdan tamamen farklı bir 'yeni normal' şekillendirecekler. Dünyanın neye benzeyeceği veya neye benzemesi gerektiğine dair inançlarımızın ve varsayımlarımızın çoğu bu süreçte paramparça olacak ”. (99) 


2016'da Schwab, "davranışı değiştirmek için teknolojiyi kullanmanın yeni yollarını" (100) arıyordu ve şu öngörüde bulunuyordu: "Gelişen teknolojik devrimin ölçeği ve genişliği, öylesine olağanüstü oranlarda ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere yol açacaktır ki bunları tasavvur etmek neredeyse imkansızdır”. (101) 


Schwab'ın teknokratik gündeminin ilerletilmesini umduğu bir yol, daha önce de belirttiğimiz gibi, sahte yeşil kapitalistler tarafından önerilen iklim değişikliğine sahte "çözümler" 


üretilmesi idi. 
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Schwab ve Malleret, "çevresel sıfırlama" başlığı altında şunları söylüyor: "İlk bakışta, pandemi ve çevre sadece uzaktan akraba kuzenler gibi görünebilir; ama düşündüğümüzden çok daha yakın ve iç içeler”. (102) 


Bağlantılardan birisi, hem iklim hem de virüs “krizlerinin”, WEF ve benzerleri tarafından küresel yönetişim gündemlerini zorlamak için kullanılmış olmasıdır. Schwab ve ortak yazarının belirttiği gibi, "doğaları gereği küreseldirler ve bu nedenle ancak küresel biçimde koordine edilerek düzgün bir şekilde ele alınabilirler". (103) 


Diğer bir bağlantı, "salgın sonrası ekonomi" ve "yeşil ekonomi" nin (104), büyük ölçüde aynı büyük iş sektörleri için muazzam karlar içermesidir. 


Covid-19, Schwab ve Malleret'in de bildirdiği gibi, çevresel tahribattan para kazanmayı uman kapitalistler için açıkça harika bir haber oldu: “ESG (Çev: Environmental, Social, and Corporate Governance: Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) stratejilerinin pandemiden fayda sağladığına ve muhtemelen daha fazla fayda sağlayacağına dair inanç çeşitli anketler ve raporlarla destekleniyor. İlk veriler, sürdürülebilirlik sektörünün 2020'nin ilk çeyreğinde geleneksel fonlardan daha iyi performans sergilediğini gösteriyor ”. (105) 


Sözde "sürdürülebilirlik sektörünün" kapitalist köpekbalıkları, devletin ikiyüzlü vurgunculuğu finanse etmek için araçsallaştırıldığı, Covid-bahaneli büyük faşist sıfırlamadan elde edecekleri tüm paranın beklentisiyle ellerini neşeyle ovuşturuyorlar. 


Schwab ve Malleret'in sözlerine dikkat edin: “Özel sermayeyi doğa yanlısı-pozitif ekonomik değerin yeni kaynaklarına yoğunlaştırmanın anahtarı, daha geniş bir ekonomik sıfırlamanın bir parçası olarak, temel politika araçlarını ve kamu finansman teşviklerini kaydırmak olacaktır”. (106) 


“Systemig tarafından Dünya Ekonomik Forumu ile işbirliği içinde hazırlanan bir politika belgesi, doğa yanlısı-pozitif ekonomiyi inşa etmenin 2030 yılına kadar yılda 10 trilyon dolardan fazlası anlamına gelebileceğini tahmin ediyor ... Çevreyi sıfırlamak bir maliyet olarak değil, daha çok ekonomik aktivite ve istihdam fırsatları yaratacak bir yatırım olarak görülmelidir.” (107) 


Schwab'ın ortaya koyduğu iklim ve Covid krizlerinin iç içe geçmesi göz önüne alındığında, 


orijinal planın iklim krizinin arkasına sığınarak Yeni Normal sıfırlamayı dayatmak olduğunu tahmin edebiliriz. 
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Ama belli ki, Greta Thunberg ve büyük şirket destekli Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) için yapılan tüm bu tanıtım, bu tür önlemleri meşrulaştırmak üzere halk arasında yeterince panik körüklemedi. 


Covid-19, Schwab'ın amaçlarına mükemmel bir şekilde hizmet ediyor, çünkü ortaya koyduğu acil zorunluluk, tüm sürecin gerekli incelemeye gerek kalmadan hızlandırılmasına ve aceleye getirilmesine izin veriyor. 


“Bir pandeminin ilgili zaman-ufku ile iklim değişikliği ve doğa kaybı arasındaki bu önemli fark, pandemik bir riskin hızlı bir şekilde sonuçlanacak acil eylem gerektirdiği anlamına gelirken; iklim değişikliği ve doğa kaybı da acil eylem gerektirse de sonuç (veya iktisatçıların jargonunda 'gelecekteki ödül) yalnızca belirli bir zaman gecikmesi ile gelecektir ”. (108) 


Schwab ve arkadaşları için Covid-19, yıllardır bize dayatmak istedikleri her şey için büyük bir ivmelendiricidir. 
Kendisinin ve Malleret'in dediği gibi: “Pandemi, kriz patlak vermeden önce zaten görünen 


jeopolitik eğilimleri açıkça şiddetlendiriyor ve hızlandırıyor”. (109) 


Pandemi, bu geçişi hızlandırarak bir dönüm noktası oluşturacak. Sorunu netleştirdi ve pandemi öncesi statükoya dönüşü imkânsız hale getirdi ”. (110) 


Toplumun şu anda gittiği istikametten dolayı duydukları zevki zar zor gizleyebiliyorlar: "Pandemi, halihazırda uygulanmakta olan teknolojik değişiklikleri katalize ederek (diğer temelde yatan küresel ve yerel meseleler üzerindeki şiddetlenme etkisiyle karşılaştırılabilir) ve herhangi bir dijital işi veya herhangi bir işletmenin dijital boyutunu 'turbo şarj ederek' inovasyonu daha da hızlandırılacaktır”. (111) 


“Pandemi ile birlikte, pek çok analistin yıllardır ne anlama geldiğinden tam olarak emin olmadan bahsettiği 'dijital dönüşüm' katalizörünü bulmuş oldu. Kapatılmanın önemli bir sonucu, dijital dünyanın kararlı ve genellikle kalıcı bir şekilde genişlemesi ve ilerlemesi olacaktır. 


"Nisan 2020'de, birtakım teknoloji lideri, sağlık krizinin yarattığı ihtiyaçların çok çeşitli teknolojilerin benimsenmesini ne kadar hızlı ve radikal bir şekilde hızlandırdığını gözlemledi. 
Birçok şirketin, sadece bir ay gibi bir süre içinde, teknoloji kullanımı açısından birkaç yıl hızla ileri sardığı ortaya çıktı ”. (112) 


Kader açıkça Klaus Schwab'a gülümsüyor çünkü bu Covid-19 krizi, on yıllardır teşvik ettiği gündemin hemen hemen her yönünü mutlu bir şekilde ilerletmeyi başardı. 
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Bu nedenle, o ve Malleret, “pandeminin işyerinde otomasyonun benimsenmesini ve kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda daha fazla robotun kullanılmasını hızlandıracağını” memnuniyetle belirtiyor. (113) 


Dünya çapındaki kilitlenmeler, söylemeye gerek yok ki, çevrimiçi alışveriş sunan işletmeler için büyük bir finansal destek sağladı. 


Yazarlar şöyle diyor: “Tüketicilerin ürünlere ihtiyacı var ve alışveriş yapamazlarsa, kaçınılmaz olarak bunları çevrimiçi satın almaya başvuracaklar. Alışkanlık ortaya çıktıkça, daha önce hiç çevrimiçi alışveriş yapmamış kişiler bunu rahatlıkla yapmaya başlarken, daha önce kısmen çevrimiçi alışveriş yapan kişiler muhtemelen buna daha fazla güvenecekler. Bu durum, kilitlenmeler sırasında belirgin hale geldi. ABD'de Amazon ve Walmart, talepteki artışa ayak uydurmak için toplam 250.000 çalışanı işe aldı ve çevrimiçi hizmet sunmak için devasa bir altyapı inşa etti. E-ticaretin bu şekilde hızla büyümesi, çevrimiçi perakende sektörünün devlerinin krizden salgın öncesi dönemdekinden daha güçlü çıkacağı anlamına geliyor ”. (114) 


Şöyle ekliyorlar: “Cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığıyla bize daha çeşitli şeyler ve hizmetler ... getirildikçe; e-ticaret, temassız işlemler, dijital içerik, robotlar ve drone teslimatları gibi farklı sektörlerdeki şirketler gelişecek. Alibaba, Amazon, Netflix veya Zoom gibi firmaların kilitlenmelerden 'kazananlar' olarak çıkmaları tesadüf değil ”. (115) 


Doğal bir sonuç olarak, WEF gibiler sayesinde büyük şirketler tarafından ele geçirilen ve kontrol edilen hükümetlerin, altında büyük işletmelerin "kazananlar” olduğu yeni bir 


gerçeklik "empoze etmelerinin" tesadüfi olmadığını öne sürebiliriz... 


Dördüncü Endüstriyel Represyon'dan çıkar sağlayacak tüm iş sektörleri için Covid'den ilham alan iyi haberlerin asla sonu gelmez. 


> THE FOURTH 
INDUSTRIAL 
REPRESSION 


Schwab ve Malleret, “Pandemi çevrimiçi eğitim için bir nimet olabilir” diyor. "Asya'da, çevrimiçi eğitime geçiş özellikle dikkat çekicidir. Öğrencilerin dijital kayıtlarında keskin bir 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artış, çevrimiçi eğitim işletmeleri için çok daha yüksek değerlendirme ve 'eğitim teknolojisi start-up'ları için daha fazla sermaye mevcudiyeti söz konusudur.” (116) 


Çevrimiçi sporlar da yükselişe geçmiştir: “Sosyal mesafe bir süreliğine belirli sporların uygulanmasını kısıtlayabilir; bu durum, e-sporun her zamankinden daha güçlü bir şekilde genişlemesine fayda sağlayacaktır. Teknoloji ve dijital asla uzakta değildir! ”. (117) 


Bankacılık sektöründen de benzer haberler var: “Kriz sırasında çevrimiçi bankacılık etkileşimleri, kalitede bir düşüş olmadan ve uyumluluk artışı ile yüzde 10'dan yüzde 90'a yükseldi”. (118) 


Yazarların da açıkladığı gibi, Covid'den ilham alan çevrimiçi aktiviteye geçiş, krizden muazzam karlar elde eden Big Tech'e (Büyük Teknoloji Şirketleri) açıkça fayda sağlıyor: "Önde gelen teknoloji şirketlerinin birleşik piyasa değeri, kilitlenme sırasında rekor üstüne rekor kırdı; hatta, salgın başlamadan önceki seviyelerin yukarısına yükseldi ... bu fenomenin yakın zamanda azalması pek olası değil, tam tersi (daha da artabilir)”. (119) 


Ancak, artık kendileri için çalışan insanlara ödeme yapmak zorunda kalmayan ilgili tüm işletmeler için de durum iyi. Otomasyon, her zaman, maliyetlerden tasarruf etmek ve böylece kapitalist elitler için karları artırmakla ilgili olmuştur. 


Schwab ve Malleret, faşist Yeni Normal kültürünün ambalaj endüstrisi gibi belirli iş sektörleri için kazançlı yan faydalar da sağlayacağını açıklıyor. 


“Pandemi kesinlikle hijyene odaklanmamızı artıracak. Temizliğe yönelik yeni bir saplantı, özellikle yeni ambalajlama biçimlerinin yaratılmasını gerektirecektir. Aldığımız ürünlere dokunmamamız teşvik edilecektir. Kavun koklamak veya meyve sıkmak gibi basit zevkler uygun görülmeyecek ve hatta tamamen geçmişte kalabilecektir”. (120) 


Yazarlar ayrıca Covid “sıfırlama” nın çok önemli bir unsuru olan “sosyal mesafenin” arkasında yatan teknokratik kârla ilgili bir gündeme çok benzeyen bazı şeyleri açıklıyorlar. 


Şöyle yazıyorlar: “Şu ya da bu şekilde, sosyal ve fiziksel mesafe önlemleri, salgının kendisi azaldıktan sonra da devam edecek ve farklı sektörlerden birçok şirketin otomasyonu hızlandırma kararını haklı çıkaracak. Bir süre sonra, toplumlar işyerini yakın insan temasını en aza indirecek şekilde yeniden yapılandırma ihtiyacını vurguladıkça, teknolojik işsizlikle ilgili kalıcı endişeler ortadan kalkacaktır. Aslında, otomasyon teknolojileri, insanların birbirine çok fazla yaklaşamadığı veya etkileşimlerini azaltmaya istekli olduğu bir dünyaya özellikle uygundur. Bir virüs (COVID-19 veya başka bir başkası) ile enfekte olma konusundaki geçmek bilmeyen ve muhtemelen daimi korkumuz, böylece, özellikle otomasyona en duyarlı alanlarda, aralıksız otomasyon sürecini hızlandıracaktır ”. (121) 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Schwab, daha önce de belirtildiği gibi, insanların güvenliği ve refahı gibi ekonomik açıdan önemsiz kaygılara odaklanarak, kapitalistlerin istedikleri kadar para kazanmalarını engelleyen tüm bu yorucu düzenlemelerden uzun süredir mustariptir. 


Ama - yaşasın! - Covid krizi, refah ve büyümenin önündeki bu modası geçmiş engellerin büyük bir kısmını ortadan kaldırmak için mükemmel bir bahane sağladı. 


İşgüzar bürokrasinin terk edildiği alanlardan biri de sağlık. Neden aklı başında herhangi bir paydaş, bu özel iş sektörünün kârlılığını etkilemeye yönelik herhangi bir bakım ve tedbir yükümlülüğüne izin verilmesi gerektiğini düşünsün ki? 


Schwab ve Malleret, teletıpın Covid acil durumundan 'önemli ölçüde yararlanacağını' not etmekten çok memnun: "Pandemiyi mevcut herhangi bir yolla ele alma gerekliliği (ve buna ilaveten salgın sırasında sağlık çalışanlarının uzaktan çalışmalarına izin vererek koruma ihtiyacı) teletıpın benimsenmesiyle ilgili bazı düzenleyici ve yasal engelleri ortadan kaldırdı”. 
(122) 
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Schwab ve Malleret'in belirttiği gibi, düzenlemelerin kaldırılması Yeni Normal küresel rejim altında genel bir fenomendir: 


“Bugüne kadar hükümetler, en iyi düzenleyici çerçevenin neye benzeyeceği konusunda uzun uzun düşünüp taşınarak yeni teknolojilerin benimsenme hızını yavaşlattılar; ancak teletıp ve drone teslimatının şu anda gösterdiği gibi, zorunluluktan kaynaklanan dramatik bir hızlanma mümkündür. Kilitlenmeler sırasında, teknolojinin yıllardır mevcut olduğu alanlarda daha önce ilerlemeyi engelleyen yarı küresel bir düzenleme gevşemesi aniden gerçekleşti, çünkü daha iyi veya başka bir seçenek mevcut değildi. Yakın zamana kadar düşünülemez olan şey birdenbire mümkün oldu ... Yeni düzenlemeler yerinde kalacak ”. (123) 


Ekliyorlar: "Ne olursa olsun, 'temassız ekonomiyi' ilerletme zorunluluğu ve müteakip düzenleyicilerin bunu hızlandırma istekliliği, hiçbir engelin olmadığı anlamına geliyor." (124) 


"Hiçbir engel yok". Hiç kuşkunuz olmasın: Bu, kapitalizmin liberal demokrasi iddiasından vazgeçip tam anlamıyla faşist moda geçtiği zaman benimsediği dildir. 


Schwab ve Malleret'in çalışmalarından, devlet ve iş dünyasının, ikincisinin avantajına olacak şekilde faşist bir şekilde birleşmesinin, onların büyük sıfırlanmasının temelini oluşturduğu açıktır. 


Covid krizinin başlangıcından bu yana, devlet hazinesinden %1'in şişkin ceplerine olağanüstü miktarda para aktarıldı. Kendileri de bunu kabul ediyor: “Tüm hükümetler, Nisan 2020'de salgın dünyayı sarmaya başladığında, sanki sekiz veya dokuz Marshall Planı neredeyse aynı anda uygulamaya konulmuş gibi, küresel çapta birkaç trilyon dolar tutarında teşvik programları duyurmuştu ”. (125) 
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Sözlerine şu şekilde devam ediyorlar: “COVID-19, kamu ve özel sektör arasındaki oyunun kurallarının çoğunu yeniden yazdı. ... Hükümetlerin şirketlerin hayatına ve işlerini yürütmelerine yardım amacıyla (veya başka amaçla) daha fazla müdahil olması, ülkeye ve sektöre bağlı olacak, bu nedenle birçok farklı kılığa bürünecektir ”. (126) 


“Pandemiden önce düşünülemez görünen önlemler; hükümetler, ekonomik durgunluğun feci bir buhrana dönüşmesini önlemeye çalışırken, pekâlâ dünya çapında standart hale gelebilir. 


“Salgının tetiklediği toplu işten çıkarmaları ve iş yıkımlarını önlemek veya durdurmak için hükümete 'son çare mükellefi' olarak hareket etme çağrıları giderek artacak. Tüm bu değişiklikler, ekonomi ve para politikası 'oyununun' kurallarını değiştiriyor." (127) 


Schwab ve yazar arkadaşı, büyük ticari vurgunculuğu desteklemek için artan devlet yetkilerinin kullanılması olasılığını memnuniyetle karşılıyor. 


Şöyle yazıyorlar: “Avrupa ve Amerika'da son beş yüzyılın en büyük derslerinden biri şudur: Akut krizler devletin gücünün artmasına katkıda bulunur. Durum her zaman böyleydi ve COVID-19 salgını ile farklı olması için hiçbir neden yok ”. (128) 


Ve ekliyorlar: "Geleceğe bakıldığında, hükümetler büyük olasılıkla, ancak farklı yoğunluk derecelerinde, oyunun bazı kurallarını yeniden yazmanın ve rollerini kalıcı olarak artırmanın toplumun yararına olduğuna karar verecekler". (129) 


Oyunun kurallarını yeniden yazma fikri, yine faşist dili anımsatıyor; elbette, özel sektöre yardımda devletin rolünü kalıcı olarak artırma fikri de öyle. 


Gerçekten de Schwab'ın bu konudaki tutumunu, 1931'deki ekonomik krize, işletmelere yardım etmek için L'Istituto mobiliare italiano [İtalyan Menkul Kıymetler Enstitüsü] adlı özel bir acil durum organı kurarak yanıt veren İtalyan faşist diktatör Benito Mussolini ile karşılaştırmaya değer. 


Mussolini bunun, "İtalyan ekonomisini, özel mülkiyete ve inisiyatife temelde saygı duyan ancak onları Devlete sıkı sıkıya bağlayan, tek başına onları koruyabilen, kontrol edebilen ve besleyebilen bir sistem olan kurumsal aşamaya enerjik bir şekilde yönlendirmenin bir yolu" olduğunu beyan etti. (130) 


Schwab'ın büyük sıfırlanmasının faşist doğası hakkındaki şüpheler, elbette, "acil durum" 


Covid önlemlerine uyumu sağlamak için dünya çapında uygulamaya konan polis devleti önlemleriyle doğrulanmaktadır. 
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Kapitalist sistemin yüzeyinin kesinlikle çok altında yatmayan katıksız kaba kuvvet, faşist aşamaya girdiğinde giderek daha görünür hale geliyor ve bu Schwab ve Malleret'in kitabında açıkça görülüyor. 


"Kuvvet" kelimesi Covid-19 bağlamında tekrar tekrar konuşlandırılıyor. Bazen bu durum, iş bağlamında, "COVID-19'un tüm bankaları artık kalıcı olan bir dijital dönüşümü hızlandırmaya zorladığı" veya "mikro sıfırlamanın her sektördeki her şirketi yeni iş yapma, çalışma ve işletme yöntemlerini denemeye zorlayacağı" yönündeki ifadelerde kendini 


gösteriyor. (131) 


Ancak bazen bu kuvvet, doğrudan insanlar veya Schwab ve benzerlerinin bizi görmeyi tercih ettiği şekliyle “tüketiciler” üzerinden ifade edilir. 


"Kilitlenme dönemleri sırasında, daha önce dijital uygulamalara ve hizmetlere fazla güven duyma konusunda isteksiz olan birçok tüketici, alışkanlıklarını neredeyse bir gecede değiştirmek zorunda kaldı: Sinemaya gitmek yerine çevrimiçi film izleme; restoranlara gitmek yerine yemek servisi ısmarlama; arkadaşlarla yüz yüze konuşmak yerine uzaktan haberleşme; kahve makinası başında meslektaşlarıyla muhabbet etmek yerine bunu ekran üzerinden gerçekleştirme; spor salonuna gitmek yerine çevrimiçi egzersiz yapma vb. 


“Kapanma sırasında benimsemeye zorlandığımız teknolojik davranışların çoğu, aşinalık sayesinde daha doğal hale gelecektir. Sosyal ve fiziksel mesafe sürdükçe, iletişim kurmak, çalışmak, tavsiye almak veya bir şeyler sipariş etmek için dijital platformlara daha fazla güvenmek, yavaş yavaş eskiden kökleşmiş alışkanlıklar üzerinde temelini oluşturacaktır ”. 
(132) 


Faşist bir sistem altında, Schwab ve Malleret'in sözde temas takibi konusunda oldukça net bir şekilde belirttikleri gibi, bireylere sistemin taleplerine uymak isteyip istemedikleri konusunda bir seçenek sunulmuyor: “İnsanlar kendi kişisel verilerini, sistemi izleyen devlet kurumuna vermek istemezse hiçbir gönüllü temas izleme uygulaması çalışmaz; herhangi bir kişi uygulamayı indirmeyi reddederse (ve bu nedenle olası bir enfeksiyon, hareket ve temasla ilgili bilgiyi saklarsa) herkes bundan olumsuz bir şekilde etkilenecektir ”. (133) 


Schwab ve Malleret bunun, Yeni Normali dayatma noktasında, Covid krizinin çevre krizine göre bir başka büyük avantajı olduğunu belirtiyor: “Bir pandemi sırasında vatandaşların çoğunluğu, zorlayıcı önlemleri uygulama gerekliliğine katılma eğiliminde olacak; kanıtların tartışılabileceği çevresel riskler söz konusu olduğunda ise kısıtlayıcı politikalara direneceklerdir.” (134) 


29 


30 


Hepimizin birlikte yol alması beklenen bu “zorlayıcı önlemler, elbette hayatlarımız, özellikle de ücretli köleler olarak kendi rollerimiz üzerinde hayal edilemeyecek seviyelerde faşist gözetim içerecektir. 


Schwab ve Malleret şöyle diyor: “Kurumsal hareket daha fazla gözetlemeye doğru olacak; iyi ya da kötü, şirketler iş gücünün yaptıklarını izliyor ve bazen kaydediyor olacak. Trend, vücut sıcaklıklarını termal kameralarla ölçmekten çalışanların sosyal mesafeye nasıl uyum sağladığını bir uygulama aracılığıyla izlemeye kadar birçok farklı biçimde olabilir ”. (135) 


İnsanları, halihazırda sıralanmakta olan Covid aşılarını almaya zorlamak için şu veya bu türden zorlayıcı önlemlerin kullanılması da muhtemeldir. 


Bill Gates ile senli benli olan ve Pfizer Inc'in başkanı ve CEO'su ve Big Pharma'nın ana dayanağı Henry MecKinnell tarafından “kendini gerçekten asil bir amaca adamış bir kişi” olarak selamlanan Schwab, bu dünyaya derinden bağlıdır. 


Bu nedenle, Malleret ile "aşı bulunmadan önce" “normale?” tam dönüşün öngörülemeyeceği” konusunda ısrar etmesi şaşırtıcı değildir. (136) 


"Bir sonraki güçlük, aşı karşıtlığının yükselişine rağmen yeterince yüksek bir uyum oranıyla dünya çapında yeterli sayıda insanı (kolektif olarak en zayıf halka kadar güçlüyüz) aşılamaya yönelik siyasi mücadeledir”. (137) 


Böylece "aşı karşıtları", küreselleşme karşıtı ve anti-kapitalist protestocular, Gilets Jaunes ve "sınıf çatışmaları", "toplumsal direniş" ve "siyasi tepki" ile meşgul olanlarla birlikte Schwab'ın projesine yönelik tehditler listesine katılmış oldu. 


Schwab'ın paydaşlı kurumsal egemenliği, “çevik yönetişimi”, totaliter “insan varoluşuna yönelik sistem yönetimi” aracılığıyla vurgulamak istediği, demokrasiden yoksun sistemi nedeniyle, dünya nüfusunun çoğunluğu karar alma süreçlerinden zaten dışlanmış durumdadır. 


Ama Schwab, muazzam yeni normalci sıfırlamasına ve trans hümanist Dördüncü Sanayi 


Devrimi'ne karşı ayaklanan insanların "kasvetli senaryosu" ile nasıl başa çıkmayı tasavvur ediyor? 
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Teknokratik yeni çağının doğuşunu sağlamak için ne kadar "kuvvet" ve "zorlayıcı önlem" almaya hazır? 


Bu soru ürpertici bir sorudur ancak Schwab'ın doğduğu 20. yüzyıl rejiminin tarihsel örneğini de aklımızda tutmalıyız. 


Hitler'in yeni Nazi normalinin bin yıl sürmesi gerekiyordu ancak hedefinden 988 yıl önce çöktü. 


Sırf Hitler, iktidarın verdiği tüm güvenle, Reich'ının bin yıl süreceğini söylediği için öyle olacağı anlamına gelmiyordu. 


Klaus Schwab ve Thierry Malleret ve arkadaşları, şimdi Dördüncü Sanayi Devrimine girdiğimizi ve dünyamızın sonsuza dek değişeceğini söylediği için bu öyle olacağı anlamına gelmez. 


Yeni Normallerini kabul etmek zorunda değiliz. Onların korku tellallığını desteklemek zorunda değiliz. Aşılarını yaptırmak zorunda değiliz. Bize akıllı telefonlar aracılığıyla implant yerleştirmelerine veya DNA'mızı düzenlemelerine izin vermek zorunda değiliz. Doğrudan trans hümanist cehennemlerine doğru, ağızlıklı ve itaatkâr bir şekilde yürümek zorunda değiliz. 


Yalanlarını ifşa edebiliriz! Gündemlerini ortaya çıkarın! Anlatımlarını reddedin! Zehirli ideolojilerini reddedin! Faşizmlerine direnin! 


Klaus Schwab bir tanrı değil, bir insan. Sadece yaşlı bir adam. Ve birlikte çalıştığı küresel kapitalist elitler sayıca az. Amaçları, insanlığın büyük çoğunluğunun amacı değildir. Trans hümanist vizyonları, küçük çevrelerinin dışındaki hemen hemen herkes için iğrenç ve bize dayatmaya çalıştıkları teknokratik diktatörlüğe insanlar rıza göstermiyorlar. 


Sonuçta, bir virüsle savaş yanlış bayrağı altında bizi zorlamak için bu kadar çaba sarf etmelerinin nedeni budur. "Acil durum" gerekçesi olmadan, onların çarpık planlarına asla 


uymayacağımızı anladılar. 


Potansiyel gücümüzden korkuyorlar çünkü ayağa kalkarsak onları yeneceğimizi biliyorlar. 
Daha düzgün bir şekilde başlamadan projelerini çökertebiliriz. 


Biz halkız, %99'uz ve birlikte faşist makinenin ölümcül çenesinden özgürlüğümüzü geri alabiliriz! 


Winter Oak, 5 Ekim 2020, WinterOakOrg 
Notlar 
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BÜYÜK SIFIRLAMA- AŞAMA 2: SAVAŞ 


Tamer Güner, 17.03.2022, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayımlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir 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yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab'in 'Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz' (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World) adlı kitabındaki dehşet verici yeni kavramlara ve Cyborg'laştırılmış insan nesline odaklanmaktadır. Great Reset-Büyük Sıfırlama'nın amacı 'İnsanı Değiştirmek', insanın doğal ve özel olan biyolojik ve psikolojik varlığını makineleştirmek ve özgürlüğünü tamamen elinden almaktır. Covid-19 
salgınını Gerat Reset-Büyük Sıfırlama'nın 1. aşaması olarak değerlendiren analistin 24 
Şubat 2022'de Putin liderliğindeki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan Rusya-Ukrayna Savaşını 2. Aşama olarak değerlendirdiği ve 10 maddede gerekçelendirdiği analizin içeriğini dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytani ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark 

ederler. "Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut çatışmanın, birbirine bağlı küresel paydaşlar ağı ve yaygın bir kamu-özel ortaklık ağı tarafından desteklenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Büyük Sıfırlama gündeminin bir sonraki katalizörü olduğunu birkaç maddede açıklıyorum." diyen yazarı okumaya devam edelim. 


Pandemi dünyayı karantinaya alıştırıp deneysel ilaçların kabulünü normalleştirirken, KOBİ'leri yok ederek şirketlere en büyük servet transferini hızlandırırken ve sibernetik bir geleceğe hazırlık olarak işgücü operasyonlarının kas hafızasını (1) ayarlarken, ulusların "Daha İyisini İnşa Edebilmesi"nden (Build Back Better) önce ekonomik çöküşü hızlandırmaya yönelik ek bir vektör gerekliydi. 


Aşağıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut çatışmanın, birbirine bağlı küresel paydaşlar ağı ve yaygın bir kamu-özel ortaklık ağı tarafından desteklenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Büyük Sıfırlama gündeminin bir sonraki katalizörü olduğunu birkaç maddede açıklıyorum. 


1. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şimdiden küresel tedarik zincirlerinde benzeri 


görülmemiş bozulmalara neden olarak yakıt kıtlığını artırıyor ve kronik enflasyon seviyelerine neden oluyor. 
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Jeopolitik gerilimler NATO ile Çin-Rusya ekseni arasında uzun süreli bir çatışmaya dönüşürken, ikinci bir daralma ekonomiyi stagflasyona (Çev: Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durum) sürükleyebilir. 


Önümüzdeki yıllarda, ortalamanın altında büyüme ve kontrolden çıkan enflasyonun birleşimi, küresel ekonomik alt sınıfı, gelişmekte olan bir gig ekonomisinde (2) mikro iş sözleşmelerine ve düşük ücretli işlere zorlayacaktır. 


Başka bir resesyon, küresel kaynak susuzluğunu artıracak, kendi kendine yeterlilik kapsamını daraltacak ve devlet sübvansiyonlarına bağımlılığı önemli ölçüde artıracaktır. 


Ufukta beliren dünya işgücünün önemli bir bölümünün yoksullaşmasıyla birlikte, bu durum, çok katmanlı bir neo-feodal düzene yol açacak Evrensel Temel Gelirin getirilmesine yönelik bir başlangıç olabilir. 


Bu nedenle, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 yılına kadar 'hiçbir şeye sahip olmayacağımız ve mutlu olacağımıza' dair uğursuz öngörüsü korkunç bir hızla ortaya çıkıyor gibi görünüyor. 


2. Savaşın ekonomik sonuçları, küresel işgücünün dramatik bir şekilde küçülmesine yol açacaktır. 


Great Reset'in mimarları, bu eğilimi birkaç yıldır tahmin ediyor ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için yıkıcı teknolojilerin rolünü teşvik ederek ve teknolojideki hızlı değişimlere ayak uydurmak için geleneksel iş modellerini temelden değiştirerek bu ekonomik türbülanstan yararlanacaklar. 


Salgın gibi, çatışma çağında afete hazırlık, önemli ölçüde, gelecek nesillerin Büyük Sıfırlama'nın işgücü taleplerini karşılayabilmesi için kamusal ve özel alanlarda belirli teknolojik yenilikleri benimseme istekliliğine dayanacaktır. 


Klaus Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devrimi'nin Geleceğini Şekillendirmek adlı kitabında yinelenen bir tema, çığır açan teknolojik ve bilimsel yeniliklerin artık etrafımızdaki fiziksel dünyaya havale edilmeyeceği ancak bizim eklentilerimiz haline geleceği düşüncesidir. 


Schwab, yeni nesil iş gücünde gelişen teknolojilerin önceliğini vurguluyor ve ölçeklenebilir teknoloji tabanlı çözümler aracılığıyla küresel iş gücünün çeşitli yönlerini dijitalleştirme planlarıyla ilerlemenin aciliyetine dikkatleri çekiyor. 
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Büyük Sıfırlamaya öncülük edenler, dijital yenilikler, e-stratejiler, telepresence emeği, Yapay Zekâ, robotik, nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti ve Bedenlerin İnterneti etrafında dönen yeni pazarlar yaratarak jeopolitik riski yönetmeye çalışıyorlar. 


Yapay zekâ teknolojilerinin baş döndürücü yayılma hızı, bu tür teknolojilerin optimizasyonunun ilk başta çiftçilik, perakende satış, yemek servisi, imalat ve kurye endüstrileri gibi yüz milyonlarca işçi için bir güvenlik ağı sunan geleneksel endüstrileri ve meslekleri etkileyeceğini gösteriyor. 


Ancak robotlar, akıllı yazılımlar ve makine öğrenimi biçimindeki otomasyon, rutin, tekrarlayan ve öngörülebilir işlerle sınırlı kalmayacak. 


Yapay zekâ sistemleri, özellikle muhasebe, insan kaynakları ve orta yönetim kademe pozisyonları gibi bilgi işleme ve örüntü tanımayı içeren alanlarda beyaz yakalılarla ilgili çeşitli işleri toptan otomasyonlaştırmanın eşiğinde. 


Gelecekteki istihdam eğilimlerini tahmin etmek kolay bir iş olmasa da, pandemi ve savaşların birleşik tehdidinin, işgücünün lojistiği yeniden şekillendiren teknoloji ile benzeri görülmemiş 

bir değişikliğin eşiğinde olduğu ve yüz milyonlarca mavi ve beyaz yakalı işi potansiyel olarak tehdit ettiği anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Bu durum, tarihin en büyük ve en hızlı iş kaybıyla sonuçlanacaktır ve daha önce düşünülemez olan bir işgücü piyasası değişiminin de habercisidir. 


Özel sektörde teknoloji kullanımının artmasının büyük iş kayıplarına yol açması uzun zamandır bekleniyordu. Pandemi kilitlenmeleri ve savaşın yol açacağı aksamalar, bu süreci hızlandıracak ve birçok şirket, yalnızca işletmelerinin ayakta kalabilmesi için çalışanlarını işten çıkarmak ve yerine yaratıcı teknolojik çözümler getirmek zorunda kalacaktır. 


Başka bir deyişle, önümüzdeki yıllarda kaybedilecek olan işlerin çoğu zaten ihtiyaç fazlası haline gelmekteydi ve ortalık yatıştığında bunların geri kazanılması pek mümkün değil. 


3. Savaş, Avrupa'nın Rus enerji sektörüne olan bağımlılığını önemli ölçüde azalttı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin merkeziliğini ve Büyük Sıfırlama'nın temelinde yer alan 'net sıfır' emisyon konusunu pekiştirdi. 
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Büyük Sıfırlama ile adım adım yürüyen politika yapıcılar, 'yeşil' enerjiye geçişi hızlandırarak ve 'iklim değişikliğine karşı mücadele'nin bir parçası olarak karbonsuzlaştırmanın önemini yineleyerek Rusya'ya karşı uygulanan sert yaptırımlardan yararlandılar. 


Bununla birlikte, Büyük Sıfırlama'nın nihayetinde benzin ve dizelin yerini alan 'yeşil' hidrojen ve karbon nötr sentetik yakıtların adil dağılımına yönelik olduğunu varsaymak çok dar görüşlü olacaktır. 
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BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, pandemi sonrası toparlanma için çok önemli olsa da; daha da önemli olan şey bu hedeflerin, şu anda Davos seçkinleri tarafından 'paydaş kapitalizmi' olarak övülen hissedar kapitalizminin yeniden inşası için temel teşkil etmeleridir. 


Ekonomik terimlerle, bu, hükümetlerin artık devlet politikalarının nihai belirleyicileri olmadığı, seçilmemiş özel şirketlerin makroekonomik işbirliği ve çok paydaşlı bir küresel yönetişim modeli aracılığıyla dünyanın sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarını ele almak için doğrudan sorumluluk üstlenmesiyle toplumun fiili mütevellileri haline geldiği bir sistemi ifade eder. 


Böyle bir ekonomik yapı altında, varlık holding grupları, yatırımları BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirerek ve onları Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) uyumlu olarak yapılandırarak küresel sermaye akışını yeniden yönlendirebilir; böylece yeni uluslararası pazarlar, savaşın neden olduğu ekonomik çöküşten sarsılan potansiyel olarak yüz milyonlarca insanın felaketi ve sefaleti üzerine inşa edilebilir. 


Bu nedenle, savaş, sıfırlamayı aktif olarak enerji bağımsızlığını sürdürmeye, piyasaları 'yeşil ve kapsayıcı büyümeye' doğru şekillendirmeye ve nihayetinde nüfusları karbon kredisi ekonomisi olarak da bilinen bir Cap and trade (3) (emisyon üst sınırı ve ticaret) sistemine yönlendirmeye zorlayan hükümetler için büyük bir itici güç sunuyor. 


Bu, kapitalizmin sürekli büyüme zorunluluğundan ödün vermeden 'Daha İyisini İnşa Et' gibi aldatıcı sloganlar kullanarak, daha adil ve daha yeşil araçlarla kapitalizmi yeniden icat etmenin hayırsever kisvesi altında, gücü paydaş kapitalistlerin elinde merkezileştirecektir. 


4. Dijital teknolojilerin malzeme bilimi ve biyoloji ile yakınsaması, tarım sektörünü kökten değiştireceği ve bitki bazlı ve laboratuvarda yetiştirilen alternatiflerin küresel ölçekte benimsenmesini teşvik edeceği için savaş nedeniyle oluşacak gıda kıtlığı, sentetik biyoloji endüstrisine büyük bir nimet sunacaktır. 


Rusya ve Ukrayna dünyanın ekmek sepetleridir ve tahıl, gübre, bitkisel yağ ve temel gıda maddelerindeki kritik kıtlıklar, biyoteknolojinin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından önemini artıracak ve Bill Gates tarafından ortaklaşa finanse edilen 'Impossible Foods'a benzer başka sahte et girişimlerini doğuracaktır. 


Gıda sistemleri 'sürdürülebilir' proteinler ve CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) gen-düzenlemeli patentli mahsuller yetiştirmek için gelişen teknolojiler aracılığıyla yeniden tasarlanacağından, endüstriyel gıda üretimi ve ekiminde dramatik bir revizyon başlatması ve nihayetinde tarım ticareti ve biyoteknoloji yatırımcılarına fayda sağlaması için daha fazla hükümet düzenlemesi beklenebilir. 
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5. Rusya'nın SWIFT'den (Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği) dışlanması, küresel nüfusun geniş kesimlerini teknokratik bir kontrol şebekesine bağlamak için tam olarak gerekli türden bir geri tepme yaratacak ekonomik sıfırlamanın habercisidir. 


Birkaç ekonomistin belirttiği gibi, SWIFT, CHIPS (Takas Odası Bankalararası Ödeme Sistemi) ve ABD Dolarının Rusya'ya karşı silah haline getirilmesi, yalnızca Çin gibi jeopolitik rakipleri ters dolarizasyon sürecini hızlandırmaya teşvik edecektir. 


Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ana yararlanıcısı, Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) ve BRICS üye devletlerini SWIFT ekosistemini atlamaya ve sınır ötesi uluslararası ödemeleri Dijital Yuan'la düzenlemeye teşvik ederek Avrasya pazarını yeniden şekillendirebilecek olan Çin gibi görünüyor. 


Kripto para birimlerine olan talep büyük bir artış görecek olsa da bu durum, muhtemelen birçok hükümeti kamu blokajları aracılığıyla sektörü giderek daha fazla düzenlemeye ve merkezi olmayan kripto para birimleri üzerinde çok taraflı bir yasak uygulamaya teşvik edecektir. 


Kriptoya geçiş, federal bir düzenleyici tarafından denetlenen programlanabilir para planlarını nihayetinde hızlandırmaya yönelik bir genel prova olabilir ve bu da güçlü bir küresel teknokrasinin elinde daha fazla güç birikmesine yol açar ve böylece finansal kurumlara köleliğimizi mühürler. 


Bu savaşın para birimlerini pariteye getireceğine ve bu nedenle, gelecekte merkez bankası dijital para birimlerinin benimsenmesi yoluyla uluslararası bankacılık ve makroekonomik işbirliğinin işleyişini dönüştürmeyi vaat eden yeni bir Bretton Woods anının habercisi olacağına inanıyorum. 


6. Bu savaş, Avrasya'da demirlemiş yeni bir uluslararası kurallara dayalı düzene yönelik küreselci tutkuda önemli bir bükülme noktasına işaret ediyor. 


Jeopolitikanın babası' Halford Mackinder'ın yüzyılı aşkın bir süre önce belirttiği gibi, son 
500 yılda her küresel hegemonun yükselişi Avrasya üzerindeki hakimiyet sayesinde mümkün 
olmuştur. Benzer şekilde, her küresel hegemonun düşüşü, bu çok önemli kara kütlesi üzerindeki kontrolü kaybetmekle ilişkilendirildi. 
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Coğrafya ve güç arasındaki bu nedensel bağlantı, WEF'i temsil eden küresel paydaşlar ağının gözünden kaçmadı; bunların birçoğu, Amerika'nın gerileyen siyasi ve ekonomik etkisi ve teknokratların akıllı küreselleşme dediği şeye acil bir ihtiyaç nedeniyle çok kutuplu bir çağa geçişi ve büyük güç rekabetine geri dönüşü öngörmüştü. 


Amerika umutsuzca süper güç statüsüne tutunmaya çalışırken, Çin'in ekonomik yükselişi ve Rusya'nın bölgesel hırsları, Avrasya'nın stratejik eksen noktalarını (Batı Avrupa ve Asya Pasifik) alt üst etme tehdidinde bulunuyor. 


Amerika'nın önceden tartışmasız bir hegemonyaya sahip olduğu bölge artık çatlaklara karşı dayanıklı değil ve küresel güç projeksiyonu hesabını çarpıcı biçimde değiştirecek bir muhafız değişikliğine tanık olabiliriz. 


Çin'in iddialı Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative: BRI), dünya adasını (Asya, Afrika ve Avrupa) birleştirme ve küresel gücün odağında tektonik bir kaymaya neden olma potansiyeline sahip olsa da; yakın zamanda gerçekleşen Ukrayna işgalinin, Çin- Avrupa demiryolu taşımacılığı üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. 


Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'nın BRI için Avrupa'ya açılan kapı olarak işlev görebileceğini iddia etti. Bu nedenle, Ukrayna üzerindeki son gerilimlerde Çin'in büyük payını göz ardı edemeyiz. NATO'nun Ukrayna varlıklarının Çin'e satışını sınırlayarak ve Modern İpek Yolu'nu engellemek için elinden gelen her şeyi yaparak Çin'in bölgedeki yükselişini kontrol etme arzusunu da görmezden gelemeyiz. 


Yaptırımlar Rusya'yı Çin ile ikili bağları güçlendirmeye ve BRI ile tam olarak bütünleşmeye doğru iterken, Pan- Avrasya ticaret bloğu küresel müştereklerin ortak yönetimini ve ABD istisnacılığı çağına sıfırlamayı zorlayan bir taban kayması yaratabilir. 


7. Savaşın Çin ile Avrupa arasındaki ikili ticaret akışları üzerindeki uzun vadeli etkisine ilişkin spekülasyonların artmasıyla birlikte; Rusya- Ukrayna çatışması, Büyük Sıfırlama'nın önde gelen savunucularından İsrail'in daha da büyük bir uluslararası öneme sahip olmasını sağlayacak. 


İsrail, Çin için oldukça çekici bir BRI pazarıdır ve ÇKP, İsrail'in Hint Okyanusu ve Akdeniz'i Süveyş Körfezi üzerinden birbirine bağlayan stratejik bir ileri karakol olarak öneminin kesinlikle farkındadır. 


Ayrıca, Çin hükümeti uzun yıllardır İsrail'in küresel bir teknoloji merkezi olarak önceliğini 


kabul etmiş ve kendi stratejik zorluklarını karşılamaya yardımcı olması için İsrail'in inovasyon yeteneklerinden yararlanmıştır. 
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Bu nedenle, Naftali Bennet'in Moskova ve Kiev arasındaki arabuluculuğunun, Kuşak ve Yol Girişimi'nin (BRI) hem Çin hem de İsrail'in bölgesel ve küresel stratejik ayak izini genişletmedeki araçsal rolünü etkilemesi muhtemeldir. 


İsrail'in geleceğin önde gelen teknoloji merkezleri arasında olma durumu ve Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ağ geçidi statüsü, Çin'in son on yılda inşa ettiği yollar, demiryolları, limanlar ve enerji boru hatları gibi fiziksel altyapılar ağına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. 


Oto-teknolojiler, robotik ve siber güvenlik alanlarında halihazırda bir güç merkezi olan İsrail, Milenyum Krallığında merkezi ulus olmayı hedefliyor ve ülkenin teknoloji girişimlerinin dördüncü sanayi devriminde önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. 


Rusya-Ukrayna krizinin ortasında Çin ile gelişen ilişkisini güçlendirmek, İsrail'i Kudüs'te birleşen merkezi ekonomik ve teknolojik gücün büyük bir kısmıyla mükemmel bir bölgesel hegemonyaya itmeye yardımcı olabilir. 


İsrail, ihracat pazarlarını ve yatırımlarını Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırma çabalarına girişirken, önemli bir soru ortaya çıkıyor. 


İsrail, güvenlik çıkarlarını ABD'den uzaklaştırma ve Çin-Rusya ekseninde kendisini garantiye almanın biçimlendirme aşamalarında mı? 


8. Dijital Kimliklerin Dünya Ekonomik Forumu'nun Büyük Sıfırlama gündeminin merkezi bir parçası olduğu bilinmektedir ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmenin ve geleceğin akıllı şehirlerinde bireyselleştirilmiş ve entegre hizmetler sunmanın bir yolu olarak; bu kimliklerin, endüstriler, tedarik zincirleri ve pazarlar arasında uyumlu hale getirileceği artık yaygın bir bilgidir. 
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Birçoğu, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları ve insan sermayesi tahvil piyasaları için vatandaşların, veri metaları olarak işlem gördüğü; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine karşı ne kadar iyi performans gösterdiklerine bağlı olarak bir sosyal ve iklim puanı atanan insanların yeni bir kurumsal değer zincirine dahil olduğu küresel bir teknokratik nüfus kontrolü ve itaat sistemini başlatmak üzere böyle bir platformun nasıl kullanılabileceğine odaklandı. 


Akıllı ortamlarda insanların ve bağlı cihazların bu sorunsuz doğrulaması ancak biyometrimiz, sağlık kayıtlarımız, mali durumlarımız, eğitim transkriptlerimiz, tüketici alışkanlıklarımız, karbon ayakizimiz ve insan deneyimlerinin tamamı birlikte çalışabilir bir veri tabanında depolandığında gerçekleşebilir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygunluğumuzu belirleyecek olan bu sistem, sosyal sözleşmemizde devasa bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılacaktır. 
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Aşı pasaportları başlangıçta kamu-özel sektör ortaklıkları tarafından Dijital Kimlikler için bir giriş noktası olarak lanse edildi. Şimdi böyle bir mantık kendi yolunu çizdiğine göre, mevcut jeopolitik gerilimler yeni bir dijital ekosistemdeki kilit düğümün ne olduğunu ölçeklendirmeye nasıl katkıda bulunabilir? 


Ukrayna geleneksel olarak Avrupa'nın ekmek sepeti olarak anılır ve Rusya'nın yanı sıra her iki ülke de temel tahılların başlıca küresel tedarikçileridir. Bu nedenle, savaş, metalar ve enflasyon için siyah bir kuğu olmanın tüm özelliklerine sahiptir. 


Küresel arz sıkışıklığı nedeniyle çöküşün eşiğine gelen bir ekonomiyle, ortaya çıkan ekonomik sarsıntıların dünya çapında savaş zamanındaki acil durumları tetikleyeceğine ve halka karne için hazırlanmaları gerektiğinin söyleneceğine inanıyorum. 


Bu gerçekleştiğinde, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ile arayüz oluşturan Dijital Kimliklerin çok taraflı olarak benimsenmesi, eşi benzeri görülmemiş bir olağanüstü hâl ve istisna durumunda hane tayınlarının verimli bir şekilde yönetim ve dağıtımı için bir çözüm olarak lanse edilebilir. 


İngiltere Merkez Bankası, yalnızca bir işverenin veya hükümetin makul gördüğü temel ihtiyaçlara veya mallara harcanabilecek programlanabilir nakit beklentisini şimdiden gündeme getirdi. 


Alıcı tarafından nasıl harcanacağı noktasında kontrol sağlandıktan sonra, gıda kolilerini almak ve temel bir geçim kaynağı elde etmek için gerekli olacak Dijital Kimlik olmadan yeterince işlev görmek neredeyse imkânsız hale gelecektir. UBI'yi (Evrensel Temel Gelir) düşünün. 


Gıda enflasyonu hiçbir azalma belirtisi olmaksızın yukarı yönlü bir yörüngede devam ederse, hükümetler karne şeklinde fiyat kontrolleri uygulayabilir ve ulusal bir acil durum sırasında karbon ayak izimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı takip etmek için Dijital Kimlikteki blok zincir defterlerine istihkak girişleri kaydedilebilir. 


9. NATO ile Çin-Rusya ekseni arasında bir hibrit savaş başladığında, Avrupa doğrudan ateş hattındadır. 


Bankalara ve kritik altyapıya yönelik bir siber saldırının veya hatta kıtalararası balistik füzelerle (ICBM'ler) gerçekleşecek geçici ve taktiksel bir nükleer çatışmanın yarattığı açık ve mevcut tehlikeyi görmezden gelmek yanlış olur. 


Herhangi bir savaşan tarafın karşılıklı garantili imha doktrini (4) tarafından engellenmeme durumunu öngöremiyorum, bu yüzden termonükleer bir serpinti olası değil. 


Bununla birlikte, SWIFT bankacılık aygıtından veya Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sisteminden sistem belleğini silmek için uzaktan erişim teknolojilerinin kullanılması, 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potansiyel olarak uluslararası ekonominin çoğunu çalışmaz hale getirebilir ve doların çöküşüne neden olabilir. 


Böyle felaket boyutlarında bir olay meydana gelirse, bu durum şüphesiz siber güvenliği elden geçirmek için artan taleplere yol açacaktır. 


Böyle bir olaydan kaynaklanacak etki, vatandaşların gerekli bir ulusal güvenlik önlemi olarak Dijital Kimliğe sahip olmalarını gerektiren yeni bir küresel güvenlik protokolü oluşturabilir. 


Ülke çapında bir siber saldırının ardından internete veya kamu hizmetlerine erişmenin, vatandaşların çevrimiçi etkinliklerinin ve işlemlerinin meşru ve kötü niyetli olmayan bir kaynaktan geldiğini doğrulayacak bir Dijital Kimlik kullanılmasını nasıl gerektirebileceğini hayal edebilirsiniz. 


Siyasette çok az tesadüf vardır. 


10. Bu savaşın ekonomik sonuçları o kadar feci olacak ki; hükümetler ve kamu sektörü, finansman açığını gidermek için önemli bir özel sermaye enjeksiyonuna ihtiyaç duyacaktır. 


16101010104 
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Bu ortam, merkez bankacılığı kurumları ve hükümetler arasındaki geleneksel güçler ayrılığını etkin bir şekilde geçersiz kılacaktır. Çünkü merkez bankacılığı kurumları, merkez bankaları ve hedge fonları tarafından hükümetlerin toptan ele geçirilmesiyle egemenlikleri oyulacak olan ulus devletlerin mali yörüngesini orantısız şekilde etkileyecek bir biçimde konumlanacaktır. 


Bu nedenle, ulus devlet modeli yavaş yavaş küresel bir teknokrasi tarafından altüst ediliyor. 
Bu teknokratik yapı, çoğunluğu küresel yönetişimi yeniden yapılandırmaya çalışan ve kendilerini küresel karar alma sürecine dahil etmiş devlet dışı kurumsal aktörler olan endüstri liderleri, merkez bankacılığı oligarkları ve özel finans kurumlarından oluşan seçilmemiş bir konsorsiyumdan oluşur. 


Bu nedenle, pandemi ve Rusya-Ukrayna çatışması ışığında uluslararası ilişkilerin ve dünyanın şu anda yaşamakta olduğu sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşümün geleceği, çok taraflılık ve egemen devletlerin seçilmiş temsilcileri tarafından kararlaştırılmayacaktır. 


Bunun yerine kararlar, menfaat politikaları tarafından motive edilen ve hiçbir seçmene karşı sorumlu olmayan veya hiçbir devlete borcu bulunmayan ve egemenlik ve uluslararası hukuk gibi kavramların kendileri için bir anlam ifade etmediği çok paydaşlı ortaklıklar ağı 


aracılığıyla verilecektir. 


Winter Oak, 09.03.2022 
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Çevirenin Notu: 


(1) Kas hafızası: Motor öğrenme ile eşanlamlı olarak kullanılan tekrarlama yoluyla belirli bir motor görevi hafızada birleştirmeyi içeren bir prosedürel hafıza şeklidir. 


(2) Gig Ekonomisi: Şirketlerin çalışanlarıyla belirsiz süreli sözleşme yapmak yerine geçici ve kısa dönemli kontratlar yaptığı çalışma biçimi 


(3) Cap and trade: Emisyon üst sınırı ve ticaret, endüstriyel faaliyetin bir sonucu olarak belirli kimyasalların, özellikle karbondioksitin toplam emisyon düzeyini sınırlamak veya üst sınır getirmek için tasarlanmış bir hükümet düzenleyici programı için ortak bir terimdir. 


(4) Karşılıklı Garantili İmha Doktrini (MAD): Ağırlıklı olarak Soğuk Savaş'ın ilk çeyreğinde geçerli olan bu doktrin, taraflardan hangisi saldırırsa saldırsın, verilecek cevapla birlikte karşılıklı olarak birbirlerini yok etmeleri anlamına geliyordu. Doktrine göre, bir nükleer güç, karşı tarafın neredeyse tüm nükleer başlıklarını kesin bir şekilde yok edecek bir saldırıda bulunsa bile, (iki gücün astronomik düzeye ulaşmış nükleer silah kapasiteleri düşünüldüğünde) karşı tarafın kalan silahları çerçevesinde aynı veya daha yüksek şiddette cevap alacaktır. Doktrin, tarafların medeniyeti haritadan silmekteki isteksizliğine dayanır. 


BÜYÜK SIFIRLAMA; GERÇEK Mİ KOMPLO TEORİSİ Mİ? 
Serhat Latifoğlu-17 Eylül 2021-aydinlik 


2008 krizi sonrası yaşanan durgunluk ve ABD doları başta olmak üzere fiat para (itibari para) 
birimlerine karşı güvensizliğin artması finansal ekonomik sistem tartışmalarını yoğunlaştırdı. 
Özellikle Davos zirvelerinde mevcut ekonomik sistemin bu şekilde devam edemeyeceğine dair analizler ve çok sayıda ekonomistin yaptığı benzer açıklamalar sistem tartışmalarını sürekli gündemde tuttu. Koronavirüs salgını sonrası dünya ekonomisinde yaşanan şok ve dalgalanmalar ‘büyük sıfırlama? ile ilgili beklentileri alevlendirdi. 


Kara Propagandanın Aracı Komplo Teorileri 


Peki, “Büyük Sıfırlama” nedir? Bu kavramın komplo teorisyenleri tarafından gündemde tutulduğunu görüyoruz. Komplo teorisyenleri açısından ifade edilen “büyük sıfırlama? teorisi, küresel elitlerin veya büyük burjuva ailelerin dünyanın kontrolünü eline geçirmek ve yeniden şekillendirmek için koronavirüsün yayılmasını sağlamak olduğunu iddia ediyor. Kurulacak yeni düzende özel mülkiyetin olmayacağı ve “totaliter komünist” bir sistem kurulacağı iddia ediliyor. Hem burjuvazinin bulunduğu hem de özel mülkiyetin olmadığı bir sistemin nasıl mümkün olacağı sorusunun cevabı yok tabii. 


Komplo teorilerinin emperyalizm tarafından kara propaganda aracı olarak kullanılması tesadüf değil. Toplumların basitten karmaşığa doğru ilerlemesi, iletişim imkânlarının artmasıyla yoğunlaşan doğru veya yanlış bilgi akışı, siyasal ve ekonomik gelişmelerin basit yollarla açıklanmasını güçleştiriyor. Çok sayıda değişkenin bulunduğu ekonomik olayların basit denklemlerle açıklanması insanlara cazip geliyor. İnsan beyni karmaşık olguları basite indirgemeye programlandığı için komplo teorilerinin basit formülleri -her ne kadar saçma ve bilim dışı olsa da- popülaritesinin artmasını sağlıyor. Kara propaganda mekanizmaları işte bu esaslar üstüne kuruludur. Basit ve en masum görünen komplo teorileri zaman içinde büyük 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yalanların temeline, savaşların ve katliamların ideolojik temeline dönüşebilir. Dolayısıyla komplo teorilerinin insan bilincine verdiği zarar çok büyüktür. 


Koronavirüs salgını karşısında aciz duruma düşen ve tüm çıplaklığıyla dünyanın gözleri önüne serilen trajedi Batı emperyalizminin “çağdaş ve gelişmiş” imajının tuz buz olmasıyla sonuçlandı. Çin başta olmak üzere sosyalist ülkelerin ve Türkiye gibi kamu sektörünün sağlık alanında güçlü olduğu ülkelerin virüsle mücadelede gösterdiği başarıyı karalama ve kafaları bulandırma amacı taşıyan komplo teorileri gündeme getirildi. Emperyalizmin imajının sarsıldığı bu gibi durumlarda PR (halkla ilişkiler) mekanizmaları devreye girer. Akla hayale gelmedik saçmalıklar, gerçeklerle hayal ürünü teorilerin harmanlandığı komplo teorileri bazen gizemli bir distopya tablosu içinde karşımıza çıkar. Komplo teorileri vasıtasıyla hem beyinler yıkanır ve hem de kafa karışıklığı sağlanarak hedef değiştirilir. “Büyük Sıfırlama? komplo teorisi hem emperyalizmin ekonomik sömürü yapısını maskelemek hem de 50 yıldır uygulanan neoliberal sistemin çöküşünü gizlemek amacını taşımaktadır. 


Bilimsel Gerçekler Gözüyle “Büyük Sıfırlama” 


OMFIF (Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu) geçen ay içinde yayınladığı bir makalede “büyük sıfırlama? konusunu işledi. Bu makalenin ışığında “büyük sıfırlama'ya 
gerçek olgularla bakalım şimdi. 1944 yılında Bretton Woods Sistemi'nin kurulması ve 1971 
yılında Bretton Woods Sistemi'nin çöküşü ile birlikte ABD'nin keyfi biçimde para basmaya başlaması bir anlamda geçmişte görülen “büyük sıfırlama” örnekleridir. 


IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Ekim 2020 tarihli yıllık toplantıda söylediği şu sözler anlamlıydı; “insanlığın karşılaştığı büyük yozlaşma ve yoksulluk bizi iki görevle karşı karşıya getirmiştir; ekonomik krizle mücadele etmek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek’. IMF başkanlarının ağzından duymaya alışık olmadığımız bu cümleler aslında neoliberal sistemin insanlığın karşılaştığı krizlerde yetersiz kaldığının ve çöküşünün bir itirafı gibiydi. 


“Büyük Sıfırlama? veya başka bir deyişle köklü değişiklik ihtiyacını ifade eden başka önemli açıklamalar da geldi. Eski AB Merkez Bankası Başkanı Trichet, ABD dolarının üstünlüğünün sona erdirilmesi gerektiğini ve küresel para sisteminde daha düzgün, ileri, istikrarlı bir değişime ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Başka bir açıklama 8.67 trilyon dolar büyüklüğünde fon yöneten ABD kökenli Blackrock isimli fonun yöneticisinden geldi. Larry Fink bir G20 konferansında “artık Bretton Woods kurumlarının iflas ettiğini ve yeni bir model ortaya konulması gerektiğini?” ifade etti. 


SDR, ABD Dolarına Alternatif Olabilir Mi? 


Finansal piyasaların önemli oyuncularının bu açıklamaları önümüzdeki yıllar içinde yeni bir “Büyük Sıfırlama'ya giden yolda atılacak adımların ipuçları olarak görülebilir. Nitekim IMF geçen yıl yapılan toplantının ardından harekete geçti ve geçen ay içinde 650 milyar dolar büyüklüğünde SDR (özel çekme hakları) rezervi IMF üyesi ülkelerin kullanımına açıldı. 
SDR; ABD doları, avro, yuan, sterlin ve yen para birimlerinden oluşan bir sepettir. Bu sepet uluslararası bir rezervdir ve bir anlamda bir karma para birimini ifade eder. Bu ölçekte büyük bir rezervin kullandırılması SDR'nin ABD dolarına alternatif bir para birimi olarak kullandırılması ihtimali olduğunu gösteriyor. 


ABD Merkez Bankası FED yetkilileri ABD dolarının en yaygın rezerv para birimi olmasının sıkıntılarını korona virüs salgını sürecinde gördü. Finansal piyasalarda likiditenin yok olduğu 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bir ortamda Fed çılgınca para bastı ve büyük bir krizi ileri bir tarihe erteledi. Ertelenen bu kriz şimdi yüksek enflasyon ve stagflasyon riski olarak başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ekonomisinin önünde duruyor. Dolayısıyla ABD başta olmak üzere AB ve diğer gelişmiş ülkeler SDR'nin küresel rezerv olma sürecini bundan sonraki krizlerde karşılaşılacak likidite sorunlarını aşmak için destekleyeceklerdir. 


Üretim Gücü Yüksek Ülkelerin Dönemi Başlıyor 

Sonuç olarak; mevcut finansal sistem artık ömrünü tamamlıyor. Yeni sistem çok sayıda güçlü para birimlerinin olduğu ve ticaret savaşlarına paralel olarak para birimleri savaşlarının sürdüğü bir sistem olacak. SDR’nin tek rezerv para olarak kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesin değil. Ancak yeni sistemde Çin ve diğer gelişen ülkelerin kuracağı koalisyonların ağırlığı artacak ve reel sektörle bağları güçlü olan milli para birimleri güçlenecektir. Başta yuan olmak üzere üretim gücü yüksek olan ülkelerin para birimleri güçlü ve istikrarlı para birimleri olarak ön plana çıkacaktır. 

Kaynakça: https://Wwww.omfif.org/2021/08/are-we-nearing-another-monetary-reset/ “BÜYÜK SIFIRLAMA'DAN SONRA NASIL BİR DÜNYAYLA KAŞILAŞACAĞIZ? 
Cengiz Köse-23 Eylül 2021-A ydinlik 

Batı dünyasında yıllar önce tabu sayılan “kamucu devlet” kavramı, yeniden gündeme alınarak “küçülen devletin büyümesi” gerektiği saptanıyor. Sosyolojik değişimlere de değinen sayfalarda “temassız toplum, temassız ekonomi? gibi kavramlarla üretimde ve tüketimde davranışın değişeceği yorumlanıyor 

Kovid-19 salgını 2022'de sona eriyor. 

Kamusal müdahaleler başlıyor. 

Büyük servet dağılımı geliyor. 

Neoliberalizmin sonu gözüküyor. 

21.yüzyılda dolar hegemonyası kalkıyor. 

Çok kutuplu dünya şekilleniyor. 

Avrupa Birliği (AB) dağılabilir. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanı Klaus Schwab, 2020 Haziran'ında yayımlanan kitabında* dikkat çekici bir gelecek projeksiyonunda bulunuyor. Kovid-19 öncesini, bulunduğumuz dönemi ve sonrasını analiz eden Schwab, “Küresel salgından sonra nasıl bir dünyayla karşılayacağız” sorusuna ve olası senaryolarla yanıt veriyor. 


Koronadan Önce 


2010'lu yıllarda gerek Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve gerekse Bill Gates'in yakın gelecekte dünya genelini tehdit edecek salgın uyarıları yaptıkları hatırlatılıyor. İnsanlık tarihinde küresel 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salgınların yeni olmadığı ve eski çağda Bizans İmparatorluğu”nun sonunu getiren etkenlerden biri sayıldığı, Orta Çağ'dan İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelen süreçte, milyonlarca insanın can kaybına neden olduğu paylaşılıyor. Yeni çağda küresel ekonomi, demokrasi ve ulus devlet'in bir arada yürümediğini ve küreselciliğe karşı bölgeciliğin başladığı belirtilerek, “küreselcilik aradan çıkarsa, demokrasi ve ulus devlet uyum sağlayabilir, ancak demokrasi ya da ulus devlet küreselcilikle baş başa kalırsa, kavga başlıyor” denilerek, Batı dünyasında devletin küçüldüğüne dikkat çekiliyor. 2020'ye yaklaşıldığında toplam 100 ülkede büyük kitlesel gösterilerin devam ettiği vurgulanıyor. 


Pandemi Dönemi 


2020'den itibaren Kovid-19 virüsünün pandemi seviyesine ulaşmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin salgına karşı nasıl önlemler aldıkları karşılaştırılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne en yüksek puan verilerek, başarısı kamuculuğa ve Asya'daki Konfüçyüsçülük geleneğine dayandırılıyor. 
Toplumsal sorumluluk, görev ve dayanışmanın, kişisel haklardan önce geldiği, yine başarı faktörü şeklinde gösteriliyor. 


Avrupa devletlerinin ortak hareket etmedikleri tespit edilerek, AB'ye zayıf not veriliyor ve şu ilginç değerlendirme yapılıyor: “Pandemi nedeniyle Avrupa devletlerinin arasına yeniden sınırlar ve gümrükler kuruluyor ve AB geçici süreliğine dağılıyor.” Salgının hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha çok yayıldığı ve İtalya'nın Lambardei bölgesinde, bu nedenle ölüm vakalarının yükseldiği söyleniyor. Kıyaslamada en kötü sınavı ABD veriyor. Pandemiye hazırlıksız yakalanan bu ülkenin sağlık sisteminin yetersizliği ve milyonlarca ölüme neden olacağı ve kısa sürede işsizliğin 9030'a çıkacağı öngörülüyor. Kovid-19'a yakalanan insanların sağlık sigortası tarafından istirahat parasının ödenmemesi ve iş yerlerine gitmek zorunda kaldıklarından dolayı hızlı düşüşün olmadığı şuna bağlanıyor: ABD'de 40 milyon insana ödenek verilmediğinden ve AB'de belli seviyeye kadar ödendiğinden, herkes evde kalamadı. ÇHC’de ise durum tam tersine gelişiyor, devlet 90100 hastalık parası ödeyerek insanları evlerinde tutarak salgının yayılmasını önlüyor. 2020'de kaleme alınan kitapta, 2021'in ilk çeyreğinde aşının bulunacağı öngörülüyor. Diğer bir konu ise, Batı dünyasında yıllar önce tabu sayılan “kamucu devlet? kavramı, yeniden gündeme alınarak “küçülen devletin büyümesi? gerektiği saptanıyor. Sosyolojik değişimlere de değinen sayfalarda “temassız toplum, nakitsiz toplum, temassız ekonomi? gibi kavramlarla üretimde ve tüketimde davranışın değişeceği yorumlanıyor. Yapay Zekâ temelli teknolojik değişime de atıfta bulunuluyor ve bu alanda aniden yatırımların hızlandırıldığı inceleniyor. 


Kovid-19*dan Sonra 


Kitabın ilerleyen bölümlerinde, salgının 2022'de sona ereceği tahmin ediliyor. Ardına yol açtığı tahribatın muhasebesi yapılarak “kaybedenler ve kazanan? taraflar netleşiyor. Dijital tekeller kazanan tarafta, kaybeden tarafta ise mülkiyetsizler, işsizler ve sağlık güvenceleri olmayanlar bulunuyor. Devamla Kovid-19 pandemisinden sonra, dünya genelinde sosyal patlamalar bekleniyor. 


Dünyayı değiştirecek ilk evrede, zenginden yoksula ve sermayeden emeğe doğru, güçlü bir ‘servet dağılımından” söz ediliyor. Bu aşamadan sonra Neoliberalizmin ‘sonu’ geliyor. Yerini ‘kâr odaklı olmayan paydaş kapitalizmin? alması gerektiği savunuluyor ve insan, çevre ve yönetimle uyum halinde gelişmesi alternatif gösteriliyor. Özel sektörün çöken branşlarına devletler kamu müdahalesinde bulunuyor. Ufukta dolar hakimiyetinin de sonu gözüküyor. 21. 


45 


46 


yüzyıl hegemonyasız yüzyıl oluyor ve çok kutuplu yapılar ortaya çıkıyor. Yeni çelişmeler ideolojiler arası değil, kaynak eksenli olacağı ve ulusalcılık ile küreselcilik arasında cereyan edeceği öngörülüyor. İklim değişikliğinden dolayı, tarım ve sınırlı kaynaklar üzerinde uyum ve sürdürülebilirlik zorunluluk haline geliyor. Silikon Vadisi'nden bağımsız ve bölgesel dijital yatırımların gelişeceği, petrole bağımlı devletlerin çökeceği, Avrupa Birliği'nin dağılabileceği ve bir ABD-Çin Halk Cumhuriyeti “savaşının? olabileceği olası senaryolar arasında yer alıyor. 
Yine dikkat çekici diğer analizlerde şu anlam ortaya çıkıyor: “Kovid-19 Büyük Sıfırlama, eski dünyaya geri dönüş yolunu tıkamıyor, bunun imkanlarını tamamen ortadan kaldırıyor.” 


*Covid-19: Der Grosse Umbruch (Kovid-19: Büyük Sıfırlama) / Klaus Schwab, Thierry 
Mallert / Forum Publisching yayınları Haziran 2020 


ORTADOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN MEKTUP: BALFOUR 
DEKLARASYONU 


01.11.2017-Seda Özalkan-www.insamer.com/tr/ 


2017, Ortadoğu'nun kaderini belirleyen birçok olayın yüzüncü yıl dönümüdür. Bundan tam yüz yıl önce, 1917'nin 2 Kasım'ında yazılan ve daha sonra Balfour Deklarasyonu olarak adlandırılacak olan üç cümlelik bir mektup, bölgenin tarihini kökten bir şekilde değiştirmesi açısından bu olayların belki de en önemlisidir. Bu deklarasyona ve asırlık mirasına karşı tutumlar, kişilerin veya kurumların sahip oldukları siyasi ve dini yaklaşımlara göre farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bazılarının bayram addettiği bu yıl dönümü, başta Filistin halkı olmak üzere tüm İslam dünyası için bir felaketin sene-i devriyesidir. Ne olursa olsun bu mektup, bölge tarihi açısından son dört yüz yıllık dönemin (1516-1917) bir antitezi olarak çatışma ve kaos döneminin başladığı bir kırılma noktasını teşkil eder. 


Balfour Deklarasyonu, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) devam ederken malum tarihte İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un İngiltere Yahudilerinin ve uluslararası Siyonist hareketin liderlerinden Lionel Walter Rothschild'a yazdığı ve İngiliz hükümetinin Filistin topraklarında Yahudiler için “milli bir yurt’ kurulması fikrini desteklediğini açıkladığı bir bildiridir. 1918 yılında Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kabul edilmiştir. Balfour Deklarasyonu yayınlandığı sırada Filistin'deki Yahudi nüfusu 56.000 
civarındaydı ki bu 600.000 olan Arap nüfusunun %10’undan daha azı 

demekti.|i| Deklarasyon ayrıca ironik bir şekilde “Yahudi-olmayanlar? olarak tanımladığı ve o dönemde bölgede yaşayanların %92’lik kesimini oluşturan Filistinli Arapların haklarının korunacağı ifadesini de içerir: 


“Majesteleri'nin Hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için milli bir yurt kurulmasına olumlu gözle bakmaktadır ve bu amaca ulaşılmasına yardımcı olmak için elinden geldiğince çaba gösterecektir; Filistin'de hâlen mevcut Yahudi-olmayan halkların toplumsal ve dini haklarına ya da Yahudilerin diğer ülkelerdeki hak veya politik statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı net bir şekilde anlaşılmalıdır.”* 


A. J. Balfour, kendi adıyla tarihe geçen bu metinde birbirine tamamen zıt iki vaatte bulunmuştur; bir yandan hâlihazırda üzerinde başka bir milletin yaşadığı toprakları Yahudilere vâdederken, diğer yandan yaşadıkları toprakları başkasına vâdedilen milletin haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini iddia etmiştir. Bu ifadelerin içerdiği paradoks, ilk vaadin gerçekleşmesinin ardından, ikinci vaadin aksi gelişmelerin yaşanmasıyla tarihi tecrübe ile de kanıtlanmıştır. Zira Filistin meselesi, Araplar ve Yahudiler arasında taraflardan birinin 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elde ettiği her şeyin diğer taraf için mutlak zarar olduğu sıfır toplamlı (zero-sum) bir oyundur. 
Bu deklarasyonun en kısa ve net tanımı şu şekilde yapılmıştır: 


“Bu öyle bir belgedir ki, onunla bir millet, diğer bir millete üçüncü bir milletin toprağını büyük bir gösterişle vâdetmiştir. Üstelik kendisine vaatte bulunulan o millet, daha millet bile değil, sadece dini bir toplulukken ve toprak da, vâdedildiği sırada dördüncü bir millete, yani Osmanlı'ya aitken...”.Jii| 


Bu tanımda iki önemli noktaya değinilmektedir. İlki, 2 Kasım 1917 tarihinde deklarasyon ilân edildiğinde Filistin'in hukuken Osmanlı Devleti'ne ait olduğu gerçeğidir. Meşhur İngiliz kumandan General Sir Edmund Allenby komutasındaki İngilizler Ekim sonunda Filistin içlerine girmişler ve sırasıyla Gazze, Yafa ve Kudüs'ü ele geçirmişlerdir. İngilizlerin bölgeyi teslim aldıkları tarih 9 Aralık 1917?ye tekabül etmektedir. Bu bilgiler ışığında, İngiltere'nin başka bir devlete ait olan toprakları başka bir millete vâdetmesinin hukuksuzluğu oldukça açıktır. Burada hatırlanması gereken bir diğer nokta ise, resmi bir belgede bölgenin İngilizlerin eline geçmesine yönelik olarak Kudüs'ün son mutasarrıfı İzzet Bey'in İngiliz Kumandanlığı'na gönderdiği telgrafıdır: 


“Her milletçe mukaddes olan Kudüs'te bazı mekânlara iki günden beri obüsler düşmektedir. 
Hükümet-i Osmaniye'ce sırf emâkin-i diniyyeyi (dini mekânları) tahripten vikayeten (korumak için) asker kasabadan çekilmiş ve Kamame ve Mescid-i Aksa gibi emâkin-i diniyyenin muhafazasına memurlar ikame edilmiştir. Tarafınızdan da bu yolda muamele edileceği ümidiyle işbu varakayı Belediye Reisi Vekili Hüseynizade Hüseyin Bey ile gönderiyorum efendim. Kudüs Müstakil Mutasarrıfı İzzet. 8-9/12/1917”füii| 


Bu belgenin de gösterdiği üzere, bölgenin merkezi olarak Kudüs'ü İngilizlere karşı müdafaa eden Osmanlı askerleri, mutlak olarak askeri, stratejik veya ekonomik zayıflıklar sebebiyle değil, aynı zamanda İngilizlerin bölgeyi ele geçirmek için giriştikleri bombardımanın kutsal mekanlarda oluşturabileceği tahribatı önlemek kaygısının da etkisiyle şehirden çekilerek bölgeyi İngilizlere bırakmak durumunda kalmıştır. 


Deklarasyonun tanımında değinilen ikinci önemli nokta ise, o dönemde özellikle Batı'da yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğunun kendilerini etnik bir topluluktan ziyade dini bir cemaat olarak gördükleri gerçeğidir. Nitekim İngiltere'de 18. yüzyılın sonundan itibaren eşit vatandaşlık hakkına kavuşarak özellikle siyasette etkin konumlar elde eden Yahudiler, bu konumlarını kaybetmemek adına Yahudi kimliklerinin sadece dini boyutuna vurgu yaparak geniş topluma entegre olmaya çalışmışlar, Siyonist milliyetçilerin aksine Filistin'e dönme idealini en başından beri reddetmişlerdir. Dolayısıyla Lucien Wolf, Claude Montefiore, Edwin S. Montagu ve Laurie Magnus gibi isimler Balfour Deklarasyonu'nu Yahudilerin geleceği açısından oldukça tehlikeli bulmuşlar ve kabul etmemişlerdir. Balfour Deklarasyonu'nun İngiliz parlamentosundaki Yahudiler arasında yarattığı bu tartışma ortamı sonucunda, Yahudilere Filistin'de bir vatan vâdeden bu kararın kabulünden sadece birkaç gün sonra 1917'de anti-Siyonist bir kurum olan İngiliz Yahudiler Birliği (League of British Jews) kurulmuştur. Bu örgüt, Yahudiliğin bir ulus değil bir din olduğu, Siyonistlerin bu dini boyutu arka plana atmalarının yanlış olduğu ve Siyonizm'in tam olarak antisemitizmin istediği sonucu üreteceği gerekçesiyle Siyonizm'e karşı çıkmıştır. O dönemde Amerika'da yaşayan ünlü haham Judah Magnes de Yahudilere Filistin'de bir devlet vâdeden Balfour Deklarasyonu hakkında “Emperyalizm'in Yahudi halkına kötü hediyesi” yorumunda bulunmuştur.Jiv| Aynı zamanda o döneme kadar Osmanlı Filistini'nde yaşayan Yahudiler, burayı Osmanlılardan alma gibi bir istek veya çaba içinde değillerdi. Hatta Siyonist faaliyetlerin uzun süredir 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Filistin'de yaşayan Yahudilerle Araplar arasında egemen olan iyi ilişkilere zarar vereceğinden endişeleniyorlardı.|v| Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere bu deklarasyon, o dönemde Yahudilerin büyük çoğunluğunun çeşitli gerekçelerle Siyonizm-karşıtı olması sebebiyle Yahudiler arasında da kuşkuyla karşılanmıştır.** Ne var ki Chaim Weizmann ve Lord Rothschild gibi Siyonist Yahudilerin baskıları, savaş döneminde değişen şartlara binaen İngiliz hükümetinin çıkarlarıyla örtüşünce, İngiliz hükümeti Siyonizm yanlısı bir tutum benimsemiştir. 


Balfour Deklarasyonu'nu ortaya çıkaran âmillerden en önemlisi İngiltere'nin savaştan galip ayrılma endişesi ve emperyal arzularıdır. 1917'de gerek Rusya'da meydana gelen devrim sonucu İngiltere'nin yanında yer alan Rusya'nın savaştan çekilmesiyle doğabilecek boşluğun yarattığı endişe, gerek Almanya'nın, gerekse müttefiki olmasına rağmen Fransa'nın Filistin bölgesinde etkin konuma gelmesiyle İngiltere'nin Süveyş Kanalı ve Hindistan'a giden yollar üzerindeki kontrolünü kaybedebileceği düşüncesinin verdiği tedirginlik, İngiltere'nin o dönemde marjinal bir düşünce olan Siyonizm'i desteklemesinin ve deklarasyonu yayınlamasının arkasında yatan başlıca sebeplerdir. Aynı zamanda da Yahudilerin etkin konumda olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ni Yahudiler üzerinden savaşa ve kendi safına çekerek savaşı kazanma ümidi, İngiltere'nin Siyonizm'i desteklemesinin en önemli sebeplerindendir. Bu deklarasyonun ardından 24 Nisan 1920'de imzalanan San Remo ve Ağustos 1920'de Sevr antlaşmalarının ardından Filistin, 24 Temmuz 1922 yılında Milletler Cemiyeti*** tarafından İngiltere'nin manda yönetimine bırakılmıştır. Bu dönemde Filistin'deki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Herbert Samuel'in Siyonist olması nedeniyle, İngiliz manda yönetiminin Yahudilerin lehine olan tutumu ve Siyonist politikalar çerçevesinde Yahudi göçünün sürekli devam etmesi üzerine Filistinliler 15 Nisan 1936'da üç yıl süren büyük Arap ayaklanmasını başlatmışlardır.|vi| 1917 yılında Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden sonra bu topraklar 1948 yılına kadar İngiliz işgal yönetimi idaresinde kalmıştır. [vii] Bu süreçten sonra Siyonistler ve Araplar arasındaki dinmeyen çatışmalar sebebiyle 1947 yılında bölgeden çekilen İngilizlerin ardından Birleşmiş Milletler 29 Kasım 1947'de iki-devletli çözümü sunmuş; ancak, bölünmeyi istemeyen Filistinlilerin bu teklifi reddetmelerinin ardından Siyonistler, 15 Mayıs 1948'de Siyonist İsrail rejiminin kuruluşunu ilan etmişlerdir. Bu tarihten itibaren de yüzyıllarca barış içinde yaşamış olan iki halk arasındaki çatışma günümüze kadar tırmanarak devam etmiştir. 


1923'ten itibaren bölgede faaliyet gösteren İngiliz işgal rejimi, dört yüz yıllık huzur çağının defterini kapatmış, çatışma ve kaosun, kan ve gözyaşının bir asırdır dinmediği huzursuzluk dönemini başlatmıştır. İsrail'in kurulmasının önünü açan bu emperyalist politikalar, bölgede yüzyıllardır karşılıklı anlayış çerçevesinde bir arada yaşayan farklı medeniyetleri birbirine düşürmüş, bölgeyi Ortadoğu'nun kanayan yarası haline getirmiştir. 


Bugün Balfour Deklarasyonu'nun bir mirası olarak Filistin'de bir halkın en temel haklarından dahi mahrum edildiği uygulamalara karşı dünyanın dört bir yanında giderek artan sayıda gösteriler düzenlemektedir. Ne var ki demokrasi, insan hak ve özgürlükleri gibi “en ileri değerlerin? temsilcileri olduğunu iddia eden devletler, Filistin'de bir asırdır yaşanan trajediyi görmezden gelmekte, hatta daha da ileri giderek Balfour'un mirasından “gurur duyduklarını” dile getirmektedirler.|viii| Deklarasyonun yüzüncü yılının arifesinde İngiltere'nin İsrail 
rejiminin yanında olduğunu ve bıraktıkları miras ile gurur duyduklarını açıklaması, 2006 
yılından bu yana Fetih ve Hamas arasında çift başlı bir yapı gösteren Filistin liderliğinin Ekim 2017'de tarihi bir karar ile Ramallah'ta Uzlaşı Hükümeti kurmalarının ardından yeniden ifade edilmesi, bu birleşmenin Siyonizm destekçilerinde yarattığı tedirginlik ile açıklanabilir. Yüz binlerce Filistinlinin ölümüne, beş milyondan fazlasının yerinden edilerek mülteci durumuna 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düşmesine sebep olan bu insani kriz, özür ile telafi edilebilecek bir şey değildir. Bu insani krizin önüne geçilebilmesi, en azından giderek büyümesinin önlenebilmesi için mevcut durumdan sorumlu olan devletlerin ilk olarak atmaları gereken adım, sebep oldukları acılar ve haksızlıkları itiraf etmek olmalıdır. 
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LATİN AMERİKA MÜSLÜMANLARI 
21.02.2022-Ayşenur Albayrak-www.insamer.com/tr/ 
Günümüzde Latin Amerika'da özellikle gençler arasında yayılan İslamiyet, gerekli 


desteğin sağlanması hâlinde ilerleyen yıllarda bölgenin büyük bir gerçekliği olarak karşımıza çıkacaktır. 
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Giriş 
Latin Amerika, yani eski İspanyol ve Portekiz sömürgeleri olan Amerika ülkeleri grubu, dünya genelinde Müslümanların en düşük oranda yaşadığı yerlerden biridir. 


Latin Amerika Müslümanları, bölgenin İslam coğrafyasının ana merkezlerine uzak oluşu ve İslam beldelerindeki krizler sebebiyle genellikle Müslüman dünyanın gündeminde çok az yer bulmaktadır. Elinizdeki çalışma, bugüne kadar yeterince ilgilenilmemiş, hatta ihmal edilmiş bu coğrafyada yaşayan Müslümanlarla ilgili hem genel bir bilgilendirmede bulunmak hem de literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 


Latin Amerika, yani eski İspanyol ve Portekiz sömürgeleri olan Amerika ülkeleri grubu, dünya genelinde Müslümanların en düşük oranda yaşadığı yerlerden biridir. Resmi nüfus sayımlarımda Müslümanların bölge ülkelerindeki oranıyla ilgili veriler açıklanmadığı için genellikle anketler ve Müslüman organizasyonların açıkladığı rakamlar baz alınarak bölgedeki Müslüman sayısı hakkında çıkarımlar yapılmaktadır. Bu rakamlar bir kesinlik arz etmese de 650 milyon nüfuslu bölgede Müslümanların sayısının yaklaşık 6 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Müslüman nüfusun ekseriyeti Sünni'dir ve genellikle kentsel alanlarda ikamet etmektedir. Brezilya ve Arjantin bölgede en yüksek Müslüman nüfusa sahip iki ülkedir; bölgedeki diğer ülkelerdeki oranlar ise oldukça düşüktür. Güney Amerika'daki en küçük egemen devlet olan 575.000 nüfuslu Surinam, bölgede Müslüman nüfusun en yoğun bulunduğu ülkedir. Kültürel olarak bir Karayip ülkesi kabul edilen Surinam, Guyana ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası üyesi iki Latin Amerika ülkesinden biridir. 


Bu çalışmada Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Guyana, Kolombiya, Meksika, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Şili ve Venezuela olmak üzere toplam 13 Latin Amerika ülkesindeki Müslümanlarla ilgili bilgilere yer verilmektedir. Müslümanların söz konusu ülkelere göç süreçleri, ekonomik koşulları ve eğitim durumları, İslami kurum ve kuruluşların bu ülkelerdeki varlıkları ve faaliyetleri, ülke halklarının Müslümanlara bakışı, sosyal hayattaki durumları ve yaşadıkları problemler ele alınmaya çalışılmıştır. 


Latin Amerika Genel Bilgiler 

Latin Amerika, Latinceden türetilen İspanyolca, Portekizce ve Fransızca gibi Romen dillerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu ülkeleri ve bölgeleri içeren Amerika kıtasının bir parçasıdır. 17.804.526 kilometrekarelik yüz ölçümü ile dünyanın *012'lik kara parçasını oluşturan Latin Amerika, Meksika'dan Tierra del Fuego?ya kadar uzanan ve Karayiplerin çoğunu kapsayan 20 ülke ve 14 bağlı bölgeden oluşmaktadır. Nüfusu yaklaşık 650 milyon 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olan bu coğrafyada Katolikler %69 ile en kalabalık dini gruptur; Protestanlar %19 ile ikinci sırada gelirken nüfusun 908'i herhangi bir dine mensup değildir. Müslümanlar, Hindular, Yahudiler ve yerel dinlere inananlar ise %4 lük kesimi oluşturmaktadır. 


İspanyolca nüfusun 9460” tarafından, Portekizce ise %30’u tarafından birincil dil olarak konuşulmaktadır. Ouechua, Maya dilleri, Guarini, Aymara, İngilizce, Fransızca, Flemenkçe ve İtalyanca Latin dünyasında konuşulan diğer diller arasındadır. 


Kafkas ırkı, Afrika kökenliler ve Kızılderililer olmak üzere temelde üç ayrı ırktan oluşan Güney Amerika'nın etnik yapısı, 1850'den başlayarak İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Polonya gibi ülkelerden gelen göçler sonucu değişikliğe uğramıştır. Kızılderililer Peru, Bolivya ve Ekvador'da, Kafkas ırkı mensupları Arjantin, Uruguay ve Güney Brezilya'da, siyahiler ve Mulattolar Brezilya ve Kolombiya'da yoğundur. 


Latin Amerika Müslümanları 

Günümüzde Güney Amerika'da yaşayan Müslüman nüfusun yaklaşık 6 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sonradan Müslüman olan Latin kökenliler ve son yıllarda göç eden Müslümanların kayıtlarını tutmak oldukça zor olduğundan bu sayının gerçekte çok daha fazla olabileceği belirtilmektedir. 


Latin Amerika Müslümanlarının kıtaya gelişi 10. yüzyıla kadar geri götürülebilse de Müslüman göçmenlerin çoğunun kıtadaki varlığı 20. yüzyıla dayanmaktadır. Kıtadaki Müslümanlar İspanyol hegemonyası tarafından sistematik olarak yok edilmeye çalışıldığından süreç içerisinde tarihi kayıtlar da tahrip edilmiştir. Ancak özellikle İslam tarihçilerine göre Amerika kıtasının keşfedilmesinde Müslüman kâşifler önemli rol oynamıştır. Güney Amerika sahillerinde 800 yılına dayanan Arap paralarının bulunması ve Vasco da Gama'nın ünlü Müslüman astronom Ahmad B. Majid'e danıştığı iddiaları da bu tezi güçlendirmektedir. 
Ayrıca İspanyol ve Portekizli kâşiflere Müslüman denizciler olan Moriscosların (Endülüs Müslümanları) rehberlik ettiği de bilinmektedir. 


Kıtaya ilk Müslüman göçü dalgası 16. yüzyılda gerçekleşmiştir. İspanya ve Portekiz sömürgesi altındaki topraklardan kıtaya getirilen savaşçılar arasında çok sayıda Müslüman'ın olması, bölgede hatırı sayılır bir Müslüman varlığı oluşturmuştur. Ancak bu Müslümanlar gördükleri baskılar sebebiyle inançlarını gizlice sürdürmüş, günlük yaşamda İslam ile olan bağlarını inkâr etmek zorunda kalmıştır. 


Latin Amerika'daki Müslüman varlığına dair ikinci tarihi kırılma 16. yüzyılın sonuyla 17. 
yüzyılın başı arasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde kıtaya ayak basan Müslümanlar genellikle Afrika kökenlidir. Sömürgecilerin kıtaya getirdiği köleler arasındaki bu insanlar da dinlerini gizlice yaşamak durumunda kalmıştır. Ancak zamanla kıtada politik güç elde eden Müslümanlar, 1758 yılında Haiti'de bir isyana liderlik etmiş; 1830 yılında Brezilya'da kısa ömürlü bir İslam devleti kurmuştur. Kıtaya yönelik bir diğer Müslüman göçü dalgası da 1830'larda yaşanmıştır. Bu dönemde Asya'dan bölgeye sözleşmeli işçi olarak çok sayıda Müslüman getirilmiştir. 


Güney Amerika'da Müslümanların görünür hâle gelmesi daha çok 19. yüzyılın sonlarında üç dalga hâlinde bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Filistin topraklarından kıtaya gelen Arap kökenli Osmanlı vatandaşlarıyla başlamıştır. İstisnasız hepsi Osmanlı pasaportu taşıyan ve bu sebeple el Turco (Türk) olarak adlandırılan bu insanlar, bugün bölgedeki Müslüman nüfusun önemli bir bölümünü temsil etmektedir. 1880'den 1995 yılına kadar devam eden bu 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göçlerle gelenler genellikle Buenos Aires, Sao Paulo, Rie De Janeiro ve Santiago De Chile’ye yerleşmiştir. 


20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar devam eden süreçte ise Müslümanların Latin Amerika'ya göçlerinin temel motivasyonu iş fırsatları elde etmektir. Çoğunlukla gençlerden oluşan bu kesim büyük ölçüde Batı Afrika'dan gelmektedir. Coğrafi olarak yakın olmaları sebebiyle gerçekleşen bu göçlerde Müslüman Afrikalılar illegal yöntemlerle oldukça tehlikeli deniz yolculukları yaparak özellikle Arjantin ve Brezilya kıyılarına ulaşmaya çalışmaktadır. 


Günümüzde Güney Amerika'da yaşayan Müslüman nüfusun yaklaşık 6 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sonradan Müslüman olan Latin kökenliler ve son yıllarda göç eden Müslümanların kayıtlarını tutmak oldukça zor olduğundan bu sayının gerçekte çok daha fazla olabileceği belirtilmektedir. 


Müslüman Nüfusun En Yüksek Olduğu 
Latin Amerika Ülkeleri 


Latin Amerika'nın her geçen gün artan ancak küçük olarak nitelendirilebilecek Müslüman nüfusunun neredeyse tamamı, bölgede yakın bir geçmişe sahiptir. Bölgedeki ilk Müslüman varlığı asırlar öncesine dayanmasına rağmen bunların çok büyük bir kısmı asimile olmuştur. 
Günümüzde Latin Amerika”daki Müslümanların büyük çoğunluğu özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye ve Lübnan topraklarından bölgeye göç edenlerdir. Tamamına yakını Araplardan oluşan bu Müslümanlar, ticaretle uğraşmalarının etkisiyle ekonomik ve sosyal olarak Latin Amerika ülke ortalamalarının çok üzerinde bir yaşam standardına sahiptir. Ancak uzun yıllar bölge toplumuyla entegre olamadıklarından, ayrı topluluklar olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. 


Ne var ki bu ayrılık gayrimüslimlerle olduğu kadar kendi aralarında da yaşanmıştır. Özellikle Arap asıllı Müslümanlarla genellikle toplumun daha düşük sosyoekonomik seviyesinden gelen yerli Müslümanlar ve Batı Afrikalı Müslümanlar arasında güçlü ilişkiler kurulamamıştır. Bu bölünmüş yapıları sebebiyle de Müslümanlar yaşadıkları ülkelerde görünürlük elde edememişlerdir. Ancak günümüzde bu durum bir nebze olsun aşılmakta, açılan çok sayıda cami ve kültür merkezi ile İslami çalışmaların yaygınlaşması sonucu, farklı sosyal ve etnik kökene sahip Müslümanlar arasındaki ilişkiler kuvvetlenmektedir. 
Müslümanlar ayrıca yaşadıkları ülke toplumlarıyla da ilişkilerini güçlendirmekte ve siyasette daha çok söz sahibi olmak için çalışmalar yürütmektedir. Bölgede İslami eğitim veren okullar da yaygınlaştırılarak Müslüman çocuklar İslami bilinçle yetiştirilmektedir. Bugün birçok Latin Amerika ülkesinde Müslümanlara ait çok sayıda okul, cami ve İslami kurum vardır. 


Latin Amerika'nın bilinen ilk camisi 1906 yılında Surinam'da inşa edilmiştir. Bölgenin günümüzde en büyük iki camisi ise 2000 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hizmete açılan CCIAR Kral Fahd İslami Kültür Merkezi Camii ve Venezula Karakas”ta inşa edilen Şeyh el-İbrahim Camii'dir. 
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Günümüzde Latin Amerika'da özellikle gençler arasında yayılan İslamiyet, gerekli desteğin sağlanması hâlinde ilerleyen yıllarda bölgenin büyük bir gerçekliği olarak karşımıza çıkacaktır. 


Günümüzde Latin Amerika'da özellikle gençler arasında yayılan İslamiyet, gerekli desteğin sağlanması hâlinde ilerleyen yıllarda bölgenin büyük bir gerçekliği olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun için Müslüman ülkelerden bölgeye gönderilen din adamlarının bölge kültürüne hâkim olması ve İspanyolca bilmesi olmazsa olmaz koşullardandır. Bunlar dışında Latin Amerika'dan Müslüman öğrencilerin eğitim görmek üzere İslam ülkelerine gönderilmesi ve sağlanan burs imkânlarının artırılması da hayati önemdedir. Zira bölgenin kendi din adamlarını yetiştirmesi ve bölge halklarının İslam dinini ortak etnik ve kültürel değerleri paylaştıkları kişilerden öğrenmesi büyük önem taşımaktadır. 


6 Colon İslami Kültür Merkezi Camii Panama - Colon 


Keizerstraat Camii Surinam - Paramaribo 
8 Şeyh İbrahim el-İbrahim Camii Venezuela - Caracas 
Bab-ul İslam Camii Peru - Tacna 


10 Ömer Mescidi Meksika - Tijuna 


Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı 


Arjantin 

Arjantin 2.791.810 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkedir. Kuzeyde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğuda Brezilya, batıda Şili, doğuda ise Uruguay ile komşudur. Güneyini Drake Boğazı, batısını And Dağları ve doğusunu Atlas Okyanusu çevreler. Yaklaşık 45 milyon olan Arjantin nüfusunun büyük kısmı İtalyan ve İspanyol kökenlidir. Pek çok etnik grubun bir arada yaşadığı ülkede resmi dil, aynı zamanda nüfusun 9494,4'ünün ana dili olan İspanyolcadır. Nüfusun çoğunluğunun Katolik olduğu Arjantin'de az sayıda Protestan (%2) ve Yahudi (902) de vardır. 


Arjantin ayrıca Latin Amerika'daki en büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Ulusal nüfus sayımında dini aidiyet sorulmadığından bu konuda resmi rakamlara ulaşmak zor olsa da ülkede yaklaşık 900.000 Müslüman olduğu tahmin edilmektedir. 


Arjantin'deki Müslüman nüfus yıllar içinde büyük artış göstermiştir. 1947 yılında 19.000 
civarında olan Müslümanların sayısı 1960-1970 yılları arasında 300.000, 1980'de 400.000, 1991'de 520.000 olmuştur. Arjantin'deki Müslüman nüfusun 2030 yılında 1,2 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. 


Müslümanların Tarihi ve Göçler 


Arjantin'e Müslüman göçleri 19. yüzyılın ortalarında başlamıştır. Resmi kayıtlara göre ilk göçmenler 1850-1860 yılları arasında, o dönem Osmanlı yönetimi altındaki Suriye ve Lübnan'dan gelmiştir. Daha iyi yaşam koşulları için bölgeye gelen bu ilk göçmenlerden sonra 
1870 yılları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı coğrafyasından iki göç dalgası daha 
olmuştur. Bu nedenle Arjantin Müslümanlarının büyük çoğunluğu Arap kökenlidir ancak Osmanlı pasaportu taşıdıkları için bu insanlar bölgede el Turco olarak adlandırılmıştır. 
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Ülkeye 1990'lı yıllarda gerçekleşen göçlerle özellikle Senegal ve Gana gibi Müslüman çoğunluklu Afrika ülkelerinden gelen Müslümanların sayısı artmıştır. Arjantin'de ayrıca Orta, Güney ve Doğu Asyalı hatırı sayılır bir Müslüman nüfus da yaşamaktadır. Bunlara ek olarak Hristiyanlıktan İslam'a geçen Arjantinlilerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. 


Buenos Aires şehri ve çevresine yerleşen göçmenlerin çoğunluğu gibi Müslümanlar da menşe topluluklarına göre belirli mahallelerde bir araya gelme eğiliminde olmuştur. Bu bağlamda Müslümanlar genel olarak ülkelerine, topluluklarına veya kökenlerine göre şehirlerdeki belirli banliyölerde toplanmıştır. 


Müslümanların Sosyoekonomik Durumu 


Ekonomik veriler ve çalışma hayatı verileri, toplumsal hayatın en önemli göstergelerindendir. 
Arjantin Müslümanlarının çoğu yüksek bir hayat standardına sahip olsa da bu durum ülkedeki bütün Müslüman gruplar için geçerli değildir. Uzun yıllardır Arjantin'de yaşayan çoğunluğu Arap kökenli Müslümanlarla son yıllarda ülkeye gelen Afrikalı Müslüman göçmenler arasında derin bir sosyoekonomik uçurum bulunmaktadır. Suriyeli ve Lübnanlı Müslümanlar çok uzun zamandır Arjantin'de ikamet etmelerinin de etkisiyle yüksek gelir düzeyine sahip, genellikle ticaretle uğraşan kişilerdir. 


Arjantin'de yaşayan Suriyeli ve Lübnanlı Müslümanlar arasında iyi bir iletişim vardır. 
Genellikle orta-üst gelir grubuna mensup bu Müslümanların çoğu tekstil endüstrisinde üretici konumundadır. Müslümanların soyundan gelenlerin hâkim olduğu bir diğer önemli sektör de tarımdır. Küçük kasabalarda yerleşik bu kesim, geçimini bu yolla temin etmektedir. Buna karşın son yıllarda ülkeye göç eden Müslüman Senegalli göçmenler Arjantin'deki Müslüman toplumun alt sosyoekonomik gruplarının başında gelmektedir. Bu insanlar Buenos Aires'in hem merkezinde hem de varoşlarında ağırlıklı olarak sokak satıcılığı yaparak hayatlarını sürdürmektedir. 


İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (SESRIC) yayımladığı bir rapora göre Arjantin Müslümanlarının 9067, 1'i serbest ve kurumsal işletmelerde çalışmaktadır. Ülkedeki Müslümanların istihdamına dair dikkat çeken bir diğer veri ise öğrencilerle ilgilidir. Buna göre çalışanların %14,5 gibi önemli bir bölümünü öğrenciler oluşturmaktadır. Ankete katılanlar arasında işsizlik oranı oldukça düşüktür (901,80). 


Arjantin Müslümanlarının Çalışma Durumları i 
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Eğitim Durumu 
Gayrimüslim bir toplumda yetişen Müslüman çocukların kimlik oluşumunda din eğitiminin önemi büyüktür. Bu bağlamda Arjantin’de yaşayan Müslümanların dinî eğitim ihtiyaçları 


genellikle İslami merkezlerde gönüllülük esasınca yürütülen çalışmalarla karşılanmaktadır. 


54 


55 


Zira ülkede dini eğitim veren yalnızca iki okul vardır. Bunlar Buenos Aires'teki Arjantin-Arap Okulu (Colegio Argentino-Ârabe) ve Arap- Arjantin İslam Enstitüsü’ dür (Instituto Árabe Argentino Islâmico). Laik bir eğitim sisteminin uygulandığı bu okullarda öğleden sonraları dini eğitimler verilmektedir. 


Beşeri sermayenin en önemli unsuru olan eğitim, sosyoekonomik kalkınmanın da en vaz geçilmez araçlarından biridir. Eğitim ayrıca, göçmenlerin göç ettikleri ülkeye uyumları ve başarıları açısından da temel belirleyici etkenlerden biridir. Bu noktada Arjantin?deki Müslümanların eğitim seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerekmektedir. 


SESRIC raporunda yer alan ankete katılanların 9054,8'inin lise, 9035,6'sının üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Okuma yazma bilmeyenler ise sadece %1,1’dir. 


Arjantin Müslümanlarının Eğitim Durumları 


Kaynak: SESRIC 
Müslümanların Kurumsallaşması 


Arjantin Müslümanları 1980'lerin ikinci yarısında değişen ülke politikaları ve Müslüman-Suriye kökenli bir isim olan Carlos Menem'in başbakan seçilmesiyle yeni kurumlar oluşturarak yeniden yapılanmışlar, Arjantin toplumunun diğer kesimleriyle Müslüman kimliklerini koruyarak kendi inanç ve kültürlerinden taviz vermeden entegre olmaya başlamışlardır. 


Arjantin Müslümanları 1980'lerin ikinci yarısında değişen ülke politikaları ve Müslüman-Suriye kökenli bir isim olan Carlos Menem'in başbakan seçilmesiyle yeni kurumlar oluşturarak yeniden yapılanmışlar, Arjantin toplumunun diğer kesimleriyle Müslüman kimliklerini koruyarak kendi inanç ve kültürlerinden taviz vermeden entegre olmaya başlamışlardır. 1990”larda Menem yönetiminde Arjantin'de Müslümanlar için yasalar çıkarılmış; bazı eyalet meclislerinde de hicri yılbaşı, kurban ve ramazan bayramları tatil ilan edilmiştir. Müslümanların görünürlüğünün arttığı bu dönemde ülkede çok sayıda cami, mescit ve Müslümanlara ait mezarlık inşa edilmiştir. Arjantin'deki en büyük Müslüman örgüt olan Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi (Islamic Center of the Argentina Republic/CIRA) bu dönemde kurulmuş ve ılımlı bir İslami vurguyla Müslümanların Arjantin toplumunun bir parçası olduğunun altı çizilmeye başlanmıştır. 


Ancak Menem ailesinin yolsuzluk skandalları Başbakan Carlos Menem'in popülaritesini ve toplumun Müslüman algısını ciddi şekilde zedelemiştir. Bu tablo Mart 1992'de Buenos Aires”teki İsrail Büyükelçiliği'ne düzenlenen ve 29 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla daha da kötüleşmiş; Temmuz 1994'te Ortak Yahudi Arjantin Derneği'ne (Asociación Mutual Israelta Argentina) düzenlenen ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan saldırı ile doruk noktasına ulaşmıştır. Sonuç olarak bütün bu gelişmeler Arjantin'de yaşayan Müslümanlarla ilgili bir güvensizlik ve korku atmosferi oluşmasına sebep olmuştur. 
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2010'lu yıllara gelindiğinde Müslümanlara yönelik bu korku ve güvensizlik havası bir nebze de olsa yumuşamıştır. 2011 yılında kadınların kamusal alanda başörtüsü takmalarına ve kimlik belgelerinde başörtülü fotoğraf kullanmalarına izin veren yasa kabul edilmiş, böylece ülkedeki din ve ifade özgürlüğü genişletilmiştir. Bu noktada Arjantin genelinde Avrupa'daki gibi bir İslamofobi olmadığını da belirtmek gerekmektedir. İşe alımlarda, kamu ya da özel sektörde yapılan iş başvurularında bireylerin dini inançları sorulmamakta ve bu yönde bir ayrımcılık yapılmamaktadır. Ayrıca devlete ait kamu kurumlarında çalışan Müslümanlar ramazan ve kurban bayramlarında izinli sayılmaktadır. 


Ancak Arjantin'deki Müslüman toplum için asıl sorun kendi içinde yaşadığı ayrışmalardır; öyle ki bu ayrışma ümmet olma bilincinin oluşmasını dahi engellemektedir. Bölünmüş bir görünüm arz eden Arjantinli Müslümanların birbirleriyle ilişkileri güçlü değildir. Farklı Müslüman toplulukları temsil eden dernekler nadiren bir araya gelmektedir. Mezhebi ve etnik kökene bağlı bu derin farklılıklar ve keskin sınırlar, Müslüman toplumun çeşitli fraksiyonlara ayrılmasına sebep olmuştur. Arjantin'de Arap Müslümanların Müslüman toplumda büyük bir ağırlığı vardır. 


Afrika, Hindistan ve Pakistan coğrafyasından gelen Müslümanlar, Arap toplumu temsilcilerinin bu ayrımı pekiştirerek kendilerini ayrıcalıklı bir konumda gördüklerini ifade etmektedir. Öyle ki camilerde bile birlik sağlanamadığı, herkesin kendi camisinde ibadet ettiği belirtilmektedir. Bu bölünme Müslüman organizasyonların yapısında da gözlemlenmektedir. 
Örneğin Arjantin Müslümanlarının tamamını temsil ettiğini iddia eden ülkedeki en büyük İslami kuruluş olan CIRA, Sünni-Arap kontrolünde bir oluşumdur. 


Arjantinli Müslümanların görünürlüğü ve temsili konusunda ilerleme sağlanamayışının en önemli sebeplerinden biri iyi eğitimli yerli Müslüman liderliğin eksikliğidir. 


Günümüzde Arjantinli Müslümanların kamusal düzeydeki temsili konusu da bir hayli zayıftır. 
Bu durum birinci ve ikinci nesil Müslümanların kendilerini gayrimüslim toplumdan ayıran bazı inanç unsurlarını terk etmesine, bütünleşme ve hatta asimile olma eğilimi göstermesine sebep olmaktadır. Bu tehlike karşısında başta CIRA olmak üzere Müslüman kurumlar tarafından üçüncü nesil Müslümanların İslam'a ilgisini artırmaya yönelik bazı ciddi çalışmalar başlatılmış ve yeni nesil Müslüman çocukların İslami bilinçle yetişmesi amacıyla okullar açılmıştır. 


Arjantinli Müslümanların görünürlüğü ve temsili konusunda ilerleme sağlanamayışının en önemli sebeplerinden biri de iyi eğitimli yerli Müslüman liderliğin eksikliğidir. Ülkede görev yapan imamlar genellikle Arap coğrafyasından gelmektedir. Bu kişiler iyi bir İslami eğitime sahip olsalar da İspanyolca bilmedikleri için vaazları Arapçadan tercüme edilmekte, bu da cemaatle etkin bir iletişim kurulmasını engellemektedir. 


Arjantin'de ilk İslami dernek 1917'de Buenos Aires'te faaliyete geçmiş, ardından 1931'de yine Buenos Aires'te Pan-İslam Derneği (Asociación Pan Islamismo) kurulmuştur. Derneğin adı önce 1940 yılında İslam Arap Topluluğu (Sociedad Ârabe Islâmica) olarak değiştirilmiş, sonra 1957'de Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi (CIRA) olmuştur. O tarihlerde Buenos Aires haricinde diğer şehirlerde de Müslüman göçmenler tarafından kurulan bazı yapılar mevcuttur; Mendoza”daki İslam Arap Topluluğu (Sociedad Árabe Islámica) 1926'da, Cordoba”daki Müslüman Arap Sosyal Yardımı (Ayuda Social Árabe Musulmana) 1928'de, Rosario”daki Rosario İslam Birliği Derneği (Asociación Unión Islámica de Rosari) 1932'de 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kurulmuştur. Pan-İslam Kültür ve İbadet Derneği (Tucumán ’da Asociación Cultural y Culto Pan Islâmica) de 1929 yılında Sünni Müslümanlar ve Aleviler tarafından kurulmuştur. 


Arjantin'deki İslami kurumlar arasında en dikkat çekeni 1970”lerin başında İmam Mahmud Hüseyin tarafından kurulan İslam Merkezi'dir (Centro de Estudios Islâmicos). Ancak bu yapıların hiçbiri, 1986 yılında kurulan ve Suudi Arabistan ile eski Libya hükümeti tarafından fonlanan CIRA kadar büyük değildir. Arjantin'deki en büyük Müslüman örgüt olan CIRA, ülkedeki bütün Müslümanları temsil etme iddiasıyla kurulmuş olsa da bugüne kadar bu iddiasını gerçekleştirememiştir. Sünni ağırlıklı bir yapı olan CIRA, Şii Müslümanlara, Dürzilere ve Alevilere kapılarının açık olduğunu vurgulamakla birlikte bu kesimler CIRA’ nın kendilerini yeterince temsil etmediğini düşünmektedir. Arjantin Devleti de CIRA'yı Müslümanları temsil eden çatı bir örgüt olarak tanımamakta ve örgüte herhangi bir yardımda bulunmamaktadır. 


CIRA kompleksi içinde 1.500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği ülkenin en büyük camisi yanı sıra bir anaokulu, kız ve erkek çocuklar için ayrı olmak üzere iki ilk ve ortaokul, kütüphane, spor ve konferans salonları yer almaktadır. 


Arjantin, Müslümanlara ait ibadet mekânları açısından zengin değildir. Ülkedeki ilk cami Santa Fe'de inşa edilmiştir. Bunu 1933'te inşa edilen San Cristobal Camii izlemiştir. Ülkenin başkentinde yalnızca üç cami bulunmaktadır: 1983'te İran Büyükelçiliği”nin yardımıyla inşa edilen Şii Al-Tauhid Camii; CIRA'nın 1986 yılında Suudi Arabistan ve Libya'nın yardımıyla inga ettiği Al- Ahmed Camii; Suudi kraliyet ailesi tarafından inşa edilen ve 2000 yılında hizmete açılan -Güney Amerika'daki en büyük cami- CCIAR Kral Fahd İslami Kültür Merkezi Camii. Ayrıca ülkede Güney Afrikalı Müslümanların sağladığı fonlarla inşa edilen ve genellikle Pakistan ve Hindistan kökenli Müslümanların ibadet ettiği çok sayıda küçük mescit bulunmaktadır. Buenos Aires'teki Inclan Caddesi'nde de ağırlıklı olarak Türklerin ve Mısırlıların kullandığı küçük bir mescit vardır. 


Bolivya 


Bolivya topraklarında İslamiyet'in izlerinin 15. yüzyıla kadar dayandığı tahmin edilse de bu konuda kesin veri bulunmamaktadır. 


Bolivya, 10 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Amerika'nın denize kıyısı olmayan küçük bir ülkesidir. Etnik olarak nüfusu çoğunlukla Keçuva (%45,6) ve Aymaralardan (%42,2) oluşmaktadır. Halkın çoğunluğunun (%60,7) İspanyolca konuştuğu ülkenin 80'i Katolik, ©011,5'i Evanjelik ve “02,6'sı Protestan'dır. Bolivya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) ülkedeki Müslümanlar hakkında hiçbir resmi istatistik veya demografik kayıt tutmamaktadır. Ancak Santa Cruz bölgesel gazetesi El Nuevo Dia ülkedeki toplam Müslüman nüfusun yaklaşık 1.000 civarında olduğunu yazmıştır. Bolivya Müslümanlarının önde gelen isimlerine göre ise, ülkede çoğunluğu La Paz ve Santa Cruz'da olmak üzere yaklaşık 2.000 Müslüman yaşamaktadır. Bunların bir kısmını Filistin, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen göçmenler, bir kısmını ise sonradan İslamiyet'i kabul eden Bolivyalılar oluşturmaktadır. 


Özellikle Santa Cruz, La Paz, Cochabamba ve Sucre kentlerinde yaşayan Müslümanlar 


genellikle ticaretle uğraşmaktadır. Ancak kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdüren Müslümanlar da vardır. 
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Bolivya topraklarında İslamiyet”in izlerinin 15. yüzyıla kadar dayandığı tahmin edilse de bu konuda kesin veri bulunmamaktadır. Endülüs coğrafyasından bu bölgeye gelen Müslümanların burada bir varlık oluşturduğu, ayrıca Bolivya'nın yerli kabilelerinden biri olan Mursekelerin de geçmişte İslamiyet'i kabul ettiği yönünde iddialar vardır. Ancak hem Mursekeler hem de diğer Müslümanlar İspanyolların ağır baskısı altında dinlerini saklamış, zamanla da asimile olarak yok olmuşlardır. Bugün Bolivya'da bu Müslüman grubun yaşadığına dair hiçbir tarihi iz/eser bulunmamaktadır. Ancak yüzlerce yıl süren İspanyol sömürgeciliği döneminde Bolivya'da İslamiyet'e ait izlerin büyük oranda silinmiş olduğu değerlendirilmektedir. 


İslamiyet'in ülkedeki ikinci sayılabilecek öyküsü 1920'li yıllarda Filistin'den gelen birkaç kişi ile başlamıştır. O dönem Bolivya'ya gelen ilk Filistinli Müslümanlardan olan İsmail Akili ve Mahmud Ömri Kosha, Bamba şehrine yerleşmiştir. Daha sonraki yıllarda ülkeye gelen yeni Müslüman göçmenler, zamanla aralarında birlik oluşturmayı ve Bolivya toplumuyla irtibat kurmayı başarmıştır. 


Bolivya'daki Müslümanlar 1980'lerden itibaren kurumsal yapılarla teşkilatlanmaya başlamıştır. Bolivya İslam Merkezi (Centro Islámico Boliviano/CIB) adlı kuruluş 1974”te Filistin'den gelen İmam Mahmud Amer Abusharar tarafından Ağustos 1986'da kurulmuştur. 
Günümüzde aktif olan bu merkez dini, kültürel, sosyal bir kurum niteliği taşımaktadır. 
Merkez bünyesindeki Santa Cruz Camii'nde cuma ve bayram namazları kılınmakta, dini nikâh merasimleri yapılmakta, kurban, teravih ve iftar ibadetleri eda edilmektedir. Ayrıca İslami konularda eğitici seminerler düzenlenmektedir. 


Bolivya'da ilk cami 1994”te Santa Cruz şehrinde inşa edilmiştir. İlk resmi Sünni camisi olan Yebel An Nur Camii ise 2004 yılında La Paz'da hizmete açılmıştır. Burası Sünni Bolivya Santa Cruz İslam Merkezi ile yakın bağları olan ve merkez tarafından finanse edilen bir camidir. As-Salam Camii ise hem Sünni hem de Şii Müslümanlar tarafından kullanılmakta ve finanse edilmektedir. Bu caminin yetkilileri her ay ortalama üç kişinin Müslüman olduğunu belirtmektedir. 


Günümüzde ülke Müslümanları çalışmalarını Bolivya İslam Merkezi, La Paz İslam Merkezi, Bolivya İslam Toplumu Birliği, Bolivya İslam Birliği (Asociacion Cultural Boliviana Musulmana/ACBM ) gibi yapılar aracılığıyla sürdürmektedir. Gelişmeye ve büyümeye açık bu topluluğun hâlihazırda en önemli ihtiyaçlarından biri, İslamiyet'i doğru kaynaklardan öğrenebilmek için belli başlı dini eserlerin İspanyolcaya tercüme edilmesidir. Ülkede Müslümanlar tarafından yayımlanan A/-Mujtamaa adlı bir dergi de bulunmaktadır. Suudi Arabistan destekli dergi, Bolivya Müslümanlarına “dayanışma içinde iş birliği yapmalarını” ve yerel medya, siyasi partiler, sendika örgütleri, işçi ve insan hakları kuruluşlarıyla ilişki kurmalarını tavsiye etmektedir. Dergi ayrıca Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır'daki din işleri bakanlıkları ile Kahire'deki el-Ezher Üniversitesi'ne Bolivya”ya ilahiyatçı ve vaiz göndermeleri için çağrıda bulunmaktadır. 


Bolivya ve İran, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in Eylül 2008”de Tahran'ı ziyaret etmesinden bu yana siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmiştir. Bu sebeple ülke Müslümanları üzerinde bir Şii etkisinden de bahsedilmektedir. Ülkede Bolivya İslami Kültür Vakfı (Fundacion Cultural Islamica Boliviana/FCIB) adında Şii bir örgüt de bulunmaktadır. 
Vakıf, Ağustos 2007'de La Paz'da kurulan 20 üyeli bir küçük bir grup olmasına rağmen La Paz Belediye Kütüphanesi ve başka şehirlerdeki üniversiteleri kullanarak sık sık etkinlikler 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düzenlemektedir. Ayrıca Bolivya Şii İslam Cemaati (Comunidad Islamica Shia de Bolivia) adında bir örgüt daha vardır, ancak Mart 2006'da kurulan bu örgütün üye sayısı çok azdır. 


Brezilya 


Son yıllarda Arap olmayan Brezilyalılar arasından da İslam dinine geçen çok sayıda kişi olmuştur. Öyle ki bazı veriler ülkede yaşayan Müslümanların sayısının her ay %3 oranında arttığını göstermektedir. 


Latin Amerika'nın 9647,7'sini kaplayan Brezilya, Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. 2019 yılı itibarıyla nüfusu yaklaşık 210,2 milyon olan Brezilya bu alanda dünyada altıncı sırada gelmektedir. Ülke nüfusu Amerikan Kızılderilileri (özellikle Tupi ve Guarani), Avrupalılar (özellikle Portekizli, İtalyan, Alman ve İspanyol), Afrikalılar ve Araplardan oluşan oldukça karma bir yapıdadır. Brezilya nüfusunun *064,6'sı Katolik, “022,2'si Protestan, 908'i agnostik veya ateisttir. 


Latin Amerika Müslümanları için önemli bir merkez olan Brezilya'daki Müslümanların sayısı ise yaklaşık 1,5 milyondur. Ülke Müslümanları çoğunlukla Sao Paulo, Parana, Rio Grande do Sul ve Rio de Janeiro şehirlerinde yerleşiktir. Şiilerin çoğu Sao Paulo ve ülkenin güneyinde, özellikle Curutiba ve Foz do Iguaçu'da; Sünniler ise genellikle Sao Paulo, Parana, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro ve Distrito eyaletlerinde yoğunlaşmıştır. Brezilya'daki Müslümanlar genel olarak kentlerde yaşamaktadır. 


Müslümanların kendi içindeki etnik dağılımlarına bakıldığında 056'sının Lübnan, %8’inin Ürdün, 904'ünün Suriye kökenliği olduğu görülmektedir. Ülkede Irak, İran, Filistin ve Suudi Arabistan'dan da çok sayıda Müslüman bulunmaktadır. Yaş ortalaması 32 olan Brezilya'daki Müslüman nüfus, erkek ağırlıklı (9660 erkek, %40 kadın) genç bir nüfustur. 


Son yıllarda Arap olmayan Brezilyalılar arasından da İslam dinine geçen çok sayıda kişi olmuştur. Öyle ki bazı veriler ülkede yaşayan Müslümanların sayısının her ay %3 oranında arttığını göstermektedir. Bu durum özellikle Müslüman toplumun 9080'inin Arap olmayan Brezilyalılardan oluştuğu Rio de Janeiro kenti için geçerlidir. Kentteki Müslüman nüfus, Brezilya'daki diğer Müslüman topluluklarla karşılaştırıldığında kendine özgü bir sosyolojik kompozisyona sahiptir 


Brezilya Müslümanlarının Kökeni 


Müslümanların Tarihi 
Brezilya'daki Müslüman varlığı 16. yüzyılda Amerika kıtasının keşfiyle başlamıştır. Kıtaya 


gelen gemilerdeki mürettebat arasında bulunan Müslümanlar Brezilya topraklarında İslam'ın ilk temsilcileri olmuştur. Ancak Orta Çağ İspanya?sındaki engizisyon mahkemelerinden kaçan 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bu kişiler, dinlerini ve isimlerini değiştirmeye zorlandıkları için buradaki tarihi kaynaklarda da izlerine pek rastlanmamaktadır. 


Brezilya'daki Müslümanlar 17. yüzyılda Afrika kıtasından bölgeye gelenlerden sonra görünür hâle gelmiştir. Batı Afrika'dan gelen ve öncelikle Bahia eyaletine yönlendirilen bu insanlar, yıllar sonra burada başlayan bağımsızlık hareketlerinin de önde gelen aktörlerinden olmuştur. 
1910'ların sonlarında Brezilya'daki Müslümanların sayısı 100.000'i aşsa da yüzyılın sonlarında Afrikalı Müslüman topluluğun nüfusu azalmış ve 20. yüzyılın ortalarında ülkedeki Müslüman varlığı neredeyse sona ermiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Müslümanların uğradığı baskıların yanı sıra Müslüman tüccarlar aracılığıyla İslami merkezlere erişime imkân veren Afrika ile temasının kesilmesi etkili olmuştur. 


Brezilya'ya üçüncü Müslüman göçmen dalgası Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye ve Lübnan'dan yaşanmıştır. 20. yüzyılda başlayan bu göç hareketiyle gelenler genellikle ABD'ye gitmek isteyip de denizciler tarafından kandırılarak Brezilya'ya götürülen fakir Araplardır. 1918'de Osmanlı Devleti'nin çöküşünden ve Lübnan'ın Fransa'nın egemenliğine girmesinden sonra, Hristiyanlara yönelik ayrıcalıklı ve kayırmacı muameleler nedeniyle çok sayıda Lübnanlı Brezilya dâhil başka memleketlere göç etmiştir. 1975'te patlak veren Lübnan iç savaşı da Brezilya”ya göçen Müslüman topluluğun büyümesinde etkili olmuştur. 


Müslüman Filistinlilerin Brezilya”ya göçünü arttıran iki önemli gelişme yaşanmıştır. 
Bunlardan ilki 1948'de İsrail Devleti'nin Filistin topraklarında kurulması ve akabinde bölgede yaşanan Siyonist işgaldir. İkincisi de 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalidir. Müslüman Arap göçmenlerin Brezilya'ya gelişi İsrail'in Mısır'ın Sina Yarımadası, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal ettiği 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı akabinde ve Ürdün ordusu ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasındaki 1970 Kara Eylül olayları nedeniyle daha da yoğunlaşmıştır. 


Bahia Müslümanları ve Bağımsızlık İsyanı 


Yüzyıllar boyunca İberya Yarımadası'ndan Latin Amerika'ya gemilerle taşınan Afrikalılar, sömürgeciliğe karşı sayısız bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bunlardan en önemlilerinden biri, 1835 yılında Brezilya'nın doğusunda bulunan Bahia bölgesindeki Müslümanların 

mücadelesidir. “Revolta dos Mal&s” adı verilen bu süreç, bölgedeki benzer birçok mücadele 


için örneklik teşkil etmiştir. 


Bahia'daki ilk Müslümanlar Nijerya'dan Brezilya'ya köle olarak getirilen Hausalardır. 
Brezilya'ya gelmeden önce İslam'la tanışan bu topluluk, köle olarak getirildikleri Salvador'da yine Nijerya'dan getirilen Yoruba kabilesiyle Müslüman çoğunluğu oluşturmuştur. Bu iki topluluk 1500”lü yıllardan itibaren bölgede bir yandan İslamiyet'in yayılmasını sağlarken bir yandan da dinlerini özgürce yaşayabilmek için mücadele etmiştir. Zamanla Nagos, Jejes, Hausas, Tapas ve Bornus gibi Müslüman topluluklar, Males adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. Hausalar okuma yazma bilmeleri ve güçlü kişilikleriyle köle olarak bölgeye getirilen diğer topluluklar arasında da öne çıkmıştır. Özellikle İslami yaşam biçimleri ve İslam'ın ilkeleri (Müslümanların kardeş olması ve hiç kimsenin birbirinden üstün olmayıp üstünlüğün takvada olması gibi), diğer kölelerin de İslam'la şereflenmesine vesile olmuştur. 
Müslümanlar zamanla organize olarak evlerde ve Salvador'un dışında kiraladıkları odalarda İslamiyet'i anlatmış ve bu mekânları âdeta birer karargâh şeklinde kullanılmışlardır. 
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Müslümanların aralarında kurdukları bu birlik ve bütünlük bölge otoritelerini endişelendirmiş ve uyguladıkları baskıları arttırmalarına sebep olmuştur. 1824 yılında Katolikliğin resmi din ilan edilerek yalnızca Hristiyanlıkla ilgili seremonilere izin verilmeye başlanması ve İslam'ın kölelerin dini olarak kabul edilip yasaklanması, Müslümanları özgürlük mücadelesine yöneltmiştir. 


Tarihe 1835 Bahia İsyanı olarak geçen bu süreç, Müslüman olmayan köleler arasında da etkili olmuştur. Dini saiklerle başlayan isyanlar, ilerleyen zamanda politik bir harekete dönüşmüş ve bağımsızlıkların kazanılması açısından önemli bir ilk adım olmuştur. 1835 yılında Müslümanların organize ettiği bu özgürlük mücadelesi diğerleri için de benzer mücadelelerinin temelini oluşturmuştur. 


Müslümanların başlattığı bu isyan başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da Brezilya'da devlet otoriteleri yeni bir başkaldırıdan endişe ettikleri için birçok Müslüman ve gayrimüslim köleyi Afrika'ya, yani ülkelerine geri gönderme kararı almıştır. Böylelikle köleliğe son vermek için başlatılan isyan sonuç vermiş ve Müslümanlar Afrika'ya dönerek bağımsızlıklarını kazanmıştır. 


Müslümanların Sosyoekonomik Durumu 


Brezilya'da çoğunlukla ticaretle uğraşan Müslümanlar, her alanda faaliyet göstermekle birlikte özellikle tekstil ve gıda sektöründe yoğunlaşmışlardır. 


Ülkedeki iş gücü piyasalarında Müslümanların durumu incelendiğinde, Müslüman işverenlerin yüzdesinin gayrimüslimlere göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Brezilya'da kendi işini yapan Müslümanların oranı %38’dir ve bu oran %22 olan ülke ortalamasının bir hayli üzerindedir. Bu da Brezilya'daki Müslümanların avantajlı bir sosyoekonomik düzeye sahip olduğunu göstermektedir. 


Sonuç olarak ülke ortalamasıyla karşılaştırıldığında Brezilya Müslümanlarının daha eğitimli ve sosyoekonomik düzeyi daha yüksek bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır. Müslümanların bu avantajlı konumunun altındaki sebepse yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmaları ve büyük ölçüde bilimsel, entelektüel veya yönetimsel kariyere odaklanmalarıdır. Brezilya'daki Müslümanların yüksek kültürel ve ekonomik sermayesi, İslamofobinin hem medyadaki hem de toplumun zihnindeki sonuçlarını hafifletmektedir. 


Müslümanların Kurumsallaşması 


Günümüzde Brezilya'daki Müslümanlar farklı dinlere hoşgörü ile yaklaşılan, hak ve özgürlükler bakımından oldukça serbest bir ortamda yaşamaktadır. Devlet, cami veya okul inşa etmek isteyen İslami kurumlara projelerini gerçekleştirmeleri için imkân sağlamaktadır. 


Brezilya'da İslam'ın kurumsallaşması ancak 20. yüzyılda başlamış, ilk İslami dernek 1929 
yılında Sao Paulo'da kurulmuştur. Dernek Mısır'ın desteğiyle ülkedeki ilk camilerden biri olan Brezilya Camii'ni (Mesquita Brasil) inşa ettirmiştir. İnşaatı 1942'de başlayan cami ancak 
1960 yılında hizmete açılmış ve uzun yıllar Brezilya'daki hem Sünni hem de Şii Müslümanlar 
için ana ibadet mekânı olmuştur. 


Brezilya'nın en eski camilerinden biri olan Zaimah Camii ise 1900”lerin başında inşa edilmiştir. 1983 yılında ibadete kapatılan bu cami, 2010 yılından sonra düzenlenen 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kampanyalar neticesinde tekrar ibadete açılmıştır. Caminin restorasyonu bir dernek tarafından yapılmıştır. Brezilya'daki bir diğer önemli cami de Sao Paulo'daki Ebu Bekir Camii'dir. 
Günümüzde Brezilya'da 150 cami bulunmaktadır ve bu sayı yıldan yıla artmaktadır. 


Ülkedeki İslami kurumların artmasıyla birlikte 1979 yılında İİT’nin desteğiyle Brezilya İslami Dernekler Federasyonu (FAMBRAS) kurulmuştur. Brezilya'nın çeşitli eyaletlerine yayılmış 
40 İslami merkezi bünyesinde toplayan federasyon, cami ve okullar inşa etmekte, 
Brezilya'daki Müslümanlara helal gıda sağlanması konusunda çalışmalar yürütmektedir. 
FAMBRAS bünyesinde, birçok hayır kurumu yanı sıra ihtiyaç sahibi Müslümanlara ücretsiz sağlık hizmeti verilen bir hastane (İbn-i Sina İslam Hastanesi) de bulunmaktadır. 


Günümüzde Brezilya'nın tüm bölgelerine yayılmış 60”tan fazla İslami kurum vardır. Bu kurumlar İslami Yardımlaşma Dernekleri (Sociedades Beneficentes Muçulmanas/SBM) adında şemsiye bir yapı etrafında birleşmiş durumdadır. 


Brezilya'da Müslümanların, özellikle Müslüman çocukların eğitimi Müslüman topluluk için önem arz eden konuların başında gelmektedir. Ülkede Müslümanlara ait ilk okul olan Brezilya İslam Okulu, 1966 yılında Mısır İslami Vakıflar Bakanlığı elçisi Şeyh Abdullah Abel Shakour tarafından kurulmuştur. Okulda Brezilya Eğitim Bakanlığınca tanınan müfredatın yanı sıra resmi eğitim saatlerinde Arap dili ve İslami bilimler dersleri de verilmektedir. 


Ülkede başta Sao Paulo ve Foz do Iguaçu'da olmak üzere İslami eğitim veren birçok okul bulunmaktadır. Dünya Müslüman Gençlik Meclisi (WAMY) ve Latin Amerika'da İslam'ı Yayma Merkezi (CDIAL) gibi kurumlar Sao Bernardo do Campo ve Sao Paulo eyaletlerinde hizmet vermektedir. 


Günümüzde Brezilya'daki Müslümanlar farklı dinlere hoşgörü ile yaklaşılan, hak ve özgürlükler bakımından oldukça serbest bir ortamda yaşamaktadır. Devlet, cami veya okul inşa etmek isteyen İslami kurumlara projelerini gerçekleştirmeleri için imkân sağlamaktadır. 
Ülkede Müslüman kadınlar başörtülü fotoğraflarını nüfus cüzdanı ve pasaport gibi resmi belgelerde kullanabilmektedir; ancak bu hoşgörü ortamına rağmen başörtülü Müslüman kadınlar iş gücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Bu durum çok yoğun yaşanmasa da ülkede başörtüsü yahut peçe kullandığı için iş hayatında ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadınların olduğu da bir vakıadır. 


Brezilya'da Müslümanlar son yıllarda siyasi pozisyonlar da elde etmeye başlamıştır. Ülkede birkaç Müslüman belediye başkanı ve Sao Paulo Parlamentosu'nda da birkaç Müslüman milletvekili bulunmaktadır. Günümüzde Müslümanlara ait derneklerin yetkili isimleri de aktif siyasete girmek için çalışmalar yürütmektedir. Brezilya Parlamentosu her yıl 25 Ekim'i Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olarak kabul etmiştir. Ayrıca ülkede her 25 Mart, Arap Cemaati Günü olarak kutlanmaktadır. Sao Paulo Parlamentosu da 12 Haziran”ı İslam Günü olarak kabul eden bir karar yayımlamıştır. 


Ekvador 
1980'li yılların ortalarından itibaren yerli Ekvador halkının İslam'a olan ilgisi artmaya başlamıştır. Özellikle gençler arasında Katolikliği, kıtanın yoksul ve yerli halklarının 


birçoğunu tarihsel olarak haklarından mahrum bırakan seçkinci bir din olarak görenler, İslam”ı seçmektedir. 
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Yaklaşık 17 milyon olan ülke nüfusunun 9071'i Amerikan yerlileri olan Mestizoslardan, “7'si Afro-Ekvadorlulardan, 97'si Kızılderililerden, 906, 1'i ise ağırlıklı olarak İspanya'dan gelen Avrupalı göçmenler ve beyaz Ekvadorlulardan oluşmaktadır. Ülkede ayrıca farklı yerli toplulukların yanı sıra Roman, Arap, Japon ve Çinli gruplar da küçük azınlıklar hâlinde bulunmaktadır. Ekvador Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü'nün verilerine göre, ülke nüfusun 9080'i Katolik, 9011'i Evanjelik Protestan, 908'i ateist ve agnostiktir. Nüfusun geri kalan 91'lik bölümü ise Yahudi, Budist, Müslüman ve Yehova Şahitleri’ nden oluşmaktadır. 
Günümüzde Ekvador'da 5.000 civarında da Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir. 
Bunların yarısını yerli Ekvadorlular, diğer yarısını ise ülkeye göç yoluyla gelenler oluşturmaktadır. Müslümanlar genellikle Ouito, Manab, Los Rios ve Esmeraldas şehirlerinde ikamet etmektedir. 


İslamiyetle tarih boyunca yaygın ve kitlesel bir ilişkisi olmayan Ekvador'daki ilk Müslümanların Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı toprağı olan Filistin, Suriye, Mısır ve Lübnan'dan göç ederek buraya gelen Araplar olduğu tahmin edilmektedir. Müslümanlar önce başkent Ouito'ya ve Pasifik Okyanusu”ndaki başlıca liman şehri olan Guayaguil'e yerleşerek buralarda ticaretle uğraşmışlardır. Bir kısım Müslüman da Esmeraldas, Los Rios ve Manab eyaletlerindeki kıyı bölgelerine yerleşmiştir. Ülkedeki bu ilk Müslümanların çoğu sağlam bir dini kimliğe sahip olmadığından zamanla yerli halkla yapılan evliliklerin de etkisiyle baskın Latin Katolik kültür içinde Hristiyanlaşmıştır. 


1990'lı yıllardan itibaren ise Mısır, Pakistan, Liberya, Gana ve Nijerya gibi ülkelerden gelerek ABD'ye geçiş için Ekvador'u kullanan çok sayıda Müslüman vardır. Bu insanlardan bazıları da Ekvador'da kalmış ve burada bir hayat kurmuştur. Günümüzde ülkedeki Müslüman nüfus çoğunlukla bu kişilerden oluşmaktadır. 


1940'lı yıllarda Ekvadorlu Müslüman Araplar arasında etnik temele dayanan “Lecla” adlı bir yapı teşkil edilmiştir. 1980”lerin ortalarında bu yapının ismi “Arap Klubü”ne çevrilmiş ve daha geniş çaplı faaliyetler yürütmeye başlamıştır. 1990'ların ortalarında vatandaşlığa kabul edilen Müslümanlar ve Arap kökenli yerli Müslümanlar, özellikle cuma günleri, Los Shyris ve Eloy Alfaro Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesini ortak ibadet yeri olarak kullanmışlardır. İlerleyen yıllarda Mısır Büyükelçiliği Müslümanların kullanımı için özel bir daire tahsis etmiş, cuma ve bayram namazları bu dairede kılınmaya başlanmıştır. 


1991 yılında Quito kentinde açılan Khaled Ibn al-Walid Camii, toplu ibadetlerin yanı sıra 
İslami eğitim faaliyetlerinin de yapıldığı bir merkezdir. Burası aynı zamanda Müslümanlar için sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği bir sosyalleşme merkezi işlevi de görmektedir. 


Ekvador'da resmi olarak kayıtlı ilk ve en büyük dini kuruluş, Ekvador İslam Merkezi’ dir (Centro Islâmico del Ecuador). 1994 yılında kurulan merkez hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere hizmet vermekte, konferans ve seminerler düzenlemekte, helal gıda konusunda çalışmalar yapmaktadır. Merkez ayrıca İngilizce, Fransızca ve İspanyolca kitapların yer aldığı zengin bir kütüphaneye de sahiptir. Merkezin başında bulunan Yahya Juan Suguillo, 1980'li yıllarda Müslüman olmuş bir Ekvadorludur. Suguillo, 2009 yılında dünyanın en etkili 500 Müslüman”ı arasında gösterilmiştir. Ülkede İslam dini ile ilgili çalışmalar büyük oranda bu yapı tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde özellikle son yıllarda ihtida edenlerin sayısında hızlı bir artış gözlemlenmektedir. 
Türkiye'deki bağımsız sivil toplum kuruluşları da yürüttükleri projelerle bu sürece önemli katkılar sunmaktadır. 
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Ekvador'da Müslümanlara ait iki kuruluş daha vardır; bunlar Guayaquil kentindeki Centro Islamico Al Hijra (CIH) ve Ekvador Ouito'daki Fundacion Islamica Cultural Khalid Ibn Al Walid'dir (FICKW). 


1980'li yılların ortalarından itibaren yerli Ekvador halkının da İslam'a olan ilgisi artmaya başlamıştır. Özellikle gençler arasında Katolikliği, kıtanın yoksul ve yerli halklarının birçoğunu tarihsel olarak haklarından mahrum bırakan seçkinci bir din olarak görenler, İslam'ı seçmektedir. “Elitist” Roma Katolik Kilisesi yerine, İslam'ı mazlumların gerçek dini olarak gören gençlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ekvadorlu mühtediler ayrıca Müslüman kuruluşların ayrım yapmaksızın gerçekleştirdikleri sosyal yardım hizmetlerinden, eğitim programlarından ve yoksullukla mücadeleye yönelik faaliyetlerinden de etkilendiklerini belirtmişlerdir. İslami cemaatlerin toplumsal düzeni sağlama ve mahalleleri güvenilir hâle getirme amaçlı çalışmaları da ayrıca takdir edilmektedir. 


Bütün bu çalışmalara rağmen Müslüman kuruluşlar ülkede hâlâ birçok insanın İslamiyet'le ilgili hiçbir bilgisi olmadığını belirtmekte ve daha fazla insanı bilgilendirip onların Müslümanlar ve İslam hakkındaki yanlış fikir ve ön yargılarını ortadan kaldırmak için çok daha fazla çalışılması gerektiğini vurgulamaktadır. 


Guyana 


Güney Amerika'da 744.000 nüfuslu küçük bir ülke olan Guyana'da halk, kara alanının yaklaşık %10’unu oluşturan dar bir kıyı şeridi boyunca yerleşmiş durumdadır. Ülke Hindistan, Afrika, Avrupa ve Çin'den gelen etnik grupların yanı sıra yerli halklardan oluşan heterojen bir nüfusa sahiptir. En büyük etnik grup, nüfusun *043'ünü oluşturan Hint-Guyanalılardır (Doğu Hintliler olarak da bilinirler); Afro-Guyanalılar nüfusun 9030'unu, Kızılderililer %17’°sini, yerliler ise “09, 1'ini oluşturmaktadır. 


2012 yılında yapılan sayıma göre Guyana nüfusunun *063'ü Hristiyan, 9025'i Hindu, yaklaşık 
“07'si (toplam 50.572 kişi) Müslüman, 903'ü ateist ya da agnostik, kalanı ise yerel dinlere mensuptur. Ancak gayriresmi kaynaklar Guyana'daki Müslüman nüfusun %10 civarında olduğunu savunmaktadır. Bu da ülkede 80.000 civarında Müslüman olduğu anlamına gelmektedir. Belirtilen orana göre Guyana, Surinam'dan sonra Güney Amerika kıtasında Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ikinci ülkedir. Tamamına yakını Hint kökenli olan ülke Müslümanlarının çoğu Essequibo Adaları-Batı Demerara (%12), Doğu Berbice-Corentyne (9010) ve Mahaica-Berbice'de (%9) yaşamaktadır. Bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından Guyana'da İslamiyet resmen tanınmıştır. 


Pek çok Güney Amerika ülkesinde olduğu gibi İslam Guyana'da da köle ticareti yoluyla yayılmıştır. Mandingo ve Fulani Müslümanları, Guyana'nın şeker tarlalarında köle olarak çalıştırılmak üzere Batı Afrika'dan getirilmişlerdir. Ancak sömürgecilerin baskısı altında yaşayan bu köleler zamanla asimile olmuştur. İslam Guyana topraklarında 1838 yılında Hindistan'dan getirilen 240.000 Güney Asyalı ile tekrar yeşermiştir. O döneme ait kayıtlar, gelenlerin büyük çoğunluğunun Hindu olduğunu, Müslümanların ise küçük bir grup olduğunu göstermektedir. Müslüman Hint-Guyanalılar, bu topraklarda camiler, İslami örgütler kurarak kimliklerini yaşatmıştır. 1890'da 29 caminin olduğu Guyana'daki cami sayısı 1920'de 50'ye yükselmiştir. Ayrıca Queenstown Jama Masjid (1895), Young Men's Muslim Literary Society (1926) ve United Sad'r Islamic Anjuman (1949) ülkedeki en eski Müslüman kuruluşlardan bazılarıdır. 
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Guyana, 1966'da İngilizlerden bağımsızlığını kazanmasının ardından başkent Georgetown'da büyükelçilikler açan Mısır, Irak ve Libya gibi Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmuştur. 
Bu süreçte Guyanalı bazı Müslüman gençler de İslam teolojisi ve Arapça öğrenmek için 
Suudi Arabistan, Mısır ve Libya'ya gitmiştir. Guyana Devlet Başkanı Cheddi Jagan 1996 
yılında Suriye, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan'ı kapsayan bir geziden sonra bir Ortadoğu elçisi atamıştır. Aynı yıl İİT?de resmi olarak daimi gözlemci statüsü tanınan Guyana, 1998”de İİT?'nin 56. tam üye devleti olmuştur. Ağustos 2020'de cumhurbaşkanı seçilen Dr. Mohamed Irfaan Ali, Güney Amerika'daki ilk Müslüman devlet başkanıdır. 


1973'te Guyana'daki bütün Müslümanları içine alan The General Congress of Islamic Brotherhood adlı yapı kurulmuştur. 1978'den bu yana faaliyet gösteren Guyana Islamic Trust da özellikle İslami eğitim alanında uzmanlaşmıştır. Guyana İslam Enstitüsü ve İslam Okulu bu teşkilat tarafından idare edilmektedir. 


1979 yılında Müslümanlara yardım için kurulan The Central Islamic Organization of 
Guyana zamanla büyüyerek gayrimüslimlere de yardımlarda bulunmaya başlamıştır. Kurum özellikle eğitim ve yoksulluk gibi alanlarda çalışmaktadır. Ülkede Hujjatul Ulamaa, Muslim Youth Organization, Guyana Muslim Mission Limited ve Tabligh Jammat, the Rose Hall Town Islamic Center gibi başka kuruluşlar da faaliyet göstermektedir. 130 civarında caminin olduğu Guyana'da ramazan ve kurban bayramları da resmi tatildir; Mevlid Kandili de ayrıca kutlanmaktadır. Büyük kısmı tarımla uğraşan, bir kısmı da işletme sahibi olan Guyana?'daki Müslümanlar, parlamentoda ve çeşitli bakanlıklarda temsil edilmektedir. 


Kolombiya 


Günümüzde Kolombiya'da çoğunluğu yabancı kökenli olmak üzere yaklaşık 25.000 
Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Bazı Müslüman kurumlar bu rakamın 40.000- 80.000 arasında olduğunu ifade etmektedir. 


Nüfusu 50 milyonun üzerinde olan Kolombiya dil ve etnisite bakımından dünyanın en kozmopolit ülkelerinden biridir. Yerli uygarlıklar, Avrupalı yerleşimciler, Afrikalı köleler, Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen göçmenler, ülkenin zengin kültürel birikiminin kaynaklarını oluşturmaktadır. Resmi dili Katilya olan ülkede 80 ayrı dil konuşulmaktadır. Nüfusunun yaklaşık %90’1 Hristiyan, 908,2'si ateist veya agnostiktir; geri kalan kesim ise Yahudilik, İslam, Budizm, Hinduizm, Mormonizm ve diğer yerel dinlere mensuptur. Günümüzde Kolombiya'da çoğunluğu yabancı kökenli olmak üzere yaklaşık 25.000 Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Bazı Müslüman kurumlar bu rakamın 40.000-80.000 arasında olduğunu ifade etmektedir. Ülkedeki Müslümanların çoğu Bogota, Maicao ve Buenaventura şehirlerinde ikamet etmektedir. 


Modern dönemde Kolombiya'ya ilk Müslüman göçleri 1850'lerde Suriye, Filistin ve Lübnan'dan gerçekleşmiştir. Bu Müslümanların büyük oranda Hristiyanlaştığı tahmin edilse de bir kısmı günümüze kadar varlığını muhafaza etmiştir. 1930'larda ve 1960-1970”lerde bölgeye Lübnan ve Filistin topraklarından yeni göç dalgaları yaşanmıştır. Bu göç hareketlerinde işgal devleti İsrail'in kurulması ve ardından gelen Arap-İsrail savaşları etkili olmuştur. Bu süreçte Kolombiya'ya gelen Müslümanlar ülkenin önemli liman kentlerine ve kıyı ticaret merkezlerine yerleşerek buralarda küçük ölçekli ticari faaliyetlerde bulunmuşlar, zamanla da ekonomik olarak güçlenmişlerdir. Toptan ithalat-ihracat yapan bu göçmenler, kumaş ve plantasyon işleriyle uğraşarak bir hayli zenginleşmiştir. Ülkede çok geniş bir alana 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yayılan Kolombiya Müslümanları, iç bölgelere doğru da dağılmıştır. 1945'te Barranquilla ve Cartagena'dan sonra en büyük Müslüman nüfus Bogota ve Cali'de yaşamaktadır. Ayrıca Kuzey Kolombiya'daki Maicao kenti de zamanla Müslümanların kalesi hâline gelmiştir. 
Kettani, 2001 yılında şehrin Müslüman cemaatinin 5.000 olduğunu, bunun da şehrin nüfusunun 905'ine tekabül ettiğini belirtmiştir. San Andres şehrindeki Müslümanlar ise en son göç dalgasıyla ülkeye gelmiştir. 


Kolombiya Müslümanları arasında Ortadoğu kökenliler dışında yerli Kolombiyalılar, Hint-Pakistan kökenliler, Doğu ve Kuzey Afrikalılar da vardır. Ayrıca son yıllarda Kolombiyalı yerlilerin de İslam dinine olan ilgisinin arttığı gözlemlenmektedir. Temmuz 2013'te ulusal 
gazete El Espectador'un aktardığına göre, Bogota'nın Müslüman topluluğu “her gün 10 
Hristiyan'ın Müslüman olduğunu” iddia etmektedir. Kolombiyalı mühtediler artık Müslüman topluluk içinde Ortadoğulu Müslümanlardan sonra ikinci en büyük demografiyi temsil etmektedir. 


Kolombiya Müslümanları mevcut yasalar sebebiyle 1980'li yıllara kadar 
kurumsallaşamamıştır. Ülkedeki etnik ve kültürel çeşitliliğin tanınmasını sağlayan 1991 
tarihli yeni anayasadan sonra, Müslümanlar kendi kurumlarını tesis etmeye başlamıştır. 
Ayrıca son yıllarda tekrar başlayan Müslüman göçleri de ülkedeki İslami merkezlerin ve camilerin çoğalmasına yol açmıştır. Günümüzde Kolombiya'da Müslümanlar tarafından açılmış ve hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere hizmet veren çok sayıda İslam merkezi, cami ve eğitim kurumu vardır; Bogota ve Maicao'daki ilk ve orta dereceli okullar bunlara örnektir. San Andres, Narino, Santa Marta ve Cartagena'da da İslami merkezler bulunmaktadır. Bogota'daki Rosario Üniversitesi'nde de İslam tarihi dersleri verilmektedir. 


Maicao kenti, kıtanın üçüncü büyük camisi olan Omar Ibn Al-Hattab Camii'ne ev sahipliği yapmaktadır. Yerel halk tarafından La Mezquita olarak bilinen 1.000 kişi kapasiteli cami, 
1997 yılında inşa edilmiştir. 2013 yılında başkent Bogota'da Ebu-Bekir Sıddık Camii inşa 
edilmiştir. Bütün bu camiler, yerli nüfus arasında İslam'ın yayılması noktasında da hizmet vermektedir. 


Kolombiyalılar ekseriyetle toplumdaki farklılıkları kucaklayan açık fikirli ve hoşgörülü insanlar olduğundan ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığa ya da saldırıya pek rastlanmasa da 11 Eylül sonrası dönemde artan İslamofobi sonucu bazı münferit vakalar yaşanmıştır. 
Örneğin 2013 yılında başkent Bogota'nın ilk camisinin açılışı için düzenlenen geçit töreninden önce, Müslümanları hedef alan ırkçı bir broşür yayımlanmıştır. 


Meksika 


Meksika'da İslam özellikle son 20 yıldır görünür olmaya başlamıştır. Bu durum, sonradan Müslüman olan ve Amerika'dan Meksika'ya göç eden Müslümanların kamusal alandaki öz güvenlerinin bir sonucudur. 


Kuzeyde ABD ile komşu olan Meksika 126 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 
10. ülkesidir. Federal seviyede resmi bir dil olmasa da ülkede en çok konuşulan dil İspanyolcadır. Meksika idari olarak bir federal bölge ve 31 eyaletten oluşmaktadır. Federal bölge aynı zamanda ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük şehri olan Meksiko'dur. 


Meksika nüfusunun *060'1 Mestizo, “o10'u beyaz, geri kalanlar ise yerli halktır. Nüfusun *089'u Katolik, 906'sı Protestan'dır. Resmi rakamlara göre ülkedeki Müslüman nüfus yaklaşık 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4.000 kadardır. Ancak yapılan saha araştırmalarının sonuçları ve Müslüman organizasyonların belirttiği rakamlara göre Meksika'daki Müslüman nüfus yaklaşık 100.000'dir ve %92’si kentlerde ikamet etmektedir. Ülkede federal bölge Meksiko ile Coahuila de Zaragoza ve Jalisco eyaletleri en yüksek Müslüman nüfusa sahip yerlerdir. 


Müslümanlar arasındaki etnik dağılıma bakıldığında ülkede %77 oranında yerli Meksikalı Müslüman olduğu görülmektedir. Meksika yerlisi olmayan Müslümanların *018,5'i ABD, 9017,8'i Mısır, 9013,7'si Lübnan, 98,6'sı Fas kökenlidir. Ayrıca İran, Guatemala, Filistin, Cezayir, Libya, Suriye, Türkiye ve Hindistan kökenliler de Meksika Müslümanlarının önemli bileşenleridir. Meksika Müslümanları arasında ABD kökenlilerin öne çıkmasının altında yatan gerçek ise, 1970'lerden itibaren ABD'ye göç ederek Amerikan vatandaşı olan Meksikalılar arasında çok sayıda ihtida vakası yaşanmasıdır. ABD'de Müslüman olan Meksikalıların daha sonra ülkelerine geri dönmesi, Meksika'da ABD'li Müslüman varlığının görülmesine sebep olmuştur. Meksika'daki Müslüman nüfusun *060'1 erkek, 9040'1 kadındır. 
Göç akımlarında geleneksel ve genel olarak baskın olan erkek popülasyonunun bu ülkedeki Müslüman göçmen topluluğunun cinsiyet kompozisyonunu da etkilediği görülmektedir. 
Meksika’daki Müslümanların yaş ortalaması yaklaşık 38'dir. 


Kökenlerine Göre Meksika Müslümanları 
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Kaynale Maria, Vilela. 


Meksika”?'daki Müslüman varlığı resmi belgelerde geçen tarihlendirmeden çok daha eskilere dayanmaktadır. Bunun nedeni ülkedeki ilk Müslüman toplulukların dini kurumlar oluşturmamış olmasından ve dinlerini kamusal alanda yaşamamış olmalarından kaynaklanmaktadır. İslamiyet ülkeye çok erken tarihlerde, İspanya'da Endülüs hâkimiyetinin sona ermesinden sonra gelmiştir. O dönemde Katolik zulmünden kaçan Müslümanlar inançlarını gizlemişlerdir. Yine aynı dönemde köle taşımacılığı kapsamında kıtaya Afrika'dan getirilen Müslümanlar olduğu da tahmin edilmektedir. 


Ülkedeki Müslüman varlığının bir diğer aşaması ise, 19. yüzyılda İkinci Fransız İmparatorluğu tarafından Meksika'nın işgali süreciyle başlamıştır. O dönemde Meksika'da kurulan Fransız birliklerinde 4.300 Sudanlı ve İkinci İmparatorluğun çöküşünden sonra bir kısmı ülkede kalan çoğu Müslüman 500 Cezayirli olduğu bilinmektedir. 


Meksika”ya üçüncü Müslüman göçmen dalgası Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye ve Lübnan'dan gelenlerle gerçekleşmiştir. 20. yüzyılda başlayan bu göç dalgası genellikle ABD'ye gitmek isteyip de denizciler tarafından kandırılarak Meksika'ya getirilen fakir Araplardan oluşmaktadır. 1918'de Osmanlı Devleti'nin çöküşünden ve Lübnan'ın Fransa egemenliğine girmesinden sonra bu bölgeye göçler daha da artmıştır. 1975'te tetiklenen Lübnan'daki savaşın yanı sıra Siyonist yayılma da Müslümanların Latin Amerika'ya göçünün artmasında etkili olmuştur. Ancak bu ülkeye göçlerle gelen Araplar genellikle Meksikalı 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Hristiyanlarla evlilik yaptıklarından büyük oranda asimile olmuşlardır. Bu sebeple Meksikalı Müslümanlar son 20-25 yıla kadar ülkede görünür olamamışlardır. 


Meksika'da İslam özellikle son 20 yıldır görünür olmaya başlamıştır. Bu durum, sonradan Müslüman olan ve Amerika'dan Meksika'ya göç eden Müslümanların kamusal alandaki öz güvenlerinin bir sonucudur. İngiliz Omar Weston ve Türk Şeyh Nur, Meksika'da İslami çalışmalarda bulunan iki etkili isimdir. ABD'de İslam dinini yaymayı amaçlayan ve başlangıçta Afro-Amerikalıları hedef alan bu çalışmalar, zamanla Meksika'da yapılmaya başlanmıştır. 


Günümüzde Meksika'da ülke geneline yayılmış 25 cami/mescit bulunmaktadır. Çoğu bakıma ihtiyaç duyan bu cami ve mescitlerin en ünlüsü Teguesguitengo?'daki Dar As Salam Camii'dir. 
Ülkede en kalabalık cemaate sahip olan ibadet merkezi ise Ömer Mescidi’ dir. İngiltere doğumlu bir Meksikalı olan Omar Weston başkanlığındaki Sünni bir örgüt olan Centro Cultural Islámico de México (CCIM), Kuzey ve Orta Meksika'daki birçok büyük şehirde faaliyet göstermektedir. CCIM dışında, Mexico City'de gelenekçi Müslüman toplulukla sık sık çatışan ve Shaykha Fatima Fariha ile Shaykha Amina Teslima adlı kadınlar tarafından yönetilen Nur Aşki Jerrahi sufi tarikatının da bir şubesi vardır. Ayrıca Muhammed Abdullah Ruiz (Weston'un eski yardımcısı) tarafından yönetilen küçük bir selefi yapı olan (Centro Salafi de Mexico) ve çoğunlukla Mısır ve Ortadoğu'dan gelen Müslümanlar tarafından yönetilen bir eğitim merkezi olan Centro Educativo de la Comunidad Musulmana en 

Mexico (Said Louahabi tarafından yönetilmektedir.) da ülkedeki İslami kurumlar arasındadır. 


Meksika'da Müslümanların eğitim düzeyi ülke ortalamasının üzerindedir; yaklaşık %50’si ortaöğretim düzeyinde eğitim almıştır. Meksika iş gücü piyasalarında Müslüman işverenlerin yüzdesinin gayrimüslimlere göre çok daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Genellikle ticaretle uğraşan Müslümanların sosyoekonomik seviyesi de buna bağlı olarak yüksektir. 


Son yıllarda Latin Amerika bölgesinde İslamiyet'e olan ilginin artmasıyla birlikte, oransal olarak Meksika'daki Müslüman varlığında da büyük artışlar görülmektedir. Ne var ki bu artışa paralel olarak bölgede İslami bir geleneğin olmayışı, dünya Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı coğrafyalara olan uzaklık, ana dilde hazırlanmış dini yayınların son derece sınırlı oluşu, bölge Müslümanları açısından önemli sorunlara sebep olmaktadır. 


Panama 


Günümüzde Panama'da yaklaşık 25.000 Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluğu Lübnan, Filistin ve Hint kökenli olan Müslümanlar, başta Panama, Colon ve David şehirleri olmak üzere ülke genelinde küçük topluluklar hâlinde yerleşmişlerdir. 


Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip Panama'da nüfusun 9066'sını Mestizolar, 909,2'sini siyah melezler, 96,7'sini beyazlar ve 912,3*ünü yerli Amerikalılar oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun yarısından fazlası Panama şehrinde yaşamaktadır. 2020 yılı Statista verilerine göre nüfusun yaklaşık 9083'ü Hristiyan, 9o1,1'i Yehova Şahidi, 900,5'i Mormon'dur; kalan kısmın “013'ü herhangi bir dini inanca sahip değilken, yaklaşık 902,5'i Yahudi, Budist, Müslüman ve yerel dinlere mensuptur. Günümüzde Panama'da yaklaşık 25.000 Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluğu Lübnan, Filistin ve Hint kökenli olan Müslümanlar, başta Panama, Colon ve David şehirleri olmak üzere ülke genelinde küçük topluluklar hâlinde yerleşmişlerdir. 
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Bugünkü Panama topraklarının İslamiyet”le tanışması 16. yüzyıl ortalarında İspanyollar tarafindan altın madenlerinde çalıştırılmak üzere bölgeye Afrika'dan getirilen köleler aracılığıyla olmuştur. Madinko adlı bir kabileye mensup bu ilk Müslümanlar, Latin Amerika'ya getirilen diğer Afrikalılardan farklı olarak köle olmayı reddetmiş ve kendilerine lider olarak seçtikleri Bayano önderliğinde sömürgecilere karşı mücadele etmiştir. Madinkolar o dönemde Darien eyaleti, San Miguel Körfezi, San Blas Adaları ve Bayano Nehri boyunca uzanan topraklarda meclisler kurmuş, camiler inşa etmiştir. Müslüman bir lider olan Bayano, Panama valisi ile Müslümanların barış içinde yaşamasına izin veren birçok anlaşma imzalanmış, ancak İspanyollar bu anlaşmalara sadık kalmayarak organize ettikleri bir yemekte Müslümanların bir kısmını zehirleyerek öldürmüş, kalanları ise ya idam etmiş ya da hapsetmiştir. Bayano da önce Peru”ya oradan da İspanya'ya sürgüne gönderilmiştir. Bayano sonrası dönemde bölgede İslam'a ait bütün izler silinmeye çalışılmış, Müslümanlar sistematik olarak yok edilmiştir. Bugün Bayano'nun adı bölgede daha önce Chepo Nehri olarak bilinen nehre verilmiştir. 


Panama'ya ikinci Müslüman dalgası 20. yüzyılın başlarında Hindistan, Suriye, Filistin ve Lübnan'dan çoğunlukla ticaretle uğraşan Müslüman erkeklerin gelmesiyle yaşanmıştır. Hint-Pakistanlı büyük grup Bengal, Pencap, Peşaver, Keşmir ve Bombay şehirlerinden gelmiştir. 
Bu grup sonraki yıllarda ülkede Sünni Hint-Pakistan Müslüman Cemiyeti adında bir örgüt kurmuştur. 1929-1948 döneminde, daha sonra Panama Müslüman Misyonu adını alan bu örgüt, başkentteki ilk camiyi inşa etmeye başlamıştır. Aynı yıllarda ülkedeki Müslüman sayısındaki artış da devam etmiş, bu süreçte Batı Hint kökenliler, siyahiler, Jamaikalılar, Trinidadlılar ve Barbadoslu Müslümanlar da Panama'ya yerleşmiştir. Bu dönemde ülkenin Atlantik kıyısında bulunan Colon şehrinde bir başka Müslüman grup daha vardır. Basil Austkan adında bir Jamaikalının liderlik ettiği bu Müslümanlar, kiraladıkları daireleri mescit olarak kullanmış, buralarda toplantılar düzenlemiştir. 


20. yüzyılın başlarında bölgeye yalnız gelen Müslüman erkekler, 1950'li yıllarda ailelerini de yanlarına almıştır. Ayrıca burada evlenip aile kuranlar da olmuştur. O yıllarda Kur'an-ı Kerim de İngilizceye tercüme edilmiştir. 1963 yılında kendilerine ait mezarlık alanı için bir arsa satın 
alan Panama Müslümanları, bu süreçte kendi aralarında örgütlenmeye devam etmiştir. 15 
Ocak 1982 tarihinde açılışı yapılan Jamah Mescidi'nde o tarihten bu yana akşam saatlerinde özellikle çocuklar için dersler düzenlenmektedir. 


Bugün ülkede ibadete açık dört cami vardır; bunların yanı sıra başkent Panama City, Colon, Aguadulce ve David şehirlerinde de oda şeklinde çok sayıda mescit bulunmaktadır. Ayrıca çoğunluğu başkentte olan kültür merkezleri ve sivil toplum kuruluşları da ülkedeki Müslüman toplumun ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerin başlıcaları İslam Kültür Merkezi (Centro Cultural Islamico), Panama İslam Vakfı (Fundacion Islamica de Panama), Panama Medine Mescidi (Madina Masjid Panama), Santiago İslam Merkezi (Islamic Center Santiago) ve Changuinola İslam Birliği’ dir (Asosiacion Islamica De Changuinola). 


Paraguay 


Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da nüfusun *090'1 Katolik, 906,2'si Protestan'dır. Resmi rakamlara göre ülkede 1.000 civarında da Müslüman yaşamaktadır. Müslümanların çoğu Suriye, Lübnan ve Filistin'den gelen Arap göçmenlerden oluşmakta ve genellikle başkent Asuncion'da ikamet etmektedir. Başkent dışındaki Müslümanlar ise Brezilya ve Arjantin sınırlarına yakın çeşitli kasaba ve şehirlerde yaşamaktadır. 
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Ülkedeki küçük Müslüman azınlığı temsil eden birkaç kurum bulunmaktadır. Bunların başında başkentteki Asuncion İslam Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Centro Benefico Cultural Islamico Asuncion) gelmektedir. Ayrıca Paraguay İslam Merkezi (Islamic Center of Paraguay) Ömer bin Hattap Camii ve Muhammed Mescidi, başkentte Müslümanlara ait diğer merkezlerdir. Özellikle Muhammed Mescidi İslam kültürüyle tanışmak isteyenler için bir sosyalleşme alanı olarak da kullanılmaktadır. Ülkede Müslümanlara ait iki okul bulunmaktadır. Ali bin Ebu Talib ve Utbe bin Nafi adlı bu okullarda Müslüman çocuklara ve gençlere resmi müfredatın yanı sıra İslami eğitim verilmektedir. Paraguay'da Müslümanlara ait bir de televizyon kanalı vardır. 


Paraguay Müslümanları kendilerine ait kurumların İslami eğitim konusunda yetersiz olduğunu belirterek gelecek nesillerin asimile olmasından endişe duyduklarını ifade etmektedir. Bu sebeple ülkede İslami çalışmalara büyük ihtiyaç vardır. Özellikle İspanyolca bilen Müslümanların bölgede yapacağı tebliğ faaliyetlerinin hem İslamiyet'e olan ilgiyi arttıracağı hem de bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir. 


Peru 


Peru'da İslamiyet'e olan ilgi 1980'li yıllardan itibaren artmaya başlamıştır. Özellikle toplumun düşük sosyoekonomik kesiminden gelen çok sayıda Perulu Müslüman olmuştur. 


Güney Amerika'nın batısında yer alan Peru 30 milyon nüfuslu bir ülkedir. Etnik olarak nüfusun %45°i Kızılderili kökenli, %37’si melez, 9015'i Avrupa kökenli, 403'ü ise Afrika ve Asya kökenlidir. Halkın 9095'inin Katolik olduğu Peru'da 5.000 civarında Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Buna karşın ülkedeki İslami örgütler, büyük çoğunluğu başkent Lima'da olmak üzere Peru'da toplam 15.000 Müslüman'ın yaşadığını belirtmektedir. 
Bunların bir kısmını göçmenler, bir kısmını ise ihtida etmiş yerli Müslümanlar oluşturmaktadır. 


Peru coğrafyasının İslamiyet”le ilk tanışması, İspanyol zulmünden kaçarak Avrupa'dan gelen Endülüslü Müslümanlar aracılığıyla 15. yüzyıl sonlarında gerçekleşmiştir. İspanyollar tarafından “Moros” veya “Moors” olarak adlandırılan pek çok Müslüman bu bölgeye yerleşmiş ancak birçoğu dinlerini saklamak zorunda kalarak kendilerini Hristiyan olarak tanıtmıştır. Bu durum ülkede İslamiyet?in zamanla kaybolmasına yol açsa da Endülüs Müslümanlarına ait kültürel izler yine de silinememiştir. Başkent Lima'da bugün dahi Endülüs mimarisinin etkilerine rastlamak mümkündür. 


Peru'ya ikinci Müslüman dalgası 1905-1925 yılları arasında Lübnan, Suriye ve Filistin topraklarından gelenlerle yaşanmıştır. Genellikle ticaretle uğraşan bu Müslümanların çoğu da yıllar içinde dini kimliklerini kaybederek asimile olmuştur. 


Ülkeye üçüncü Müslüman dalgası 1940'lı yıllarda İsrail'in kuruluşundan sonra Filistin ve Lübnan'dan gelen göçlerle yaşanmıştır. Bugün Peru Müslümanlarının büyük kısmını bu üçüncü dalga göçmenler oluşturmaktadır. 


1980'li yıllardan itibaren Peru'da İslamiyet'e olan ilgi artmaya başlamıştır. Özellikle toplumun düşük sosyoekonomik kesiminden gelen çok sayıda Perulu Müslüman olmuştur. 
1993 yılında başkent Lima'da Jesus Maria adlı mahallede bir mescit açılmış ancak kaynak 
yetersizliği nedeniyle bir süre sonra kapatılmıştır. Aynı dönemde Villa El Salvador'da açılan başka bir mescit de benzer nedenlerle kapatılmıştır. 
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Lima’da kurulan Peru İslam Birliği (Asociación Islámica del Peri) adlı kuruluş, ülke Müslümanlarını temsil eden en önemli yapıdır. Bunun dışında merkezi California Fresno'da bulunan Latin Amerika Müslümanlar Birliği (LAMU) tarafından Peru'da bir cami ve kültür merkezi açılarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur. LAMU aracılığıyla Peru'daki Müslüman kurum ve kuruluşlara ve tarikatlara geniş fonlar aktarılmaktadır. Birlik ayrıca, ülkedeki kimsesiz çocuklar yararına İslami yetimhane inşa edilmesine yönelik bir öneri hazırlamış ancak bu proje hayata geçirilememiştir. 


Ülkede Müslümanlar tarafından tesis edilen diğer yapılar ise Perulu Müslümanlar Teşkilatı ve İslami Araştırmalar Enstitüsü’ dür. Ayrıca Nakşibendi tarikatı da ülkede etkindir. Bugün Peru'nun tek camisi olan Masjid Bab-ul-Islam, Lima'nın yaklaşık 1.220 km güneyinde, Şili sınırındaki Tacna kentindedir. 2000 yılında Pakistanlı göçmenler tarafından kurulan caminin yanında Shah Wali-Ullah Bilim Okulu adında İslami eğitim veren bir okul da vardır. 


Günümüzde ülke Müslümanları özellikle Güney Peru'da, Şili sınırındaki Tacna bölgesinde yoğunlaşmış durumdadır. Burada ikinci el otomobil ithalatı piyasasına hâkim olan Pakistanlı 
Müslümanlar, bölgedeki Müslüman nüfusun artmasına da etki etmiştir. Sayıları yaklaşık 300 
civarında olan Tacna'daki Müslümanlar, mescit olarak kullanmak üzere bir de ev kiralamışlardır. Bölgede ayrıca Müslümanlara ait üç restoran ve helal ürün marketleri de bulunmaktadır. 


11 Eylül olayları sonrasında yaşanan süreç, Peru toplumunda İslamiyet'in araştırılması ve 
tanınması yönündeki çabaları arttırmıştır. İslamiyet'in özellikle son 10 yıldır Perulu gençler arasında yayıldığı gözlemlenmektedir. Bilhassa Lima ve Tacna kentlerinde İslam'ın yayılması çalışmaları, ilk nesil Müslüman mühtedilerin ve onların soyundan gelenlerin çabalarıyla giderek artmaktadır. 


Surinam 


Surinam, Güney Amerika'nın en küçük egemen devletidir. Nüfusu yaklaşık 575.000 olan Surinam, 20'den fazla dili ve çok sayıda etnik grubu barındıran çok kültürlü bir ülkedir. Bu durumun oluşmasında Hollanda yönetimi boyunca dünyanın dört bir yanından çeşitli milletlerden ve etnik kökenden insanın zorunlu, sözleşmeli veya gönüllü olarak buraya göç etmesi etkili olmuştur. En büyük etnik grup, nüfusun *037,4'ünü oluşturan Afro-Surinamlılardır, ikinci büyük grup ise nüfusun 9027,4'ünü oluşturan Doğu Hintlilerdir. 
Kültürel olarak bir Karayip ülkesi kabul edilen Surinam, Karayipler Topluluğu'na (CARICOM) da üyedir. 


Ülkede resmi rakamlara göre nüfusun %55’ini Hristiyanlar, 9620”sini Hindular, %7’sini ateist ve agnostikler oluşturmaktadır. Müslüman nüfusun oranı ise yaklaşık %15’tir. Ancak Müslümanların önde gelen temsilcileri bu rakamlara itiraz etmektedir; zira bazı araştırma verileri ülkedeki Müslümanların oranın %20’°yi bulduğunu göstermektedir. Surinam Müslümanları çoğunlukla Hanefi mezhebine bağlı Hindistan ve Pakistan asıllılardır; Şafiiler ise genellikle Cava kentinde yerleşmiştir. Ülkede az sayıda Afrikalı Müslüman da vardır ve bu kesim Surinam'a ilk ayak basan Müslümanların soyundan gelmektedir. 
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Surinam'ın Dini Yapısı 


Kaynak: Pew Research Center 


Güney Amerika'daki en küçük egemen devlet olan Surinam, bölgede Müslüman nüfusun en yoğun bulunduğu ülkedir. Surinam'ın İslamiyet”le ilk tanışması, Hollandalı sömürgeciler tarafindan çalıştırılmak üzere Batı Afrika'dan getirilen köleler aracılığıyla olmuştur. 17 ve 18. 
yüzyıllarda Afrika'dan gelen Müslümanlara ilaveten, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Güney Asya'dan ve Endonezya'dan getirilen zorunlu işçilerle ülkedeki Müslümanların nüfusu daha da artmıştır. Günümüzde de Surinam’ daki Müslümanların büyük kısmını Asya kökenli göçmenler oluşturmaktadır. Afrika'dan gelen Müslümanlardan bir kısmınınsa ilerleyen yüzyıllarda Hristiyanlaştığı tahmin edilmektedir. 


Surinam'da ülkenin dört bir yanına dağılmış 100”den fazla cami ve birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Ülkedeki ilk cami 1932 yılında inşa edilmiştir; ülkenin en önemli camilerinden biri olan Keizerstraat Camii ise 1984 yılından bu yana hizmet 

vermektedir. Hidayatul Islam (1921), Khilafat Anjuman (1931), Surinaamse Islamitische Vereniging (1929), Surinam Moeslim Association (1954) ve Madjlies Moeslimien Surinam (1974) Surinam’ daki en eski İslami kuruluşlardır. 


Surinamlı Müslümanlar politik arenada her zaman görünür ve etkili olmuşlardır. Ülkenin ilk siyasi partisi olan Müslüman Parti (MP), bir Hindu partisi olan Birleşik Hindustani Partisi (VHP) ile değişken bir ilişkisi olan Janab Ashgar Karamat Ali tarafından 1942'de kurulmuştur. Bugün Müslümanlar Surinam Eyalet Meclisi'nde (Ulusal Meclis) temsil edilmekte ve hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamaktadır. Hâlihazırda Surinam başbakan yardımcısı olan Robert Ameerali Müslüman kökenli bir siyasetçidir. Eski başbakanlardan Janab Liakat Ali Khan ve eski dışişleri bakanlarından M.A. Faried Pierkhan da önemli Müslüman siyasetçilerdir. Surinam’da Ulusal Meclis üyesi olarak seçilen birçok Müslüman vardır. 


Ülkede ramazan ve kurban bayramları tatildir ve Müslümanlara cuma namazı için izin verilmektedir. Güney Amerika kıtasında Guyana ile birlikte İİT?ye üye iki ülkeden biri olan Surinam, İslam Kalkınma Bankası'nın da üyesidir. 


Surinam?”da İslami müfredata göre eğitim veren altı okul bulunmaktadır ve bu okullar Surinam Ulusal Meclisi'nin aldığı bir kararla 1950 yılından bu yana devlet tarafından desteklenmekte ve fonlanmaktadır. Surinam'da mescitler ve camiler aynı zamanda birer sivil toplum kuruluşu gibi çalışmakta, kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve evsizler için koruma faaliyetleri yanı sıra zekât dağıtım ve mezarlık bakım işleri gibi çalışmalar yürütmektedir. 


Bugün Surinam Müslümanları barış ve huzur ortamında hayatlarını sürdürmektedir. Geçmişte birtakım olumsuz deneyimler yaşanmış olsa da günümüzde Surinam'da farklı dinden ve etnik 


kökenden insanlar, çok kültürlü ortamda bir arada barış içinde yaşamaktadır. 


Şili 
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Modern dönemde Şili? ye ilk Müslüman göçleri 1850'lerde Suriye, Filistin ve Lübnan'dan gerçekleşmiştir. 


Şili Güney Amerika'nın batı sahilinde, Güney Pasifik Okyanusu sınırında yer alan 16 milyon nüfuslu bir ülkedir. Katolikler nüfusun %66,7’sini, Protestanlar 9616,4*ünü, Yehova Şahitleri “o1'ini oluştururken, yaklaşık %12’si herhangi bir dine inanmamaktadır. Şili'de çoğunluğu başkent Santiago ve Iquique şehirlerinde olmak üzere yaklaşık 5.000 (900,02) de Müslüman yaşamaktadır. 


Şili coğrafyasının İslamiyet'le ilk temasının 15. yüzyıl sonlarında İspanyol zulmünden kaçan Morisco ve Moorlar aracılığıyla kurulduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu dönemde Şili'ye gelen Müslümanların dini kimliklerini kaybettikleri ve zorla Hristiyanlaştırıldıkları tahmin edilmektedir. 


Modem dönemde Şili” ye ilk Müslüman göçleri 1850'lerde Suriye, Filistin ve Lübnan'dan gerçekleşmiştir. O yıllarda Osmanlı coğrafyasından çok sayıda Müslüman Arap, Güney Amerika'ya göç etmiştir. 1865 ve 1875 yıllarında yapılan nüfus sayımlarında Şili'de sadece iki Türko-Müslüman'ın yaşadığı kayıtlara geçmiştir. 1885 yılındaki nüfus sayımında ülkede 
29 Müslüman olduğu tespit edilirken bu sayı 1907?deki sayımda 1.498'e yükselmiştir. Bu da 
ülke nüfusunun 900,04'üne tekabül etmektedir. Bu rakam Şili tarihindeki en büyük Müslüman nüfus oranıdır. O tarihte Müslümanlar başta Santiago olmak üzere Antofagasta, Coguimbo, Valparaso, O'Higgins, Concepci'n, Malleco, Cauten ve Valdivia şehirlerinde yaşamaktadır. 


Şili de Müslümanlar tarafından kurulan ilk kurum 1926'da Santiago'da faaliyete geçen Şili Müslüman Birliği Cemiyeti'dir. Bundan bir yıl sonra da 16 Ekim 1927'de Yardımlaşma ve Hayırseverlik Cemiyeti kurulmuştur. 


1970'li ve 1980'li yıllar boyunca Şilili Müslümanlar Suriye asıllı tüccar Taufik Rumie 
Dalu'nun evini mescit olarak kullanmış, burada bir araya gelerek ibadet etmişlerdir. 1988 
yılında ülkenin ilk camisi olan As-Selam Camii'nin inşaatına başlanmıştır. Açılışını 1 Ekim 1995'te Malezya Kralı'nın yaptığı cami, Venezuela ve Brezilya'dakilerden sonra Latin Amerika'nın en iyi tasarlanmış üç camisinden biri kabul edilmektedir. Aynı anda 500 kişinin ibadet edebildiği cami üç kattan oluşmaktadır. Birinci katta okuma odaları, çok amaçlı salon, ve kafeterya vardır. Ramazan aylarında iftarlar ve bayram yemekleri dâhil tüm etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Cami, ülkedeki İslami eğitimin çoğunu sağlayan ve küresel bir Müslüman misyoner hareketi olan Tebliğ Cemaati tarafından yönetilmektedir. Şili'deki Müslüman mühtedileri İslami eğitim için yurt dışına gönderen cemaat, Müslümanlara İslami geleneklere bağlı kalmalarını hatırlatma misyonuyla tüm Latin Amerika'da dini geziler düzenlemektedir. 


1995'te Temuco, 1998'de de Iquique şehirlerinde birer cami açılmıştır. Iguigue?'deki Bilal Camii Pakistanlı tüccarların çabalarıyla inşa edilmiştir. Ekim 2001'de Temuco şehrinde kurulan Islamic Chilean Corporation of Temuco ise İslami kültür ve geleneği yayma misyonuna sahiptir. 


As-Selam Camii'nin yaklaşık 6 mil batısındaki bir işçi sınıfı bölgesinde, Orta Asya'dan neşet eden küresel bir sufi tarikatı olan Nakşibendi Hakkani sufilerinin dergâhı bulunmaktadır. Şilili yerel bir şeyh tarafından yönetilen bu küçük grup, Arjantin ve ABD'dekiler de dâhil olmak üzere Amerika'daki Nakşibendi tarikatlarıyla bağlantılıdır. As-Selam Camii ve Nakşibendi dergâhı toplulukları, Şili'deki Müslüman cemaatin yalnızca bir kısmını teşkil etmektedir. 
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Santiago'da ve ülke genelinde Sünni, Şii, sufi tüm grupların kendi camileri ve toplanma merkezleri vardır. Bu gruplar, Şilili mühtediler ve ülke dışından gelen Müslüman göçmenlerin karışımıdır. Şili İslam Merkezi adıyla hizmet veren bu caminin ibadete açılması hem ülkede İslamiyet'e ilginin artmasına vesile olmuş hem de başta cuma namazları ve bayramlar olmak üzere Müslümanlar açısından önemli günlerde bir toplanma noktası vazifesi görmüştür. 


Günümüzde ülkedeki İslam merkezlerinden en önemlileri; Santiago’daki Şili Müslüman Birliği Cemiyeti ve As-Selam Camii, Iquique şehrindeki Bilal Camii ve Coquimbo şehrindeki Muhammed Kültür Merkezi'dir. İlk İslam merkezinin inşasından neredeyse bir asır sonra, bugün Şili'de 13'ün üzerinde cami ve İslam merkezi bulunmaktadır. 


Venezuela 


İşgal devleti İsrail'in kuruluşu ve Lübnan iç savaşının patlak vermesiyle petrol zengini Venezuela Müslümanlar için bir cazibe merkezi hâline gelmiştir. 


Güney Amerika'da yer alan Venezuela, 28 milyon civarındaki nüfusu ile bölgenin önemli ülkelerinden biridir. Venezuela nüfusunun yaklaşık 9670'i İspanyollar ve Kızılderililerin bir karışımı olan Mestizo'dur. Nüfusun yaklaşık %20’sini ise İspanyollar, İtalyanlar, Portekizliler ve Almanlar oluşturmaktadır. Venezuela nüfusunun %71’i Katolik, 9017'si Protestan iken %8’inin herhangi bir dini inancı yoktur. Bunlar dışında ülkede Dürzi, Budist, Yahudi ve Müslüman toplulukları nispeten küçük ama etkili azınlıklar olarak varlıklarını sürdürmektedir. 
Günümüzde Venezuela*daki Müslüman nüfusa ilişkin farklı kaynaklarda 100.000 ila 400.000 
arasında değişen rakamlar zikredilmektedir. 


İslamiyet Venezuela topraklarına ilk olarak İspanyol sömürge idaresi döneminde, 16. yüzyılda gelmiştir. Bu dönemden itibaren ülkeye Afrika'dan getirilen Müslüman köleler ve ilerleyen yıllarda Hindistan'dan gelen Müslümanlar olmuşsa da baskı ve zulüm altındaki bu Müslümanlar ülkede İslamiyet'in yayılmasında etkili olamamıştır. 


Modem dönemde Venezuela'daki Müslüman varlığı 1880-1930 arasında Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filistin topraklarından bölgeye olan göçlerle başlamıştır. Bu gelenler çoğunlukla önemli liman kentlerine ve kıyı ticaret merkezlerine yerleşmiş ve buralarda başlangıçta küçük ölçekli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. Modern dönemdeki ikinci Müslüman göç dalgası ise yine Suriye ve Lübnan topraklarından 1947 sonrası ve 1970'lerde gerçekleşmiştir. İşgal devleti İsrail'in kuruluşu ve Lübnan iç savaşının patlak vermesiyle petrol zengini Venezuela Müslümanlar için bir cazibe merkezi hâline gelmiştir. 


1980'ler, yalnızca Lübnan savaşıyla değil, aynı zamanda Lübnan'daki ve çevresindeki istikrarsızlığın ve hüküm süren sosyoekonomik yoksunluklar tarafından tetiklenen göç sürecinin de zirvesi olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde, 1980 ve 1983 yılları arasında Suriye Müslüman Kardeşleri'ne uygulanan yasaklar ve baskılar nedeniyle vatanlarını terk etmek durumunda kalan Suriyeli Müslümanlar da göç için Venezuela topraklarını tercih etmiştir. Bütün bu hareketliliğin bir sonucu olarak da Venezuela Latin Amerika ülkeleri arasında İslam kültürünün ve Müslümanların etkisinin belirgin olduğu ülkelerden biri hâline gelmiştir. 


Ülkede yaşayan Müslümanların siyasi mercilerden baskı görmemesi, çalışmalarının önünü 


açmakta ve verimliliğini arttırmaktadır. Venezuela'daki camiler ve İslami kurumlar herhangi bir engelleme olmadığından ülkeye gelen ilk göçmenler tarafından sorunsuzca kurulabilmiştir. 
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15.000”'den fazla Müslüman'ın yaşadığı Karakas kentindeki Şeyh İbrahim el-İbrahim Camii, Latin Amerika'daki en büyük camilerden biridir. Kentin hızla değişen bir bölgesinde yer alan bu tarihi cami, kentsel peyzajdaki varlığını işaret eden bir kubbe, minare ve portal ile güzel bir görünüme sahiptir. 


Ülkede Müslümanlar tarafından açılmış ve aralarında Margarita Adası'ndaki Caribe La Comunidad Islámica Venezolana, Centro Islámico de Venezuela, Maracaibo'daki Mezquita al-Rauda, Valensiya’daki Asociación Honorable Mezquita de Jerusalén, Centro Islámico de Maiquetía ve Ben Vargas’taki Asociafiéa ve Colegio Venezolano Islamico (Venezuela İslam Koleji) gibi yapıların olduğu çok sayıda İslam merkezi, cami ve eğitim kurumu bulunmaktadır. 


 Venezueladaki Önemli İslami Kuruluşlar 


Mezquita Sheikh Ibrahim, Caracas 
Centro Islamico de Venezuela, Caracas 
La Comunidad Islamica Venezolana, Isla Margarita-Caribe 
Mezquita Al-Rauda, Maracaibo 


Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı 


Venezuela Latin Amerika ülkeleri arasında İslam kültürünün ve Müslümanların etkisinin belirgin olduğu ülkelerden biridir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında kendine özgü dini yapıların, en önemlisi de Arap okullarının kurulmasıyla birlikte, Müslümanların menşe ülkeleriyle çok daha yakın ilişkiler geliştirilmiş, bu durum din ve dil gibi değerlerin korunmasını kolaylaştırmıştır. 


Venezuela'da Müslümanlar genellikle ticaretle uğraştığından ve toplumun ekonomik açıdan avantajlı grubunda yer aldıklarından kendilerini ilgilendiren toplumsal olaylarda birlikte hareket edebilmektedirler. Örneğin Hz. Muhammed karikatürüyle İslam dünyasında büyük tepki çeken Danimarkalı karikatürist, 2006 yılında başkent Karakas'ta çoğunluğu Müslüman bir grup tarafından protesto edilmiştir. Yine aynı yıl yüzlerce kişi Lübnan'daki savaşı protesto etmek için Karakas”ta İsrail Büyükelçiliği önüne yürümüştür. 


11 Eylül sonrası Venezuela Müslümanları ile ilgili olarak da bazı terör suçlamaları 
yapılmıştır. Bunların en büyüğü el-Kaide eğitim kamplarının Margarita Adası'nda bulunduğunu iddia eden ABD istihbaratından gelmiştir. Bu noktada, bu tür suçlamaların o dönemde tırmanan ABD-Venezuela çatışması bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini özellikle belirtmek gerekmektedir. Zira Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e karşı yürütülen kampanyada bu iddialar kullanılmıştır. Chavez o dönem Irak'ı, Lübnan Hizbullah”'ını, Filistinli gruplar HAMAS ve İslami Cihad”ı aktif olarak desteklemekle suçlanmıştır. Bu süreç, Müslümanlarla ilgili ülkede çok şiddetli olmasa da negatif bir rüzgârın esmesine sebep olmuştur. 


Sonuç 


Müslüman toplum, azınlık olarak yaşadığı tüm ülkelerde/bölgelerde olduğu gibi Latin Amerika genelinde de birçok problemle karşı karşıyadır. Bölgenin toplum yapısının İslam kültürüne çok uzak olması, buradaki Müslümanların dini aidiyetlerinin zayıf olması, yerel dilleri akıcı bir şekilde konuşan ve bölge ülkelerindeki halkların gelenek ve görenekleri 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hakkında yeterli bilgiye sahip Müslüman imamların ve din adamlarının eksikliği gibi sorunlar, Latin Amerika Müslümanlarının en temel problemleri arasındadır. Ayrıca bölgedeki hemen her ülkede irili ufaklı mescit ve dernekler bulunsa da çocuklar ve gençler için dini eğitim veren kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin sınırlı olması, önemli problemler arasındadır. Dini eğitim için gerekli materyallerin kısıtlı olması ve yerel dillere çevrilmiş yeterince kaynak olmaması bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerini bir hayli zorlaştırmaktadır. 


Kıtadaki Müslüman toplumun Arap asıllılar ve yerli Müslümanlar olarak ikiye ayrılması da Müslümanların yaşadığı bir diğer sorundur. İhtida etmiş Latin Amerikalılar Arap Müslümanların arasına karışamamakta, bu da onların sosyal açıdan zorlanmalarına sebep olmaktadır. Böylece kendilerine İslam dinini ve kültürünü aktarabilecek kaynaklardan yararlanmaları da zorlaşmaktadır. Latin Amerika'da İslamiyet”i sonradan kabul eden yerli halklar için özel olarak faaliyet gösterecek derneklere büyük ihtiyaç vardır. 


Müslüman ebeveynler çocuklarını bulundukları ülkelerde İslami okullara kaydettirmek isteseler de yeterli eğitim kurumu olmaması ciddi bir sıkıntıdır. Bu noktada Latin Amerika Müslümanlarının İslami aidiyetlerini güçlendirmek için uluslararası konferanslar ve kültürel aktarım programları düzenlenmesi de önem arz etmektedir. Ayrıca Müslüman ülkelerden bölgeye gönderilen din adamlarının bölge kültürüne hâkim olması ve İspanyolca bilmesi olmazsa olmaz koşullardan biridir. Bunlar dışında Latin Amerika'dan Müslüman öğrencilerin eğitim görmek üzere İslam ülkelerine gönderilmesi ve bu alandaki bursların artırılması da hayati önemdedir. Zira bu yolla bölgenin kendi din adamlarını yetiştirmesine firsat verilerek bölge halklarının İslam dinini ortak etnik ve kültürel değerleri paylaştıkları kişilerden öğrenmeleri sağlanmalıdır. 


Ayrıca son yıllarda Türkiye'nin de kıtayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi umut vericidir. Bölgedeki elçilik sayısı artırılmakta ve Latin Amerika'da bulunan pek çok ticari örgütle iş birliği yapılmaktadır. Resmi ve sivil Türkiye'den birçok kurumun bölgeye ilgisi her geçen gün artarken, ortak çalışmaların geliştirilmesi toplumlar arası iletişimi güçlendirmek adına büyük önem arz etmektedir. 
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ERMENİSTAN RAPORU: SOVYETLER'DEN GÜNÜMÜZE BİR ÜLKENİN 
SERENCAMI 


01.11.2021-Mokhmad Akhiyadov-Burak Çalışkan-insamer 


2021 yılı itibarıyla Ermenistan'ın bir dönüm noktasında olduğu söylenebilir. İkinci 
Dağlık Karabağ Savaşı'nın Ermenistan'ın ağır kayıplarıyla sonuçlanmasının ardından eski elitler harekete geçerek Paşinyan yönetimine karşı yeni bir siyasi mücadele başlatmıştır. 


Tarihi Arka Plan 


İlk çağlardan itibaren Kuzey Kafkas Dağları, İran ve Mezopotamya bölgelerinde günümüz Ermenilerinin atalarının yerleşmeye başladığını gösteren izler mevcuttur. 


Ermenilerin kökeni ve tarihi hakkında tarihçiler arasında kesin bir uzlaşı yoktur. Özellikle 19. 
yüzyıldan itibaren ulus devlet anlayışını oturtmak ve Ermenilerin Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını elde etmesini sağlamak amacıyla hareket eden çevreler tarafından Ermeni tarihiyle alakalı çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Öyle ki Ermenilerin Nuh'un oğlu Hayk'tan geldiğini iddia edenler olduğu gibi, onları Doğu Anadolu bölgesi ile ilişkilendirmek amacıyla Urartulara dayandıranlar dahi vardır. Bunlar dışında Ermenilerin Balkan kökenli yahut Trakya soyuna ait olduğunu öne süren pek çok farklı iddia da söz konusudur.JiJ Diğer taraftan tarihte Ermenistan/Armenya olarak isimlendirilip tasvir edilebilecek belirgin sınırlara sahip bir ülkeden bahsetmenin mümkün olmadığını ileri süren tarihçiler de vardır. Bu bağlamda söz konusu tarihçiler “Ermeni” olarak anılan halkın bölgenin en eski ahalisi olduğu iddiasının da gerçekleri yansıtmadığını savunmaktadır. Buna göre Ermeniler tarihte krallık olma, devlet kurma girişimlerinde bulunsalar da hiçbir zaman devamlılık gösteren milli bir Ermenistan devleti kuramamışlardır. Zaman zaman küçük bir krallık yahut derebeylikler şeklinde bulundukları bölgelere hükmetmelerine rağmen genelde çevredeki büyük devletlere tabi olarak varlıklarını sürdüren Ermeniler, [ii] uzun süre Bizans ve İran rekabeti ortasında kalmıştır. Buna karşın ilk çağlardan itibaren Kuzey Kafkas Dağları, İran ve Mezopotamya bölgelerinde günümüz Ermenilerinin atalarının yerleşmeye başladığını gösteren izler mevcuttur. Nitekim eski Yunan, Roma, Bizans ve Fars kaynaklarının verdiği bilgiler de bu yöndedir. [iii] 


Ermeni toplumunda Hristiyanlığı en çok yayan isim olan misyoner Grigor Partev Lusaroviç, aynı zamanda Kral III. Trdat'ın Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmesini de sağlamıştır. 
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Böylece Ermeniler, Avrupa'da dini tartışmaların devam ettiği bir dönemde, yaklaşık olarak MS 301 yılında, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. 


Ermeniler arasında Hristiyanlığın yaygınlaşması Ermeni tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ermeni toplumunda Hristiyanlığı en çok yayan isim olan misyoner Grigor Partev Lusaroviç, aynı zamanda Kral III. Trdat'ın Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmesini de sağlamıştır. Böylece Ermeniler, Avrupa'da dini tartışmaların devam ettiği bir dönemde, yaklaşık olarak MS 301 yılında, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. 
Hristiyan dünya için önemli yol ayrımlarına sebep olan konsillerin düzenlendiği bu dönem, Hristiyanlık tarihi açısından son derece kritiktir. Birinci İznik Konsili (325) ve Birinci Efes Konsili'nin (435) ardından 451 yılında gerçekleştirilen Kalkedon Konsili ile Hristiyan teolojisine dair yeni kabuller benimsenmiştir. Özellikle Kalkedon Konsili”nden sonra Roma Kilisesi ile Doğu Kiliseleri arasında ortaya çıkan doktrin farkları ve siyasi çekişmeler nedeniyle Ermeni Kilisesi, Ortodoks/Katolik dünyasıyla yolunu ayırıp oryantal Ortodoks kiliselerinden biri hâline gelmiştir. [iv] 


Bu ayrımla birlikte Ermeniler, bağımsız ulusal bir kilise oluşturmuştur. Ermeni Apostolik Kilisesi adını taşıyan ulusal kilise, Gregoryen olarak da anılmaktadır. Ermenilerin büyük çoğunluğu, toplumu da şekillendiren Ermeni Apostolik Kilisesi'ne mensuptur; ancak Osmanlı sınırları içerisinde yürütülen misyonerlik faaliyetleri sonucu, 17. yüzyılla birlikte Katolik ve Protestan Ermeni cemaatleri de oluşmuştur. [v] 


Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071'de Malazgirt'te Bizans ordularını mağlup etmesinin ardından Anadolu'daki Türk yerleşimleri artarken, Türk-Ermeni münasebetlerinde de hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Zamanla Türk idaresi altına giren Ermeniler, dini inanç ve faaliyetlerini baskıya uğramadan devam ettirmişlerdir. Ermenilerin farklı bir cemaat biçiminde teşkilatlanmalarına izin verilen Osmanlı döneminde ise, Kütahya'da bulunan Ermeni ruhani merkezi dönemin başkenti olan Bursa'ya taşınmıştır. 1461 yılında da Fatih Sultan Mehmet Bursa'da bulunan Ermeni Piskoposu Ovakim ile Anadolu'daki Ermenilerin bir kısmını İstanbul'a getirterek onlara yeni bir kilise vermiş ve Ovakim'i patrik olarak atamıştır. Böylece devletin sınırları içindeki Ermenileri kendisine tabi kılarken, onların can, mal ve dini emniyetlerini de güvence altına almıştır.|vi| 


Ortodoksluğu benimsemiş olan ve Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren de Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı olan Ermeniler arasında, 1780'lerden sonra Katolik misyonerlerin yoğun faaliyetleri sonucu bu mezhep de taraftar toplamıştır. Bu süreçte Ermeni Patriği gücüne ve yetkilerine zarar vereceğini düşünerek Katoliklere yönelik baskı yapsa da Osmanlı idaresi 1831'de Ermeni Katolik Kilisesi'ni resmi olarak tanımıştır. 19. yüzyılla birlikte bu kez Protestan misyonerlerin artan faaliyetleri sonucu, 1859'da Ermeni Protestan Kilisesi de Osmanlı tarafından tanınmıştır. Böylece Ermeniler dört farklı kiliseye bağlı olarak Osmanlı idaresinde baskı görmeden dini faaliyetlerini sürdürebilmiştir.|vii| 


Uzun yıllar hem Osmanlı toplumuyla hem de sarayla oldukça iyi ilişkiler kuran Ermeniler, devletin son dönemine kadar bürokraside etkin bir şekilde varlıklarını korumuşlardır. 1821'de başlayıp 1829'a kadar devam eden Yunan Ayaklanması'nın başarıya ulaşması, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Hristiyan millet üzerinde ciddi bir etki yaratmıştır. Osmanlı Devleti ile her ne kadar uyumlu olsalar da Ermeniler arasında da Ermenilik ve Ermenistan hayalini canlı tutan bir kesim hep var olmuştur. Tarih boyunca neredeyse her zaman nüfusça azınlıkta oldukları bölgelerde devlet kurma girişiminde bulunan Ermeniler, bu defa da benzer bir 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hareket başlatmış ve Balkanlar'daki Bulgar komitaların örgütlenme biçimini örnek alarak, aynı yöntemlerle bağımsızlık için Osmanlı?ya başkaldırmışlardır. [viii] 


1856 yılına kadar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Ermenilerle Müslüman halkın yahut 
idarenin bir çatışması söz konusu değildir; aksine iki toplum arasında oldukça yakın bir ilişki vardır. 


Aslında 1856 yılına kadar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Ermenilerle Müslüman halkın yahut idarenin bir çatışması söz konusu değildir; aksine iki toplum arasında oldukça yakın bir ilişki vardır. Ancak Yunan ayaklanmaları akabinde Balkanlar'da çıkan isyanların Batılı devletlerce desteklenmesi ve atılan adımlar, özellikle Ermeni Kilisesi tarafından bir fırsat olarak algılanmıştır. Kilise, Hersek ve Bulgaristan olayları nedeniyle İstanbul'da yapılacak olan konferanslarda kendi durumlarının da ele alınması için büyük devletlere telgraflar göndermiştir. Bu toplantılarda Ermeni konusu görüşülmemiş olsa da 1878 yılında Rusya ve Osmanlı arasında imzalanan Ayestefanos Anlaşması ile Ermeni meselesi ilk kez uluslararası bir anlaşmada yer almıştır. Bu anlaşma yürürlüğe girmese de Ayestefanos'un yerini alan Berlin Kongresi'nin 61. maddesinde Osmanlı Devleti içindeki Ermenilere atıf yapılmıştır. [ix] 


Bu tarihten itibaren de Avrupa ve Amerika'da örgütlenen Ermeniler, Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak amacıyla yoğun bir propaganda başlatmıştır. Bu bağlamda Osmanlı karşıtı dernek, kulüp ve gazeteler kısa sürede aktif hâle gelmiştir. O yılarda faaliyet gösteren üç Ermeni partisi vardır: Ramga, Hınçak ve Taşnak. Bunlardan Ramga Partisi anayasacı, liberal, burjuvaya dayalı, o zaman için Batı'ya yakın bir partidir; daha demokratik mekanizmalar kullanarak örgütlenmeye önem vermiştir. Hınçak ve Taşnak partilerinin temel hedefi ise isyan çıkartmak, devlet adamlarına suikast düzenlemek, Ermenilere silah kullanma eğitimleri vermek ve Ermeni gençleri Osmanlı” ya karşı isyanda birleştirmektir. O dönemde çok etkin hâle gelen bu partiler, İstanbul ve Anadolu'da birçok şube açmıştır. “Bize katılmayan bizden değildir ve bizim karşımızdadır.” diyerek ılımlı Ermeniler üzerinde de baskı kurmuşlardır.(xJ Nitekim kısa süre içinde köylere baskınlar yapılmaya başlanmış, katliam ve yağmalar gerçekleştirilmiştir. Batılı devletlerin yanı sıra özellikle Ruslar tarafından hem ekonomik hem de lojistik olarak desteklenen bu partiler, terör örgütleri gibi hareket etmiştir. 


19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus Çarlığı'nın daha fazla desteğini almaya başlayan Ermeniler, bu dönemde radikalleşme, silahlanma ve terör faaliyetlerini daha da arttırmıştır. 
Nitekim çok sayıda silahlı Ermeni grubu, Osmanlı’ dan bağımsız bir devlet kurma hayaliyle Rus ordusu saflarına katılmıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu içinde savaşan çok sayıda Ermeni grup olduğu bilinmektedir. Bunlar dışında ayrıca Anadolu köylerine baskınlar düzenleyip terör faaliyetlerinde bulunan Ermeni çeteleri de vardır. 


Osmanlı Devleti, 1915 yılında savaş bölgesinde yahut yakınında ikamet eden Ermeni nüfusun, yaklaşan Rus ordusunun ikmal ve ulaşım hatlarından uzaklaştırılarak devletin güney vilayetlerine sevk edilmesi talimatını vermiştir. Ayrıca savaş hattından uzakta yaşayan ancak düşmanla iş birliği yaptığı bilgisi alınan ya da bundan şüphelenilen bazı Ermeniler de tehcire tabi tutulmuştur. [xi] 


Osmanlı, tehcir edilenlerin bakımı, korunması ve yeterli gıdaya erişimleri için bazı planlamalar yapmışsa da iç çatışmalar ve savaş koşulları bu tedbirlerin uygulanmasını zorlaştırmıştır. Özellikle Ermeni teröründen muzdarip intikam peşindeki yerel gruplar, eşkıyalık faaliyetleri, açlık ve salgın hastalıklar gibi olumsuzluklar, tehcir edilenler arasında 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can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Tarihi belgeler bugün Ermenilerin iddia ettiği üzere Osmanlı Devleti'nin bu olaylarda bir dahli olmadığını, aksine bu suçları işleyenleri cezalandırdığını kanıtlamaktadır. Bu süreçte hükümetin tehcirin düzenli ve güvenli bir şekilde uygulanması yönündeki talimatına uymayan devlet görevlileri de Divan-ı Harp'te yargılanmış ve suçlu bulunanlar idama mahküm edilmiştir. [xii] 


Ermenistan, Birinci Dünya Savaşı akabinde, 1918-1920 arasında yaşanan bağımsızlık çabaları ve çatışmaların ardından 1920'de Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyete dönüşmüştür. Özellikle 1945?ten sonraki propaganda ile çok uluslu Sovyetler Birliği içerisindeki Ermeniler ve diğer pek çok millet, Rusya'ya tabi olmuş ve onun liderliğini kabul ederek bir Rus-Sovyet milliyetçiliği oluşturmuştur. [xiii] 


Bundan sonra 1960'lara kadar, Türk ve Ermeni halkları arasında önemli bir sorun yaşanmamıştır. Ancak bu tarihten itibaren Türkiye ile problemi olan pek çok devlet, milliyetçi Ermeni grupların radikalliğini körüklemiş ve bu durum Türk karşıtı şiddet eylemlerine neden olmuştur. 1975'ten itibaren Ermeni terör örgütleri tarafından Türk diplomatlarını ve ailelerini hedef alan onlarca saldırı düzenlenmiştir. Bu süreçte, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni görüşleri ve soykırım tezleri de sürekli değişime uğramıştır. Sahte belge ve fotoğraflar, asılsız iddialar dünya kamuoyunda çok daha sık bir şekilde yer almıştır. Ermeni tezlerini destekleyen yazılı kaynaklarda nüfus rakamları sürekli artış göstermiş ve mevzu tamamen gerçeklikten uzak bir yöne evrilmiştir. 


1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarının yaygınlaşması, Türk diplomatlara ve 
ailelerine yönelik terör saldırılarını geri plana itmiştir. Medya ve dünya kamuoyunun Ermenilere verdiği destek, pek çok konuda Ermenileri fazlasıyla cesaretlendirmiştir. Nitekim Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde, 1988-1992 arasında, Moskova'nın da desteği ile Dağlık Karabağ'ı işgal ederek bölgede katliamlar gerçekleştiren Ermenistan, Sovyetler Birliği”nin dağılmasıyla birlikte 23 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Özellikle hem Dağlık Karabağ hem de 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları günümüze kadar Erivan'ın en önemli odak noktası olarak kalmıştır. 


Bağımsızlığa Giden Yol 


Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan eski Sovyet ülkelerinin çoğunun takip ettiği iki modelden hiçbirini benimsememiştir. Birincisi, diğer ülkelere nispeten demokratik sisteme sahip, genellikle Batı yanlısı bir politika izleyen ve Rusya'dan olabildiğince uzaklaşmaya çalışan Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerde geçerli olan modeldir. İkinci modeli benimseyen Belarus ve Orta Asya ülkelerinin çoğunda ise otoriter yönetimler mevcuttur. Bugün insan hakları ihlalleri ve sivil topluma yönelik baskılardan dolayı bu ülkeler Batı ile yakın ilişkiler geliştirememekte ve genellikle Rusya yanlısı bir politika izlemektedir. 


Ermenistan ise bu modellerin hiçbirine tam olarak uymamaktadır.|xiv| Güvenlik sorunları onu geleneksel olarak Moskova'nın yanına itse de iki taraf arasındaki bu ilişki, diğer eski Sovyet ülkelerinde olduğu gibi henüz sert otoriter bir sistem ortaya çıkartmamıştır. Ermenistan'ın sivil toplumu, pek çok Ermeni siyasi partisinde olduğu gibi son derece dirençli ve aktiftir. Ne var ki yaygın olan yolsuzluk, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik modernizasyonunun önündeki en ciddi engellerden biri olmayı sürdürmektedir. 
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Sonuç olarak Ermenistan'da ekonomik güç dengesine dayanan kaotik bir siyasi sistem ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan bu sistem, ülkenin sorunlarının tartışılabildiği ve yönetimin eleştirilebildiği kamusal bir alan oluşmasına da imkân tanımaktadır. Bu bağlamda sivil toplum her ne kadar seçimler gibi resmi kanallar kullanarak ülke siyasetini etkileme gücüne sahip olmasa da rahatlıkla düzenlediği sokak hareketleri aracığıyla bu amacına ulaşabilmektedir. 
Nitekim insan hakları örgütleri de hazırladıkları son raporlarda Ermenistan'ı “kısmen özgür ülke” grubuna yerleştirmiştir. [xv] 


Diğer Sovyet sonrası ülkelerdeki etnik çatışmalar genellikle bağımsızlık hareketleri sonucu ortaya çıkarken, yalnızca Ermenistan'ın ulusal bağımsızlık ideolojisi daha önce başlamış olan Dağlık Karabağ çatışması üzerine inşa edilmiştir. 


1980 ve 1990'lar boyunca Ermenistan'ın iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmeleri tam olarak 
anlamadan 2021 yılıyla birlikte ülkede geçerli olan siyasi sistemi anlamak pek mümkün değildir. Ermenistan'ın siyasi sistemi, diğer Sovyet sonrası ülkelerden çok farklı koşullarda şekillenmiştir. Ermenistan da dâhil bütün Sovyet sonrası ülkeler arasında coğrafi konumları, topraklarının büyüklüğü, nüfuslarının sayısı ve sahip oldukları yer altı zenginlikleri gibi çeşitli nesnel farklılıklar söz konusudur. Ancak bütün bunların yanı sıra Ermenistan'ı diğer Sovyet sonrası ülkelerinden farklı kılan özel bir durum daha vardır. Bu da modern Ermenistan'ın iç ve dış politikasının yapısını belirleyen Dağlık Karabağ sorunudur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar Sovyet Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, aslında Ermenistan'ın bağımsızlığına giden süreci tetikleyen bir faktördür. Diğer Sovyet sonrası ülkelerin bağımsızlığına giden sürecin temelinde genellikle “Moskova emperyalizmi”ne karşı yürütülen mücadele yatarken sadece Ermenistan ve Azerbaycan'daki bağımsızlık hareketlerinin çıkış noktası, bu toprak anlaşmazlığı olmuştur. Diğer Sovyet sonrası ülkeler ise, ya Baltık ülkelerinde olduğu gibi Sovyet yönetimine karşı yürütülen bağımsızlık mücadelesi sonucunda ya da Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi kendi iç politikalarındaki gelişmelerle hiçbir ilgisi olmayan Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda bağımsızlıklarını kazanmıştır. 


Özetle 1990”ların başında Sovyet sonrası ülkelerin bağımsızlıklarına giden süreçte yaşanan çeşitli etnik çatışmalar, neden-sonuç ilişkisinden ötürü birbirinden ayrılmaktadır. Ne var ki diğer Sovyet sonrası ülkelerdeki etnik çatışmalar genellikle bağımsızlık hareketleri sonucu ortaya çıkarken, yalnızca Ermenistan'ın (Azerbaycan'ın da) ulusal bağımsızlık ideolojisi daha önce başlamış olan Dağlık Karabağ çatışması üzerine inşa edilmiştir; dolayısıyla Dağlık Karabağ'daki Ermeniler arasında vuku bulan irredantist (kurtarımcı) hareket, Ermenistan'ın bağımsızlık hareketinden önce başlamıştır. [xvi] 


Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge olan Dağlık Karabağ'ın nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Ermenilerin Ermenistan ile birleşmek için başlattığı hareket, ilk aşamada Moskova'ya sadık olduğunu göstermeye gayret etse de hareketin liderlerinin asıl amacı, Mihail Gorbaçov döneminde başlayan glasnost (açıklık) politikasından ve aynı dönemde Sovyet yönetiminin artan zayıflığı nedeniyle oluşan boşluktan yaralanmaktır. Nitekim, 1980'lerin sonlarında Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki kitlesel gösterilerde açılan ve üzerinde “Lenin, Komünist Parti, Gorbaçov” yazılı posterlerin sayısı hiç de az değildir. Bu süreçte komünizme inanmayan Ermeni liderlerin esas hedeflerine ulaşmak için zaten çoktan ölmüş olan bir ideolojinin kalıntıları üzerinden hareket etmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.|xvii| Ne var ki dönemin koşullarında böyle bir girişimin başarılı olması mümkün değildir. Ermenistan'daki bu halk hareketinin ve referandumun bir siyasi baskı aracı olarak kullanılması ve merkezin (Moskova) izni olmadan idari-bölgesel değişikliğe gidilmesi, Moskova'daki yetkililere Ermenistan'daki Karabağ hareketinin o zamanki Sovyet yönetimine 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oldukça ters bir politika izlediğini açıkça göstermiştir. Zira 1980'lerdeki Sovyet 

yönetimi perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost politikalarıyla çeşitli reformlar başlatmış olsa da en büyük amacı Sovyetler Birliği'ni bir arada tutmaktır. Bu bağlamda Ermenistan'ın Karabağ politikası, Sovyet yönetiminin otoritesini sarsan bir etki yaratmıştır. 
Her ne kadar ilk aşamada Ermenilerin başlattığı Dağlık Karabağ hareketi herhangi bir reformist söyleme sahip olmasa da kullanılan mücadele yöntemleri dönemin Moskova yönetimini oldukça rahatsız etmiştir. 1980”lerin ikinci yarısında Ermenistan?'da başlayan kitlesel gösteriler, ülkenin siyasi sisteminin geleceğini belirlemiş ve aynı zamanda günümüzde de devam eden protesto kültürünün temelini atmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda, Ermenistan'ın komünist olmayan ilk hükümeti, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından yaklaşık bir yıl önce, 1990'da kurulmuştur. Ayrıca 17 Mart 1991 tarihinde düzenlenen Sovyetler Birliği referandumuna katılmayı reddeden altı ülkeden biri olan Ermenistan, bu tarihten itibaren Sovyetlerden ayrılmak için yasal süreci de başlatmıştır. [xviii] Nitekim izlediği bu politika sebebiyle Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini başlatan taraf olarak da suçlanmıştır. Örneğin, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti'nin son başkanı olan Ruslan Hasbulatov, Sovyetler Birliği'ne en ağır darbeyi vuranın, Azerbaycan'a ait olan toprakları işgal etme amacıyla silahlı çatışmalar başlatan Ermeniler olduğunu savunmaktadır. 


1991 yılına gelindiğinde Karabağ hareketinin başını çeken Ermeni yöneticiler, Sovyetler 
Birliği içinde kalarak Dağlık Karabağ'ı ele geçiremeyeceklerinin farkına vardıklarından birlikten ayrılma yoluna başvurmuştur. Ancak bu karar, bir amaç değil, Dağlık Karabağ'ı elde etmeyi sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer husus ise, bu tarihe kadar Ermenistan yönetiminde ağır basan sosyalist söylemin demokratik bir söyleme dönüşmeye başlamasıdır. Buna bağlı olarak Ermenistan'ın Dağlık Karabağ mücadelesi kapsamında o zamana kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne yönelik olan tüm çağrıları, bu tarihten itibaren uluslararası topluma yönelmeye başlamıştır. 
Nihayetinde, Ermenistan'ın bağımsızlık hareketinin ve Ermenilerin Dağlık Karabağ'ı ele geçirmek için yürüttükleri mücadelenin bu kadar iç içe geçmesinin bir sonucu olarak da Karabağ sorununun kendisi bir toprak meselesi olmaktan çıkıp Ermeni siyasi kimliğinin ana unsuru hâline gelmiştir. [xix] 


Karabağ Kökenli Seçkinler Zümresi 


1980'lerin ikinci yarısından itibaren Ermenistan ile Azerbaycan arasında tırmanan Dağlık Karabağ gerginliğinin 1990’ların başında savaşa dönüşmesi, bağımsızlığını yeni elde etmiş olan Ermenistan'ın iç ve dış politikasını temelden etkileyen bir faktör olmuştur. Bu bağlamda Ermenistan Devleti'nin inşasının, Dağlık Karabağ Savaşı'nın Ermenilerin zaferiyle sonuçlandığı 1994'te tamamlandığını söylemek mümkündür. Bir diğer ifadeyle Ermenistan Devleti temelinin tamamen Dağlık Karabağ meselesi üzerine inşa edildiği söylenebilir. Bu süreç akabinde de ordu, Ermenistan Devleti'ni oluşturan en temel unsurlardan biri hâline gelmiştir. Nitekim bundan dolayı da 2020 yılında patlak veren ve Ermenistan ordusunun büyük kayıplarıyla sonuçlanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı Ermeni toplumu için bu kadar trajik bir olaydır. 


1994 yılında Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, Ermeni toplumunu temelden 
etkileyecek olan yeni bir “gaziler” zümresi ortaya çıkmıştır. Aslında bu, üçüncü dünya ülkeleri için çok alışık olunan bir durumdur. Farklı bir deyişle ordunun sürekli siyasete müdahale etmesi ve hatta bir tür siyasi elite dönüşmesi, gelişmiş demokrasiye sahip olmayan ülkelerin ortak özelliklerden biridir. Buna karşın 1990”lar Ermenistan'ında bu özelliklere 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sahip bir ordunun ortaya çıkmasını engelleyen ise, oldukça ağır askeri harcamalardan yorgun düşmüş olan Sovyet sonrası Ermenistan Devleti'nin Dağlık Karabağ'dan yeni dönen gazilerin bütün taleplerini karşılayabilecek durumda olmamasıdır. Ancak bunun yerine dönemin iktidarı, gaziler zümresine iş dünyasında önemli ayrıcalıklar dağıtmıştır. Aslında söz konusu grubun savaş biter bitmez iktidarı büyük ölçüde ele geçirdiğini belirtmek gerekir. Nitekim Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Levon Ter-Petrosyan'ın bir grup üst düzey siyasetçinin baskısı altında fiilen istifa etmek zorunda kaldığı 1998”deki “yumuşak darbenin” arkasındaki itici güç de bir dereceye kadar ordudur.[xx] Bu hareketin başını ise dönemin Savunma Bakanı olan ve aynı zamanda Dağlık Karabağ Savaşı'nda önemli rol oynayan Vazgen Sargsyan çekmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da ekonomideki bazı sektörler tamamen bu zümrenin eline geçmeye başlamış ve Ermenistan'da âdeta bir “tımar sistemi” meydana gelmiştir. [xxi] Ülkede serbest piyasa ekonomisi geçerliliğini korumasına rağmen ekonomik rekabet tamamen “askeri kapitalizm” hiyerarşisine bağımlı bir hâl almıştır. Bu sistemde var olmak isteyen bir iş adamı ya baştan itibaren “gaziler” grubuna dâhil olmak ya da işini yerel ölçekte büyütür büyütmez -bu çok büyük bir iş olmak zorunda değildir, sıradan yerel küçük 
işletmeler de buna dâhildir- bu gruba katılmak zorunda kalmıştır. Ancak 1990'lardan 2020 
yılına kadar geçen süreye bakıldığında söz konusu gaziler zümresinin geçmişte kaldığı ve artık ülke siyasetinin ve ekonomisinin farklı işlediği anlaşılmaktadır. Zira savaşın üzerinden yaklaşık 25 yıl geçtiği ve bu zümreye askeri geçmişe sahip yeni insanlar dâhil olmadığı için gaziler zümresi sıradan bir iş adamları topluluğuna dönüşmeye başlamıştır. Farklı bir ifadeyle ekonomik seçkinler sınıfında kuşaksal bir değişim yaşanmıştır. 


1991'den sonra Ermenistan'daki Sovyet nomenklaturası (baskın sınıf) hem ulusal hem de yerel düzeyde iktidardan hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştır. Bu uygulama da Ermenistan'ı diğer post-Sovyet ülkelerinden ayırmaktadır. 


Ermenistan'ın siyasi hayatı da bahsedilen sürece çok benzer evrelerden geçmiştir. 1980'lerin sonlarında iktidara gelen aydınlar, 1990'ların başındaki Ermeni siyasi eliti oluşturmuştur. 
Öyle ki Sovyet sonrası Ermenistan'da yaşanan değişim “matematikçiler devrimi” olarak tanımlanmaktadır. Bağımsız Ermenistan'ın ilk yönetim kadrosunun da içinden çıktığı Karabağ hareketinin önderleri, söz konusu muhalif aydınlar arasında yer almaktadır. 1991'den sonra Ermenistan'daki Sovyet nomenklaturası (baskın sınıf) hem ulusal hem de yerel düzeyde iktidardan hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştır. Bu uygulama da Ermenistan'ı diğer post-Sovyet ülkelerinden ayırmaktadır. Rusya başta olmak üzere diğer eski Sovyet ülkelerindeki Sovyet seçkinleri, Sovyetler Birliği dağılmış olmasına rağmen konumlarını korumaya devam ederken, Ermenistan'da süreç farklı ilerlemiş ve muhalif aydın grup iktidarı ele geçirmiştir. 
Ancak bu noktada söz konusu Ermeni muhalif aydın sınıfının da bir Sovyet ürünü olduğu belirtilmelidir. Zira bu aydınlar, Sovyet döneminde esas olarak devletin askeri sanayi kompleksinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Ermeni araştırma enstitülerinde yetişmiş isimlerdir. Diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bir bütün olarak işleyen askeri sanayi kompleks de işlevini kaybetmiştir. Bu durumun en önemli sonucu ise, o zamana kadar el üstünde tutulan söz konusu enstitülerin çalışanlarının hem işlerini hem de sosyal statülerini kaybetmesidir. Kısacası Sovyet dönemi entelektüellerine duyulan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla seçkinler sınıfı da bir gecede yoksullaşmıştır. Bu gelişmelerden sonra aydınların büyük bir kısmı yurt dışına göç etmiş, geri kalanlar ise gittikçe marjinalleşmiştir. 


1990'ların sonlarına kadar Ermenistan'ın siyasi yönetimi liberal aydınlar çevresinden 


oluşurken 2000'lerle birlikte yıldan yıla güç kaybeden aydınlar sınıfının 2020”lere gelindiğinde Ermenistan siyasi hayatı üzerinde hiçbir etkisi kalmamıştır. 


85 


86 


Sovyet sonrası ilk yıllarda Ermenistan halkı Dağlık Karabağ meselesi sayesinde yeni iktidar etrafında konsolide olabilmiştir. Fakat Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan lehine sonuçlanmasından sonra, 1990'ların ortasında, Ermeni toplumunu birleştiren unsurlar da kaybolmuş ve bunun sonucu olarak halk ile iktidarın arası açılmaya başlamıştır. Bu zamana kadar toplumun bütün dikkatinin üzerinde yoğunlaştığı meselenin sona ermesi ve ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik krizin artık üstü örtülemez seviyelere ulaşması, iktidardaki kesimin kendi halkına ne kadar yabancılaştığını iyice gözler önüne sermiştir. 


1990'ların ikinci yarısından itibaren “aydınların iktidarı” sona ermiş ve ülke yönetimi “Dağlık Karabağ klanı” olarak adlandırılan siyasetçilerin eline geçmiştir. 


1990'ların ikinci yarısından itibaren “aydınların iktidarı” sona ermiş ve ülke yönetimi “Dağlık Karabağ klanı” olarak adlandırılan siyasetçilerin eline geçmiştir. Bundan sonra 2018 yılına kadar geçen sürede Ermenistan'ın resmiyette bütün demokratik kurumlara (serbest seçim, çok partili sistem vd.) sahip olmasına rağmen aslında oligarşik bir siyasal sistemlelxxii| yönetildiğini söylemek mümkündür. 


1990”ların başında yaşanan savaş ve sonrasında en yakın komşu ülkeler olan Türkiye ve Azerbaycan ile olan sınırların kapanması, zaten Sovyetler Birliği'nin çöküşünün şokunu atlatmaya çalışan ülkeyi daha da yoksullaştırmıştır. Zira savaş, barış anlaşmasıyla değil, bir ateşkesle durdurulduğundan ve resmi olarak sona ermediğinden, Ermenistan sınırlı ekonomik imkânlarını sürekli savunmaya ayırmak zorunda kalmıştır. Ülkenin en büyük sorunu olmaya devam eden ekonomik sıkıntılar, iş dünyasının ve siyasetin birbiriyle iç içe geçmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda kaynakların son derece kıt, ihracat ve ithalat kanallarının da sınırlı olduğu bu pazarda, Ermeni iş adamları kendi aralarında sürekli bir uzlaşma arayışında bulunmak zorunda kalmaktadır. Bu uzlaşmayı sağlayabilecek güç ise devlettir. Bunun sonucu olarak devletin en önemli fonksiyonlarından biri de söz konusu “küçük pastayı” ilgili aktörler arasında paylaştırmaktır. Bu durum Ermenistan'da bir tür “siyasi iş adamı” sisteminin ortaya çıkmasına yol açmıştır. [xxiii] 


Ermenistan'daki siyasi sistemin tam bir otoriter sistem olduğu söylenemez. Doğal kaynakların oldukça kıt olduğu bir ortamda devlet, ilgili taraflar -ekonomi sektörünün önemli bir kısmını elinde tutan büyük iş adamları- arasında rant dağıtma imkânına sahip değildir. Bu sistemde söz konusu taraflar kendi aralarında nüfuz paylaşımı yapmakta ve devlet ancak o zaman resmi ve/veya gayriresmi yollardan vergilendirme yapabilmektedir. 


Bu yapı doğal olarak hem parlamentoda hem de hükümette farklı koalisyonların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Söz konusu bu koalisyonlar ise sadece siyasetçilerden değil aynı zamanda çeşitli sermaye lobilerinden oluşmaktadır. 2021 yılına gelindiğinde Ermenistan'ın içinde bulunduğu yönetim krizinde bir tarafta 2018'deki seçimden itibaren parlamentodaki çoğunluğu elinde tutan Benim Adımım ittifakı diğer tarafta ise 17 muhalif partinin bir araya gelerek kurduğu Vatan Kurtuluş Hareketi ittifakı yer almaktadır. Bu noktada bu tür koalisyonların Ermeni siyaseti için bir gelenek hâline geldiği de söylenebilir. 


Ermenistan'ın sahip olduğu bu siyasi yapı kaçınılmaz olarak -Sovyet sonrası ülkelerin çoğunda olduğu gibi- toplumu apolitik kılmaktadır. Zira halk, iktidarın çeşitli çıkar grupları arasında el değiştirdiğini ve dolayısıyla kendisinin ülke siyasetini etkileme gücüne sahip olmadığını düşünmektedir. Bir diğer ifadeyle siyaset seçkinlerin işi olarak, halk ise gerektiğinde seçimlerde harekete geçirilebilecek bir araç olarak görülmektedir. 


86 


87 


Bununla birlikte Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrası Ermenistan siyasetine hâkim olan bu yapının yıllar geçtikçe yavaş yavaş ortadan kalktığı ve 2018'deki Kadife Devrim'den sonra Paşinyan yönetiminin iktidara gelmesiyle de dengelerin tamamen değiştiği belirtilmektedir. 
Ülkenin 1990”lardan itibaren hayata geçiremediği yapısal reformları başlatacağı sözünü veren Paşinyan, halkın büyük bir kısmının desteğini arkasına almıştır. Ancak 2020 yılı sonunda yaşanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonucunda ülkede patlak veren siyasi krizin Ermenistan'ın tekrar 1990'lara gerilemesine neden olabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla 
2021 yılı başında ülkenin içinden geçtiği süreç, bir taraftan demokratik reformları ve sivil 
toplum unsurlarını daha ileriye götürme diğer taraftan ise söz konusu reformların önüne büyük bir engel olarak çıkma potansiyeli taşımaktadır. 


Bağımsızlıktan Günümüze Siyasi Hayat 


Sovyetler Birliği'nin son yıllarında Ermenistan'da meydana gelen protestolar, ülkedeki Komünist Parti'yi 1990 yılında iktidarı bırakmaya zorlamıştır. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında, yeni bağımsız devletler olan Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesi için birbiriyle savaş hâlindedir. O zamandan itibaren de Ermenistan siyasi arenasında başrolü hep Dağlık Karabağ Savaşı'nda önderlik eden isimler üstlenmiştir. Bağımsız Ermenistan'ın 1991 yılındaki ilk cumhurbaşkanı, milliyetçi hareketin başında bulunan ve aynı zamanda bir bilim insanı olan Lev Ter-Petrosyan'dır. Ancak bağımsızlıkla birlikte, bir zamanlar Sovyetler Birliği'ndeki ileri teknoloji merkezlerinden biri olan Ermenistan'da sanayi üretimi tamamen durmuş, ülke ekonomik olarak son derece zorlu bir sürece girmiştir. Öyle ki 
1992 yılında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) %42 azalmıştır. Dağlık Karabağ Savaşı'nın 
sona erdiği 1994'te ülke ekonomisi sadece %5 büyümüştür. [xxiv] Aynı yıl enflasyonun eşi görülmemiş bir düzey olan 905.273'e ulaşmasıyla ülkedeki nüfusun yarısından fazlası yoksulluk sınırının altına düşmüştür. Ekonomik krizin ana nedenleri savaş ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü olsa da ülkenin içinde bulunduğu durumun tek suçlusu olarak Ter-Petrosyan yönetimi gösterilmiştir. Lev Ter-Petrosyan'ın Türkiye ile diyalog kurma girişimleri ve Karabağ anlaşmazlığı konusunda Azerbaycan ile uzlaşmaya hazır olması, aslında ulusal güvenlik açısından en büyük tehdit olarak algılanan iki ülkeye karşı bile pragmatik bir yaklaşım içinde olunduğunu gösteren bir durumdur. Ancak bu tutumu, Ter-Petrosyan'ın ülke içinde ve Ermeni diasporasındaki milliyetçiler arasında büyük bir itibar kaybına uğramasına sebep olmuştur. Ayrıca 1994 yılında muhalefetteki Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi'ni yasaklama kararı ve ikinci kez seçildiği 1996 yılındaki seçimin 
şaibeli olduğu iddiaları da Ter-Petrosyan'ın itibarını bir hayli zedelemiştir. Sonuç olarak 1998 
yılına gelindiğinde Ter-Petrosyan yönetimi Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamaya hazırlanırken -1994”teki Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması gereği- dönemin başbakanı ve sözde Dağlık Karabağ'ın eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki bir grup siyasetçinin baskısı sonucu Ter-Petrosyan istifa etmek zorunda kalmıştır. Koçaryan'ın 
görevde bulunduğu dönemde, ülke ekonomisinde belirgin bir büyüme yaşanmıştır. 2001 
yılında yaklaşık %12 olan işsizlik, Koçaryan'ın görevden ayrıldığı 2008 yılında 9066'ya kadar gerilemiştir. 2005-2007 arasında GSYİH”sı %14 gibi önemli bir oranda büyüyen Ermenistan'ın doğal gaz, elektrik ve ulaştırma altyapısı da yeniden faaliyete geçmiştir. 
Bununla birlikte, söz konusu yıllarda ekonomik canlanmanın sadece Ermenistan'da değil, aynı zamanda bütün post-Sovyet ülkelerinde görülen bir durum olduğu da belirtilmelidir. 


Diğer taraftan Koçaryan döneminde ekonomi tamamen hükümetle yakın ilişki içinde bulunan küçük bir oligark grup tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca çözülmeyen Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye ile olan sınırların kapalı olması, ülke ekonomisinin büyük kayıplar vermesine sebep olmuştur. Günümüzde de Ermenistan'ın yalnızca Gürcistan 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ve İran ile olan sınırları açıktır. Bu durum ülkenin hem dünya ekonomisine entegre olmasını engellemekte hem de Rusya'yla askeri ve ekonomik ittifaklar kurmasını âdeta zorunlu hâle getirmektedir. 


Koçaryan bir taraftan kendi gücünü pekiştirirken diğer taraftan da “Karabağ klanı” olarak adlandırılan grubun üyelerinin Ermeni siyasetinde yükselmesini sağlamıştır. Bu isimlerden biri de 1990'larda önce Dağlık Karabağ daha sonra Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan?'dır. Nitekim Sarkisyan 2008 yılında Koçaryan?'dan sonra Ermenistan cumhurbaşkanlığına seçilen isim olmuştur. 


Koçaryan ve Sarkisyan dönemlerinde Ermenistan halkı çok trajik olaylar yaşamıştır. 
Bunlardan en önemlisi 1999'da düzenlenen ve ülkenin başbakanının, parlamento başkanının ve altı milletvekilinin hayatını kaybettiği terör eylemidir. Aynı şekilde 2008 yılında, en önemli muhalif lider olan Ter-Petrosyan'ın iktidara dönmeye çalıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında da pek çok olay vuku bulmuştur. Muhalefetin seçim sonuçlarına itiraz olarak 
düzenlediği protestolar, güvenlik güçleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılmış ve en az 10 
kişi hayatını kaybetmiştir. 


Yeni göreve gelen Sarkisyan başka birçok zorluk daha yaşamıştır. Bunlardan en önemlisi, bütün dünyayı etkileyen 2008 küresel mali krizidir. Bu süreç sonunda, 2009 yılında Ermenistan'ın GSYİH?si %14 azalmıştır. Ayrıca 2008'de patlak veren Gürcü-Rus Savaşı sebebiyle Ermenistan kısa bir süreliğine dış dünyaya açılan ana kapısı konumundaki Gürcistan sınırının kapanması gibi bir durumla da karşı karşıya kalmıştır. Bu olumsuz gelişmeler Sarkisyan yönetimini yeni çıkış yolları aramaya itmiş ve bunun sonucunda Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme süreci başlatılmıştır. Ancak bu hamlesi, Sarkisyan'ın Ermeni milliyetçileri tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine sebep olmuştur. Nitekim bu tepkiler, Ermenistan yönetiminin 2010 yılından itibaren normalleşme sürecinden vazgeçmesinin temel nedenlerinden biridir. 


Bu dönemde halefi Sarkisyan'ın ekonomi ve dış politikalarını eleştirmeye başlayan Koçaryan'ı ortak rakipleri olarak gören Ter-Petrosyan ile Sarkisyan birbirlerine yaklaşmıştır. 
Ülke iç siyasetinde böyle bir hava eserken 2016 yılı Nisan ayında Azerbaycan ile yaşanan “dört günlük savaş”ın ardından iki isim bir araya gelmiş ve Ter-Petrosyan halkı, bir zamanlar kendisinin uzlaşmaz rakibi olan Sarkisyan?ı desteklemeye çağırmıştır. Bu durum da Ermenistan'da siyasetin belli bir düşünce ve/veya ideolojiye göre değil, kişisel çıkarlara göre şekillendiğini göstermektedir. Nitekim bu sürecin üzerinden birkaç ay geçmeden Sarkisyan ile Ter-Petrosyan'ın arası tekrar açılmıştır. 


Ermenistan, 2015'te yapılan anayasa referandumuna dayanarak 2018'de yarı başkanlıktan parlamenter hükümet sistemine geçmiştir. Sistemde yapılan bu reformun bir sonucu olarak da cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılıp başbakan lehine yeniden dağıtılmıştır. Koçaryan başta olmak üzere muhalefet, bu değişikliğin 2018'de görev süresi dolacak olan Sarkisyan'ın iktidarda kalmak için başlattığı bir siyasi oyun olduğunu savunarak düzenlemeye karşı çıkmıştır. Nitekim de iddia edildiği gibi olmuş ve 2008'den itibaren cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkisyan, Nisan 2018'de parlamento tarafından başbakan olarak seçilmiştir. 
Ancak bu değişikliğin üzerinden bir hafta geçmeden Sarkisyan, muhalif isimlerden Nikol Paşinyan önderliğinde başlayan halk protestoları sonucu istifa etmek zorunda kalmıştır. 
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Kadife Devrim'i tetikleyen gelişme, yeni bir anayasanın kabul edildiği ve parlamenter sisteme geçildiği 2015 referandumu sırasında Ermenistan halkı ve Sarkisyan arasında imzalanan “toplumsal sözleşmenin” Sarkisyan tarafından ihlal edilmesidir. 


Kadife Devrim'in tetikleyicisi ise, yeni bir anayasanın kabul edildiği ve parlamenter sisteme geçildiği 2015 referandumu sırasında Ermenistan halkı ve Sarkisyan arasında imzalanan “toplumsal sözleşmenin” Sarkisyan tarafından ihlal edilmesidir. Bu sözleşmeyle iki dönem boyunca cumhurbaşkanlığı yapan Sarkisyan'ın 2018'de parlamenter sisteme geçildikten sonra başbakanlığa talip olmaması konusunda anlaşılmıştır. Ancak başbakanın yetkilerini genişleten anayasa değişikliklerinin ardından 2018'de cumhurbaşkanlığı görev süresi dolan Sarkisyan'ın parlamento tarafından başbakan seçilmesi halkı harekete geçirmiştir. 


Ermenistan halkının bu rahatsızlığını iyi değerlendiren Nikol Paşinyan?'ın Gümrü şehrinden Erivan'a kadar “Benim Adımım” ismini verdiği yürüyüş eylemiyle başlattığı muhalif hareket, birkaç gün içinde “Adım at, Serj'i reddet” sloganı ile Erivan sokaklarında büyük protesto gösterilerine dönüşmüştür. Bu olaylar sonrasında Paşinyan, beklenmedik şekilde muhalif hareketin en güçlü lideri hâline gelmiştir. Daha önceki siyasi hayatında dikkat çekmeyen ve en önemlisi de öncekilerden farklı olarak asker kökenli olmayıp daha liberal bir dünya görüşüne sahip olan Paşinyan'ın bir anda güçlenmesi, ekonomik sıkıntı içerisindeki Ermenistan halkının ümitlerini arttırmıştır. 


Kadife Devrim'in en önemli başarısı, Ermenistan toplumuna hukukun üstünlüğü ve şiddetsiz mücadele yöntemleri üzerine inşa edilen bir siyasi kültür kazandırmış olmasıdır. Bu, halkın yurttaşlık bilincini ve siyasete katılımını artıran bir durumdur. Nitekim Kadife Devrim ile yeni bir siyasi kültür kazanan Ermeni halkının desteği, 2021'de Paşinyan'ın iktidarda kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Paşinyan'ın Ermeni yakın tarihinin en trajik olayı olan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında ülkede ortaya çıkan siyasi krizde tekrar harekete geçen eski Karabağ elitine karşı mücadele ederek görevde kalabilmesinin tek nedeni, söz konusu bu halk desteğidir. 


İkinci Dağlık Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020 tarihinde Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla biter bitmez harekete geçen muhalefet, savaştaki ağır kayıpların müsebbibi olduğunu ileri sürerek Paşinyan”ı istifaya çağırmıştır. Ancak Ermenistan siyasetindeki asıl sorun, Şubat 2021'de patlak veren ordu-hükümet kriziyle ortaya çıkmıştır. 
Genelkurmay birinci yardımcısı Tiran Haçatryan, Başbakan Paşinyan'ın Rus İskender füze sistemlerinin etkisizliği konusundaki sözlerini eleştirmesinin ardından görevden alınmış, bu gelişme üzerine, 25 Şubat 2021 tarihinde Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiştir. Genelkurmay, Paşinyan'ın “kişisel hırslarla” hareket ettiğini ve ayrıca hükümetinin de “sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kaldığını” ileri sürerek istifa çağrısında bulunmuştur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan söz konusu muhtıra, aralarında Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın da bulunduğu 40 üst düzey komutan tarafından imzalanmıştır. 17 muhalif partiden oluşan Vatanı Kurtarma Hareketi de orduyu destekleyerek sokak gösterilerine başlamıştır. 


Ordunun istifa çağrısını darbe girişimi olarak nitelendiren Paşinyan, bu gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alan kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermiş ancak Sarkisyan kararnameyi imzalamayı reddetmiştir. Ermenistan Anayasası'na göre, başbakandan gelen kararname cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayarak iki defa geri gönderilirse kendiliğinden yürürlüğe girmektedir. 
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Buradan hareketle Paşinyan, Gasparyan'ın görev süresinin bittiğini ve onun yerine daha önce de bu görevi yapmış olan Artak Davtyan'ı atadığını açıklamıştır. Ne var ki Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın bu kararnamesini de imzalamayı reddetmiştir. 


Ülkeyi içine düştüğü siyasi krizden çıkarabilmek amacıyla 20 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerini Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların 053,92'sini alarak kazanmıştır. Bu sonuçla tek başına hükümet kurmak için gerekli oyu alan Paşinyan'ın -2020 Dağlık Karabağ Savaşı öncesiyle kıyaslanamasa da- Ermeni halkının çoğunluğu tarafından desteklenmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu desteğin altında yatan en temel sebeplerden biri, halkın eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan”'ın siyasete geri dönemsini istememesidir. Öyle ki muhalefetin Koçaryan'ın desteği sebebiyle seçimde başarısız olduğu, bu desteğin sürmesi durumunda da hiçbir zaman istediği sonucu almasının mümkün olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak Ermenistan'da yaşanan siyasi krizin uzun süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu da halktaki “siyasi yorgunluğu” artıracak bir durumdur. 


Ermenistan Ekonomisi 


Muhalefet, cumhurbaşkanına Paşinyan?'ın kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi için çağrıda bulunmuş ancak cumhurbaşkanı tarafsız kalmayı tercih ederek kararnameyi ne imzalamış ne de Anayasa Mahkemesi'ne göndermiştir. Gelinen noktada cumhurbaşkanının bu tavrı ve en önemlisi halkın büyük kısmının hâlâ Paşinyan yönetimini desteklemesi, ordunun daha da ileriye gitmesini önlemiştir. Diğer yandan ordu tarafından yayımlanan muhtırayı bir darbe girişimi olarak yorumlamak da oldukça zordur. Zira ülkede gerçek anlamda bir darbe girişimi olduğunu gösteren herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Bu noktada ayrıca belirtmek gerekir ki, eğer başbakanla olan anlaşmazlıkta ordu üstün gelmiş olsaydı bu sadece Ermenistan için değil, tüm eski Sovyet coğrafyası için tehlikeli bir emsal teşkil edebilirdi. 
Eski Sovyet ülkelerinde henüz ordunun siyasete müdahale ettiği vakalar görülmediğinden böyle bir gelişme, bölgede “Pandora'nın kutusu”nun açılmasına sebep olacaktır. 


Sovyetler Birliği'nde 1980'li yılların ortalarında uygulamaya konulan perestroyka reformları, ülke ekonomisin tam bir tükenmişlik içinde olduğu ve acilen modernizasyona ihtiyaç duyulduğu bir dönemde başlamıştır. Üretim sektöründe de ciddi bir dengesizliğin yaşandığı bu yıllarda sanayinin önemli bir kısmı “A grubu malların” (üretim araçlarının üretimi) üretimi için, yani ağır sanayi ve askeri sanayi kompleksi için çalışırken, “B grubu malların” (tüketim mallarının üretimi) üretiminde ise istenen seviye yakalanamamış ve hızla sanayileşen Sovyet toplumunun ihtiyaçları karşılanamamıştır. Nitekim 1990 Rusya?sının önemli siyasetçilerinden olan Yegor Gaydar gibi isimler, bu dengesizliğin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının arkasında yatan en önemli sebep olduğunu belirtmektedir. [xxv] 


Böyle ağır ekonomik şartlar içinde bulunan Sovyetler Birliği, sahip olduğu petrol sayesinde bütçeyi dengeleyebilmiş ve bir süre daha büyük güç olmaya devam edebilmiştir. Ancak 1980”lerin ikinci yarısında petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüş, Sovyet yönetiminin siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirme konusunda başarısız olmasına sebep olmuştur. 


Sovyetler Birliği'nde var olan bütün sorunlar, doğal olarak bu dönem Sovyet 


cumhuriyetlerinden biri olan Ermenistan için de geçerlidir. [xxvi] Bu bağlamda, 1982'de büyümesi duran kişi başına düşen milli gelir miktarı, 1985'te 9.500 dolar civarındayken, 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1991'e gelindiğinde 7.000 dolara kadar gerilemiştir. Bu dönemin tek istisnası, Aralık 1988'de 
yaşanan deprem sonrası ülkeye yapılan yatırımlar sayesinde biraz iyileşmenin yaşandığı 1989 
yılı olmuştur. 


1988'de başlayan Dağlık Karabağ'daki olaylar çok kısa bir sürede Ermenistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını isteyen bir harekete dönüşmüştür. Ermenistan?daki bu hareket, katılımcı sayısı bakımından dönemin en büyük hareketlerinden biridir ve Sovyetlerin diğer üye ülkelerindeki hareketlerle birçok ortak noktası vardır; özellikle de bağımsızlık ve kapitalizme geçişten beklentileri benzerdir. 1980”lerin sonu ve 1990”ların başında geçiş dönemlerini yaşayan Sovyet ülkelerinin piyasa ekonomisi algısı çok olumludur ve çoğu ülke kapitalizme geçerek sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamıştır. Ancak bu ülkelerde kapitalizme ilişkin anlayışın muğlak olduğu ve herkesin piyasa ekonomisine geçişi birbirinden farklı şekilde anladığı belirtilmelidir. Öte yandan sosyalizmin de herkes tarafından reddedilmediği bir gerçektir. Dolayısıyla söz konusu geçiş döneminde piyasanın rolünün genişleyeceği, devlet müdahalesinin azalacağı, bazı sosyal güvencelerin korunacağı ve sosyal adaletin sadece “eşitlik ilkesinin basit bir unsuru” olarak anlaşılmayacağı; herkesin emeğine göre karşılığını alacağı yeni bir ekonomik sisteme geçiş yapılacağı beklentisinin hâkim olduğu söylenebilir. Bu dönemde, yönetici sınıf ülkenin kalkınmasını engelleyen kapalı bir kast olarak algılandığından,|xxvii| özellikle gençler başta olmak üzere çok sayıda insan, sosyal değişimi hızlandırmak için harekete geçmiştir. Ayrıca 1980”lerin sonlarında, çevre konusu da büyük önem kazanmış; öyle ki artan bu hassasiyet sonucu Nairit kimya fabrikası ve Metsamor'daki nükleer santral geçici olarak kapatılmıştır. Bu noktada bütün bu gelişmelerin Sovyet yönetimine karşı yürütülen muhalif hareketler çatısı altında irdelenebileceğini de belirtmek gerekir. 


1990'lara gelindiğinde Ermeni toplumunun beklentisinin Avrupa tarzı sosyal demokrasiye geçmek olduğu görülmektedir. En genel hâliyle söz konusu dönemde halkın beklentileri şu şekilde özetlenebilir: gelir artışı, sosyal adalet, eşitlik ve serbest ticaret. Bu bağlamda 2018'deki Kadife Devrim sırasında da aynı taleplerin gündemde olduğu belirtilmelidir; dolayısıyla yaklaşık 30 yıl önce başlayan ekonomik dönüşümün başarıya ulaşmadığı anlaşılmaktadır. 


Üye ülkeler arası derin iş birliği üzerine inşa edilen Sovyet ekonomisi, ekonomik olmaktan ziyade politik nitelikler taşıdığından söz konusu ülkeler genellikle bölgedeki siyasi ve ekonomik dengeler ve ulaşım altyapısı hesaba katılmadan Sovyet üretim zincirine dâhil edilmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bu üretim zincirinin kopması üzerine, eski Sovyet ülkelerinde ekonomik bir çöküş yaşanmıştır. Bu çöküşün en belirgin olduğu ülkelerin başında da Ermenistan gelmektedir. Bunun arkasında yatan en önemli sebep ise, 1988'den itibaren hızla bozulan Ermenistan- Azerbaycan ilişkileridir. Zira Sovyetler Birliği'nin son yıllarına kadar dış ticaretinin 9085'ini Azerbaycan üzerinden gerçekleştiren 

Ermenistan, [xxviii] bu tarihten itibaren bu alanda büyük engellerle karşılaşmaya başlamıştır. 
Ayrıca en küçük Sovyet ülkesi olan Ermenistan, aynı zamanda Sovyet ülkeleri arasında ticarete en bağımlı olandı; çünkü ülkedeki üretimin 9028'i ihracata yönelikti, tüketimin de “029'u ithalattan sağlanıyordu. 


Bu yıllarda Ermenistan ekonomisini olumsuz etkileyen diğer önemli sebeplerden bazıları 
şunlardır: 25.000 kişinin hayatını kaybettiği ve 500.000”den fazla kişinin evsiz kaldığı 1988 
depremi, Dağlık Karabağ Savaşı ve ülkeye akın eden mülteciler, savaş sonrası ortaya çıkan enerji krizi, Metsamor'daki nükleer santralin kapatılması ve Ermenistan'daki Sovyet işletmelerinin işlevsiz kalması. 
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Sovyet sonrası dönemde, Ermenistan'da yönetimle ilgili olmayan söz konusu nesnel faktörlere ek olarak, doğrudan iktidardaki siyasi gücün sorumluluğunda olan öznel faktörler de vardır: Ülke ekonomisini idare edecek nitelikte bir yönetimin iş başında olmaması, özelleştirmede büyük hatalar yapılması, patronaj ilişkileri, vergi kaçakçılığı, kayırmacılık ve yolsuzluk gibi gayri resmi uygulamaların çoğalması vb. 


Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra geçen 30 yıllık sürede, Ermenistan'ın belirlenen sosyoekonomik hedeflere ulaşamadığı, tam tersine bir gerileme yaşadığı gözlemlenmektedir. 


Sovyet sonrası geçiş döneminde Ermenistan'ın karşılaştığı sorunlar bu şekilde öne çıkarken, bu sürecin sonuçları üzerine de düşünmek gerekmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra geçen 30 yıllık sürede, Ermenistan'ın belirlenen sosyoekonomik hedeflere ulaşamadığı, tam tersine bir gerileme yaşadığı gözlemlenmektedir. Söz konusu süreç çok uzun olmasa da Ermenistan'ın sosyoekonomik yapısı üzerinde çok derin izler bırakmıştır. Bu bağlamda ülke nüfusunda ve ekonomisinde yaşanan değişime bakmakta fayda vardır. 


Tabloda görüldüğü üzere, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından günümüze kadar geçen 30 
yıllık zamanda Ermenistan'ın dünya ekonomisi ve toplam nüfusu içindeki payı tam olarak iki kat azalmış; GSYİH?sı %75, endüstriyel üretim hacmi de %85 küçülmüştür. Eski Sovyet ülkeleri arasında yalnızca Gürcistan ve Tacikistan, Ermenistan ile karşılaştırılabilecek bir durgunluk yaşamıştır. Öyle ki dünya çapında böyle bir düşüşün örneği çok azdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bile Orta Avrupa ülkeleri daha istikrarlı bir yapıya sahiptir. [xxix] Diğer taraftan birçok eski Sovyet ülkesindeki ekonomik durgunluğun Ermenistan?'dakiyle yaklaşık olarak aynı olması, daha genel bir sorunun var olduğunu göstermektedir. Ancak Ermenistan'da söz konusu diğer ülkelerden farklı olarak Karabağ Savaşı'nın ve Türkiye ve Azerbaycan'la olan sınırların kapalı olmasının yol açtığı daha sert bir gerileme yaşanmıştır. Yalnızca savaş sebebiyle Güney Kafkasya ülkelerinin ekonomileri yaklaşık %33 oranında küçülmüştür; ancak Ermenistan'daki düşüş Gürcistan ve Azerbaycan'dakinden daha belirgindir.|xxx| 


e Ermenistan'daki dönüşümün temel ekonomik sonuçları şöyle özetlenebilir: 

e Üretimde sanayi sektörünün payı azalırken hizmet sektörünün payının yükselmesi e Devlet harcamaları azalırken bireysel tüketimin artması 

e Tüketim artarken üretimin azalması sonucu ticaret dengesinin bozulması 


e Diğer sektörler küçülürken tarım sektörünün büyümesi ve bunun sonucu olarak istihdam yapısında ortaya çıkan değişim 


e Devletin ekonomi üzerindeki kontrolünün azalması ve kayıt dışı ekonominin büyümesi 
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» Kitlesel göç e Doğal nüfus artışında keskin bir düşüş yaşanması e İşsizliğin ve yolsuzluğun artması|xxxi| 


Bütün bunların yanı sıra demografik durum ile ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar arasında da belirgin bir ilişki vardır. Bu bağlamda Ermenistan'da bir taraftan doğum oranı düşerken diğer taraftan göçün artmasında ülkenin ekonomik olarak az gelişmiş olması ve vatandaşlarının zayıf alım gücü gibi faktörler etkili olmaktadır. Örneğin 1989 yılında 3,5 milyon olan Ermenistan nüfusu, 2019 yılında 2,9 milyona gerilemiştir. [xxxii] Günümüzde Ermenistan ekonomisi, ekonomiyi sıkı bir şekilde kontrol etmek için ülkenin jeopolitik izolasyonunu kullanan küçük bir oligark grup tarafından kontrol edilmektedir. Bu gruba bağımlılık, ülkedeki demokratik reformlar önündeki en büyük engellerden 

biridir. Günümüzde Ermenistan ekonomisi, ekonomiyi sıkı bir şekilde kontrol etmek için ülkenin jeopolitik izolasyonunu kullanan küçük bir oligark grup tarafından kontrol edilmektedir. Bu gruba bağımlılık, ülkedeki demokratik reformlar önündeki en büyük engellerden biridir. Örneğin Ermenistan, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu 2020'de 
81. sırada yer almıştır. [xxxiii] Aynı zamanda Dünya Bankası'nın Ocak 2021 tarihli Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre, bütün dünyanın Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği 2020 yılında Ermenistan ekonomisi de %8 küçülmüştür. 2021 yılındaki büyüme beklentisi ise %3,1’dir. Buna karşın 2019 yılında Ermenistan ekonomisinin büyüme oranı “07,6 olmuştur;İxxxiv| dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ekonomide hızlı bir büyüme beklenmemektedir. 


Ermenistan nüfusunun yaklaşık %30’u yoksulluk sınırı altındadır. Nüfusun %40 kadarının kırsal alanlarda yaşadığı ülkede, varlıklı kesim çoğunlukla Erivan'da ikamet etmektedir. 
İşsizliğin yüksek olmasından dolayı önemli sayıda Ermeni çalışmak üzere yurt dışına gitmektedir. Bu insanların Ermenistan'a gönderdikleri para, GSYİH”nin yaklaşık olarak %15ine tekabül etmektedir. Yurt dışından gönderilen bu paranın 80'i Rusya'dan gelmektedir; dolayısıyla Rusya'da yaşanacak olası bir ekonomik krizden Ermenistan doğrudan etkilenecektir. Nitekim 2014-2015 yıllarında Rusya ekonomisindeki gerileme, bu ülkeden Ermenistan'a gönderilen işçi dövizlerinde *056'lık bir azalmaya sebep olmuştur. 
Bütün bunların yanı sıra Ermenistan büyük ölçüde Rus enerji kaynaklarına bağımlıdır ve enerji altyapısının büyük kısmı da Ruslara aittir. 


2020 yılında yaşanan gelişmeler, Ermenistan dış ticaretini de olumsuz etkilemiştir. 
Ermenistan İstatistik Kurumu'na göre, 2020'de ülkenin toplam dış ticaret hacmi 7 milyar dolardır. Bunun 2,5 milyar doları ihracat, 4,5 milyar dolar ise ithalattır. 2019'a göre ihracatta %3,9, ithalatta ise %17,7 azalma olmuştur. 2015'ten itibaren artan Ermenistan'ın dış ticaret hacmi, 2020'de gerilemeye başlamıştır.[xxxv] Bu noktada, söz konusu azalmanın asıl sebebinin Covid-19 salgını olduğu göz önünde bulundurularak salgın sonrası dönemde dış ticaret hacminin tekrar artmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. 2020'de Ermenistan'ın en büyük beş ihracat partneri Rusya (%26,6), İsviçre (%18,4), Çin (901 1,4), Irak (%6,4) ve Bulgaristan'dır (905,9). Bu beş ülkenin Ermenistan'ın ihracatındaki toplam payı 9668,7'dir. 
Bu ülkelerden sonra sırasıyla Hollanda (%3,8), Birleşik Arap Emirlikleri (943,7), İran (%3,3), Hindistan (%2,9) ve ABD (%2,6) gelmektedir. 
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Ermenistan'ın İhracat Partnerleri, 2020 (3%) 


È g 5 s A 


*Ermenistan İstatistik Kurumu verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 


Ermenistan için en büyük ihracat pazarı her zaman Rusya olmuştur. Bunun yanı sıra son birkaç yılda Çin'e olan ihracat da önemli ölçüde artmıştır. Önceki yılla kıyaslandığında Çin'e yönelik ihracatta yaklaşık 9050'lik bir artış gözlenmiştir. Örneğin 2020'nin ilk yarısında molibden ihracatında önemli miktarda artış yaşanmıştır. Böylece 2019'da Çin'in Ermenistan'ın toplam ihracatında %7 olan payı, 2020 yılına gelindiğinde *011,4'e ulaşmıştır. 


2020 yılında genel olarak Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Ermenistan'ın toplam 
ihracatındaki payı %27,7, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin payı %16,9, diğer ülkelerin payı %55,4 civarında olmuştur. 


2020 yılında Ermenistan'ın en büyük ithalat partnerleri sırasıyla Rusya (%32,4), Çin 
(%14,8), Iran (%6,9), Almanya (%5,2) ve İtalya'dır (44,2). Ermenistan'ın bu beş ülkeden yaptığı ithalat, ülkenin toplam ithalatının 9063,5'ini oluşturmaktadır. 


Ermenistan'ın ithalat Partnerleri, 2020 (4) 


*Ermenistan İstatistik Kurumu verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 


Ermenistan 2020 yılında Rusya'dan 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu rakam, 2019'a göre “60,7'lik bir azalma olduğunu göstermektedir. Çin'den yapılan ithalat 9010,3'lük bir düşüşle 674 milyon dolar, İran'dan yapılan ithalat ise 9o3”lük bir düşüşle 315 milyon dolar olmuştur. GSYİH'”nin yaklaşık %20’sini oluşturan tarım, Ermenistan toplumu için önemli bir geçim kaynağıdır; öyle ki çalışabilen nüfusun 9040'1 tarımda istihdam edilmektedir. Tükettiği gıdanın yaklaşık *060'ını kendisi üreten Ermenistan tahıl, şeker ve yağ gibi ürünleri ise ithal etmektedir. Tarım ve gıda endüstrisi -ikincisinin %50’si Erivan ve çevresinde yoğunlaşmıştır- iyi bir ihracat potansiyeline sahiptir, ancak ülkenin coğrafi izolasyonu, çabuk bozulan malların ihracatını engelleyen önemli bir faktördür. 


Ermenistan Dış Politikası 
Dağlık Karabağ faktörü, Ermenistan dış politikasının en önemli unsurlarından biridir. 
Ermenistan'da “Karabağ klanı” veya “Karabağ lobisi” olarak tanımlanan yönetici elitler, ülke 


siyasetinin en güçlü ekolünü oluşturmaktadır. Bu noktada Ermenistan ile Dağlık Karabağ 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arasındaki ilişkilerde taraflardan birinin diğerini tamamen kontrol etme gücüne sahip olmadığı da belirtilmelidir. Bu bağlamda Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin geleceği konuşulurken Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki dengeleri hesaba katmadan hareket etmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan Dağlık Karabağ hemen hemen diğer tüm alanlarda tamamen Ermenistan'a bağımlıdır. 


Ermenistan'daki Karabağ klanı denildiğinde sadece Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'daki temsilcileri anlaşılmamalıdır. Bu grubun içinde aynı zamanda Ermenistan kökenli olup Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin çıkarlarını savunanlar da bulunmaktadır. Nitekim bu durumun etkileri, Ermenistan dış politikasında açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin 1990”lardan 2020'lere kadar geçen sürede Ermenistan ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için başlatılan girişimlerin başarısız olmasının ana nedeni, Dağlık Karabağ meselesidir. 


Dağlık Karabağ faktörü, Ermenistan dış politikasının en önemli unsurlarından biridir. 


“Gaziler” başta olmak üzere Dağlık Karabağ klanı Ermenistan dış politikasında muhafazakâr kanadı teşkil etmektedir. Bu kesim her zaman statükonun -sonsuza kadar dondurulmuş sorun- 
[xxxvii] devam etmesini istemiştir. 2020 yılı sonuna kadar süren bu durum, Ermeni ordusunun savaş kabiliyetine olan güvenin de devam ettiği anlamına gelmektedir. Ne var ki 
2020 sonunda yaşanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun ağır 
yenilgiye uğraması, söz konusu statükoyu bozmuş ve bunun sonucunda Ermenistan'da siyasi bir kriz patlak vermiştir. Ermenistan dış politikasında Rusya ile olan ilişkilerin önceliğini belirleyen unsur da Dağlık Karabağ sorunudur. 1990'lardan itibaren Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir silahlanma yarışı söz konusudur. Ancak Azerbaycan'ın petrol gelirleri sayesinde avantajlı olduğu bu yarışta, Ermenistan büyük ölçüde Rusya'dan imtiyazlı silah ve askeri teçhizat tedarikine güvenmiştir. Bu bağlamda Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne de üye olduğu belirtilmelidir. 


Ayrıca çeşitli ülkelerde güçlü bir konuma sahip olan Ermeni diasporası, çok yönlü bir dış politika izlemeye çalışan Ermenistan için son derece önemli bir işlev görmektedir. Erivan'ın uluslararası kamuoyunu kendi lehine çevirmesi ve/veya yabancı devletlerin Kafkasya bölgesine ilişkin kararlarını etkilemesi, çoğu zaman bu diaspora sayesinde mümkün olmaktadır. 


Erivan'ın uluslararası kamuoyunu kendi lehine çevirmesi ve/veya yabancı devletlerin Kafkasya bölgesine ilişkin kararlarını etkilemesi, çoğu zaman Ermeni diasporası sayesinde mümkün olmaktadır. 


Bununla birlikte Ermeni diasporasının her zaman Ermenistan'ın çıkarlarını düşündüğünü veya Erivan ile çok iyi anlaştığını söylemek de pek mümkün değildir. Örneğin 1915 olaylarına dair üretilmiş olan “soykırım” iddiaları konusunda, diasporanın tavrı bizzat Ermenistan'ın tutumundan çok daha duygusal ve agresif görünmektedir. Nitekim Ermenistan yönetiminin Türkiye ile normalleşmeye giden yolda küçük de olsa bir adım atması, diasporada her zaman büyük rahatsızlık yaratmıştır. Ancak bu tutum Ermenistan'ı izolasyondan kurtarmaya ve ülkenin sosyoekonomik sorunlarını çözmeye yardım etmemiş, bilakis ekonomik krizi daha da derinleştirmiştir. Bu durum aslında diaspora ile Ermenistan toplumu arasında ciddi bir anlaşmazlık konusudur. Diasporanın büyük bir kısmı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine şiddetle karşı çıkarken, Ermeni halkının çoğunluğu normalleşme yönünde alınan kararları memnuniyetle karşılamaktadır. [xxxviii] 
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Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise, Ermeni diasporasının anavatanlarına yatırım yapma konusundaki isteksizliğidir. Genellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan diaspora, yatırımlarını ciddi ekonomik risklerin söz konusu olduğu Ermenistan'dan ziyade genellikle yaşadıkları ülkelerde yapmayı tercih etmektedir. Ayrıca Batı ülkelerindeki güçlü konumuna rağmen diaspora, Ermenistan'ı Batı politikasının öncelikli meselelerinden biri hâline getirme konusunda da pek başarılı olamamıştır. 


Bütün bu sayılan koşullar ve Dağlık Karabağ sorunu göz önüne alındığında, Erivan'ın en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan Rusya'nın yakın müttefiki olmaktan başka seçeneği olmadığı görülmektedir. Savunma politikasında Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren Ermenistan, Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede 5.000 askerin görev yaptığı bir Rus 
askeri üssünün konuşlanmasına izin vermiştir. Ermenistan'daki bir düşünce kuruluşunun 2015 
yılında yaptığı bir ankete göre, Ermenilerin 9055'i Ermenistan'daki Rus askeri varlığının kabul edilebilir olduğunu, 9038'i ülkeyi Azerbaycan veya Türkiye'ye karşı korumak için Rus askeri varlığının gerekli olduğunu, 9025'i de Rusya'nın genel olarak Ermenistan'ın güvenliğinin bir garantisi olduğunu belirtmiştir. [xxxix] 


Moskova'nın Ermenistan'a düşük fiyatla düzenli olarak silah satışı yapması bir yana bu silahları satın alabilmesi için kredi sağlaması, Erivan'ın Rusya'ya olan bağımlığını daha da artırmaktadır. 


Moskova'nın Ermenistan'a düşük fiyatla düzenli olarak silah satışı yapması bir yana bu silahları satın alabilmesi için kredi sağlaması, Erivan'ın Rusya'ya olan bağımlığını daha da artırmaktadır. Örneğin 2015 yılında, Ermenistan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde sergilenen yeni İskender füze sistemleri de dâhil olmak üzere, Rus silahlarını satın alabilmesi için Moskova Erivan'a 200 milyon dolar kredi sağlamıştır. Ayrıca iki ülke arasında ortak bir hava savunma sistemi de oluşturulmuştur. 
Bunlar dışında, Ermenistan ve Rusya arasındaki güçlü güvenlik bağları, Rus firmalarının başta enerji olmak üzere Ermeni ekonomisinde kilit sektörlere hâkim olmasına da yol açmıştır. 


Ermenistan'ın askeri ve ekonomik alanlarda Rusya'ya olan bağımlılığı dış politikasını da belirlemektedir. Örneğin 2013 yılında Ermenistan'ın AB ile Ortaklık Anlaşması ve Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamayı reddedip Rusya'nın önderliğinde kurulan Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olması da bu bağlamda değerlendirilmektedir. 
Erivan'ın AEB”'ye katılma kararının ekonomik sebeplerden ziyade daha çok siyasi bir karar olduğu, üzerinden bir yıl geçmeden açıkça anlaşılmıştır. 


Ermenistan AEB’ye katılırken ucuz Rus enerji kaynakları ve indirimli silah ithalatı gibi çeşitli ticari avantajlar sağlamayı ve bu sayede yıllık 250-300 milyon dolar kâr elde etmeyi hesaplamış ancak üyeliğinin ilk yılı olan 2015'te Rusya'ya olan ihracatında 9026'lık bir azalama yaşamıştır. Ucuz Rus enerji kaynaklarını ithal etmek de Ermenistan'a herhangi bir fayda sağlamamış; tam tersine 2015 yılında Rus enerji şirketinin elektriğe yaptığı zam, Erivan'da protestolara neden olmuştur. 


Ermenistan'ın Rusya'ya karşı duyduğu güvensizlik 2016'da Azerbaycan'la yaşadığı “dört günlük” savaşla daha da artmıştır. Ermeni toplumunun en rahatsız olduğu husus, Rusya'nın kurulan yakın ilişkilere rağmen Azerbaycan'a da silah satmasıdır. Nitekim bu durumun sonucu olarak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 2016 yılındaki Ermenistan ziyaretleri protesto edilmiştir. 
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Ermenistan Batı ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye çalışsa da güvenlik alanında tamamen Rusya'ya bağımlıdır. Ne var ki, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Moskova'nın Erivan'ın yanında sürece ilk andan itibaren dâhil olmaması, Ermeni toplumunda Rusya'ya karşı duyulan güvensizliği daha da artırmıştır. Rusya ise savaşa geç müdahale ederek Ermenistan ordusunun kendi yardımı olmadan savaşma kabiliyetine sahip olmadığını göstermiştir. Kısacası Rusya, her ne kadar Batı ile ilişkilerini geliştirmeye çalışsa da Ermenistan'ın güvenlik alanında tamamen kendisine bağımlı olduğunu ortaya koymuştur. 


2021 yılında Ermenistan'da devam eden siyasi krizin nasıl sonuçlanacağı ve bundan sonra 
ülke yönetiminin güvenlik alanında yeni arayışlara girip girmeyeceği, iç siyasetteki dengeleri de etkileyecektir. Ancak öngörülebilir gelecekte Ermenistan'ın dış politikasında büyük bir değişimin yaşanması oldukça zordur; zira ülkenin askeri ve ekonomik güvenliği Moskova'yla olan ilişkilerine dayanmaktadır. Nitekim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan 2021’deki bir konuşmasında açıkça, “Ermenistan-Rusya askeri ittifakının Ermenistan'ın dış güvenliğini sağlamada kilit unsur” olduğunu belirtmiştir. (xI) Ayrıca anket kuruluşları 

birliği Gallup International Association'ın Ermenistan temsilciliğinin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre de Ermenilerin 9062,9*u Ermenistan'ın Rusya'yla iş birliğini geliştirmesi gerektiğini düşünmektedir. [xli] 


Ermenistan dış politikası açısından önemli ülkelerden biri de ABD'dir. ABD, Dağlık Karabağ sorununu çözmek için kurulan Minsk Grubu'nun eş başkanlarından biridir ve Azerbaycan ile olan anlaşmazlıkta Moskova'dan daha tarafsız bir arabulucu olarak görülmektedir. Bununla birlikte ABD'nin Ermenistan'a yönelik etkin bir dış politika izlediğini söylemek pek mümkün değildir. 


Ayrıca ticaret de Ermenistan- ABD ilişkilerinde önemli bir faktör değildir; öyle ki Ermenistan'ın toplam dış ticaret hacmine bakıldığında ABD'nin Ermenistan'ın dış ticaret partnerleri arasında ilk beşte dahi yer almadığı görülmektedir. Ancak ABD, büyük Ermeni diasporası sayesinde, Ermenistan'a en çok sıcak paranın geldiği ülkeler arasında Rusya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 


Ermeni Diasporası ve Lobileri 


Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında çıkardığı “Tehcir Yasası” öncesi ve sonrasında ABD ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleşen Ermeni toplulukları, bugün Ermeni kimliğinin korunması sorununu Yahudi Holokost'undan esinlenerek gündem yapmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda da “1915 sevk ve iskânı sırasında Ermenilere soykırım uygulandığı” iddiasını ortaya atmışlardır. Ermeni kiliseleri, siyasi partiler ve Ermeni kanaat önderleri tarafından benimsenen bu asılsız iddialar, diaspora Ermenileri tarafından desteklenmekte ve Ermenilerin Türk ve Türkiye karşıtlığı etrafında bütünleşmesi ve bunun sonucunda da Ermeni kimliğinin 


bu düşmanlık temelinde korunması hedeflenmektedir. [xlii] 


Günümüzde tüm dünyadaki toplam Ermeni nüfusunun 9-10 milyon arasında olduğu belirtilmektedir. Bu nüfusun yaklaşık 3 milyonunun Ermenistan'da, 2 milyonunun Rusya'da, 700.000'ininde ABD'de yaşadığı tahmin edilmektedir. 


Günümüzde dünyadaki toplam Ermeni nüfusunun 9-10 milyon arasında olduğu belirtilmektedir. Bu nüfusun yaklaşık 3 milyonunun Ermenistan'da, 2 milyon kadarının Rusya'da, 700.000 kadarının da ABD'de yaşadığı tahmin edilmektedir. Fransa, Suriye ve Lübnan da Ermeni diasporasının yoğun olduğu ülkeler arasındadır. 
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Rusya'daki Ermeni lobisi özellikle medya sektöründe baskın konumdadır; Fransa'daki diaspora ise siyaseti ciddi şekilde etkileme gücüne sahiptir. Nitekim Fransa'daki Ermeni lobisi, 1970'lerden itibaren “1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını” tanıtmak için yoğun çaba harcamıştır. 29 Ocak 2011 tarihinde Fransa'da çıkan yasayla amacına ulaşan Ermeniler, sözde soykırım iddialarının bu ülkede kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır. [xliii] 


Öyle ki Fransa Parlamentosu, Ocak 2012'de sözde soykırımın inkârını dahi suç kapsamına alan bir yasayı kabul etmiştir. Bu çerçevede Ermeni iddialarını reddedenler, bir yıl hapis cezası ve 43.000 avro para cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. [xliv] Şubat 2012'de Fransa Anayasa Konseyi bu yasayı “ifade özgürlüğüne” aykırı bularak iptal etse de söz konusu karar, Ermeni lobisinin Fransa siyaseti üzerindeki etkinliğini tescillemiştir. 


Her ne kadar Rusya ve Fransa'da ciddi bir varlık gösterse de Ermeni diasporasının en organize ve etkili olduğu ülke -Amerikan siyasi sisteminin de verdiği imkânlarla- ABD'dir. 
1970'lerin başından itibaren Amerikan politikasında etkisini artırmaya başlayan Ermeni lobisi, 1984 yılında ABD'deki tüm Ermeni örgütlerinin Amerikan Asamblesi ismiyle bir çatı altında toplanmasıyla varlığını daha fazla hissettirmeye başlamıştır. 700.000 civarındaki Ermeni nüfus bir yana, Ermenilerin Batı din ve kültürüne ait bir topluluk olarak nitelendirilmeleri, Amerikan toplumunca da desteklenmelerini sağlamıştır. [xlv] 


Ermeni lobisini oluşturan örgütlerin başında Amerikan Ermeni Asamblesi (Armenian Assembly of America-AAA) ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committe of America-ANCA) gelmektedir. Bunlar haricinde Armanian American Action Committee (ARAMAC), Armanian Network of America, Armanian Missionary Association, Armanian Bar Association ve Armanian Relief Society de önemli Ermeni örgütleri arasında gösterilmektedir.|xIvi| 


Oldukça iyi organize olmuş bir lobi olarak nitelendirilen Ermeni lobisinin Amerikan Kongresi ile ilişkileri her zaman kuvvetli olmuştur. Ermeniler, maddi imkânları ve Amerika'daki nüfusları sınırlı olsa da bu durumu farklı özellikleriyle telafi etmişlerdir. Bilhassa belli seçim bölgelerinde yoğunlaşmış olmaları ve seçim kampanyalarında aktif görev alarak çalışmaları, Ermeni diasporasını ABD'de etkili bir topluluk hâline getirmektedir. Ayrıca Türkiye karşıtlığı düzleminde çoğu zaman Yunan lobisi tarafından da desteklenmektedirler. [xlvii] 


Ermeni örgütlerinin sayısındaki ciddi artış ve düzenledikleri çeşitli etkinlikler, 2000'li yılların başında Ermeni lobisinin ABD'deki görünürlüğünü artırmıştır. Amerika'daki Ermeni kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, Ermeni toplumu ile Amerikan toplumu arasında kültürel, tarihi ve dini konularda bağ kurmak ve Amerika'daki Ermeni Amerikalıların siyasi sisteme tam katılımını sağlamak, Ermeni lobisinin iç siyasetteki temel hedefleri olarak gösterilmektedir. [xlviii] 


Bu iç politika faaliyetleri ve kültürel etkinlikler dışında Ermeni lobisi, ABD Kongresi'ni dış politika kararları noktasında da etkilemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede öne çıkan girişimler şu şekilde sıralanabilir: 

e Amerikan toplumunu Ermenilerin soykırıma uğradığına inandırmak. 


e Dağlık Karabağ sorununda Erivan'a ABD desteği sağlamak. 
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e ABD ve Azerbaycan arasındaki olumlu ilişkiyi tersine çevirmek. 
e Türkiye ve ABD ilişkilerinin olumlu seyrini bozmak. 


e Rumlar ve Kürtler gibi etnik unsurlarla irtibat sağlayarak Türkiye aleyhtarlığını güçlendirmek. [xlix] 


Ermeni lobisi, başta Yunan lobisi olmak üzere Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü ve Amerikan Kürt Ulusal Kongresi gibi örgütler ve bunlarla bağlantılı olan Kongre üyeleri tarafından da desteklenmektedir. Ancak her şeye rağmen Ermeni lobisinin Amerikan dış politikası üzerindeki Türkiye’ye yönelik etkisi yine de tartışmalıdır. Nitekim Ermeni lobisi, özellikle 1994 yılı olmak üzere pek çok kez Ermenistan'a bir yardım koridoru açılmasını ve Ankara ile Bakü'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarıları Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya getirmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Belli aralıklarla “Ermeni Soykırımında Ölenlerin Anısına” getirilen karar tasarıları da sonuçsuz kalmıştır. [1] 


Bununla birlikte Ermeni iddialarının yıl dönümü olarak gösterilen 24 Nisan'da ABD başkanlarının kullandığı ifadeler her zaman farklı beklentiler yaratmıştır. Bu bağlamda Joe Biden “soykırım” ifadesini kullanan ilk ABD başkanı olmuştur. Ayrıca 2006 yılında Kaliforniya eyaletinde alınan bir kararla 23-29 Nisan tarihleri arası “Ermeni Soykırımı” anma haftası olarak kabul edilmiştir. Yine aynı şekilde başka eyaletlerde de benzer kararlar alınmıştır. [li] 


Ermeni lobisi Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’a yönelik de ciddi bir propaganda yürütmektedir. 1980'lerden itibaren ABD'deki tanınmış Ermeniler, yoğun çabalarla Amerikan kamuoyunun Dağlık Karabağ konusuna sadece Ermenistan cephesinden bakmasını sağlamayı başarmıştır. 1990'lı yılların başlarından itibaren Azerbaycan'ı saldırgan olarak sunan Ermeni lobisi ve medya unsurları, bu konuda oldukça başarılı olmuştur. Nitekim Ermeni lobisinin ABD politikasına etkisinin en açık örneği, 1992 yılında “Özgürlüğe Destek Belgesi”nde değişiklik yapılmasını sağlamasıdır. Bu yasa eski Sovyet ülkelerine ekonomik destek verilmesi için kabul edilirken, Ermeni lobisinin faaliyetleri sonucunda getirilen düzenlemeyle Azerbaycan'a herhangi bir yardım yapılması yasaklanmıştır. [li] 


Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve 7 rayonu işgali karşısında ciddi bir tepki ortaya koymayan ABD yönetimi, Rusya ve Fransa ile Minsk Grubu'nu oluştururken yıllarca bölgedeki çözümsüzlüğün devam etmesinde de etkili olmuştur. Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeni lobisi yine etkin şekilde hareket etmiş ancak bu defa ABD siyasetini harekete geçirmeyi başaramamıştır. Nihayetinde Azerbaycan ile Türkiye'nin yürüttüğü başarılı politika ile bölgedeki Ermenistan işgali sonlandırılmıştır. 


İkinci Karabağ Savaşı sırasında hem ABD'nin hem de Fransa'nın süreç içerisinde etkisiz kalması, Ermeni lobisinin geçmiş yıllarda fazlaca mitleştirildiği ve günümüzde artık bu mitin çöktüğü yorumlarına da neden olmuştur. Bu noktada Türkiye ve Azerbaycan'ın yürüttüğü lobi faaliyetlerinin bu sonucun alınmasında etkili olduğu belirtilmektedir. Ancak her şeye rağmen Ermeni lobisi Rusya'da medya üzerinde, Fransa ve ABD'de ise hem karar vericiler hem de kamuoyları üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. 


Türkiye-Ermenistan İlişkileri 


99 


100 


Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991'de tanımış ve bu tarihten itibaren de ikili ilişkileri geliştirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu çerçevede Ermenistan'ı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne kurucu üye olarak davet eden taraf da Türkiye olmuştur. Ancak bağımsızlığın ilanından kısa bir süre sonra Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki diğer Azerbaycan topraklarını işgal etmesi üzerine, Türkiye Ermenistan ile olan sınırını kapatarak bütün hava, kara ve demir yolu bağlantılarını kesmiştir. 
Aradan geçen yaklaşık 30 yıllık sürede de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilememiştir. 


Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin bir türlü normalleştirilememesinin arkasında yatan nedenler iki başlık altında toplanabilir. Birincisi, Ermenistan'ın Türkiye'den talepleridir. Bu talepler şu şekilde sıralanmaktadır: İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması; Ermeni soykırım iddialarının tanınması ve tazminat ödenmesi; Türkiye içindeki kilise mal varlığı başta olmak üzere tüm Ermeni mallarının iade edilmesi. İkincisi, Türkiye'nin Ermenistan”dan talepleridir. Bu talepler de şöyle sıralanmaktadır: Türkiye'nin toprak bütünlüğünün ve buna bağlı olarak iki ülke arasındaki sınırın tanınması; soykırım iddialarından vazgeçilmesi; Dağlık Karabağ başta olmak üzere bütün Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesi. 


arttırıcı adımlar atmaya başlamıştır. Şubat 2008'de cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez büyük muhalif gösterilerle karşılaşan ve ülke içinde meşruiyet sorunu yaşayan Serj Sarkisyan, Türk-Ermeni müzakerelerini başlatarak Ermeni halkı nezdinde bu tarihi sorunu çözen lider olmak istemiştir. Söz konusu dönemde AB'ye katılmaya çalışan Türkiye için de Ermenistan ile yaşadığı anlaşmazlık, bir an önce çözülmesi gereken bir sorun olarak görüldüğünden bu yöndeki girişimler olumlu karşılanmıştır. 


Bu bağlamda, 2008 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Türk mevkidaşı Abdullah Gül'ü Erivan'da iki ülke milli takımları arasında oynanacak futbol maçına davet etmesi, Türk-Ermeni müzakerelerini başlatmıştır. Türkiye ile Ermenistan arasında kurulan “Futbol diplomasisi”, 2009'da Antalya'da oynanan ikinci maça Sarkisyan'ın katılmasıyla daha da hız kazanmıştır. 


Bu sürecin ardından artık “gerçek” diplomasiye geçme zamanı gelmiş ve İsviçre'nin arabuluculuğunda başlatılan müzakereler neticesinde, 10 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ile Ermenistan arasında “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü” imzalanmış ve onaylanmak üzere iki ülkenin parlamentolarına sevk edilmiştir.[liii] Ancak ilişkilerde ortaya çıkan bu iyimser hava kısa bir süre sonra dağılmıştır. 
Bu durumun en önemli nedeni de tarafların birbirine zıt olan talepleridir. 


Türkiye her ne kadar Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmeye yönelik iyi niyetini ve kararlılığını gösterse de Ermenistan, söz konusu protokollerin onay sürecini askıya aldığını, 
23 Nisan 2010 tarihli bir nota ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ne bildirmiştir. Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Şubat 2015'te protokolleri Ermenistan Parlamentosu'ndan geri çektiğini, 1 Mart 2018'de ise protokollerin hükümsüz olduğunu ilan etmesi üzerine, iki ülke arasındaki ilişkiler eskiden olduğu gibi yine bir çıkmaza girmiştir. 


müzakereler sonucunda ilişkilerin “normalleşmesini” beklemiştir. 
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Burada sorulması gereken en önemli soru, 2009 yılında olumlu seyir izlemeye başlayan Türk-Ermeni ilişkilerinin neden bu kadar kısa bir sürede tekrar bozulduğudur. Kuşkusuz bunun en önemli sebebi, tarafların söz konusu protokolleri farklı şekilde anlamasıdır. Türkiye, ikili ilişkilerin düzelmesi sürecini bir “uzlaşma” olarak algılarken Ermenistan, müzakereler sonucunda ilişkilerin “normalleşmesini” beklemiştir. Bu da asıl sorunun tarafların meseleye önce soykırım iddialarını incelemek üzere bir tarih komisyonu kurulmasını teklif etmiş; ancak bunu kendi taleplerinden “taviz verme” olarak gören Ermenistan tarafı bu teklifi kesin bir dille reddetmiştir. Öte yandan Türkiye bir tarih komisyonu kurulmasını, 1915 olaylarının 100. 
yıl dönümü olan 2015 yılına gelmeden önce, söz konusu Ermeni iddialarının temelsiz olduğunu ispatlamak için istemiştir. Bu bağlamda, dünyanın önemli başkentlerindeki Türk diplomatları ile Ermeni diasporası arasında âdeta bir mücadele başlamıştır. Bu dönemde, soykırımın tanınmasının Türkiye-Ermenistan arasında devam eden müzakere sürecini olumsuz etkileyeceği fikrini savunan Türk diplomasisi önemli başarılar elde etmiştir. Örneğin Türk-Ermeni uzlaşmasını bölge jeopolitiği açısından önemli bulan Barack Obama yönetimi, soykırım meselesini gündemin dışında tutmayı tercih etmiş ve Ankara-Erivan ilişkilerini düzelterek Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisini zayıflatmayı amaçlamıştır. 


Ne var ki Ermenistan'ın 2013 yılında Avrasya Gümrük Birliği'ne katılacağını duyurmasının ardından Batı, Türk-Ermeni uzlaşmasına olan ilgisini tamamen kaybetmiştir. Bu noktada, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin çıkmaza girmesinden kazanan tek tarafın Rusya olduğunu da belirtilmek gerekir; çünkü Ankara-Erivan ilişkilerinin düzelmesi durumunda, varlığı Türkiye'den gelebilecek olası bir tehdide karşı Ermenistan'ı koruma ihtiyacına dayanan Gümrü'deki Rus askeri üssünün bir anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla Ermenistan'ın kendini sürekli bir dış tehdit altında hissetmesi, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki varlığı için gerekli bir faktördür. 


Bununla birlikte İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesiyle Kafkasya'da barışı tesis etmeye yönelik ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Bunlardan en önemlisi, savaş akabinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'ye düzenlediği ziyaret esnasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından teklif edilen ve “Kafkasya Platformu”, “Altılı Platform” veya “343 Formatı” olarak bilinen yeni bir güvenlik mekanizması girişimidir. Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla kurulması planlanan altılı platformun amacının bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması olduğu belirtilmiştir. 


Her şeyden önce bu platformda yer almaktan ekonomik anlamda en büyük kârı elde edecek taraflardan birinin Ermenistan olduğuna şüphe yoktur. 1990'lardan bu yana batıda Türkiye'yle, doğuda ise Azerbaycan'la sınırlarının kapalı olması, ülke ekonomisini derinden etkilemektedir. Ermenistan'ın ortak sınırlara sahip olduğu diğer iki ülke ise Gürcistan ve İran'dır. Ne var ki yıllardır İran'a uygulanan yaptırımlar sebebiyle bu ülkeyle olan sınırları da işlevsiz kalmaktadır; dolayısıyla Ermenistan'ın dünyaya açılan tek kapısı Gürcistan'dır. 
Ancak burası da çok güvenli bir güzergâh değildir; zira bölgede Rusya ile Gürcistan arasında yıllardır devam eden anlaşmazlıklar sebebiyle bu yolun da her an kapanması riski vardır. 
Nitekim 2008 yılındaki Rusya-Gürcistan çatışması bunu açık bir şekilde göstermiştir. Bundan dolayı Ermenistan'ın ekonomik refaha ulaşmak için acilen Türkiye ve Azerbaycan ile kapalı olan sınırlarını açması gerekmektedir. 


Azerbaycan'ın İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonunda Ermenistan işgali altındaki topraklarının büyük kısmını geri almasından sonra Ankara ile Bakü, sınır sorununun çözümü 


101 


102 


konusunda yeşil ışık yakmıştır; ancak Erivan'ın bu hamleye olumlu cevap vermesi şimdilik zor görünmektedir. Her ne kadar Erivan bu sorunun çözülmesinden en çok kazanan tarafın kendisi olacağını bilse de 1990'larda ülkede ortaya çıkan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan siyasi dengeler, söz konusu sınırların açılması önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Çünkü Erivan'daki siyasiler, kendi toplumlarında en büyük iki düşman olarak görülen Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri düzeltme yolunda ilk adım atanın, tabiri caizse kendi ayağına sıkmış olacağını bildikleri için her zaman bundan kaçınmaya çalışmaktadır. 
Özellikle 2020”deki İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ve sonuçları göz önüne alındığında, Ermenistan'ın bu yönde bir adım atması ihtimalinin daha da zayıf olduğu anlaşılmaktadır. 


Bununla birlikte Başbakan Paşinyan, ülkesinin refahını arttırmak için bu “tehlikeli” adımı atmaya kararlı olduğunu göstermiştir. Bu minvalde Mart 2021’deki bir açıklamasında, bölgedeki halklar arasında var olan düşmanlık sorununu bitirmek için atılması gereken en önemli adımın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ulaşım yollarının açılması olduğunu söylemiştir. Ancak Ermenistan'da hâlihazırda devam eden siyasi krizin sebep olduğu belirsizlik, bölge ülkeleri için olumlu sonuçlar yaratacak bu girişimin önünü tıkamaktadır. 
Hasılı Ermenistan'da Paşinyan yönetimi Kafkasya Platformu girişimine olumlu yaklaşırken, bütün varlığını Karabağ meselesine borçlu olan muhalefetin bu karara karşı çıkacağını tahmin etmek güç değildir. 


Sonuç 


2021 yılı itibarıyla Ermenistan'ın bir dönüm noktasında olduğu söylenebilir. İkinci Dağlık 
Karabağ Savaşı'nın Ermenistan'ın ağır kayıplarıyla sonuçlanmasının ardından eski elitler harekete geçerek Paşinyan yönetimine karşı yeni bir siyasi mücadele başlatmıştır. Savaşın sona erdiği Kasım 2020'den itibaren yaşanan siyasi krizin atlatılamaması üzerine Paşinyan, Haziran 2021'de erken seçime gitme kararı almış ve yapılan seçim sonucunda iktidarda kalabilmiştir. 


Siyasette yaşanan sorunlar haricinde Ermenistan'ın en önemli meselesi ekonomidir. Ülke ekonomisinin nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle sürekli göç veren Ermenistan nüfusu, Sovyetler Birliği'nin son dönemiyle karşılaştırıldığında yaklaşık yarım milyon daha azdır. Üstelik ekonomik sebeplerle göç edenler genellikle gençlerdir. Göç sorunu yanı sıra ülkenin coğrafi izolasyonu, yüksek düzeydeki yolsuzluk, siyasi sistemdeki sorunlar, yargı sisteminin şeffaf olmaması ve sürekli savaş tehdidi gibi olumsuzluklar da eklenince etkili bir ekonomik yapı kurmak daha da zorlaşmakta ve âdeta bir kısır döngü yaşanmaktadır. 


Ticareti geliştirmek için Çin ve çeşitli Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle ortaklıklar kuraya çalışan Ermenistan, aynı zamanda en önemli ortağı olan Rusya ile ilişkilerini bozmamaya dikkat etmektedir. Ancak söz konusu ülkelerin Ermenistan'ı bölgenin baş aktörü olarak görmemesi Erivan için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bölgede büyük bir pazar olan Türkiye, elverişli bir coğrafi konuma sahip olan Gürcistan ve büyük potansiyele sahip İran varken Ermenistan geri planda kalmaktadır. Ayrıca ülkenin dış güvenliğinin ana garantörü olan Moskova, her fırsatta Erivan'ı Rusya'nın yörüngesinden çıkacak adımlar atmaması konusunda uyarmaktadır. 


Jeopolitik durumun karmaşıklığına rağmen özellikle son bir yıldır ülkeyi saran toplumsal huzursuzluğa bir çözüm bulmak, Ermenistan'daki siyasi güçler için birincil mesele olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bundan sonra Paşinyan da dış politika adımlarını öncelikle ülke içindeki popülaritesini nasıl etkileyeceğini hesaplayarak atacaktır. Sosyoekonomik 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istikrarın sağlanması için şüphesiz Moskova'dan destek alınması gerekmektedir; ancak bu çok da kolay görünmemektedir. Zira Rusya'daki Ermeni diasporasının önde gelen isimleri, Paşinyan'ın istifasını talep etmektedir. Buna karşın Paşinyan'ın Ermeni toplumunda güvenebileceği küçük ama aktif bir grup, ülkenin Rusya'dan ziyade Batı ülkeleriyle ilişkiler geliştirmesi gerektiğini düşünenlerdir. Ne var ki Batılı ülkelerin Ermenistan'a yönelik aktif bir politika geliştirdiğini söylemek bugün için pek mümkün değildir. Sonuç olarak bu durum, Ermenistan yönetimini Batı'ya daha yakın duran kesimin talepleriyle sosyoekonomik sorunları jeopolitik meselelerin üzerinde tutan kesimin tercihleri arasında bir denge bulmaya zorlamaktadır. 


Sonnotlar 
[i] İlhan Akbulut, “Türk Tarihinde Ermeniler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, No. 50, Cilt 1, 1995, s. 29. 


[ii] Salim Cöhce, “Ermenistan’ın Tarihi Coğrafyası ve Ermeniler”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Ankara: Türk Tarih Kurumu, No. 1, Cilt 1, 2014, s. 3. 


[iii] Cöhce, “Ermenistan’ın Tarihi...”, s. 1-2. 


[iv] Abdurrahman Küçük, “Gregoryen Ermeni Kilisesinin Oluşması ve Konsil Kararları Karşısındaki Tutumu”, Ankara Universitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, 1996, s. 143-144. 


[v] Artak Movsisyan, Ermenistan Tarihi, Erivan Devlet Üniversitesi Yayınları, 2017, s. 50-52. 
[vi] Özcan Mert, “Osmanlı Türkleri İdaresinde Ermeniler”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2013, s. 144. 
[vii] age., s. 145. 


[viii] İlber Ortaylı, “Osmanlı Devleti'nden Günümüze Ermeniler”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Mehmet Metin Hülagü (Ed.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s. 196. 


[ix] Akbulut, “Türk Tarihinde...”, s. 32. 
[x] Ortaylı, “Osmanlı Devleti'nden...”, s. 200. 


[xi] Ekrem Memiş, “Ermenilerin Kökeni ve Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2005, s. 6. 


[xii] age., s. 7. 
[xiii] Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar: Eski Dönemden 21. Yüzyıla, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015, s. 696. 


[xiv] 1990 sonrası Ermenistan”ı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bk. Evgeniy Kozhokin (Der.), Armeniya: Preblemı Nezavisimogo Razvitiya (Ermenistan: Bağımsızlık Sonrası Sorunlar), Moskova: RİSİ, 1998; Dmitriy Furman, “Diveregentsiya Politiçeskih Sistem na Postsovetskom Prostranstve (Sovyet Sonrası Alanda Siyasi Sistemlerin Farklılaşması)”, Rossiya i Musulmanskiy Mir Dergisi, 2004. 


[xv] Freedom House, Freedom in the World 2021, https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom- world/2021 (12.03.2021). 


[xvi] Aleksandr İskandaryan, “Armeniya Mejdu Avtokratiyey i Poliarhiyey (Otokrasi ve Poliarşi Arasında Ermenistan)”, Pro et Contra Dergisi, Mayıs-Ağustos 2011, s. 
20, https://carnegie.ru/proetcontra/45423 (11.02.2021). 


103 


104 


[xvii] age., s. 20. 


[xviii] Rudolf Pihoya, Sovetskiy Soyuz: İstoriya Vlasti. 1945-1991 (Sovyetler Birliği: 1945-1991), Berlin-Moskova: Direkt Media Yayınları, 2019, s. 531. 


[xix] İskandaryan, “Armeniya Mejdu...”, s. 21. 
[xx] age., s. 22. 


[xxi] Andrey Ryabov, “Vozrojdeniya v Sovremennoy Rossii ‘Feodalnoy’ Arhaiki: Praktika i İdeii (Modern Rusya’da ‘Feodal’ Arkaizmin Canlanması: Uygulama ve Fikirler)”, Raboçiye Materialı, 2008, S. 4, Moskova: Carnegie Moskova Merkezi, 2008. 

[xxii] Suren Zolyan, “Armeniya v 2008: Feodalnaya Demokratiya ili Demokratiçesky Feodalizm (2008°de Ermenistan: Feodal Demokrasi veya Demokratik Feodalizm)”, Kafkasya Enstitüsü Yıllığı, Kafkasya-2008, Erivan: Kafkasya Enstitüsü, s. 24-42. 

[xxiii] İskandaryan, “Armeniya Mejdu...”, s. 25. 


[xxiv] The World Bank, 
“Armenia”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM (18.03.2021). 


[xxv] Ayrıntılı bilgi için bk. Yegor Gaydar, Gibel Imperii: Uroki Dlya Sovremennoy Rossii (İmparatorluğun Olümü: Günümüz Rusya’sı İçin Dersler), Moskova: ROSSPEN Yayınları, 2006. 


[xxvi] Hrant Mikaelian, “Trudnosti Postsovetskogo Tranzita Armenii: Razrıv Ojidaniy s Realnostyu, Ekonomiçeskiy Spad i Tenevaya Ekonomika (Sovyet Sorası Ermenistan’da Transit 

Zorlukları...)”, Postsovetsikoye: Diskursı i Praktiki (Sovyet Sonrası: Söylemler ve Uygulamalar) içinde, Konrad Adenauer Stiftung ve ARCHumanities, 2019, s. 174. 


[xxvii] Mihail Voslenskiy, Nomenklatura, Moskova: Sovyetskaya Rossiya Yayınları, 1991. 
[xxviii] age., s.174. 
[xxix] age., s. 180. 


[xxx] Hrant Mikaelian. “The Karabakh War: Economic Cost and Consequences”, In ed. Alexander Iskandaryan’s Prospects for Peace in Nagorno-Karabakh. International and Domestic Perspectives, Yerevan: Caucasus Institute, 2018, pp. 103-123. 


[xxxi] Mikaelian, “Trudnosti Postsovetskogo...”, s. 181-182. 


[xxxii] The Worl Bank, “Population: 
Armenia”, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AM (01.04.2021). 


[xxxiii] UNDP, 2020 İnsani Gelişme 
Raporu, https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr- 
2020.html (07.04.2021). 


[xxxiv] The World Bank, 2021 Küresel Ekonomik 
Beklentiler, https://pubdocs.worldbank.org/en/855301609870239464/GEP2la-Regional-Overview-ECA-TR- 
1.pdf (04.04.2021). 


[xxxv] Seda Yergnyan, “Ermenistan'ın İlk On Ticaret Ortağı”, https://hetg.am/ru/article/128368 (18.03.2021). 


[xxxvi] age. 


104 


105 


[xxxvii] İskandaryan, “Armeniya Mejdu...”, s. 28. 


[xxxviii] Paul Stronski, “Nezovisimaya Armeniya: Ternistıy Put Dlinoy v 25 Let (Bağımsız Ermenistan: 25 
Yıllık Dikenli Bir Yol)”, Carnegie Moskova Merkezi, https://carnegie.ru/2017/03/15/ru-pub-68276 (25.03.2021). 


[xxxix] age. 


[xl] Naira Nalbandyan, “(Paşinyan: *“Ermenistan-Rus Askeri İttifakı, Ermenistan'ın Dış Güvenliğinin Sağlanmasında Kilit Unsurdur?)”, https://rus.azatutyun.am/a/31203641.html (14.04.2021). 


[xli] Sputnik Armenia, https://ru.armeniasputnik.am/society/20210331/26997107/Bolee-60-respondentov-v-Armenii-vystupayut-za-ukrepl'enie-otnosheniy-s-RF---opros.html (14.04.2021). 


[xlii] Ömer Faruk An, “Türkiye'nin Dış Politikasına Etkisi Bakımından 2015*e Doğru Ermeni Lobisi”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2013, Sayı 45, s. 180. 


[xliii] “Turkey retaliates over French ‘genocide’ bill”, BBC, Aralık 2011. 
[xliv] “French Senate passes Armenian genocide law”, BBC, Ocak 2012. 
[xlv] Arı, s. 293. 


[xlvi] Julien Zarifian, “The Armenian and American Lobby and its impact on U.S. Foreign Policy”, Society, Sayı 51, 2014, s. 506. 


[xlvii] Tayyar Arı, Amerika'da Siyasal Yapı: Lobiler ve Dış Politika, MKM: Bursa, 2009, s. 295. 
[xlviii] Zarifian, s. 508. 
[xlix] An, a.g.e., s. 216. 


[1] Monique Bolsajian, “The Armenian Diaspora: Migration and its Influence on Identity and Politics”, Global Societies Journal, Cilt 6, 2018, s. 38. 


[li] Ali Samir Merdan, “The Factors Affecting the Success of The Armenian Lobby in The United States”, Erciyes Universitesi Iktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 57, 2020, s. 121. 


[lii] Zafer Yıldırım, “U.S. Foreign Policy towards Azerbaijan: From Alliance to Strategic Partnership”, Alternatives, Cilt 11, Sayı 4, 2012, s. 3. 


[liii] T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-Ermenistan Siyasi İlişkileri”, https://www.mfa. gov.tr/turkiye- ermenistan -siyasi-iliskileri.tr.mfa (01.04.2021). 


ÜÇ CEMAAT (!) 

30.07.2016-Zülfiye Zeynep Bakır-insamer 

15 Temmuz akşamı yaşananların dini görünümlü bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş 
olması, askeri ve siyasi tahribatın ötesinde söz konusu grubun dini algılarını da tartışma konusu yapmıştır. 

Modem Türkiye'nin siyasal hayatı, askeri vesayetin rejimi dizayn etme çabalarıyla defalarca 


karşılaşmış ve bu teşebbüsler her seferinde Türkiye Cumhuriyeti'ni birçok alanda senelerce geriye götürmüştür. Ancak 15 Temmuz akşamı yaşananlar önceki tecrübelerin çok ötesinde 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ve onlardan daha büyük oranda tahribata yol açmıştır. Bu tahribatın dini görünümlü bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olması, askeri ve siyasi tahribatın ötesinde söz konusu grubun dini algılarını da tartışma konusu yapmıştır. 


Dünyada benzer örneklerine bakıldığında kendi ülkesini ateşe atmaktan çekinmeyen böylesi bir yapının çok da yalnız olmadığı daha iyi görülecektir. Bu yazıda küresel çapta örgütlenmiş ve dini söylemi kullanarak siyasi sonuçlar elde etmeye çalışan benzer üç yapı ele alınacaktır. 


Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, dini bir yapıya mensup olduklarını iddia eden bir grubun, sistemi nasıl bu denli büyük ölçüde çepeçevre kuşatabildiği ve devleti çöküşün eşiğine getirmeye cesaret edebildiğidir. Mevzubahis bu sorunun cevabı Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı bu yapının kuruluşu ve iç dinamikleri incelendiğinde daha sarih bir hale gelecektir. Ayrıca söz konusu bu cemaat yapılanmasının Katolik bir tarikat olan Opus Dei Tarikatı ve başka bir Hristiyan grubu olan Moon Tarikatı ile şaşırtıcı benzerlikleri, bu kesimin 
15 Temmuz gecesindeki cinnet hallerini anlamamızı daha da kolaylaştıracaktır. 


Opus Dei Tarikatı 


Opus Dei Tarikatı 2 Ekim 1928 yılında Madrid'de sıradan bir papaz olan Josemaria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan Katolik bir örgüttür. Kelime manası “Tanrı'nın 

İşi” olan bu örgütün günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinden 2.000”i rahip olmak üzere yaklaşık 80.000 üyesi olduğu bilinmektedir.|1 | 


Bu örgütün misyonu genel olarak; İncil öğretilerinin günlük hayatta uygulanmasını teşvik etmek ve toplumun her kesiminde dindarlaşma olgusunu yaymaktır. “Diyalog”, “hoşgörü,” “dini araştırmalar” ve “sevgi” kavramlarını oldukça sık kullanan örgüt mensupları, yaptıkları her işte Tanrı ile bir nevi iletişim kurmak zorundadırlar. Ayrıca işlerini yerine getirirken vatandaşlarına hizmet etme ve toplumunun ilerlemesine katkıda bulunma iştiyakı içinde 


olmaları da öğütlenmektedir. [2] 


Opus Dei tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden Opus Dei Tarikatı değil, faaliyeti gerçekleştiren kişilikler sorumlu tutulmaktadır. Hukuki ve mali hususlarda tek mesulün tüzel kişilikler olduğu bu örgütün faaliyetleri, tarikat mensuplarından alınan mali katkılar ve söz konusu organizasyonlara katılan katılımcılardan alınan yardımlarla gerçekleştirilmektedir. 
Bazı durumlarda sınırları içerisinde bulunulan devletten de yardım istenebilmekte, bunun mümkün olmadığı durumlarda tarikat mensuplarının hibelerine başvurulmaktadır. 


Opus Dei Tarikatı, rahiplerden ve din adamı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Bahsi geçen bu diğer kişiler tarikatın seküler kısmındaki işleri yürütmekle vazifelendirilmiştir. Burada Opus Dei Tarikatı'nı diğer Hristiyan örgütlerden ayıran en önemli özellik de ortaya çıkmaktadır: Opus Dei diğer Hristiyanlık öğretilerinde var olan şekliyle dünyayı terk etmek yerine bulunduğu toplum içerisine eğitim, medya, ticaret ve politika gibi kanallarla nüfuz etme 
stratejisi uygulamaktadır. Bu tarikatın dünya çapında 475 üniversite ve yüksek okulu, 200 
koleji, 694 gazete ve dergisi, 52 radyo ve televizyon kanalı, 38 haber ajansı ve 12 sinema şirketi bulunmaktadır.|3| 


Tam adı “La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz” olan bu örgüt hiyerarşisinde astın üste 


mutlak ve kesin itaati söz konusudur. Burada üstlerin aldığı kararlar Tanrı'nın iradesi olarak görülmekte, astlar bu emirlere koşulsuz şartsız itaat etmekle yükümlendirilmektedir. 
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Bu örgütün emirlere itaat etmekle yükümlü dikkat çeken iki üye tipi vardır. Bu üye tiplerinden bir tanesi Numerary (Tam üye) olarak adlandırılan hiç evlenmemiş ve Opus Dei'nin evlerinde yaşayan kişilerdir. Bu kişiler kazandıkları tüm paralarını Opus Dei tarikatına bağışlamakta, karşılığında sadece yaşayabilecekleri kadar küçük bir miktar almaktadırlar. Diğer bir üye tipi ise Supernumerary (Yarı üye) denilen gruptur. Bunlar örgütün evlenebilen ve aileleriyle birlikte yaşamalarına izin verilen grubudur. Bu grup da gelirlerinin oldukça büyük bir kısmını Opus Dei'ye bağışlamaktadır. Söz konusu bu üye tipinin organizasyonun genel mahiyeti hakkında çok fazla malumat sahibi olmadığı bilinmektedir. 


Opus Dei'nin bütün faaliyetleri ABD merkezli olarak yürütülmektedir. Ayrıca bu tarikatın çalışmalarını yürütmesi noktasında CIA gibi istihbarat örgütlerince desteklendiği de belirtilmektedir. [4] 


Moon Tarikatı 


Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan Rahip Sun Myung Moon tarafindan kurulan, dünyada Moon liderliğinde bir teokrasi kurulmasını ve herkesin Korece konuşmasını amaçlayan bir tarikattır. ABD'de resmi dini mezhep statüsündedir. Sun Myun Moon, gençliğinde İsa'nın kendisine gözükerek kendisini mesih seçtiğini ve eşiyle birlikte günahsız ve insanoğlunun gerçek ebeveynleri olduklarını, İsa'nın yarım bıraktığı işleri tamamladığını iddia etmektedir. Tarikat üyeleri Moonie olarak adlandırılmakta ve her pazar sabahı liderleri ve Güney Kore için dua etmektedirler.|5| 


Önceleri Budist, sonradan papaz olan Sun Myung Moon tarafından kurulan Moon Tarikatı'nın resmi adı “Birleştirme Kilisesi”dir. 1951 ABD müdahalesinin hemen ardından Güney Kore'de kurulan tarikat, Güney Kore nüfusunun yaklaşık 9040'nın Budistlikten Hristiyanlığa geçişini sağlamıştır.|6)| 


Bu tarikatta da Opus Dei ve Fethullah Gülen Cemaati benzeri üyelik sistemleri ve koşulsuz şartsız itaati içeren bir hiyerarşi göze çarpmaktadır. Ayrıca misyonlarında herkesin Korece konuşmasını amaçladıklarını ifade etmeleri, Gülen Cemaati'nin dünya çapında düzenlediği Türkçe Olimpiyatlarını hatırlatmaktadır.|7| 


Gülen Cemaati 


Eski adıyla Gülen Hareketi, bir imam, vaiz ve yazar olan Fethullah Gülen'in telkinleri ile bir araya gelen insanların oluşturduğu, 1960'ların sonunda İzmir'de vücuda gelen ve faaliyetlerini başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde gerçekleştiren bir toplumsal hareket olarak ortaya çıkmıştır. Gülen Cemaati, Hizmet Hareketi ya da Hizmet|8) olarak da adlandırılan bu grubun dünya çapında birçok sempatizanı ve müridi bulunmaktadır. 


Bu örgüt, misyonunun Kur'an-ı Kerim ve Said Nursi tarafından kaleme alınan Risale-i 

Nur öğretilerinin günlük hayatta uygulanmasını teşvik etmek olduğunu ifade etmiştir. Opus Dei Tarikatı gibi bu örgüt de “diyalog”, “hoşgörü”, “dini araştırmalar” ve “sevgi” kavramlarını sıklıkla telaffuz etmektedir. Burada, bireyler yaptıkları faaliyetlerde Allah ile değil de İslam peygamberi Hz. Muhammed ile iletişim halinde olduklarını iddia etmişlerdir.|9| Bu yapılanmaya üye olan kişilere de işlerini yerine getirirken içerisinde bulundukları toplumların vatandaşlarına hizmet etme ve toplumunun ilerlemesine katkıda bulunma iştiyakı içerisinde olmaları salık verilmiştir. 
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Gülen Hareketi tarafından meydana getirilen organizasyonlarda da organizasyonların yürütülmesinden görevli olan kişiler sorumlu tutulmuştur. Bu örgüt, dünya çapında gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerini, mali ve hukuki anlamda mesul tuttuğu tüzel kişilikleri aracılığıyla gerçekleştirmiş, belli başlı durumlarda sınırları içerisinde bulunduğu devletlerden de yardım talep etmiştir. Ayrıca Gülen Hareketi'nin kendisine mensup olan kişilerden hibe adı altında para topladığı da bilinmektedir. 


Günümüz itibarıyla bir terör grubuna dönüşen bu hareket, toplumun her kesimden insandan oluşmaktadır. Bu da yapısının çözülmesini zorlaştırmaktadır; yani bu örgütün üyeleri dini kurumlar da dâhil olmak üzere özel sektör, kamu, askeriye ve eğitim gibi birçok farklı alanda görev yapmaktadır. Bunların yanı sıra sivil düzeyde binlerce insan da bu örgüte mensuptur. 


Bahsi geçen bu kişiler -dini kurumlardaki kimseler hariç- tarikatın dünyevi kısmındaki işleri yürütmekle vazifelendirilmiştir. Türkiye”deki İslami hareketlerden bu özelliğiyle ayrılan Gülenciler eğitim, medya, ticaret ve politika gibi kanallarla toplum içerisine nüfuz etme stratejisi uygulamışlardır. Gülen Cemaati'nin 91 ülkede yaklaşık 489 lise veya ilköğretim okulu, altı üniversite ile çeşitli sayıda eğitim veya dil merkezleri vardır. Bu okullarda Türkçe dersi seçmeli olarak verilmekte; İngilizce, bulunulan ülkenin resmi dili ve bazen başka dillerde| 10) de eğitim yapılmaktadır. Hareket, 1979 yılında Sızıntı dergisi ile yayın hayatına başlamış, ilerleyen yıllarda Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu?'nu kurmuştur. 
Hareketin ayrıca Mehtap (kültür), Samanyolu 

Haber (haber), Yumurcak (çocuk), Irmak (dini), www.kure.tv (internet), Ebru (İngilizce) 

ve Dünya (Kürtçe) adlı özel yayın yapan kanalları başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve yerel yayın kuruluşu bulunmaktadır.|11) 


Hizmet Hareketi olarak da bilinen bu cemaatin hiyerarşisi de tüm katı ideolojilerde olduğu gibi astın üstüne şartsız itaatini içermektedir. Bu cemaat yapılanmasında alınan kararların Hz. 
Muhammed ile istişare edilerek alındığına inanılmaktadır. 


Bu yapılanma, üye tipleri noktasında da Opus Dei Tarikatı ile benzeşmektedir. 

Örneğin, İmam ve İmame olarak adlandırılan ya da Abi ve Abla denilen üyeler hiç evlenmemekte, tarikat evlerinde yaşayıp mensubu oldukları harekete hizmet etmektedirler. 
Otoritenin tamamı bu kimselerden oluşmakta, yedi kişilik istişare grubu, kıta, ülke, bölge sorumlularını bunlar içinden seçmektedir. İkinci tip üye grubuysa Şakirt ve Şakirde diye adlandırılan, cemaat içinde yetişip evlenenlerden oluşmaktadır. Bu kişiler cemaate tam üyedirler ve gelirlerinin belli bir kısmını aylık olarak cemaate öderler. Söz konusu bu ikinci grup, örgütün asıl hedefleri hakkında çok fazla bilgi sahibi değildir.[12] 


Burada dikkat çeken bir diğer nokta, bu hareketin de faaliyetlerini Opus Dei gibi ABD merkezli olarak yürütmesidir.|131 Ayrıca bu örgütün de yapmış olduğu faaliyetler için CIA desteği aldığı ve CIA ile ortak hareket ettiği ifade edilmektedir.(14J Yine her iki tarikatın da Moon Tarikatı tarafından başlatılan “Dinler arası diyalog” girişimini desteklediği bilinmektedir.|15) 


Söz konusu bütün bu benzerlikler, siyasetten iş dünyasına kadar hemen hemen her alanda dini söylemler kullanarak örgütlenen bu üç tarikatın niyetini açığa çıkarmaktadır. 


Bu üç tarikatın ortak özelliklerinden bir tanesi de yükselişe geçen Sovyet rejiminin ardından dünya üzerinde yayılmaya başlayan komünizmin önlenmesini sağlamaktı. Dünya siyasi tarihi 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Soğuk Savaş döneminde komünizmle en çok ABD'nin mücadele etmeye çalıştığını, bunun için ülkelere milyarlarca dolarlık yardımlarda bulunduğunu bizlere göstermektedir. 


Opus Dei'nin kurucusu olan Papaz Balaguer'in antikomünist bir lider olduğu, bu çerçevede dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ayrıca Fethullah Gülen'in de komünizmle mücadelede önemli girişimlerinin olduğu, bu bağlamda birçok vaazlar verdiği bilinmektedir.|16) 


CLIA'nin Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak'ın Moon Tarikatı'nın en güçlü ismi olduğu da dikkat çekilmesi gereken bir diğer gerçektir. CIA, Moon Tarikatı'nın toplumsal nüfuzunu kullanarak Dünya Antikomünist Ligi'ni örgütlemiştir. Türkiye'de kurulan komünizmle mücadele derneklerinin de Dünya Antikomünist Ligi'nin uzantısı olduğu söylenmektedir. 


Reagan döneminde Irangate|17)| skandalında boy gösteren bu tarikat, George W. Bush iktidarı döneminde de sahibi olduğu Washington Times gazetesiyle neo-konservatizm ve ABD saldırganlığının başlıca araçlarından biri olmuştur. Bu noktada Fethullah Gülen'in Türkiye'de yayınlanan Zaman Gazetesi ile Washington Times arasındaki sıkı iş birliği de dikkat çekmektedir. 


Tüm bu benzerlikler sürekli yumuşak yüzlerini gördüğümüz Gülen Hareketi'nin kimler tarafından kontrol edildiğini 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları darbe girişiminde hangi odaklara hizmet ettiklerini gözler önüne sermektedir.|18 JA yrıca bu kalkışma girişimi, Gülencilerin silahlı bir terör örgütü olduklarının da en kesin delili olarak tarih sayfalarına kazınmıştır. 
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gönderip tüzük getirttik. Derneği kuracaktık. Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençleri Caferiye Camii önünde topladık. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti.” (Latif Erdoğan, Küçük Dünyam, İstanbul: AD Yayınları, 1995, s. 78.); bkz. http://ahmetsaltik.net/tag/komunizmle-mucadele-dernegi/ (27.07.2016). 


(17) İran-Kontra skandalı veya Irangate; Ronald Reagan yönetimi sırasında Kasım 1986'da ortaya çıkan politik bir skandalın adı. ABD yönetim kademesinden bazı kişilerin İran'a silah satması ve gelirlerin yasa dışı bir şekilde Nikaragua'da dönemin solcu yönetimini devirmeye çalışan antikomünist Kontraları desteklemek için kullanılmasını kapsar, 

bkz. http:/Www.consortiumnews.com/2004/060204.html ve https://tr.wikipedia.org/wiki/9oC49o0B0Oran-Kontra skandalfoC4&B1 (27.07.2016). 


[18] FBI eski çevirmeni ve Ulusal Güvenlik Muhbirleri Koalisyonu'nun (NSWBC) kurucusu Sibel Edmonds, internet ortamında yaptığı bir söyleşide, 15 Temmuz darbe girişiminin CIA-Gülen iş birliğiyle yapılmış bir darbe provası olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin iyi planlanmış darbeler kapsamında gözükmediğini belirten Edmonds, “Bana göre bu, Gülen'in piyon olarak kullanıldığı, CLA-NATO destekli bir darbe provasıdır.” dedi; bkz. http://www.yeniakit.com.tr/haber/eski-fbi-calisani-asil-darbe-yolda- 

195343.html (27.07.2016). 


FETULLAH GÜLEN: PEYGAMBERİMİZ TÜRKÇE OLİMPİYATLARINA 
KATILDI 


03.07.2013-timeturk 


Türkçe Olimpiyatları, bu yıl 11. Kez düzenlenmişti. Fethullah Gülen'in herkül. org adlı sitede yayınlanan sohbetinde Peygamber Efendimizin (S.A.V) Türkçe Olimpiyatlarına katıldığını söyledi. 


Fethullah Gülen, Pensilvanya'da yaptığı sohbetinde Türkçe Olimpiyatlarıyla ilgili çok sayıda mektup aldığını, bu mektuplarda Peygamber Efendimizin (S.A.V) de Türkçe Olimpiyatlarına 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katıldığının yazıldığını ifade ederek kendisi de bu fikre onay veriyor. 


İşte Gülen'in o açıklamaları: 

"Şirin Görünürsen Şirin Görürler" 

"Yaklaşırsan, yaklaşırlar; şirin görürsen, şirin görürler; kabul edersen, kabul görürsün. Senin âlemden beklediğini âlemin de senden beklediğini asla aklından çıkarmamalısın!.." 
"Peygamberimiz Türkçe Olimpiyatlarına Katıldı" 

Arkadaşlarımız ona yakın mektup okudu. Hepsi Peygamber Efendimizin (S.A.V) Olimpiyat 


Statlarına teşrif buyurduğunu söylediler. 


Şimdi ben kendi içimden hep diyordum ki; 'yav acaba meseleyi tahrif mi diyoruz, aşağıya mı çekiyoruz, folklorlardır, şarkılardır, şiirlerdir... bunlarla' 


Fakat demek ki bazı hakikatlerin ifade edilmesi adına, ittifakın sağlanması adına, kalplerin birbirlerine karşı yumuşaması adına, bunlar çok önemli faktörler ki; İnsanlığın iftihar tablosu (Peygamberimiz) bazılarımızın, bir kısım mutasavvıf ve sufi görünümlü kimselerin yadırgamalarına rağmen Efendimiz (S.A.V) inanın Peygamberimiz teşrif etti... 

"Usulü Detaya Feda Etmeyelim"' 

Bu yolla sizin temel değerleriniz sevdiriliyor. Usülü detaya feda etmeyelim Allah aşkına!" 
diye konuştu. 

"Şirin Görünürsen Şirin Görürler" ifadesi haramı helalleştirmek bağlamında ciddi vebal taşıyan bir ifadedir, şirin görünmek için buluğ çağına girmiş çocuklara haram işletilmesi dine hizmet kabilinden saymak mümkün değildir.biz bu olimpiyatları desteklemiyoruz, aksine haramların helale ulaştırmayacağını savunuyoruz. 


15 TEMMUZ: ÖRTÜLÜ CIA DARBESİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU? 
Melahat Kemal-22.07.2016-timeturk 


'15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının baş sebeplerinden biri; darbeci askerlerinin CIA merkezleri Langley, Virginia ve CIA himayesinde bulunan liderleri Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'dan fiziksel olarak çok uzakta olmalarıdır. 


Darbe girişiminin ardında, görünenin ve medyaya yansıtılanın dışında çok önemli bir nokta var: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yandan Gülen hareketini tasfiye etmeye çalışırken diğer yandan bölgede gerçekleştirdiği geniş kapsamlı jeopolitik değişim. 


" Cıa'ye Sadık Olan Ağlar Yaptı" 

Darbe girişimi, Erdoğan'ın son zamanlarda gerçekleştirdiği 'geniş kapsamlı jeopolitik değişime' bir tepkiydi. Bu kalkışma Türkiye'de CIA'ye sadık olan ağlar tarafından gerçekleştirildi. Çaresizlik içinde aceleyle gerçekleştirilmiş bir girişimdi. Bu yüzden iyi şekilde planlanmamıştı. 


"Gülen,Cıa'in Malıdır" 

Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi, Türk ordusunda Gülen'e sadık askerler tarafından gerçekleştirildi. Gülen ise 95100 CIA'in malıdır. Pensilvanya'da yaşayan Gülen'e, CIA'in eski yöneticilerinden Graham Fuller ve ABD'nin Ankara büyükelçisi tarafından yeşil kart ve güvenli bir ikametgah sağlandı. 
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Gülen, Türkiye'de rejim değişikliği gerçekleştirmek üzere siyasal İslam'ın bir silahlı örgüt haline getirilmesi için yaklaşık on yıldır CIA tarafından kullanılmakta. 


Erdoğan, Obama İçin Tehdit Haline Geldi 
Son zamanlarda gerek Erdoğan'ın gerekse Türkiye hükümetinin dış siyasette ortaya koyduğu gelişmeler, Obama yönetimini huzursuz etti. 


Erdoğan'ın Rusya ile arasını düzeltme ve Rusya-Türkiye boru hattı ile Rus gazının Yunanistan sınırına kadar getirilecek olması; İsrail ile arasını düzelterek Doğu Akdeniz havzasında etkin bir rol üstlenmek üzere olması; yine Rusya ile Suriye meselesi üzerine görüşüp Esed'i devirmek için etkin bir görev üstlenmiş olması Ortadoğu'da hakimiyet kurmaya çalışan Obama'yı çok rahatsız etti. 


Erdoğan'ın dış siyasetteki son hamleleri Obama için büyük bir jeopolitik hezimet anlamına geldi. 


Darbe Girişiminin Başarısızlığı Cıa'in Yüzüne Atılan Yumurtaydı 

Darbe girişiminin başlamasının ardından Erdoğan kameralar karşısına çıktı ve olanların Gülen'in kalkışmada bulunduğunu söyledi. Bu sayede zaten şüphelendiğimiz bu durumdan yani Gülen'in darbe girişiminde bulunmasından artık emin olduk. 


İşte o saatlerde Gülen'in başarısız olacağı belli olmuştu ki, 16 Temmuz'da da yenildiği kesinleşti. Gülen'in darbe girişiminin başarısız olması CIA'in yüzüne atılmış bir yumurtaydı. 


CIA'in girişimi eline yüzüne bulaştırması üzerine bu pisliği temizlemek üzere Obama ve NATO "demokratik olarak seçilmiş Erdoğan'ı dostça kucaklıyoruz" açıklamalarında bulundu. 


Aynı CIA, bu açıklamaları 2014 yılında Ukrayna'nın demokratik yollarla iktidara gelmiş başkanı için yapmamış aksine kendi planladıkları Ukrayna darbesi ile Rusya ve AB'nin arasını açmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştu. 


Darbe Başarısız Oldu Çünkü Abd'nin Nato'da Türkiye'ye İhtiyacı Var Washington yönetimnin küresel siyaseti kapsamında NATO'da Türkiye'ye çok ihtiyacı var; özellikle Ortadoğu'nun petrol ve doğal gaz akışı için. 


Darbenin başarısız olma sebeplerinden biri işte bu ihtiyaçtı. Obama ve şürekası bu yüzden "dostları" Erdoğan'ı "kucaklamışlardır". Buna istihbarat literatüründe 'hasar kontrolü" denir. 


Fetö Ve Cıa Gözcüsü Adalarda İdi 

Darbe girişimi sırasında Graham Fuller ile çalışmalar yapan ve 1998 yılında Roma'da Öcalan'ı ziyaret eden ekipte yer alan Henri Barkey'in Büyükada'da bir otelde darbenin gelişimini izlediği de kayıtlara geçti. Henri Barkey'in ABD'de CIA ve FBI destekli FETÖ örgütü Rumi Forum'da etkin şekilde görev aldığı biliniyor. 


* İlgili yazı, jeostrateji uzmanı F. William Engdahl'ın globalresearch'ta yayımlanan makalesi derlenerek kaleme alınmıştır. . 

FETÖ, HIRİSTİYAN TARİKATLAR GİBİ 

Nazif Karaman-04.10.2015-sabah 
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25 Aralık kumpası iddianamesinde iddianameyi kaleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili İsmail Uçar, FETÖ'ye yönelik ilginç tespitlerde bulunuyor. Mesela iddianamenin ilk bölümünde Gülen gurubunun Opus Dei Tarikatı ve Moon Tarikatı şaşırtıcı benzerliklerini sıralıyor. 


İddianamede şu ilginç tespitler yeralıyor: 


Opus Del Tarikatı: Kurucusu Madrid'li bir Katolik papazı Josemaia Escriy de Balagar. Opus Dei kelime anlamı "Tanrı'nın İşleri" 

Moon Tarikatı: Kurucusu önceleri Budist, sonradan papaz olan Sun Myung Moon. Moon, 
1954 yılında K.Kore'den kaçarak, G.Kore'ye yerleşti ve tarikatını da burada kurdu. Moon 
Tarikatı'nın resmi adı "Birleştirme Kilisesi"dir. 1951 ABD müdahalesinin hemen ardından kurulmuştur. Bugün G.Kore nüfusunun yaklaşık %40' ını Budistlikten Hristiyanlığa 


devşirmiştir. 

Gülen Hareketi: 1966 yılında İzmir Kestanepazarı'nda kuruldu. Opus Dei'nin kurucusu Papaz Ecsriya'nın aslı Hristiyan değildir. Yahudi engizisyonu yapıldığı dönemde Hristiyanlığa geçmiş aslen gizli Yahudi olan bir aile kökeninden geliyor. Çalışma bölgesi Hristiyan alemidir. Moon Tarikatı kurucusu Moon'un da aslı Budisttir. Çalışma alanı Budist inancın yaygın olduğu Asya ve Pasifiktir. Gülen'in çalışma alanı İslam coğrafyasıdır. 


Merkezleri ABD 

Her üç tarikatın koordine edildiği merkez Amerika, hizmet ettikleri merkez de dünyadan dinler arası diyalog iddiasıyla bir yeni yapılanmadır. Bir başka benzerlik de üçünün de 
ABD'de ikamet etmeye başlamalarıdır. Moon, 1959 yılında ABD'ye yerleşmiştir. Gülen, 1999 
yılında ABD'ye yerleşmişken, Opus Dei kurucusu Papaz Escriya ise sürekli ABD'de bulunmuştur. 


İspanya'da Papaz Escriva, Franco diktatörlüğünün sağ koluydu. Opus Dei Tarikatı'nın lideri Escriva, Franco'nun 35 yıllık diktatörlüğü ile işbirliği içinde olmuştur. Moon tarikatının ortağı ise CIA'nın kurduğu Kore'deki CIA'nın temsilcisi Albay Bo Hi Pak'da dır. Bo Hi Pak da, Moon Tarikatının en güçlü üyesidir. O'nun aracılığıyla Güney Kore askeri vesayete alınmıştır. 


Yeşil Kuşak Projesine Hizmet 

Üç tarikatın ortak bir marifeti de Yeşil Kuşak Projesine hizmet etmeleridir. 

Gülen ise 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat askeri darbelerinin baş destekçisi oldu. Komünizme Karşı Mücadele Derneklerinin Erzurum ile İzmir şubelerini ilk kuran kişidir. Kenan Evren için "Kenan Evren Cennetliktir. Kucaklayan ve kutsal kurtarıcı bir melektir" demiştir. 


12 Eylül'e Övgü 

12 Eylül faşizmini şu sözleriyle meşrulaştırmaya çalışır. "Asker tam zamanında yetişmese 
bütün millet olarak inkisar içinde ağlamaktan başka çaremiz kalmayacaktı". Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz". 
(Sızıntı, Ekim 1980, sayı:21) 


Faaliyet Alanları Da Benzer 
Opus Dei Tarikatı'nın beş kıtada 475 üniversite ve Yüksek Okulu ve 200 koleji var. 604 
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gazete ve dergiye sahip. 52 radyo ve televizyonu yayın yapıyor. Siyasi, askeri, polis, mali ve ticari alanlarda çok etkindir. Milyarlarca dolara hükmediyor. Opus Dei Tarikatı'nın Hristiyanların yaşadığı her ülkede sorumlu bir Kardinali bulunuyor. 


Moon Tarikatı da benzer alanlarda faaliyet yürütüyor. 

Gülen cemâatinin ise sadece Orta Asya'da dil merkezi, ilkokul, lise düzeyinde, dünya genelinde 1200-1300 arasında okulu var. Onlarca da üniversitesi var. Onlarca gazete ve dergi, radyo ile televizyon yayınına sahip. Yürütme, yasama, yargı, ordu, polis, eğitim, sağlık, ticaret, maliye vb. cemâatin hizmetindedir. Gülen Cemâatinin de Opus Dei Tarikatındaki gibi her ülkede bir sorumlusu vardır. Opus Dei'de ülke kardinali vardır Gülen Cemâatin de yerini ülke imamının almıştır. Opus Dei Tarikatı ve Gülen Cemâati'nin üye tipi de aynıdır. Her iki yapıda da üç tip üye vardır. 


Evlenmiyorlar 

Opus Dei'de birinci grup olarak adlandırılan "Numerarid" denilen üyeler hiç evlenmiyorlar. 
Opus Dei evlerinde yaşıyorlar. İhtiyaçları dışındaki tüm kazançlarını tarikata veriyorlar.Gülen Cemâati'nde "İmam" ve "İmame" olarak adlandırılan abi ve abla denilen üyeler de hiç evlenmiyorlar. Tarikat evlerinde yaşayıp, tarikatın hizmetindedirler. Tüm otorite onlardır. 
Yedi kişilik istişare grubu, kıta, ülke, bölge sorumluların bunları içinden seçiliyor.Opus Dei de ikinci üyeler "Sopranumerari" olarak adlandırıyorlar. Tam üyedirler. Fakat evleniyorlar. 
Tarikat evleri dışında yaşıyorlar. Aylık ödüyorlar. Gülen Cemâati'nde ise bu tip grup, Şakirt ve Şakirde diye adlandırılan cemâat içinde yetişip evlenenlerden oluşuyor. Cemâate tam üyedirler. Fakat maaşlarından belli yüzdeyi aylık olarak cemâate ödüyorlar.Opus Dei de üçüncü tip üyelere "cooperatori" deniliyor. Tarikatın gönüllü yardım ve eğitim kuruluşlarında yer alıyorlar.Gülen Cemâati'nde de bunlara ek olarak "himmet" adı altında yardımda bulunan ağırlıktaki üyeler ve destekçilerden oluşuyor. Moon Tarikatında ise tam tamamına Opus Dei gibi üyelikler vardır. 


Bu üçlü kaynağı dışarda olan tarikatların propaganda ve örgütlenme çalışmalarını yürütürken 


kullandıkları kilit kavramlar da aynıdır. "Diyalog", "Hoşgörü," "Dini Araştırmalar" ve "Sevgi". 


Misyonerlik Faaliyetleri 

Üçünün ortak özelliği misyoner faaliyetleridir. Her üç tarikatın ABD'deki NED, CSIS ve CIA gibi istihbarat örgütlerince desteklenmektedir. "Papa'nın Kutsal Mafyası" Opus Dei'nin muazzam bir gücü var. Koyu Katolik olan Hristiyanların bünyesinde yer aldığı bir yapılanma Opus Dei. Papa 2 John Paul, icracılığının etkisini Opus Dei'ye borçlu olduğunu açıkça ifade etmekten çekinmemiş bir Katolik liderdir. 


Dünya genelinde bilhassa üniversiteler, finans kuruluşları, finans birlikleri, devasa şirketler Opus Dei'nin müritleri ile dolu. Başarılı politikacılar, hâkim ve savcılar, parti ileri gelenleri, güçlü sanayici ve işadamları, Avrupa Birliği'nin muktedir parlamenterleri Opus Dei'nin çok sevdiği şahsiyetler arasında yer alıyor. Alman Hristiyan Demokratlar Partisi'nin önemli isimlerinden Kurt Malangre de yarım yüzyıla yakın bir süredir Opus Dei mensubu olduğunu gizlemiyordu. Almanya'da 2 bine yakın çekirdek Müridan kadrosu var Opus Dei Tarikatı'nın Bonn kentinde faaliyet gösteren "Öğrenci Temelli Kültür Birliği Studentische Kulturgemeinschaft" ve Münih'te faaliyet gösteren "Ren — Donau Vakfı — Rhein Donau Stiftung, tarikatın gelir kaynaklarındandır. Opus Dei'de tüm üyelerin ortak amacı bu dünyada bir Civitatea Dei (Tanrı Sitesi) yani teokratik(dini) bir devlet kurmaktır. Opus Dei inananları, bir gün tüm dünyanın Hristiyan olacağına inanırlar. Gülen de "Vatikan'da ölmek istiyorum" 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mealinde bir mektubu Papaya göndermişti. 


Ahtapot Gibi Sarmakta 

Tarikat dünya siyasetini tıpkı bir ahtapot gibi sarmakta. İngiltere Milli Eğitim Bakanı, 
Polonya hükümetinde görev yapan 3 bakan, Perulu 2 bakan, ABD Anayasa Mahkemesi 'nin 2 
yargıcı, Amerikan Kongresi 'nin onlarca üyesi, eski FBI Başkanı Louis Freeh ve Fox televizyonunun yorumcusu Robert Novak; Opus Dei müridi olduğunu gizlemiyor. Papaz Josemaria Escriva'nın Opus Dei (Opus Dey) örgütünün temelini oluşturan "rehber" kitabı "Yol" adını taşıyor. 1934 yılında yazılmış, 43 dile çevrilerek tüm dünyada 4,5 milyon satmıştır. Bu kitabın İngilizcesi, THE WAY. Fethullah Gülen'in İngilizceye çevrilen ilk kitabı da, dört ciltlik "Criteria, or lights of the Way" (İzmir, 1990) 


Büyük Servet 

Bugün Opus Dei'in büyük bir serveti, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu vardır. CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Ligi'ni örgütledi. Moon Tarikatının dünyanın birçok yerinde vakıfları, işletmeleri, okulları, medya kuruluşları mevcut olup, fakir bir köylü çocuğu olan Sun Myung Moon bugün müthiş bir portföye sahiptir. 


Myung Moon liderliğindeki tarikat, Kiliseleri birleştirmek (Unifi-cation Church) felsefesini yaymak amacıyla düzenlediği toplantılarda çeşitli ülkelerin tanınmış isimlerini bir araya getiriyor ve bu ülkelerde örgütlenmeye çalışıyor Tarikat, Hristiyanları birleştirmenin yanı sıra, Müslümanlarla Hristiyanları da birleştirmeyi gaye edindiği için İslami kesimi de hedef kitle seçiyor. Türkiye'deki ilk girişimleri de bu amaca uygun olarak "Dini Araştırmalar" "Hoşgörü" "Diyalog" görüşmeleri adları altında, Türkiye'den özellikle dini çevreden çok aşina isimler tarikatın toplantılarına katılmıştır. ABD'de yapılan "Dinlerarası ilişkiler" toplantısına Türkiye'den 40 kadar ilahiyatçı katılıyor. Fetullah Gülen' in de savunduğu ana kavram "hoşgörü" ve "dinler arası diyalog". Dahası, Moon tarikatının başlattığı dinler arası diyalog girişimine Türkiye'den de Fetullah Gülen destek veriyor. 

Papa ile görüşüp, yetkisinde olmamasına rağmen, "Harran da üç semavi dine din adamı yetiştirecek bir ilahiyat üniversitesi kurmayı teklif ediyor. Gülen, İstanbul'da izin verilmeyen ruhban okulunun Güneydoğu da açılmasını istiyor. 


Gülen'in CIA İlişkileri 

Fethullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede en önemli örtülerinden biri, Dinler arası Diyalog oldu. Bu tarikatların hepsinin söylemi aynı: Dinler arası diyalog. Arap baharı ile Ortadoğu'ya ihraç edilmeye çalışılan Türkiye modeli demokrasi anlayışının temelinde de bu var. Gülen örgütünün, İsrail devletinin hayranı olduğu da bilinmektedir. Aynı ilişki moon tarikatında da görülür. 


Körfez Savaşı'nda, Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti, ülkede bir süre ciddi eleştiri nedeni yapılmıştı. Ayrıca Fetullah Gülen Uluslararası sularda İsrail Devletinin Gazze'ye yardım amacıyla giden gemiye düzenlemiş olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak ' otoriteden izin alınması gerekirdi' şeklinde beyanda bulunarak şehit edilen Türk vatandaşlarını suçlayıcı açıklama yapmıştır. 


İsrail ile ilişki, ABD açısından kilit öneme sahip. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan "Kuşatılanlar" kitabında, İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin 

başında İsrail ile iyi ilişki geliyor.(Graham Fuller, I. O. Lesser, Kuşatılanlar, Sabah Kitapları, 

İstanbul, 1996, s.126.) 
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Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın, Kudüs Başhahamı ile yakın ilişkisi ve cemâatin işadamları derneği ISHAD'in İsrail'le bağları, bu politikanın gereği olarak kuruluyor. 

Gülen İçin Önemli İsim 

Kasım Gülek ismi, Gülen için çok önemlidir. Zira kendisine açılan bütün yollara ilk adımı Kasım Gülek'in aracılığıyla atmıştır. Kasım Gülek'in vasiyeti üzerine cenaze namazı bizzat Fetullah Gülen tarafından kıldırılıyor. (Bkz. 01.09.1997 tarihli Zaman Gazetesi, 21.01.1998 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesi) Gülen, 1992 yılında ABD'ye gittiğinde, Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan, daha sonra şüpheli bir şekilde ölen, baldızı Aylin Rodomisli aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylüyor. 
Moon Mesihliğe soyunurken, Fetullah Gülen İslam temsilciliğine soyunmaktadır. Moon da, Gülen de Amerika'yı üs olarak seçmişlerdir. Fetullah Gülen bir açıklamasında Kasım Gülekle ilgili olarak 

'Kasım Gülek Bey'in baldızı Amerika'daydı. Yani Pentagon'la irtibatları vardı. Eğer kendisine değişik platformlardan, Beyaz Saray'dan sormuşlarsa 'Bunlar nedir?' diye, o da 'Endişe edilecek bir şey yoktur' demiştir, referans vermiştir." 


Gülen, 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu ilişkiyi şöyle açıklıyor: 

"ABD'de görüştüğüm insanlardan biri Abramowitz'di. O, Türkiye'de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk..."Türkiye, şimdiye kadar çok ölüm-kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz 
Saray'a kadar, Kongre'ye kadar, Pentagon'a kadar götürülmeli dedim. "(Zaman gazetesi, 1 
Eylül 1997) 


ESKİ FBI ÇALIŞANI: ASIL DARBE YOLDA 
Münübe Yılmaz-19.07.2019-yeniakit 


FBI eski çevirmeni Sibel Edmonds, internet ortamında katıldığı bir söyleşide, 15 Temmuz 


darbe girişiminin, CIA-Gülen işbirliğiyle hazırlanmış bir darbe provası olduğunu söyledi. 


FBP da çalıştığı dönem, kurumda çevirisi atlanan bazı belgeler olduğunu üstlerine bildirdikten sonra kovulan, FBI eski çevirmeni ve Ulusal Güvenlik Muhbirleri Koalisyonu'nun (NSWBC) kurucusu Sibel Edmonds, internet ortamında yaptığı bir söyleşide, 15 Temmuz darbe 
girişiminin CIA-Gülen işbirliğiyle yapılmış bir darbe provası olduğunu ifade etti. 15 
Temmuz'daki darbe girişiminin iyi planlanmıs darbeler kapsamında gözükmediğini belirten Edmonds, “Bana göre, bu Gülen'in piyon olarak kullanıldığı, CLA-NATO destekli bir darbe provasıdır. Yani sadece bir ısınma egzersizidir. Erdoğan'a karşı olan hakiki darbe yolda. 
Muhtemeldir ki, 15 Temmuz'da yaşananlar insanların darbeye karşı çıkıp çıkmayacağını 


görmek için bir denemeydi” dedi. 


Amerika Gerçek Şeriatçı Molla'yı Kendi Besliyor 
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Edmonds, konuşmasının devamında, ABD'nin, Erdoğan'ı dünyaya şeriatçı olarak göstermeye çalıştığını, fakat asıl şeriatçı molla olarak tanimladiği Gülen'i kendisinin beslediğini vurgulayarak, FETO lideri Gülen'in evinin CIA'in hemen yanında, özel güvenlik kuvvetleri 


ve apaçi helikopteriyle korunduğunu dile getirdi. 
Türkiye'yi Kurtarma Bahanesiyle Darbe 


Darbe girişiminin başarısız olması sonrasında, Gladyo B planı dahilinde, FETO lideri Gülen'in hala emniyette ve orduda bulunan destekçileriyle asıl gelecek darbede önemli rol oynayacaklarını belirtti. Beklenen gerçek darbenin nasıl vuku bulacağı konusunda öngörüde bulunan Sibel Edmonds, Türkiye'de İncirlik ve NATO üslerinde nükleer silah başlıklarının bulunduğunu, bunların bir şekilde İşid'e aktarılabileceğini ve sonrasında Türkiye'yi kurtarma adına darbeye zemin oluşturulabileceğini iddia etti. 

Edmonds, FETO liderinin iadesiyle alakalı da, ABD'nin Gülen'i vermemek için ipe un serip, 


bürokratik nedenlerle işlemleri uzatarak ölmesini bekleyeceğini söyledi. 
Darbeye Karşı Halkın Hükümranlığı 


Türkiye'de halkın darbeye karşı kazandığı zafer ile ilgili de “Aynı durumun Amerika'da gerçekleşmesi halinde insanlar yatakların altına saklanır. Fakat Türk halkı çok cesurca, silahsız bir şekilde tanklara karşı meydan okudu.Halkın darbeye olan tepkisi, “benim 


hükümranlığıma kimse el uzatamaz” mesajının ta kendisiydi” dedi. 
Haber kaynaginin videosu icin 


http:/www.boilingfrogspost.com/2016/07/18/newsbud-sibel-edmonds-dissects-the-turkey-coup-attempt-a-cia- 


gulen-concocted-dry-run/ 

EVRİM VE GENETİK HAKKINDA EN SIK KARŞILAŞILAN İTİRAZ KLİŞELERİ 18.09.2016-wwWw.insanbu.com/ 

Evrimci Açıdan Din Psikoloji Siyaset Kitabı Üstüne 


İlericilerin sürekli yenilmesi kader mi? Hüsrandan nasıl kurtuluruz? 40 yıl sonra dünyada büyük çoğunluğun kabul edeceği insanlık bilgisini neden şimdiden öğrenmeyelim? Bu bilgi yıllardır elimizin altında. Bu kitapta işte o var. O halde neden hiçbir işe yaramaz vasat akıl klişeleriyle düşünmeye devam edelim? Bir türlü anlam veremediğimiz toplum davranışlarına, 


siyasi açmazlara, sonu gelmeyen savaşlara... neden hep camları paramparça gözlüklerin 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ardından bakalım? Berrak görme şansı elimizdeyken! Evrim biliminde ilerlemek kimilerine göre ateistlik, aşırı solculuktur. Kimine göre ise ırkçılık, sağcılıktır. Evrim gerçeğine kimi sağdan vurur, kimi solda durduğunu sanarak vurur. Her iki kesim de evrimi ideolojik iktidarlarına tehdit olarak görür. Oysa her ne işle uğraşıyor, neye ilgi duyuyorsanız bu bilgilerin size somut faydaları dokunacak. Büyük siyasi liderler bu yönde bir donanıma sezgisel olarak büyük ölçüde sahiptir. Bir liderin bizleri kurtarmasını bekleyene kadar, neden hiç değilse kısmi düzelmeler sağlamayalım? Kötüler de içgüdüsel olarak bu bilgilerin bir bölümünü kuşanıktır. Sağ işini hep bilir, sol neden bilmez? Neden iyiler de bir parça 


bilimden, bilgiden payını almaz? 


İnsan evrimsel doğası gereği önce inanır, sonra düşünür. Bir kere inanıp bellediği fikri değiştirmemek için direnir. İster fizik alimi, ister tıp profesörü, ister siyaset bilimci olsun, kafası sosyal olaylarda sıradan bir temizlik işçisininkinden daha iyi çalışmaz. Sadece bilgisi daha fazladır. Bağnazlık aynıdır. Kendi çok dar teknisyenlik alanı dışında insana dair, sosyal olaylara ilişkin mantığı, önyargılarla, bir şekilde öğrendiği sabit kalıplarla sınırlıdır. İşine 


geldiği gibi algılar verileri, keyfine uygun şekilde yorumlar. 


Siz büyük bir çoğunluğu bilimsel düşünme yöntemine ikna edemezsiniz. Nesnelliğe kazanamazsınız. Yeni bilimsel araştırmaların sonuçları önyargılarına uygun düşmediğinde, hemen terk edeceği şey bu önyargıları değildir, yeni bilgidir. Üstelik bunu yaparken sağlam 


bir entelektüel olduğuna, bilimi savunduğuna kendini ikna eder. 


Birlerce örnekten biri: Bundan 15-20 yıl önce ileri sürdüğümüz beslenme ve bütünsel tıp anlayışı en başta hekimlerin alaylarıyla, hakaretleriyle karşılanıyordu. Şimdi o alay edenlerin çoğu söylediklerimizin önemli bir bölümünü kabul ediyor. Ahmet Aydın — Canan Karatay'ın 


öncülüğü gerçeği... 


Defalarca, yüzlerce, binlerce kez bilimsel kanıtlarla... bilimi geçtik, en basit mantık kurallarıyla aksi açıklansa da evrim veya genetik konusunda şu aşağıdaki listede en çok tekrarlanan itirazlar yinelenir durur. Siz ayrıntılı olarak bunların neden tutarsız, kakavan savlar olduğunu açıklarsınız, ama muhataplarınızın pek azını ikna edersiniz. On yıllar içinde bunları kelimesi kelimesine yineleyen yüzlerce, binlerce yeni insanla karşılaşırsınız. 
Sallamaca önyargılarının yerçekimi yasası kadar mesnetli olduğunu sanan yarı aydınlardır. 
Ezici çoğunluk olmanın saltanatını sürerler. Artık neredeyse ezberlediğiniz itiraz klişelerinden 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birini yeniden duyduğunuzda “Hadi ya... Bak bunu hiç düşünmemiştim... Daha önce nasıl da okumamışım... Ne iyi ettiniz de öğrettiniz...” diye alay edesiniz gelir. Ne çare, çoğunluğun bilimsel öncü azınlıkla ettiği alay, aptalca olmakla beraber, her zaman düşünsel iktidardır. 


Sadece Türkiye'de değildir bu hal, gelişmiş Batı da durum aynıdır. 


İşte Evrim ve Genetik Konusunda Belli Başlı İtirazlar: 


» “Evrim” denen şey de bir teoridir en sonunda, kesinliği ispatlanmamıştır. 

e Evrim kuramı doğrudur, insana kadar olan canlıların ve insanın nasıl oluştuğunu açıklar, ama insanın özelliklerini açıklayamaz. 

e Biyolojik evrim diye bir şey vardır, ama kültürel evrimle insan biyolojik sınırlarını aşmıştır. 

e Evrim kuramını insana uygulamak “sosyal Darwinizm” sonucu doğurur ve bu ırkçılıktır. 

e İnsana kadar olan canlıların doğası vardır, ama insan doğası diye bir şey yoktur. Bunu ileri sürmek kaderciliktir. 

e Kültürle, eğitimle, sosyal veya ekonomik sistemlerle insanın temel özellikleri değişir, yani aslında insanın değişmez temel özellikleri veya sınırları yoktur. 

e Evrim konusunda aşırılığa kaçmak çevre koşullarını, kültürü, eğitimi, sosyal sistemleri hafife almaya yol açar. 

e İnsan doğası diye bir şeyi kabul etmek, değişimi engeller, gericidir, faşizandır, en azından umutsuzluk yayar. 

e İnsanların kişiliklerinde temel belirleyenin genetik yapı olduğunu savunmak ırkçılıktır. 

e Genetik bilimini insana uygulamak faşistlik sonucu doğurur, en azından kapitalizmin haklılığını savunmak anlamına gelir. 

e Din kültürel bir olgudur, ortadan kaldırılabilir. 

e Kültür ve biyoloji tamamen ayrı kategorilerdir, biyolojiyi önceleyen biyolojik indirgemecidir, kültürün önemini inkar eder. 

e Evren insan için yaratılmıştır. 

e Yukardaki önermenin “sol” eşdeğeri de şudur: İnsanın kapasitesi sınırsızdır, eğitimle veya “ideal” toplumsal düzenlerle insan gelişimi mükemmellik noktasına varacaktır. 

e Genetik veya evrimle ilgili son 50-60 yılın iddiaları ispatlanamamış bilim dışı iddialardır, bunlar “idealist” sağcı tezlerdir. 


Liste uzatılabilir. Son on yıllarda en çok duyduğumuz ve bıkmadan cevabını verdiğimiz bu itirazların hepsi tam tersinin doğru olduğu zırvalardır. Kitapta hepsine toplu olarak açıklama getiriliyor, olabildiğince çok kaynak gösterilerek, kanıt verilerek. Aslında bu itirazları dile getirenlerin büyük çoğunluğu kullandıkları kavramların geniş anlamını bile tam olarak bilmezler. Örneğin “ırkçılık” nedir, “sağcılık” nedir, evrim teorisi Darwin?de neydi, sonra nasıl gelişti, ciddi anlamda bilmezler. Bilimsel düşünme, teori oluşturma veya araştırma 


düzenleme konusunda çoğunun hiçbir donanımı yoktur. “Gen” nasıl işlev görür, büyük 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çoğunluğu bu konuda tek bir kitap okumamıştır. Az sayıda okuyan da yine “insan doğası” gereği, okuduğunu anlamak için değil, tırıl fikirlerine dayanak bulmak için okumuştur ve okuduğunu yanlış anlamıştır. “Kültür” nedir, insanda nasıl oluşmuştur, ne tarihini, ne kavramın kapsadıklarını bilirler. Keza “eğitimin” ne olduğunu da. Sosyal-ekonomik sistemlerin insanı nasıl, ne kadar değiştirdiğine dair neredeyse hiçbiri kafa yormamış, 


araştırma yapmamıştır. 


Bildikleri şey 100-150 yıl öncesinin küflü düşüncelerini geviş getiren popüler birkaç makaledir. En donanımlısının düzeyi bu konularda yazılmış genellikle “sol? kesimde çok 


satan ilkel mi ilkel birkaç yabancı yazarın kitaplarıdır. 


Söz konusu bağnazlığın düşünsel düzeneğini ortaya koymak bile bu kitabın önemli bir 


hizmeti sayılmalıdır. Ama elbette açıklanan gerçekler bunun çok daha ötesindedir. 


EVRİMCİ AÇIDAN DİN PSİKOLOJİ SİYASET 
Özgür Coşar-24-03-2016-https://Www.insanbu.com/eski/a habera395.html?nosu—1967 


Bir konuya odaklanıp, o konu üzerine uzun seneler boyunca çalışıp, birden fazla kitap yazmış olmak, akademik çalışmalar yapanlar dışında, fazlaca rastlanan bir durum değil. Kaan Arslanoğlu, evrimci bakış açısıyla insanı, seçimlerini, siyasi tercihlerini anlamaya, açıklamaya çalışıyor uzunca bir süredir. Solda gördüğünüz fotoğrafı 2013 yılında Londra'da çekmiştim. 
Bir kilisenin girişine konulan afişten. İngilizce bilmeyenler için yazayım, öncelikle God, Allah kelimesinin İngilizce'deki karşılığı. iGod ise, iPhone'a bir gönderme. Apple'ın i ile başlayan her şeyin isim hakkını aldığını okumuştum bir yerde. Bu anlamda bir telif ihlaline yol açar mı kilisenin yaptığını bilemiyorum. Afişte, meşgul ve zamanı kısıtlı kişiler için tasarlanmış, akıllarına takılan sorulara yanıtların verileceği sohbet toplantılarının tanıtımı yapılacağı yazılı. Arslanoğlu'nun son kitabında din konusuna bir bölüm ayrıldığını düşününce, bu fotoğrafın uygun olduğuna karar verdim. 


Yanılmanın Gerçekliği başlığı ile yayınladığı kitap, bu alandaki çalışmalarının ilk ürünü. 
İlerleyen yıllarda, bu kitabın ikincisi olarak isimlendirilen bir çalışması daha yayınlandı. 
Dünyada bu kadar fazla eşitsizlik, bu kadar aleni baskı varken insanlar neden sol siyasi söylemlere sırtını dönmektedir sorusu, sol siyaset yapanlar dışında herkesin kafasını kurcalamaktadır sanırım. Sol siyasetin dışında diyerek belki haksızlık yaptığımı düşüneceksiniz. Aslına bakarsanız, bir yerde sol siyasete bir açık kapı bırakmış oluyorum bu şekilde bir tespit yaparak. Aksi durumda iş daha vahim bir hal, daha çözümsüz bir sonuç alıyor. Sol siyaset, insanların genelini neden yanına çekemediğine kafa yorup çözüm getiremiyorsa, bu ilkinden daha vahim bence. 


Arslanoğlu son kitabında, evrimci bakış açısıyla din ve psikoloji inceliyor. Özellikle din konusundaki tespitleri alışılagelmiş sol jargona bir hayli aykırı. Din denildiğinde, klasik jargonun aklına Karl Marx'ın "Din halkın afyonudur" sözü geliyor. Arslanoğlu ise dini inancın, genişletilmiş bir tanımı ile işe başlıyor. Kendisinden büyük bir gücün, kimi olay ve durumları oluşturduğuna, kendisinden büyük bir gücün varlığına inanmak olarak 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aktarabileceğim bu tanımı yaptıktan sonra, ateist olduğunu savlayan insanların bile büyük çoğunluğunun bu anlamda dini inancının olduğunun söylenebileceğini ileri sürüyor. 
Arslanoğlu'nun temel din dediği bu durum, evrimleşmenin sonuçlarından. 


İnsanların büyük çoğunluğu temel dine inanıyorsa sol bu durumda ne yapmalı? İki bölümden oluşan son çalışmasının ilk bölümü, bu soru üzerine kurulu. Öncelikle temel dini inancın evrim bilim bakımından yorumlanmasını konu alan çalışmalardan bahsediyor Arslanoğlu. 
Ardından solun ne yapması gerektiğini tartışıyor. 


Kitabın ikinci bölümü, benim yabancısı olduğum bir konuya odaklanmış: Freud ve Lacan'ın düşünceleri, tespitleri ve sol düşünürlerde Freudculuğun etkileri diye isimlendirebilirim bu bölümü. Psikanaliz, Arslanoğlu'nun yazdıklarına göre, artık psikiyatride fazlaca başvurulmayan bir yöntem. Psikanalizin babası olarak bilinen Freud ise, Arslanoğlu'na göre şarlatan. Freud üzerine yazılmış çeşitli kitaplardan alıntılar yaparak Freud'un vakalara yorumlarını aktarmış Arslanoğlu. Bunları okuduktan sonra Freud üzerine söyleyebileceğim tek şey, bunca yıl Freud miti nasıl yaşayabilmiş oldu. 


Lacan'ı ise Mutluhan İzmir'in kitabı aracılığıyla okudum. Arslanoğlu da kitabının Lacan ile ilgili yazdığı bölümünde, İzmir'in kitaplarından alıntılar yapıyor. Arslanoğlu'na göre Lacan'ın yazdıklarını anlayabilmek olası değil. İzmir'in kitabındaki büyük öteki ile ben'in mücadelesi konusunda yazdıklarını beğenerek okumuştum. Benliğin tek olmadığını, farklı birçok ben'in mücadelesi şeklinde geçtiğini hayatın, bu mücadelede belirleyici olanın çoğunlukla başkalarındaki yansımalarımız olduğu tespitlerini de, bir yerde bizzat deneyimlediğim için, kabul etmiştim. Arslanoğlu, İzmir'in çalışmalarından uzun alıntılar yapıyor ve kimi yerlerde tespitlere katıldığını belirtmekle birlikte özellikle sol adına ahkam kesen aydınların Lacan ve Freud yorumlarını kullanmalarını eleştiriyor. 


Kitap, Arslanoğlu'nun kurucusu olduğu insanBu.com adlı internet sitesinde de yayınladığı yazılarla bitiyor. Akademik çalışma yapanlar dışında, bir konuyu uzun seneler boyunca araştırıp, birden fazla kitapta fikirlerini tartışanların sayısı çok değil. Bu bakımdan Kaan Arslanoğlu'nun yaptığı övgüyü hak ediyor. Keşke çalışmaları hak ettiği kadar tartışılıyor olsa. 
Kitabın bir çok yerinde Arslanoğlu'nun da yakındığı bu "görmezden gelme" tavırları ya da "evrimci, indirgemeci" yaftaları kimseye bir şey kazandırmıyor aslında. 


FREUDCULUĞUN ELEŞTİRİSİ (1. BÖLÜM) 
Kaan Arslanoğlu-Nisan 5, 2017- http://Wwww.azizmsanat.org/ 


En tehlikeli laiklik karşıtı din olarak Freudculuk 


Dinci gericiliğin arsız bir paragözlük ve gücü yettiğine azgın bir saldırganlık olarak başımıza bela kesilmesiyle bizim aydınlarda dine karşı tepki de arttı. Bir yere kadar makul karşılamak gerek. Hepimiz öfkeleniyoruz İslam'ın bu denli görgüsüzce çıkarlara alet edilmesine. Ama insana evrim kuramıyla baktığımızda dinsel inançların evrensel yaygınlıkta bir ihtiyaç olduğunu da net bir biçimde kavrıyoruz. Sadece insan zayıflığını ve insanın akli yetersizliğini kapayan, sığınılacak huzurlu bir liman olması yönünde değil. Aynı anda aksi yönde insanın inanmaya eğilimi, evrimsel-genetik manada oluşmuş biyolojik bir sonuç. O bakımdan insanların dinsel inançlarını şımarıkça küçümseyen aydın tavrına da öfkeleniyorum, ilk öfkem kadar yoğun olmasa da. (Çünkü onlar şimdi iktidarda değiller.) Şu soruyu gündeme sokmaya çalışıyorum: Aslında bilinen dinlere bağlı veya herhangi bir ideolojiye bağlı olmaksızın 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tamamen dinsiz o kadar az sayıda insan var ki... En ileri sol kesimlerinizin benimsediği komünizm ütopyası da bir hayal, bir dinsel inanç değil mi? Sosyalizm tamam, görülmüş, yaşanmış bir örnek, ulaşılabilir. Fakat insanın komünizme ulaşabileceğine dair herhangi bir bilimsel kanıt veya mantıklı emare mevcut mu? Değil. Ama başkasının dinini küçümsüyordunuz! Yine de ileri bir ideal olarak komünizm ütopyası başka bir şey kadar tehlikeli değil. Bir yere kadar güzel bir şey hatta. Bırakın bazı insanlar (bu uğurda ölmedikçe- öldürmedikçe) ona inansınlar. Bu onlara bir yaşam enerjisi, bir şevk verir. Bu inanç belli bir yere kadar laik bir inanç. Yani günlük yaşama pek fazla karışmıyor, karıştığında çoğun sınırlı ve olumlu yönde karışıyor. (Şu dönem.) Fakat başka bir şeyler var ki, başka birçok yaygın inanç var ki, günlük yaşama, politikaya karışıyor, insanları birlikte kafa yoramaz, birlikte iş yapamaz hale getiriyor. En yaygın ve tehlikelisi Freudculuk işte. Dünya ölçeğinde sol ve liberal aydınlar arasında bu denli sorgulanmaksızın kabul gören, terimleri günlük dilimizi idare eden başka bir ideoloji, inanç sistemi yok. Başka bir din yok. ABD'de entelektüeller bilimle daha haşır neşir olduklarından Freudculuktan epeyce yakayı sıyırmışlar. Ama orada da doğru dürüst sol yok. Avrupa hâlâ Freud dini ve alt tarikatlarına bağlı. Gerçi Avrupa solu da sol değil, ama bizimkileri fena halde etkiliyor sol görünümüyle. Avrupa'da hâlâ liberal, sol, Marksist entelektüeller arasında Freudculuk ezici bir hâkimiyete sahip. Her kesimden sağ ve sol liberaller, komünistler, anarşistler, yeşiller, Troçkistler arasında... (İlk kez Troçki soktu zaten Marksizme Freudculuğu) Sovyet karşıtlığının yaygınlığı nedeniyle (büyük ölçüde haklı nedenlere dayanan bir karşıtlık), Sovyet resmi ideolojisi ne derse tersini düşünen Avrupa komünistleri-sosyalistleri, Freudculuğu başa çıkılması güç bir salgın hastalık haline getirdiler. Bizde de bu işin misyonerliğini yapan çok çıktı. Getirli bir sektördür. Althusser, Lacan, Zizek, Badiou külliyatı... Her solumsu gazetede onlar, sinemada onlar, bilumum Pazar eklerinde, kitap gazetelerinde... Hangi kitap-dergi kapağını açarsan aç, aynı yobaz, aynı felç edici dil... Aynı anal dönem, aynı Fallus önümüzde sallanıyor. Fallusu iter, geçip işimize bakarız da, Freudculuk sosyalist âlemde liberalliğe açılan cezbedici, ışıklı bir kapı. Ama bizim ideolojik inançlı, ideolojik dinli sol-sosyalist arkadaşlarımız öyle mi! Gittikleri her yere, her somut tartışmanın içine bu inançlarını getiriyorlar (en yaygını olan Freudculuktan başladık) ve insanın tüm şevkini, birliktelik ruhunu baştan kırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz, herhangi bir iletişim sorununu veya gruplar arasındaki çatışmayı cinlerle, perilerle açıklamakta ısrar eden arkadaşlarınız çoğunluk olsa, ne gibi bir fikri veya eylemsel gelişim çıkar bundan? En basiti, birlikte bir kitap yazsanız, yayın çıkarsanız, okurlar ne der buna? Peki, durmadan kastrasyon kompleksinden, Oedipus karmaşasından, fallustan, fallik dönemden, anal takıntıdan bahseden, Althusser'le yatan, Lacan'la kalkan sol teorisyenlerle nereye kadar gidebilirsiniz? Kimi aydın-entelektüel, kafası çalışır görüp yanına yanaşsanız yüzünü bir dönüyor ki: Walking Dead. Omurilikten düşünen bir Freudcu ve sizi midesine indirmeye çalışıyor. Sonuç: İnsanın dostunun gerçeklik duygusuna güveni tek bir noktadan kırılsa, ardından aynı coşkuyla birlikte mücadele edemiyorsun. Peki, Freud düşüncesi neden bu kadar çok tuttu, çok yayıldı? Şimdi konuya yavaş yavaş girebiliriz. Ara başlıktaki sorunun beş yanıtı var. Hepsini teker teker açımlamadan önce bir sayalım. 1- Freud söyleminin dinsel karakteri, 2- Freudculuğun dinsel örgütlenme tarzı, 3- Freud'un dinsel-etnik kökeni, 4- İnsanlığın cinselliğe olan kallavi ilgisi, 5- İnsanlığın geçen yüzyıldaki düşünsel bir boşluğuna denk gelmesi... 


1. Dinsel karakterde bir söylem-öğreti olarak Freudculuk 
Başta da vurguladığımız üzere insanlığın dinsel inançlara ve söylemlere bir ihtiyacı, bir yatkınlığı söz konusu. Çok güçlü bir yatkınlık ve ihtiyaç. Çok farklı kıtalarda, birbirlerinden 


on binlerce kilometre ötede ve farklı dönemlerde yaşamış ilkel kabile ve klanların ve daha geniş toplulukların birbirine çok benzer efsanelere, dinsel inanışlara ve ritüellere sahip olması, 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bunun evrimsel olarak ve biyolojik anlamda türümüzün karakteri olduğunu düşündürüyor. 
Din ve insanlık ilişkisi şu anda yazmaya başladığımız kitabın ana temalarından biri olacak. 
Şimdi sadece Freudculuk bağlamında değiniyoruz. İnsanlığın dine ve dinsel söyleme, inanışlara, efsanelere olan bu aşırı ilgisini bilim insanları arasında kabul etmeyen yok. Çok farklı eğilimlerden antropologlar, sosyologlar, evrimciler bu noktada birleşiyorlar. Ancak nedeni hakkında elbette ayrılıyorlar. Kimi evrimsel biyolojik yana ağırlık verirken, kimi olayı tamamen kültüre veya sosyo-ekonomik ilişkilere bağlıyor. Hatta evrimci psikologlar arasında bile aynı konuda farklı birçok görüş çarpışabiliyor. Örnek: Memetik kavramını ortaya atan Dawkins'ten sonra onun bazı izleyicileri “mem” adı verilen, gen benzeri çalışan, taklit edilip kopyalanan davranış, söylem, imge biçimlerinin yayılarak kültürü oluşturduğunu ve insanlığın evriminde belli dönemden sonra bu kültürel form birimlerinin genler kadar etki gösterdiğini iddia ediyorlar. İster biyolojiye ağırlık verelim, ister kültüre, isterse memlere, sonuç olarak insanlar arasında belli söylem biçimleri, davranış kalıpları daha kolay yayılıp kökleşiyor, bazıları ise bu kadar şanslı olmuyor. Sebebini başka bölümlerde tartışacağımız insanın bu dinsel yatkınlık özelliğine uyan kültürel yapılar şüphesiz ki en şanslı olanlar. 
Freudculuğun söyleminde ve kuramın ana direğinde bu dinsel karakterlerden ne ararsanız mevcut. Mitolojiye, efsanelere dayanması, en bilinen ve en popüler edebi metinlere bolca göndermeler yapılması, Hıristiyanlıkta ve başka dinlerde sıkça kullanılan üçleme motifine uygun bir iskelet (Baba-oğul, kutsal ruh; Süperego, ego, id), kuramın dinsel kitaplardan ve efsanelerden alınma Latince terim ve kavramların üstüne oturtulması, bolca “arketipal” arkaik simge, sembol kullanımı ve tüm bu biçimsel dini ögelerin de üstünde kuramın bütünüyle inanmaya, inanca dayanması." Başka deyişle başından beri kanıtı, ispatı, bilimsel testlerle sınanmayı, ölçmeyi, nesnel olarak gözlemleyip yayımlamayı, eleştiriyi ve sorgulamayı hiç mi hiç takmaması. Bu konudaki eleştirileri baştan reddetmesi, ruh biliminin ölçmeyle, sınanmayla ilerlemeyeceğini iddia etmesi. Freudculuk ortaya çıktığında bilim bu kadar ileri değildi, insan fizyolojisiyle ilgili bilgilerse çok sınırlıydı. Böyle bir ortamda ruh ve beyin hakkında istediğiniz kadar üfürebilirdiniz. Size karşı çıkanlar da aksini ispatlayabilecek durumda değildi. Ama sonra Freudculuğun savları teker teker çürütüldü, birçok bilim dalında, buluşlarla, deneyle, ispatla. Ama onun izinden gidenler bu kez de pozitivizme karşı oluşan entelektüel tepkiden yararlandılar. Postmodernizm doğuyordu yavaş yavaş ve geniş bir çevre maddiyatı, kanıta dayalı ispatı küçümsemeye başlamıştı. Freudculuk başlangıçtaki özüne tamamen aykırı biçimde liberal, muhalif, sol hatta sosyalist bir biçime büründü ve dinsel söylemini ilerici çevrelerde daha güzel oturttu. Bu bakımdan bugüne kadar Freudculuğa karşı yaptığımız tüm itirazlar, onun dinsel söylemi kullandığı, bilimsel ispattan hep kaçtığı uyarılarımız bu çevrelerce “Evet, ne olmuş, mecbur muyuz!” tarzında özgüvenli bir tepkiyle karşılandı. Kendisi de bir psikanalist olan, yani ekolü tamamen terk etmeyen değerli yazar Louis Breger'in Freud, Görüntünün Ortasındaki Karanlık kitabı bugüne kadar söylediklerimizi yeniden doğruluyor.” “Bu fikirleri destekleyecek inandırıcı bir kanıt asla olmadı; temelde kendi ihtiyaçlarından ve kişisel kör noktalarından kaynaklanıyordu.” (s.13) 
“Oedipal uyanışının anısında ise araya mesafe koyan Latince kelimeler —ibida, matrem, nudam... (...) Oedipal hikâyeye dayanarak rahatlatıcı bir mit yaratmıştır.” (s.32) “Esas becerisi dil ve edebiyat alanındaydı, yazar ya da filozof olabilirdi. Aslında ilk başta bu alana yönelmişti.” (5.67) Önceleri dost oldukları Bleuler, Freud'a şöyle yazar: “Benim için bu teori diğer gerçekler arasında yeni bir gerçek sadece... Bu yüzden de bütün kişiliğimi davanın ilerlemesi uğruna feda etmeye sizin kadar yatkın değilim. “Ya hep ya hiç’ prensibi mezhepler ve siyasi partiler için geçerlidir... Bence bilim söz konusu olduğunda zararlıdır.” (5.248) Freud ve izleyicilerinin bilimselliği yazılarına ve konferanslarına dayanıyordu. Yaptıkları pratik ve bilimsel sınama ise hastalarıyla ve birbirleriyle yaptıkları psikanaliz seanslarına. Bu seanslardan edindikleri izlenimleri tamamen teoriyi doğrulayacak yönde (deneyden teori çıkartacak yönde değil) nobran biçimde yorumluyorlar ve bunları yayımlıyorlardı. Başarısız 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tedavi girişimlerinden hiç söz edilmiyordu. Sansür tabii bir uygulamaydı. Gerçeği istedikleri gibi eğip büküyor, kesiyor, uzatıyorlardı. (s. 67, 189, 208, 245, 278, 295) Ve hatta Hans olayındaki gibi kimi vakalarda (5.239) gerçeği yönlendirme bilimsel ahlaksızlık boyutuna kadar varıyordu: “Hans at fobisinden mustaripti, onu ısıracaklarından ya da sokakta düşüp “bağıracaklarından? korkuyordu. Freud atların babayı; ısırılmanınsa, Hans'ın annesine duyduğu cinsel arzu yüzünden hadım edilme korkusunu simgelediği yorumunda bulundu. 
Freud'un talimatları doğrultusunda oğlunun analisti rolünü üstlenen Hans'ın babası, küçük çocuğun cinsel merakını, bebeklerin nereden geldiğiyle ilgilenmesini, anababasına karşı hislerini ve Oedipal açıdan korkularını tekrar tekrar yorumladı. Freud'un kendi versiyonunda bile Hans'ın bu yorumları doğrulamadığı; hayatında, çatışmalarını ve kaygılarını daha ikna edici bir şekilde açıklayan başka etkenler olduğu açıktır.” Küçük Hans vakası daha sonra “Oedipal Karmaşa” kuramının “kanıtı” olarak kullanılacaktı. Bu vaka örneğinde sadece birden fazla tıbbi ve bilimsel etik ihlali yoktu, aynı zamanda Freud ve izleyicilerinin sıkça yaptıkları hastaya açıkça zarar verme hali vardı ki başka birkaç bakımdan yasal suçtu bunlar ve Freud'un kendisi düpedüz kriminal bir vakaydı. 


2. Dinsel bir örgütlenme olarak Freudculuk 


Aynı kitaptan, 1911'de Freud'un ilk havarilerinden Stekel'in ifadesi: “Freud'un öğretisi olan öğretimizin günbegün daha fazla destekçi kazandığını ve sürekli ileri gittiğini gururla söyleyebiliriz... Bugünlerde herkesin yararı için tek tek bireylerden fedakârlık bekleyen bir tarikatın üyeleri gibi hissediyoruz kendimizi.” (5.250) Örgütlenme ve öğreti yayımı, dinsel bir tarikatın neredeyse tüm yöntemlerini kullanıyordu. Yakın çevre çekirdek örgütlenme, havariler oluşturma, onların bağlılığından tam emin olma (tekrarlayan psikanaliz seansları ve kapalı toplantılar) ve onları değişik ülkelerde misyonla görevlendirme... Gizli karar almalar, halka açık konferanslar. Yeni müritlerin kabulü. Yeni müritlerin kabulü için erginlenme seansları (psikanaliz seansları). Davadan dönenin aforoz edilmesi ve itibarsızlaştırılması. Bu erginlenme töreni veya takdis ritüeli öyle katıdır ki, en yakın, en sadık havarilerden biri olan ve psikanalizi ABD'de kökleştiren Otto Rank, Freud'u eleştirmesinin ardından aforoz edilir ve onun psikanalizden geçirdiği bütün müritlerin takdisi mekruh ilan edilir. Onlar yeni havariler tarafından tekrar analizden geçirilir. (s. 425) Tarikatta problem çıkartacağına inanılan kişilerden, en yakın havarilerden de olsa, yazılı itirafnameler alınırdı. Psikanaliz seanslarında itiraf ettikleri şeyleri yazıya döküp imzalamaları istenirdi: Ayrılık gerçekleştirildiğinde “O zaten hastaydı” diyebilmek için. Nitekim ayrılan her kişi hakkında bu yönde hasta-hekim gizliliğinde veya dost güvenliğinde kalması gereken sırlar ifşa edilir, kişiye psikotik, nörotik, karakter bozukluğu damgası vurulurdu. (s. 420) İş bununla kalmayıp Freud ve ekibi Bolşevik Parti'nin, hatta Stalinci partinin yöntemlerine de başvurdu. Tüm dünya psikanaliz hareketini yönetmek ve çatlak sesleri doğmadan bastırmak için bir gizli komite kuruldu 1912'de. Merkez Büro'nun ilk üyeleri 
Freud, Jones, Rank, Ferenczi, Abraham ve Sachs idi. Yaptıkları iş atamaları saptamak, sansürü denetlemek, ihraç kararlarını vermekti. (s. 270-73). “Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanındaki “Büyük Engizitör bölümünde yazdığı gibi insanların çoğu özgürlükten rahatsız olur, “mucize, gizem ve otorite” arar. Pek çok kişi hayatın belirsizliklerine cevaplar sunan ve kendilerine kılavuzluk eden güçlü bir liderin başını çektiği inanç sistemleri ve davalara katılırlar.” (s. 273) 


Ara Sonuç: 


Birinci ve İkinci Büyük Savaş”ta insanlık çok büyük bir travmaya uğradı, bu arada savaşta suç ortaklığı yapan geleneksel dinlerin vahşeti ve gericiliği iyice açığa çıktı. Batı aydını kendine 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sığınacak manevi bir liman arıyordu. Bu Marksizm, anarşizm olamazdı, sosyalizm mücadelesi zordu, travmayı azaltmıyor, artırıyordu ve üstelik Sovyet deneyi büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Savaş yıkımını devasa boyutlara getiren teknolojiyi yaratan bilim de suçlanıyordu. 
Pozitivizmin ahlaki bir nihilizme yol açtığı düşünülüyordu. İşte bu ortamda Freud bir peygamber olarak ortaya çıktı, psikanaliz “nazil oldu”. Avrupa ve ABD entelektüel âlemi, orta ve üst sınıfı kendine çok daha saygın, deşifre olmamış, her şeyi açıklayabilen, her konuda rahatlatan yeni bir din buldu. Bu din kişilere hiç riske girmeden müthiş bir önemlilik hissi, aidiyet ve korunma duygusu veriyordu. 


Ek 


Yerleşik her değere karşı olduğumuz, bilinen tüm düşünürleri reddettiğimiz, ortada bir şey bırakmadığımız yolunda eleştiriler var. Tabii, geleneksel, tutucu, sözde aydınların bir bölümünden geliyor bu eleştiriler. Son derece demagojik, niyeti bozuk eleştiriler. Bir kere sırf eleştirdiğimiz için güya savunulan bu düşünürlerin hemen hepsi, birbiriyle ölesiye rekabet, çatışma içinde. Hepsini aynı anda savunmak mümkün değil, bunu yapan da pek yok. Peki, biz neyi savunuyoruz? Bilimi savunuyoruz. Bilimsel devrimciliği ya da evrimciliği savunuyoruz. 
Bilimsel yöntem, felsefe ve bakışı savunuyoruz. Bilimi de bilimsel yöntemle sorgulayıp eleştirerek. Örneğin Freudculuk yüz yıldır tıp literatünde, müfredatta ve pratikte. Hâlâ psikiyatri kitaplarında (kapsamı çok azalsa da) bilimsel bir yaklaşım gibi bahsedilebiliyor. 
“Kanıta dayalı tıp” fanatikleri bu duruma hiç ses çıkarmıyor örneğin. Maksat bilim olmayıp, bilim sopasıyla muhalefet dövmekse, bizim bilimsel tutumumuz bundan ayrılır. Bir okur şöyle bir katkı yapmış: Freud'un psikanalizinin kanıtlanmamış olması ciddi bir sorun ama daha kötüsü de var. Psikanaliz, çürütülemez. Psikanalizle ilgili kanıtlanabilir ya da çürütülebilir deney düzeneği de oluşturulamaz. Russell'ın örneklediği “Mars'ın arkasındaki çaydanlık”tır psikanaliz. Bilimsel arenada değildir. Bir modellemeyi doğrulayan verilerin olması, bazı olgulara uygun olması onun doğruluğunu kanıtlamaz. Psikanaliz bilimsel değildir, omuzumuzdaki melekler kadar kanıtlanabilir. Bir okur, “Freudculuğu Marksizm'e sokanın Troçki olduğunu söylüyorsunuz ya, bir kaynak verebilir misiniz?” diye sormuştu. Arama motorlarına Freud ve Troçki yazın kaynak bulursunuz. Troçki'nin 1932'de yaptığı “Rus Devrimini Savunurken” adlı konuşması bunlardan sadece biri. Daha önce 78 okuduğum, Freud'dan olumlu bahseden kitabı bulamadım. Ama buna benzer ifadeleri Isaac Deutsher'in Troçki kitabında veya NTV yayınlarından çıkan Sigmund Freud biyografisinde bulabilirsiniz. 
Bir şahıs da psikanalizin doğruluğuna dair bilimsel kanıt isteğimize şöyle bir cevap vermiş: “Wisconsin Üniversitesi”nce 2008 yılında yayınlanan bir review'da 23 çalışmadan 1053 hasta üzerinde 1 yıldan fazla psikanalitik tedavi ile major psikiyatrik hastalıkların semptomlarında azalma görülmüş. Psikanalize karşı olanlar ABD ve İngiliz kökenli. Antidepresan pazarı büyük bir pazar. Freud ve Lacan düşmanlığını bu pazar destekliyor olmasın. Psikanaliz, özellikle bu ilaçların satışını azaltabilir.” Oysa benim aradığım kanıt, psikanalitik tedavinin işe yaradığını gösteren “çalışma” sonuçları değil. Bunları biz de biliyoruz, yazdık birçok kez. 
Psikanalitik tedavi de eninde sonunda bir terapi ilişkisidir, bazı hafif-orta düzey nörozlarda bir ölçü- de işe yarar. Bir hasta kime başvursa, o başvurulan kim olursa olsun, onunla insani bir ilişki kurmuşsa (isterse komşu teyze olsun, isterse cami hocası) bunun hastaya bir ölçüde faydası olur. Ben kuramın esaslarına ilişkin kanıt arıyorum, bulursanız haberdar edin, diyorum. Bugün alternatif tıbbın en olmayacak yöntemlerinin işe yaradığına dair bilimsel yayınlar da çıkıyor. Bir din adamının duasının da işe yaradığını gösteren yayınlar var diye (ki dua da psikolojik sorunlarda bir miktar işe yarar) duayı bilimsel terapi yöntemi olarak savunamayız. Psikanalizin telkin, destek, plasebonun ötesinde bir yararı yoktur hafif vakalarda. Ağır vakalarda ve psikozda tamamen zararlıdır. “Bilim” böyle diyor. 
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Freud'un bilinçaltı kuramı AKP adaleti gibi 


“Düşsel uydurmalara karşı öne sürülecek hiçbir mutlak gerçek bulunmamaktadır, bu uydurmalara karşı ancak düşsel içeriği gerçek yaşamda açığa çıkan düşsel gerçeklik ileri sürülebilir.” 


Christopher Caudwell 
3- Freud'un dinsel-etnik kökeni: 


Thomas S. Kuhn, bilimde ve felsefede ilerlemelerin nasıl sağlandığını, kuramlar arasındaki çatışmaları incelediği çok bilinen yapıtında şöyle der: “Şansımıza bakın ki, bilim adamlarını eski paradigmayı reddederek yenisini yeğlemeye iten başka bir yol daha vardır. Burada söz konusu olan, bireyin neyin uygun ya da estetik olduğuna dair duygularına yönelen fakat hiçbir zaman tam olarak açık seçik ifade edilmeyen kanıtlamalardır... Bugün bile Einstein'ın genel kuramı insanları başlıca estetik ilkeler sayesinde kendine çekebilmektedir ve öyle sanıyorum ki bu, matematikçiler dışında çok az kişinin algılayabildiği bir çekiciliktir... Hatta yeniliği yapanın ve onun da ustalarının milliyetleri yahut daha önceki itibarları bile bazen önemli rol oynayabilmektedir...5! Kuhn'un bu sözü çok estetik duruyor durmasına, ama “örnek verelim” dediğimizde çıngar çıkıyor. O bakımdan, Freud konusunu çok önemli gördüğümden, kuramındaki çıldırtıcı saçmalıkların teşhirini çok daha gerekli saydığımdan, böyle yan konularda doğabilecek itiraz ve tartışmalardan korkuyorum açıkçası. İnsanların çok sevdiği etnik muhabbet sayfası bir açılırsa, bizim asıl sorunumuz güme gider. Aynı sebeple ileride bu konuda başka birkaç şey söylemek üzere bahsi kısa kesiyorum. Şu kadarını ekleyeyim: Hiçbir ulusu, milliyeti, dini grubu ötekinden ayırt etmem. Hiçbirine özel bir yakınlığım veya düşmanlığım yoktur. Hatta diğerlerine göre az buçuk sempati duyduğun bir topluluk var mıdır diye sorsalar, önce Çingeneleri, sonra Yahudileri sayarım. Ardından Japonlar vb... gelir. 


4- İnsanlığın cinselliğe olan kallavi ilgisi: 


Bunu sanırım bilmeyeniniz yoktur. O nedenle sanırım konuyu genişletmeye, alıntılar, göndermeler yapmaya gerek yok. Cinselliğin ve cinsellik üstüne yayınların çok kısıtlı olduğu, cinsel yaşam üstünde ülkelere göre değişen derecelerde baskı uygulandığı Batı'da bu tür söylem ve yayınlara da büyük ilgi duyuluyordu. İster cinsel açlıktan diyelim, ister doyumsuzluktan, ister merak ve ilgi yoğunluğundan; Freudcu yayınların cinselliğe çok özel bağlılığı, onlara her düzeyde ilgiyi büyük ölçüde artırıyordu. Kimi nefretten, kimi yeni bir dünya bulmaktan, kimi de meraktan okuyordu, ama Avrupa entelektüelleri arasında okumayan neredeyse yoktu. Bir de bu yayınlardaki, ileride daha geniş açacağımız abartılı pornografiyi eklediğimizde, o günün koşullarında kuramın duyulup merak uyandırmaması olanaksız hale gelmişti. 


5- İnsanlığın geçen yüzyıldaki düşünsel bir boşluğuna denk gelmesi... 


1990'lı yıllarda Freud hakkında yazdıklarıma baktığımda o güne göre söz konusu alanda üç dört katı yayın okumama karşın cümlelerimin yüzde doksanından fazlasını hiç değiştirmeden, bunlara bir şeyler eklemeden yeniden yayımlayabileceğimi görüyorum. Bunu şundan söylüyorum: Bu bir marifet değil, marifet de... Büyük marifet değil, Christopher Caudwell'in Freud eleştirisi “l o zamana göre günümüzde çok daha fazla yayın ve bilgi birikimine sahip olduğumuz halde, şimdi de yalnızca üç beş cümlesi gözden geçirilerek yeni gibi yayımlanabilecek bir deha işi. Ne ki, sınırlı insan sosyal zekâsı Caudwell'in eserini unutturup 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akabinde aynı yayınevine yüzlerce Fredcu çöp yayınlatacak kadar başa bela bir etmen. 
Demem o da değil. Eski yazılarıma baktığımda, çok ağır eleştirsem de bazı noktalarda Freud'a saygımı koruduğumu, hak etmediği halde onu kayırdığımı görüyorum ki yanlış. Hatalarımdan ilki her şeye rağmen onu “bilimsel bir disiplin” saymam. Bilimsel yöntemi bu kadar kaba şekilde hiçe saymış birinin kesinkes bilimsel dünyadan dışlanması gerek. Psikiyatri-psikolojideki dünya bilim çevreleri, onu iyice kenara iterek ve yeri geldiğinde alayla bahsederek bunu yapıyorlar gerçi. Bu çevreler burjuva bilim çevreleri olduğu için bu kadarı onlara yetiyor. Birçok solcu entelektüelin kafasının Freudcu dogmayla bulanması zaten onları hiç ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendirmek zorunda. Ara başlıkta 20. 
yüzyıl başında insanlığın düşünsel boşluğu dedik. Marksizm bu boşluğu büyük ölçüde doldurdu. Ama psikoloji-psikiyatri alanında, birey temelinde boşluk duruyordu. Marksizm orayı dolduramadı. Açık kalan hacme Freudculuk yerleşti. Çünkü “ben” nedir, “bilinç” nedir, “her şeyimizi bilinçle mi yaparız” soruları açıktaydı, bilincimizin her şeye yetmediği, birçok şeye yanlış karar verdiği, üstelik bizi ruhsal hastalıklardan da korumadığı açıktı. İçimizde “ben”den başka daha güçlü bir “ben” mi vardı? Bizi denetleyen, konuşturan, davrandıran dinamikler nelerdi? Bilinç-bilinç öncesi-bilinçaltı kuramı, süperego, ego, id şeması bu sorulara, bu arayışlara cuk oturdu. Yaptığımız her şeyi bilinçle yapmıyorduk, bilincimiz bizi birçok şeyden, ruhsal hastalıktan, bizi zarara sokan davranışlardan koruyamıyordu, o halde altta çok daha güçlü bir yapı vardı, bu bilinçaltıydı. Freudculuğun en sağlam, en gerçeğe yakın yanı olan bilinçaltı teorisini temelden eleştirsem de dünya düşün tarihine bir katkı saydım yakın yıllara dek. Şimdi pişmanım. Çünkü yavaş yavaş göreceğimiz üzere Freudculuğun en sağlam direği olan bilinçaltı kuramı aynı zamanda psikolojinin gelişmesini, insanın ruhu-aklı anlamasını on yıllarca geciktirmiştir, “ketlemiştir”; halen de bu zararlı etki azalarak devam etmekte. Freud'u takdir ettiğim bir başka nokta da insan akli-ruhi yapısında cinselliği ilk kez öne çıkarmasıydı. Bu bir düşünsel devrimdi ve Freud daha başından itibaren onu safsataya bulandırmasa insanlık kültürüne büyük hizmet yapmış olacaktı. Keza o alanda da devrimini daha başlamadan karşı devrime dönüştürdü. Cinsellik alanında da övgüyü hak etmiyor, payına benden sadece yergi düşüyor. Freud'un bugüne dek çökmeden gelen tek yaklaşımı daha çok genel bir yaklaşım olan insanın ruh, akıl sağlığına ilişkin görüşleridir. 
Freud sağlıklı insan diye bir şey yoktur, der. Hepimizin az ya da çok nevrotik olduğumuzu vurgular ki, doğrudur. Ancak, buna neden olarak gösterdiği açıklama yanlıştır, bunu yine bebeklik, çocukluk cinselliğiyle ve sırada oluşan zorunlu karmaşalarla açıklar, ama sonuçta yanlış bir yerden de olsa doğru sonuca ulaşmıştır. İnsan doğal olarak ruh sağlığı her zaman bozuk bir yaratıktır. Şimdi Freud eleştirisine en sağlam direğinden, bilinç-bilinçaltı kuramından devam edelim. Burayı çökertirsek gerisi zaten çok kolay. Freudcu bilinçaltı kuramının eleştirisi Yanılmanın Gerçekliği kitabında (90'lı yılların başı) aynen şunları yazmışım: “Bilinçaltı denilen şeyi Freud fantezi olsun diye mi uydurmuştur; hayır. Vardır gerçekten böyle bir şey. Doğduğumuz andan başlayarak her saniye, her an izlenim sağanağı altındayız. Milyonlarca veri boş bilgisayarımıza durmaksızın dolar. Bu bilgilerle insan olmayı öğreniriz. Konuşmayı, düşünmeyi, çalışmayı becerir hale geliriz. Yaşam sürekli bilgi alış, bilgi değerlendiriştir. Ne var ki, kafamızda bir yerlerde saklanan bilgi yığınının her an belli bir bölümünün bilinçli olarak farkında oluruz. Bazı temel yeteneklerimizi gayret göstermeden sanki kendiliğinden yerine getiririz. Adımızı yazmak, şarkı mırıldanmak gibi. Bazı şeyleri yapmak içinse bilincimizi daha fazla yoğunlaştırmamız gerekir. Kitap okumak gibi. Ama bilinçli olarak farkında olduğumuz bilgiler, her an için sınırlıdır doğal olarak. Bir bilgisayarın ekranındaki bilgilerdir o andaki bilinçli bilgimiz. Bilgilerin çoğu yeri geldiğinde ekrana çıkmak üzere bekler. Bir bölümü de başka bilgileri işleyen program bilgileridir. Bir bilgi grubuna, ancak gereksinim duyduğumuzda ulaşırız. Bazen rastgele dolaşan bilinç projektörü ilgisiz bilgi bölümlerini aydınlatır. Bazen çok gereksinim duyduğumuz bir bilgi depodan çıkmaz. Projektör, o bilginin yerini bir türlü bulamaz; bakarsınız, bir kokuyla, bir kişiyi 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görmekle ya da nedenini anlayamadığımız bir çağrışımla ansızın yüzeye çıkıverir. Ya da rüyalarımızda açığa vurulur bazı anılarımız. Ya da bir duyumu algıladığımızın ayrımında olmayız; ama belleğimize işlenmiştir o veri. İlgisiz bir yerde ortaya çıkar, bilincimizi şaşırtır. 
Bazen varlığından haberdar olmadığımız ya da bilinçli olarak denetleyemediğimiz bazı duygu-düşünce kümeleri ya da dürtüler bizi zor durumda bırakır. Freud'un üzerinde çalıştığı ve çok etkilendiği histerik-konversif bayılmalar böyle bilinç denetimsiz tepkilerdir. Ya da hasta, belli bir duygulanım yüküyle kör olur, sağır olur, kolu baca- ğı tutmaz olur veya kişi anlamsız bir korkunun esiri durumuna düşer. Tüm bu nevrotik bozukluklar bireyin bilinçlilik halinin kısmen dışında gerçekleşen olgulardır.” O halde karşı çıktığımız ne? Birinci madde, Freud'un bilinç ve bilinçaltını mekanik şekilde ayırmasıdır. İkinci madde, bilinçaltı etkileri esas kabul ederek insanın bilinçli etkinliğinin önemini göz ardı etmesidir. Üçüncü madde de, bunu yaparken birçok bilinçli etkinliği bilinçaltı süreçlere mal ederek insana çarpık bakışı yaygınlaştırmasıdır. Aslında Jung ve Fromm da bilinçaltı ile bilincin kaba ayrımına karşı çıkıp ikinci maddenin kıyısına dek gelmişler, ancak daha ileri gitmekten korkmuşlardır. 
Fromm'a göre “bilinçdışı terimi esrarlı bir sözcüktür.” ‘Bilinçdışı diye bir şey yoktur; yalnızca bilincinde olduğumuz ve olmadığımız davranışlarımız vardır, işte bu bilincinde olmadığımız davranışlarımıza bilinçdışı diyoruz.” Jung da şöyle söyler: “Freud ruhsal süreçlere durağan nitelik vermekte, bense bu süreçlere dinamik açıdan bakmaktayım. Benim için her şey görecedir. Kesin bilinçdışı diye bir şey yoktur; nesneleri ancak belli açılardan baktığımızda bilinçte bulamayız.” 


Bilinçdışının Marksist eleştirisi ise Caudwellľ’ dedir 


“Ne denli basit olursa olsun her sinir ağında bütün nöron sistemi gerçekten işin içindedir. 
Piyanoda bir nota çaldığımızda basılmayan teller de basılanlar kadar işin içindedir, çünkü notanın neyse o olmasına yol açan, iyi ayarlanmış bir ses dizini içinde bulunmasıdır (...) Tüm bilinçli görüngülerde sistemin geri kalan sinir ağları da işin içindedir ve değişmiş olsun, olmasın bunların tüm içsel tepkileri bilinçli görüngü dâhil tüm davranışlara, özel örüntülerin temelini verir. Böylece bilinçdışı bilinç dâhil tüm davranışları değiştirir, diyebiliriz. Yani bilinçdışı sinir ağı ve deneyim, bilincin parçasıdır(...)Elbette ki bilinç ve bilinçdışı kesinlikle belirgin varlıklar olarak birer soyutlamadır. Davranışın bir parçası olan tüm sinir ağlarında değişken bir oran bizim herhangi bir anda bilinç ya da benlik dediğimiz grubu oluşturur... 
Freudculuk bir tarafın öyküsünü diğerini dıştalayarak kabullenmez. Her ikisini de eleştirmeksizin kabul eder. Böylece çözülmez bir ikiciliğe ulaşır (...) Bilinç tek izli bir etkinliktir, insan bir anda normal olarak ancak tek düşünce dizisini izleyebilir ve bu dizi en güçlü düşünce adamlarında bile bilincin donuk yarı bilinçli bir bulanıklıkla çevrelenmiş nokta ışığında arka arkaya gelmiş birkaç imgeden oluşur. Genelde insan düşüncesinin zenginlik özelliklerinden hiçbiri özelde bilincin etkinliği değildir. Herkes bir anda yalnızca bir şey üstünde yoğunlaşabildiğimizi bilir (...) Eğer iyi eğitim görmüş birinin korteksinin (n) sayıda gizilgüce sahip olduğunu düşünürsek bilinç bir anda ancak n'in çok küçük bir oranıyla ilgilenebiliyor. Geri kalan kısım ise bilinçdışı olarak kalıyor. Bu yüzden korteks öncelikle bilinçli değil, bilinçsiz bir organdır. O tek sahibi olan bir bilgi kütüphanesi gibidir. Çok geniş kaynakları olmasına rağmen sahibi bir anda bir kitabın bir satırındaki bir tek kelimeyi tarayabilir (...) Korteksteki bilinç, milyonlarca hücreden birkaçının parlamasıdır (...) 
İlkellerin dünyasında patlayan gök gürültüsü ve şimşek gibi nedensel görüngülerin tanrıların rastgele davranışlarına yorulması gibi bilinçli dünyada dalgalanmalar yaratan bilinçsiz etkiler de Freud tarafından çarpıtma, ketleme, bastırma, karmaşa gibi kaba isimlerle çağrılır (...) 
Freud, teorisinin fizyolojik içeriğinin ima ettiklerini kavrayamaz. Bütün sinir ağı örüntüleri deneyimin (ketleme) değiştirdiği bir tepki (içgüdü)den oluşmuştur. Böylece tüm sinir ağı örüntüleri tek bir devre oluşturan değişik oranlarda bilinçli ve bilinçsiz ögeler taşır. Toplum 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ketleme ve baskılarıyla bilinci yaratarak içgüdüleri kölelik değil, özgürlük yolunda yürütür. 
Köleleşmiş içgüdüleri özgürleştiren bir şeye Freud gibi ketlenme ve baskı demek önyargılı bir davranıştır.” 5] Caudwell'in 30'lu yıllarda yazdığı bu göz yaşartıcı derecede heyecan uyandırıcı görüşlerinin neredeyse hepsi doğru. Neye dayanarak doğru? 80 yıldan beri yapılan bilimsel araştırmalara, açığa çıkan yeni gerçeklere göre doğru. Beyin bu şekilde işliyor, düşünce-duygu-davranış, bilinç-bilinçdışı bu. Evrimci psikoloji dalındaki şu iki kitabı okumanızı öncelikle salık veririm: Aklın Tarih Öncesi — Steven Mithen,!® Neden Sizden Başka Herkes İkiyüzlüdür — Robert Kurzban."”! Buralarda tartışılan ve bilimsel kanıtlara dayandırılmaya çalışılan şeyler, ben-benlik nedir, beyinde nerededir, bilinç nedir, bilinçsizlik nedir gibi konulardır. İkincisi çok daha yeni bir kitap. Modüler akıl görüşünü savunuyor. 
Chomsky popüler hale getirdikten sonra daha da yayılan ve daha çok kanıta dayandırılan bu görüş, insan beyninde-aklında “ben” diye bir ayrı merkez olmadığını, “ben”in çok sayıda akıl modülünün ortak çalışması ve birbiriyle rekabeti sonucunda oluşan değişken bir olgu gibi işlediğini öne sürüyor. “Modül, belli bir işlevi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, bilgi işleyen bir mekanizmadır.” Beyindeki bir fizyolojik işlev mekanizması. Yerleri kabaca belli ama sınırları henüz tam gösterilememiş nöron gruplarının evrimce seçilmiş belli otomatik uyum işlerini yapan düzenekleri. Chomsky'nin bahsettiği şey “dil modülü”ydü. Böyle binlerce göreve dönük binlerce modül bulunur ve belli aynı nöronlar muhtemeldir ki farklı farklı modüllerin parçasıdır. Kitabın Freudculuğu inceleyen kısmından sonraki bölümlerinde bu konulara daha ayrıntılı gireceğiz. Burada sadece Libet ve arkadaşlarının 1991'de yaptıkları bir araştırmadan bahsedelim. Sİ İnsanın beyninde “ben” diyen daha küçük merkez, bir gerçek “ben” var mıdır? Yoksa insan beyni modüllerin ortak-rekabetçi karmaşık çalışmasıyla mı işlemektedir? Libet'in araştırmasında denekler EEG’ye (beyin dalgalarını kaydeden düzeneğe) bağlandılar. Onlardan istedikleri zaman bileklerini bükme gibi basit hareketler yapmaları istendi. “Libet ve meslektaşları, beyindeki aktivite ile deneklerin bileği hareket ettirme kararını ne kadar farkında olarak verdikleri arasındaki ilişkiyi incelediler.” Deneyde beyin aktivitesinin deneklerin bileklerini hareket ettirme arzularını bildirmelerinden önce geldiğini buldular. “EEG'den başka çok daha gelişmiş fMRI gibi teknolojileri kullanarak yapılan benzer araştırmalar da benzer etkileri ortaya koymuştur. Libet'in deneyine benzer bir çalışmayı irdeleyen Wired dergisinde geçenlerde şöyle bir başlık gördüm: “Beyin tarayıcıları daha siz karar vermeden kararlarınızı görebiliyor.” Neden şimdi bu haber? Kararın verildiği anı, denek kararı verdiğini bildirmeden önce beyin tarayıcılarının göremeyecek oluşu ancak şu şekilde mümkün olabilirdi: Karar vermek için gerekli uzun süreci başlatan o ilk modül, bilinçli farkındalıkla ilişkili o az sayıdaki modüllerden biri olsaydı, bu vakada beyin aktivitesi ve karar verme duyusu aynı anda gerçekleşebilirdi. Ne var ki karar verme duyusunun beyin aktivitesinden önce geldiği hiçbir senaryo yoktur.” Bunun önemi ne? Kaba bakışla “İşte, Freud'un bilinç öncesinde bilinçaltı fikrinin doğrulanması” diyen çıkabilir. Karar verip konuşan eğer Freudculuğa göre ego ise, ondan önce bir yer var ki, işi ilk o başlatıyor, ama bu yer “benim” diye konuşan yerden farklı bir yer. Ancak kabaca bir benzerlik. Kurzban ve başkaları bunu modüler aklı doğrulayan bir deney olarak kabul ediyor, mekanik biçimde yapılmış bir “bilinçaltı” sınıflamasını doğrulamak için değil. “Ben” diyen ve konuşan farklı bir modül var, bir de asıl kararı başlatan farklı farklı modüller... Ve bu kararlar, farklı kararlara zorlayan farklı modüllerin çatışması sonucunda galip gelenin üstünlüğü doğrultusunda alınıyor. Yani siz Freudculuğa inandığınızda son derece gelişmiş ve karmaşık bir bilgisayar işleyişini, çarklar ve dişlilerle işlev gören ve ancak sınırlı sayıda basit işlemler yapabilen eski tip mekanik bir hesap makinesi şemasıyla açıklamaya çalışıyorsunuz. Alet ve düzen kabaca benziyor, ama işleyiş tamamen farklıdır. 


Ara saptamalar: 
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İnsanı insan yapan bilinçli etkinliğidir. Bilim bunu gösteriyor. Üretim, sosyal ilişkiler, hayatta kalma mücadelesi, dil... İnsanı hayvandan farklılaştıran uygarlık bilinçaltıyla gerçekleşmedi, bilinçle gerçekleşti. Bilinçdışına bu kadar önem atfetmek onu yüceltmek demek. Uygarlığı, dili, sanatı, bilimi, Freud'u, bilinçdışı mı yaptı, bilinç mi? İkisini birbirinden ayırmanın anlamsız bir düalizm olduğunu gördük, ama insanı insan yapan, Freud'u da konuşturan, yazdıran hep bilinçli etkinliklerdi. Bu bakımdan özgürlük ve iyilik de bilinçaltında değildir, bilinçtedir; bilinçaltının güçlenmesi, özgürleşmesi hayvanlaşmayı ve köleleşmeyi getirir. Peki, entelektüeller olarak aslında olmayan bir şeye neden bu kadar önem yükledik? Çünkü insanlar bile bile işledikleri, farkında olarak ve hatta ince ince planlayarak işledikleri suçları, kendi vicdanları veya birileri suçladığında başka bir güce, denetleyemedikleri büyük bir güce yüklerler. Bu şeytandır. Freud'un “bilinçaltı?” da pek çok entelektüelin, aydının, yazarın, siyasetçinin, sinemacının vb. tümüyle farkında oldukları ve bile isteye gerçekleştirdikleri tüm günahlarını yükleyecekleri güya kontrolleri dışı şeytandı. (Ensest de buna dâhildi, yalan, dost satma, çıkarcılık, korkaklık, düşmanla işbirliği, tutarsızlık... Her şey.) Suçu ona yüklüyor ve rahatlıyorlardı, yazılarında ondan bahsediyor ve arınıyorlardı, o da olmadı psikanalize giriyor, “günah çıkartıyorlardı.” Ahmet Öz dostumun Cogito'da yayımlanan söyleşisinde Karatani şunu söylüyor: “Bununla birlikte, Freudcu psikanalizin bilinç seviyesinde düşünmenin ötesine geçen yeni bir düşünce tipini açığa çıkardığı söylenir. 
Doktor-hasta “diyalog'u sırasında ortaya çıkan bu düşünce ortak kurallara dayalı simetrik bir diyalog değildir elbette. Hem doktor hem de hasta “başkasıdır?. Burada mesele, hakikati doktorun sözlerinin göstermesi değildir. Mesele hastanın, doktora karşı çıktığında ya da direndiğinde ortaya serilen “bilinçdışı”dır. Diğer bir deyişle, burada diyalog bir fikir birliğine varmayı değil, iki kişinin bakış açıları arasındaki “paralaks'ı öne çıkarmayı amaçlar.”P! Sevgili Ahmet, hasta eğer “normal” bir doktorla konuşsa Karatani ve senin dedikleriniz doğru olabilir. Hekim psikanalist olmasa, yani hastayı önyargılı sorularıyla yönlendirmese ve hastanın söylediklerini yine kendi çarpık dogmasıyla yorumlayıp ona baskı kurmasa doğru olabilir. Sadece o da değil. Psikanalizin en çok eleştirildiği konulardan biri de sözde saklı “gerçekleri” ortaya çıkaran bu garip seanslardır. Psikanaliz oturumlarında hasta durmadan konuşmak zorundadır. (Konuşmasa da doktorun canına minnettir, ama saat parası işlediğinden her hasta bu hakkını kullanamaz.) Doktorsa sorular sorar, aralarda yorumlarda bulunur. Bilişsel psikoloji araştırmaları şunu iyice ortaya koymuştur ki, insan hafızası kolay unutur, kolay yanılır. Sürekli konuşmak zorunda olan ve doktorun yönlendirmesiyle bunu belli mecralarda sürdüren hasta, bazı anılarını gerçeğe uygun anlattığı gibi, daha büyük çoğunluğunu yanlış, hatalı anlatır, hatta elinde olmaksızın uydurur. İşte güvenilirliği son derece şüpheli söz konusu anlatımlar üstüne bir de doktorun o hurafeye dayanan kuramsal yorumları eklenince giderek terapi saçmalama yarışına döner. Bilişsel psikolojide “Source- monitoring error” diye bir kavramdan söz edilir. Kaynağı izleme (kaynağı saptama) hatası diye çevrilebilir. İnsan bir şeyi hatırlarken, neyi gerçekten duymuş, neyi duymamış olduğunu (sonradan düşünüp kafasında uydurduğunu) ayırmakta hataya düşebilen bir canlıdır. Yani hatırladığımızı zannettiğimiz bir şey kulağımızla duyduğumuz, gözümüzle gördüğümüz bir şey değil de, kafamızda canlandırdığımız hayali bir şey olabilir. Bilişsel psikologların önemli bir kısmı “bastırılmış anılar” denen olguya derin bir kuşkuyla bakarlar. Hatırlanan bazı anılar sapmış veya uydurma anılar olabilir. Ayrıca terapistler “hastalarının kafasına bazı düşünceleri ekebilirler.”19! İşte olayın esası bu! Psikanalistler genelde AKP polisi gibi çalışırlar. Hastanın bilgisayarına, beynine gerçek dışı belge-bilgiler sokarlar ve bunu zabıt altına alırlar. Freud'un asıl ereği de buydu. Yanlış anladığı, yanlış anlattığı soyut bir bilinçaltı kuramıyla hastalarının kafasına kendi fantastik masallarını yerleştirmek, Oedipus karmaşası gibi saç- malıkları insanlara itiraf ettirmek. Böylece bilinçaltının şifresini, anahtarını kendi ellerinde tutabiliyordu, insanlığın beyniyle sorumsuzca oynayan bir sektin yetkesini tek başına elde tutmak, peygamberlikten öte bir Tanrılık duygusu yaşatıyordu “ego”suna. 
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Türkiye?de yazar olmak, Freud'un bilinç-bilinçaltı fantezisi (toparlama) 


Herhangi bir anda kenara çekilin, sakin bir yere oturun ve bilincinizi boşaltmayı, hiçbir şey düşünmemeyi deneyin. Başaramadığınızı göreceksiniz. Meditasyonda çok ileri düzeye yükselenler bile bunu uzun süre başaramaz, onun yerine imgelemi tek bir noktaya odaklamaya yönelirler. Bilincinizi bembeyaz, bomboş yapmaya çalıştığınızda büyük çoğunluğu rastgele, bir bölümü çevre uyaranlarca serpilen, iç içe geçmiş ve birbirini izleyen çok sayıda imge, anı, duygu, düşünce parçacığı, kümesi sahnede bir festivale başlarlar. Ya da uykuda rüya gördüğünüzde. Bilinciniz görünüşte kapalıdır, ama gayet bilinçli konuşmalar, senaryolar içinde yaşamaya başlarsınız, mantıkla mantıksızlık, gerçekle gerçek dışı yoğrulmuş halde resmigeçittedirler. Sakin sakin otururken ayağınızı bir sinek soksa aniden çekersiniz bacağınızı. Sinek soktuğunu ve bacağınızı çektiğinizi hareketi yaptıktan sonra ayırt edersiniz. 
Buna da refleks diyoruz. Bir önceki bölümde görmüştük, aynı konuda birçok deney gerçekleştirilmişti. İstemli hareketleri yaptığımızda karar alan merkezden önce beynimizde başka bir merkezin çalışmaya başladığı gösterilmişti. Yani karar alan veya kararın farkında olan veya kararın alındığını bildiren beyin merkezleriyle gerçek karar alıcı merkez birbirinden farklı olabiliyordu. Tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne olmalı? Beynimizde veya beynin işlevselliğinde şunlar bilinçtir, bunlarsa bilinçdışıdır diye ayırabileceğimiz ayrı bölümler yok. Şu an bilinçli olan ertesi saniye bilinçsiz hale geçiyor. “Ben”im ve “bilinçliyim” diyen merkez de keza sürekli nöbet değiştiriyor, beyinde veya onun işlevselliğinde “ben”i veya bilinci yerleştirebileceğimiz kalıcı ve aynı nokta yok. Ve belki daha önemlisi, bilinç ve bilinçaltı ayrımı gerçeğe uymadığından “bizi bilinç yönetiyor” veya “bizi esas yöneten, baskın olan bilinçaltıdır” demenin bilimsel bir anlamı da yok. Bunlar fantezi. İlla hangisi baskındır diye sorulsa (ki aynı nedenle kısmen anlamsız bir sorudur) elbette bir bütün insanlık durumu-kültürü için de, tek tek insanların bireysel gerçekliği için de “onu asıl belirleyen bilinçli halidir” diyebiliriz. Peki, tüm bunlara karşın niye insanlar hâlâ bilinçdışı kavramını kullanıyor? Birinci nedeni bunun gündelik dile, kolayca kullandığımız rahat kavramlar arasına girmesi. Bir dil alışkanlığı yerleşince bazen karşıdakine laf anlatmak için kolaycılıktan, bazen mecburiyetten, bazen de farkında olmaksızın o kavramı kullanıyorsunuz. Ben bile birçok kez “bilinçaltı” sözcüğünü kullanmışımdır. Düşünsel alışkanlıkları, kolaycı konuşma kalıplarını değiştirmek çok zor. Örneğin Türk filmlerinde polis gelir ve kişiyi “tutuklar”. Oysa Türkiye'de polisin tutuklama yetkisi hiç olmamıştır. 
Polis gözaltına alır, yakalar vb. Ama belki bin sefer uyarılmış olsalar da Türk filmi polisi “tutuklamaya” devam eder. Akıl bir kez tutuklanmıştır çünkü. Buradaki yorumlarda da gördünüz. Bilinç-bilinçaltı ayrımının hiçbir bilimsel kanıta dayanmadığını, tersi yönde kanıtların ise dağ gibi yığıldığını söylesek de bazı okurlarımız görüş bildiriyorlar: “Ama aslında ben bilinçaltının daha güçlü olduğunu düşünüyorum!” Başka bir temel neden ise bunun bir dünya görüşü, bir inanç sistemi olarak belli tipte kişiliklerin değişmez seçimi olması. Otuz yıldır geliştirmeye çalıştığım temel tezlerimden biri şu: Heraklit'in ve başka birçok düşünürün vurguladığı “karakteri insanın kaderidir” görüşünün günümüz bilgi düzeyiyle güncellenmesi. Kanımca (tezime göre) insan toplulukları belli temel kişilik grupları altında bölünürler. Çağlar boyu değişmez bir gerçektir bu. Kuramı burada anlatmayacağım. 
Kısaca şöyle özetleyeyim: Hemen her çağda, her toplumda belli tipte kişilik özellikleri fazla değişmeden sabit kalır. Örneğin bir şeylere körü körüne inanma eğilimi gösterenler, sorgulayıcılar. Düzene uyanlar, düzene isyan edenler. Dindarlar, dine inanmayanlar gibi... 
Freudculuk da bir dogma veya inanç sistemi olarak onu sorgulamadan kabul eden belli kişiliklere bir şekilde çok uyan bir öğretidir ve bizim aksini kanıtlama çabalarımız, ne kadar sağlam kanıtlar ortaya koysak da pek çok vakada bir işe yaramayacaktır. O halde niye bu kadar emek veriyoruz, çaba harcıyoruz? İlk neden, kendimizi rahatlatmak için vicdanımıza “ben görevimi yaptım, tebliğimi yaptım” diyebilmek. İkinci olarak ise, tüm insanlar bir şeye 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inanmakta veya inanmamakta iki grup altında toplanmaz veya toplansa da bazıları o saflarda gevşek durur, bağımsız durur. İşte giriştiğiniz o ikna çabaları daha çok bu ortadaki, görece bağımsız, daha sorgulayıcı düşünebilen insanlarda işe yarayabilir, yaramaktadır. Bir futbol takımının taraftarı olmak genellikle akıl dışı (bilinçdışı) motivasyonlardan kaynaklıdır zannedilir. Biraz doğruluk payı vardır bunda. Ne ki yapılan birçok çalışma akıl dışıyla açıklanamayacak birçok somut veri sunar bize. Estetik duygular, uyarılma ihtiyacı, eğlenme gereksinimi, kendine güven kazanma, aidiyet hissi kazanma, grup dinamiklerinden yararlanma, ekonomik getiri, kazanma duygusu, ortaya konan başlıca motivasyon kaynaklarıdır. Örneğin Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre başarma-kazanma duygusu (takımın başarısı) taraftar olmaya iten etkenler arasında beşinci sıradadır. Ama gariptir, takımı fanatik olarak tutmaya devam etmek için “başarı kazanma” gereği birinci sıraya geçer. 
İngiltere'de yapılan başka bir araştırmada takımın başarısının taraftar olmak için çok daha geride yer aldığı anlaşılmıştır. (ABD-İngiltere arası kültür farkı, bizde herhalde başarı beklentisi daha ön sırada yer almaktadır.) Bunu niye anlattık? Bir kere takım taraftarı olduktan sonra o takımı bırakan kaç kişi gördünüz? Herhalde pek azdır. Bir dinin mensubu olarak yetiştikten sonra başka dine geçenler? Dinsiz olanları saymazsanız (o da ayrı bir karakterdir), daha da az. Başka deyişle belli kişilik ve çevre etmenleriyle insanlar bir aidiyete kapılırlar (her kişi için çevre-kişilik oranı, baskınlığı farklıdır) sonra da o aidiyetlerini kolay kolay terk etmezler. Buna her şart altında çevre etkeni destekte bulunur. Türkiye'de Sünni İslam olmak her alanda başarı getirir, o yüzden Sünni İslam'a bağlı bir kişinin bunun toplumdaki en yaygın yorumundan uzaklaşması çok zordur. Freudculuk da Avrupa ve ABD entelektüel âleminde başarı getirir, en azından dışlanmayı önler. Bir kişinin Freudculuğu bırakması o yüzden de çok çok zordur. 


Türkiye?de düşünür olmak 


Burada yazılmakta olan Freud eleştirisi, bugün dünyadaki Freud eleştirisinin en uç noktası. 
Tevazua gerek yok, bu böyle, siyaset psikolojisiyle bu kadar ilgili, pratiğin içinde, tıbbı, hem psikiyatriyi, hem psikolojiyi, evrimci psikolojiyi, hem de Marksizmi birlikte bilen, bu kadar lüzumsuz disiplinle aynı anda haşır neşir benim kadar gereksiz ikinci bir kişi yok. Peki tepki? 
Bir potansiyel güç ancak tepkiyi karşılayacak bir maddi güç varsa kinetik güce dönüşür. 
Sanırım bendeki güç sanal bir güç, o yüzden herhangi bir maddi gerçeklikten yansımıyor, ciddi bir ideolojik tepki de bu yüzden almıyor, tartışma çıkmıyor. Zaten ABD odaklı psikiyatri, psikoloji çevreleri Freudculuğu zararsız hale getirmişler, o nedenle ona yüklenme gereği de duymuyorlar pek. Onu tarihsel bir zenginlik olarak kabul ediyorlar. “Psikiyatri ve Psikoloji, Birleşik Devletler'de uzun süredir psikoanalize meftun durumdaydı. Ancak son yirmi yılda uygun yere konuldu, kesin biçimde ıskartaya çıkarılarak değil, ama artık kendi başına yeterli ve gerekli görülmeyerek. (Tüm iktisadın Marksizm içinde değerlendirildiğini düşünün, yakın zamana dek psikiyatri de psikoanalize bağımlıydı)”12! Onlar uygun yere koyup bırakmışlar, ama biz bırakamayız. Çünkü onlar siyasetle, solla ilgilenmiyor pek fazla. 
Bizse burada sol içindeki ezici liberal baskıyla mücadele etmek için onun temel direklerinden biri olan Freudculukla baş etmek zorundayız. Nasıl olacak benimki gibi hayali güçlerle bu? 
Liberallikten kastım, sol içine sol olmayanı katan her türlü ideolojik etki. Geniş anlamda alıyorum bu kavramı. Böyle baktığınızda bizde milliyetçi, ulusalcı, jakoben görünümlü liberaller de çok. 


Freud'un Cinselliği 


Freud insanın cinselliğini akıl-ruh yapısında baş yere koymuş ve böylece bir devrim gerçekleştirmiştir denir. Bir yere kadar doğru. Devrim biraz nasyonal sosyalist bir devrim 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olmuştur yalnız. Cinselliğe bakışı önemserken insanlığın cinsellik bilgisini de dumura uğratmıştır neredeyse yüz yıl. Freud, “İnsanın ruhsal-akli işleyişinde, ruh sağlığında- sağlıksızlığında cinselliğin rolü çok önemlidir,” deseydi ve bunun az çok mantıklı düzeneklerini ortaya koysaydı, amenna. Freud'un insanlık cinselliği dediği şey, şahsının mesnetsiz sapıkça düşünceleridir. Hızla özetlersek şudur: Freud'a göre insanın cinsel arzusu doğumla birlikte başlar. Bu kastettiği cinsellik, libido, simgesel veya metaforik anlamda değildir, basbayağı cinselliktir. Bebek önce annesinin memesini cinsel obje olarak algılar. 
Basbayağı cinsel obje, lamı cimi, metaforu yok. Sonra ondan ayrılmakla büyük bir cinsel, varoluşsal yoksunluğa girer. (Yalandan kim öldü.) Ama seks güdüsü bu kez kıçına, yani anüsüne inmiştir. Basbayağı kaka yani bok ve onu tutma ve çıkarma hadiselerini bir cinsellik olarak algılar ve onunla halvet olur, ona bağımlı olur, meftun olur. Ondan sonra asıl büyük şehvetli dönem gelir. Çocuk anasına âşık olur yeniden. Fakat babasını da rakip görmeye başlar. Üçlü takılırlar, ancak büyük bir tehdit altındadır. Anasına olan bu şehvetini fark etmekte olan babası her an onu hadım edebilir. Hadım ederse ne olur? Ne olur bu erkek çocuk? Anası gibi olur, öbür kızlar, kız kardeşleri gibi olur, yani pipisiz ve aşağılık bir yaratığa dönüşür! İşte insanın tüm yaşamına yön veren en esas takıntısı, insanın varoluşsal özü bu karmaşadır. Bu dönem fallik dönemdir, ortalama 3-6 yaş arası yaşandığı ileri sürülür. 
Bu büyük, bu en önemli karmaşanın adı da şudur: Oedipus kompleksi! Şimdi burada bu kadar kaba şekilde ifade ettim diye, bu ne seviyesizlik diyenler çıkacaktır, bu adam kendini yazar, üstelik düşünür sanıyor... Ama aynen budur işte Freudculuk ve bu deli saçması milyonlarca oentelektüelce paylaşılan bir baş kuramdır dünyada. Lacan'ından Zizek'e, Althusser'ine buna inanırlar. Gerçi yeni doğanda bir hafta sonra (erkekte) cinsiyet hormonu hızla yükselir. Üç ay sonra ergenlik öncesi dönemdeki düzeyine düşer. Kızda ise daha değişik bir mekanizma vardır, bir cinsiyet hormonu birkaç yıl yüksek kalır, ardından ergenlik öncesi dönemindeki hale geriler. Buna “mini puberte” adı verilir.3! Evet, böyle bir şey vardır, ama Freud'un takvimine hiç uymamaktadır. Freudcu cinsellik burada ve başka birçok yerde görüldüğü gibi basbayağı erkek bakışlı, (cinselliği adamakıllı baskılanmış her türlü çıkış arayan bir erkek) faşizan bir bakıştır üstelik. Bizde İslam'ı kadınların örtünmesi olarak algılayan ve öyle göstermeye çalışan çıkarcı mı çıkarcı, cahil mi cahil bir kalabalık çevre var biliyorsunuz. İslami çevreden bazı kadınlar, çarşafa ya da türbana girmeyi bir haksızlık olarak değil, hak olarak görür ve bir de bu “hakkın” nümayişlerini yaparlar, bilirsiniz. Freud düşüncesine inanan kadınlar da, Freud kuramı ve pratiğinin kadın düşmanı yönü apaçık ortadayken adeta “ulu elçi öyle emretmişse biz öyle hak ettiğimizdendir” demektedir. Akıl alır gibi değil. Tüm insanlık kurgusu, erkek çocuk, onun anaya aşkı ve babasının onu rakip görmesi üstüne oturtulur; kadınlar ise “Biz ne oluyoruz burada, eşek başı mıyız!” diye itiraz etmez. O kadınlar ki, zaten pipileri olmadığı için eksikli doğmuşlardır, onların hayatta bir kompleksi bile yoktur, sonra ağlamasınlar diye onlara da bir Elektra kompleksi uydurulur. Bu Elektra kompleksi aslında Oedipus kompleksini mantıken temelden götürür, öyle olması gerektir, ama kimde ne mantık arıyoruz? Daha trajik olanı, bu kuram düşünce dünyasının yalıtılmış bir yerinde entel muhabbeti olarak durmaz. Bu sabuklamalarla insanlara tanı konur, bunlarla tedavi edilir... Ve bu arada daha sonrada örneklerini vereceğimiz yüz binlerce profesyonel kakavanlık yaşanır. Biri şudur örneğin: Bir anne, çocuk koruma kurumuna başvurarak, eski kocasının çocuk görme günlerinde dört yaşındaki kızını cinsel olarak suiistimal ettiğini söyler. Adam çağrılıp ifadesi alınır, müphem bilgiler elde edilir. Kadınsa psikolojik incelemeye gönderilir. Psikolog, uygulanan Rorschah testine dayanarak kadının, kendi kişisel sorunlarını çocuğunun sorunlarıymış gibi yansıttığını, depresif bir duygudurumla yorumladığından eski kocasına karşı iddialarının çarpıtmaya dayandığını belirtir. (Rorschah testi: Psikanalitik kaynaklı bir test, bu saçmalık psikanalitik yorumlarla birleştirildiğinde dadından yinmez) Bu yüzden kurum, annenin sonraki şikâyetlerini de incelemez. Bir yıl sonra çocuk kötü bir durumda acil servise kaldırılır. Çocuğa 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tecavüz edildiği anlaşılır ve rektumunda babaya ait spermler bulunur. (Tarafsız bir textbook'tan: Psychology in Perspective, Carol Tavris — Carole Wade, Longman.) Daha çok var bu bilgilerden, cinselliğin esas bölümü bir sonrakine... 


*Kaan Arslanoğlu'nun, 2016 yılında İthaki Yayınları'ndan çıkan Evrimci Açıdan Din, Psikoloji, Siyaset kitabının Freud eleştirisine ayrılan bölümlerine yer verdiğimiz bu makale, önümüzdeki sayıda devam edecek. 
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FREUDCULUĞUN ELEŞTİRİSİ (2. BÖLÜM) 

Kaan Arslanoğlu-Nisan 28, 2017- azizmsanat 

Sahtekâr bir adam olarak Freud'un rezil cinsellik kuramı 

“Genele uygulanabilecek tek bir fikir belirdi kafamda. Bir vaka olarak kendime baktığımda da anneme âşık olduğumu ve babamı kıskandığımı fark ettim, şimdi bunun çocuklukta rastlanan evrensel bir olay olduğunu düşünüyorum.” Freud (Wilhelm Fliess”e mektubundan) 

Bu dizinin yazarını tanımasanız bile şimdiye dek yazılanlardan herhalde anlamışsınızdır. 
Freud'un Oedipal kuramında en ufak bilimsel gerçeklik bulabilseydik o gerçekliği kabul ve derinleştirmede dibine kadar gider, cinselliğin tavanına vururduk. İtirazımız tutucu-gerici 


ahlaktan kaynaklanmıyor. Evrensel temel ahlaka ve bilimsel ahlaka dayanıyor. 


Freud'un aklına esseydi de mitlerden, hikâyelerden Oedipus'u değil herhangi başka birini seçseydi, örneğin tüm insan ruhsal yapısını, varoluş dramını Othello üstüne kursaydı, ne 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değişirdi? Hiç sordunuz mu kendinize böyle bir şeyi? Othello'nun kıskançlığını da değil, başka bir şeyi kurgulasaydı. Mesela şöyle bir senaryo: Çocuk doğduğu andan itibaren annesinin görünümünden, deri renginden farklı bir karşı cins aramaya başlar. Annesi beyaz tenliyse kara tenli, kara tenliyse beyaz tenli bir kız veya erkek arar. Onu bulduğunda ve aralarında ilişki başladığında sorun bitmez. Bu kez de gözü kendi ten renginde karşı cinsten bireylere kaymaya başlar. Ve bu çözülmez, bitimsiz gelgitler, kıskançlıkla açıklanamayacak ruhsal boşluklar yaratır kişinin bilinç ötesi dünyasında... 


Pekâlâ, kabul edilebilir bir kurgu, öyle değil mi? Şu anda beş dakikada uydurdum. Emin olun bu kurama yaşamdan milyonlarca örnek bulunabilir ve Oedipal kuramdan çok daha gerçekçidir. Ama aslında en ufak bir bilimsel değeri yoktur, çünkü tüm insanlığın karakterini, yazgısını açıklayacak bir kurgu asla değildir, ufak hakikat parçalarından türetilmiş bir fantezidir. Freud, “Oedipus karmaşası” kuramı yerine “Othello açmazı” kuramını dünya entelektüel âlemine sunsaydı belki yüz yıldır onu konuşuyor olacaktık. Belki de konuşmayacaktık, çünkü bir kuramın ne kadar saçma ve gerçekdışı olsa da tutulmasını veya tutulmamasını sağlayan şey çoğu kez belirsizdir. Belki de Oedipus kuramındaki o iç gıcıklayıcılık, o insanda isyan hissi uyandıran pervasızlıktı onu popüler kılan. 


Fakat gerçeğe baktığımızda, elbette çocuk cinselliği diye bir şey var. Bunu çok az kişi reddediyor. Küçük çocuk, kafasında ana babasına dair o masum çocuk cinselliği içinde birtakım hisler geliştirebilir, birtakım yarı bilinçli arzular duyabilir. Zaten çocukların içleri erişkinlere göre çok daha dışlarıyla birdir. Bazı duygu, heves ve arzularını ifade ederler zaten. 
Babamla evleneceğim diyebilirler, annemi babamdan kaçıracağım da derler. Ama bu duygular sıklıkla yer değiştirir. Bazen babası kimine göre anası öne çıkar. Ve asla bu anne babayla sınırlı bir ilgi değildir. Kardeşine de aynı duygular besleyebilir, komşu teyzeye de, akraba bir delikanlıya da. Ve tüm bunlar bir iki yaşında, tamamen çocuğun ilkel zekâsı içinde de cereyan 
edebilir, 3-6 yaş arasında görece yükselmiş aklıyla ve kısmen anımsanan dönemde de, 6 
yaştan sonraki tüm dönemlerde de. 


Ve bu dönemlerden hangisinin daha önemli olduğuna, anımsanan deneyimlerin mi anımsanmayanların mı baskın olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca bu tür masum cinselliğin insan karakterinin oluşumunda gerçekten önemli rol oynadığına dair hiçbir veri yoktur. 


Ancak farklı türden düşünceler giderek kuvvetlenmektedir ki, onları doğrulayan çok sayıda çalışma yapılmıştır, bu çalışmalar devam etmektedir. “Kişilik ve mizaç-huy, çoğumuz başka türlü düşünsek de akıl hastalıkları gibi biyolojiktir. Temel mizacımız anaokuluna gidinceye dek kurulur ve çalışmalar üç yaşında saptanan temel mizacın on sekiz yaşındaki erişkin mizacımızı öngörebildiğini ve kararlı olduğunu göstermiştir.” [1] 


Thomas ve Chess'in 1984 tarihli çalışması, 133 deneği bebekliklerinden ergenlik sonuna dek izledi. Bu deneklerin 3 yaşında gösterdikleri temel huy özelliklerinin ergenlik sonunda büyük oranda korunduğu gösterildi. Ana baba tutumunun ve maruz kalınan travmaların, sonuçları büyük ölçüde değiştirmediği görüldü. Evlat edinme çalışmalarının birçoğu, antisosyal kişilik bozukluğunda genetik etmenin büyük rol oynadığını gösterdi. (Düzgün aileler içinde yetişen antisosyal ana babanın çocuklarında yüksek oranda kişilik bozukluğu görülüyordu.) İkiz çalışmaları tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre, yüzde 68'e yüzde 33'lük bir üstünlük gösterdi. (Kathleen R. Merikangas, Myrna M. Weismann, American Journal of Psychiatry, 1986) 
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Psikolog Walter Mischel'in 1960”lardaki “lokum deneyi” klasikleşmiştir. Dört yaşındaki çocuklar bir odaya alınır. Önlerine birer lokum konulur. İstedikleri zaman onu yiyecekleri söylenir. Fakat 15 dakika sonra yerlerse bir lokum daha verilecektir onlara. Bazı çocuklar kendini tutamayıp lokumu hemen yerken, bazıları arzularını denetleyerek 15 dakika dayanırlar ve ikinci lokumu da yiyebilirler böylece. Bu, çocuktaki kendini denetim gücünü gösterir. Aynı çocuklar ergenlik sonrası yıllarına dek izlenmiştir. Kendini denetleyebilen gruptakilerin denetleyemeyenlere oranla birçok bakımdan daha başarılı oldukları saptanmıştır. [2] 


Kişiliğin oluşmasında genetik ve çevresel etmenlere tekrar döneceğiz. Burada genetik biyolojik belirleyiciliği vurguladık diye çevresel etmene önem vermediğimiz anlaşılmasın. 
Yalnız çevresel etmen dediğimiz şey de kesinlikle Freud'un fantezisindeki tuhaf şeyler değildir, bilimsel yaklaşımda bu uydurmaların hiçbir önemi kalmamıştır artık. Birçok “textbook”da ve tarafsız tıbbi yayında, değişik ruhsal hastalıklara neden olabilecek etmenler sıralanırken Oedipus karmaşası veya oral-anal-fallik dönemin Freudcu yorumunun bahsi bile geçmemektedir. Rastgele bir örnek, Mayo kliniğinin bir yönergesinden: 


Somatizasyon bozukluğu, konversiyon (histeri) için yatkınlık getiren etmenler: Yakın zaman gerilim, ruhsal örselenmeye uğrama; kadın olmak; başka bazı nevrotik psikiyatrik bozuklukları olmak; başka bazı nörolojik bozukluklar; yakın akrabalarında, ailesinde aynı türden hastalık geçirenlerin bulunması (kalıtım); geçmişte fiziksel veya cinsel örselenmeye uğramak; ihmal edilmiş çocukluk... 


Rastgele dedik ama bunu özellikle somatizasyon bozukluğu, konversiyon (yani histeri) üstünden seçtik ki, Freud'un en çok üzerinde durduğu, kuramını neredeyse tamamen üstüne inga ettiği psikiyatrik hastalık tam da budur. Var mı bu devirde anaya aşktan, babanın kendini hadım etmesinden korkma diye bir şey bilimsel psikiyatride? 


Yineliyoruz: Freud insanın cinselliğe bakışında bir çığır açmış, bunun önemini vurgulayarak bir devrim yapmıştır, ama bir karşıdevrimdir bu. İnsanın cinsellik bilincini en az elli yıl kapamıştır. Keza bilinçaltı-bilinçdışı kuramı da bir yeniliktir, ama onu da baştan çarpık kavradığından bilinçaltı kavramını da bilinçle birlikte batırmıştır. Şimdi Freud'dan başka somut örnekler göreceğiz. 


Freud'un zavallı vakaları 


Kadınları küçük gören bakışına, kuramıyla onları aşağılamasına karşın her ne hikmetse Freud'un hastalarının büyük çoğunluğu kadındır, kuramını üstünde kurduğu vaka örneklerinin de çoğu kadındır. 


Niye kadınlar büyük çoğunluktur? Kadınlarda Freud'un ilgilendiği türde nevrozlar çok daha yaygındır bir kere. Muhtemelen şimdi olduğu gibi erkekler çok zorda kalmadıkça psikiyatriste gitmemektedir. Freud'un tanı ve tedavi tarzı büyük ölçüde doktorun otoritesine, telkinine ve karizmasına bağlı olduğundan, buna daha az kapılan erkekler olasıdır ki tanı ve tedaviye daha çok “direnç” göstermekte, bu da başarı şansını düşürmektedir. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz şu: Freud'un kadınlar üstündeki başarısız tedavili vakaları inanılmaz derecede çoktur. Fakat bunların büyük çoğunluğu psikanalizin aylara, yıllara yayılan ve bağımlı hale getiren yönteminden ötürü terapistten (Freud'dan) bir türlü ayrılamamaktadır! Pardon, konumuz bu da değil. 
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Konumuz şu ki, Freud başarısızlığı gizlemek için notlarında, yayınlarında türlü numaralara başvurur, bunlara kılıf uydurur ve kuramı neredeyse bu kılıflarla örülmüş koca bir yamalı bohçadır. 


Freud'un kuramını oluşturan vakalardan en çarpıcıları: 


Emma Eckstein vakası: Freud'un genç hekimlik yıllarında en yakın dostu, kankası, eşcinsel hisler duyduğu bir hekim arkadaşı vardır. Wilhelm Fliess. Freud'un eşcinsel hislerini saklamaya gerek duymaması, ikide bir bunu ifade etmesi, emin olun beni hiç ilgilendirmiyor, ama konuyu anlamanız açısından bunu belirtmek gerekliydi. Biraz bende de vardır homofobi, ama inanın Freud'a tepkim asla onun cinselliğinden de cinselliği abartmasından da kaynaklanmıyor. Bu iki kanka durmadan kokain çekerler ve üstelik hastalarına da kokain verip hızlı “iyileşmeler” sağlarlardı. O da beni ırgalamıyor fazla, Freud bir süre sonra hastalarına kokain vermeyi keser (ondan bile emin değilim artık). Çünkü o zaman bile hekimler arasında kokainin reçete edilmesi yanlış bulunmakta, ayıplanmaktadır, suç kapsamına girmek üzeredir, muhtemelen bu yüzden Freud bir süre sonra tırsar. 


İşte bu kankası Fliess, Emma Eckstein adlı bir kadına başarısız bir burun ameliyatı yapar. 
Niye mi yapar? Orası ayrı bir skandaldır. Bahsi geçen iki kafadar histeri hastalığı ile insandaki cinsel organ mukozası ve burun mukozası arasında bir bağlantı kurmaktadır. Zavallı genç kadın Emma histerik belirtilerinden ötürü her ikisinin de hastasıdır. Bir gün histeriyi önlemek için Fliess kadıncağıza burun ameliyatı yapmaya karar verir ve Freud da bunu onaylar. (Şimdi aklıma geliyor da ne malum bu kadına durmadan kokain vermedikleri, eğer burundan çekiyorsa, kokain burun mukozasında tahribat yapabilir, ameliyatın asıl sebebi bu da olabilir. 
Nitekim aynı yıl aynı ameliyatı Fliess, Freud'a da yapmıştır.) Ancak Emma'nın ameliyatında tentürdiyotlu tamponlardan biri içeride unutulur. Sonrasında durdurulamayan bir kanama başlar ve uzun sürer. Kanama neden sonra durdurulur, ama yara iltihaplanmıştır ve enfeksiyon iyileştirilemez. Enfeksiyonu iyileştirmek için genç kadının yanağında koca bir delik açılır. 
Kadın sonunda kurtulur, ama façası fena halde bozulmuştur. 


Freud'un yorumu ne mi olmuştur? Kadına biraz üzülür ama dostu için daha çok üzülür ve kaygılanır. Fliess bu olaydan ötürü suçlanmaktadır, ceza alma ihtimali söz konusudur. Freud arkadaşının hiçbir kusuru olmadığını belirtmekle kalmaz (zaten yapılan ameliyat baştan gereksizdir, buna hiç değinmez) daha da yüzsüzleşir. Bu kuramsal ve çok daha tehlikeli bir alçaklıktır. İnsanlığı bir asır etkileyen kuramı yavaş yavaş kurulmaktadır. Kanamayı kadının histerisine bağlar (yok artık demeyin, aynen böyle yazmıştır), histeriyi de Emma'nın “cinsel özlemlerine” (3) 


Katharina vakası: Freud'un kuramını üstünde kurduğu ilk vaka serileri birbirinden ilginçtir. 
Bunlardaki ortak nokta, bu kadınların anlattıkları gerçek durumlarıyla Freud'un bunlara getirdiği absürt yorumlar arasındaki derin çelişkilerdir. 


Katharina, panik atağa benzer kuvvetli anksiyete belirtileriyle üstadımıza başvurur. Freud'un notlarında bu belirtilerin babasıyla ablasının cinsel ilişkilerini görmesinden sonra başladığı yazılıdır. (Hastalığa neden olacak bundan daha güçlü bir örselenme düşünülebilir mi?) 
Görüşme ilerlediğinde Katharina'nın 14 yaşındayken babasının tecavüz girişimiyle karşılaştığı da açığa çıkar. Freud sırrı çözmüştür: Katharina erken çocukluk döneminde (6 yaş öncesi oluyor) babasına âşık olmuştur, şimdi bunun kıskançlığını yaşamaktadır. Son iki olaydan şöyle bir bahseder Freud, ona göre asıl travma veya karmaşa 14 yaşında, 18 yaşında 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falan yaşanamaz, ne karmaşa yaşanmışsa ilk altı yılda olur biter, sonra insana her gün tecavüz etsen, üstünde pek fazla konuşulacak bir şey değildir büyük düşünürümüz için. 


Görüldüğü üzere bizim karşı çıktığımız Freud'un cinsel örselenmeleri çok öne çıkarması değildir, aksine o çok ağır cinsel örselenmeleri bile kolaylıkla hafife almaktadır. Freud'un bilinçaltı-bilinçdışı kuramı tümüyle yanlış, hayali değildir. Ama onun asıl ereği, başka bir çarpık kuramsal fantezisini içine sokabileceği bir şey, bir kap, bir araç bulmaktır. Bu kap, bu araç, bilinçdışından başka bir şey değildir. Bir safsatayı kafalara sokmak için, o safsata çok mantıksızsa, dirençle karşılaşıyorsa ne yaparsınız? Karşınızdaki kişiyi veya tüm bir toplumu, bilinçaltında yaşadığı bir şeyi bilinçaltında olduğu için bilmemekle suçlarsınız. Bilinemiyorsa sadece inan! Dinsel ilke aynı. Bilinemiyorsa, bilinçaltında yaşanmış ve anımsanmıyorsa o halde bilinçli olarak kabul edilemez. Bu kabul edilemez şeyi ona gösterecek kimdir? Freud ve izinden giden terapistler. Dindeki peygamberlikle, altındaki havariler, kardinaller, papazlar hiyerarşisiyle aynı. Bir şeye inandırmak için bilinemezliğin içine sok, bilinemezliğin içine sok ki insanlar araştırmasın, düşünemesin, hakkında kanıt isteyemesin. Freud'un bilinçaltı ve Oedipus fantezileri bir bütündür, bir bütün olarak safsatadır ve o yüzden bu kadar çok tutulur. 


Birçok kuram ve bilimsel tez aslında gerçeğe sevdadan değil, kişisel-toplumsal-ekonomik- siyasi ihtiyaçlardan doğar. Firmalar gıda üretimini ucuzlatmak için GDO'yu kullanır örneğin, sonra tekelleşebilmek, daha fazla kâr elde edebilmek için itirazları önleme gereksinimi doğar, GDO'nun insanlığa yararları bilimsel olarak “kurulur.” Bu kurguda her şey yanlış değildir, kuşkusuz GDO'nun birçok yararı da vardır, ama asıl amaç ne, gerçeğe ve insanlığa hizmet mi yoksa bir amaç doğrultusunda kuramsal kılıf uydurma mı? Amaç bozuksa, amaca giden yolda bilimsel yöntemden sapılmışsa, o kuram bir bütün olarak gerçeğe düşmandır ve onunla bir bütün olarak mücadele edilmelidir, çünkü insanın gerçeklik bilincini tahrip eden her şey insana düşmandır, zararlıdır. 


Dora vakası: “Gençliğinin baharında, zeki ve güzel bir kız olan” (Freud'un ifadesi) Dora, babasının ısrarıyla Freud'a tedaviye gönderilmişti. Birtakım somatizasyon, anksiyete ve depresyon belirtileri gösteriyordu. Dora'nın annesi çekilmez bir temizlik hastasıydı. Dora'yla araları soğuktu. Babasını ise eskiden severmişti (Eskişehirliler gibi dedim ama buraya uydu), fakat babasının tanıdık bir ailenin hanımıyla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenince araları açılmıştı. Bu kadının kocası ise Dora'ya iki kez (on üç ve on beş yaşlarındayken) cinsel tacizde bulunmuştu. Bunlardan birinde adam Dora'yı dudaklarından öpmek isteyince kız çok tiksinmişti. Bizim Freud olayı hemen Oedipal'e bağladı. Dora'nın iğrenme tepkisini “histeri” diye etiketledi. Kız aslında babasına âşıktı, ama bir yandan da tacizci adamın karısına homoseksüel arzular duyuyordu Freud'a göre. Dora'daki psikolojik kaynaklı olarak değerlendirilen öksürüğü de o söz konusu adamla oral seks yapma arzusuna yordu. 


Dora bu yorumlara karşı çıktı. Bunun üzerine Freud o ünlü “direnç” kuramını ve “aktarım” buluşunu nazil etti. Dora bilinçdışı suçluluk duygularıyla bu gerçekleri reddediyordu. “Benim onu öpmemin hoşuna gideceğini düşünmüş olmalı,” diyecek kadar ileri gitti şarlatan doktor. 
“Freud'un Dora'ya uyguladığı tedavinin kıza büyük hasar verdiği açıktır; günümüzde bu vakayı okumak, babasının ve hayatındaki önemli yetişkinlerin bencil oyunlarına alet olmuş bu genç kadına uygulanan saldırgan ve anlayışsız tedaviye şahitlik etmek üzücüdür” (Breger) Bu baba onun arkadaşı, Freud'u parayla satın alıp onun vasıtasıyla Dora'yı susturmuşlardır. 
Benim okumam da budur, hiç entelektüelce sayılmaz, öyle değil mi? Kimin okuması daha gerçekçi? Freud o kadarla kalmamış, bu adaletsizliği bu vaka özelinde bırakmamış, kuramsal kapsamda tüm dünyaya yaymıştır. 
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Nerede bu millet, nerede devlet!.. Ey feminist, özgürlükçü, ifade şeysi, anti vesayet bilmemnesi copy paste entelektüelleri. Neredesiniz ey insan hakçıları ?! Hani niye bu bastırılmış cinsel şehvetli Freud denen büyük kuram babasının fallusuna karşı dikilemezsiniz? 


Freud'un akıllara zarar ruhsal travma ve çevre etmeni anlayışı 


Birinci Dünya Savaşı gelir ve Avrupa insan mezbahasına dönüşür. Tarihte hiçbir savaşta görülmediği kadar kırım yaşanır. On milyonlarca insan cephede her saniye ölümü bekleyerek aylarca, yıllarca, kar, buz, çamur içinde sürünür. Arkadaşları yanı başlarında paramparça olur, kendilerinin kolları ve bacakları kopar, gözleri çıkar. O zamana dek hiç böylesi görülmemiş bir salgın hastalık çığ gibi yayılır: Savaş nevrozu. Çaresizlik ve korku askerleri çıldırtır, intiharlar, arkadaşını öldürmeler, öldürüleceğini bile bile siperden fırlamalar, psikolojik kaynaklı felçler, durdurulamayan bayılma nöbetleri, sürekli ağlayarak katılmalar, bitmek bilmeyen gece kâbusları vb. yüz binlerce askeri esir alır. 


Freud ve tuzu kuru hempalarının savaş nevrozuna yorumu basit ve kesindir: Kadınsı erkeklerde görülen histerik belirtiler ve hepsi de 3-6 yaş Ödip şeysine bağlı. 


Freud'un en yakın gözdesi, katı takipçisi Abraham'a göre “askerlerin dehşet semptomları, sürekli ölümle, öldürmeyle ve sakat kalmakla yüz yüze olmaktan değil, siperlerde başka erkeklerle fazla yakın olmanın uyandırdığı “homoseksüel libido”dan kaynaklanıyordu. 


Aynı Abraham dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradıktan sonra bunu anne babasına geç haber verişini, onun bu işten zevk aldığına yormuştu ve bunu yazdı. Bu adam daha ileri gitti, savaş nevrozu vakalarının kadınsı erkeklerde görüldüğünü, bedenin yaralı bölgelerinin erojen bölgeye dönüştüğünü de yazdı. Savaş nevrozlarıyla hiç ilgilenmemiş olan Freud efendi de (çünkü bu nevrozlarla uğraşması için evinden biraz uzaklaşması gerekebilirdi ve üstelik o tip hastalar para da bırakmıyordu) uzaktan ahkâm kesti, kuramlar geliştirdi ve Abraham'ın tüm saptamalarına onay verdi. 


Bunlar kadınsılıktan kaynaklanıyorsa (üç yönlü hakaret var işin içinde, üç cinsin de aşağılanması) savaşın ortasında kalmış kadınların veya kadın askerlerin neden acaba hepsinde savaş nevrozu ortaya çıkmıyor, hatta kadınlar daha dirençli çıkabiliyor diye bir tane adam gibi adam veya kadın gibi kadın çıkıp sormadı. Üstelik basbayağı cesaretli, savaşta kahramanlıklar gösteren birçok eşcinsel bilinirken. Eski Yunan'da, Sparta'da, Makedonya'da askerler arasında eşcinsellik çok yaygındı, ama bunlar ölümüne savaşırlardı. 


Oysa bilimsel çalışmaların ortaya döktüğü gerçekler bambaşka 


Post Travmatik Stres Bozukluğu-Disorder (PTSD) üstüne yapılan iki araştırma, korkutucu ve çaresiz bırakıcı çok ağır ruhsal-fiziksel travmalardan sonra kimlerin bu hastalığa uğradığı veya uğrayanlarda kimlerin bu bozukluğun semptomlarını daha uzun süreli ve ağır yaşadığını ortaya koydu. (Rusya'da 1994-2005 yılları arasındaki 72 terörist saldırının kurbanları üstünde yapılan araştırma ve ABD'deki 11 Eylül saldırısından kurtulan kurbanlar üstünde yapılan araştırma.) İki çalışma da hayata daha olumlu bakan, mizah duygusu yüksek bireylerin travmadan daha az etkilendiğini, nörotik karakterdeki bireylerin ise (güvensiz, kuşkucu, kapalı kişilik özellikleri) PTSD?ye daha çok uğradığını gösterdi.[4] 


Psikiyatride çelikleştirici etki diye bir şey tartışılmakta. Çocukluk travmalarının ruhsal olarak zayıf veya hasta bireyler ortaya çıkardığına inanılmaktayken, aslında tersinin doğru 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olabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur. Ağır depresyon geçirenler üstünde yapılan bu çalışmalar, örneğin çocukluklarında yoksulluk çekenlerin depresyona daha direngen olduğunu göstermiştir. Buna “steeling effect — çelikleştirici etki” denir.[5] 


Obsesif, kompulsif bozuklukta tek yumurta ikizlerinde ayrı yumurta ikizlerine göre anlamlı derecede daha fazla hastalığa rastlandı. Bu hastalığı gösteren kişilerin birinci derecede akrabalarında hastalık oranı yüzde %35’ti. Bir çalışmada intihar edenlerin birinci derecede yakınlarında ortalama intihar oranının dört katı intihar görüldüğü gösterildi. Başka bir çalışmada intihar etmede monozigotluğun çift yumurta ikizliğine göre anlamlı derecede intihar oranını artırdığı bulundu. Saldırganlıkla ilgili çalışmalar kalıtımı güçlendiren sonuçlar verdi.|6| 


Guze, 1976'da 223 erkek ve 66 kadın mahkümun birinci derecede akrabalarında normal popülasyona göre yüksek oranda anti-sosyal ve başka kişilik bozuklukları ve alkolizm buldu. (Kathleen R. Merikangas, Myrna M. Weismann, American Journal of Psychiatry, 
1986) 


Sınır Kişilik bozukluğunda genetik yük üstüne çok sayı- da çalışmanın derlendiği bir makale 1989”da yayımlanmıştı. (Gunderson, Zanarini, Review of Psychiatry, c. 8) 


Eşcinsellikte, tek ve çift yumurta ikizlerinin karşılaştırıldığı genetik temeli gösteren iki çalışma için: Whirter, Review of Psychiatry, c.12, 1989. 


2011 tarihli ve American Journal of Psychiatry kaynaklı haberlerden: The Independent şöyle 
diyor: “Bilim insanları ilk kez depresyona neden olan genetik nedeni belli bir kromozom üstünde saptadılar.” Depresyonun genetik ve çevresel etmenlerden kaynaklandığı, fakat ciddi depresyonda ve tekrarlayan depresyonda genetik nedenin daha önde olduğu biliniyordu. 
Ancak bu kez kromozom 3 üstünde “3p25-26” olarak adlandırılan genin tekrarlayan ağır depresyonla bağlantılı olduğunu gösteren açık kanıtlar var. 


Çalışma 839 aile ve 971 ikiz çift üstünde King's College Psikiyatri Enstitüsü'nce gerçekleştirildi. Esas kaynak: Breen G, Todd Webb B, Butler A W, ve diğerleri. A Genome-Wide Significant Linkage for Severe Depression on Chromosome 3: The Depression Network Study. Am J Psychiatry, 15 Mayıs, 2011. 


Ermenistan'daki büyük depremden sağ kalanlar arasında rastlanan depresyonlarda yüzde 60 
oranında genetik geçiş saptandı: http://Wwww.recoveryranch.com/articles/therapy/depression-heredity/ 


Neuron adlı dergide yayımlanan başka bir çalışmada depresyonla ilgili SLCGA15 kodlu özel bir gen bulunduğu yazıldı: Martin A. Kohli, Susanne Lucae, Philipp G. Saemann, Mathias V. 
Schmidt, Ayse Demirkan, Karin Hek, Darina Czamara, Michael Alexander, Daria Salyakina, Stephan Ripke ve diğerleri. The Neuronal Transporter Gene SLC6A15 Confers Risk to Major Depression. Neuron, c. 70, sayı 2, 252-265, 28 Nisan 2011. 


2008'de Massachusetts General Hospital, Kaliforniya Üniversitesi ve Yale Üniversitesi”nden bir grup bilim insanı anksiyete, içe kapanık davranış kalıpları ve kendini engellemeyle ilgili özel bir geni buldu: http://www.livestrong.com/ article/143408-genetic-factors-depression- anxiety/ 
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Bir çalışmaya dayanan makale, erkek eşcinsellerin benzer genetik özellik taşıdığını (xg28 üstünden) ama bu geni taşıyanların 9040'nın eşcinsel olduğunu gösterdi. 2011 tarihli İngiltere kaynaklı bir ikiz çalışmasında lezbiyenliğin en az %25 oranında genetik kaynaklı olduğu gösterildi: / http://fhs.mcmaster.ca/main/news/ news 2007/sexual orientation genetics.htmi 


Bu kaynakları, kanıtları neden verdim? Aslında ruhsal hastalıklarda, kişilik bozukluklarında ve doğrudan kişilikte biyolojik-genetik etmenin başat rolünü gösteren onlarca kat fazla başka çalışmalar da gösterilebilir. İnanmayanlar için onlar da yeterli olmayacaktır. Konuya ilgi duyup nesnellik içinde araştırmak isteyenler de zaten kendileri farklı kaynaklar bulabilir. O yüzden bu listeyi uzatmayacağım. 


Nesnel olarak olguya bakabilen kişiler, insan kişiliğinin Freud'un iddiası doğrultusunda 0-6 yaş arasında mı oluştuğunu, insanın ruhsal hastalıklarının muhakkak bu 0-6 yaş arası bilinçdışı karmaşalara mı dayanması gerektiğini; yoksa insan kişiliğinin başka bir takvimle ve başka etmenlerle mi şekillendiğini ve ruhsal hastalıkların birçok çeşidinin farklı nedenlerden mi kaynaklandığını anlayabileceklerdir. 


Sonraki bölümde genetik etmen nedir, çevre etmeni nedir, birlikte nasıl işlev görürler, tek ve çift yumurta ikizleri çalışmaları neden önemlidir gibi temel sorunlara değinecek ve Freud'a yeniden döneceğiz. 


Sosyalistler insanlığa asırlar öncesinin bilgisiyle bakıyor 


İnsanın bir tür olarak doğasını, evrimsel gelişim sonucu edindiği genetik yapısı belirliyor. Tek tek insanların yazgısını da büyük ölçüde genetik ve kalıtım belirliyor. Birçok hastalıkta kalıtsal veya genetik yükün başat etkisi gösterildi. 


Organik hastalıklarda, organik yapısal özelliklerde olduğu gibi, ruhsalakli bozukluklarda da genetik yükün etkisine dair çalışma sonuçları dağ gibi yığılıyor. Sadece ruhsal bozukluklarda değil, birçok kişilik özelliğinde de genetik etmenin baskınlığı çok sayıda araştırmayla gösterildi. Bir olguyu tüm yönleriyle bildiğinizde, o olguya dair çok net bir kavrayış oluşuyor kafanızda. Ancak olgunun ancak tek veya birkaç yönünü bilip değerlendirenler, aynı olgunun öteki yönleri hakkında donanımı bulunmayanlar, sizin bu çok net kavrayışınızı kabul edilmez görüyorlar. Sizi kafası karışık olmakla veya olgunun bir yanını abartmakla, indirgemecilikle, toptancılıkla, bilumum kötüleyici yaftalarla beziyorlar, basbayağı bir faşizan çoğunluk baskısı kuruyorlar ve kendi kafaları içinde iman dolu, huzur içinde yaşamaya devam ediyorlar. 


Genetik belirleyiciliği görüp göstermek hiçbir şekilde çevre etmenini yok saymak anlamına gelmiyor. İstiyorlar ki, siz, her şeye kadir ve tek başına yaşam bulan bir genetiği savunasınız, onlar da huşu içinde sizi yargılayıp “Bakın gördünüz mü, tipik bir genetik indirgemeci!” 
diyebilsinler. Genetik, kalıtım, evrim gibi konularda ancak çok yüzeysel bilgisi olanlar çevresiz bir evrimden, çevresiz bir genetikten bahsedebilirler. Konunun büyük uzmanlarının hiçbiri çevresiz bir genetik belirleyicilik tezi savunmamıştır zaten bugüne dek. Dolayısıyla Lewontin gibilerin büyük bir buluşmuş gibi “üçlü sarmal”dan bahsetmeleri, DNA'nın ancak çevresel etkenle birlikte bir anlam kazanacağını “dahiyane” şekilde ortaya çıkarmaları, ancak genetiği-evrimi-kalıtımı hak ettiği en üst bilgi liginden düşürmeye çalışan tutucu kafalara zekice gelebilir. 
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Bütün bu tartışma nereden kaynaklanıyor? İnsanın özünü belirleyen onun doğası mıdır, yetişme tarzı mı; “nature”mü “nurture” mı veya insanın bir doğası var mı tartışmasında, sosyalistler, solcular, Marksistler, aydınlanmacılar kesiminin büyük çoğunluğu daha baştan yanlış mevzilendiler. İnsanın kötü karakter özelliklerini reddetmek imkânsızdı, bu durumda söz konusu kesimler, var olan kötü karakterin onun özünden, doğasından değil, çevreden, düzenden, eğitimden vb. kaynaklandığını görmek ve göstermek istediler. Başka türlü varlık nedenlerinin Oo kalmayacağını, hiçbir konuda motive olamayacaklarını, devrim yapamayacaklarını, insanlığı ilerletme mücadelesini sürdüremeyeceklerini... düşündüler. 
Kaka insanlığın kaka davranışlarının tek veya asıl nedeni onun yanlış eğitilmesi, yanlış bir sistemde yaşaması, yanlış koşullanmasıydı. İşte bu aydınlar, siyasi görüşlerine göre değişen ufak tefek farklılıklarla, insanlığın, toplumların, milletlerin daha iyi eğitilmesi, daha iyi bir sistemde yaşaması, daha idealist bir cumhuriyet kurulması vb. halinde büyük ölçüde düzeleceğini varsaydılar. 


O yüzden insanın doğasının evrimden kaynaklı değişmez özellikler taşıdığı fikrini doğrulayan ne kadar bilimsel kanıt, ne kadar hayat deneyimi, ne kadar siyasi sonuç gösterilirse gösterilsin, tüm bunlara cin görmüş gibi baktılar. “Kutsal İnsan” imajları zedelensin istemediler, bu imaj zedelenirse biteceklerinden korktular. 


Aslında dürüstçe kabul etmek gerekir ki Freud, bu “Tanrı İnsan”, eğitilirse mükemmele ulaşacak biricik güzel yaratık imajına büyük darbe indirdi. Bu yöndeki duruşu ve görüşü kaba “sol? bakışa göre elbette lanetlenesi “gerici” bir tutumdu. Ama bilimsel açıdan, hakikat açısından bakarsak, asıl gerici olan, asıl hakikat karşıtı olan, felsefi idealist olan (bu noktada Marx bile öyleydi) geleneksel sol bakıştı. Freud bir tür olarak insanın içindeki uzlaşmaz, vahşi, bencil hayvanı görmüş, göstermişti. Aranıp bulunacaksa Freud'da saygı duyulacak tek yön buydu. İnsanın baskın cinsel arzuların esiri olduğunu göstermişti. Bunların tüm yaşamda ve tek tek insanların yaşamında belirleyici olduğunu. Ve başka doğal içgüdülerin, “id”de yer alan dizginlenemez güçlerin varlığını göstermişti: Ölüm ve yaşam içgüdüleri vb. 


İçgüdülerin insandaki belirleyiciliği İlk Çağ filozoflarından en kadim dinsel öğreti yayıcılarına kadar zaten düşünen pek çok insanın malumuydu. Freud'un bu konudaki katkısının hakkını vermekle beraber, boyutunu çok da abartmamak gerek. Freud insanın hayvani özünü göstermekle birlikte, bunu tanımlayışında ve bundan kurtuluş yollarını göstermede biteviye gelgitler yaşadı, bir doğru bir yanlış şey söyledi. El yordamıyla ulaştığı keşiflerini sakatladı. 


Bu noktada sosyalistler onu eleştirirler. Freud uygarlığın insana kötülük getirdiğini, onu mutsuz ettiğini, oysa hayvani doğasını özgürce yaşadığı durum ve zamanlarda mutlu olduğunu iddia eder. İnsanın özgürleşmesi için ya da Freudcu lisanla karmaşalarını sağlıklı bir tarzda aşabilmesi için ne yapması gerekir? Freud bu karmaşaların farkına varılmasının onu aşmanın ilk aşaması olduğunu ileri sürer. Geleneksel solcular ise uygarlığın, yasakların (ensest yasağı vb.) ilk toplum kuralları ve ahlakının insanı insan yaptığını savlar. Aslında her iki taraf da kendi açılarından haklıdır. Ama şu anki bilgi düzeyimizden, evrimci açıdan baktığımızda her iki taraf da haksızdır. Bu derin bir konu. Değinip geçelim, sonra yeniden ayrıntılı ele alacağız, şu anda mevzuyu dağıtmayalım. 


Artık bazı temel kavramları açalım ki, ne nedir iyi görülsün. Belli başlı itiraz noktalarından yola çıkalım ki daha açık anlatabilelim. 


142 


143 


Solcuların, Marksistlerin, bilgisiz sosyalistlerin, tutucu aydınlanmacıların çoğu, “Genetik diye bir şey elbette vardır, ama buna belirleyicidir demek, aşırı önemsemek, sosyal Darwinizmdir, ırkçılıktır, faşizmdir, indirgemeciliktir,” derler. Önce iki konuyu ayıralım. Bir tür olarak insanın özünü çevre mi belirler, genetik mi sorusu! Sonra tek tek insanların yazgısına geliriz. 
Evrim hakkında en ufak bilgisi olan kişi şunu bilir ki evrimin en temel yasası doğal seçilim yasasıdır. Yani çevre şartlarına uyum sağlayan türler yaşar, sağlayamayanlar ortadan kaybolur. Genetik oluşumda zaten çevre var, seçilimde var, evrimde var. Dünyada ilk canlı moleküllerin ortaya çıkışı da çevresel etkileşim bireşiminin sonucudur. Bunu reddeden tek bir bilim insanı var mı? Peki, bu konu niye temcit pilavı gibi önümüze getirilir? Sizi saman adama dönüştürmek, tek boyutlu düşünen, indirgemeci biri yapıp “Tanrı insan”lığı korumaktır erekleri. İşin aslı örümcek kafalı çoğu sosyalist için dert “Tanrı İnsan” bile değildir, bizzat kendilerini insanı yoğurup yeniden yaratacak misyonda görürler, kendilerini Tanrı gibi görürler. Bu hayalleri yıkılmasın isterler. 


Hele genetiği, sosyobiyolojiyi savunanlara getirdikleri ırkçılık suçlaması! Rakip kanattan herhangi bir ciddi bilim insanı bugüne dek herhangi bir ırkın, milletin üstünlüğünü savunmuş gibi! Konunun ırkla, milletle en ufak alâkası varmış gibi! Tüm bel altı vuruşlarını kendilerine haklı gösteren erekleri, zaten kabul edilen çevresel etmeni vurgulamaktan çok, genetiği aşağılamak ve siyasetten kapı dışarı etmektir. 


Bir DNA, bir gen, bir kromozom zaten tek başına hiçtir. (Bir virüs gibi bundan ibaret değilseniz, gelişmiş bir canlıysanız eğer.) DNA, gen, bunlar kodlardır. Bu kodlara göre protein sentez edilir, hücreler, dokular oluşur. Gen için bunlar hem erektir hem çevredir. Gen para gibidir. Parasız hiçbir şey satın alamazsınız. Yiyecek, ev, araba, giysi satın almak istiyorsanız mutlaka paranız olması gerekir. Ama paranız olsa da bunları satın alamadıkça ihtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. 


Parayı yiyemezsiniz, parayı giyemezsiniz, paranın içinde oturamazsınız. Bir canlı türünün genleri elbette o canlıyı oluşturmak için çevresel maddi koşullara ihtiyaç duyar. İnsan gibi görece çok gelişmiş bir canlı, fiziksel maddi koşullara, biyolojik koşullara ihtiyaç duyduğu gibi, sosyal ve ekonomik koşullara da ihtiyaç duyar. Bunlar olmaksızın insanlık zaten düşünülemez. Bunları kim reddediyor? Ama tartışma şurada bağlanıyor, baştan değindiğimiz konu: İnsanın evrimle milyonlarca yıl + 200 bin yılda oluşmuş çok temel doğasal özellikleri yokmuş, bu belirleyicilik her şeyin üstünde değilmiş gibi size eğitimden, sosyal sistemlerden, kapitalizm ve sosyalizmden (son 300 yılın meseleleri) bahsederek ve durmaksızın konuyu bunların müthiş önemine getirerek, kendi varlıklarının, duruşlarının, iddialarının vazgeçilmez yüceliğini onaylatmak. 


Lafazanlıkları bir yana, gerçek hayatta ise o konularda çok da bilimsel, çok da emek ürünü bir şey yapmazlar. (Büyük çoğunluk için konuşuyorum.) Hatta yapana köstek olurlar. 


Fakat kardeşler, bunları hep tartışıyoruz ve insanın akli gelişmişlik düzeyi ve bilime uzaklığı nedeniyle daha hep tartışmaya devam edeceğiz de, şu dağ gibi hakikatin karşısında sizin kendi varlığınızı kutsama savlarınızın ne önemi var: İnsan tek kafası olan, iki ayak üstünde yürüyen, suda yüzemediğinde boğulan, havada uçamayan, zekâ kapasitesi oldukça sınırlı bir canlı mıdır değil midir? Bunu belirleyen de estek gitti köstek gittiyi boş verin, onun evrimsel olarak belirlenmiş türsel genetiği değil midir? Bu insan dediğiniz canlının aklı, on bin yıl önce, elli bin yıl önce nasıl çalışıyorsa, ne düzeydeyse, temelde şimdi de öyle çalışmıyor mu? Bu canlı çıkarı için yalan söyler mi söylemez mi, adam boğazlar mı boğazlamaz mı? Kendinin ve çocuğunun hayatta kalması onun en önemli varoluşsal nedeni değil mi? Cinselliği yaşamdaki 


143 


144 


en önemli canlılık kaynağı mı, kim reddedebilir bunu? Bu canlı aç kaldığında veya öfkelendiğinde daha da aptallaşır mı aptallaşmaz mı... Tüm bunlar 15 ila 170 arasında değişen bir IQ ve en çok saatte 37 kilometre koşabilecek bir bedensel yapıyla çerçeveli değil mi? Bir tavşanı en mükemmel şartlarda bir sarayda yetiştirsen “kral naibi” olabilir mi, olamaz mı? Olamaz diyorsan, “Çevresel etken aslında her şeyin üstündedir, genetik de eh işte öyle bir şeydir” diye nedir bu bitmeyen gaz sancın? Nedeni söyledik. Güya yönetimi değiştirecek, bir şeylere hâkim olacak, insanı bir Tanrı gibi yeniden yoğuracak. Yoğur bakalım, yoğurma iddian ne kadar güçlüyse o denli acımasız bir faşiste dönüşürsün, yükseldiğin en yüksek mertebe sosyal faşizm olacaktır. Hani genetikçilik faşizmdi? 


Bir aciz itiraz daha, o da klişe: Genetiğin, kalıtımın önemini gösteren çalışmalar “çevre etmeninin” önemini geçersizleştiremiyor! Niye böyle bir özel niyeti olsun ki bu çalışmaların? 
Fakat şu da var ki genetik etmenin, kalıtımın baskınlığını gösteren çalışmaların üst üste yığılması, elbette çevre etmeninin önemini sıfırlamayacaktır. Dedik ya, çevresiz bir genetik düşünülemez. Ne ki itirazda temel amaç aynıdır: Onlara göre baskın olan çevredir, genetik, kalıtım vs. sadece dikkate alınması gereken yan etkenlerdir. Genetiği kabul edin, ama onu ikinci lige düşürerek kabul edin... 


Kazın ayağı öyle değil işte. Genetiğin önemini gösteren hiç- bir çalışma elbette çevreyi tümden dışlamaz, öyle bir amaç da gütmez. Ama bu türden her çalışma sadece ve sadece yüzde birlik bir fazladan genetik nedenselliğe bile işaret etse, bu aslında genetiğin bizim yaşamımızda başat olduğunu gösterir. 


Acaba anlatamadım mı? Hiçbir çalışmada hayatta olduğu gibi çevre etmenini sıfırlamak mümkün değildir, bundan ötürü. Arabayı yürüten motordur. Hadi araba üstünde ispat et deseler, arabayı kurmak zorundasın, en azından tekerler falan olacak. İşte bak, ancak motor çalışınca araba gidiyor dediğinizde, hayır diye cevaplayacaklardır, dönen tekerlek, o halde arabayı götüren o. Şöyle kabaca anlatmaya çalışırsak: Bir konuda çevre ve genetiği yarıştıralım dedik. İkisine de baştan ellişer puan verdik. Yarışma sonucunda genetik 51 puan almışsa, bu onun başatlığını gösterir. Bir hastalık toplumda yüzde 5 oranında görülüyorsa, ama aşağı yukarı aynı ortalama koşullarda yaşayan yeteri kadar fazla sayıda hastanın birinci derecede yakınlarında bu oran yüzde 6 ise, genetik etmen yüzde yirmi öne geçmiş demektir. 


İnsan tek tek insanlar olarak ele alındığında embriyoyla başlar anne karnında. O zamandan itibaren çevre etkeni devreye girer. Annenin fiziksel, biyolojik, fizyolojik ve ruhsal tüm durumları embriyonun gelişimini etkilemeye başlar. Doğumdan sonra bu etmen yine devrededir. Çocuğun anne ve babadan aldığı iki deste oyun kâğıdından karılarak seçilmiş 
(belli kurallar içinde) yeni bir destesi, yeni bir genetik dizilimi bulunur. Kişinin diyelim ki 18 
yaşında çok büyük oranda belirlenen fenotipi veya kişiliği bu genetik dizilimin emirleri doğrultusunda her türlü çevre koşulları içinde gerçekleşir. 3-4 yaşına dek çocukla pek az konuşulması onun gelişimini engelleyen en önemli çevresel etmendir ruhsal anlamda. Bu çocuklarda dil gelişimi ve zekâ ciddi şekilde sekteye uğrayabilir. Keza ihmal edilmiş çocuk, küçük yaşlarda sevgi, ilgi görmemiş, bir veya birkaç kişiye bağlanamamış çocuklarda ileride ruhsal sorunlar daha sık görülür. Erken çocukluk için bahsi geçen en önemli iki ruhsal çevresel etken işte bu ikisidir. 


İtirazlardan bir başkası: Genetik ve kalıtım o kadar önemli olsa birbirine çok benzeyen kardeşler ortaya çıkardı. Aptalların çocukları hep aptal olurdu, zekilerin çocukları hep zeki... 
Siz böyle şeyler savunmakla sosyal sınıfların genetik temelini savunuyorsunuz, kapitalistsiniz, gericisiniz falan... 
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Bakın kardeşler, siyasi arenada özellikle solcularla tartışmalarımızda bu tür itirazlar çok yapılır, bir de bakarız ki, en tartışmasız bilimsel tezlere hayran olunası bir özgüvenle itiraz eden kişi, ne kalıtımı biliyor, ne genetiği. Oluşan embriyo ve ondan çıkan yeni çocuk anne ve babadan eşit ölçüde genler alır. Anne ve babanın fenotipine takılmayın. Fenotip ne? Genetik temel + tüm çevre koşulları içinde gerçekleşen o kişinin tüm yaşam izleri, kazanımları, kayıpları. Bunun sonucu oluşan o kişinin görünür, bilinir özelliklerinin bütünü. Fenotipi, yani hali hazır durumu. Anne ve babanın fenotipini biliriz biz sadece, o da kabaca. Hassas bir araştırmaya tabi tutmadıkça genetiğini bilmeyiz. Şu andaki teknolojiyle genetiğinin tüm yanlarını da zaten bilemeyiz. Dolayısıyla anne veya baba çocuğuna fenotipini değil, tam olarak bilinmeyen alttaki temel genetiğinin birer kopyasını verirler. Kaldı ki bu genetik kopya içinde bir silsile halinde onlarca atadan kalma birçok gizli gen (baskın olmayan ve dolayısıyla anne veya babada zaten görülmeyen kodlar) de aktarılır. İşte yeni çocuk bu gen havuzundan rastgele seçilen genlerden oluşan tamamen biricik yeni bir modeldir. Yüz şekillerinin, parmak izlerinin mutlaka farklı olmasının nedeni budur, karakterlerin de keza. 


İşte o yüzden çift yumurta ikizleri bile birbirinden hayli farklıdır. Kardeşler tabii ki çok daha farklı olacaktır. O yüzden karaktersiz iki kişinin çocuğundan, onların ahlaksız evinde yetişip büyüse de pırlanta gibi bir genç çıkabilmektedir. 


Ama matematik ve istatistik yasaları gereği anne-baba ve onların atalarından aktarılan birçok özelliğin yeni çocukta görülme şansı, başkalarının çocuklarına göre daha yüksektir. O yüzden akraba evliliklerinde daha yüksek oranda hastalıklı çocuk doğar. Aynı hastalıklı gizli genlerin üst üste binmesi... O yüzden birçok hastalıkta kalıtımsal etmenden söz edilir. Ama kalıtımsal etmen elbette hiçbir zaman tam belirleyici değildir. 


Bir itiraz daha. Bazı hastalıklarda veya kişilik özelliklerinde (alkolizme eğilim, eşcinsellik, olumsuz düşünmeye eğilim, takıntılı kişilik...) genetik sorunlu kromozom bölümü gösteriliyor, ama bu geni taşıyan bireyler mutlaka hastalanmıyorlar. Yani, genetik hiç de belirleyici değil. Burası çok önemli. Bir hastalığa yol açan bir gen bir kişide bulunsa, onun şu an hasta olduğu sonucu çıkmaz bundan. Ölene dek belki hastalanmayacaktır. Bırakın eğitimi, yetişme koşullarını, bir genin potansiyelini gösterebilmesi için sadece uygun bazı fiziksel çevre etmenleri değil, bundan daha önemlisi uygun genetik yapı da gerekir. Şöyle ki: Sizde alkolizme genetik bir yatkınlık olabilir, bu da işte şu gendir diye gösterilmiş olabilir. Bu geni taşıyanların bakarsınız büyük bölümü hakikaten alkoliktir, ama bazıları da değildir. Bizim “çevreciler” böyle bir şey okuduklarında havalara uçarlar. Oysa insanın bir özelliğini saptayan bir tek gen yok ki. Herhangi bir özelliği, örneğin burada alkolizmi ortaya çıkaran bir güçlü genetik şifreniz var diyelim. Ama bazı kişilik özelliklerinizi belirleyen bazı genleriniz de alkolizme karşıysa bunlar birbiriyle rekabete girer. Bir gen için öteki genler de çevre faktörüdür. Siz alkolizme meylediyorsunuz, ama genetik temelde çok gelişmiş, güçlü bir iradeniz de var mesela. Ayrıca buna yardım eden aşırı ahlakçı, kuralcı bir yapınız var. İşte diyelim o iki gen bir olur, alkolizm geninizin ürettiği beyin modüllerinizin çalışmasını baskılar. Siz alkolik olmayan normal bir birey olarak etrafta dolaşırsınız alkolik geninizle birlikte. Ama çocuğunuzun alkolik olma ihtimali başkalarına göre yine yüksektir. 


Son yıllarda sarıldıkları bir can simidi: Epigenetik. Epigenetik nedir? “Epigenetik, biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, ırsi (kalıtımsal) olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. Bu değişiklikler hücreyi ya da organizmayı doğrudan etkilemektedir, ancak DNA dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleşmemektedir.”(71 Şöyle de söylemek mümkün, bireyin DNA'sı sabittir, fakat protein 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sentezi sırasında, hücre bölünmeleri esnasında, nedeni ve mekanizması bazen bilinen, bazen tam olarak açıklanamayan bazı fenotipik değişiklikler olmaktadır ki, türe ve bireye ait DNA'nın direktifleri dışındaki değişikliklerdir bunlar ve bir sonraki nesle de aktarılabilmektedir. Metil gruplarının eklenmesiyle (çevresel etkiler) genlerin işlevi değişebilmektedir, epigenetik yollardan biri budur örneğin. 


Bilindiği üzere türlere ait bireylerin yaşamdaki uyum çabaları sonucu bazı özellikler kazandığı ve bunun sonraki nesillere aktarılmak suretiyle yeni türlerin oluştuğu tezi Lamarkcı bir tezdir. Bu tez günümüz bilimince büyük ölçüde geçersizleştirilmiştir. Ama hâlâ Lamarkcı tezin küçük doğruluk payları bulunmaktadır. Epigenetik bu dar doğruluk kapılarından bir tanesidir. Ne ki epigenetik etki çok sınırlı bir etkidir, az örneği gösterilebilmiştir. Genel yasayı bozabilecek yoğunlukta bir bilgi değildir, ancak onu renklendirebilecek ve çeşitlendirebilecek bir daldır. Yine de o konuda ne kadar bilgimiz artsa da şu ortaya çıkmayacaktır: Bir tavşan epigenetik değişimler sonucu kral naibi olamayacaktır. Epigenetik, Cinderella'nın kabağı değildir ki 10 bin yıllık insanlık rezaletini 40-50 yılda “komünist” yapsın. Hani birileri çıksa, “gen” demek “cin” demektir, genetik de aslında “cinbilim” demektir, dinciliktir dese bizim sosyalistler onu da havada kaparlar. 


İnsanın değişik özellikleri şu anki bilgimize ve bu doğrultuda giderek artan eğilime göre halen büyük ölçüde genetik kaynaklıdır. Çevre etkisi de önemlidir, ama hangi çevre? Dedik ya, bir gen için öbür genin etkisi de bir çevre etkisi sayılabilir. Potansiyel genetik zekâsı 110-IQ olan bir birey hipotirodi, fenilketonüri sonunda 60- IQ’lu bir birey haline gelebilir. 


Kafa travması, hipoksi, annenin alkolizmi veya ağır beslenme bozukluğu bu yetişkinimizin zekâsını 90'a indirebilir. Bunlar hep çevre etkileridir. Ama yetişme koşulları, eğitim, aile ortamı gibi çevre etmenleri zekâyı ancak artı eksi 9010-15 oranında değiştirebilir. Bir dağ köyünde, okuma yazma bilmeyen bir ananın okula gitmeyen çocuğuysa bu bireyimiz, beslenmesi de kötüyse, potansiyel 110 olsa olsa 90'a iner. Aynı kişiyi üç yaşından başlayarak Sorbonne'da okutsak, çıksa çıksa 125'e çıkar. Bakın zekâdan bahsediyoruz bu örnekte. 
“Başarı” hakkında, o kişinin bir yerlere gelip gelemeyeceği hakkında kestirimde bulunacaksak, o iş çok daha karmaşıktır, daha fazla parametreli formüller bulmamız gerekir. 


Başka bir kural daha: Kişi bir şeye çok kuvvetli genetik eğilim taşıyorsa, o eğilim mutlaka ete kemiğe bürünür. Ama bir şeye genetik anlamda hafif eğilim taşıyorsa, yani toplumdaki çan eğrisinin ortalamasına ne kadar yakınsa genetik yapısı, çevre koşullarının etkisi o kadar fazla olur. O bakımdan ortalama insan için eğitim daha bir şarttır, evrensel hukuk, evrensel sağlam kurallara dayalı düzen daha bir şarttır. Örneğin kişi çok kuvvetli psikopatik genetik taşıyorsa, o kişi ne kadar çelebi bir aileden gelse, ne kadar iyi eğitilse, yine psikopat olacaktır. Ama eğitimle, destekle belki psikopatisinin zarar vericiliği azalabilecektir. Ama psikopatiye vasat genetik eğilim taşıyorsa, bir suç yuvasında büyürse, vasat bir suçlu olacaktır, iyi bir aile içinde büyürse normal ve düzgün bir insan olacaktır. Yani bunu şöyle formüle edebiliriz: Genetik potansiyel yüzdesi + (+ — 15) diyebiliriz. Meramı anlatmak için olguyu çok basitleştirdim, şimdilik bu formülün bilimsel bir geçerliliği yok. Ama ileride buna çok yakın formüller ve oranlar çıkacaktır, çıkmaya başlamıştır bile. 


Tek ve çift yumurta ikizleri üstünde yapılan çalışmalar genetik etkinin en büyük kanıtlarıdır. 
Şunu merak ettiniz mi? Aynı ailenin aynı okullarda okumuş, aynı mahallede yetişmiş, arkadaşları bile birebir aynı olan, sadece 1 yaş farklı iki çocuğundan biri nasıl klasik müzikten, öbürü poptan hoşlanır? Biri radikal siyasete meylederken öbürü neden politika denince kaçar? Bunlar işte hep o çocuğa özel karılmış ve rastgele çekilmiş oyun kâğıdı 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dizisinin biricikliğine ait göstergelerdir. Çift yumurta ikizlerinden birinde bir eğilim veya bir hastalık varsa, ötekinde de aynısının çıkma ihtimali kardeşler arasındaki benzerlik veya ayrılığa çok yakındır. Ama tek yumurta ikizlerinde genetik materyal birebir aynı olduğundan, onlardaki sonuçların çift yumurta ikizleriyle karşılaştırılması büyük bir anlam ifade eder. 
Diyelim A hastalığının tüm toplumda görülme oranı yüzde 1. Ama aynı hastalığın kardeşler arasında görülme oranı yüzde 3 ise, bu bilgi o hastalığın genetik-kalıtsal temeli hakkında önemli bir ipucudur. Bu oran çift yumurta ikizlerinde diyelim yüzde 5'e çıktı. Oranın 3'ten 5'e çıkması önemli bir kanıt sayılmayabilir, çünkü bu ikizler genellikle aynı zaman diliminde ve aynı ortamda büyürler ve o nedenle hastalık için olası çevresel etmenlere birlikte maruz kalırlar. Ama çift yumurta ikizleriyle karşılaştırıldıklarında tek yumurta ikizlerinde oran yüzde bir bile artsa, bu genetik etki için büyük kanıttır. Diyelim aynı hastalık tek yumurta ikizlerinde yüzde 6'ya yükselmişse... Gerçi burada örnek olsun diye “1” dedik, ama en düşük oranlı bir farkın bile çok anlamlı sayılabileceğini göstermek bakımından. Yoksa tek yumurta ikizlerinde çok daha yüksek oranda aynı hastalığa yakalanma rakamları görülmektedir. 


Peki, niçin tek yumurta ikizlerinde aynı hastalık yüzde yüz oranında görülmez? Onu az önce açıkladık. Aynı ortamda da büyüseler belli bir oranda farklı çevresel etkilere maruz kalmış olabilirler. Epigenetik veya başka bazı bilinmezler... 


Tek yumurta ikizleri üstünde çalışmaların bilimsel olarak daha da anlamlısı, tek yumurta ikizlerinin farklı ortamlarda, farklı ailelerde büyüdüğü örnekler üstünden yapılan çalışmalardır. Farklı ortamlarda büyüyen tek yumurta ikizleri çok büyük oranlarda aynı karakter özelliklerini, aynı hastalıkları taşımaktadırlar. 


Eğitim, ülkedeki sosyo-ekonomik sistem, ahlak ve kurallar silsilesi, alışkanlıklar hiç mi bir şey değiştirmez? Görünür olan birçok şeyde büyük değişiklikler yapar. Aynı genetik ortalamadaki bir halk, efendi gibi otobüs kuyruğunda beklerken, öteki halk araca binmek için birbirini ezer mesela. Bir halk daha çok sinemaya gider, daha çok bilgisayar kullanırken, ötekisi kadınlarını eve hapsedebilir örneğin. İnsan yaşama bir kez gelir ve bu farklılıkları görmek, iyi olana özenmek hor görülmemeli. Ben de çok kez Avrupa'da yaşamak istemişimdir örneğin. Ama Avrupa'da biraz yaşadığınızda şunu da görürsünüz: Bu yüzeysel kuralcılık, nezaket, düzen, estetik vb. güzel şeyler, ve insanın yaşamına çok şey katıyor, ama beklentileriniz az derine indiğinde alttaki insan birebir her yerde aynı insan. 


İşte sosyalistler bunu göremediler ve sistem o yüzden battı. Sistemin adını değiştirirsek, üretim ilişkilerini kabaca değiştirirsek insan farklılaşır zannettiler, ama farklılaşmadı. En başta onu yöneten siyasiler, yani komünistler aynı insandı, hiç farklılaşmamıştı. Komünistler, sosyalistler, kendi toplumlarına, insanlarına, bilime saygılı ahlaklı mühendisler gibi veya işinin ehli rehber öğretmenler gibi yaklaşmadılar, çakma Tanrılar gibi davrandılar. Eğitimde, düzende, örnek olmada, olumlu kurallar getirmede sonuç alıcı daha yüksek düzeyli değişimler yapabilecekken, işte o yüzde 15, belki 20'lik insani nitelik sıçramasını yaratacak fırsatı yakalamışken, o çakma Tanrılık özentileri nedeniyle yapabileceklerinin yarısını bile yapamadılar, sosyal faşistlere dönüştüler. Devrimini yapamamış ülkelerdeki sosyalistlerin durumu da istisnalar dışında aynıdır. 


Bizdeki durum ise çok daha kötüdür. Keşke bizim sosyalistlerimiz hiçbir şey yapmasalar, 


sadece dursalar ve baksalar. O zaman topluma daha yararlı olacaklar, çünkü şu an yaptıkları bir faydaya karşı iki zarar veriyorlar. 
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O yüzden diyoruz, malzeme insansa, ona ait senin bilgin Yeni Çağ düzeyindeyse, sosyalist devrimi yapman çok Zor. İnsanı tanımıyorsun, ona uygun siyaset yapman rastlantıya kalmış. 
O rastlantı ara sıra gerçekleşiyor, bir grup kadro veya bir-birkaç lider, aslında dinselleşmiş öğretiye tamamen ters bir doğru yolu el yordamıyla buluyor, insana daha uygun bir siyaset geliştiriyor ve devrimi yapıyor. Ama ondan sonrası yine zor, daha Zor. İnsana dair daha sağlam bilgi ve yönetme becerisi gerekiyor, işte bu olmadığı için ve doğal nedenlerle sürekli duvara toslanıyor. 


Oedipus Karmaşası 


Şimdi buradan tekrar Oedipus karmaşasına dönersek... Anne, baba, çocuk üçgeninin yaşandığı, Freud'un üstüne dünyalar kurduğu o çekirdek aile ne zaman ortaya çıktı? Son üç yüz yılda. Daha önce ne vardı? Geniş aile... Ondan önce ne vardı yüz binlerce yıl? Kabile. 
Yahu bu üç yüz yılın dinamiğiyle nasıl insanın milyon yıllık evrimsel karakterini açıklarsınız? 
Bugün bile birçok çocuk çekirdek ailede yetişmiyor veya ana baba üçgenine girmiyor. 
Kabilede, hele belki yüz bin yıl süren anaerkil kabilede ne Oedipus karmaşası çıkacak? Son birkaç on bin yılın ataerkil kabilesine veya aşiret düzenine gelelim. Orada bir otorite olarak babanın esamesi okunur mu, ananın ne hükmü vardır? Birçok çocuk sütannelerce büyütülmez mi, birçok durumda çocuk kabilenin ortak evladı değil miydi? 


Bugün pek çok çocuk anne veya babasız veya ikisinden birden yoksun büyümüyor mu? 
Bunlarla çekirdek klasik aile içinde büyüyenler arasında belirgin karakter farkları çıkması gerekir Freudcu mantıkla, bambaşka karakter gruplarına rastlamak gerekir insanlar arasında. 
Bir fark var mı, ninesinin, teyzesinin büyüttüğü çocukla, anasının büyüttüğü çocuk arasında? 
Boşanmış aile çocuklarının boşanmamışlara göre daha özgür, daha sağlıklı olması gerekmez mi Oedipal açıdan? Oysa yetişkinliğe geldiğimizde belirgin bir fark kalmaz, kalan ufak tefek farklar da boşanmamış ailede büyüyenler, yani Oedipal'e maruz kalanlar lehine bir farktır olsa olsa. 


Sonuç olarak neresinden bakılsa bir safsatadır Oedipus kuramı. Bu karmaşa keza, aynı zamanda aynı şartlarda büyüyen çift yumurta ikizleri veya kardeşler arasında rastlanan derin karakter farklılarını da açıklayamaz. Biraz bilimsel bakan, az buçuk bilimsel araştırma yöntem bilgisinden nasibini alan herkes buradaki garabeti görür. O halde kardeşim, niye hâlâ Zizek, Lacan vb. Avrupa snoblarını burnumuza sokarsınız, sonra da nasıl ve hangi mantıkla dindarları küçümsersiniz? Dindarlar ilahi adalete inanıyor sorgulamadan, siz de sorgulamadan popüler sol kültüre, kendi kuramsal adaletsizliğinize inanıyorsunuz sonuçta. 


*Kaan Arslanoğlu'nun, 2016 yılında İthaki Yayınları'ndan çıkan Evrimci Açıdan Din, Psikoloji, Siyaset kitabının Freud eleştirisine ayrılan bölümlerine yer verdiğimiz bu yazı dizisi, Azizm Sanat E-Dergi'nin bir sonraki sayıda devam edecek. 
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[7] Wikipedia. 


FREUDCULUĞUN ELEŞTİRİSİ (3. BÖLÜM) 
Kaan Arslanoğlu-Haziran 9, 2017- azizmsanat 


Lacan'ı en hızlı buradan öğrenebilirsiniz 


Lacan metinlerini okuyorsanız ve bu sizi hasta etmiyorsa, olmuşsunuz demektir, zaten hastasınızdır. Şaka tabii. Ancak her şakada olduğu gibi doğruluk payını siz değerlendirin. İşin ciddi esası şu: Her kuram belli tipte kişilikler içindir. İnsan toplumları belli kişilik gruplarından oluşur. Bu gruplar dünya ölçeğinde ve tarihsel boyutta oldukça değişmezdir. Freud-Lacan kuramı da bu kişilik gruplarından birinin (birkaçının) gereksinimlerine oturmaktadır. Kişilikler kuramı ve siyaset bahsini bu bölümün son kısmında genişçe ele alacağız. 


Şimdi Lacan'a geçebiliriz. Bazıları Freud'u esas kabul edip fikrin ana kaynağına bağlı kalırken, bazıları da ana kaynağa daha eleştirel bakıp onun modern çeşitlemelerine eğilim gösterirler. 


Galiba Lacancılık, Freudculuğun çok kaba, kabulü zor önermelerine karşı, pürüzsüz yutulur, yemek borusundan geçerken bir şey hissettirmez önermeleri sayesinde yayılabilmiştir solda. 
Öyle ya, kendisine öksürük şikâyetiyle başvurmuş bir genç kıza birdenbire, “Sen aslında babanla oral seks yapmak istiyorsun da, onun için gıcıklanıyorsun,” diyen Freud'a karşı, Lacan'ın aynı anlama gelecek, ama asla net anlaşılmayacak lafları birçok zamaneye kibar ve bir o kadar derin manalı gelecektir. 


Lacancılıkla Freudculuğun ana tezleri aynıdır aslında. Lacancılık bir yandan Freud'un dobralığını bol renkli bir laf salatasıyla boğuntuya getirir, bir yandan Freud'dan fazla Freudcu ardıllara ve ego psikolojisi akımına tepkileri değerlendirir. 


Şimdi esas işimize, Lacan'daki bilim karşıtlığına itirazlarımıza geçelim. Lacan okumak birçok defa denedimse de bende panik atak veya manik nöbete benzer semptomlar yarattığından ve de ondan doğrudan aktarım yapsak sizdeki sorumluluğu alamayacağımı düşündüğümden dozu azaltılmış dolaylı anlatımı yeğledim. Hep bahsettiğim, dünyadaki tek Kemalist Lacancı olan Mutluhan İzmir meslektaşımın iki kitabını kaynak göstereceğim ve onlardan bolca alıntı yapacağım. Daha net bir Lacan anlatımı bulamadım: /- Öznenin Diyalektiğif1) 2- Lacancı Psikanaliz ve Karakter Çözümleme.|2| 


Lacan, Lacancı psikanaliz 
Bir kere Lacan'ın kuramının temel taşları, aynı Freud'un dogma betonlarıdır: Bilinçdışı, 


Oidipal çatışma, Babanın-Adı metaforu, imgesel dönem, simgesel düzen, fallus, fallik nesne, öteki... Mutluhan şöyle diyor: “Lacancı tarzda yapılan psikanalizin, diğer yöntemlerden en 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önemli farkı, daha kolay anlaşılabilir olması, bireylerin bu yöntem hakkında bilgilenmelerinin daha kolay olması ve bu konuda bilgilenen bireylerin kendileri ile ilgili sorunların çözümlemesini kendi başlarına da yapabilme olanağı kazanmalarıdır. Bu yöntemi kullanarak herkes kendisini oldukça ciddi oranda çözümleyebilme olanağına kavuşabilir.” 


Bu cümle karşısında aval aval bakmakla yetiniyorum. 


“Burada yapılan çözümlemelerde de görülebileceği gibi, Lacancı psikanaliz, sadece öznenin analizi değil, öznenin içinde bulunduğu gerçekliğin analizi olarak, bir mekân analizidir aynı zamanda. Öteki'nden hiçbir zaman ayrı düşünülemeyen bir özne yapısı, Lacan'ın kuramının merkezine oturduğu için, bir Öteki olarak mekân, Lacan'ın kuramı temel alınarak yapılacak olan kişilik analizlerinde, öznenin psişik yapısından önce analiz edilmesi gereken bir etken olarak görülmelidir.” 


“Kişilik dediğimiz şey su gibidir ve içine girdiği kabın biçimini alır. Bu nedenle insanı biçimlendiren en önemli etken, bilincinin derinliklerinde kalan karanlık dehlizler değil, içinde bulunduğu koşullardır.” Ben tam tersini düşünüyorum. Kişilik dediğimiz şey su değil, kaptır, bunun içine giren her şey kişiliğin biçimini alır. Mesela Mutluhan da solcu-ilerici, ben de öyle olduğumu sanıyorum iyi niyetle. Ama solculuklarımız, yani suyumuz, içinde bulundukları kaba göre (kişiliklerimiz) ne kadar farklı değil mi? 


Ensest yasağı 


“Cezalandırıcı baba imgesi ise, ana kucağından hiç inemeyen günümüz insanı için, ensest yasağının evrensel bir yasak olmasından dolayı, hiç kurtulamayacağı bir imge olarak yaşamının en önde gelen belirleyici güçlerinden biridir bundan böyle.” 


Her cümlede ayrılıyoruz. Benim ensest yasağından anladığım farklı. Freud ve Lacan'a göre çocuk daha sıfır yaşından itibaren annesiyle cinsel ilişki kurmak istiyor. Baba buna mâni olduğundan, onu hadım etmekle korkuttuğundan korkunç travmaya uğruyor, özgürlüğü filan kalmıyor, sonra yaşam boyu kahrediyor... Bütün insanlık bozgunu işte bundan... Benim açıklamam ise dümdüz tabii. İlk insansılar büyük olasılıkla kediler, köpekler gibiydiler, yani çok özgür, aşmış ve komplekssizdiler, son derece gelişmiştiler her bakımdan! Ana bacı sınırı tanımıyorlardı. Ancak tür içinde farklı farklı eğilimler var ya! Bir grup insansı bu işten, yani onca yakını olduğu, kan bağı olduğu insansılarla cinsellik yaşamaktan sıkılıyordu, tiksiniyordu, tamamen rastlantı sonucu. İşte o grup insansılar daha çok, daha kolay ürediler. 
Tiksinmeyenler ise yakın kan-gen bağı olanlarla çiftleşmenin yarattığı anomaliler, hastalıklar, sakatlıklar nedeniyle öteki grup kadar üreyemedi. İnsanda ensest yasağına sıcak bakan grup baskın hale geçti. Ama öteki grubun genleri de tamamen kaybolmadı. İşin Darwinci-evrimci- evrimci psikolojici açıklaması bu. Bu işin “mem”ci açıklaması da var. Başka birtakım sosyolojik, antropolojik, psikolojik tezler de var. Fakat kaba kafama ve galiba bilime en yakın açıklama, bu dediğim doğal seçilimci açıklama. Doğal seçilim bu olunca, bunun kültürü de, yasağı da peşinden geliyor. Ama altta türsel genetik yapı var. Ve ensest yasağı anaerkil toplumla birlikte sosyolojik bir gereksinim tabanına oturuyor, insanda ilerlemeyi sağlayan en önemli yasaklardan biri haline geliyor, türün varlığını, devamını kolaylaştırıyor. Yani her zamanki tartışma, ahlak ve yasaklar özgürleşme mi getirir, köleleşme mi? Olgunun temel biyolojik gerçeğini bildikten, işin zorunlu yasalarını (doğa kanunu) kabul ettikten sonra bunları ayrıca tartışabiliriz. Ama Freud-Lacancılarla baştan doğa kanunlarında anlaşamıyoruz. 


Toplumcu Lacancılık 
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“Günümüzün şehirleşen postmodem tüketici toplumları için, ana kucağından inme ve babanın cezalandırıcı yasasından kurtulma olanağı yoktur artık. Çünkü ana kucağından inemeyen ve Oidipal çatışmasını sağlıklı biçimde tamamlayamayan bireyler, bağımsız birer birey haline gelemezler.” Oidipal çatışmayı sağlıklı biçimde aşmanın ne manaya geldiğini bir türlü anlayamıyorum. Nedir bu, “mother fucking” mi, bir de kızlar nasıl sağlıklı aşacak? Kadınları daha baştan ikinci sınıf insan kabul eden bir kuramın izleyicileri nasıl laik, solcu olabiliyor, cidden tuhaf. 


“Anneden ayrılan bireyin sağlıklı bir birey olabilmesi için, içinde kendisine saygın bir yer bulabileceği sağlıklı bir toplumsal yapıya gereksinimi vardır. Üretme yetisini yitirmiş, tüketiminde bütünüyle bağımlı olan ve had safhada yabancılaşmış günümüzün bireylerinin geldiği son nokta, en akıllı yaratık olduğu öne sürülen insan için utanılacak derecede bir aptallaşma noktasıdır.” Mutluhan, Lacan'a dayanarak bunu çok tekrarlar. Ama bu bir totoloji. 
Sağlıklı toplum olursa sağlıklı birey olacakmış. Tam sağlık hiçbir zaman mümkün değil, ama sağlıklı toplumda sağlığın hayli düzeleceğini herkes kabul eder. Bu bir tez mi şimdi? “Üretme yeteneğini yitirmiş toplum...” Bak o çok tartışmalı. Üretme yeteneğini mi yitirmiş, yoksa çılgıncasına üretiyor mu? Yabancılaşma diyorsan o ayrı konu, Marx tanımını yapmış, geçerliliği var, saygı duyarız. Ama fazla üretim krizleri de var, onu nereye koyacağız? 


“Yapılan araştırmalar, insanın özgür iradesi ile hareket etmektense, gücü elinde tutan öteki birey(ler)i taklit etmeye ya da güç odağının onayladığı davranışları otomatik olarak düşünmeden sergilemeye eğilim gösterdiğini bize anlatmaktadır.” Bir dost sormuştu, “Büyük Öteki” ne? “Büyük Öteki” bu işte, dışımızdaki otorite dünyası, onu temsil eden bireylerin oluşturduğu baskıcı yapı. “Büyük Öteki” şu meşhur “Küçük Turgut” gibi bir şey anlayacağınız. 


Özne ve ego 


“İnsanlar güç odağı ile girdikleri çıkar ilişkisi içinde, çıkarlarının gerektirdiği yönde davranarak, yanlış olduğunu bile bile bir davranışı sergileyebiliyorlar.” 


“Özne kendi kendini nasıl kandırabilir?” Katliamları gördüğü halde gözlerini kapayıp görevini yapmaya devam eden bir Nazi subayını örnek veren Mutluhan şöyle açıklıyor durumu: “Görülüyor ki, gözlerini kapayan egoya karşılık, gözleri epeyce açık, başka bir ego, aynı insanın kişiliğini temsil etmek üzere ortaya çıkıyor. Burada bir ego zayıflığı söz konusu değildir. Özne, değişen koşullara çok iyi ayak uydurabilmektedir. Tüm hedefi kendisini sevebilmek olan ego, güç odağı ile uzlaşmanın, kendisini sevebilmesini sağlayacak çok önemli bir mekanizma olduğunu anlamıştır. En önemli gereksinimi kendisini sevebilmek olan egonun davranışlarını belirleyen şey, içsel bir gereksinim (dürtünün doyurulması) değil, dışsal bir onaylanma gereksinimidir (güç odağının takdirini alan kişi olmak). Özne böylece birçok parçaya bölünecektir. Bu nedenle, Lacan'ın kuramına göre bir kişilik analizi yapmak istediğimizde, insan kişiliğini her zaman, en azından iki kişiliği bir arada barındıran bir yapı olarak ele almak gerekecektir. Kişilik dediğimizde her zaman en azından ben ve öteki biçimindeki iki yapıyı kastediyor olacağız. Bu durum Freud'un kuramına bağlı kalanlar için bir hastalık belirtisiyken, Lacan'ın kuramına göre kişilik yapımızın temelini oluşturan bir durumdur. Lacan'a bağlı kalarak yapacağımız kişilik çözümlemeleri, kişilik denen yekpare bir yapıyı değil, içinde farklı dönemlerde oluşmuş olan birçok kendilik temsilcisinin (egonun) bir arada bulunduğu daha çetrefilli bir yapıyı çözümlemeye yönelik olacaktır.” 
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Yani Freud'da kişinin davranışları esas olarak içsel dürtülerin doyurulması temelindeyken, Lacan'da ötekinin (veya büyük ötekinin) (kişiyi çevreleyen öteki egoların-kişiliklerin, öznelerin) gözüne girme ve bu yolla çıkar sağlama amacıyla, kişinin bölünmüş egolarının pazarlıkları temelindedir. (Bizim sonradan ele alacağımız modüler akıl kuramına -ki bilimsel bir gerçekliği vardır- yakın bir sav, doğruya doğru.) 


Freud'da zayıf egomuzun yarattığı ruhsal sorunlar vardır, bölünmüş ego bir hastalıktır. 
Lacan'da ise bölünmüş ego normal bir durumdur. Dolayısıyla hastalığa karşı egoyu güçlendirmek de yanlıştır. Lacan'ın Freud sonrası ego psikanalistlerinden en önemli ayrılık noktası bu. Lacan'a göre ruhsal hastalıkların birçoğunda “egonun aslında oldukça güçlü bir durumda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, psikolojik sorunların egonun gücü ile bağlantılı bir sorun olmayıp, öznenin öteki ile olan ilişkisi çerçevesinde oluşan benlik algısından kaynaklandığını düşündürmektedir.” 


Lacan'ın fizik merakı 


“Lacan'ın kendi kuramında, dualizmi Möbius Şeridi biçiminde yeniden gündeme soktuğunu görüyoruz. Öznenin bilinçdışı ile bilincinin ilişkisi, hatta imgesel ve simgesel egoları arasındaki ilişki, iç ile dışın sürekli yer değiştirdiği ama tek yüzlü olan Möbius Şeridi'ndeki gibidir. Lacan öznenin hangi yüzünün görünür hale geleceğini belirleyen şeyin, yüzleştiği güç odağı olduğunu belirtir. Bu durum, kuantum parçacıklarının gözlendiği anda olasılıklardan birine çökelmesi gibi bir durumdur.” 


“Henüz yeni doğmuş olan bebeğin kendisinden bir canavar doğacaktır: Bebeğin ideal bir biçimi modelleyerek yarattığı bir şey olarak kendisi, bir heykel, bir otomaton, üretilmiş bir yapaylıktır.” (Lacan) 


“Bir otomaton olmaktan tek kurtuluş olanağımız, sağlıklı bir Oidipal dönem geçirerek Oidipal çatışmayı sağlıklı biçimde çözebilmemizdir. Ancak günümüzün neo-liberal ataerkil toplumları, bireylerin her türlü gereksinimini karşılayan bir sermaye-ana imgesi ile bireyi ikili bir ilişkinin içinde hapsettiği için, özne, Lacan'ın Babanın-Adı metaforu olarak adlandırdığı toplumun yasasına karşı gereken başkaldırıyı gerçekleştirememektedirler. Oidipal çatışmanın sağlıklı biçimde çözülmesi, bireyin içinde bulunduğu toplumdaki egemen güce karşı sağlıklı bir tutum takınabilmesinin gereğidir. Ancak bu güç bireyin her türlü gereksinimini karşılayan bir ana imgesi olarak bireyin karşısına çıkınca Oidipal çatışmanın kazanımları geçersiz hale gelmektedir. Kastrasyon, Lacancı kuramda bir organın kopartılması değil, simgesel dönem açısından, imgesel kimliğin ölüme terk edilmesi anlamına gelir ve ilk imgesel kimliğimizi annemizin karşısında elde ederiz.” 


Bilinç — bilinçdışı 


“Yalnızca öznel koşullar içinde oluşmuş ve diyalektikten yoksun bir bilinç tanımı, nesnel koşullar içermediği için, nesnel doğruluğu konusunda emin olunmayacak bir tanımdır. 
Kendisini tanımlayabilmesinin ön koşulu eğer kendisini görebilmek ise, bilincin kendisini nesnel olarak görebileceği tek yer başka bir bilinçtir.” Mutluhan burada Hegelci bir bilinç tanımı yapmış. Yanlış yok gibi, fakat biraz ilerleyelim ne şenlik ateşleri göreceğiz. Biraz LSD aldık mı imgeler havada uçuşacak, ara sıra gerçeklik parçalarına, gelişigüzel sıçrayan doğrulara çarpsak da, simgesel boşluğunda yerçekimsiz yüzeceğiz. 
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Lacan'a göre Freud'un anal, oral, fallik dönemine benzer ama bir bakıma hayli farklı üç dönem peşi sıra birbirini izler çocuklukta. 


İlk dönem ironik bir adlandırmayla “Gerçek” dönemidir. Bu dönemde bebek tüm dünyayı kendi dokunduğu gerçeklik, kendi gerçekliği olarak algılar. Anneyle fiziksel temastadır çoğunlukla, ama onu bile kendi parçası sayar. Bu aynı zamanda otoerotizm, kendi kendine cinsellik dönemidir. 


Sonra “İmgesel” dönem gelir. Anneyle ve kendiyle hemhal oluş biraz sınırlanmış, dış dünyanın imgeleri hâkim hale gelmeye başlamıştır. (Ben öyle anladım, tamamen yanlış olabilir, Bu Lacancı dil öyle farklı ki, insan her an aptal durumuna düşebilir, iyisi mi daha fazla özgün laf etmeden hemen alıntı yapayım.) 


“Çevreyle kurulan alışveriş, özne üç dönemden hangisinin içinden geçiyorsa, o dönemin kendine göre biçimlendirdiği fenomenler çerçevesinde ortaya çıkar. Bu dönemler Gerçek, İmgesel ve Simgesel dönemlerdir. (...) Lacan'ın bu modeli, Lacancı özneyi tanımlamak için çok uygun modeldir. (...) Lacancı özne sürekli olarak, bu üç dönemin kendine has özelliklerinin belirlediği bir temsilci ile temsil edilir. (...) Yani Lacan'ın kuramında özne, hep bir vekil yoluyla temsil edilen durumdadır ve özneyi anlamak, temsil durumunu ve öznenin vekilini anlamakla eşdeğerdir. Çizginin altına çekilen ve kendi yerine bir temsilciyi vekil olarak bırakan öznenin gizlenmiş yapısı, bilinçdışı denilen bir yapının da oluşumuna neden olur (...) Oidipus karmaşası öznenin öznelerarası evrende kendisini deneylediği ilk simgesel yapı olması açısından büyük önem taşır. Bu önem, öznenin kendisini, ilk kez kendisine bütünüyle yabancı bir simgesel evren içinde anlamlandırması zorunluluğundan kaynaklanır.” 


Ba ba ba ba! İmgeseli açıklayayım derken araya özne ve vekilleri de girdi, adam, kuramının neresi havadar kalsa istihareye bile yatmadan şıppadak bir kavram bulmuş ve oraya yamamış, bir sözlük taşımadan çözmeye imkân yok. Mamafih sözlük de kurtarmıyor, çünkü bir kavramın içeriği öteki kavramla pekâlâ çelişebiliyor, onu götürebiliyor, olsun, önemli olan ruh sağlığı! 


İmgesel dönemden devamla: 


“İmgesel olarak tanımlanan ve Gerçek”ten sonra gelen ikinci aşama, öznenin ilkel Gerçek'ten ayrılmasına yardımcı olan bir bütünlük ve bastırma yanılsaması olarak ortaya çıkar ve yitirilen anneye duyulan arzu ile özneyi anneden ayıran babaya duyulan öfkenin bilinçdışına itilmesi biçiminde yapılanır.” 


Anladınız siz onu. Çok açık, daha fazla izaha hacet yok. 


Şimdi, İmgesel dönem şöyle hususiyetler arz ediyor: Daha Simgesel döneme geçilmemiş, çocuğun aklı o kadar gelişmemiş, dil yok (veya çok basit bir dil var) (öyle mi, yanlış yapmamayım). Çocuğun yaşamında fiziksel temaslar, fizyolojik gereksinimler (böyle kaba şeylerden pek bahsedilmez Lacancılıkta ama ben anladığımı anlamanız için söylüyorum) ve birtakım görüngüler, hayaller, kendi yarattığı imajlar var. İşte o dönem. O dönem çocuk büyük bir bunalıma düşüyor. Ana baba veya bakıcı ona çok önemli bir şeymiş gibi birtakım sevgi gösterilerinde bulunur, iltifatlar ederken, çocuk yavaş yavaş bir şeyi fark ediyor. Kendisi güya çok değerli ya... Ama çevresindeki büyüklerin yanında adeta bir ucube. Küçücük bir şey, zavallı. Aynada kendine bakıyor aynı felaket! İşte bu keyfiyet, çocukta müthiş bir eksiklik duygusu yaratıyor ki sormayın gitsin, bütün yaşamı bu eziklikle geçiyor. 


153 


154 


“Özneyi oluşturan ve son noktası hiçbir zaman gelmeyecek olan aynadaki bu diyalektik, sonsuza dek yansımadaki imge peşinde koşmamıza neden olacaktır.” Gerçi Freud ve bilhassa Lacan'a göre bizim eksiklik krizlerimiz... hepsi birbirinden beter. İlk kriz anneden kopmayla başlıyor ve büyük bir travma yaratıyor. Tüm yaşamımıza damga vuran bir katastrofi. İşte insanın trajedisi bu derken, birden “aynadaki diyalektik kompleksi”nin daha da büyük olduğunu görüyoruz. Sonra babanın bizi hadım edeceği korkusu... Fallik döneme giriyoruz, oradan çıkıyoruz, o takıntı, fallus olamama perişanlığı, işte o tam bitiriyor bizi. Kadınlarda fallus yok, zaten baştan bitikler. Erkeklerde var da neye yarıyor, imajdaki fallusun büyüklüğü yanında eldeki bir hiç! Kahrediyoruz. Batsın bu dünya. Küçücük sahte falluslarla koca bir ömür geçer mi! 


Lacancılara göre bu Fallik nesne meselesi cidden çok çok önemlidir. Annemize fallus olamama vicdan azabı yer bitirir bizi, hayatımızı felç eder. (Yahu kendimize Fallus olamamıştık zaten, bir de annemize mi olacağız, tuhaf...) Bunun bilimsel bir karşılığı var mıdır? Neden olsun, isteyen kim? Arz-talep piyasasında böyle bir yoğun istek bize henüz ulaşmadı efendim, siparişlerinizi bekleriz. “Fallik nesne” yerine “kıllık nesne” desek demiştim Mutluhan'a, ne değişir? Örneğin tüm yaşamamızda atalarımızın, örneğin Cro-Magnonların kıllarla kaplı bedenine öykünseydik, yeterince kıllı olamadığımızı düşünerek onun derdine düşseydik (veya acaba gerçekten öyle mi?)? O kavram da birçok şeyi açıklamaz mıydı? Yok, dediler bazı arkadaşlar, aynı ölçüde saçma da olsa “kıllık nesne” yeterince güçlü erotik çağrışım vermediğinden, hiçbir şekilde aynı ilgiyi uyandırmaz... Neyse, devam: 


Geldik “Simgesel” döneme 


“Eski gerçeklik, genellikle anne-çocuk ilişkisi zemininde oluşmuş bir gerçekliktir. Geçersiz hale gelen ve dışa vurulmasından bundan böyle kaçınılacak olan eski gerçeklik, artık öznenin bilinçdiışını oluşturacaktır. Lacan, Oidipus karmaşasının etkisiyle, bilinçdışının bireyi aşan bir âleme ait öznelerarası bir yapı durumuna geldiğini söyler ve öznelerarası bu âlem dilin simgesel âlemidir. (...) Geçmiş deneyim dilin simgeleriyle yeniden kodlanır. Bu nedenle dilin yapısını düzenleyen ve Saussure ile Jakobson'un tanımladığı yasalara çok benzer yasalar, toplumsal yaşamı da düzenler. (...) Bu simgesel dizge, toplumun üzerinde uzlaşmış olduğu yasakların bireyi biçimlendirme süreci sırasında ortaya çıkar.” 


Hoş geldiniz bir paragrafta 7 yanlışı bul yarışmasına! Cevaplara nereden başlasak? Anne- çocuk ilişkisi sonlanacaktır, şu aydan itibaren sonlanacaktır diye bir yasa mı konmuştu? Biz mi duymadık? Anne-çocuk ilişkisi niye kopuyor, nasıl kopuyor, ne zaman kopuyor? 
Yaşlarımız 70'e de gelse, annelerimiz sağsa onlarla fiziksel temasımız da kopmaz. Ne denli verimli uyduruyor bu Lacan, şaşkınlık verici! Annelerimizle tüm ilişkilerimiz artık bilinçdışı âlemimize aitmiş? Bunamış isek evet öyle. Oedipus karmaşasıyla simgesel âleme geçecekmişiz, dilin gerçek olmayan dünyasına girecekmişiz. İleride bunun tam tersi bir cümleyle karşılaşacaksınız ama dil bebekte 1- 2 yaşında başlar, 3-4 yaşında çocuklar şakır şakır konuşur. Oedipal dönem 5-6 yaşında biter. Yaşa göre evrelemeye hiç uymuyor ama kim takar evrelemeyi! Dilin yasalarını düzenleyen Saussure ve Jakobson'un koyduğu yasalara çok benzer toplumsal yasalar düzenlermiş her şeyi. Yahu o tarihten beri bir yığın dil kuramı ortaya çıktı, Saussure'ün falan söylediklerinin çoğunun “sosarya” olduğu ortaya çıktı, en azından birçok şeyi açıklayamıyor artık o kuram, nasıl toplum yasaları gibiymiş... 


“Şunu artık biliyoruz ki eğer birisi “öyle değil’ derse, aslında o öyle olduğu içindir; “onu kastetmemiştim? derse onu kastediyordur.” (Lacan) 
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Gerçek söylenende değil, söylenmemiş olandadır esprisi bu. Gerçek her yerdedir, hem söylenir, hem söylenmez de, böyle artistik laflar üstünden ne kütüphaneler dolusu lafazanlık üretilir, o da ayrı bir gerçeklik. 


“Lacan'a göre dil her zaman yitik olana, yokluğa ilişkindir, çünkü ancak bir şey kayıpsa onun yerini almak için sözcüğe gerek duyarız. Bu sözcükler (...) tümce içinde yapılanınca, bu dizgede söylenemeyen ve dile getirilemeyen olarak bilinçdışı ortaya çıkacaktır.” 


Oldu! Ayıya ayı demişler, ayı diye bir şey olmadığı için. O yüzden ilkel insanların bazıları telef olmuş. “Kaçın ayı geliyooor!” diye bağırırlarmış arkadaşları, bizim ilk Lacancılar da “Ayı mı geliyor? Olan bir şeyi adlandıramazsınız ki!” derlermiş pençeyi yemeden saniyeler önce. Onun için yeterince üreyememişler, kampüslere tıkılı bir azınlık olarak kalmışlar. 


“Dili oluşturan birincil bastırma Odipal dönemden önce çocuğun anneden ayrı olduğunu anlamaya başladığı dönemde gerçekleşir.” 


Tuvalet eğitimi falan kastediliyor herhalde. Hani simgesel dönem Oedipal'le birlikteydi. Bir yaşında altına kaçırmamayı öğrenen bastırılmış bebek hızlandırılmış eğitimle sanırım “Gerçek” dönem bitmeden Simgesel?'e geçmiş. 


Oysa dil, açığa çıkmıştır ki (Chomsky'nin ünlü ettiği kuram), beynimizdeki bağımsız bir modülün eseridir. Çevresindeki dil iletişimini algılayan modül otomatik şekilde, diğer zekâ bölümlerinden bağımsız olarak belli bir süre sonra anlamaya ve konuşmaya başlar. Bunun bastırmayla da, yasaklamalarla da, bilinç ve bilinçdışıyla da bir alâkası yoktur. Hele başlangıçta gayet somuttur ve ihtiyaçları karşılamaya yarayan sosyobiyolojik bir işlevdir. 


“Psikanaliz yoluyla iyileşme, simgeselleşememiş olan imgeselin, simgeselleşmiş imgesele dönüşebilmesiyle olur. Diğer bir deyişle bu, hastanın kişisel kodlarının hakikatine ulaşabilmektir.” 


Hani Lacancı psikanaliz çok daha basitti ve hastalara öğretmek daha kolaydı Sevgili Mutluhan! Ben şu cümleyi altı ayda çözemem. Yoksa bu bir meşguliyet terapisi mi? 


“Bilinç-bilinçdışı ayrımını belirleyen, o an içinde bulunduğumuz duruma hâkim olan gücün hoşuna gidecek biçimde hareket etmemizdir.” Yine döndük kürkçü dükkânına. 


Yine ego 


“Freud'un topografik zihinsel modeli, bilinç, bilinç-öncesi ve bilinçdışı olarak adlandırdığı üçlüden oluşan bir zihinsel modele dayanır. Freud'un id, ego ve süperego olarak adlandırdığı zihinsel yapılar ise, bu üçlü zihinsel topografyanın üzerinde icraat yaparlar. Bu modelleme uyarınca, ego ve süperegonun bazı kısımları bilinçte, bazı kısımları ise bilinçdışında kalırken, id tümüyle bilinçdışının alanında kalan bir yapıdır. Lacan'ın kuramında ise Freud'un kuramının aksine, yekpare birçok ego bulunur. Ego, bilinç ile bilinçdışı arasında bölünmüş bir yapı değildir.” Eh, yine biraz yaklaştık bilime. 


Bilinçdışı 
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“Kelimelere dökülmemiş ya da hiperkatektik hale gelememiş psişik bir eylemsel temsil, bastırılmış dediğimiz biçimde bilinçdışında varlığını sürdürür. Bu bağlamda Lacan bilinç ve bilinçdışı kavramlarını şöyle belirler:” 


“Bilinç ve bilinçdışı, aynı içeriğin farklı psişik konumlardaki kaydı ya da aynı konumdaki kateksisin farklı işlevsel durumları değillerdir; bilinçli temsil o şeyin kendisi ile birlikte ona ait olan kelimenin bir arada içerilmesinden oluşurken, bilinçdışı temsil yalnızca o şeyin kendi başına temsilidir. Bilinçdışı sistemi, nesnelerin şey-kateksisi halinde ilk ve gerçek nesne kateksisidir; bilinç dizgesi ise o şeyle ilgili kelime-temsilcilerine olan bağlantı yoluyla bu şey- kateksisinin hiperkatektik hale gelmesidir.” (Bowie) 


Gayet açık, daha fazla izaha gerek var mı? 


“Dile getiremediğimiz bir şeyi bilinçli olarak tanımlayamayız. Yani bilinç, dil ile oluşur diyebiliriz. Dilin dışında kalan, dilde temsil edilemeyen şeyler ise bilinçdışını oluşturur. 
Psikoterapi, bilinçdışında kalmış olan ve dilde karşılığı olmayan imgesel temsillerin, dilde karşılığını oluşturma sürecidir. Ya da imgesel olarak bile temsil edilemeyen şeylerin dilde temsil edilir hale getirilmesidir.” 


“Bilinçdışı gösterenlerden oluşmuştur ancak bu gösterenler konuştuğumuz dilde kullanılır duruma gelememişlerdir. Bu gösterenler bilinçdışında özellikle görsel olmak üzere imgesel boyuta indirgenmişlerdir.” 


Bunlar nasıl cümleler... biri bitmeden öbürü geliyor. Fakat niye hocam? 


Rüyalarımızda basbayağı konuşuyoruz, hatta yabancı dilde konuşuyoruz, problem bile çözüyoruz, hipnozda çenemiz açılıyor. Bunlar bilinçdışı-bilinçaltı durumlara en baba örnekler değil miydi? Ağzımızdan çıkan ne, düşündüğümüz ne peki? Hani bilinçdışında konuştuğumuz dilde kullanılır duruma gelemeyenler ne? 


Son moda saçmalar 


Postmodern Aydınların Bilimi Kötüye Kullanmaları: Son Moda Saçmalar.|3) Alan Sokal ve Jean Bricmont bu kitaplarıyla Lacancılığı bitirir. Ama düşünsel âlemde tezler dokuz değil dokuz milyon canlıdır ve her ölümlerinde yeniden doğarlar küllerinden. Neden: Çünkü insanlar bilimsel bilgiye, deneye, kanıta itibar etmez, öznel ruhsal ihtiyaçlarının doyurulmasına yarayan öğretilere inanırlar. Bir dindar gibi... Hatta çoğu dindardan derin inanırlar. 


Ongun Onaran'ın, yapıtı çok iyi özetleyen önsözünden bir bölüm: 


“Richard Dawkins 1998'de Nature dergisinin kitap eleştirileri bölümünde bu kitaptan bahsederken ‘postmodernizmin maskesi düştü” diyordu. Yazının içeriği başlığından çok daha alçakgönüllüydü ama İngiliz bilim adamı kimsenin cesaret edemediğini sonunda Sokal ile Bricmont'un yaptığını yazıyordu. Lacan, Kristeva, Baudrillard, Deleuze gibi yazarların çevrelerindeki dokunulmazlık halesini kaldırmışlardı.” 


“... Bu düşünürlerin açıkça veya örtük olarak dayandıkları ‘postmodern’ söylemdeki aşırı göreci ve aşırı öznel eğilimlerin, Aydınlanma'nın akılcı geleneğine zarar vereceğine biz de 


yürekten inanıyorduk. Uygarlık tarihinde (şimdiki köktendincilik gibi) çeşitli irrasyonalizm 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biçimlerinin nelere yol açtığı ortadayken, postmodern söylem akılcı ve bilimsel düşünceyi karşısına alıyor, epistemik göreciliği de ahlaki ya da estetik görecilik gibi öneriyordu. Bu konunun şakaya gelir bir yanı olmadığını, hele samimiyetsizliği hiç kaldırmayacağını hangi kültürden gelirse gelsin, sıcak bir sobanın üstüne oturan herkesin (postmodern düşünürlerin bile) yanacağını, bu gerçeğin onlardan bağımsız olarak var olan ‘yanma durumu” ile ilgili olduğunu düşünüyorduk.” 


Sokal ve Bricmont ise Önsöz'de şunları söylüyorlar: “Peki ama ne iddia ediyoruz? Aşağı yukarı şunu: Lacan, Kristeva, Irigaray, Baudrillard ve Deleuze gibi ünlü entelektüeller sürekli, defalarca bilimsel kavramların ırzına geçmişlerdir. Ya en küçük açıklama yapmadan bilimsel fikirleri tümüyle bağlamları dışında kullanmışlar — lütfen kavramları bir alandan ötekine taşımaya karşı olmadığımızı biliniz, yalnızca bu aktarmanın tartışılmadan yapılmasına karşıyız — ya da bilimsel jargonu bilim adamı olmayan okurların karşısında, ilintisine ya da anlamlarına bakmadan atıp tutarak kullanmışlardır.” 


“İstismar kelimesini aşağıdaki özelliklerin bir veya birkaçını anlatmak üzere kullanıyoruz: 


1) En iyi durumda bile hakkında son derece bulanık bir fikre sahip olunan bilimsel kuramlar üzerine uzun uzadıya atıp tutmak. En sık rastlanan taktik, yazılarda bilimsel (veya sözde bilimsel) bir terminolojiyi, kelimelerin gerçekte ne anlama geldiklerine aldırmaksızın kullanmaktır. 


2) Doğa bilimlerindeki kavramları, en küçük bir kavramsal veya deneysel gerekçelendirme yapmaksızın, bu işlemi haklı çıkarma yönünde hiçbir zorunluluk duymaksızın beşeri veya sosyal bilimlere ihraç etmek... 


Lacan'dan nevrotik öznenin yapısının tam olarak torus biçiminde (ve bunun gerçeğin ta kendisi) olduğunu, Kristeva'dan şiirsel dilin süreklilik o niceliğine dayanarak kuramsallaştırılabileceğini öğreniyoruz. 


3) Tamamıyla ilgisiz bağlamlarda teknik terimler kullanma yoluyla hiç utanmadan yüzeysel bir bilgiçlik taslamak. 


4) Aslında anlamsız olan cümle ve ifadeleri manipüle etmek. Bahsi geçen yazarların bazıları kullandıkları sözcüklerin anlamlarına enfes bir aldırmazlıkla okur üzerinde etkili bir baş dönmesi yaratmaktadırlar.” 


İki yazar, Lacan'ın matematiksel kavramları nasıl çarpıtarak yanlış bir şekilde kullandıklarına örnekler vererek şunları yazıyorlar: 


“Erekte olmuş organlarımızın Ö-1 ?e eşitlendiğini görmenin oldukça üzücü olduğunu itiraf ediyoruz. Bu bize Sleeper'da beyninin yeniden programlanmasına karşı çıkan Woody Allen'ı hatırlatıyor: “Beynime dokunamazsınız, o benim ikinci önemli organım!?” 


Konuyla ilgili Kerem Cankoçak şöyle der: “Bu arada Türkiye'deki Lacan izleyicilerinin derslerini iyi ezberlediklerine şüphe yok. Geçenlerde Psikeart dergisinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Bilgi'nin popüler “hocalarından” birisi Sokal'ın, Lacan'ı anlamadığını ileri sürerek, “Lacan kadın yoktur der’, “hatta erkek de yoktur? demiş. Bilgi'nin popüler hocasının başarılı bir şekilde aktardığı tipik bir postmodern düşünce. Aslında hiçbir şey yoktur. 
Kadın/erkek yoktur, işçi/patron yoktur, ilerici/gerici yoktur vs. Ne kadar kolay bir düşünme 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tarzı değil mi? Aslında hiçbir şey yok, ne uğraşıyorsunuz boşuna! Modern bilim cinsiyetler arasındaki ayrımın 2,5 milyar yıl önce başladığını söylemiş, bize ne? Oturup bir sürü kitap mı okuyacağız şimdi evrimi öğrenmek için. Bütün bunlar boş işler. Zaten bilim de bir “kurgu? 
değil mi?” 


Sokal, Lacan'ın akıl sağlığını hiç iyi görmez: “Lacan'ın grameri ve imlası böyle tezlerin çoğundan daha iyidir; ancak mantığı için aynı şeyi söyleyemem. Açıkça söylemek gerekirse, Lacan bir kaçıktır—kuşkusuz çok bilgili bir kaçık ama neticede kaçık.” Sokal, Lacan'ın matematik iddialarının hiçbir bilimsel geçerliliği olmadığını ayrıntılandırdıktan sonra ki onun dilsel yapısökümünün de bilimsel bir geçerliliği olmadığını göstermiştir, bunları yapmaktaki motivasyonunu şöyle açıklar: “İtiraf ediyorum ki ben, yapısökümün nasıl olup da işçi sınıfına yardımı dokunacağını hiçbir zaman anlayamamış utanmaz bir eski solcuyum.” [4] 


Lacan bir kaçık olarak (hemen dâhilerin deli olduğu klişesi gelecektir, ama böyle bir şey yoktur) hoş görülebilir. Ama son derece normal, sıkıcı olacak derede normal on binlerce akademisyenin, entelektüelin onun laflarını bant kaydı yinelemesinin hiçbir hoş yanı yok. 


Ek 


Örnek olması açısından bu bölüme yapılan itirazlardan birisi aynen şuydu: “Doğal seçilimle ensest karşıtlarının evrildiğine dair kuramınız için kanıtınız var mı, yoksa size öylesi daha doğru mu geliyor? Dasein diyen Heidegger de, köle-efendi diyalektiğinden bahseden Hegel de, noumenon'u anlatan Kant da safsata üreten kaçıklar mıdır sizce? Mevlana'da da her var olan aynı zamanda yok değil midir? Shakespeare bunu sadece Hamlet'e mi söyletti? Her şey bilimsel olarak belirliyse, elimizden hiçbir şey gelmeyen sadece belli genlerle kodlanmış canlılar mıyız biz insanlar? Her şey önceden belirlenmiş ve alınyazısı mıdır? Niye yazıyor ve bunlarla uğraşıyorsunuz? Diğerleri bu evrimi geçirmediyse kime anlatıyorsunuz? Zaten geni sizce iyi olan kendiliğinden düşünebiliyordur nasıl olsa, gerek yok o halde bu siteye. Genetik kodumuzda yazılı değilse, sizi anlamam genetik özelliklerim nedeniyle imkânsızsa benimle ne yapacaksınız? Stalin'e şaka yollu bile olsa hak vermeniz, geni bozukları büyük temizleme isteğinizin bir yansıması mıdır?” 


Cevabımsa şuydu: “Ensest yasağının doğal seçilimle gelmesi evrimbilimin bir çıkarsaması. 
İsteyen için evrimbilimin kanıtları sürekli yığılmakta ve çok yayın yapılmakta. İstemeyen çok büyük bir çoğunluk için ise tüm bunların bir önemi yok. Kanıtı gözüne soksanız, hani kanıt der. Zaten sorduğunuz sorular da insanın bir tür olarak bunca bilgi birikimine karşı onları anlayabilmekteki zayıflığını gösteriyor. Yani siz ve sizin sorularınız türsel geriliğimiz için gayet güzel bir kanıt ve bunlara sürekli boğulduğumuz için bu berbat durumdayız. Acı ama aynı zamanda komik. Biz niye mi yazıyoruz? Daha önceki yüzyıllarda gerçekleri yazan bir kesim niye yazmışsa ondan. Daha önceki yüzyıllarda gerçeklere tutkun olan nasıl insanlar çıkmışsa onlar yine var ve onlara yazıyoruz. Bunları da boş verin, hiç kimse bizi dinlemese, kendimize karşı sorumluluğumuz var, tebliğ görevimiz var, bu görev gereği yazıyoruz. 
Bildirdikten sonra kimi değer verir, kimi yüz binlerce yıllık kalıp cevaplarla karşı çıkar. 
Kendilerine kalmış. 


Kanıt? Biz çok verdik kanıtı, biraz da kendiniz bulun. Konuyla ilgili yabancı yerli yüzlerce kitap, pek çok internet yayını var. 


Yer damar damar, insan kısım kısımdır. İnsanda öyle karakter farklılıkları vardır ki, ayrı türler gibidir. Şu andaki düzene itiraz edenlerin geninin “normal” olmamasını kastediyorsanız, 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doğru. Bozuktur. Genimiz, türümüz normaline göre bozuktur. Bu bozukluk iyi midir, daha mı ileridir, o da tartışma konusu. Sonuçta genimiz ne emrediyorsa onu yapıyoruz. Hepimiz için geçerli. Gerçek şu: Genimiz öyle emrettiği için itiraz ediyoruz. Bu muhaliflik, bu başkaldırı, sonuçsuz da olsa bizim kaderimiz.” 


Bir okurun katkısı: “Daha önceden bahsedildi mi bilmiyorum ama ensest yasağı diğer primatlarda da var, hatta birçok ahlak prensibi primatlarda var, merak edenler Frank de Waal'in Youtube'daki “Moral behaviors in animals” sunumunu izleyebilirler.” 


Başka bir okurun cevabı: “Kaldı ki, ensesti garip karşılamayan tarihte ve günümüzde pek çok toplum ya da altküme mevcuttur. Size belki kültür koşullanmanız itibarı ile garip gelecek poliamoröz ilişkileri norm olarak yaşayan halihazırda milyonlarca insan var. Yok demekle olmuyor. Yokun ispatı zor. Var derseniz kanıt hazır! 


Vurgulamak istediğim, ensest ilişki kurmamanın ve daha başka ahlaki değerlerin (karşılıksız yardım, empati, eşitlik duygusu vs.) kültürel değil genetik kökenli olduğu; bu herkesin bu ahlaki kurallara uyacağı anlamına gelmez elbette. Tek bir kişi bile ensest yapmışsa bu ensest yasağı diye bir şey olmadığı anlamına gelmez.” . 


Bir düşünce zararlısı olarak Lacan 
Siyaset ve kişilik grupları 
Freud ve Lacan'a kötü insan oldukları için mi karşıyız? 


Birinci büyük savaş patlak verir. Yine Breger'in kitabından: “Daima politikadan uzak duran ve önceki yıllarda pek vatanseverlik sergilememiş olan Freud, kitlesel ulusal birlik ifadesine kendisini kaptırmıştı. Abraham'a yazdığı bir mektupta, düşmanlıkların patlak vermesinden duyduğu heyecandan bahsediyordu. “Otuz yıldır ilk olarak kendimi bir Avusturyalı gibi hissediyorum ve pek de umut vaat etmeyen bu imparatorluğa son bir şans vermek geçiyor içimden. Her yerde moral bir harika. Aynı zamanda, cesurca eylemlerin özgürleştirici etkisi ve Almanya'nın güvenli desteği de buna katkıda bulunuyor.”” Jones da şöyle yazmıştı: “Freud'un savaş ilanına anında tepki vermesi beklenmedik bir şeydi. Elli sekiz yaşındaki, pasifist bir alimin bunu, pek çokları gibi salt korkuyla karşılaması beklenirdi. Aksine, onun ilk tepkisi gençlere yaraşır bir heyecan, görünüşe göre çocukluğunun askeri şevklerinin yeniden uyanışı olmuştu... kendini iyice kaptırmıştı, işini falan düşünemiyor (...) “bütün libidomu Avusturya-Macaristan'a vakfettim,” diyordu.” “Freud'un savaş imgesi, Avusturya-Macaristan'ı sağlıksız “cerahatler'inden temizleyecek bir “fırtına'ydı ve bu imge çoğunluk tarafından paylaşılıyordu.”[5] 


Açıklayalım, Freud birçok entelektüel gibi 1. Savaş'ın birkaç ay içinde sonlanacağını ve Almanya bloğunun zafer kazanacağını düşünüyordu. Savaşın uzaması, sadece askerlerin değil, sivillerin de kan gölünün ortasında kalmasıyla fikirler değişmeye başladı. Sonraki yıllarda savaşa karşı fikirler ifade etti üstat. 


1908”de feminist harekete karşı çıkan ve kadınlar hem çalışıp hem çocuk yetiştiremez diyen bir bildiriye imza attı. [6] 


Lacan da biyografisini incelediğim kadarıyla kişisel olarak veya entelektüel anlamda asla güvenilmeyecek bir şahsiyetti. Yaşamı boyunca riske girmedi, buna rağmen solun büyük 


159 


160 


sempatisini topladı! Solun bu tavrı, kendine bir şey katmayan ünlülere, aldıkları ilk selamda şükran borcu duyarak hayran kesilmeleri evrensel bir tavırdır ve tabii ki çok gariptir. Bu bahis üstüne kitaplar yazılabilir. Solu eleştiren kişi, bir cengâver bile olsa kaçkınlıkla suçlanır ama elini sıcak sudan soğuk suya değdirmemiş herhangi bir entelektüel bir kere göz kırpmışsa kahraman ilan edilir. Oysa iyi bilinen Fransız psikanalist-düşünürlerinden François Roustang, Lacan'ın tezleri için “Sahte bilimsel saçmalıkların tutarsız sistemi”dir, diyebilmekteydi. Chomsky ise onun, eğlendirici, ama tamı tamına bilinçli bir şarlatan olduğunu söyler. 


Bu insanlar karakter olarak kötü olabilirler. Ama biz bilimde, bilim insanın karakterine değil, yaptığı işe ve o işten çıkan sonuca bakarız. Fizikte, matematikte bu kesindir, ama sosyal bilimler için de geçerlidir aynı şey. Bizim Freud-Lacan ve onların izinden gidenlere karşıtlığımız, “Bu insanlar kötüymüş, dediklerini dinlemeyin” karşıtlığı değildir. Önceki onlarca sayfada ortaya döktüğümüz bilimsel yöntem hatalarıyla, iş üstündeki profesyonel şarlatanlıklarıyla ilgiliyiz biz, kişisel yaşamlarındaki şarlatanlıklarıyla değil. 


Psikanaliz hiç mi işe yaramaz? 


Böyle bir savım yok. Bugüne dek herhalde on milyonlarca insan psikanalizden veya benzer teknikli terapilerden geçmiştir, birçoğu da herhalde az ya da çok bundan fayda görmüştür. 
Hekim ile hasta veya başvuran arasındaki, hatta hekim bile olmasın iki kişi arasındaki her insani sözel iletişimden insan bir ölçüde fayda sağlar. Buna komşu teyzeyle sohbet veya bir imamın duası da dâhil. 


Psikanaliz teknikli terapilerden özellikle belli tipte kişilikler daha fazla fayda görür. Terapist ile başvuran arasındaki iletişim kalitesi, güven düzeyi, teknikten bağımsız olarak önemli bir güçlendirici etkendir. Yine de genel olarak ağır olmayan kişilik sorunlarında, yaşam olaylarına uyumu artırmada, hafif depresyon veya anksiyetede, histeri-konversiyon gibi bazı nevroz türlerinde başarı oranı daha yüksektir. Buna dair elimizde çok da veri, ciddiye alınacak derecede fazla yayın yoktur. Ağır vakalarda bu tekniğin ilaçsız olarak sürdürülmesinin faydası yoktur, hatta kimi ruhsal hastalıklarda açıkça zararlıdır. (Psikozlar, ağır depresyonlar, obsesyonlar vb.) 


Bir şizoaffektif hastam isyan etmişti: “Sizler hastalıkları hastalıkla tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Sıkıntıları daha büyük sıkıntı vererek iyileştirmeye çalışıyorsunuz!” Haklılık payı vardı. Bugün klasik psikanaliz tekniği psikiyatride çok sınırlı kullanılıyor, daha çok özel hastalara uygulanıyor. Bu bir zengin tedavisi. Zenginler hobileri için para harcamayı severler. 
Bu bile iyi geliyordur onlara. Ama en büyük faydayı herhalde terapistlerin bütçeleri görmekte. 


Psikanaliz bir yerde hastalığın başka bir hastalıkla tedavisi. Çivi çiviyi söker, yangını karşı ateşle engellersin. Bu hastalık artık psikiyatrinin konusu bir hastalık olmaktan çıktı, yaygın entelektüel, aydın hastalığı boyutunda epidemik hikâyesini sürdürüyor. 


*Kaan Arslanoğlu'nun, 2016 yılında İthaki Yayınları'ndan çıkan Evrimci Açıdan Din, Psikoloji, Siyaset kitabının Freud eleştirisine ayrılan bölümlerine yer verdiğimiz yazı dizisi burada sona ermiştir. Yayıncıya ve yazara bu değerli paylaşım için tüm okurlarımız adına 


teşekkür ederiz. 


[1] Mutluhan İzmir, Öznenin Diyalektiği, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2013. 
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[3] Çevirenler Memet Baydur, Ongun Onaran, İletişim Yayınları, 2002, 2. baskı. 

[4] Alan Sokal, Şakanın Ardından, çev. Gülsima Eryılmaz, Alfa Yayınları, 2011. 

(51 Louis Breger, Freud, Görüntünün Ortasındaki Karanlık, çev. Aslı Biçen, Yapı Kredi Yay, 2002, s. 305-307. 
[6] Age, s. 439. 


SOSYALİSTLER İNSANLIĞA ASIRLAR ÖNCESİNİN BİLGİSİYLE BAKIYOR - FREUDCULUĞUN ELEŞTİRİSİ (5) 


Kaan Arslanoğlu-15-01-2015http://www.insanbu.com/eski/a haberdf43.html?nosu—1657 


İnsanın bir tür olarak doğasını, evrimsel gelişim sonucu edindiği genetik yapısı belirliyor.Tek tek insanların yazgısını da büyük ölçüde genetik ve kalıtım belirliyor. Birçok hastalıkta kalıtsal veya genetik yükün başat etkisi gösterildi. Organik hastalıklarda, organik yapısal özelliklerde olduğu gibi, ruhsal-akli bozukluklarda da genetik yükün etkisine dair çalışma sonuçları dağ gibi yığılıyor. Sadece ruhsal bozukluklarda değil, birçok kişilik özelliğinde de genetik etmenin baskınlığı çok sayıda araştırmayla gösterildi. 


Bir olguyu tüm yönleriyle bildiğinizde, o olguya dair çok net bir kavrayış oluşuyor kafanızda. 
Ancak olgunun ancak tek veya birkaç yönünü bilip değerlendirenler, aynı olgunun öteki yönleri hakkında donanımı bulunmayanlar, sizin bu çok net kavrayışınızı kabul edilmez görüyorlar. Sizi kafası karışık olmakla veya olgunun bir yanını abartmakla, indirgemecilikle, toptancılıkla, bilumum kötüleyici yaftalarla beziyorlar, basbayağı bir faşizan çoğunluk baskısı kuruyorlar ve kendi kafaları içinde iman dolu, huzur içinde yaşamaya devam ediyorlar. 


Genetik belirleyiciliği görüp göstermek hiçbir şekilde çevre etmenini yok saymak anlamına gelmiyor. Onlar istiyorlar ki, siz, her şeye kadir ve tek başına yaşam bulan bir genetiği savunasınız, onlar da huşu içinde sizi yargılayıp "Bakın gördünüz mü, tipik bir genetik indirgemeci!" diyebilsinler. Genetik, kalıtım, evrim gibi konularda ancak çok yüzeysel bilgisi olanlar çevresiz bir evrimden, çevresiz bir genetikten bahsedebilirler. Konunun büyük uzmanlarının hiçbiri çevresiz bir genetik belirleyicilik tezi savunmamıştır zaten bugüne dek. 
Dolayısıyla Lewontin gibilerin büyük bir buluşmuş gibi "üçlü sarmal"'dan bahsetmeleri, DNA'nın ancak çevresel etkenle birlikte bir anlam kazanacağını "dahiyane" şekilde ortaya çıkarmaları, ancak genetiği-evrimi-kalıtımı hak ettiği en üst bilgi liginden düşürmeye çalışan tutucu kafalara zekice gelebilir. 


Bütün bu tartışma nereden kaynaklanıyor? İnsanın özünü belirleyen onun doğası mıdır yetişme tarzı mı, "nature"'mü "nurture" mı veya insanın bir doğası var mı tartışmasında, sosyalistler, solcular, Marksistler, aydınlanmacılar kesiminin büyük çoğunluğu daha baştan yanlış mevzilendiler. İnsanın kötü karakter özelliklerini reddetmek imkansızdı, bu durumda söz konusu kesimler, var olan kötü karakterin onun özünden, doğasından değil, çevreden, düzenden, eğitimden vb. kaynaklandığını görmek ve göstermek 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istediler. Başka türlü varlık nedenlerinin kalmayacağını, hiçbir konuda motive olamayacaklarını, devrim yapamayacaklarını, insanlığı ilerletme mücadelesini sürdüremeyeceklerini... düşündüler. Kaka insanlığın kaka davranışlarının tek veya asıl nedeni onun yanlış eğitilmesi, yanlış bir sistemde yaşaması, yanlış koşullanmasıydı. İşte bu aydınlar, siyasi görüşlerine göre değişen ufak tefek farklılıklarla, insanlığın, toplumların, milletlerin daha iyi eğitilmesi, daha iyi bir sistemde yaşaması, daha idealist bir cumhuriyet kurulması vb. 
halinde büyük ölçüde düzeleceğini, şahken şahbaz olacağını varsaydılar. 


O yüzden insanın doğasının evrimden kaynaklı değişmez özellikler taşıdığı fikrini doğrulayan ne kadar bilimsel kanıt, ne kadar hayat deneyimi, ne kadar siyasi sonuç gösterilirse gösterilsin, tüm bunlara cin görmüş gibi baktılar. "Kutsal İnsan" imajları zedelensin istemediler, bu imaj zedelenirse biteceklerinden korktular. 


Aslında dürüstçe kabul etmek gerekir ki Freud, bu "Tanrı İnsan", eğitilirse mükemmele ulaşacak biricik güzel yaratık imajına büyük darbe indirdi. Bu yöndeki duruşu ve görüşü kaba "sol" bakışa göre elbette lanetlenesi "gerici" bir tutumdu. Ama bilimsel açıdan, hakikat açısından bakarsak asıl gerici olan, asıl hakikat karşıtı olan, felsefi idealist olan (bu noktada Marx bile öyleydi) geleneksel sol bakıştı. Freud bir tür olarak insanın içindeki uzlaşmaz vahşi, bencil hayvanı görmüş, göstermişti. Aranıp bulunacaksa Freud'da saygı duyulacak tek yön buydu. İnsanın baskın cinsel arzuların esiri olduğunu göstermişti. 
Bunların tüm yaşamda ve tek tek insanların yaşamında belirleyici olduğunu. Ve başka doğal içgüdülerin, "id"de yer alan dizginlenemez güçlerin varlığını göstermişti: Ölüm ve yaşam içgüdüleri vb.. 


İçgüdülerin insandaki belirleyiciliği ilk çağ filozoflarından en kadim dinsel öğreti yayıcılarına kadar zaten düşünen pek çok insanın malumuydu. Freud'un bu konudaki katkısının hakkını vermekle beraber, boyutunu çok da abartmamak gerek. Freud insanın hayvani özünü göstermekle birlikte, bunu tanımlayışında ve bundan kurtuluş yollarını göstermede biteviye gelgitler yaşadı, bir doğru bir yanlış şey söyledi. El yordamıyla ulaştığı keşiflerini sakatladı. 


Bu noktada sosyalistler onu eleştirirler. Freud uygarlığın insana kötülük getirdiğini, onu mutsuz ettiğini, oysa hayvani doğasını özgürce yaşadığı durum ve zamanlarda mutlu olduğunu iddia eder. İnsanın özgürleşmesi için ya da Freudcu lisanla karmaşalarını sağlıklı bir tarzda aşabilmesi için ne yapması gerekir? Freud bu karmaşaların farkına varılmasının onu aşmanın ilk aşaması olduğunu ileri sürer. Geleneksel solcular ise uygarlığın, yasakların (ensest yasağı vb.) ilk toplum kuralları ve ahlakının insanı insan yaptığını savlar. Aslında her iki tarafda kendi açılarından haklıdır. Ama şu anki bilgi düzeyimizden, evrimci açıdan baktığımızda her iki taraf da haksızdır. Bu derin bir konu. Değinip geçelim, sonra yeniden ayrıntılı ele alacağız, şu anda mevzuu dağıtmayalım. 


Artık bazı temel kavramları açalım ki, ne nedir iyi görülsün. Belli başlı itiraz noktalarından yola çıkalım ki daha açık anlatabilelim. 
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Derler ki klasik çoğu solcu, Marksistler, bilgisiz sosyalistler, tutucu aydınlanmacılar, "Genetik diye bir şey elbette vardır, ama buna belirleyicidir demek, aşırı önemsemek sosyal darwinizmdir, ıkrçılıktır, faşizmdir, indirgemeciliktir." 


Önce iki konuyu ayıralım. Bir tür olarak insanın özünü çevre mi belirler, genetik mi sorusu! 
Sonra tek tek insanların yazgısına geliriz. Evrim hakkında en ufak bilgisi olan kişi şunu bilir ki evrimin en temel yasası doğal seçilim yasasıdır. Yani çevre şartlarına uyum sağlayan türler yaşar, sağlayamayanlar ortadan kaybolur. Genetik oluşumda zaten çevre var, seçilimde var, evrimde var. Dünyada ilk canlı moleküllerin ortaya çıkışı da çevresel etkileşim bireşiminin sonucudur. Bunu reddeden tek bir bilim insanı var mı? Peki bu konu niye temcit pilavı gibi önümüze getirilir? Sizi saman adama dönüştürüp tek boyutlu düşünen, indirgemeci yapıp "Tanrı insan" lığı korumaktır erekleri. İşin aslı örümcek kafalı çoğu sosyalist için dert "Tanrı İnsan" bile değildir, bizzat kendilerini insanı yoğurup yeniden yaratacak misyonda görürler, kendilerini Tanrı gibi görürler. Bu hayalleri yıkılmasın isterler. 


Hele genetiği, sosyobiyolojiyi savunanlara getirdikleri ırkçılık suçlaması! Rakip kanattan herhangi bir ciddi bilim insanı bugüne dek herhangi bir ırkın, milletin üstünlüğünü savunmuş gibi. Konunun ırkla milletle en ufak alakası varmış gibi. Tüm bel altı vuruşlarını kendilerine haklı gösteren erekleri, zaten kabul edilen çevresel etmeni vurgulamaktan çok, genetiği aşağılamak ve siyasetten kapı dışarı etmektir. 


Bir DNA, bir gen, bir kromozom zaten tek başına hiçtir. (Bir virüs gibi bundan ibaret değilseniz, gelişmiş bir canlıysanız eğer.) DNA, gen, bunlar kodlardır. Bu kodlara göre protein sentez edilir, hücreler, dokular oluşur. Gen için bunlar hem erektir hem çevredir. Gen para gibidir. Parasız hiçbir şey satın alamazsınız. Yiyecek, ev, araba, giysi satın almak istiyorsanız mutlaka paranız olması gerekir. Ama paranız olsa da bunları satın alamadıkça ihtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. Parayı yiyemezsiniz, parayı giyemezsiniz, paranın içinde oturamazsınız. 


Bir canlı türünün genleri elbette o canlıyı oluşturmak için çevresel maddi koşullara ihtiyaç duyar. İnsan gibi görece çok gelişmiş bir canlı, fiziksel maddi koşullara, biyolojik koşullara ihtiyaç duyduğu gibi, sosyal ve ekonomik koşullara da ihtiyaç duyar. Bunlar olmaksızın insanlık zaten düşünülemez. Bunları kim reddediyor? Ama tartışma şurada bağlanıyor, baştan değindiğimiz konu: İnsanın evrimle milyonlarca yıl + 200 bin yılda oluşmuş çok temel doğasal özellikleri yokmuş, bu belirleyicilik her şeyin üstünde değilmiş gibi size eğitimden, sosyal sistemlerden, kapitalizm ve sosyalizmden (son 300 yılın meseleleri) bahsederek ve durmaksızın konuyu bunların müthiş önemine getirerek, kendi varlıklarının, duruşlarının, iddialarının vazgeçilmez yüceliğini onaylatmak. 


Lafazanlıkları bir yana, gerçek hayatta ise o konularda çok da bilimsel, çok da emek ürünü bir şey yapmazlar. (Büyük çoğunluk için konuşuyorum.) Hatta yapana köstek olurlar. 


Fakat kardeşler, bunları hep tartışıyoruz ve insanın akli gelişmişlik düzeyi ve bilime uzaklığı nedeniyle daha hep tartışmaya devam edeceğiz de, şu dağ gibi hakikatin karşısında sizin kendi 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varlığınızı kutsama savlarınızın ne önemi var: İnsan tek kafası olan, iki ayak üstünde yürüyen, suda yüzemediğinde boğulan, havada uçamayan, zeka kapasitesi oldukça sınırlı bir canlı mıdır değil midir? Bunu belirleyen de estek gitti köstek gittiyi boş verin, onun evrimsel olarak belirlenmiş türsel genetiği değil midir? Bu insan dediğiniz canlının aklı, on bin yıl önce, elli bin yıl önce nasıl çalışıyorsa, ne düzeydeyse, temelde şimdi de öyle çalışmıyor mu? Bu canlı çıkarı için yalan söyler mi söylemez mi, adam boğazlar mı boğazlamaz mı? Kendinin ve çocuğunun hayatta kalması onun en önemli varoluşsal nedeni değil mi? Cinselliği yaşamdaki en önemli canlılık kaynağı mı, kim reddedebilir bunu? Bu 
canlı aç kaldığında veya öfkelendiğinde daha da aptallaşır mı aptallaşmaz mı... Tüm bunlar 15 
ila 170 arasında değişen bir IQ ve en çok saatte 37 kilometre koşabilecek bir bedensel yapıyla çerçeveli değil mi? Bir tavşanı en mükemmel şartlarda bir sarayda yetiştirsen "kral naibi" olabilir mi, olamaz mı? Olamaz diyorsan " Çevresel etken aslında her şeyin üstündedir, genetik de eh işte öyle bir şeydir" diye nedir bu bitmeyen gaz 

sancın? Nedeni söyledik. Güya yönetimi değiştirecek, bir şeylere hakim olacak, insanı bir Tanrı gibi yeniden yoğuracak. Nah yoğurursun, yoğurma iddian ne kadar güçlüyse o denli acımasız bir faşiste dönüşürsün, yükseldiğin en yüksek mertebe sosyal faşizm olacaktır. Hani genetikçilik faşizmdi? 


Bir aciz itiraz daha, o da klişe: Genetiğin, kalıtımın önemini gösteren çalışmalar "çevre etmeninin" önemini geçersizleştiremiyor! Niye böyle bir özel niyeti olsun ki bu çalışmaların? Fakat şu da var ki genetik etmenin, kalıtımın baskınlığını gösteren çalışmaların üst üste yığılması, elbette çevre etmeninin önemini sıfırlamayacaktır. Dedik ya, çevresiz bir genetik düşünülemez. Ne ki itirazda temel amaç aynıdır: Onlara göre baskın olan çevredir, genetik, kalıtım vs. sadece dikkate alınması gereken yan etkenlerdir. Genetiği kabul edin, ama onu ikinci lige düşürerek kabul edin... 


Kazın ayağı öyle değil işte. Genetiğin önemini gösteren hiçbir çalışma elbette çevreyi tümden dışlamaz, öyle bir amaç da gütmez. Ama bu türden her çalışma sadece ve sadece yüzde birlik bir fazladan genetik nedenselliğe bile işaret etse, bu aslında genetiğin bizim yaşamımızda başat olduğunu gösterir. 


Acaba anlatamadım mı? Hiçbir çalışmada hayatta olduğu gibi çevre etmenini sıfırlamak mümkün değildir, bundan ötürü. Arabayı yürüten motordur. Hadi araba üstünde ispat et deseler, arabayı kurmak zorundasın, en azından tekerler falan olacak. İşte bak, ancak motor çalışınca araba gidiyor dediğinizde, hayır diye cevaplıyacaklardır, dönen tekerlek, o halde arabayı götüren o. Şöyle kabaca anlatmaya çalışırsak: Bir konuda çevre ve genetiği yarıştıralım dedik. İkisine de baştan ellişer puan verdik. Yarışma sonucunda genetik 51 puan almışsa, bu onun başatlığını gösterir. Bir hastalık toplumda yüzde 5 oranında görülüyorsa, ama aşağı yukarı aynı ortalama koşullarda yaşayan yeteri kadar fazla sayıda hastanın birinci derecede yakınlarında bu oran yüzde 6 ise, genetik etmen yüzde yirmi öne geçmiş demektir. 


İnsan tek tek insanlar olarak ele alındığında embriyoyla başlar anne karnında. O zamandan itibaren çevre etkeni devreye girer. Annenin fiziksel, biyolojik, fizyolojik ve ruhsal tüm durumları embriyonun gelişimin etkilemeye başlar. Doğumdan sonra bu etmen yine 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devrededir. Çocuğun anne ve babadan aldığı iki deste oyun kağıdından karılarak seçilmiş 
(belli kurallar içinde) yeni bir destesi, yeni bir genetik dizilimi bulunur. Kişinin diyelim ki 18 
yaşında çok büyük oranda belirlenen fenotipi veya kişiliği bu genetik dizilimin emirleri doğrultusunda her türlü çevre koşulları içinde gerçekleşir. 3-4 yaşına dek çocukla pek az konuşulması onun gelişimini engelleyen en önemli çevresel etmendir ruhsal anlamda. Bu çocuklarda dil gelişimi ve zeka ciddi şekilde sekteye uğrayabilir. Keza ihmal edilmiş çocuk, küçük yaşlarda sevgi, ilgi görmemiş, bir veya birkaç kişiye bağlanamamış çocuklarda ilerde ruhsal sorunlar daha sık görülür. Erken çocukluk için bahsi geçen en önemli iki ruhsal çevresel etken işte bu ikisidir. 


İtirazlardan bir başkası: Genetik ve kalıtım o kadar önemli olsa birbirine çok benzeyen kardeşler ortaya çıkardı. Aptalların çocukları hep aptal olurdu, zekilerin çocukları hep zeki... Siz böyle şeyler savunmakla sosyal sınıfların genetik temelini savunuyorsunuz, kapitalistsiniz, gericisiniz falan... 


Bakın kardeşler, siyasi arenada özellikle solcularla tartışmalarımızda bu tür itirazlar çok yapılır, bir de bakarız ki, en tartışmasız bilimsel tezlere hayran olunası bir özgüvenle itiraz eden kişi, ne kalıtımı biliyor, ne genetiği. Oluşan embriyo ve ondan çıkan yeni çocuk anne ve babadan eşit ölçüde genler alır. Anne ve babanın fenotipine takılmayın. Fenotip ne? Genetik temel * tüm çevre koşulları içinde gerçekleşen o kişinin tüm yaşam izleri, kazanımları, kayıpları. Bunun sonucu oluşan o kişinin görünür, bilinir özelliklerinin bütünü. Fenotipi, yani hali hazır durumu. Anne ve babanın fenotipini biliriz biz sadece, o da kabaca. Hassas bir araştırmaya tabi tutmadıkça genetiğini bilmeyiz. Şu andaki teknolojiyle genetiğinin tüm yanlarını da zaten bilemeyiz. Dolayısıyla anne veya baba çocuğuna fenotipini değil, tam olarak bilinmeyen alttaki temel genetiğinin birer kopyasını verirler. Kaldı ki bu genetik kopya içinde bir silsile halinde onlarca atadan kalma birçok gizli gen (baskın olmayan ve dolayısıyla anne veya babada zaten görülmeyen kodlar) da aktarılır. İşte yeni çocuk bu gen havuzundan rastgele seçilen genlerden oluşan tamamen biricik yeni bir modeldir. Yüz şekillerinin, parmak izlerinin illaki farklı olmasının nedeni budur, karakterlerin de keza. 


işte o yüzden çift yumurta ikizleri bile birbirinden hayli farklıdır. Kardeşler tabii ki çok daha farklı olacaktır. O yüzden karaktersiz iki kişinin çocuğundan, onların ahlaksız evinde yetişip büyüse de pırlanta gibi bir genç çıkabilmektedir. 


Ama matematik ve istatistik yasaları gereği anne-baba ve onların atalarından aktarılan birçok özelliğin yeni çocukta görülme şansı, başkalarının çocuklarına göre daha yüksektir. O yüzden akraba evliliklerinde daha yüksek oranda hastalıklı çocuk doğar. Aynı hastalıklı gizli genlerin üst üste binmesi... O yüzden birçok hastalıkta kalıtımsal etmenden söz edilir. Ama kalıtımsal 

etmen elbette hiçbir zaman tam belirleyici değildir. 


Bir itiraz daha. Bazı hastalıklarda veya kişilik özelliklerinde (alkolizme eğilim, eşcinsellik-olumsuz düşünmeye eğilim, takıntılı kişilik...) genetik sorumlu kromozom 


genetik hiç de belirleyici değiiiiil. BURASI ÇOK ÖNEMLİ. Bir hastalığa yol açan bir gen bir 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kişide bulunsa onun şu an hasta olduğu sonucu çıkmaz bundan. Ölene dek belki hastalanmayacaktır. Bırakın eğitimi, yetişme koşullarını, bir genin potansiyelini gösterebilmesi için sadece uygun bazı fiziksel çevre etmenleri değil, bundan daha önemlisi uygun genetik yapı da gerekir. Şöyle ki: Sizde alkolizme genetik bir yatkınlık olabilir, bu da işte şu gendir diye gösterilmiş olabilir. Bu geni taşıyanların bakarsınız büyük bölümü hakikaten alkoliktir, ama bazıları da değildir. Bizim "çevreciler" böyle bir şey okuduklarında havalara uçarlar. Oysa insanın bir özelliğini saptayan bir tek gen yok ki. Herhangi bir özelliği, örneğin burada alkolizmi ortaya çıkaran bir güçlü genetik şifreniz var diyelim. Ama bazı kişilik özelliklerinizi belirleyen bazı genleriniz de alkolizme karşıysa bunlar birbiriyle rekabete girer. Bir gen için öteki genler de çevre faktörüdür. Siz alkolizme meyil ediyorsunuz, ama genetik temelde çok gelişmiş, güçlü bir iradeniz de var mesela. Ayrıca buna yardım eden aşırı ahlakçı, kuralcı bir yapınız var. İşte diyelim o iki gen bir olur, alkolizm geninizin ürettiği beyin modüllerinizin çalışmasını baskılar. Siz alkolik olmayan normal bir birey olarak etrafta dolaşırsınız alkolik geninizle birlikte. Ama çocuğunuzun alkolik olma ihtimali başkalarına göre yine yüksektir. 


Son yıllarda sarıldıkları bir can simidi: Epigenetik. Epigenetik nedir? "Epigenetik, biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, ırsi (kalıtımsal) olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. Bu değişiklikler hücreyi ya da organizmayı doğrudan etkilemektedir, ancak DNA dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleşmemektedir." (Wikipedia) Şöyle de söylemek mümkün, bireyin DNA'sı sabittir, fakat protein sentezi sırasında, hücre bölünmeleri esnasında, nedeni ve mekanizması bazen bilinen, bazen tam olarak açıklanamayan bazı fenotipik değişiklikler olmaktadır ki, türe ve bireye ait DNA'nın direktifleri dışındaki değişikliklerdir bunlar ve bir sonraki nesle de aktarılabilmektedir. Metil gruplarının eklenmesiyle (çevresel etkiler) genlerin işlevi değişebilmektedir, epigenetik yollardan biri budur örneğin. 


Bilindiği üzere türlere ait bireylerin yaşamdaki uyum çabaları sonucu bazı özellikler kazandığı ve bunun sonraki nesillere aktarılmak suretiyle yeni türlerin oluştuğu tezi Lamarkcı bir tezdir. Bu tez günümüz bilimince büyük ölçüde geçersizleştirilmiştir. Ama hala Lamarkcı tezin küçük doğruluk payları bulunmaktadır. Epigenetik bu dar doğruluk kapılarından bir tanesidir. Ne ki epigenetik etki çok sınırlı bir etkidir, az örneği gösterilebilmiştir. Genel yasayı bozabilecek yoğunlukta bir bilgi değildir, ancak onu renklendirebilecek ve çeşitlendirebilecek bir daldır. 


Yine de o konuda ne kadar bilgimiz artsa da şu ortaya çıkmayacaktır: Bir tavşan epigenetik 
değişimler sonucu kral naibi olamayacaktır. Epigenetik, Cinderella'nın kabağı değildir ki 10 
bin yıllık insanlık rezaletini 40-50 yılda "komünist" yapsın. Hani birileri çıksa, "gen" demek "cin" demektir, genetik de aslında "cinbilim" demektir, dinciliktir, dese bizim sosyalistler onu da havada kaparlar. 


İnsanın değişik özellikleri şu anki bilgimize ve bu doğrultuda giderek artan eğilime göre halen büyük ölçüde genetik kaynaklıdır. Çevre etkisi de önemlidir, ama hangi çevre? Dedik ya bir 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gen için öbür genin etkisi de bir çevre etkisi sayılabilir. Potansiyel genetik zekası 110-IQ olan bir birey hipotirodi, fenilketonüri sonunda 60- TO'lu bir birey haline gelebilir. Kafa travması, hipoksi, annenin alkolizmi veya ağır beslenme bozukluğu bu yetişkinimizin zekasını 

90'a indirebilir. Bunlar hep çevre etkileridir. Ama yetişme koşulları, eğitim, aile ortamı gibi çevre etmenleri zekayı ancak artı eksi 9010-15 değiştirebilir. Bir dağ köyünde, okuma yazma bilmeyen bir ananın okula gitmeyen çocuğuysa bu bireyimiz, beslenmesi de kötüyse, potansiyel 110 olsa olsa 90'a iner. Aynı kişiyi üç yaşından başlayarak Sorbonne'da okutsak, çıksa çıksa 125'e çıkar. Bakın zekadan bahsediyoruz bu örnekte. "Başarı" için, o kişinin bir yerlere gelip gelemeyeceği için kestirimde bulunacaksak, o iş çok daha karmaşıktır, daha fazla parametreli formüller bulmamız gerekir. 


Bir de başka bir kural: Kişi bir şeye çok kuvvetli genetik eğilim taşıyorsa, o eğilim mutlaka ete kemiğe bürünür. Ama bir şeye genetik anlamda hafif eğilim taşıyorsa, yani toplumdaki çan eğrisinin ortalamasına ne kadar yakınsa genetik yapısı, çevre koşullarının etkisi o kadar fazla olur. O bakımdan ortalama insan için eğitim daha bir şarttır, evrensel hukuk, evrensel sağlam kurallara dayalı düzen daha bir şarttır. Örneğin kişi çok kuvvetli psikopatik genetik taşıyorsa, o kişi ne kadar çelebi bir aileden gelse, ne kadar iyi eğitilse, yine psikopat olacaktır. Ama eğitimle, destekle belki psikopatisinin zarar vericiliği azalabilecektir. Ama vasat genetik eğilim taşıyorsa psikopatiye, bir suç yuvasında büyürse vasat bir suçlu olacaktır, iyi bir aile içinde büyürse normal ve düzgün bir insan olacaktır. Yani bunu şöyle formüle edebiliriz: Genetik potansiyel yüzdesi + (+ - 15) diyebiliriz. Meramı anlatmak için olguyu çok basitleştirdim, şimdilik bu formülün bilimsel bir geçerliliği yok. 
Ama ilerde buna çok yakın formüller ve oranlar çıkacaktır, çıkmaya başlamıştır bile. 


Tek ve çift yumurta ikizleri üstünde yapılan çalışmalar genetik etkinin en büyük kanıtlarıdır. Şunu merak ettiniz mi? Aynı ailenin aynı okullarda okumuş, aynı mahallede yetişmiş, arkadaşları bile bire bir aynı olan, sadece 1 yaş farklı iki çocuğundan biri nasıl klasik müzikten, öbürü poptan hoşlanır? Biri radikal siyasete meylederken öbürü neden politika denince kaçar. Bunlar işte hep o çocuğa özel karılmış ve rastgele çekilmiş oyun kağıdı dizisinin biricikliğine ait göstergelerdir. Çift yumurta ikizlerinden birinde bir eğilim veya bir hastalık varsa ötekinde de aynısının çıkma ihtimali kardeşler arasındaki benzerlik veya ayrılığa çok yakındır. Ama tek yumurta ikizlerinde genetik materyal bire bir aynı olduğundan, onlardaki sonuçların çift yumurta ikizleriyle karşılaştırılması büyük bir anlam ifade eder. 
Diyelim A hastalığının tüm toplumda görülme oranı yüzde 1. Ama aynı hastalığın kardeşler arasında görülme oranı yüzde 3 ise, bu bilgi o hastalığın genetik-kalıtsal temeli hakkında önemli bir ipucudur. Bu oran çift yumurta ikizlerinde diyelim yüzde 5'e çıktı. Oranın 3'den 5'e çıkması önemli bir kanıt sayılmayabilir, çünkü bu ikizler genellikle aynı zaman diliminde ve aynı ortamda büyürler ve o nedenle hastalık için olası çevresel etmenlere birlikte maruz kalırlar. Ama çift yumurta ikizleriyle karşılaştırıldıklarında tek yumurta ikizlerinde oran yüzde bir bile artsa, bu genetik etki için büyük kanıttır. Diyelim aynı hastalık tek yumurta ikizlerinde yüzde 6'ya yükselmişse... Gerçi burada örnek olsun diye "1" dedik ama, en düşük oranlı bir farkın bile çok anlamlı sayılabileceğini göstermek bakımından. Yoksa tek yumurta ikizlerinde çok daha yüksek oranda aynı hastalığa yakalanma rakamları görülmektedir. 
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Niye peki tek yumurta ikizlerinde aynı hastalık yüzde yüz oranında görülmez. Onu az önce açıkladık. Aynı ortamda da büyüseler belli bir oranda farklı çevresel etkilere maruz kalmış olabilirler. Epigenetik veya başka bazı bilinmezler... 


Tek yumurta ikizleri üstünde çalışmaların bilimsel olarak daha da anlamlısı, tek yumurta ikizlerinin farklı ortamlarda, farklı ailelerde büyüdüğü örnekler üstünden yapılan çalışmalardır. Farklı ortamlarda büyüyen tek yumurta ikizleri çok büyük oranlarda aynı karakter özellikleri, aynı hastalıkları taşımaktadırlar. 


Eğitim, ülkedeki sosyo-ekonomik sistem, ahlak ve kurallar silsilesi, alışkanlıklar hiç mi bir şey değiştirmez. Görünür olan birçok şeyde büyük değişiklikler yapar. Aynı genetik ortalamadaki bir halk efendi gibi otobüs kuyruğunda beklerken, öteki halk araca binmek için birbirini ezer mesela. Bir halk daha çok sinemaya gider, daha çok bilgisayar kullanırken, ötekisi kadınlarını eve hapsedebilir örneğin. İnsan yaşama bir kez gelir ve bu farklılıkları görmek, iyi olana özenmek hor görülmemeli. Ben de çok kez Avrupa'da yaşamak istemişimdir örneğin. Ama Avrupa'da biraz yaşadığınızda şunu da görürsünüz; bu yüzeysel kuralcılık, nezaket, düzen, estetik ve benzerleri güzel şeyler ve insanın yaşamına çok şey katıyor amaaa; beklentileriniz az derine indiğinde alttaki insan bire bir her yerde aynı insan. 


İşte sosyalistler bunu göremediler ve sistem o yüzden battı. Sistemin adını değiştirirsek, üretim ilişkilerini kabaca değiştirirsek insan farklılaşır zannettiler, ama farklılaşmadı. En başta onu yöneten siyasiler, yani komünistler aynı insandı, hiç farklılaşmamıştı. Komünistler, sosyalistler, kendi toplumlarına, insanlarına, bilime saygılı ahlaklı mühendisler gibi veya işinin ehli rehber öğretmeler gibi yaklaşmadılar, çakma Tanrılar gibi 

davrandılar. Eğitimde, düzende, örnek olmada, olumlu kurallar getirmede sonuç alıcı daha yüksek düzeyli değişimler yapabilecekken, işte o yüzde 15, belki 20'lik insani nitelik sıçramasını yaratacak fırsatı yakalamışken, o çakma Tanrılık özentileri nedeniyle yapabileceklerinin yarısını bile yapamadılar, sosyal faşistlere dönüştüler. Devrimini yapamamış ülkelerdeki sosyalistlerin durumu da istisnalar dışında aynıdır. 


Bizdeki ise daha fecaattir. Keşke bizim sosyalistlerimiz hiçbir şey yapmasalar, sadece dursalar ve baksalar. O zaman topluma daha yararlı olacaklardır, çünkü şu an yaptıkları bir faydaya karşı iki zarar veriyorlar. 


O yüzden diyoruz, malzeme insansa, ona ait senin bilgin yeniçağ düzeyindeyse, sosyalist devrimi yapman çok zor. İnsanı tanımıyorsun, ona uygun siyaset yapman rastlantıya kalmış. O rastlantı ara sıra gerçekleşiyor, bir grup kadro veya bir-birkaç lider, aslında dinselleşmiş öğretiye tamamen ters bir doğru yolu el yordamıyla buluyor, insana daha uygun bir siyaset geliştiriyor ve devrimi yapıyor. Ama ondan sonrası yine zor, daha zor. İnsana dair daha sağlam bilgi ve yönetme becerisi gerekiyor, işte bu olmadığı için ve doğal nedenlerle sürekli duvara toslanıyor. 


Oedipus Karmaşası: 
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Şimdi buradan tekrar Oedipus karmaşasına dönersek... Anne, baba, çocuk üçgeninin yaşandığı, Freud'un üstüne dünyalar kurduğu o çekirdek aile ne zaman ortaya çıktı? Son üç yüz yılda. Daha önce ne vardı? Geniş aile... Ondan önce ne vardı yüz binlerce yıl? Kabile. 
Yahu bu üç yüz yılın dinamiğiyle nasıl insanın milyon yıllık evrimsel karakterini açıklarsınız? 
Bugün bile birçok çocuk çekirdek ailede yetişmiyor veya ana baba üçgenine 

girmiyor. Kabilede, hele belki yüz bin yıl süren anaerkil kabilede ne Oedipus karmaşası çıkacak? Son birkaç on bin yılın ataerkil kabilesine veya aşiret düzenine gelelim. Orada bir otorite olarak babanın esamesi okunur mu, ananın ne hükmü vardır? Birçok çocuk süt annelerce büyütülmez mi, birçok durumda çocuk kabilenin ortak evladı değil miydi? 


Bugün pek çok çocuk anne veya babasız veya ikisinden birden yoksun büyümüyor mu? 
Bunlarla çekirdek klasik aile içinde büyüyenler arasında belirgin karakter farkları çıkması gerekir Freudcu mantıkla, bambaşka karakter gruplarına rastlamak gerekir insanlar arasında. 
Bir fark var mı, ninesinin, teyzesinin büyüttüğü çocukla, anasının büyüttüğü çocuk arasında. 
Boşanmış aile çocuklarının boşanmamışlara göre daha özgür, daha sağlıklı olması gerekmez mi Oedipal açıdan? Oysa yetişkinliğe geldiğimizde belirgin bir fark kalmaz, kalan ufak tefek farklar da boşanmamış ailede büyüyenler, yani Oedipale maruz kalanlar lehine bir farktır olsa olsa. 


Sonuç olarak neresinden bakılsa bir safsatadır Oedipus kuramı. Bu karmaşa keza, aynı zamanda aynı şartlarda büyüyen çift yumurta ikizleri veya kardeşler arasında rastlanan derin karakter farklılarını da açıklayamaz. Biraz bilimsel bakan, az buçuk bilimsel araştırma yöntem bilgisinden nasibini alan herkes buradaki garabeti görür. O halde kardeşim, niye hâlâ Zizek, Lacan vb. Avrupa snoblarını burnumuza sokarsınız, sonra da nasıl ve hangi mantıkla dindarları küçümsersiniz? Dindarlar ilahi adalete inanıyor sorgulamadan, siz de sorgulamadan popüler sol kültüre inanıyor, kendi kuramsal adaletsizliğinize inanıyorsunuz sonuçta. 


(Sıkın dişinizi, sadece iki bölüm kaldı.) 


AZİZ SANCAR'IN SÖYLEMEDİKLERİ ÜZERİNDEN ABD GERÇEKLERİ (1) 


Özgür Keşaplı Didrickson-Haziran 20, 2017-http:/Wwww.azizmsanat.org/ 


ÜRKİYE CUMHURİYETİ 
£ E. coli Human 


Pis 


Ali Nesin, Celal Şengör, Aziz Sancar bir süredir yine gündemde. Doğallıkla bir bilim adamının çalışmalarının ideolojik görüşlerinden ayrı tutulup tutulamayacağı gibi yararlı bir tartışma da. Bu üç bilim adamının ünlü ve/veya ödüllü olması nedeniyle de gündemde yer aldıklarını, aslında bilimle ilgili küresel sorunlar ele alındığında bu isimler üzerinden tartışılan 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konu başlıklarının okyanusta bir damla olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir bilim adamının “nasıl” ürettiği pek konuşulmuyor. Oysa ülkemizde ve dünyada pek çok bilimsel çalışma kötü türden rekabet, emek sömürüsü içeren hoca-öğrenci ilişkisi, güçlü olduğunca (ün, unvan, cemaat mantığıyla işleyen kitle gücü vs) meslektaşının önünü kesme, tekel olmaya çalışma (özellikle az sayıda araştırma yapılan alanlarda), hatta yalan, çok can alıcı şekilde yaşanmaktadır. Bu durumların sıklıkla görünmez bir şekilde işlenmesi zaten sorunun çözümünü zorlaştırıyor. Kanıt sunulabilen durumlarda ise ünlü olanın dokunulmazlığı (ülkemizin gururu, sevip saydığımız bir insan nasıl böyle olabilir? Asılsızdır bunlar kesin vb gibi tutumlarla) haksızlığa uğrayanın sesinin kısılmasına neden olurken, bu konunun gündeme gelmeyişi bilimle ilgili sorunlara dar bakışımızın örneklerinden biri. Halkın yanlış bilgilendirilmesi, tehlikeli ideolojilerin yayılması böylesi bir süreçten de beslenmiyor mu? Bu nedenle dünya, yurt geneli ya da görece küçük alanlarda “ünlü” olan isimleri, şahit olduğu bilimdışı tutumlarına rağmen alkışlayan bilim adamlarının varlığı, bir tehlike olarak “ün” konusunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. 


Bu girişi, bilimle ilgili pek çok başlığın, nerdeyse magazin kültürüne dâhil edilmiş evrim tartışmalarının gölgesinde kalmasına dikkat çekmek için karaladım. Bu yazıda Amerika'da yaşayan bir bilim adamı oluşu nedeniyle Aziz Sancar'dan, yalnızca son günlerde dönen videoda (1) söyledikleri üzerine düşündüklerimden söz edeceğim. 


Sigara konusu: 


Amerika'nın çok korkunç, çok pahalı, şirketlerce yürütülen bir sağlık sistemi olduğu -hele hele bu durumu daha da kötüleştiren Trump sonrasında- dünya sorunlarıyla ilgilenen çoğumuzun bildiği bir konu. Bir sürü insanın sağlık sigortası olmadan ve hastaneye yüklü borcu olarak yaşadığı bir ülkede sigaranın sağlığa zararından söz edilmesine terbiyesizlik bile denebilir. Binaların hemen önünde bile sigara içilemeyen ABD'de hükümet demek ki insanları ancak sigara kaynaklı kanserden koruma sorumluluğu hissediyor! 


Amerika'da televizyonda sağlık reklamlarına çok sık yer veriliyor. Alaska'ya ilk gittiğimde bunu çok yadırgamıştım. ABD nüfusunun büyük çoğunluğunun sağlık açısından korkunç bir durumda yaşamaya mahküm edildiğini öğrendiğimde ise şok olmuştum. Zar zor geçinenlerin gülen yüzlerin sucuk, seyahat, araba gibi ürünleri almamızı diledikleri reklamlara sürekli maruz kalmasından da beter bir iğrençlik. ABD'nin Ortadoğu işgali, kültürel emperyalizm vs dışında kendi halkına bu denli zor bir yaşamı reva gördüğünü bilmiyordum. Yoksul bir Alaska yerlisi olduğu halde yatıp kalkıp ABD eleştirisi yapmayan — yoksa orada nasıl yaşarmış zaten!- eşimin kimi değinilerinin tüm kapitalist ülkelerde yoksulların çok zor koşullarda yaşamasıyla ilgili örnekler olduğunu düşünmüşüm. 


Sancar'ın sigaradan bu denli sık, tüm sağlık sorunlarının kaynağı gibi söz etmesi tüm bunlar nedeniyle en hafifinden saflıktır. ABD'nin genel sağlık tablosundan —ki çalışma konusuyla ilgili- haberdar olmaması gibi bir durum varsa bu, Nobel alsa da kimi bilimcilerin tehlikeli şekilde hayaller dünyasında yaşadığını gösterir. Bu gibi insanların genel cehaletleri, açıklamalarının bilgi kirliliği yaratması demektir elbette. Sancar'ın ABD'deki sağlık sistemini bildiği halde eleştirmemesi olasılığı ise, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. Aydın bir bilim adamının, bu ödül nedeniyle kendisine gösterilen ilgiyi, ABD'yi genel olarak “uygar” bir ülke olarak gören halkımızı, hele hele gençlerimizi doğru şekilde bilgilendirilme fırsatı olarak göreceği için. Aksi takdirde ABD illüzyonuna hizmet etmiş olur ve bu kaygı vericidir. 
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Müslüman olduğunu söylemesi: 


Kanımca en soğukkanlı ele alınması gereken açıklaması bu. Aslında şaşırtan bir durum değil çünkü Türkiye'ye geldiğinde kendisiyle yapılan pek çok söyleşi inançlı biri olduğunu gösteriyordu. 


Bu açıklama özellikle ülkemiz açısından olumlu olarak görülebilir. Bilim tarihinde pek çok dindar bilim adamı olmasına rağmen dinci gericiliğe karşı haklı öfke, bu gerçeğin bilgiye, bilime çok önem verdiğini belirten sol kesimde bile unutulmasına neden olmuş görünmektedir. Öyle ki bilim çalışmaları yaptıkları takdirde yaşayacakları çelişkiler nedeniyle dindarlardan bilim adamı olamayacağı, hatta ateistlerin dindarlardan daha zeki olduğu yönünde genel bir görüş vardır. Her şeyden bağımsız ele alındığında Nobel ödüllü bir bilimcinin dindar oluşu, “ileri” olduğunu düşünenlerde de görülen bu bilimdışılıktan arınmak için önemli bir veridir. 


Sancar'ın Müslüman olduğunu fazla duygusal bir vurguyla, aşırıya kaçarak belirtmesinin nedeni ya da nedenlerinden biri, böyle bir sorunun olduğunu bildiğini gösteriyor olabilir. 
Zihniyetinden, yarattıkları karanlıktan rahatsızlık duymaz gözüktüğü AKP'nin tabanına yönelik bir selam da olabilir ki bu daha olası gibi görünmektedir. 


Bilim adamının dindar olamayacağı düşüncesi ülkemizle sınırlı olmadığı için Sancar dünya geneli için de bir örnek sayılabilir. Kimilerinin “İslamofobi”den dert yandığı günümüzde belki bunun aşılmasına da katkısı olabilir belki, bilemiyorum. 


Evrimi ne zaman öğretelim kavgası beni çok üzdü: 


Kavgayı evrimin ne zaman öğretileceği olarak değil de genel durumla ilgili olarak ele alırsak... Sancar'ın da bilmesi gerektiği gibi ülkemiz bu “kavgaya” da benzer gericilikler gibi planlı bir şekilde itilmiştir. ABD'den ithal edilen yaratılışçı görüşler, 70'lerden itibaren ülkemizde cemaat liderlerinden Mili Eğitim Bakanlarına kadar pek çok kişi ve kurum tarafından yaygınlaştırılmış (2). Tüm bunlardan söz etmiyor Sancar. Neden-sonuç ilişkisini bilmez gibi Türkiye'nin kendi kendine bu denli karanlığa büründüğü düşüncesini yayıyor böylelikle. 


Türkiye'nin çok sorunu olduğunu vurgulayarak böylesi bir kavgaya girilmesini “yazık, günah” olarak nitelendiriyor. Acaba Sancar AKP Türkiyesi karanlığında yıllardır bilime, özellikle evrim kuramına yönelik sayısız saldırıdan, böyle korkunç bir sorunumuz olduğundan habersiz mi? TÜBİTAK dergisinin Darwinli kapağının zamanında büyük tepkiye neden olacak şekilde kaldırılmasından, yakın zamanda evrimin müfredattan kaldırılmasına kadar yaşananlardan haberi yok mu? “Kavgadan”, kavganın evrimi öğretme zamanıyla ilgili olduğundan söz ettiğine göre bu konuya değindiğini mi düşünmeliyiz? Son dönemde akademisyenlere yapılanlardan da mı haberi yok? Bunları biliyorsa buna rağmen susmamızı mı öneriyor? Bence burası çok açık. Ya Sancar yeryüzünün en dar bilimci at gözlüğüne sahip cahil biri ya da bilinçli olarak AKP'nin (ve ABD'nin) işine gelecek şekilde açıklamalar 


yapıyor. 


Zannetmiyorum ama birinci durum gerçek ise o zaman Nobel de alsalar kimi bilim adamlarının toplumu aydınlatmaktan çok gerileştirecek düşünceleri olduğuna mükemmel bir örnektir bu. Zekânın karmaşıklığına, tarifinin güçlüğüne dair herkesin farkına varması gerektiğini gösteren bir durumdur (Sancar yalnızca bir örnek). Kabaca söylersek DNA 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hakkında engin bilgiye sahip birinin kimi konularda “sıradan” bir insandan daha “zeki” olmayabileceğini de gösterir. Hem hepimizin yakınında kafamızın basmadığı kimi konularda (fizik, kimya vs) inanılmaz derinlikli bilgiye sahip olan ama sosyal zekâsı, genel kültürü sığ pek çok “eğitimli” insan yok mu? Kaldı ki akademisyenler arasında doktorası olanın olmayanı aşağılanması, başarının makale sayısına göre ölçülmesi gibi sağlam bir temele dayanmayan görüşlere sık rastlanması (ABD dâhil) bilim adamlarının eğitimli olmanın ötesinde “aydın” olmayabildiklerini göstermiyor mu? Sancar örneği, halk genelinde eğitim görmüş insanlarla ilgili, sorgusuz kabul edilmiş görünen “çok bilgili ve her görüşü doğru olan insanlar” algısını yıkmaya yardımcı bir örnek de olabilir. 


Türkiye'nin çok sorunu var: 


Sancar'ın Türkiye'nin çok sorunu olduğunu böylesine vurgulaması, yaşadığı topraklarda pek az sorun olduğu izlenimini doğuruyor. En azından toplum genelinde böyle olacaktır çünkü bizler tüm yaşamı boyunca ülkesinin her açıdan “geri” olduğuna inanmış/inandırılmış bir halkız. Handiyse genlerimize işlemiş olan bu durum nedeniyle Batı ülkelerini mükemmel zannediyoruz. Bu nedenle elbette her örnekte sakıncalı olmayacak böyle bir söylem ABD'de yaşayan Sancar'ın ağzından çıktığında kaygı vericidir. Bu durum yine Sancar'ın bilim dışındaki bilgi birikimi ve/veya ideolojik durumu açısından önemlidir. 


Korkunç bir sağlık sistemi olan ABDde ırkçılık, eşcinsellere baskı, yerlilerin aşağılanması gibi birçok ciddi sorun var. Hapishanelerde beyazlara göre çok daha fazla sayıda siyahi var. 
Göklere çıkarılan Van Gogh gibi örneklere, bilimsel yayınlara rağmen halk geneli, örn. Abraham Lincoln'ün akıl hastası olduğunu kabul etmeyecek kadar bilimdışı tutumlar sergiliyor. Böylesi bir toplum cehaleti ve baskısının da sonucu olarak birçok akıl hastası hastane yerine hapishanelerde. 


Ancak Sancar için en önemli sorun eğitim eşitsizliği olmalı. Amerika'da yoksulların üniversiteye gitmesi neredeyse imkânsız çünkü üniversiteler çok pahalı. Türkiye'de oldukça klasikleşmiş “Kızlar için okul” kampanyası gibi eğitim odaklı çalışmalar yapan Sancar için üniversiteye gidemediği için, kendisi gibi Nobel ödülü alması pek mümkün olmayan yoksul Amerikalılarının değeri yok mu? 


ABD'deyken Obama'nın radyo ve televizyonda lise mezuniyetinin önemini vurgulayarak “Lise mezunu olmasaydım burada olamazdım” demesini hayretle karşılamıştım. 
Vatandaşlarının lise mezunu olmasını yeterli gören ABD'nin bizimki gibi ülkelerin oldukça iyi eğitim gören öğrencilerine doktora vs için büyük imkânlar yaratmasını Sancar nasıl değerlendiriyor acaba? Neredeyse bütçe hesabıyla bizlerin beynini satın alan ABD, eğitimde tercih edilen, bilimde ileri bir ülke olarak görülüyor. Ülkemizdeki kaç insan ABD'nin kendi vatandaşlarına böylesi eşitsizlik yaptığını biliyor? 


Aslında Sancar, bu açıdan çok önemli bir görüşü sıklıkla dile getirmişti. Örn. İsveç'in ABD büyükelçiliğinde yaptığı basın toplantısında “Bir ülkenin eğitim bütçesi, savunma bütçesinden fazla olduğunda o ülke görevini yapmış olur” demiş (3). Ancak pek çok insanın ABD'deki inanılmaz eğitim eşitsizliğinden habersiz olduğu düşünüldüğünde tek başına bu sözler NASA çalışmaları falan için daha fazla bütçe gereği gibi anlaşılacaktır (özellikle Türkiye'deki söyleşilerinde). Ortadoğu işgaline milyonlarca dolar harcandığı için bu görüş kapsamlı ve çarpıcı bir şekilde dile getirilse dünya genelinde yankı uyandırmaz mı? (tüm söyleşileri izleyemedim ancak böylesi bir haberi herhalde görürdük) 
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Obama'nın lise mezunu olarak ABD başkanı olunabileceğini belirtmesi, kendisinin de bilmesi gerektiği gibi çok gerçekçi değil. Bunu eşimle ilgili örnekten yola çıkarak anlatabilirim: 


Lise mezunu eşim Türkiye'de dokuz yıl kuş göçü, kuş gribi gibi çok önemli çalışmalarda çalıştı, ileri eğitimler için seçildi. Alaska'ya ilk gittiğimizde yaban hayatla ilgili bir kurumda (Fish and Game) kısa dönemli iki işte çalıştı. Ülkemiz sonrasında ABD'de de karşılaştığımız bu mantıklı tutuma çok sevindik çünkü biz bir işi yapabildiği sürece herkesin üniversiteye gitmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Bu aslında hükümetlerin de teşvik etmesi gereken, bütçe, emek gibi konular açısından da önemli bir durum. Ayrıca bu durum, örn. doktorası olan biri ile olmayan birinin yapılacak iş bakımından eşit olduğu/ olabileceği durumlar olduğu gerçeğini de göstererek akademi içindeki akıldışı görüşlerin de önünü kesebilir. 


Ancak maaş gibi konulardaki eşitsizlik de var. Doktoranız varsa uzun dönemli iş bulma şansınız ve maaşınız eğitimsiz birine göre çok daha yüksek. Bu nedenle eşim bursa başvurdu. 
Bursun ortasında eşime biyoloji mezunlarının iş bulamadığı ve bu nedenle bursunun ancak bölüm değiştirmesiyle devam edeceği söylendi! Maddi nedenlerle bunu kabul eden eşim mezun olduktan sonra da 1,5 yıl boyunca iş bulamadı! Önceden birlikte biyoloji işlerinde çalıştığı kişiler eşimi işe almak istediler ancak işe almayla ilgili birim mezun olduğu bölüm nedeniyle, kurallar gereği başvurusunu geri çevirmek durumunda kaldılar. 


Bursun bir kısmı geri ödenmek üzere verilmişti. İş bulamadığı kayıtlarda olması gereken eşime her ay hem eposta hem de posta yoluyla borcu hatırlatıldı. Alaska'dan dönmemizin en büyük nedenlerin biri bu durumdu. Gönderilen postalar psikolojik olarak da çok yıpratıcıydı. 
Fish and Game'de Türkiye'deki çalışmaları gözetilerek iş verilen eşim, biyoloji okuyabilseydi veya lise mezunu olarak eşit şartlarda çalışabilseydi yaban hayatını çok iyi tanıdığı Alaska'daki çalışmalara çok anlamlı katkıları olabilirdi. 


Alaska'da yaşamayı çok isteyen pek çok “eğitimli beyaz” ABD sistemin de desteğiyle, annesi ve babası Alaska yerlisi olan, bu nedenle o topraklara ait yüzyıllara dayanan bilgilere de sahip bir kültürden gelen eşimin önüne, en başta yoksul olduğu (belki yerli oluşu nedeniyle de; ırkçılık çok ciddi bir durum) için geçebiliyor, eşiminki gibi sorunlarla karşılaşan yoksullar memleketlerini terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Öyleyse bir insanın uzun yıllara sahip deneyimini bile hiçe sayan bir sistem içinde ABD başkanı olmak nasıl mümkün olabilir? ABD'de parası olan özgürdür, eğitim alabilir, istediği yerde çalışır, daha da çok para kazanabilir. Öyle görünüyor ki tek istisna üniversite eğitimini başka bir ülkede yapan, çok da zengin olmayan ailelerden de çıkabilen “başarılı” TC vatandaşlarının gibi durumlar. Eşimin eğitim ve iş macerasının olumlu sonuçlanması ABD'nin dünya çapındaki imajını pek de güçlendirmezdi ancak bizimki gibi ülkelerin öğrencileri yıllardır bu imajın oluşmasında ve güçlenmesinde büyük rol oynamışlar (elbette çoğu bilmeden). 


Sancar'ın pek çok söyleşisi var ve bu video bir söyleşinin kesiti. Hepimiz sonuçta insanız. 
Konuşma metni hazırlamadan mikrofon gerisine oturduğumuzda unutkanlıkla, heyecanla görüşlerimizi doğru iletemeyebiliyoruz. Sancar, Amerikalıların da çok büyük sorunlarla yaşadığını sıklıkla dile getiriyor, Nobel ödülünün getirdiği ilgiyi yaşadığı toprakların vatandaşlarının daha adil yaşaması adına türlü çabaları için de kullanıyorsa elbette tüm sözlerimi geri alır, saygı duyarım. Ancak Sancar'ın bir konuşmasında ülkemizdeki bilim çalışmaları için ona yardım edeceğini söyleyen (bilim alanında!!!) Erdoğan için “Allah ondan razı olsun” demesi, hemen sonra manevi mirası bilim olan Atatürk'ün rol modeli olduğunu söylemesi (4) en hafifinden liberal bir çorba ile karşı karşıya olduğumuzu, kendisinden tutarlılık beklememizin aptalca olacağını gösteriyor. 
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Yazımıza devam edeceğiz... 


Kaynaklar 


I-https://Wwww.youtube.com/watch ?v-xAojH9SO540 

2-https://wimeo.com/6610434 Aydınlanmanın bilim alanındaki öncülerinden, evrimsel biyoloji ve populasyon genetiği alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan; gericilikle bilimsel düşünceden uzak bir sığlığa, kamplaşmaya, medyatik olma gereksinimine düşmeden savaşan Prof. Dr. Aykut Kence'nin bu söyleşisinden bu karanlık süreci öğrenebilirsiniz. Kence hocamızın “Bilim yaparken inançlarını ayrı yere koymasını bilen herkes özgürdür” dediğini de anımsatmak isterim (evrimteorisi.org) 3-http://odatv.com/beyaz-saraya-davet-edilen-aziz-sancar-ne-soyledi-1112151200.html 4-https://Wwww.youtube.com/watch ?vxupAZgCAS513O 


AZİZ SANCAR'IN SÖYLEMEDİKLERİ ÜZERİNDEN ABD GERÇEKLERİ (2) 
Özgür Keşaplı Didrickson-Temmuz 1, 2017- azizmsanat 


Bir notla başlamalıyım; Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı 29 Haziran'da evrimle ilgili tartışılan sözlerine netlik getirme amacıyla Aziz Sancar'dan açıklamalar aktardığı bir yazı yayımladı (1). Okuyanların da göreceği gibi Bursalı'nın yazısı bulanıklığı tam olarak netleştirmiyor. Yazıma bu yazıyı okumamış gibi devam edip, en sonda değinmeyi daha uygun gördüm. 


İlk bölümde belirttiğim gibi, bu yazıda yalnızca Sancar'ın gündemdeki videoda (2) söyledikleri üzerinden gidiyorum. Bunun nedeninden biri, Sancar'ın burada da, yıllar içinde karşılaştığım konuşmalarındakine benzer şeyler söylemesi. Bir tek evrimle ilgili böyle sorunlu bir açıklamaya yalnızca burada rastladım, yoksa zaten duyardık. 


Sancar'ın evrimi kabul etmiyor olması pek olası gelmiyor. Böyle bir durumda bilimsel bir çevrede, çalışmalarını yapması nasıl mümkün olabilir? 


Evrime inanmıyor olabileceği ülkede yankı uyandırırken bir açıklama yaparak duruma netlik getirmemesi yoğunlukla açıklanabilir mi? Hala çok ilgi gören Nobelli birinin bir basın danışmanı yok mudur? Özellikle ülkemizdeki evrim kavgasından rahatsızlığını dile getiren birinin bu hararetli ortamda her yöne çekilen sözlerini netleştirmek istemesi gerekirdi. 


Açıklık getirilmediği için bu yazıda Sancar'ın evrimi kabul etmediğini değil, bu konuyu net olarak belirtmediğini düşünerek ilerleyeceğiz. 


Allah'a inanç, evrim vs 


“Ben Allah'a inanıyorum. Evrim olmuş olmamış fark etmez. İsteyen inanır, isteyen inanmaz” diyen Sancar'ın bu tuhaf konuşması doğallıkla, evrimi kabul etmiyor olabileceğini akla getirdi. 


Sancar'ın konuya bir nedenle kendini yanlış ifade ederek başladığını, evrimi elbette kabul ettiğini düşünelim. Ancak hızla, hatta biraz da sinirle “günahtır” noktasına çektiği bir üzücü durum da mı sigara kısmı kadar uzun ve sakin ele alınamıyor? Bir bilimcinin bir sorundan söz ettiği halde çözüm adına bir şey söylememesi anlaşılır şey değil ancak Sancar'ın tüm açıklamalarını taramak zor. Sorunu çözmeye yönelik olarak —bu videoda ya da başka yerde- neler söyleyebilirdi; neler söylemiş olmalı; 
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Kendisinin Allah'a inanan bir bilimci olması büyük bir örnek olduğu için ülkemizde tehlikeli bir biçimde görülen, bilimle dinin/inancın karşı karşıya getirilmesi konusuna değinebilir, “Benim gibi inançlı olan ve evrimi kabul eden bir sürü bilimci var” diyerek isim sayabilirdi. 
Allah'a inananların, dindar olanların evrimi kabul etmesinin mümkün olamayacağı yönündeki görüşün bilimdışı olduğunu belirtmesi çok önemli olurdu. 


Önemsediği “evrimin öğretilmesi” konusuna değinebilir; okulda ya da herhangi bir eğitsel ortamda evrim kuramıyla tanışmamış insanların —hele ki dindar olanların- yaratılış üzerinden şırınga edilen şarlatanlıklardan elbette etkilenebileceğini, toplumun ilerlemesi için bu insanların oaşağılanmaması, evrimle bu gerçeğe göre tanıştırılmalarının önemini vurgulayabilirdi. 


Böyle örnekler vermediği için haliyle sözleri, ülkemiz ikliminde dinci gericiler ya da dindar ama bilgisiz olan halkı etkilemekte usta zihniyetler tarafından bir tür “zafer” olarak görülmüşe benzer. “Allah, Müslüman, günah” gibi kelimeleri kullanıp, “bilim ile evrim” kelimelerinin birlikte kullanıldığı tek bir cümle kurmaması, üzüldüğü kavgada taraf olduğu hissini verdi. 


“Gözünüzü seveyim politikayla uğraşmayın” 


Bu sözler Sancar'ın tutarsızlığını yansıtıyor çünkü böyle düşünen birinin bilimsel çalışmaları dışında ağzını açmaması, ona göre davranması gerekir. Sancar, yıllardır bizi sayısız tür karanlığa boğan, gencecik insanların bile canları pahasına bu karanlık karşısında tarihteki en büyük Direnişlerden birini gerçekleştirdiği AKP hükümetiyle çok kere, keyifli göründüğü görüşmeler yaptı. 


Ziyaretlerinde AKP'ye, Atatürk'e ve bilime sevgi ve saygısını sık sık dile getirdi. Aynı anda hem Erdoğan'a hem de Atatürk'e saygı duyulması, maddenin doğasına aykırı olduğundan, tutarsızlık ya da ortalama bir liberal tavrıdır. 


Eğer Sancar, ülkesini gerçekten seven, aydın bir bilimci olsaydı, ülkemizi ziyaretlerinde yalnızca bilim odaklı görüşmeler yapar, dünyada da yankı uyandıracak şekilde AKP'yi protesto ederek protokol görüşmeleri yapmazdı. Sancar'ın, kendi sözleriyle çelişir şekilde davranırken gençlerin siyasetle ilgilenmemesini istemesi bile siyasi duruşunu göstermiyor mu? 


Sancar'ın, hemen herkesin aydınlıkla eş gördüğü bilim alanında Nobel alması, doğallıkla halkımız için büyük gurur kaynağı oldu. Belki de böylesi bir gurura olan açlık nedeniyle Sancar'ın AKP hükümetini meşrulaştıran samimi ziyaretleri, olması gerektiği kadar yadırganmadı, eleştirilmedi. Sancar'ın ödülünü 19 Mayıs'ta, bu ve benzeri ulusal bayramları yasaklayan bir hükümet eşliğinde Anıtkabir'e vermesini (4) pek çok Atatürksever bile olağan karşıladı. 


İktidarda olan hükümetin ziyaret edilişini olması gerekli bir hükümet ziyareti; ödülün Anıtkabir”e verilmesini ise Sancar'ın “gerçek” kimliği olarak ele alanlar, almak isteyenler de oldu. Sancar'ın bu gibi sayısız eylemlerle AKP zihniyetini desteklemesi — iyi niyetli olsak da “cahilliği sonucunda desteklediği” diyebiliriz en fazla- ülkemizin “aydın” bilinen yazar, çizerlerinin çoğu tarafından da yeterince eleştirilmediği için şüphesiz kitlelerin tutumunu da etkiledi. Bu çevreler bile Nobel ödülü nedeniyle Sancar'a adeta dokunulmazlık bahşetti. Uzun yıllardır Sancar'ın çalışmalarını okuyucuyla buluşturan Orhan Bursalı, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki'nin editörü Orhan Bursalı, 29 Mayıs 2016 tarihli “Sancar Türkiye'nin insanıdır, 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hepsi bu!” isimli yazısında (5) hükümet ziyaretleri ve genel olarak bu konuyla ilgili olarak şöyle yazmış ne yazık ki; “Aziz'e eleştiri getirenler çok: Niye gidiyor? Gidiyorsa niye eleştirmiyor? Ben bunu da bir tür yobazlık olarak görüyorum, kusura bakmasınlar. Bunlar farklı şeyler “. 


Sancar, geçtiğimiz günlerde Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etmiş (6). “Yunus Emre'ye olan sevgim kelimelerle ifade edilemez. William Shakespeare İngilizler için ne anlama geliyorsa, Yunus Emre de Türkler için aynı anlama geliyor. Üstelik Yunus Emre daha derin, daha değerli bir şahsiyet” demiş. Ayrıca “Nobel Ödülü'nü almaya gittiğimde Türk bayrağı rozetini ve Osmanlı tuğralı kravatımı takmıştım. Ben sadece ülkemi değil, bütün Türk dünyasını temsil ediyorum” demiş. 


Sancar'ın siyasi duruşunu netleştirmek bir yana, taçlandıran bu konuşması geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın İbn Haldun'dan söz eden konuşmasına (7) benzemiyor mu? Sancar'ın büyük ozan Yunus Emre'ye gerçek bir sevgi beslemesi elbette mümkün ancak sözlerinin bütünlüğü, Nobelli bilimcimizin ününü AKP zihniyetini yaymak için kullandığının kanıtı gibi. 


Cumhuriyet'e yürekten bağlı aydınların, Emre ve Haldun gibi aydınların ürettiklerini saymaması, onları batı karşısında küçük görmesi gibi bir durum elbette söz konusu değil. 
Ancak Erdoğan, sıklıkla bilgi kirliliği de yaratarak (İbn Haldun konuşmasındaki önemli hatası gibi) ülkede herkesin İslam ve Türk dünyasının ilerici isimlerini bilmediği ve/veya aşağıladığı; bu aydınlara ancak kendilerinin değer verdiği yönünde bir algı yaratmaya çalışıyor. Devrimle kurulan Cumhuriyet'in bireylerinin Osmanlı'yla ilgili her şeyi ve elbette devrim öncesi tarihin ilerici adımlarını küçümsediği izlenimi, bu tür konuşmalarla gitgide yaygın bir kanı haline getirilerek AKP zihniyetini güçlendiriyor. Atatürk'ün arabaların arkasında yer alan imzasına karşılık Osmanlı tuğralarının görülmeye başlaması; AKP'li belediyelerin her yeri tuğra ve lalelerle donatması, AKP'nin Cumhuriyet'e karşı konumlanışının teknik olarak bile gizlisinin saklısının olmadığını gösterirken, Sancar'ın Osmanlı tuğrasını önemsememek mümkün değil. 


Kısaca sorup yanıtlayalım öyleyse; “Bilimciler konuşmamalı mı?” Sancar'ın ünü nedeniyle topluma virüs gibi yayılan siyasi tavrı ve sözleri, aydınlık bir geleceğe ulaşmak isteyen herkesin siyasetle ilgilenmesi gerektiğinin kanıtı değilse nedir? 


Üreten ile üretimin ideolojik olarak ayrılmaz olup olmaması, genel olarak ideolojinin etkisi üzerine 


“Her eylemimiz, üretimimiz ideolojik değil midir?” sorusu etrafında tartışılan bu konuyla ilgili en başta “liberalizmden etkilenenler” ile “liberaller” gibi ayrımların gözetilmemesini tehlikeli bulduğumu söyleyebilirim. Azımsanmayacak derecede insan, kendilerinin ya da iletişime girdiklerinin (insan, yayın vs) nasıl bir ideolojiye, kendilerinin nasıl bir ideolojiye sahip olduğunu kavrayamayacak kadar “bilgisiz” (Sancar için bile düşündüğümüz bu durumu toplum açısından gözardı edebilir miyiz?). 


Yakın zamana kadar (hala), mesleğim dışında da okuyarak kendimi geliştirmeye çalışsam da özellikle politik yazıları yeterince okumadığım, bu konulardaki nitelikli tartışmalara yeterince şahit olarak donanımımı arttırmadığım ölçüde bulanık ve bilgisizdim. Benzer duruma, çevremde de çok rastladığım için tartışmalarımızı yalnızca dar çevremizle sınırlamadan değerlendirmek, anlatmak, yaymak gerektiğini düşünüyorum. 
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Çalışmalarını bile dar şekilde yürüten, Atatürksever ama yabancı hayranı, çok satan dışında bir kitap okumayan, hangi alanda olursa ünlü olanın düşüncelerini hap olarak yutan, onları eleştirilmez gören, oldukça vasat bir genel kültüre sahip, sayısız bilimci var. 


Bu girişten sonra; 


Alaska'da 2 yıl vekil öğretmenlik yaptım. İlkokuldan itibaren düzen meşrulaştırılıyor. Sanat derslerinde bile örnek verilen kişilerin nasıl, ne kadar para kazandığı gibi konular hep vurgulanıyor. Pek çok insanın sağlık sigortasının olmadığı bu ülkede ilkokulda sınıflar örn. 
kanser olmuş bir çocuk için para topluyor, en çok para toplayan sınıf pizza günü yapıyor vs. 


ABD'de ilkokulda bir gün, diğer seviyelerde her gün, içinde “Allah” geçen ant okunuyor. 
Alaska'da ortaokulda bir öğretmen demokrasi skalasında sosyalizmi monarşiden daha geriye yerleştirmişti. Lisede bir öğretmen öğrencilerine “Vergilerinizle başkalarının üniversitede okumasını sağlamak ister miydiniz?” diye sormuştu. Üniversitede bir edebiyat hocası, gezdiği Dicle ve Fırat nehirleri üzerine yazdığı şiirleri okurken “Türkiye ve Irak bu nehirleri koruyacak su politikasına sahip olsaydı bu halde olmazlardı” demişti. Herhalde ülkesinin bu coğrafyanın toprağını, suyunu nasıl zehirlediğini, çok uluslu şirketlerin ülkemizin su kaynaklarını nasıl talan ettiğini bilmiyordu? 


Alaska'da ilkokul yaşındaki çocukların hemen hiç biri örneğin bir güve ile kelebeği karıştırmaz, pek çok hayvanla ilgili derin bilgiye sahiptir. Ancak büyüdüklerinde büyük olasılıkla çoğu, sürekli iklim değişikliğiyle ilgili sunuşlara gittiği, gözünün önündeki buzul hızla eridiği halde özel arabasından — yani yaşam alışkanlığından— vazgeçmeyen, böylelikle düzeni destekleyen, ikiyüzlü bilimdiışı insanlardan biri olacaklar. 


Bir keresinde ülkemizden ve Mısır, Ürdün gibi ülkelerden gelen öğrencilerle “Müslüman elçiler” adlı bir sunuş yapılmıştı. Öğrencilerin hemen hepsi, tahmin edilecek şekilde ABD”den hayranlıkla ve “özgür” bir ülke olarak söz etti. Bunun üzerine seyircilerden biri onlara ciddi evsizlik sorununu hatırlatmak için “Hiç evsiz görmediniz mi?” diye sordu. Bu öğrenciler gibi birçoğumuz emperyalizmin her türlü kolu nedeniyle ABD'yi “özgür, uygar” bir ülke olarak görüyor, az çok bilsek de evsizleri kanıksıyoruz. 


Vatandaşlarının yaralarını sarmak yerine okyanus ötesini işgale büyük bütçeler ayıran ABD'de, bu sorunlardan ciddi şekilde etkilenen insanlar hükümeti eleştiriyor ancak onların sesi (hatta varlığı) dünya genelinde pek duyulmuyor sanki (sosyal medyanın bu konular için yaşamsal önemde olabileceğini düşünüyorum). Ve azımsanmayacak kadar çok insan bu çelişki tablosunu, güvenlikleriyle ilgili olduğuna inandıkları savaşları meşru görüyor. 
Alaska'da bir ilkokulda, Afganistan'da “özgürlük ve demokrasi” için dalgalandığı belirtilerek sergilenen bir bayrağa rastlamıştım. 


Daha sayısız örnek verilebilir. Hâkim ideoloji belli ki bu çelişkilerden de güç alıyor. 

Öyleyse soralım; ABD'de eğitim gören, yaşayan, orada çocuk büyütenlerin bu emperyalist ülkenin ideolojisinden korunmaları mümkün müdür? Bu düzenle uyum sorunu olmadan yaşayanların ABD'yi gerçekçi olarak yansıtmaları mümkün mü? 

Toplum yararına olduğu düşünülen bilim alanındaki emekçilerin yalnızca çalışmalarına 


odaklanmaları mümkün mü? Bilimci kimliği dışında “aydın” kimliğini hak edenler için elbette mümkün değil. Emperyalizmin coğrafyamızdaki her tür koluna hizmet eden; bu “ileri” 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ülkede aldığı üstün eğitimle “geri kalmış” ülkemize yönelik kimi eğitsel çalışmalar yapmasını bile “aydın” oluşunun kanıtı sayan, eleştirilemez olanlar ise elbette bu ideolojiyle barışık, fırsatçı, bencil bilimcilere örnek. 


Pek çok insan ABD'de eğitim aldıktan sonra akademisyen olarak; ya da yazıp, çizerek öğrencilerle, değişik kitlelerle etkileşim içine giriyor. Özellikle üniversiteler, bilim ile siyasi görüşünün ayrı ele alınıp alınmaması gibi bir tartışmanın somutlaştığı yerler. Çalışmalarını cam fanusta yapmamış olan “aydın” akademisyenler, ABD'de aldıkları eğitim hakkında olumlu görüşleri yanında öğrencilerine o toprakların pek bilmediğimiz yüzünü de aktaracaktır elbette. Benim karşılaştığıma benzeyen olaylarla karşılaşmamaları imkânsız olan ancak bunları “olağan” gören akademisyenler ise ABD illüzyonuna katkı vereceklerdir. 


Yalnızca bilimcilerin değil, Orhan Pamukların, anaakım medyanın da sözcülüğünü yaptığı ABD, ülkemizdeki karanlığın güçlenmesinde büyük pay sahibi değil mi? O halde Sancar'dan sakınmadığımız eleştiri oklarını, söz konusu arkadaşımız olduğunda onlardan sakınacak mıyız? 


Peki, Türkiye ABD ideolojisinden uzak mı? 


Alaska'da yaşarken bu sorular aklımı çok kurcaladığı için ODTÜ'de okuduğum yıllara döndüm sık sık. ABD'ye gidip gelmiş hocalarımızın (solda bir yerde sandıklarımız dahi) bu yazılarda söz ettiklerime benzer eleştiriler yaptığını pek hatırlamıyorum. Elbette unuttuğum şeyler olabilir ama genelde ABD'den olumlu söz edildiğini, orada okuduktan sonra üniversitemizde akademisyen olanların büyük heyecanla karşılandığını hatırlıyorum. “Doğa koruma” gibi emperyalizmin maşası olarak gördüğüm (hele hele insandan nefret edilmesi yoluyla sosyalizmin yolunu tıkayan) pek çok konunun ithal edilmiş şekliyle bize öğretildiğini Alaska'da yaşadıktan sonra daha iyi anladım. 


En baştaki “bilgisizlik” konusuna dönersem; ABD'den sorgulamadan aldıkları fikirleri, sürekli halkımızın geriliğinden, eğitimsizliğinden söz ederek yaşama geçirmeye çalışan hocalarımızın kimisinin, sandığım gibi “solcu” ve/veya “aydın” olmadığını, sayısız meslektaşımızın çalışma etiğine sahip olmayışını “liberalizmin” gayet net açıkladığını daha önce bilseydim belki bu konulardaki tartışmalara deneyimlerimle daha önce dâhil olabilir, böyle yazılar yazabilirdim. Böyle olmadığı için şüphesiz tersi yönünde katkılarım olmuştur. 


At gözlüğüyle ya da hâkim ideolojiye hizmet eder şekilde çalışan sayısız insan varken, dünya genelinde “eğitimli” olmanın “aydın” olmakla eş sayılması büyük bir tehlike, hatta aymazlık değil mi? Ayrıca bu durum, bilimin belki de ideolojinin en örtülü ancak güçlü alanlarından biri olduğuna kanıt değil midir? Bilimin aydınlığa hizmet ettiği yönündeki genel kanı, ABD ya da diğer emperyalist ülkelerin bilimsel buluşlar, uzay araştırmaları derken vitrinlerini her zaman ışıl ışıl yapabilmeleri nedeniyle de güçlenmiyor mu? 


Eğitim kurumlarının da çoğunlukla egemen ideolojinin yuvaları. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. “Doğa koruma” konusuyla ortaokulda, İzmir Türk Koleji'nde okurken tanıştım. Belki doğrudan okuldan değil, ancak sızdığı genel ortamdan “vejetaryenlik” furyasından da etkilendim. İyi ki sol görüşlü, karşılaştığı her fikri tartan bir ailede yetişmiştim, yoksa belki ABD kaynaklı bu ideolojiler bünyemi tam olarak ele geçirebilirdi. 
Kısaca; elbette doğa sevgisini falan ABD'den öğrenecek değildik, ancak önemli araştırmalara sırtımızı dönecek kadar da tutucu değildik. Köle gibi yaşayan inekleri, tavukları yemeyi 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bıraktım ancak insanı doğadan ayrı görmediğim için avlanana dek özgür yaşayan balıkları yemeğe devam ettim. 


Pek bilinmez ama ABD dâhil dünyanın azımsanmayacak bölgesinde av yasak değildir. 
Yüzyıllardır olduğu gibi balina yiyen insanlar da vardır vs. Avlanarak çevrelerinde ne varsa onu yiyenler, beslenme şekilleri ve olası yaşam tarzları (çok yolculuk yapmak gibi) nedeniyle çok fazla karbon izi bırakan bir vegana göre daha ekolojik yaşarlar. “Doğa koruma”, “veganizm” gibi, batı ülkelerinin -yaban hayatı gibi her kültürün özünde olan konularda bile- nerdeyse kusursuz bir uygarlığa sahip olduğu algısını güçlendiren akımlara kapılanların önemli bir kısmı, halkımızı kibirli bir cehalet ile küçümserken ABD ideolojisine hizmet verdiklerinden ne kadar haberdarlar? Eşitsizlikler içinde yaşam savaşı veren insanlardan nefret edilmesine, orman kurallarının işlediği doğanın romantikleştirilmesine neden olan bu ve benzeri ithal düşünceler, liberalizmin çok güçlü şekilde at koşturduğu alanlar. 


Türkiye'de yaşıyor olsak da emperyalist ideolojilere bulanmaktan korunmanın zor olduğu ortada. ABD'ye zaten bu hâkim ideolojiyle uyumlu bir şekilde gidip, dönenlerin toplumun ne yönde beslediğini/ besleyeceğini, antiemperyalist olmayan Atatürkseverlerin, Sancar hoca gibi bilimcilerin. Pamuk gibi yazarların bolluğu açıklıyor olsa gerek. 


Bursalı?nın haberi üzerine 


Aziz Sancar'dan ve çok ilgimi çeken çalışmalarından Orhan Bursalı'nın editörlüğünü yaptığı, Cumhuriyet'in Bilim ve Teknoloji ekinden haberdar olmuş, gurur duymuştum. Sancar'la yakın dost olduğunu da bildiğim için Bursalı'nın son yazılarına baktım. 27 Haziran tarihli, AKP'nin evrimin ders içeriklerinden kaldırılması yönündeki gericiliğinden söz ettiği “Evrime yasak, bilime, ülkeye kötülük” yazısında bile bu konuyla gündemde olan Sancar'dan söz edilmemişti. 


Hemen sonra Bursalı'nın Sancar'la ilgili yazısı yayımlandı (29 Haziran). Sancar'ın konuşması 
16 Haziran gibi gündeme oturmuştu. Sancar'ın ülkemizde kavgaya yol açtığı için çok 
üzüldüğünü belirttiği bir konuda, üstelik teknolojinin tüm olanaklarına rağmen 2 hafta kadar sessiz kalması çok tuhaf. 


Bursalı, Sancar'ın evrime inanmadığı yönündeki haberler hakkında “Bu sözler Türkiye'de yankılanınca, inanmadım. Sancar, evrim konusunu bir “inanç meselesi” asla yapmaz. Bir çarpıtma vardı. Bu sözler ona ait olamaz, dedim. “ diyor. 


Yılların gazetecisi Bursalı, haberleri — hele ki bilimle ilgili, yankılanan haberleri — bizlerden çok önce duyar. Yazıda şöyle diyor “Sancar'a sordum, nedir bu? Nihayet Gürcistan'dan önceki gün döndü ve yanıtladı: Evrim gerçektir!” Sancar, çok üzüldüğü bizlere 
Gürcistan'dayken 2 dakika bile ayıramadığı için evrimi kabul ettiğini kanıtlayan bu 2 
kelimelik yanıtı da bize daha önce ulaşamamış! Bursalı ise dostunun bunca uzun süre töhmet altında kalmasına, bilim çevrelerinde yaşanan bilgi kirliliğine bunca süre seyirci kalmış! 


Sancar, üzerimize aptal tozu serpilmiş gibi durmadan ve akla sığmayacak sebeplerde kavga etmemizden, suni gündem yaratmamızdan çok üzülüyormuş. Ulkemize zarar vererek günah 


işliyormuşuz! 


İşten atılan insancıkların intihar etmesi, açlık grevi yapması, en son İzge Günal hocamızın üniversiteden uzaklaştırılması, kimimiz beğenmesek de “Adalet” yürüyüşü falan bizim 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aptallıktan, durduk yere çıkardığımız şeyler demek ki. Bursalı da bu görüşe tamamen katılıyormuş, ülkemize yazıkmış, günahmış. 


Bursalı, Sancar'ın sözlerinin çarpıtıldığını düşünüyor ve “Nedir bu?” diye soruyor ya, ardından “Peki gerçek neydi?” diyor. Sancar'ın Azerbaycan'daki konuşmasının yanlış yansıtıldığını düşündüğünü yazıyor. Herhangi bir açıklama yapılmadığı halde (bu sahte bir video, gericiler tarafından kurgulanmış, ses ve görüntü üst üste bindirilmiş gibi) videonun sahte olduğunu düşünmeye başlıyor insan. 


Sancar, bir gencin sorusuna bizim bildiğimiz gibi değil, şöyle yanıt verdiğini söylüyor “Ben Müslümanım ve Allah'a inanıyorum. Evrime inanmak gibi bir şey yoktur, Evrim bir gerçektir ve inanç meselesi değildir.” Videoya müdahale yapılmış olduğuna kesinlikle inanmalıyız! 


Bizim videodan duyduğumuz cümleler şuydu “Ben Allah'a inanıyorum. Evrim olmuş olmamış fark etmez, isteyen inanır isteyen inanmaz”. Önemli derecede farklı olan bu cümleleri daha fazla tartıp, biçmemiz imkânsız. 


Bu yazıyı okuyacak toplum geneli açısından Sancar'ın ağzından ABD'yle ilgili şu sözleri duymaları elbette önemli olacaktır “Bence bu suni kavga başka şeylerde olduğu gibi maalesef Amerika'dan ithaldir”. 


Sancar'dan “Ağzımdan böyle çıkmış, konuşmam gündeme düşmese fark etmemiş bile olabilirdim. Elbette evrimi kabul ediyorum. Evrimi kabul etmemek gibi bir durum yok ve inançlı olmak evrimi kabul etmeye engel değil. Üzüldüğüm bir konudaki suni tartışmalara böylelikle ben de neden olmuşum. Yurttaşlarımızdan özür dilerim” gibi bir açıklama beklemenin müthiş bir saflık olduğunu görmüş olduk. Yine de insan en azından tartışmaları alevlendirdiği, için özür dilemesini bekliyor. Aptal tozunun sonucu olan iyi niyetimiz... 


Sancar'ın siyasi duruşu, karakteri, hatta bilimci kimliğini, bulanık sözleriyle, bu bulanıklığı arttıran Bursalı gibi bilimcilerle netleşti. Umarım bu yazı nedeniyle zamanıma “yazık, günah” 


olmamıştır! 


Kaynaklar: 


I-http:/Wwww.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/770123/Aziz Sancar Evrim gercektir....html 


2-https://Wwww.youtube.com/watch ?v—xAojH9SO540 

3. 

http:/www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/537428/Aziz Sancar Gozunuzu seveyim politikayla ugrasmayin html 

4- 
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video, haber/448634/Aziz Sancar odulunu, Anitkabir, icin teslim etti.htm 
1 


5-http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/541829/Sancar Turkiye nin insanidir hepsi bu .html 


6-https://Wwww.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/aziz-sancardan-genclere-tavsi yeler-konusmak-degil- calismak-lazim 
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7- 
http:/www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/744596/Erdogan Auguste Comte gibi sorunlu sahislarin, fikirler i kabul, gordu.html 


ATATÜRK VE DARWİNİZM 
Osman BahadırHaziran 5, 2016- azizmsanat 


Atatürk ve Darwinizm”* 


Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü direktörü Prof. Dr. Zafer Toprak, Atatürk'ün ölümünün 73. yıldönümü kapsamında düzenlenen anma toplantılarının bir bölümü olarak 10 Kasım 2011 günü saat 9.10'da Albert Long Hall salonunda “Atatürk ve Darwinizm” başlıklı bir konuşma yaptı. 


Prof. Toprak, konuşmasında esas olarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi resmi tarih anlayışlarındaki farklılaşmalar ve Darwinci evrim teorisini savunan Atatürk dönemine özgü anlayış üzerinde durdu. 


Prof. Dr. Zafer Toprak'ın konuşmasındaki önemli saptamalar özetle şunlar oldu: 


“1908'e kadar resmi tarih öğretiminin esasını “tarihi mukaddes? oluşturuyordu. “Tarihi temeddün (uygarlık tarihi) anlayışı 1908'den itibaren önem kazandı ve 1908-1928 yılları arasında bu iki tarih anlayışı birbirinden tamamen ayrıldı. Bu tarihten sonra Atatürk'ün ölümüne kadar olan dönemde, hem Atatürk'ün tarih görüşünü, hem de Türk Tarih Tezi çalışmalarını etkileyen ve yönlendiren iki temel kaynak, Eugéne Pittard (1867-1962) ve H.G.Welis (1866-1946)'in eserleri ve düşünceleri olmuştur. Pittard'ın Les Races et PHistoire kitabı ile Wells'in The Outline of History kitapları Türk tarih tezlerinin iki omurgasıdır. Atatürk, Pittard'ın eserindeki bakış açısını olumlu bulmaktadır. (Pittard, Le Visage Nouveau de la Turguie adında Kemalist Türkiye'yi çok öven bir kitap yazmıştır.) 


Öte yandan Pittard da Atatürk hakkında çok olumlu görüşlere sahiptir. 
Onun Arkeoloji dergisinde Atatürk'ten övgüyle bahseden çok önemli bir makalesi vardır. 
Atatürk'ü dünya tarihindeki yol gösterici liderlerden olarak görmektedir. Pittard, İkinci Türk Tarih Kongresinde ikinci başkanlığa (o seçiliyor. Atatürk Wells’in o eserini fransızcasından (Esquisse de VHistoire Universelle) okuyor ve derhal Türkçeye çevrilmesi talimatını veriyor. Hatta eserin çevirisinin gecikmemesi için eser fasiküller halinde çok sayıdaki çevirmene veriliyor. Türkçede Cihan Tarihinin Umumi Hatları adıyla yayımlanan bu kitap Atatürk'ün Nutuk'ta bahsettiği tek kitaptır. Wells'in eseri Almanya'da Naziler tarafından yakılmış bir kitaptır. Kadın hareketinin destekçisidir. Pittard ve Wells'in her ikisi de Darwinci evrim teorisini savunan kimselerdir. Atatürk Wells'in kitabındaki “adaletin ve tek bir yasanın buyruğu altındaki dünya” yaklaşımını çok benimsiyor. Atatürk'e göre tarihçilik artık çok çeşitli alanlardaki uzmanların birlikte çalışmasıyla yapılması gereken bir çalışmadır ve bu şekilde total bir tarih adımı atılmalıdır. 


Atatürk döneminde orta ve yüksek öğretim ders kitaplarında Darwinci evrim teorisi savunulmaktadır. Welis'in kitabı da evrim teorisini savunan Türkçedeki en önemli kaynak eserlerden biri olmuştur. Bu kitapta ve diğer ders kitaplarında insanın gelişimi, tekhücreli canlılardan insana doğru gelen bir “hayat zinciri? kavramı temelinde verilmektedir. Fakat Atatürk'ün ölümünden sonra ders kitaplarındaki “hayat zinciri” yaklaşımı terkedilmiş ve 
Darwinci evrim teorisi çerçevesindeki açıklamalara artık rastlanmaz olmuştur. Örneğin 1939 
yılında yayımlanmış olan Şemseddin Günaltay'ın Tarih 1 kitabında hayat zinciri kavramı 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artık terkedilmiş durumdadır.” Prof. Dr. Zafer Toprak'ın, Darwinci evrim teorisinin cumhuriyet döneminde ders kitaplarındaki gelişimiyle ilgili en önemli tespitlerinden biri budur. 


Prof. Dr. Zafer Toprak konuşmasında ayrıca Türkiye'de sosyal bilimlerin 1930'larda doğduğunu, bu bilimlerin doğuş yerinin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi olduğunu ve bu fakültedeki çalışmaların özünün de antropoloji olduğunu belirtmiştir. 


*https://issuu.com/azizm/docs/edergiaralik201 1 


ZAMAN GAZETESİ ESKİ YAZARINDAN 'EVRİM TEORİSİ' SAVUNMASI 
05 Temmuz 2018 Perşembe- cumhuriyet 


FETÖ/PDY yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlar Şahin Alpay'ın esasa ilişkin mütalaaya karşın savunması alındı. Alpay, "Gülen'e sorular" adlı belgeyle ilgili savunma yaptı. 


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. 


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı. 


Duruşmada, tutuksuz sanık Şahin Alpay'ın esasa ilişkin mütalaaya karşın savunması alındı. 
Sanık Alpay, anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce hakkında verilen kararlara değindiği savunmasında, iddianamedeki delillerin büyük çoğunluğunun kapatılan Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazıları olduğunu söyledi. 


Alpay, öncesinde farklı gazetelerde yazdığı gibi, 2002-2016 yılları arasında Zaman Gazetesi'nde köşe yazdığını belirterek, "Haftada 3 gün yazıyor, bu yazıları da elektronik posta yoluyla gönderiyordum. Gazeteye çok az gitmişliğim vardır." dedi. 


Alpay, bilgisayarında bulunan "Gülen'e sorular" adlı belgede, "Fethullah'a evrim teorisi ile İslam inancının bağdaşıp bağdaşmayacağını" sorduğunun belirtildiğini aktararak, "Söz konusu belgedeki sorular, Gülen ile mülakat yapmayı tasarlayan bir gazeteci arkadaşın, çeşitli meslektaşlara yönelttiği 'Ne sorayım? sorusuna cevaben önerilmişti. Evrim teorisinin geçerliliğine inanan bir sosyal bilimci olarak Müslüman bir din adamı olan Gülen'e bu soruyu sormak istememden; bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istememden daha doğal ne olabilir? Savcılık makamının nasıl olup da bu soruda bir suç delili bulduğunu anlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı. 


- "Gazeteye el konulmasına duyduğum tepkiyi göstermek amacıyla Zaman binasına gittim" 
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Alpay, yine bilgisayarında ele geçen "Zaman'da son günüm: 4 Mart 2016" başlıklı metin belgesini ise "Gazeteye el konulduğu gün yaşananlarla ilgili aldığım notlardır. Evet, bu kayıtta belirtildiği üzere, 14 yıldır köşe yazdığım gazeteye el konulmasına duyduğum tepkiyi göstermek amacıyla Zaman binasına gittiğim, orada bir de konuşma yaptığım doğrudur. O gün orada tepkilerini göstermek için sadece benim gibi Zaman yazarları ve çalışanları değil, Gazeteciler Cemiyeti'nden, hatırladığım kadarıyla, Orhan Birgit, Pınar Türenç ve başka gazeteciler yanında CHP milletvekilleri de vardı. Evet, Ali Bulaç'ın orada yaptığı konuşmayı beğendiğimi de not ettim. Bunların neresi bir suç delili olarak mütalaa edilebilir, anlamak mümkün değildir." diye konuştu. 


Dini inancı olmadığını kaydeden sanık Alpay, beraatini isteyerek savunması sonlandırdı. 
Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. 
- Mütalaadan 


Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 


Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 


AA 
EVRİM TEORİSİ'NE GÜLE GÜLE! 
Ekrem Kızıltaş- 16.01.2017, Pazartesi- ahaber 


Hala nasıl olup da okul kitaplarında kalabildiğine akıl erdirilmesi güç konulardan birisi de Evrim Teorisi'dir. 

1850'lerde Charles Darwin tarafından geliştirilen teori, kendi başına pek bir şey ifade etmiyor aslında. Ve zaten adı üzerinde, bir teori. 

Ancak teori ile birlikte akla gelen o kadar saçma sapan şey var ki, bu yönü 

teorinin kendisinden çok daha problem. 

Evrim Teorisi, canlıların bir tesadüf eseri olarak kendiliklerinden 

meydana geldikleri (abiyogenez) iddiasını hatırlatıyor öncelikle. 

Tek hücre ile başlayan canlıların milyonlarca yıl içerisinde evrimleşerek değişik türlere dönüştükleri ve dünya üzerinde hayat süren canlıların böylelikle oluştuğu, iddianın devamı... 
En mütekamil canlı olan insanın da, mesela maymunların evrimleşmesi ile bu halini 

aldığı gibi saçma-sapan iddialar da, aslında içermiyor olsa da, Evrim Teorisi denildiğinde akla üşüşen hususlardan. 

Charles Darwin ve takipçilerinin oluşturdukları teoride ne olduğundan çok, onun on yıllardır müfredatta kalmasını sağlayabilenlerin buna ilave olarak söyledikleri daha önemli. 

Ve galiba sadece bu sebeple müfredatta kalabildi o teori. 

Hayatın başlangıcı ve devamı ile ilgili olarak 1800'lü yıllarda ortaya atılmış, ispat edilememiş 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ve zaten ispat edilmesi de mümkün olmayan bir teorinin dünyanın birçok ülkesinde ve hele Türkiye'de müfredatta bulunması, akıl dışı bir durumdu yani. 

Dünyamızdaki bütün canlıların, milyonlarca yıl sürdüğü varsayılan bir evrim sürecinden geçerek bugünkü hallerini aldığı, teorinin temel esaslarından birisi. 

Bu iddianın sahipleri, evrimin bulunacak fosillerle ispat edileceğine inanıyorlardı eski yıllarda. 

Evrim'i fosiller yalanladı... 

Ancak günümüzde bilim dünyası nerdeyse milyonlarca fosile sahip durumda. Ve bulunabilen bütün fosillerin ortaya çıkardığı gerçek de şu: Milyonlarca yıl önce bile karınca aynı karınca, yılan aynı yılan, böcek aynı böcek, maymun aynı maymun ve insan aynı insandı... 

Canlıların bir halden bir hale geçtikleri yani evrim geçirdikleri iddiası, tecridi değişimi ileri sürüyordu. 

Bu durumun da bulunacak ara form fosilleri ile destekleneceğine ve evrimle ilgili fosillerin bulunacağına inanıyorlardı, ama böyle bir fosil hiç bulunamadı. 

Ama teori, şaşırtıcı bir şekilde ders kitaplarındaki yerini hep korudu... 

Evrim Teorisi ile ilgili en sıkıntılı durumlardan birisi de, 'ancak güçlü olanın ayakta kalabileceği' şeklindeki temel iddialarından birisinin sosyal alanda kullanılması. 

Devletler arasında ya da insan toplulukları içinde güçlülerin zayıfları ezmeleri, hatta 

yok etmelerinin tabii bir durum olduğu şeklinde özetlenebilecek Sosyal Darwinizm'in ırkçı ve emperyalist düşüncelere dayanak oluşturmak için kullanıldığı bilinmektedir. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamaları ve tabii bu açıklamanın ardından başlatılan tepkiler, artık bu saçmalıktan kurtuluyor olduğumuzun işareti. 

Bakan Yılmaz'ın yeni müfredatın bakanlık internet sitesinde katkılara açıldığını haber vermesinin ardından, öncelikle Evrim Teorisi'nin durumunu merak ettikleri anlaşılan çevreler verdi haberi: 

Lise son sınıf Biyoloji kitabında bulunan 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi kaldırılacak ve yerine "Canlılar ve Çevre" başlıklı bir ünite konulacak... 

Geç olsun da güç olmasın... 


REKTÖRLER BİR BİLİM KİLİSESİ Mİ OLUŞTURMAK İSTİYOR 
10 Şub 2008- milligazete 


YÖK ün bünyesinde bulunan rektörlerin ve yakın arkadaşlarının bilim, din, vahiy konularında, yaptıkları açıklamalardan anladığımız kadarıyla bilimi bir din gibi algıladıkları için "Scientific Church" Bilim Kilisesi kavramını kullanmayı bir zihniyeti anlatmak üzere uygun bulduk. Ancak hemen hatırlatalım ki, bilimi bir din olarak görmeleri de sadece bir slogandan ibarettir çünkü bilim üretmede yetersiz oldukları ve ideolojik bir bataklığın içine saplandıkları için din olarak gördükleri bilimin gereğini de yapmazlar. Sadece, halkın tarihsel yürüyüşüne uygun değerleri, yargıları, sembolleri, anlam ve kavram çerçeveleri, sosyolojik bir gerçek olarak, demokratik bir seçim yoluyla çevreden merkeze yöneldiği zaman, karşılarında halkın özgürce seçtiği bir meclis ve Başbakan dahi olsa, kilise hiyerarşisinden devşirilen cüppelerini giyerek bilim, aydınlanma, laiklik ve ulusalcılık adına Anıtkabire yürümektedirler. Abartısız Rusya, Küba, Çin dâhil dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir bilim adamları prototipleri yoktur. Bu zihniyetin batıda nasıl iflas etmiş olduğunu bilahare fazla detaya girmeden genel hatları ile açıklamaya çalışacağım. Bilimperest rektörlerin düşünsel arka planıBilindiği gibi 1789 Fransız ihtilalinden sonra gelişen pozitivist bilim anlayışı ? ki bu kavramı ilk önce St. Simon kullandı.- Fizik bilimlerinde meydana gelen büyük atılımlarla 19.asırda sosyal bilimleri de kapsayacak şekilde Kıta Avrupa sında hakim bir paradigma haline geldi. Öyle ki St. Simon un öğrencisi Aguste Comte bu paradigmayı sosyoloji alanında öyle bir noktaya ulaştırdı ki; artık pozitivizm ve onun kavramlar çerçevesi, aynen doğa bilimlerinde geçerli olan sebep-sonuç ve determinist ilkelere göre, zorunlu olarak insanlığın 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ortak dini olacak ve dolayısıyla vahye dayanan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinler tarihsel ve toplumsal yasaların bir gereği olarak, insanlığın tarihi serüveninden silinecekti. 


Çünkü ona göre, insanlık Teolojik dönemden Metafizik döneme, Metafizik dönemden de zorunlu olarak Pozitivist döneme geçerek bu "üç hal" kanununun bir gereği olarak, insanlık mistifiye olmuş boş inançlarından kurtulup bilimsel kavramlar çerçevesine dayanan pozitivizm tek geçerli yaşama biçimine, yani bilimsel bir dine dönüşecektir. Bu görüş özellikle sol ve ateist aydınları derinden etkilemiştir. Zaten Marksist bilim adamlarının düşünme biçimi de öyledir. Zira Marx kendi teorisini "Scientific Socialism" (Bilimsel Sosyalizm) olarak isimlendirmişti. Zira ona göre de, aynen Aguste Comte de olduğu gibi, komünal toplumdan başlayan insanlık tarihi kölelik, ağalık, feodalite, kapitalizm ve sosyalizm aşamasından sonra determinist (zorunlu) yasaların gereği olarak komünizm e (sınıfsız topluma-dünya cennetine ki, bu liner tarih anlayışı, St.Agustini in teolojik tarih felsefesinin mataryalize edilmesidir) ulaşacaktır. Dolayısıyla üst yapının en dominant unsuru olan din kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Zira din insanlığın afyonudur, o işçi-proleterya sınıfının sömürülmesi için burjuva sınıfının uydurduğu bir sömürge aygıtından başka bir şey değildir. 
Bugün üniversitelerimizin en önemli mevkilerini işgal eden akademisyenlerin birçoğu hemen hemen böyle düşünürler. İdare-i maslahat icabı her zaman itiraf etmeseler de! Dolayısıyla bu pozitivist-Marksist mantalitenin aşkın bir anlayışa, metafiziğe kapı aralayan, daha açık bir ifade ile Tanrıya belli bir dine inanan bir bilim adamına, başı örtülü dahi olmasa herhangi bir öğrenciye tahammül edemeyeceği açık ve seçiktir. Şimdi gelelim bu söylediklerimizin YÖK le ne alakası var işte meselenin de püf noktası burada düğümleniyor. Zira YÖK ün özellikle Kemal Gürüz, Erdoğan Teziç, Celal Şengör gibi bireylerin tarihsel ve toplumsal olaylara, dolayısıyla dine, dile sanata kültüre ve bilime yaklaşım biçimi ?çok fazla bilimsel çalışmalarla ilgilenmeseler de? pozitivist-marksist bir mantaliteye dayanır.Nedir pozitivist mantalite; gözlenemeyen, olgulara dayanmayan, deneye indirgenemeyen yani empirik anlamda test edilip genelleştirilemeyen her önerme ve inancın yadsınmasıdır... Tıpkı Viyana ekolünün, neo-pozitivistlerin özellikle Carnap ve Raihanbach gibi naiv düşünen mantıkçı felsefeciler gibi. Onlara göre metafiziğe dayanan tüm yargılar ve onun üzerine inşa edilmiş hayat biçimleri zihinsel bir yanılma ve sapmadan ibarettir. Çok açık bir örnek verecek olursak, Tanrı vardır, Ahiret vardır, öldükten sonra dirilmek vardır, yargı günü gerçektir gibi önermeler empirik anlamda doğrulanamayacağı için anlamsızdır dolayısıyla bilimsel değildir. 


Pozitivist mantalite kelimenin tam anlamıyla budur. Halbuki bu yargının kilise kurumunun "extra ecclesiam nulla salus" (kilise dışında hiçbir hakikat yoktur.) dogması ile hiçbir farkı yoktur.Fakat "teist" Allah a, vahye ve onun öngördüğü hayat biçimine inanır. Yani pozitivistin tam karşıt yönünde de bir düşünce ve inanca sahiptir, bundan dolayı pozitivizmi bir kilise ve din olarak algılayan YÖK ve onun rektörlerine göre açıktan söylemeseler bile, dini simgeyi çağrıştıran her kıyafet, hatta dille ifade edilemeyen dini motifli her düşünce tarzı hissedildiği anda üniversite kampüslerinden kovulmalıdır. Zira pozitivist dinin kâfirleri de teist lerdir (yani inananlar) keşke mümkün olsa da pozitivist tapınaklarda büyük rahip Auguste Comte un başkanlığında pozitivist engizisyonda yargılanıp pozitivist cehennemde layık oldukları şiddetli azabı tatsalar. Allah a inanan adamdan bilim adamı olmaz. Çünkü o apriori, önsel olarak Allah a inandığı için dogmatiktir. Öyle ya bu kafaya ve mantaliteye göre Aristoteles, Platon, Plotinus, Descartes, İbn-i Haldun, Leibnize, Farabi, İbn-i Sina, Blace Pascal, Spinoza, Immanuel Kant, Hegel, Einstein vs. bile aydın sınıfına giremezler çünkü ne de olsa adlarını saydığımız bu zevat şu veya bu şekilde Tanrı nın varlığını kabul ederler.Maalesef bu zihniyet Avrupa kaynaklı Baron de Holbach, Abbe Meslier, Ludwing Buchner, David Strause, Diderot, Neitsche, J.P.Sartre gibi ateist-pozitivist düşünürlerin ve onların ilk çömezi sayılan Abdullah Cevdet ve onun naiv tilmizleri sayesinde yerleşti. İstiklal şairi Mehmet Akif e hakaret edecek düzeyde tarihsel ve toplumsal değerlerimize düşman 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Nurullah Ataç gibi bireylerin İnönü döneminde cumhurbaşkanı danışmanlığına getirilmesiyle de sosyo-kültürel alanda tam bir pozitivizm, kamusal alanda ise Sovyetik tipi bir laiklik uygulaması yerleşti. Peki, yukarıda kısaca anlattığımız bu bilim anlayışına ve dünya görüşlerine Kıta Avrupa sında ne oldu? Orada üniversiteler halen katı bir pozitivizmi ve determinizmi mi seslendiriyorlar? Farklı inanç, fikir ve ideolojilere sahip akademisyen ve öğrencileri kapı dışarı mı ediyorlar yoksa orada üniversiteler aklı, bilimi özgür düşünce ve araştırmayı bırakarak apriori olarak, görevlerinin resmi ideoloji veya Marksizm, sosyalizm, kapitalizm, pozitivizm, Hıristiyanlık gibi dünya görüşlerini savunmak, entelektüel ve epistemolojik anlamda onları meşrulaştırmak olduğunu mu söylüyorlar?Öyle ya bizim bilim adamlarımız, kendilerinin savunduğu akıl, deney, özgür düşünce olgularının aksine üniversitede görevlerinin "Kemalizm i" savunmak olduğunu söylüyorlar. Zira onlara göre Kemalizm, yeryüzünde hakikatin, gerçeğin kendisidir. Ki bu Kemalizm denilen düşünme biçiminin cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk le hiçbir alakası yoktur. Zira özgün yazılarının ve söylevlerinin yer aldığı "nutuk"ta böyle bir düşünce mantalitesi yok. Bu kavram daha çok 1940 lı yıllardan sonra mantıkçı-pozitivizme prestij eden, devlet düzeyinde laikliği Tanrıyı yeryüzünden kovma harekatı olarak algılayan Sovyetik tipi laisizmi savunan, elitist, jakoben bireyler tarafından ortaya atılmış ve içeriği doldurulmaya çalışılan bir kavramdır. Tam anlamıyla bir rekonstrüksiyondur. Zira Atatürk kendisinin milletine ve Türk Gençliğine hiçbir dogma bırakmadığını, sadece aklı ve özgür düşünceyi ölçü ve hakem olarak bıraktığını açıkça söylemiştir.Türkiye de bilim siyasallaşmıştırEvet, Avrupa da, Amerika da, gelişmiş demokratik ülkelerde bu bilim anlayışına ve mantalitesine sahip hiçbir üniversite yoktur. Zira bilim Türkiye deki gibi siyasallaştırılmamıştır, herkesin hangi düşünce ve inançtan olursa olsun akademik özgürlüğü vardır. Örneğin Amerika da bırakın bir öğrenciyi bir Yahudi profesör Yale Üniversitesi nde kipa sı ile derse girebilir, ders anlatabilir hiçbir makam ve otorite onun bilim adamlığını sorgulayamaz, ta ki kendi inançlarını bilim adına öğrencilerine dayatmadığı sürece...Şimdi gelelim bir dönem Avrupa ya da hakim olan pozitivist bilim anlayışına ne oldu, öyle ya kadim filozof Herakleitos un söylediği gibi "Panta rei" her şey akar dolayısıyla köprünün altından çok sular geçti , ta 1950 lerde Amerika da "Science is Sacred Cow" "bilim kutsal bir inektir" gibi kitaplar kaleme alınmaya başlandı. 
Kıta Avrupa sında fizik bilimlerde pozitivizme ve dolayısıyla determinist anlayışa darbeler vuruldu. Şimdi bu tarihsel gelişmeyi kısaca açıklayalım. Bilim kilisesinin iflası19. asrın ikinci yarısında öklitçi olmayan geometriler ortaya çıktı. Labochevsky( 1793-1856), doğru çizgiyi değil, iki nokta arasında bir eğriyi kabul ediyordu. Rieman ise üçgenin iç açıları toplamının 
180 dereceden fazla olduğunu söylüyordu. 


Yine aynı dönemde Newtoncu paradigmanın aksine bilimsel bilgiyi mutlaklaştıran, bilim kilisesine dönüştüren pozitivizm ve onun uzantısı siyantizm( bilimi kutsallaştırmak) anlayışına karşı bilimin yapısını eleştiren felsefeler ortaya çıkmıştı. İşte bu göreli/göreceli (relativist) anlayışlar fizikçi Einstein in (1878-1955) "özel ve genel relativite" teorilerini ortaya atmasına yol açtı. O, zaman ve mekânın rölatif olduğunu, mutlak eş zamanlılık olmadığını kabul ettirdi. Max Planck (1850-1947) 1901 de "Planck Sabitesi" denilen değişmez sayıyı keşfetti. Niels Bohr (1883-1962) 1913 te bugün de geçerli olan "atom modeli"ni çizdi. 
Louis de Broglie (1891-1977) dalgalar mekaniğini kurdu, ışığın ve sesin dalga dalga yayıldığını ortaya koydu. Werner Heisenberg (1901-1977) atomların iç dünyasında "kesinsizlik" (incertitude) olduğunu ortaya koydu. Ona göre hareket halindeki bir elektronun yerini tam olarak tespit etsek, hızını tespit edemiyoruz, hızını tespit etsek yerini tespit edemiyoruz. Elimizdeki cihazlar çok mükemmel de olsa sonuç değişmez.Böylece Heisenberg, klasik fiziğin sıkı sebep-sonuç ilişkisinin burada geçerli olmadığını, olayların ihtimal bağı ile bağlı olduğunu ortaya koydu. Böylelikle doğa bilimlerinin dayandığı determinizm ilkesi sarsıldı. Tabiri caizse determinizmin, dolayısıyla pozitivizmin ve onun kavramlar çerçevesinin duvarında Planck Sabitesi kadar büyük bir çatlak meydana geldi. Louis de Broglie, (madde ve 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ışık) Sonuç olarak doğa kanunları "zorunlu (determinist)" olmaktan çıkıp "olumsuz (zorunsuz)" olarak görülmeye başlanmıştır. Bunlara diğer ilimlerdeki ilerlemeleri de katmak gerekir. Mesela 1950 li yılların sonunda hücrede keşfedilen RNA, DNA denilen bilgi yüklü parçacıklar, biyolojiye dayanan yeni bilgi teorisi geliştirilmesine yol açtı. Peki, felsefe düzleminde ne oldu, fizik bilimlerdeki bu pozitivist çöküş elbette bilim felsefesini etkiledi. 
Bilindiği gibi mantıkçı pozitivistlerin hedefleri bilimi metafizikten (dinden) temizlemek, Tanrıyı en azından yeryüzünden kovmak ve felsefeye bilimsel bir kimlik vermek idi. Ve onların ölçütü ise daha önce bahsettiğimiz gibi "doğrulamak" idi. 


Bilimi ve özellikle felsefenin alanını, daraltan bu akımın çeşitli eleştirilerle yetersizliği ortaya çıktı ve dolayısıyla mantıkçı pozitivizm ve dünya görüşü etkisini kaybetti. Bunu da özellikle Karl Poper (1902-1994) in çalışmaları sağladı. Popper "doğrulanabilirlik" ölçütüne karşı "yanlışlanabilir" ölçütünü seçenek olarak ileri sürdü. Ona göre hiçbir önermenin- bilimsel olsun, olmasın- doğruluğu mutlak olarak ispatlanamaz, metafizik, estetik ve etik önermeler için de doğrulayıcı deliller getirilebilir. Popper in bu devrimci çıkışının yanında üç önemli gelişmeye işaret etmek gerekir.N.H.Hanson, geleneksel emprisizm in temel varsayımı olan bilimin gözleme dayandığı tezine karşı çıkmıştır. Ona göre gerek bilimde, gerek günlük hayatta nesne ve olguları olduğu gibi algılayamıyoruz. Yani gözümüze yansıyan şeyle gördüğümüz algıladığımı mutlak olarak aynı şeyler değildir. Örneğin suda doğru bir çubuğun eğri görünmesi gibi... Zira deney ortamı bireyi bazen yanıltabilir. 


Thomas Kuhn ise (1922- 1962) de yayınladığı "Bilimsel Devrimlerin Yapısı" (The Structure Of Scientific Revolutions) adlı eseri ile bilim dünyasında yeni bir dönemin açılmasını sağladı.Normal bilimin işi...O, mantıkçı pozitivistleri ve yerleşmiş anlayışın aksine bilimin doğrusal olarak değil, aksine seyrek de olsa devrimsel atılımlarla gerçekleştiğini ilk defa açıkça ortaya koydu.Kuhn a göre bilimsel etkinlik, iki dönemli bir süreç halinde ortaya çıkmaktadır.1) Normal Bilim Dönemi2) Olağanüstü Bilim DönemiNormal Bilim, belli bir alanda, meslek çevresinin bağlandığı bir kurum çerçevesinde yürütülen bir etkinliktir. Kuhn bağlanılan bu kurama-teoriye "paradigma" ismini verir. Normal Bilim dönemi, devrimci hamlelere kapalı olup mevcudu koruma dönemidir. Yeniliğe izin vermez tıpkı YÖK ün baskıcı ve dogmatik bilim anlayışını korumaya çalıştığı gibi. Normal bilimin işi, yerleşik paradigmaya uymayan sonuç ve oluşumları açıklığa kavuşturmak ve onları sapkın (hetorodoks) ilan etmek, ortaya çıkan sıradan sorunları çözmektir. Yalnız sorun çözme gayreti, bilimsel atılım için değil, paradigmayı korumak ve tahakkümü, despotizmi sürdürmeye yönelik bir amaç taşır. Paradigmayı yıkıcı ve sarsıcı arayışlara yer vermez. Çünkü burada paradigma bilimsel kılıf altında "mutlak hakikatin" kendisi olarak algılanır yani bir nevi "dindir."Bu anlamda paradigmaya bir çeşit, hâkim dünya görüşü veya inanç sistemi denebilir. Bundan dolayı bir paradigmadan diğerine geçiş, din değiştirmeye benzer, köklü bir değişimdir.Ancak bir dönem gelir ki bilim adamlarının paradigmayı koruma çabaları yetersiz kaldığı zaman, bunalım ortaya çıkar. Tarihsel ve toplumsal gelişmeler paradigmayı çepeçevre sarmıştır. İşte bunalımdan çıkış için ortak ölçülerin yerine bireysel görüşlerin geçtiği bir dönem gelir ki bu "Olağanüstü Bilim" dönemidir.Elbette Kuhn gözlem ve deneyi inkâr etmiyor, ama göz ardı edilen bazı hakikatleri yüzeye çıkarıyor. Çünkü tüm bilimsel teori ve paradigmalar çeşitli metafizik unsurları beraberinde taşırlar. Çevrenin sosyo-politik, sosyo- psikolojik ve tarihsel şartları altında oluştukları için peşin hükümleri (ön yargılar) bünyelerinde barındırırlar.Kuhn un bilim anlayışında, pozitivistlerin ve mantıkçı pozitivistlerin aksine tarih ve bilim tarihi büyük önem kazanır. Paradigma değişimlerini anlamak ancak tarihe yönelmekle mümkündür.Acaba bizim YÖK yöneticileri, rektörleri, dekanları yaşadığımız ülkenin tarihsel ve toplumsal değerlerini ne kadar bilirler ki, Paradigmal değişimleri anlayabilsinler.Daha sonra Stephen Toulmin (D.1922) yine Paul Feyerabend (1925-1994) "Metoda Hayır" adlı bir kitap yazarak, klasik pozitivist görüşü 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eleştirdi. Ona göre bilim adamının içinde yetiştiği ortam, inanç, norm, dil ve kültür boyutu göz ardı edilemez. Yani psiko, sosyal, siyasal, tarihi ve kültürel şartlardan soyutlanarak bilim yapılamaz, bilim adamı yetişmez.Bilim insanlığın bütün problemlerini çözme iddiasında olamaz. O, belli şartlarda, belli imkânlarda elde edilmiş akli bir bilgi insanın ortaya koyduğu bir ürün bir etkinliktir. Bu uzun sayılabilecek anlatımdan hareketle YÖK ve onun hâkimiyetinde bulunan üniversite yöneticilerine ve öğretim üyelerine diyoruz ki, bilim bir din değildir. Artık katı pozitivist ve determinist bilim anlayışı batıda terkedilmiştir. Bilim mutlak hakikatin kendisi değildir. Hayata bir anlam veremediği gibi değerler manzumesi de üretemez. O mutlak var olanı ortaya çıkarmaz, ancak varlık üzerinde etkinlikte bulunur ve gücü ölçüsünde hakikati açıklamaya çalışır. Ancak hakikat hiçbir zaman insan etkinliği ve zihni ile kuşatılacak bir şey değildir. Onun ezeli ve ebedi bir mahiyeti vardır. Zaman ve mekânla kayıtlı olan insan ise kendi çabası ve ürünü olan bilim yoluyla hakikati kuşatamaz. 
Zira insanın hakikati arama çabası kıyamete kadar devam edecektir. Bilimin onu üreten insan zihniyle direkt bağlantılı bir mahiyeti vardır. Yani onun ölçüsü insandır. Daima bir rölativiteyi içerisinde barındırır. İnsan ise yapısı itibarı ile külli anlamda hakikati kavrayamaz. Bundan dolayı bilimin ortaya çıkmasında, yukarıda bahsettiğimiz gibi olaylar ve olgular arasında mutlak bir zorunluluk değil, olasılık geçerlidir. Lütfen modern dünya görüşünden post-modern bir döneme geçilen dünyada, artık üniversitede öğrencileri ve öğretim üyelerini inançlarından, fikirlerinden, görünüş ve kıyafetlerinden dolayı fişlemek, başörtülü kızları ikinci sınıf vatandaş, onları oluşturduğunuz kast sisteminin paryaları olarak görmek yerine, bilim üretin, Türkiye nin küresel ölçekte büyük bir devlet olabilmesinin epistemolojik, entelektüel ve sosyo-politik temellerini oluşturabilecek araştırmaları yaptırın. Bu millet bunun için size maaş veriyor. Onların değerlerini aşağılayasınız diye değil. Dogmatik ve zihinleri felce uğratan katı ideolojik zihniyetinizi değiştirin, kampüslerde akademik özgürlüğe ve nesnelliğe, akla (ratio) önem verin. Üniversitelerimizin durumuLütfen! üniversiteleri pozitivizmin mabetleri, kiliseleri, öğretim üyelerini buraların rahibi olan, bilimi dinin yerine geçiren, köhnemiş ve çürümeye yüz tutmuş paradigmanızdan vazgeçin. Bırakın üniversiteler küresel düzeyde fikirlerin, inançların, teorilerin bilim anlayış ve felsefelerinin rahatça tartışıldığı, üretildiği özgür eğitim kurumlarına dönüşsün.Zira Bertrand Russel şöyle der: "Eğer bir eğitim ve öğretim kurumunda öğretmenler, bilim adamları istedikleri gibi düşünüp konuşamıyorsa, öğrenciler ve toplum onların söylediklerini reddetme yahut kabul etme özgürlüğüne sahip değilseler siz o üniversitelerden özgür ve aydın bireyler değil ancak yobaz sürüleri üretirsiniz. 
Artık 1940 lı yıllardan sonra üretilen çağdaş dünyada anlamını kaybeden paradigmanızı, halkın tarihsel ve toplumsal değerlerini küçümseyen mantalitenizi terk ederek akla ve gerçeğe dönün.Siz de görüyorsunuz ki, tarih Aguste Comte u ve Karl Marx 1 haklı çıkarmadı. Din, pozitivizmin öngördüğü determinist yasalar gereği ortadan kalkmadı. Bilakis Samuel Hungtington un ve Alvin Toffler in de itiraf ettikleri gibi dinler, yüzyılımıza damgasını vurdu. Öyleyse yapılması gereken ne bilimi dinin yerine geçirmek, ne de dini bilimin yerine koymaktır. Her ikisi de farklı gerçeklik alanlarına hitap eder. Din ve insanı çevreleyen kültür "Tarihselci bilim felsefesinin "konusudur. İnsani alanda doğa bilim yöntemleri geçerli değildir. Şimdi başlık olarak attığımız sorulara cevap verelim. Türk üniversitelerinin ne bir bilim kilisesidir ?sadece bilim kilisesinin zihniyeti hâkimdir o kadar- ne de bilim felsefesinden haberi (özellikle resmi ideolajiyi dayatanların) vardır. Haberi olan birkaç mümtaz, bilim adamı hariç... Zaten onlar da üniversiteden atılacakları korkusuyla konuşamazlar. Öyleyse üniversitelerimiz olsa olsa az gelişmiş, lise düzeyinde olan, fakat gelişmiş ülkelerde eşi benzeri olmayan, bilim adına ideolojik dogmatizmin dayatıldığı verimsiz, içinde özgür düşünce ve sanatın bulunmadığı donuk ve karanlık nekropollere (ölüler kenti) benzemektedir. Tabii ki, YÖK ve atadığı rektörler sayesinde... 


TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN BİLİME KATKISI 
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30 Ağu 2005- milligazete 


Bilim kilisesi demek bile, bugünkü üniversitelerimizi olumlamak manasına gelir. Çünkü farklı bir okuyuşla YÖK'ün temsil ettiği bu mümtaz kurumlarımızın canhıraş bir şekilde, hatta inanç düzeyinde bilimle uğraştığı, bilim ürettiği anlaşılabilir. Halbuki küresel düzeyde bilim 


literatürüne baktığımızda, Türk üniversitelerinin ortak bilimin üretimine katkısı yok gibidir. 


Olguların iç yüzünü görmenizi engellemedikleri sürece istediğinizi söyleyin. (Nasıl olsa 


içyüzünü gördüğünüzde söyleyemeyeceğiniz çok şey olacak.) 
Wittegenstein 


Aslında YÖK e ve onun hakimiyeti altında bulunan Türkiye'deki üniversitelere batılıların 


"m 


kullandığı "scientific church" (Paul Feyarebend) Bilim kilisesi demek bile, bugünkü üniversitelerimizi olumlamak manasına gelir. Çünkü farklı bir okuyuşla YÖK‘ün temsil ettiği bu mümtaz kurumlarımızın canhıraş bir şekilde, hatta inanç düzeyinde bilimle uğraştığı, bilim ürettiği anlaşılabilir. Halbuki küresel düzeyde bilim literatürüne baktığımızda, Türk üniversitelerinin ortak bilimin üretimine katkısı yok gibidir. Öyle ki, bilimsel 

çalışmalarda dünyada ilk beş yüz üniversite arasına bile girememişlerdir. Zira YÖK'ün tahakkümünde bulunan üniversiteler bilim üretmek, bu milletin evlatlarını eğitmek, Türk milletinin daha ileriye gitmesi, daha müreffeh bir düzeye erişmesi için katkıda bulunmak yerine, gençleri kendilerine anlam ve kimlik katan geleneklerine (Tradision) yabancılaştıran (alinasyon) bir işlevsellik içerisinde, Türk milletinin tarihsel ve toplumsal değerleri ile 


uğraşmayı öncelemiş bulunmaktadır. 
Bilimsel makaleler bir elin parmaklarını geçmiyor 


Türkiye'de kaç bilim adamının, uluslararası hakemli bilim adamlarının değerlendirilmesine tabi olan bilim dergilerinde makalesi yayınlanır? Bir elin parmak sayısını bile geçmez. Zaten onlar da Batı üniversitelerinden yetişmiştir. Ancak biz YÖK'ü temsil eden sayın Teziç ve yakın arkadaşlarının bilim, din, vahiy konularında, yaptıkları açıklamalardan anladığımız kadarıyla bilimi bir din gibi algıladıkları için "Scientific Church" Bilim Kilisesi kavramını kullanmayı bir zihniyeti anlatmak üzere uygun bulduk. Ancak hemen hatırlatalım ki, bilimi bir din olarak görmeleri de sadece bir sologandan ibarettir çünkü samimi olmadıkları için din olarak gördükleri bilimin gereğini de yapmazlar. Sadece, halkın tarihsel yürüyüşüne uygun değerleri, yargıları, sembolleri, anlam ve kavram çerçeveleri sosyolojik bir gerçek 

olarak, demokratik bir seçim yoluyla çevreden merkeze yöneldiği zaman, karşılarında halkın özgürce seçtiği bir meclis ve Başbakan dahi olsa, kilise hiyerarşisinden devşirilen cüppelerini 


giyerek bilim, aydınlanma, laiklik ve ulusalcılık adına Anıtkabire yürümektedirler. Abartısız 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Rusya, Küba, Çin dahil dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir bilim adamları prototipleri yoktur. 
Bu zihniyetin batıda nasıl iflas etmiş olduğunu bilahare fazla detaya girmeden genel hatları 


ile açıklamaya çalışacağım. 
"Üç Hal" Kanunu... 


Bilindiği gibi 1789 Fransız İhtilali'nden sonra gelişen pozitivist bilim anlayışı - ki bu kavramı ilk önce St.Simon kullandı.- Fizik bilimlerinde meydana gelen büyük atılımlarla 19. asırda sosyal bilimleri de kapsayacak şekilde Kıta Avrupası'nda hakim bir paradigma haline geldi. 
Öyle ki St.SİMON*un öğrencisi Aguste Comte bu paradigmayı sosyoloji alanında öyle bir noktaya ulaştırdı ki; artık pozitivizm ve onun kavramlar çerçevesi, aynen doğa bilimlerinde geçerli olan sebep-sonuç ve determinist ilkelere göre, zorunlu olarak insanlığın ortak dini olacak ve dolayısıyla vahye dayanan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi dinler tarihsel ve toplumsal yasaların bir gereği olarak, insanlığın tarihi serüveninden silinecekti. Çünkü ona göre, insanlık Teolojik dönemden Metafizik döneme, Metafizik dönemden de zorunlu olarak Pozitivist döneme geçerek bu "üç hal" kanununun bir gereği olarak, insanlık mistifiye olmuş boş inançlarından kurtulup bilimsel kavramlar çerçevesine dayanan pozitivizm tek geçerli yaşama biçimine, yani bilimsel bir dine dönüşecektir. Bu görüş özellikle sol ve ateist aydınları derinden etkilemiştir. Zaten Marksist bilim adamlarının düşünme biçimi de öyledir. 
Zira Marx kendi teorisini "Scientific Socialism" (Bilimsel Sosyalizm) olarak isimlendirmişti. 
Zira ona göre de, aynen Aguste Comte'de olduğu gibi, komünal toplumdan başlayan insanlık tarihi kölelik, ağalık, feodalite, kapitalizm ve sosyalizm aşamasından sonra determinist (zorunlu) yasaların gereği olarak komünizm'e (sınıfsız topluma-dünya cennetine ki, bu liner tarih anlayışı, St.AGUSTİNİ'in teolojik tarih felsefesinin mataryalize edilmesidir) ulaşacaktır. 
Dolayısıyla üst yapının en dominant unsuru olan din kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Zira din insanlığın afyonudur, o işçi-ploreterya sınıfının sömürülmesi için burjuva sınıfının uydurduğu bir sömürge aygıtından başka bir şey değildir. Bugün üniversitelerimizin en önemli mevkilerini işgal eden akademisyenlerin bir çoğu hemen hemen böyle düşünürler. 
İdare-i maslahat icabı her zaman itiraf etmeseler de...! Dolayısıyla bu pozitivist-Marksist mantalitenin aşkın bir anlayışa, metafiziğe kapı aralayan, daha açık bir ifade ile Tanrıya belli bir dine inanan bir bilim adamına, başı örtülü dahi olmasa herhangi bir öğrenciye tahammül edemeyeceği açık ve seçiktir. Şimdi gelelim bu söylediklerimizin YÖK'e ne alakası var işte meselenin de püf noktası burada düğümleniyor. Zira YÖK “ün özellikle Erdoğan Teziç gibi bireylerin tarihsel ve toplumsal olaylara, dolayısıyla dine, dile sanata kültüre ve bilime yaklaşım biçimi -çok fazla bilimsel çalışmalarla ilgilenmeseler de - pozitivist-marksist bir 


mantaliteye dayanır. 


Zihinsel sapma ve yanılgılar 


190 


191 


Nedir pozitivist mantalite; gözlenemeyen, olgulara dayanmayan, deneye indirgenemeyen yani empirik anlamda test edilip genelleştirilemeyen her önerme ve inancın yadsınmasıdır... Tıpkı Viyana ekolünün, neo-pozitivistlerin özellikle Carnap ve Raihanbach gibi naiv düşünen mantıkçı felsefeciler gibi. Onlara göre metafiziğe dayanan tüm yargılar ve onun üzerine inşa edilmiş hayat biçimleri zihinsel bir yanılma ve sapmadan ibarettir. Çok açık bir örnek verecek olursak, Tanrı vardır, Ahiret vardır, öldükten sonra dirilmek vardır, yargı günü gerçektir gibi önermeler empirik anlamda doğrulanamayacağı için anlamsızdır dolayısıyla bilimsel değildir. 
Pozitivist mantalite kelimenin tam anlamıyla budur. Halbuki bu yargının kilise kurumunun "extra ecclesiam nulla salus" (kilise dışında hiçbir hakikat yoktur.) dogması ile hiçbir farkı 


yoktur. 
Bilim siyasallaştırıldı 


Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş demokratik ülkelerde bizdeki bilim anlayışına ve mantalitesine sahip hiçbir üniversite yoktur. Zira bilim Türkiye'deki gibi siyasallaştırılmamıştır, herkesin hangi düşünce ve inançtan olursa olsun akademik özgürlüğü 


vardır. 


"Teist" Allah'a, vahye ve onun öngördüğü hayat biçimine inanır. Yani pozitivistin tam karşıt yönünde de bir düşünce ve inanca sahiptir, bundan dolayı pozitivizmi bir kilise ve din olarak algılayan YÖK ve onun rektörlerine göre açıktan söylemeseler bile, dini simgeyi çağrıştıran her kıyafet, hatta dille ifade edilemeyen dini motifli her düşünce tarzı hissedildiği anda üniversite kampüslerinden kovulmalıdır. Zira pozitivist dinin kafirleri de teist'lerdir (yani inananlar) keşke mümkün olsa da pozitivist tapınaklarda büyük rahip Auguste 

COMTE'un başkanlığında pozitivist engizisiyonda yargılanıp pozitivist cehennemde layık oldukları şiddetli azabı tatsalar. 


Einstein bile aydın sınıfına giremez! 


Allah'a inanan adamdan bilim adamı olmaz. Çünkü o apriori, önsel olarak Allah'a inandığı için dogmatiktir. Öyle ya bu kafaya ve mantaliteye göre Aristoteles, Platon, Decartes, Blase, Pascal, İbn-i Haldun, Leibnize, İbn-i Sina, Blace Pascal, Spinoza Immanuel Kant, Einstein vs. 
bile aydın sınıfına giremezler çünkü ne de olsa şu veya bu şekilde Tanrı'nın varlığını kabul 


ederler. 


Maalesef bu zihniyet Avrupa kaynaklı Baron de Holbach, Abbe Meslier, Ludwing Buchner, David Strause, Diderot, Neitsche, J.P.Sartre gibi ateist-pozitivist düşünürlerin ve onların ilk 


çömezi sayılan Abdullah Cevdet ve onun naiv tilmizleri sayesinde yerleşti. İstiklal şairi 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Mehmet Akif'e hakaret edecek düzeyde tarihsel ve toplumsal değerlerimize düşman Nurullah Ataç gibi bireylerin İnönü döneminde cumhurbaşkanı danışmanlığına getirilmesiyle de sosyo- kültürel alanda tam bir pozitivizm, kamusal alanda ise Sovyetik tipi bir laiklik uygulaması 


yerleşti. 
Kıta Avrupası'nda neler oluyor?.. 


Peki daha önce kısaca anlattığımız bu bilim anlayışına ve dünya görüşlerine Kıta Avrupası'nda ne oldu? Orada üniversiteler halen katı bir pozitivizmi ve determinizmi mi seslendiriyorlar? Farklı inanç, fikir ve ideolojilere sahip akademisyen ve öğrencileri kapı dışarı mı ediyorlar yoksa orada üniversiteler aklı, bilimi özgür düşünce ve araştırmayı bırakarak apriori olarak, görevlerinin resmi ideoloji veya Marksizm, sosyalizm, kapitalizm, pozitivizm, Hristiyanlık gibi dünya görüşlerini savunmak, entelektüel ve epistemolojik 


anlamda onları meşrulaştırmak olduğunu mu söylüyorlar? 


Öyle ya bizim bilim adamlarımız, kendilerinin savunduğu akıl, deney, özgür düşünce olgularının aksine üniversitede görevlerinin "Kemalizmi" savunmak olduğunu söylüyorlar. 
Zira onlara göre Kemalizm, yeryüzünde hakikatin, gerçeğin kendisidir.- ki bu kemalizm denilen düşünme biçiminin cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le hiçbir alakası yoktur. Zira özgün yazılarının ve söylevlerinin yer aldığı "nutuk"ta böyle bir düşünce mantalitesi yok. Bu kavram daha çok 1940'lı yıllardan sonra mantıkçı-pozitivizme prestij eden, devlet düzeyinde laikliği Tanrıyı yeryüzünden kovma harekatı olarak algılayan Sovyetik tipi laisizmi savunan, elitist, jakoben bireyler tarafından ortaya atılmış ve içeriği doldurulmaya çalışılan bir kavramdır. Tam anlamıyla bir Rekonstrüksiondur. Zira Atatürk kendisinin milletine ve Türk Gençliğine hiçbir dogma bırakmadığını, sadece aklı ve özgür 


düşünceyi ölçü ve hakem olarak bıraktığını açıkça söylemiştir. 
"Bilim kutsal bir inektir..." 


Evet Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş demokratik ülkelerde bu bilim anlayışına ve mantalitesine sahip hiçbir üniversite yoktur. Zira bilim Türkiye'deki gibi siyasallaştırılmamıştır, herkesin hangi düşünce ve inançtan olursa olsun akademik özgürlüğü vardır. Örneğin Amerika'da bırakın bir öğrenciyi bir Yahudi profesör Yale Üniversitesi'nde kipası ile derse girebilir, ders anlatabilir hiçbir makam ve otorite onun bilim adamlığını 


sorgulayamaz, ta ki kendi inançlarını bilim adına öğrencilerine dayatmadığı sürece... 


İmdi gelelim bir dönem Avrupa*ya da hakim olan pozitivist bilim anlayışına ne oldu, öyle ya 


kadin filozof Herokleitos*un söylediği gibi "Panta rei" herşey akar dolayısıyla köprünün 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altından çok sular geçti, ta 1950'lerde Amerika'da "Science is sacred cow" "bilim kutsal bir inektir" gibi kitaplar kaleme alınmaya başlandı. Kıta Avrupası'nda fizik bilimlerde pozitivizme ve dolayısıyla determinist anlayışa darbeler vuruldu. Şimdi bu tarihsel gelişmeyi 


kısaca açıklayalım. 


19. asrın ikinci yarısında öklitçi olmayan geometriler ortaya çıktı. Labochevsky (1793-1856), doğru çizgiyi değil, iki nokta arasında bir eğriyi kabul ediyordu. Rieman, (1826-186) ise 


üçgenin iç açıları toplamının 180 dereceden fazla olduğunu söylüyordu. 


Yine aynı dönemde Newtoncu paradigmanın aksine bilimsel bilgiyi mutlaklaştıran, bilim kilisesine dönüştüren pozitivizm ve onun uzantısı siyantizm (bilimi kutsalaştırmak) anlayışına karşı bilimin yapısını eleştiren felsefeler ortaya çıkmıştı. İşte bu göreli/göreceli (relativist) anlayışlar fizikçi Einstein'in (1878-1955) "özel ve genel relativite" teorilerini ortaya atmasına 


yol açtı. O, zaman ve mekanın rölatif olduğunu, mutlak eş zamanlılık olmadığını kabul ettirdi. 
Determinizmin ilkeleri sarsıldı 


Max Planck (1850-1947) 1901'de "Planck Sabitesi" denilen değişmez sayıyı keşfetti. Niels Bohr (1883-1962) 1913'te bugün de geçerli olan "atom modeli"ni çizdi. Louis de Broglie (1891-1977) dalgalar mekaniğini kurdu, ışığın ve sesin dalga dalga yayıldığını ortaya koydu. 


Werner Heisenberg (1901-1977) atomların iç dünyasında "kesinsizlik" (incertitude) olduğunu ortaya koydu. Ona göre hareket halindeki bir elektronun yerini tam olarak tesbit etsek, hızını tespit edemiyoruz, hızını tespit etsek yerini tespit edemiyoruz. Elimizdeki cihazlar çok 


mükemmel de olsa sonuç değişmez. 


Böylece Heisenberg klasik fiziğin sıkı sebep-sonuç ilişkisinin burada geçerli olmadığını, olayların ihtimal bağı ile bağlı olduğunu ortaya koydu. Böylelikle doğa bilimlerinin dayandığı determinizm ilkesi sarsıldı. Tabiri caizse determinizmin, dolayısıyla pozitivizmin ve onun 


kavramlar çerçevesinin duvarında Planck Sabitesi kadar büyük bir çatlak meydana geldi. 


Louis de Broglie, (madde ve ışık) Sonuç olarak doğa kanunları "zorunlu (determinist)" 


olmaktan çıkıp "olumsu (zorunsuz)" olarak görülmeye başlanmıştır. 


Bunlara diğer ilimlerdeki ilerlemeleri de katmak gerekir. Mesela 1950'li yılların sonunda hücrede keşfedilen RNA, DNA denilen bilgi yüklü parçacıklar, biyolojiye dayanan yeni bilgi 


teorisi geliştirilmesine yol açtı 
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Lütfen modern dünya görüşünden post-modem bir döneme geçilen dünyada, artık üniversitede öğrencileri ve öğretim üyelerini inançlarından, fikirlerinden, görünüş ve kıyafetlerinden dolayı fişlemek, başörtülü kızları ikinci sınıf vatandaş, onları oluşturduğunuz kast sisteminin paryaları olarak görmek yerine, bilim üretin, Türkiye'nin küresel ölçekte büyük bir devlet olabilmesinin epistemolojik, entelektüel ve sosyo-politik temellerini 


oluşturabilecek araştırmaları yaptırın. 
Üniversiteler özgürleştirilmeli 


Köhnemiş ve çürümeye yüz tutmuş paradigmanızdan vazgeçin. Bırakın üniversiteler küresel düzeyde fikirlerin, inançların, teorilerin bilim anlayış ve felsefelerinin rahatça tartışıldığı, 


üretildiği özgür eğitim kurumlarına dönüşsün. 


Peki felsefe düzleminde ne oldu, fizik bilimlerdeki bu pozitivist çöküş elbette bilim felsefesini etkiledi. Bilindiği gibi mantıkçı pozitivistlerin hedefleri bilimi metafizikten (dinden) temizlemek, Tanrıyı en azından yeryüzünden kovmak ve felsefeye bilimsel bir kimlik vermek 


idi. Ve onların ölçütü ise daha önce bahsettiğimiz gibi "doğrulamak" idi. 


Bilimi ve özellikle felsefenin alanını, daraltan bu akımın çeşitli eleştirilerle yetersizliği ortaya 


çıktı ve dolayısıyla mantıkçı pozitivizm ve dünya görüşü etkisini kaybetti. 


Bunu da özellikle Karl Poper (1902-1994)in çalışmaları sağladı. Popper "doğrulanabilirlik" ölçütüne karşı "yanlışlanabilir" ölçütünü seçenek olarak ileri sürdü. Ona göre hiçbir önermenin- bilimsel olsun, olmasın- doğruluğu mutlak olarak ispatlanamaz, metafizik, estetik ve etik önermeler için de doğrulayıcı deliller getirilebilir. Popper'in bu devrimci çıkışının 


yanında üç önemli gelişmeye işaret etmek gerekir. 


N.H.Hanson, geleneksel emprizmin temel varsayımı olan bilimin gözleme dayandığı tezine karşı çıkmıştır. Ona göre gerek bilimde, gerek günlük hayatta nesne ve olguları olduğu gibi algılayamıyoruz. Yani gözümüze yansıyan şeyle gördüğümüz algıladığımı mutlak olarak aynı şeyler değildir. Örneğin suda doğru bir çubuğun eğri görünmesi gibi... Zira deney ortamı bireyi bazen yanıltabilir. Thomas Kuhn ise (1922- 1962)*de yayınladığı "Bilimsel Devrimlerin Yapısı" (The Structure Of Scientific Revolutions) adlı eseri ile bilim dünyasında 


yeni bir dönemin açılmasını sağladı. 


YÖK'ün dogmatik bilim anlayışı 
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O, mantıkçı pozitivistleri ve yerleşmiş anlayışın aksine bilimin doğrusal olarak değil, aksine seyrek de olsa devrimsel atılımlarla gerçekleştiğini ilk defa açıkça ortaya koydu. Kuhn'a göre bilimsel etkinlik, iki dönemli bir süreç halinde ortaya çıkmaktadır. 


1) Normal Bilim Dönemi, 2) Olağanüstü Bilim Dönemi. 


Normal Bilim, belli bir alanda, meslek çevresinin bağlandığı bir kurum çerçevesinde yürütülen bir etkinliktir. Kuhn bağlanılan bu kurama-teoriye "paradigma" ismini verir. 


"Paradigma" bilimadamının yetiştiği ortam ve "kavram çerçeveleri" "egemen dünya görüşü" 


anlamına gelir. Bu, Kuhn'un temel kavramıdır. 


Normal Bilim dönemi, devrimci hamlelere kapalı olup mevcudu koruma dönemidir. Yeniliğe 


izin vermez tıpkı YÖK “ün baskıcı ve dogmatik bilim anlayışını korumaya çalıştığı gibi. 


Normal bilimin işi, yerleşik paradigmaya uymayan sonuç ve oluşumları açıklığa kavuşturmak ve onları sapkın (hetorodoks) ilan etmek, ortaya çıkan sıradan sorunları çözmektir. Yalnız sorun çözme gayreti, bilimsel atılım için değil, paradigmayı korumak ve tahakkümü, despotizmi sürdürmeye yönelik bir amaç taşır. Paradigmayı yıkıcı ve sarsıcı arayışlara yer vermez. Çünkü burada paradigma bilimsel kılıf altında "mutlak hakikatin" kendisi olarak 


algılanır yani bir nevi "dindir." 
"Olağanüstü Bilim" dömeni 


Bu anlamda paradigmaya bir çeşit, hakim dünya görüşü veya inanç sistemi denebilir. Bundan 


dolayı bir paradigmadan diğerine geçiş, din değiştirmeye benzer, köklü bir değişimdir. 


Ancak bir dönem gelir ki bilim adamlarının paradigmayı koruma çabaları yetersiz kaldığı zaman, bunalım ortaya çıkar. Tarihsel ve toplumsal gelişmeler paradigmayı çepeçevre sarmıştır. İşte bunalımdan çıkış için ortak ölçülerin yerine bireysel görüşlerin geçtiği bir 


dönem gelir ki bu "Olağanüstü Bilim" dönemidir. 


Kuhn'a göre, bilimi gerçekleştirecek itici güç, bu bunalımı aşma çabasından doğar. Bu dönüşümler bilimin bir kurum olarak sosyo-psikolojik, sosyo-politik kurallara bağlı değişimlerdir. Yoksa bilginlerin dehasından ve yöntem mantığından doğmaz. Bu sırada olağanüstü yeni bir paradigma ortaya çıkar, eski paradigmadan tamamen bir kopuş olur. 
Kuhn. Bu değişimin akıl yürüterek ilerlemelerle değil, ani devrimci hareketlerle dönüştüğünü söyler. Bu, paradigmal bir geçiştir. Yeni paradigma eskisinin yerini alır. Tıpkı Newton'cu 


paradigmanın (dünya görüşü ve kavramlar çerçevesinin) yerini Einstein'ci paradigmanın 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alması gibi. Bu paradigma değişimi, bir Gestalt (köklü, bütüncül) değişimidir. Olgular ve dış 


dünya paradigma açısında yorumlanır ve anlam kazanır. 


Elbette Kuhn gözlem ve deneyi inkar etmiyor, ama göz ardı edilen bazı hakikatleri yüzeye çıkarıyor. Çünkü tüm bilimsel teori ve paradigmalar çeşitli metafizik unsurları beraberinde taşırlar. Çevrenin sosyo-politik, sosyo-psikolojik ve tarihsel şartları altında oluştukları için 


peşin hükümleri (ön yargılar) bünyelerinde barındırırlar. 


Kuhn'un bilim anlayışında, pozitivistlerin ve mantıkçı pozitivistlerin aksine tarih ve bilim tarihi büyük önem kazanır. Paradigma değişimlerini anlamak ancak tarihe yönelmekle 


mümkündür. 


Acaba bizim YÖK yöneticileri, rektörleri, dekanları yaşadığımız ülkenin tarihsel ve toplumsal 


değerlerini ne kadar bilirler ki, paradigmal değişimleri anlayabilsinler. 


Daha sonra Stephen Toulmin (D.1922) yine Paul Feyerabend (1925-1994) "Metoda Hayır" adlı bir kitap yazarak, klasik pozitivist görüşü eleştirdi. 


Ona göre bilim yapan bir bilim adamları topluluğudur. Bu topluluğun içinde yetiştiği ortam, inanç, norm, dil ve kültür boyutu göz ardı edilemez. Yani psiko, sosyal, siyasal, tarihi ve kültürel şartlardan soyutlanarak bilim yapılamaz, bilim adamı yetişmez. Bilim insanlığın bütün problemlerini çözme iddiasında olamaz. O, belli şartlarda, belli imkanlarda elde edilmiş 


akli bir bilgi insanın ortaya koyduğu bir ürün bir etkinliktir. 
Bu millet size neden maaş veriyor?.. 


Bu uzun sayılabilecek anlatımdan hareketle YÖK ve onun hakimiyetinde bulunan üniversite yöneticilerine ve öğretim üyelerine diyoruz ki, bilim bir din değildir. Artık katı pozitivist ve determinist bilim anlayışı batıda terkedilmiştir. Bilim mutlak hakikatin kendisi değildir. O mutlak var olanı ortaya çıkarmaz, ancak varlık üzerinde etkinlikte bulunur ve gücü ölçüsünde hakikati açıklamaya çalışır. Ancak hakikat hiçbir zaman insan etkinliği ve zihni ile kuşatılacak bir şey değildir. Onun ezeli ve ebedi bir mahiyeti vardır. Zaman ve mekanla kayıtlı olan insan ise, kendi çabası ve ürünü olan bilim yoluyla hakikati kuşatamaz. Zira insan'ın hakikati arama çabası kıyamete kadar devam edecektir. Bilimin onu üreten insan zihniyle direkt bağlantılı bir mahiyeti vardır. Yani onun ölçüsü insandır. Daima bir rölativiteyi içerisinde barındırır. İnsan ise yapısı itibarı ile külli anlamda hakikati kavrayamaz. 
Bundan dolayı bilimin ortaya çıkmasında, yukarıda bahsettiğimiz gibi olaylar ve olgular 


arasında mutlak bir zorunluluk değil, olasılık geçerlidir. 
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Lütfen modern dünya görüşünden post-modern bir döneme geçilen dünyada, artık üniversitede öğrencileri ve öğretim üyelerini inançlarından, fikirlerinden, görünüş ve kıyafetlerinden dolayı fişlemek, başörtülü kızları ikinci sınıf vatandaş, onları oluşturduğunuz kast sisteminin paryaları olarak görmek yerine, bilim üretin, Türkiye'nin küresel ölçekte büyük bir devlet olabilmesinin epistemolojik, entelektüel ve sosyo-politik temellerini oluşturabilecek araştırmaları yaptırın. Bu millet bunun için size maaş veriyor. Onların 


değerlerini aşağılayasınız diye değil. 


Dogmatik ve zihinleri felce uğratan katı ideolojik zihniyetinizi değiştirin, kampüslerde 


akademik özgürlüğe ve nesnelliğe, akla (ratio) önem verin. 


Lütfen! üniversiteleri pozitivizmin mabetleri, kiliseleri, öğretim üyelerini buraların rahibi olan, bilimi dinin yerine geçiren, köhnemiş ve çürümeye yüz tutmuş paradigmanızdan vazgeçin. Bırakın üniversiteler küresel düzeyde fikirlerin, inançların, teorilerin bilim anlayış 


ve felsefelerinin rahatça tartışıldığı, üretildiği özgür eğitim kurumlarına dönüşsün. 


Zira Bertrand Russel şöyle der: "Eğer bir eğitim ve öğretim kurumunda öğretmenler, bilim adamları istedikleri gibi düşünüp konuşamıyorsa, öğrenciler ve toplum onların 

söylediklerini reddetme yahut kabul etme özgürlüğüne sahip değilseler siz o üniversitelerden özgür ve aydın bireyler değil ancak yobaz sürüleri üretirsiniz. Artık 1940'lı yıllardan sonra üretilen çağdaş dünyada anlamını kaybeden paradigmanızı, halkın tarihsel ve toplumsal 


değerlerini küçümseyen mantalitenizi terk ederek akla ve gerçeğe dönün. 


Siz de görüyorsunuz ki, tarih Aguste Comte'u ve Karl Marx'ı haklı çıkarmadı. Din, pozitivizmin öngördüğü determinist yasalar gereği ortadan kalkmadı. Bilakis Samuel 


Hangtington'un ve Alvin Toffler'in de dedikleri gibi dinler yüzyılımıza damgasını vurdu. 


Öyleyse yapılması gereken ne bilimi dinin yerine geçirmek, ne de dini bilimin yerine koymaktır. Her ikisi de farklı gerçeklik alanlarına hitap eder. Din ve insanı çevreleyen kültür "Tarihselci bilim felsefesinin "konusudur. İnsani alanda doğa bilim yöntemleri geçerli değildir. 


Şimdi başlık olarak attığımız sorulara cevap verelim. Türk üniversitelerinin ne bir bilim kilisesidir -sadece bilim kilisesinin zihniyeti hakimdir o kadar- ne de bilim felsefesinden haberi vardır. Haberi olan birkaç mümtaz birey, bilim adamı hariç. Zaten onlar da üniversiteden atılacakları korkusuyla konuşamazlar. Öyleyse üniversitelerimiz olsa olsa az gelişmiş , lise düzeyinde olan, fakat gelişmiş ülkelerde eşi benzeri olmayan, bilim 


adına ideolojik dogmatizmin dayatıldığı verimsiz, içinde özgür düşünce ve sanatın 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bulunmadığı donuk ve karanlık nekropollere (ölüler kenti) benzemektedir. Tabii ki, YÖK ve 


atadığı rektörler sayesinde. 
BİLİM HELVADAN PUTUNU YİYORKEN... 
Elif Örs-19 Ağu 2021-milligazete 


Herkesin bildiği bir olaydır. Mekke müşriklerinin acıkınca helvadan yaptıkları putu yemesi. 
Burada müşriklerin helvayı yemesine takılıp kalırsak esas meseleyi gözden kaçırırız. 
Müşrikler helvadan putlarını yiyerek kendilerine “sınır” belirledikleri şeyi şartlar gereği yok sayabileceklerini gösteriyorlar. Sınırlarını, hadlerini kaybeden insanlar dünyadaki en zararlı insanlar olur. Her şarta uyum sağlayan, kırmızıçizgilerini her an geçersiz kılan insanoğlu nefsinin esiri olarak yaşar. Sınırı olmayan insanların dünyaya verdikleri zararların en güzel örneği İslam öncesi Mekke müşrikleri dönemi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri (şimdi de kız çocukları başka yollarla toprağa diri diri gömülüyor, ruhları istila ediliyor ama kimsenin umurunda değil), savaş yapılması haram olan ayları çiğnemeleri, insanların 


canlarının, namuslarının, mallarının istila edilmesi ve bunlar gibi pek çok şenaat. 


Herkes helvadan putunu yemenin Mekke döneminde kaldığını düşünüyor (ya da böyle bir gündemleri de hiç yok). Oysa yaşadığımız çağlarda kendi eliyle yaptığı helvadan putunu yiyen; yani kendi koyduğu “sınır”ları şartlar ve zaman geçince yok sayanlarla dolu. Bugün 


“doğru” dediğine şartlar değişince, menfaati gereği “yanlış” diyen milyonlar var. 


Bunların başında da Batı'daki “ bilim” dünyası geliyor. Avrupa'nın kendi karanlık Ortaçağ'ından “kilisenin baskısına karşı” özgürce bir hareket olarak neşet ettiği kabul edilen “pozitivist” temelli bilim, Kovid-19 sürecinde kendi “Ortaçağ'ındaki kilise” olmuş durumda. 
Bilimin temeli soru sormayı, sorgulamayı gerektirirken şu an ekranlara çıkan isminin önünde profesör olan birçok kişi bilimin dediklerine “inan”mamız gerektiğini vaaz ediyor (“vaaz? 
kelimesini bilerek kullanıldı; “bilim? kelimesini “halkı aydınlatmak” fiili ile kullanırlardı). 
Özellikle pandemi sürecinde bilim dünyası kendi içinden farklı görüş bildiren, bilim dünyasında(!) genel kabul gören görüşlerden farklı delil getirenleri odalarından atıyorlar. Bir bakıma Ortaçağ'daki kilisenin kendinden başka şeyler söyleyenleri aforoz etmesi gibi. 

Batı yüzyıllardır bilime dayandırarak kurduğu dünyada “insanlığın varması muhakkak olan evrensel değerlerini” pandemi sürecinde bir bir çiğnedi. Çalışma hakkından, seyahat hakkından, insanın bedenine dokunulmaması hakkından (yeri geldiğinde “benim bedenim, benim kararım? diyenlerin deney aşamasında olduğu ifade edilen aşılar için ‘bilim diyorsa oluruz? diyerek seslerinin çıkmadığını da gördük) bir anda vazgeçtiklerini, bir anda bireysel özgürlüklerini tatil ettiklerini gördük. Başına gelenlerin ne anlama geldiğini sorgulamaya kalkanların sesinin kesildiğini, sosyal medyada farklı paylaşım yapanların hesaplarına erişim 


engeli getirildiğine şahit olduk, kimimiz bizzat yaşadı. Şimdi bazıları “insan sağlığı her 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şeyden önce!’ diyecek. Biz de diyeceğiz ki: “O zaman neden insanın insan olarak yaşadığı 


şehirleri inşa etmiyorsunuz, yeni bir dünyayı neden kurmuyorsunuz?” 


Kısaca dünyada hükmü cari olan pozitivist Batı zihniyeti, son yüzyıldır tek kurtarıcı olarak öne sürdüğü “bilim” kendi eliyle yaptığı “helvadan putu”nu yani kendine değer olarak gördüğü, sınırlarını belirlediği dünyayı yıktı. Ne insan hakları kaldı, ne demokrasi! (Kovid-19 sürecinin Siyasi hayatı etkilediğine dair çalışmalar daha yok. Seçmenine ulaşamayan 


siyasilerin kendi mesajlarını özgür bir şekilde ulaştıramadığı yaşadığımız gerçek.) 


Bilime din muamelesi yapan bazı insanların komik paylaşımlarına da şahit oluyoruz. Mesela bir paylaşım, “Çocuktum, aşı ol dedin. Bana sormadın. Aşımı oldum. O günden bugüne bilim beni yaşattı. Bilim bana yanlış yapmadı. Hasta oldum. Bilim senin duan ile değil gerçekleri ile yardım etti...” diyor. Bilimin tek başına bir işe yaramadığını nasıl anlatacaksın bu zihne? 
Bilim onu kullanan insana göre ya ifsat ettiğini ya da dünyayı ıslah ettiğini bu zihne nasıl fark ettirebileceksin? Bilimsel çalışmalarda deney olarak kullanılan insanların, hayvanların başına neler geldiğine dair tek bilimsel makale okumamış ve bilime keskin bir inançla inanmış bu insan Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bilimsel atom bombasının insanlığa ettiklerini de gösteremezsin. Bu paylaşımları yapan da üniversiteyi bitirmiş sözde “cahil” denilemeyecek, 


bilimin temelinin şüphe olduğunu, sorgulamak olduğunu bilmesi gereken kişiler. 


Bir de bunun medya ayağı mevcut ki evlere şenlik. Ekranlarda, gazete sayfalarında durmadan “bilime inanmak”tan, “demokrasiye inanamak”tan, “insan haklarına inanmak”tan bahsediyorlar. Bu arkadaşlara sorarsanız “düşüncede çok çağdaş ve bilimciler”dir, fakat buna rağmen kendi fiillerini bile bulamamışlar. “İnanmak” dine olur; bilime soru sorulur, elde edilen veriler bilimsel yollarla kontrol edilir ve sonunda bilim insanları ikna eder; demokrasiye inanılmaz, demokrasinin gerçekleşmesinin iyi olabileceği “düşünülebilinir”; 


“insan hakları” ise inanmayı değil “uygulanmayı” gerektirir. 


Ülkede dert bir değil ki hangisine yanalım. İnsanlığın uzaya çıkacak kadar ilerlediğine inananlar var. Bir de teknolojinin her şeyi çözeceğine inanan, bir kurtuluş yolu açacağını iddia edenler var. Açıkçası kapı komşusuna gidemeyen insanın uzayda yeni gezegene gitmesi beni heyecanlandırmıyor. Yaptığı işlerle dünyayı yaşanmaz hale getiren Batı teknolojisinin diğer 


gezegenlerde yaşam aramaları da... 


Yaşadığımız son süreç Müslümanlar için bir fırsattır. Müslümanlar insanlığa, ilime ve bilime, tabiata ve kâinata sahih bir bakışı getirme şansını elde etti. İnsanlığın üzerine çöken kâbusta Müslümanlar Müslüman olarak üzerine düşen görevi yerine getirirlerse gelecek adına umut 


olacaklardır. 
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Bir de yaşanılan dünyadaki Batı'nın sahip olduğu teknolojinin karşısında yılmış insanlara Erbakan Hoca'mızın her eğitim ve toplantıda hatırlattığı ayetleri tekrar edelim: “Onlar, tuzaklarını kurmuşlardı. Onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsa bile, onların tuzakları Allah'ın katındadır. Rasülüm! Öyleyse, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Çünkü Allah, karşı konulamaz kudret sahibidir ve inkârcılardan intikam alandır.” (İbrahim 46-47) 


TUHAF BİR ANKET 
30 Eki 2005-milligazete 


Foreign Policy ve Prospect dergisi bir anket yapıyor. Bu anket 100 kişilik bir liste yapıyor ve bunu internet üzerinden sunuyor. Anketin hedefi, internet ziyaretçilerinden "dünyanın en entellektüel kişisini belirlemelerinin sağlanması. 20 bin kişi katılmış. Birinciliği Noam Chomsky, ikinciliği yazar Umberto Eco, üçüncülüğü Oxford Üniversitesi nden Prof. Richard Dawkins, dördüncülüğü eski Çekoslovakya Cumhurbaşkanı, ünlü oyun yazarı Vaclav Havel, beşinciliği ise gazeteci Christopher Hitchens almış.Demek ki dünya denilen gezegen küçücük bir kürecikmiş. Biri Amerika dan, öbürleri Avrupa dan. Aralarına yabancı almıyorlar. Aferin mi diyelim. Diyelim. Aferini hak ediyorlar. Akıllı bir el Amerika dan Chomsky i önce bir tarafa ayırıyor, sonra da Avrupa torbasının içine elini daldırıp sırayla çıkarıp okuyor sanki!.. 
Peki 20 bin kişi bu ankete katılmış. Bu kadar nesnel, bu kadar objektif bir sayısal gerçeklik karşımızda duruyorken, biz nasıl olur da bir derginin amacını istihfaf ederiz...Dünyayı takmazlıklarından. Batının bu eski huyudur. Bu kötü huy üstüne sistemler koydu. Bu kötü huy onu insandan uzaklaştırdı. Evet, Batı kültür ve uygarlığı misantrop tur. Büyük komedi yazarı Moliere in bu adı taşıyan piyesi, bu derin gözlemci yaratıcının kendi kültür atmosferini derin katlar da eleştirisini içermiyor mu?Teknolojinin silahları akıl almaz boyutlara kadar geliştirmek yolunda kullanılması ve bunun artarak devam edişi, en uçuk senaryo yazarlarının hayal gücünden doğan bilim kurgu şeritleriyle atbaşı gitmekte, sonu tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan sorusuna kadar gidesi. Son gelişme, gen bilimde oldu. Yeni bir alan açıldı. Klonlama düşüncesi yüzünden, daha baştan saptırmalar oldu. Sonra, Avrupa da "deli dana" olayı bir insanlık suçu olacak kadar ağır bir cürüm değil midir? Bir hayvana kendi etinden üretilmiş yem vermek ve o yemi o hayvanın yemesi son derece acıklı bir tablodur. 
Ama dikkat ediniz; insan ve hayvan hakları iddiacısı Avrupa da çıkıyor. Yarın Amerika da başka bir şey, daha yarın daha başka birşey. "Geleceğe şehvetle bakan" bir anlayış nesiller üzerinde düşündürücü, en derinden düşündürücü bir hakimiyet kurmayı hedeflemiş durumda. 
Avrupa ve Amerika da kurmuş, şimdi bu baskının acımasızlığını yerkürenin kendi dışında kalan bölgelerine ihraç etmek peşindeler. Kalkıyor yanlışlığını, batıllığını çizmeye çalıştığımız bu anlayış, felsefe, ruh, ne dersek diyelim, uzaktan bir Roma lejyonunun gelişi 


gibi görünüyor. Yaklaşınca "yaşasın hegemonyamız" diye bir faşist selâmı çakıyor. Dünkü 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gün, bugünkü dün, değişen ne?Onun için, adı büyük, ididası baştanbaşa cüret bir anket insanda saygı uyandırmaktan uzaktır. Uygarlığı sırf kendinde görmekten bir türlü kurtulamayan Batı kafası bu. Dünyanın geri kalanına gönderilen bir mesaj bu. Uçaklardan yıldırıcı bildiriler atmaya hacet yok ki. Savaş hayatın her noktasına yayılmış durumda. Barış sözü sinsi bir yalandır. Entelektüel gibi son derece önemli bir kavram işte böyle bu "adı konmamış" yaygın savaşın psikolojik silâhı haline getirilir. Korkunç olan şudur ki, gerçek entellektüellik yaşantısı içinde bulunan Batılı insanlar bu kavramın bu kötüye kullanılışı karşısında çaresizdirler. Gençliğin görmesi gereken bir durum vardır. Görmek ve kendimizi yozlaştırıcı etkilerden korumak için çalışmalar yapmak gerekiyor. Türkiye de olsun bazı başka İslâm ülkelerinde olsun, yeni sol Amerikan hayranlığından besleniyor. Giderek yeni gelecek kuşaklarda "eskimez yeni" ile bağlar gevşedikçe gevşeyecek. Ne yazık ki, böyle görünüyor. İnsanın "dirilmesi" gereğine çıkıyoruz böylece.Nobel edebiyat ödülünün saygınlığını yitirmiş olduğuna inanıyorum. Herkesin her an herşeyden haberli olması imkânlarına göre cereyan eden bugünün dünyasında, bu kadar Batıcılık yüz kızartıcıdır. 
"Dünyanın en entelektüel kişisini belirlemek "anketi de Nobel kadar acıklı.*Geçen hafta irtihal eden muhtereme Nermin Erbakan hanımefendiye Allah tan rahmet, muhterem Necmettin Erbakan ve ailenin diğer fertlerine sabırlar dilerim. Merhumenin dâvâ duyarlılık ve 


şuuru önemlidir. Müslümanların başı sağolsun. 


ÜSTÜN İNSAN, YARATILIŞ VE UZAYLILAR 


Gökçen Göksal - Salı, 04 Ocak 201 1-milligazete 


İnsan doğan fakat insan olmanın erdemini hazzedememiş insanoğlu için en önemli zaruretlerden biri de insanlığın tarihini anlamaya çalışmaktır. Çünkü insanlığın tarihi, aynı zamanda medeniyetin tarihidir. Bilimin, ahlakın, felsefenin, dinin, teknolojinin tarihidir.Tarihin farklı dönemlerinden geçerek, modern topluma ulaşan insanların, bugün yaşadıkları sorunların cevabı da bu sürecin içinde gizli. Onlarca kitabi bilgiyi bir anda beyinlere boca etmekten bahsetmiyorum. Sürekli olarak aynı yanlışların etrafında dönüp dolaşan bizlerin, artık anlaması gereken bazı şeyler var. 


İnsanlık tarihinin özümsenmesi gerekiyor. Bu özümseme olmadan olmaz. Tarihi inceleyeceğiz, geçmişe yolculuğa çıkacağız. Toplumların nasıl oluştuğuna, ekonomik sistemlerin gelişimine, sınıfların doğuşuna, imparatorlukların yıkılışına göz atacağız, anlamaya çalışacağız. Bu insan olmak isteyenlerin en başta yapması gerekenlerden sadece biri. İnsan doğan ama hayvan gibi yaşayanlardan ayrılmamız gerekiyor. Bu ayrım çok ama çok önemli. Alman filozof Nietzsche Üstün insanı bu hayvansal dürtülerinden ve duygularından kurtulan insan olarak tanımlamıştı. Üstün insan aynı zamanda ideal insandır. 
Nietzsche her insanın ulaşması gereken bir nokta olarak görür Üstün insanı. 


Antik Yunan ve onun etkisindeki Roma kültüründen Batı düşüncesine intikal ederek gelen 


süreçte idealize edilen insan, Nietzschede kıvama ulaşmıştır. İslam litürjisi açısından üstün insan tanımı, İnsan-ı Kamil terimi ile bir özdeştir. 
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İslam düşüncesinde ise Azizüddin Nesefinin bu anlamıyla ayrı bir yeri vardır. Nietzsche Antik Yunandan gelen düşünceleri Hıristiyan batı formasyonuyla derleyip toparlarken, İslam toplumunda bu görevi Azizüddin Nesefi üstlenmiştir. 


Erdemli insanı yetiştirmek, onu var etme kaygısı, insanlığın alın yazısı kadar eskilere dayanır. 
İnsana yüklenen bu üstünlük mitolojilerde daha da ileri götürülmüştür. Antik Yunanda mitoloji hayatın ritmiydi. Her şey tanrıların adına şekil alıyordu. Mitolojideki tanrıların en temel özelliği insan şeklinde olmalarıydı. Tanrı yarı insandı. Buna tanrılaşmış insan da diyebiliriz. Bu insan verilen bir değerdi aynı zamanda. 


İnsandan tanrılara tanrılardan insan yüklenen vasıflar, geçmişten günümüze kadar sürdü, daha da sürecek. Fakat günümüzde insana yüklenen bu misyondan yavaş yavaş uzaklaşılıyor. 
Dünyanın bir yaratıcısı olduğuna inananların dışında kalan ateistlerin de Tanrıya ilişkin söyleyecek sözleri mutlaka vardı. Bu iki dünya birbirlerine karşı her zaman sorgulayıcı, çoğu zaman kırıcı oldular. Ne yazık ki artık bu iki kesimin dışında işin içine farklı muhataplar da girmeye başladı. Üstün insana ulaşmak bir yana giderek, hayvansal özelliklerini ön plana çıkartan insan doğanlar yüzünden, insanlık "insanı" değersizleştirdi. Bu değersizlik insanın apoletlerini söktü. 


Başrolde Nicolas Cagein oynadığı "Kehanet" adlı film işte tam bu noktada yazdıklarımı somutlaştırır nitelikte. Filmde, kıyameti bazı insanlara bildiren uzaylılar, seçtikleri iki çocuğu yanlarına alarak, insan soyunu kurtarırlar. Kıyametten sonra yeniden dünyaya gelerek, kurtardıkları çocuklarla insan soyunun devamını sağlarlar. Film hepimizin bildiği bir takım teorilerden yola çıkarak, uzaylıları insanlığın yaratıcısı konumuna getirmiştir. İnsanların uzaylılar tarafından dünyaya gönderildiği kurgusu, filmi çekici kılmış olsa da, Batı ülkelerinde bu tip inançlar oldukça yaygın ve yeni değil. 


Batıda yaygın ama bu işin en yetkili ismi Yahudi Zecharia Sitchin. İnsanların uzaylılar tarafından dünyaya bırakıldığını iddia eden Sitchin, 5 ciltlik "Dünya Tarihi" adlı eseriyle insanlık tarihini kendi penceresinden yorumladı. Sitchin, oldukça donanımlı bir insan, doğu dillerine hakim, ölü dilleri dahi biliyor, buna karşılık yazdıkları insanların zihinlerini bulandırmaktan öteye geçmedi. Her şeye rağmen Sitchinin 30 yıllık bu çabasını takdir etmek gerekiyor. 


Sitchinin yazdıkları, güçsüzleşen, iradesizleşen, hayvanlaşan insanın kendisine yeni "tanrılar" aramasından başka bir şey değildi. Çünkü artık "insan" o eski ihtişamından hayli uzaklaşmıştı. 
Mesela Hallacı Mansurun "Enel-Hak" değerlendirmesi de insana verilen değerin bir yansımasıydı. 


Evet, bilişim çağında sanal dünyanın, gerçek dünyaya yön verdiği bir zamanda, insanoğlu, insan vasfını kaybederken, kaybettiği değerlerin bir daha geri gelemeyeceğini biliyor. 


Nefsine yenilen insan, yenilmişliğin verdiği acziyetle, çıkmaz sokaklara sapıyor, karanlık dehlizlerde kayboluyor. Ve kendisine yeni kurtarıcılar arıyor. Bu yenilikçilik onu karanlığın diplerine çekiyor. Bu kayıpların en aza indirilmesi için, en başa dönmemiz ve Sitchinin yazdıklarının tam tersi bir şekilde, insanoğlunun insanca yaşaması ve üstün erdemle donatılması için, yolculuğa çıkmamız gerekiyor.... 


İNSANLIĞIN BİLGE ATASI: HZ. ADEM (a.s) 
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Siyami Akyel-21 Oca 2022-milligazete 


İlk insan ve ilk peygamber; insanlığın atası, yeryüzündeki bilgi ve becerilerin kendisinden neşet ettiği bilge atamız Adem Aleyhisselam'a selam olsun. Tertemiz topraktan yaratılan, yaratıldığı Cuma günü Cennet'e koyulan, oradan insanlığın imtihanına medar olması için eşiyle birlikte bu âleme gönderilen Hz. Adem'e selam olsun. 


Selam olsun Hz. Adem'e ki, ilk yaratılan kuldur, yaratılan ilk peygamberdir. Kısacası, Allah-u Teâlâ'nın iletişim kurduğu ilk kuldur Adem Aleyhisselam. 


Sadece insanı değil, bütün bir kâinatı yaratan, ilim ve hikmet, güç ve hüküm sahibi bir yaratıcının, yaratılış safhası, yaşam ortamı, hayatını devam ettirmesi için gerekli altyapı olmak üzere her alanda kendisine muhtaç ve aciz bir kula yüklediği sorumluluğun başlangıcı olan “bezm-i elest”teki misakla başlayan ve bunun icra edilmesindeki ilk muhataptır Hz. 
Adem. 


Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre “yaratıcı ve kul” arasındaki bağ daha yaratılış aşamasında kulun, Rabbinin otoritesini kabul etmesiyle başlamıştır. Kul, daha yaratılış aşamasında Rabbinin “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna “Evet, sen bizim Rabbimizsin” (A'raf, 
172) cevabını vererek kulluğunu ikrar ile yaratıcının yegâne güç ve hüküm sahibi olduğunu kabul ederek “emanet”i yüklenmiştir. Bunun için “Ne zamandan beri Müslümansın?” 
sorusuna “Kalü belâ'dan beri” deriz. 


İşte bu iletişimin, bu anlaşmanın temeyyüz etmesinde muhataptır Hz. Adem ve bu yönüyle Hakk'ın ve hakikatin yeryüzündeki ilk temsilcisidir. Bu bakımdan detaylı anlatılır Hz. 
Adem'in yaratılışı, bunun için üzerinde durulur o büyük seremoninin. 


Allah-u Teâlâ, bezm-i elest'te, ruhlar âleminde insandan aldığı sözün icracısı olmak üzere ilk insan Adem Aleyhisselam'”ı yaratmış; kendisinden önce yaratılmış, ibadet ve itaatte hiç itiraz etmeyen melekler varken. Bunun sebebi hiç şüphesiz bezm-i elest'te ruhlarımızın verdiği sözdü. Orada söz vermiştik “emanet”i taşıyacağımıza; özgür irademizle emanete sahip çıkacağımıza. 


Hz. Adem'in yaratılış aşamasında kendisinden daha önce yaratılmış, ibadet ve itaatte hiç itiraz etmeyen meleklerle Allah-u Teâlâ arasında geçen konuşma önemlidir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: Allah-u Teâlâ “Meleklere: “Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım? demişti; melekler, orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz dediler. Allah, ‘Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim” dedi” (Bakara, 30). (Buradaki halifeden murat, “insan” neslinin büyük babası olacak Âdem'dir). 


Meleklerin, “Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi var edeceksin?” 
sualinin cevabı aslında ayetin hemen devamındaki, “Biz seni yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz” demelerinde gizlidir. Yani melekler, biz ibadet ve itaat etmekten başka bir şey yapmazken bir halife mi yaratacaksın demeleri, taaccüb ifade eder. Ancak Allah-u Teâlâ'nın Adem'i yarattıktan sonra meleklere buyurduğu “ben sizin bilmediklerinizi bilirim” hükmünün icrası şöyle anlatılmaktadır: “Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek, “Eğer sözünüzde sadıksanız bana şunların adlarını söyleyin? buyurdu” (Bakara, 31). 
“Melekler, “Biz seni tenzih ederiz. Senin öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. 
Muhakkak her şeyi bilen hâkim ancak sensin” dediler” (Bakara, 32). “(Allah) “Ey Âdem! 
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Onlara eşyanın adlarını haber ver’ buyurdu. Âdem eşyanın adlarını haber verince, Allah, “Ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de ben bilirim!” diye buyurdu” (Bakara, 33). 


Yine Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış aşamasında meleklerin teslimiyeti ile şeytanın isyanı da şöyle anlatılmaktadır: “Hatırla ki, bir vakitler Rabbin meleklere, “Ben kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan bir insan yaratacağım! Onu düzelttiğim ve kendi ruhumdan ona üfürdüğüm vakit, siz hemen onun için secdeye kapanın!” demişti. Bunun üzerine bütün melekler (eğilerek) toptan secde ettiler. Yalnız İblis müstesna! O, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Rabbi “Ey İblis! Sen, niye secde edenlerle beraber olmadın?” dedi. İblis, “Ben, senin kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim!” 
cevabını verdi. Allah Teâlâ, “O halde, hemen cennetten çık! Çünkü kovulmuşsun! Ve bu lanet, kıyamet gününe kadar senin üzerindedir!” buyurdu” (Hicr Süresi, 28-35). 


Şeytanın bu itirazdan sonra kâfirlerden olması ise şöyle bildirilmektedir: “Hani biz meleklere Adem'e secde edin (saygıyla eğilin) demiştik de bütün melekler secde etmişlerdi. Ancak İblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi ve kâfirlerden oldu” (Bakara Süresi, 34). 


Şeytanın bu kibri aslında insanlığın atası Hz. Adem'e verilen önemde gizlidir. “Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek, “Eğer sözünüzde sadıksanız bana şunların adlarını söyleyin? buyurdu” (Bakara, 31). “Melekler, “Biz seni tenzih ederiz. Senin öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak her şeyi bilen hâkim ancak sensin” dediler” (Bakara, 32). “(Allah) “Ey Âdem! Onlara eşyanın adlarını haber ver” buyurdu. Âdem eşyanın adlarını haber verince, Allah, “Ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de ben bilirim!’ diye buyurdu” (Bakara, 33) ayetlerinde bilge bir insandan bahsedilir; ilk bilgilerini, ilk öğretilerini Allah-u Teâlâ'dan alan bir varlıktan. İşte şeytanın kontrolünü kaybetmesi, cehaletini ortaya dökmesi ve isyan ederek kâfirlerden olması, insana verilen önemi kıskanmasıyla temeyyüz etmiştir. 


Bütün peygamberler Allah-u Teâlâ'nın eğitim ve kontrolünde yetişir ve insanlığı İlahi kaynaktan beslendiği bilgilerle irşad ederler. İşte Adem Aleyhiselam da Allah-u Teâlâ'dan aldığı bu bilgilerle inmiştir yeryüzüne ve bu bilgilerle medeniyeti inşa etmiştir. İnsanlık ne öğrenmişse, ne veçhile ve ne kadar terakki etmişse ilk öğretmeni sayesindedir. Onun getirdiği bilgiler üzerine inşadır bilgilerin tümü. Bu bakımdan bilginin atası Adem Aleyhisselam'dır; cehaletin atası ise Şeytan aleyhilla'ne. 


HÜCRELERİN SAHİP OLDUĞU AKIL, TESADÜF TEMELLİ EVRİM TEORİSİ Nİ 
YIKAR 


25 Ağu 2009-milligazete 


Vücudumuzdaki organların birbirleri ile iletişim kurmaları, hayatımızın devam etmesi için mutlak bir zorunluluktur. Bir organizmadaki hücreler görevlerini yerine getirebilmek için sürekli haberleşirler. Hücreler birbiri ile ya doğrudan temas yoluyla ya da sinirsel, elektriksel ve kimyasal haberciler aracılığı ile haberleşirler. Ancak burada söz ettiğimiz her organelin bir et parçası olduğunu, iletişimi sağlayan habercilerin de yine proteinler, kimyasallar ya da mineraller olduğunu unutmamak gerekir. Birbirlerine bilgiyi aktaran, bu bilgiyi anlayıp uygulamaya geçirenler de yine aynı maddelerdir. Ancak yapılan hareket çok büyük bir şuur ve akıl içermektedir. 


204 


205 


Örneğin bir insanın karaciğerinin bir kısmı kesilip alındığında karaciğerin diğer kısmı kendi kendini yenileyerek eski halini alır. Bu sırada hücreler zaman kaybetmemek için çok hızla çoğalır. Ama asıl önemli olan hücrenin çoğalmaya ne zaman başlaması ve ne zaman durması gerektiğini bilmesidir. Burada çoğalan ve bölünen hücreler aynı anda durmaya karar vermektedirler. Daha fazla ya da daha az değil, daha önce ya da daha geç değil, aynı anda durma kararı almaktadırlar. 


Bu hücrelere ilk çoğalma emrini veren, acil bir durum olduğu için hızlı davranmaları gerektiği konusunda onları uyaran, organ eski halini aldığında bunu fark edip, onları durduran kimdir? 
Peki diğer hücreler kimin sözüne itaat edip, çoğalmaya başlamakta, kimin sözüne itaat edip durmaktadırlar? Karaciğer isimli bir et parçasının mı? 


Mide hücreleri de aynı karaciğer gibi mükemmel akıl özellikleri gösterirler. Vücuda besin girer girmez mide hücreleri harekete geçer. Bu hücrelerin bütün amacı besinlerin insan için en iyi şekilde sindirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç için hücreler yapılması gereken işlemleri teker teker başlatır. Midede bulunan ve mideden başka bir yerde bulunmamış olan hücreler sindirilen besinlerin oniki parmak bağırsağına ulaşacağını bilirler. Bu nedenle bağırsaklara ulaşacak besinin sindirilmesi için gerekli olan enzimleri yine hiç bilmediği başka bir hücreden ister -pankreas hücrelerinden. 


Mide hücrelerinin pankreasa gönderdiği mektup (yani salgılanan hormon) kan yolu ile ulaştırılır. Kana bırakılan mektup vücut içinde yolculuk eder. Bu yolculuk sırasında pankreasa gelindiği zaman, pankreas hücreleri mektubu tanır ve hemen açarlar. Burada ilginç bir nokta - kan yoluyla hemen hemen bütün vücudu dolaştığı halde- mektubun diğer organların hücreleri tarafından açılmaması ve özellikle okunmamasıdır. Bütün hücreler bu mektubun pankreas için yazıldığını, kendilerini muhatap almadığını bilirler. Çünkü mektubun üzerinde pankreasın adresi vardır. Mektubun moleküler yapısı yalnızca pankreas hücrelerinin zarında bulunan algılayıcı moleküllerle etkileşecek şekilde özel olarak dizayn edilmiştir. Yani mide hücresi şuurlu ve bilinçli bir şekilde ürettiği hormonun üzerine gerçekten bir adres yazmıştır. Üstelik vücuttaki milyarlarca farklı adres içinden pankreas hücresinin adresini doğru bir şekilde yazmıştır. Bu adresin doğru şekilde yazılabilmesi için mide hücresinin pankreas hücresinin bütün özelliklerini bilmesi gerekir. 


Mucize yalnızca adresin doğru yazılması ile sınırlı değildir. Mide hücresinin gönderdiği mektubun içinde bir de mesaj vardır. İnsan vücudunun derinliklerinde, birbirlerinden çok uzakta bulunan iki küçük canlı (hücre) mektuplaşmakta ve haberleşmektedir. Birbirlerini hiç görmedikleri halde birbirlerinin hangi dilden anladıklarını bilmektedirler. Dahası bu haberleşme bir amaç uğrunadır. İki hücre birlik olmuş ve yediğiniz besinlerin sindirilmesi için plan yapmaktadırlar. Şüphesiz bu gerçek bir mucizedir. 


Hücrelerin insanların sahip olmadığı derecede üstün şuur ve akıl göstererek karar vermesi mümkün değildir. Bu hücreler var oldukları andan yok olana kadar sabah akşam insanın hizmetine hazırdır. Asla dinlenmez, yorulmaz veya yapması gerekenleri unutmaz. Bu üstün akıl ve şuur alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bu olaylar bize tüm kainata hakim olan Allah'ın üstün kudretini göstermektedir. Allah düşünmek isteyen insanlar için sayılamayacak kadar çok yaratılış delili bize göstermektedir. Böylece, Allah'ın varlığını inkar eden ve Allah'ın merhametine mazhar olamayacak olanların ahirette “biz görmemiştik, biz anlamamıştık* diyebilecekleri hiç bir gerekçeleri olmayacaktır. 
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Böylece, helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun, diri kalacak kişi apaçık bir delilden sonra hayatta kalsın. Şüphesiz Allah, gerçekten işitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 42) 


EVRİM TEORİSİNİN TEMELİ; PROPAGANDA 
04 Haz 2007-milligazete 


Biyoloji, kimya, fizik ve diğer tüm bilimlerde, elde edilen deliller incelenir ve bu delillere bağlı olan gerçekler tereddütsüz açıklanır. Evrim teorisinin bilimsel bir temeli olmadığı için tek temeli propagandadır. Yanlış bir mantık ne kadar çok tekrar edilirse edilsin bu tekrarlar o mantığı doğrulamaz. Yalanların pek çok ağızdan aynı anda söylenmesi de bu yalanları doğrulayamaz. Ancak evrimciler bu kadar basit bir mantığı kabul etmez ve ne kadar yüksek sesle evrim propagandası yaparlarsa o kadar çok insanın inanacağını düşünürler. 


Charles Darwin in 19. yüzyılın ortalarında ortaya attığı evrim teorisi, 150 yıldır propaganda yöntemiyle savunulmaktadır. Bu propagandada temel amaç insanlara canlılığın kökeninin tek bilimsel açıklamasının tesadüfler zinciri olduğunu benimsetmektir. Evrim teorisi tarihin gördüğü en büyük safsatalardan biridir. Hiçbir bilimsel delili olmamasına rağmen, ideolojik anlamı nedeniyle, yoğun propaganda yöntemleri ile korunmaya ve insanlara kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Bu ideolojik anlam ise, evrim teorisinin tüm evreni ve canlıları Allah ın yarattığı gerçeğine karşı bir alternatif olarak sunulmasından kaynaklanmaktadır. 


Ateist, materyalist ve pozitivist fikir akımları, bu nedenle Darwin in teorisini hemen sahiplenmişler ve bunu dine karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanmaya başlamışlardır. 


20. yüzyılda, bu teorinin bilimsel olmadığı anlaşıldı, ancak evrimci propaganda buna rağmen devam etti. Evrimci "bilim" dergileri, gazete ve televizyonlar bu propagandanın en önemli aracı haline geldi. Hiçbir bilimsel değeri olmayan hayali yarı maymun yarı insan çizimlerle, her bulunan insan fosili ile birlikte "kayıp halka bulundu" diyen haberlerle, "atamız mikropmuş", "maymundan bir farkımız yok", "uzaydan mı geldik?", "deney tüpünde evrim", "HIV virüsünün evrimi", gibi büyük puntolu başlıklarla, evrim teorisi sürekli delilleri 


bulunan, insan hayatının her yönünü açıklayabilen bir teori gibi yansıtılmaya çalışılmıştır. 


Aslında herkes canlılığın tesadüflerle ortaya çıkamayacak kadar kompleks olduğunu; yıldırımların, radyasyonun, güneş ışığının, cansız, bilinçsiz atomları tesadüfler sonucu çiçeklere, portakal ağaçlarına, karacalara, tavşanlara, rengarenk tüylere ve kusursuz kanat yapıları ile kuşlara, mis gibi kokusuyla ve son derece estetik görünümüyle çileklere, devasa çınar ağaçlarına, papatyalara, günümüzde modacılara esin kaynağı olan kelebeklere, kaplanlara, zeytin ağaçlarına dönüştürmeyeceğini bilir. Ayrıca bu cansız bilinçsiz atomların düşünen, konuşan, sevinen, heyecanlanan, köprüler, barajlar, uzay gemileri inşa eden, sanat eserleri meydana getiren, kendisini meydana getiren atomları, molekülleri, hücreyi inceleyen, üniversiteler kuran, devletler yöneten insanları meydana getiremeyeceği açıktır. 


DAWKİNS İN KAFASINI KARIŞTIRAN SORUNLAR 
24 Mar 2009-milligazete 


Evrimci görüşleriyle tanınan Richard Dawkins, Darwin“in doğumunun 200. yıldönümünde, Guardian gazetesinde yer alan yazısında aklını karıştıran sorulara yer verdi. Halen fizikte ve 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kozmolojide “derin sorunsallar* olduğunu belirten Dawkins, neden kusursuz bir evren olduğu, neden fizik yasalarının mükemmel işlediği, hatta neden fizik yasalarının var olduğu konularının halen açıklanamadığını belirtti. 


Aslında Dawkins, takipçisi olduğu Charles Darwin'in günümüzden 150 yıl önce Türlerin Kökeni isimli kitabında yazdığı düşüncelerine biraz dikkat verse içinde bulunduğu çelişkili, kafası karışmış ruh halinden kurtulabilir. Çünkü Darwin kitabında şunları söylemişti: 


- Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? 


- Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? 


- Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... 


- Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? 


- Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. 


Günümüzde Darwin'in 19. yüzyılda söylediği gibi gerçekten de ara fosil diye bir şey olmadığı ortaya çıktı. Yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında 100 milyondan fazla fosil bulundu. Fakat bunların tek bir tanesi bile ara fosil değildi. Bulunan 100 milyon fosil tam da Darwin'in öngördüğü gibi doğanın bir karmaşa içinde olmadığını, tam, mükemmel, kusursuz ve tüm parçaları yerli yerinde olan canlılardan oluştuğunu ortaya çıkardı. 


Darwin'in söylediği gibi, hiçbir jeolojik yapıda ve hiçbir tabakada canlıların birbirine sözde bağlantısını gösteren hiçbir ara canlı fosili olmadığı görüldü. Bütün bunların üstüne, yeni bilimler hücrenin, kromozomların, proteinlerin olağanüstü komplekslikte olduğunu gösterdi. 


DNA'nın içinde bir milyon ansiklopedi sayfasını dolduracak miktarda bilgi olduğu ve böyle muhteşem bir yapının tesadüfen meydana gelmesinin imkansız olduğu keşfedildi. 


Her şeyin en temel yapıtaşı olan atomların kusursuz bir düzene ve muhteşem bir kompleksliğe sahip olduğu anlaşıldı. 


Ve yeryüzündeki bu muhteşem düzen, eşsiz, kusursuz sanat, yine tam olarak Darwin'in söylediği gibi teorisine karşı öne sürülecek en önemli itiraz olarak ortaya çıktı. 


Günümüzde yaşayan pek çok Darwinist bilim adamı evrim teorisinin canlılığın oluşumunu açıklayamadığını itiraf etmektedir. Guardian gazetesinde cevaplayamadığı pek çok soru bulunduğunu yazan Richard Dawkins, bu itirafçı ekibe yakın bir zamanda katılacak gibi gözükmektedir. Çünkü Dawkins'in morali geçen hafta İngiltere'de gerçekleştirilen bir anket ile iyice bozulmuştur. Yaratılışı belgeleyen delillere karşı “Darwin'i Kurtarma‘ isimli proje kapsamında yapılan ankette Darwinizm'e inananların oranının sadece % 25 olduğu ortaya çıkmıştır. Bu oran evrim teorisinin Darwin“in ana yurdu İngiltere'de bile ne kadar büyük bir yenilgi almış olduğunu açıkça göstermektedir. Ve bu anket ile anlaşılmıştır ki, İngilizler artık hurafelere değil, bilimin kendilerine kanıtladığı yaratılış gerçeğine inanmaktadırlar. 
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YEPYENİ BİR OSMANLICILIK 

14 Mar 2009-milligazete 

Osmanlı devletini Jöhn Türkler, Yeni Osmanlılar ile yıktılar. Tanzimat bir yenilik hareketiydi. 
Keza Birinci ve Ikinci Meşrutiyet.Şu günlerde yeni bir Osmanlıcılık çıktı. Laf olarak, slogan olarak... Bu Osmanlıcılığın Büyük Orta Doğu Projesi ile bağlantılı olduğunu sanıyorum. 
Peki nerede çıkıyor, nereden geliyor bu Osmanlıcılık? Bizim içimizden mi çıkıyor, yoksa ithal malı mı?Sakın bu yeni Osmanlıcılık Tel Aviv'de, Washington'da, diğer Siyonist ve Haçlı merkezlerinde imal edilip bizde pazarlanmasın? 

Kulağı delik olan, kendilerinde biraz sezgi bulunan Müslümanlar; Siyonistlerin, Haçlıların, emperyalistlerin, sömürgecilerin Islâm dünyasının başına evcil, bağımlı, fantoş bir Halife getirmek istediklerini, bunun için kademe kademe hayata geçirilecek bir plan yaptıklarını duymuşlardır. 

Müslümanlar uyanıyorlar, önünde sonunda bir Halife seçecekler, birleşmek isteyeceklerdir. 
Biz onlardan önce davranalım, bize bağımlı bir Halife seçelim, bu Halife onların birleşmeleri için değil, BOP'un öngördüğü gibi parçalanmalarını, Balkanlaşmalarını sağlasın... 

İsrail'e, ABD'ye, Vatican'a bağlı bir Halife taraftarları, beni Hilafet'e karşı olmakla suçlayacaklardır. Bu ülkede yıllardan beri Müslümanların başlarına bir İmam-ı Kebir, bir Emirü'l-mü “minin seçmelerini yazan ben değil miyim? 

Bir İmam isterim ama, fantoş bir İmam değil. 

Halife-i Resül-i Rabbülalemin olacak zatta şu sıfatlar bulunacaktır. 

1. İtikaden, ilmen, ahlâken bu makama ve riyasete ehil ve layık olacaktır. 

2. İtikadı Kur'ân'a, Sünnet'e, icmâ-i ümmete uygun "Sahih" bir itikad olacaktır. 


3. Hür olacaktır, İslâm düşmanlarına bağlı ve bağımlı olmayacaktır. 


4. İmamı Mâverdi'nin "Ahkâm-ı Sultaniyye" adlı kitabında belirttiği ve sıraladığı şartlar kendisinde bulunacaktır. 


Bir reformcu Halife olamaz. 


Bir Diyalogçu Halife olamaz. 
Bir bid'at veya dalâlet fırkası mensubu Halife olamaz. 


Yepyeni Osmanlıcılık, Jön Müslümanlar, Fantoş Halife gibi konularda fazla yazılamaz, 


teferruata (ayrıntılara) girilemez. 
Müslümanlar dikkatli ve uyanık olmalıdır. 
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Müslümanlar Siyonizmin, emperyalizmin, Haçlıların, sömürgecilerin tuzaklarına 


düşmemelidir. 
İbn Sebe‘ boş durmuyor. 


Biz Müslümanlar Papa seçilmesine karışmıyorsak, Hahambaşı şu veya bu kişi olsun demiyor 


ve bu konuda baskı yapmıyorsak, onlar da bizim din işlerimize karışmamalıdır. 
Bilimsel Olmayan Evrim Teorisi 


YİNE Darwin ve Darwinizm konusunda bir bardak suda fırtına kopartıyorlar. Bu fırtına öyle kendi kendine çıkmış değildir. Planlıdır, programlıdır, fitne ve fesada yöneliktir. Ateizm için yapılmaktadır. 


Darwinizm bir teoridir, doğru olduğu ispat edilememiştir. 
Darwinizmin bilimsel bir gerçek olduğunu iddia etmek dürüstlüğe yakışmaz. 


Ben bir Müslüman olarak, bilimsel olmayan, sadece bir teori olan, iflas etmiş olan 


Darwinizme din gibi inanmaya mecbur değilim. 
Darwinizme inanan dinden çıkar. 


Darwinizm denilen yanlış, bozuk, sapık, bilim dışı teoriyi sadece Müslümanlar değil, Allah'a 


inanan diğer din mensupları da reddediyor. 
Darwinizm, bilim ve sağduyu dışı bir ideoloji haline gelmiştir. 
Ateistler Darwinizmi kullanarak genç nesilleri dinsiz, imansız yetiştirmek istiyor. 


Okullardaki biyoloji derslerinde, "Darwin diye birisi çıktı, evrim diye bir teori ortaya attı. Bu teori hiçbir zaman ispat edilemedi..." şeklinde sözler söylenebilir ama bunun doğru olduğu 


hiçbir zaman iddia edilemez. 


Doğruluğu ispat edilememiş, aksine yanlış olduğu ispat edilmiş bir teoriyi, bir ideolojiyi niçin 


bu millete kabul ettirmek istiyorlar? 


Bu işin eğitimle, ilimle, doğrulukla ilgisi yoktur. Genç nesilleri Müslümanlıktan çıkartmak, 


ateist yapmak için çalışıyorlar. Buna hakları var mı? Yok yok yok... 
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Evrim teorisini din gibi savunanlar, liselerde mescid açılmasına ve isteyen öğrencilerin namaz 


kılmasına dehşetli şekilde karşı çıkıyor. Niçin? 
Şu gerçekleri unutmayalım: 

Evrim bir teoridir. 

Hiçbir zaman ispatlanmamıştır. 

Evrim, İslâm dininin yaratılış inancına karşıdır. 


Evrim konusundaki tartışma ve fırtınalar iyi niyete dayanmıyor. İslâm düşmanlarının 


kışkırtmasıyla oluyor. 
Bir Müslüman evrime, Darwinizme inanamaz. İnanırsa dinden çıkar, kafir ve mürted olur. 
Din ilerlemeye engel değildir. 


Hindistan'da on binlerce puta tapan Mecusiler bile atom bombası yaptı, güçlü üniversiteler 


kurdu, ilim ve fenlerde ilerledi. 


Türkiye'nin ilimlerde, fenlerde, iktisat ve ticarette, tarımda, otomotiv sanayinde geri 


kalmasının suçu ve sorumluluğu agresif ve harbi İslâm düşmanlarındadır. 


Son çeyrek asırda, evrim teorisinin ipliğini pazara Türkiye Müslümanları çıkartmıştır. Çeşitli dillerde yayınladıkları kitaplarla bu hizmeti başarmış olan Adnan Hoca ekibini tebrik 


ediyorum. 


Evrimcilerin, Darwinistlerin cesaretleri varsa Türkiye'nin en büyük TV kanalında tertiplenecek bir açık oturuma katılsınlar ve güçleri yetiyorsa teorilerini ispat etsinler. Böyle 


bir oturuma katılamazlar, tartışamazlar. Çünkü foyaları meydana çıkar, rezil olurlar. 
Başörtüsü Yasağı Kalktı 


KIRGIZİSTAN da okula giden Müslüman kızlara başörtüsü yasağı getirilmişti. 
Müslümanların tepkileri ve protestoları karşısında bu yasak kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanı, 


yasak bir tür tavsiye idi diyerek geçiştirmiş... 


Orada, Cuma günleri Müslüman liseli gençler camilere gidiyormuş. Bakan onların da cami 


yerine okula gelmesini istemiş. Bu da, insan haklarına aykırı bir istek. 
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Halkının temel hak ve hürriyetlerini tanıyan medeni bir ülkede, Cuma günü camiye gitmek isteyen Müslüman gençlere imkân verilmelidir. Okul civarındaki bir camide namazı kılıp 


gelmek bir saati almaz. 


Kırgızistan hükümeti yanlış bir yasaktan dönmüştür. Bu dönüş alkışlanmaya ve tebrik edilmeye layıktır. Hükümeti protesto eden, ağırlıklarını koyan Kırgızistan Müslümanlarını da 


tebrik ve tahsin etmek gerek. 


Bizde üniversitelerdeki ve okullardaki başörtüsü yasağı devam ediyor. Bunlar demokrasiye, 


medeniyete, adalete, eşitliğe, din ve vicdan hürriyetine aykırı yasaklardır. 


Hiç kimse Türkiye'nin İngiltere'den daha demokrat ve daha medeni olduğunu iddia etmesin. 
Orada, Müslüman bir ebeveyn (ana baba) arzu ederlerse 7 yaşındaki kızlarını bile İngiliz okuluna başı örtülü olarak gönderebiliyor. Kimse karışmıyor, hatta buna dikkat eden bile 


olmuyor. 


Okulların açık olduğu aylarda yaptığım Suriye gezilerinde orada da mektebe giden küçük 


kızların bazısının örtülü olduğunu görmüştüm. 


Bin birinci defa tekrarlayalım: Türkiye'deki başörtüsü yasağı adalete, insafa, temel insan haklarına, eşitlik prensibine, milli barış ve mutabakata, aklıselime (sağduyuya), vicdana aykırıdır. Yani bir zulümdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, nice sayın bakanımızın, sayın milletvekillerinin nicesinin, nice büyük bürokratın hanımları başörtülüdür 


ama ülkemizdeki bu zulmü, bu tabuyu, bu yasağı kaldırmaya güçleri yetmiyor. 


Nasıl kalkacak bilmem ama, bir gün gelecek bu yasak kalkacaktır.Buna hiç kimsenin şüphesi 


olmasın. 


DOĞAN GRUBU KENDİNİ "DARWİNİZM"E VURDU! 
12 Mar 2009-milligazete 


Aydın Doğan, vergi cezasına çarptırılınca kendini bilime vurdu!.. Hem de "Darwin ve 


"Maymun" aşkına!.. 


Savaş baltaları, Bilim ve Teknik Dergisi üzerinden TÜBİTAK'ın kafasına "sansür" bağrışmaları arasında inmeye başladı!.. Grubun neredeyse bütün gazeteleri Salı günü, Darwin“i kapağından çıkaran Bilim ve Teknik Dergisi ve TÜBİTAK“ı manşet ve sürmanşetlerine taşıdı. Bu grubun yazarlarında Charles Darwin sevgisinin bu kadar ileri seviyede olduğunu ise dünkü köşe yazılarını okuyunca anladık. Kimisi, "yetişin Darwinciler 


" 


“mahalle baskısı‘ var" diye bağırıyor, kimisi "Bravo TÜBİTAK a" diye alkış tutuyor!.. Grup 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yazarları kendilerine destek vermeyen diğer basına da kırıldıklarını imâ ediyorlar! Kimin aklına gelirdi ki, gün gelecek Doğan Grubu "yandaş" medyadan medet umacak!.. Ama o kadar da üzülmesinler Sabah'tan Nazlı Ilıcak, Star'dan da Mehmet Altan imdatlarına yetişivermiş!.. Gerçi desteğe ihtiyaçları da gözükmüyor. Çünkü, "Darwinizm" konusunda Darwin'i bile şaşırtacak çapta ihtisaslaşmış kalemşörler kendi gruplarında bol miktarda var. 
Konuyu uzatırsak sayfa kâfi gelmeyecek. Anlayacağınız mesele uzun ve çok karışık!.. Belki de TÜBİTAK'ın yaptığı, bilim ve Darwinizm adına "yüzyılın ayıbı" olarak geçecek tarih sayfalarına, Doğan Grubu'nun gayretleri sayesinde!.. Bu olanlara ne diyeceğiz bilemiyoruz?! 
Kafa koparma operasyonu mu? Bilim aşkı mı? Samsürle mücalede mi? Maymun sevgisi mi? 


Yoksa tamamen duygusal mı?! Velhasıl, bu rahatsızlığın amacı başka!.. 


DOĞAN GRUBU'NDA "DARWİN VE MAYMUN" SEVGİSİ ZİRVE YAPTI!.. 
13 Mar 2009-milligazete 


"TÜBİTAK tarafından yayımlanan "Bilim ve Teknik" dergisinde Darwin'in yer alması normal mi? Cevabını hemen vereyim: Evet, normaldir. Hele de Darwin'in doğumunun 200. 


yılında... 


Darwin teorisine “inandığım* için böyle yazıyor değilim. Aksine, Darwin teorisinin "bilimsel olarak kanıtlanmış" bir mutlak hakikat gibi “empoze edilmesini, "teori bağnazlığı" yapılmasını yanlış buluyorum.Darwin'in sansürlenmesi de, Darwin'e inanmayanlara bilim düşmanı gibi davranılması da yanlıştır; hem özgürlüğe hem bilimin tartışılabilirlik niteliğine aykırıdır..." diyor satır aralarında Milliyet yazarı Taha Akyol. Eee o zaman bir "kaşık suda fırtına koparma"nızın sebebi ne diye sormazlar mı, Sayın Taha Akyol? Muhtemel cevaplarınızın arasında "reklamın iyisi kötüsü olmaz" da vardır kanımca. Çünkü grubunuz 


sayesinde, medya dünyasında “niyet okumak‘ moda oldu!.. 


ATEİSTLER HAVLU ATTI! DERNEĞİ FESH EDECEKLER 
Ol Eki 2018-milligazete 


Nisan 2014'te kurulan Ateizm Derneği fesih kararı aldı. Dernek tarafından yapılan Genel Kurul ilanında 30 Eylül 2018 Pazar günü yapılacak toplantıda fesih kararının konuşulacağı duyuruldu. Ancak bu tarihte çoğunluk sağlanamayınca fesih için yapılacak toplantı 14 Ekim'e kaldı. 


Büyük bir şaşaa ile kurulan ve basında ilgi uyandıran Ateizm Derneği, kurulmasının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra fesih kararı aldı. Derneğin başkanlığını yürüten Zeynep Ayça, hem üye aidatı toplamakta zorluk çektiklerini hem de derneğin yükünün birkaç kişinin üzerine kaldığını söyleyerek derneğin feshini gündeme aldıklarını söyledi. Yaklaşık 170 üyesi bulunan Ateizm Derneği'nin genel kuruluna altısı dernek üyesi toplan 12 kişi iştirak etti. 


Baştan Tehdit Alıyorduk Ama Şimdi Rahatız 
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Ateizm Derneği Başkanı Zeynep Ayça, kuruldukları günlerde bazı tehditler aldıkalrını ancak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. A yça, "Şu anki başlıca sorunumuz üye aidatı toplamak. Üyelerimiz bile aidat göndermekten çekiniyor. Eskiden ismini belirtmeden, üye olmadan aidat gönderenler de bu desteklerini çektiler. İşler birkaç kişinin üstüne yığıldı. Biz de genel kurula fesih gündemiyle gitme kararı aldık. Eğer üyeler kapatmayalım derlerse kapatmayabiliriz. Ancak katılım oldukça sınırlı" dedi. 


Türkiye'de Ateist Eğilimi Devam Ediyor! 


Ateizm Derneği'nin kendini feshetme noktasına gelmesi Türkiye?de ateizmin azaldığına işaret etmiyor. Dernek yöneticileri de maddi sorunlar ve işlerin birkaç kişinin üzerine kaldığından şikayetçi. Dernek yöneticilerine göre Türkiye'de ateizme yönelim devam ediyor. Açıklamaları şöyle: 


"Kesinlikle böyle bir durum yok. Mart, Nisan, Mayıs aylarında İmam Hatip Lisesi mezunu, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu üç kişi derneğimize geldi örneğin. Aslında bu dönem dinin çok ön plana çıkarılması ve birçok haksızlığının hukuksuzluğun olması birçok insanın din ile mesafe koymasını yol açtı. Bize olan ilgiden bunu görebiliyoruz. Şimdi biz derneği feshedersek kimileri "Türkiye?de ateist kalmadı' diyecek. Ama öyle değil. Bu baskılar insanları dinden uzaklaştırıyor. Ama burada görünmekten korkuyorlar. Bu toplumda ateist çok ama cesaretli ateist yok." 


Ateizm Derneği yöneticileri yaklaşık iki saat bekledikten sonra yeterli katılım sağlayamadıklarını gösteren tutanağı imzalayarak genel kurulu on beş gün sonraya ertelediler. 
(VOA - Hilmi Hacaloğlu) 


MİLLİGAZETE 
MÜSLÜMAN! 
BUNU DA AÇIKLA! 


=i- a 


Milli Gazete Dernek Kurulduğunda Uyarmıştı 


2014 yılında Ateizm Derneği kurulduğunda Milli Gazete manşetten haberi duyurmuş ve 
"Müslüman bunu da açıkla" ifadelerine yer vermişti. İlerleyen günlerde derneğin faaliyetlerini takip eden Milli Gazete, Ateizm Derneği'nin çalışmaları hakkında okuyucularını ve kamuoyunu bilgilendirdi. 
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AB SEVDASINA BU HALLERE GELDİK! AHLAKSIZLIĞIN PERDESİ 2004'TE 
YIRTILDI 
Onur Şehmus Şahin- 02 Şub 2021- milligazete 


“AB uyum yasaları” adı altında kanunlarımızda yapılan değişiklikler, büyük toplumsal tahribatlara sebep oldu. 


Ahlaksızlığın sembolü haline gelen ateizm ve LGBTİ dernekleri, son olarak Kâbe-i Muazzama’ya yaptıkları çirkin saldırıyla hadlerini iyice aştı. 1983 yılında derneklere ilişkin yayınlanan 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 5'inci Maddesi’nde yer alan, “Kanunlara, milli egemenliğe, milli güvenliğe, kamu düzenine ve genel asayişe, kamu yararına, genel ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak” hükmünün 2004 yılında değiştirilmesiyle ateizm ve LGBTİ gibi sapkınlıkların kurumsallaşmasının kanunen önü açıldı. Böylelikle toplum yapısı, ahlak kuralları ve manevi değerlere saldırı yasallaşmış oldu. 
1994 yılında kurulan ve faaliyetlerini illegal olarak devam ettiren Kaos GL isimli LGBTİ 
Derneği de 2005 yılında tüzel kişiliğini kazanan ilk sapkın dernek oldu. 


Ahlaksızlık 2004”te Legalleşti 


1983 yılında derneklere ilişkin yayınlanan 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 5'inci 
Maddesi?nin 2004 yılında değiştirilmesiyle, toplumumuz, ahlaki ve manevi değerlerimiz de 
erozyona uğramaya başladı. Ülkemizde ahlaksızlığın öncüsü olan Kaos GL, 2005 

yılında Ankara Valiliği, “4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 56. Maddesi'nde yer alan “Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz? hükmüne dayanarak kapatılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ancak savcılık dava açılmasına bile gerek görmedi. Sonuç olarak Kaos GL Türkiye'de tüzel kişilik kazanan ilk LGBTİ Derneği oldu. Toplumumuzda dinsizliği yaygınlaştırmak isteyen ve manevi değerlerimizi hedef alan ateizm dernekleri de 
2014 yılında kurulmaya başlandı. 
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İfsat Dernekleri Gittikçe Yaygınlaşıyor 


2004 yılında yayınlanan 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu ile birlikte üniversitelerde ve 
toplumsal hayatımızda giderek yaygınlaşan sapkın dernekler, her geçen gün yeni kepazeliklerle gündeme geliyor. “Eşcinsel çocuklar?, “Müslüman Eşcinseller?, “Türkiye'nin yarısı deist? gibi saçma iddialarla dikkat çekmeye ve vatandaşları provoke etmeye çalışan ateizm ve LGBTİ derneklerinin önüne geçilmesi gerekirken, devlet eliyle bu derneklere hamilik yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi ve çeşitli kanun değişiklikleri ile ahlaksızlığın yaygınlaştırılması için zemin oluşturulurken ateizm ve LGBTİ örgütlerinin tepki çeken faaliyetlerine de sadece göstermelik ve geçici tedbirler alınıyor. 


LAİKLİK Mİ, YOKSA SEKÜLER FUNDAMENTALİZM Mİ? 
26 Kas 2005- milligazete 


Dünyada, özellikle Avrupa ve Amerika da Batı nın İslam ı yeniden inşa etmeye ve imajını sabote etmeye yönelik olarak kullanılan "İslam fundamentalizmi ve radikalizmi" gibi kavramlar tartışılırken ve kasıtlı olarak gündem belirlenirken, esas gözden kaçırılan ve saklanan bir yöneliş vardır ki, o da Türkiye gibi ülkelere dayatılan seküler-profan [dünyevi - dindışı| fundamentalizimdir. Fundamentalizmi kelime anlamı itibarı ile temeldencilik, köktencilik şeklinde ele alırsak, terim olarak da bir düşüncenin, bir dünya görüşünün veyahut bir dinin değişen ve dönüşen sosyo-politik- ekonomik ve kültürel koşullar dikkate alınmaksızın asıl, otantik, katıksız, saf ve mümkünse yorumsuz bir şekliyle insanı çevreleyen hayatın tüm alanlarına şamil kılınması anlamına gelir. Bu yafta daha çok İslam la maksatlı olarak yan yana getirilen inşai bir sologandır ve daha çok Batı nın, Kilise, din, siyaset, toplum ve hukuk ilişkilerinde anlamlı bir terimdir. Bizim tarihsel ve toplumsal serüvenimizle alakası yoktur. Ancak ben bu kelimenin doktriner anlamda laisizm veyahut sekülarizm kelimesi ile yan yana getirilebileceği kanaatindeyim. Çünkü bugün dünyada hakim olan, düzen ve ona yön veren siyasal akıl, dini yahut vahiy kaynaklı, metafizik değerleri önceleyen, evreni Tanrı nın bir eseri, tüm bir insanlığı da onun halifeleri olarak Allah katında sorumlu kılan bir akıl değildir. Bu akıl ve geçerli paradigma C. Marlow un "Ey insanoğlu, güçlü beyninle bir ilah 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ol" şeklindeki anlayışı içselleştiren, insanın Tanrı olduğunu ilan eden seküler-dünyevi bir akıldır. 


Ortada bir gerçek var, o da şudur: Dünyamız; Rönesans ve reformla başlayan humansantrizm (insan merkezli), Tanrı nın merkezini işgal ettiği teosantrik dünya görüşünün rafa kaldırılması, deistlerinde önemli rol oynadığı evren ve din anlayışı ile beraber, Decartes ın kartezyenci, Newton un mekanik, evreni ve insanın yapıp etmelerini Tanrı karşısında otonom- bağımsız, ona karşı sorumsuz bir bölge olarak anlayan anlam ve kavram çerçevelerine dayanan uygulamalarla tamamen dünyevileştirilmiştir. |(Sekülarizasion.| Yani tabiri caizse, insanın gönül bağı dışında, kendisini çevreleyen tüm sosyo-politik, ekonomik, ekolojik ve kültürel alanda Allah la olan ilintisi kesilmiştir. Gerçek, aşkın varlıkla ilintisi kalmayan insan, her şeyi metalaştıran yönüyle günümüz dünyasında belki de var olduğundan itibaren en büyük düşüşünü yaşamaktadır. Sonuçta bu dünyevileşme Sanayi Devrimi ile beraber Yırtıcı Kapitalizmi doğurarak daha çok üretmek ve tüketmek adına insanlığın önüne bir gezegen sorunu ortaya çıkarmıştır. İnsanlığın ezici bir çoğunluğu fakirlik, işsizlik, açlık ve sefaletle boğuşmaktadır. Zira yapılan hesaplamalara göre bir Hintli, Çinli veyahut Afrikalı, Türk, Arap; bir Amerikalı, İngiliz yahut Alman ın üretip tükettiği kadar üretip tüketse, en iyimser rakamla dünyanın tüm enerji, maden ve ekolojik kaynakları on beş günde bitebilir. Dünyevileşmenin sakıncaları... “Şüphesiz dünyamızı bu hale dinler değil, seküler fundamentalizim uygulamaları getirmiştir. Batı kaynaklı bu hareket, özellikle İslam ülkelerine aile, din, hukuk, kültür, siyaset, mimari ve sanata kadar her alanda jakoben bir şekilde dayatılmıştır. İşte bu tam anlamıyla postmodernizmin Amerikalı gurusu Rechard Rorty nin deyimi ile Tanrıyı, bırakın kamusal alandan, yeryüzünden kovma hareketinin ta kendisidir. Artık din ve onun doğal uygulayıcısı olan insanın yapıp etmeleri, aile, hukuk, siyaset, sanat, mimari, müzik, hukuk, basın, kültür alanlarında görülmemesi gereken zararlı bir mistifikasyondur. İşte bundan dolayı, bunun adına kelimenin tam anlamıyla fundamentelist sekülarizm denir. Çünkü bu temeldenci-köktenci dünyevileşme dine ve inananlara sadece kamusal alanda değil, gezegenimizde dahi yer vermek istememektedir. 


İnsan yapısı gereği yeteri kadar zaten dünyevidir, sekülerdir. Zira yeterli derecede yemeye, içmeye, giyinmeye, barınmaya, gezmeye, üretmeye ve tüketmeye ihtiyacı vardır. Bunda bir sakınca yok. Sakıncalı olan şey ideolojik anlamda laisizm ve sekülerizmin bir doktrin, Auguste Comte çu anlamda ise bir din olarak halka dayatılmasıdır. Zira Radikal ve Fundamentalist Sekülarizim, doktriner anlamda insanı çevreleyen tüm alanlardan dini anlam ve kavramların kovulmasını, dinin bir aldatmaca (mistifikasyon) olduğunu iddia ederek bilimin her şeyi çözeceğini savunur. Yani katı bir pozitivizimle iç içe bir mahiyet arz eder. 
Bunun Türkiye ile ne alakası var denilebilir. Çok büyük bir alakası var, zira özellikle Türkiye solu ve devlet aygıtını kontrol eden layüsel bazı kurumlar ve kişiler, laikliği böyle bir mantaliteye dayanan dünya görüşü ile anlamaktalar da ondan. Filhakika cumhuriyet tarihinde buna benzer çok uygulama vardır. Başbakan ın ulema-alimler (Not: İslam tarihinde tüm insanlığın kendilerine borçlu olduğu İmam-ı Azam, İmam-ı Cafer, Farabi, İbni Sina, Harezmi, İbni Rüşt, Gazali, Molla Fenari, Molla Sadra gibi hem, alim hem filozof ve aynı zamanda müsbet bilimlerle ilgilenen nice düşünce ve bilim adamı vardır ki, Ulema sözünü küçümseyenler, bu zevatın yazdıkları eserlerin bir sayfasını dahi okuyamaz ve anlayamazlar. | 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sözüne dahi tahammül edemeyen bu çevrenin elbette kamusal alanda insanların dini inançlarına göre yaşamasına ve giyinmesine tahammül edemeyeceği açıktır. Çünkü bu çevre; teknik anlamda bütün düşüncelere, felsefi kanaatlere, dini inançlara, yaşama hakkı tanıyan, ilahi ve tabi hukuka dayanan evrensel temel haklarını çiğnemedikleri, kendi inanç düşünce ve kanaatlerini başkalarına dayatmadıkları sürece çoğulculuğa kapı aralayan tarafsız bir laisiteyi içlerine sindirememektedirler ve laikliği de böyle anlamaktan özenle kaçınmaktadırlar. Daha çok laikliğin, ancak ateist bir düzlemde anlaşılabileceği Sovyetik-Bolşevik bir uygulamasını savunmaktadırlar. 


Milletimizden saklanan gerçekler*Elbette bunu halka açık olarak söylemeseler bile, dilimizde var olan ve milletimize kişilik ve derin anlamlar kazandıran din, iman, tesettür, ulema, şehadet, cihat, gaza, molla, İmam-hatipler, Kur an kursları, eğitim, din ve siyaset ilişkisi gibi konularda takındıkları tavırlar bu yargımızı güçlendirmektedir. Örneğin tesettürlü bir bayanın kamu alanında öğretmen, hakim, savcı, doktor, avukat vs olamayacağı, hatta halkın ve meclisin özgür iradeleri ile seçecekleri Cumhurbaşkanının eşinin tesettürlü olamayacağı şeklindeki beyanları gerçekte temel insan haklarına ve Demokratik Hukuk Devletine aykırı olduğu gibi, laisiteye de aykırıdır. Çünkü ortaya zımmen şöyle bir manzara çıkmaktadır: Kamu alanında görev alan herkes inançsız-ateist olmak durumundadır. Zira bu görüşü savunan fundamentalist laisist ve sekülaristlere göre, eğer bir kamu görevlisi inancını belli edecek bir simge taşırsa, tarafsızlığını kaybeder ve dolayısı ile hizmet verdiği insanların güvenini zedeler, taraflı davranarak haksız uygulamalara yol açar. Halbuki bu insanların kalbini ve beynini okuma iddiasından öteye geçemeyen boş bir lakırdıdır. Peki eğer kamu görevlisi ateistse, fanatik bir din düşmanı ise, dinin boş bir kuruntu olduğuna inanıyorsa, onun inanan birisine objektif davranacağına yahut adaletle muamele edeceğine kim garanti verebilir? Yine, herhangi bir kamu görevlisi lezbiyen yahut feminist ise, erkeklere; hıristiyan ise Müslüman a; Marksist ise Ülkücü ye tarafsız adaletli davranacağını kim kestirebilir. 


Dünyanın hangi yerine giderseniz gidin John Locke un "Tabula Rasası" (boş levhası] gibi fikirsiz ve dünya görüşü olmayan kamu görevlisi yoktur. Zira böyle bir şey insanın doğasına aykırıdır. İnsan "boş levha" değildir*Efendim, ateist-inançsız olabilir. İyi de ateist olmak da inanlara karşı taraf olmaktır. Hatta bu anlayışa göre demokrasi, seçim geleneğini bile sürdürmemiz imkansız olur. Çünkü belli bir rozeti, simgesi, dünya görüşü olan bir iktidar yönetime gelmekte ve ülkeyi yönetmektedir. Şimdi şöyle diyebilir miyiz; efendim artık seçim yapmayalım, iktidarın inancı, dünya görüşü ve yönetim felsefesi kaybolmuyor. Halbuki burada önemli olan iktidarın simgelerinin ve dünya görüşünün kaybolması değil, önemli olan iktidarın demokratik laik ve hukuk devleti çerçevesinde vatandaşlar arasında hiçbir fark gözetmeksizin adaletle hizmet verip vermediğidir. Bundan dolayı kamuda görev alacak memurların ve yöneticilerin durumu da bundan farklı değildir. 


Zira kamu görevlisi olmak kişinin kendisini var kılan, ona şahsiyet kazandıran değerlerden, yargılardan, sembollerden yalıtılması anlamına gelmez..Demek ki, ortada bir düşmanlık, ön yargı ve kindarlık var; o da din ve özellikle İslam düşmanlığıdır. Zira hiç kimse bir kamu görevlisinin hangi makamda olursa olsun ateist, sosyalist, Marksist, Liberalist, hıristiyan, yahudi, sabatayist, lezbiyen, feminist, homoseksüel olmasından rahatsız değil, tek rahatsız oldukları şey İslam ın kamu alanında görünür olması, yani inanan mütedeyyin dindarların 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inandıkları gibi yaşamalarıdır. O zaman doğrusu nedir? İnsan "tabula rasa" boş bir levha olamayacağına göre, doğrusu şudur: Kamu görevlisi; inancı, düşüncesi, giyimi ne olursa olsun insanın insana değil, bizzat Yaratıcının insana tanıdığı, yani her bireyin doğuştan getirdiği, kimsenin tekelinde olmayan evrensel temel insan haklarını gözetiyorsa, görev alanında hukukun üstünlüğüne dayanan hukuk devletinin ilkelerine uyuyorsa, ona göre davranıp hüküm veriyorsa, kamu hizmetinde din, dil, mezhep, ırk, sınıf, cinsiyet, renk, giyim-kuşam ayrımı yapmadan hizmet veriyorsa, onun Müslüman, tesettürlü yahut ateist, marksist olması kimseyi ilgilendirmez. Demokratik laik anlayış ve çoğulculuk da budur. Zira laikliğin birçok uygulama biçimi vardır.Birincisi Sovyetik-Bolşevik uygulama ki, bu anlayışa göre sadece kamusal alan değil; birey, aile, eğitim ve dilden başlayarak insanı çevreleyen tüm faktörler dinden arındırmalıdır. Türkiye de devlet aygıtı ve sivil toplum kuruluşlarında etkin ve yetkin olan elitist bir kesimin özellikle bu anlayışı savundukları bilinmelidir.İkincisi, Bizantinist uygulama: Bu anlayışa göre din, devletin tanımladığı ve anladığı biçimde toplumda yer alır. 
Yani din devletin hizmetindedir, halkı devlete ve müesses düzene itaat ettirdiği sürece din iyi bir fenomendir. Eğer bu din sorgulamaya, yahut adalet istemeye yöneltirse, tedip edilmesi ve sınırlarının çizilmesi gerekir. Özellikle sağ ve ortanın solu bazı akımlar Türkiye de bu uygulamadan yanadırlar. Yani Bizantinist laiklik anlayışında din, düzen ve iktidarın meşruiyet aracıdır. Onun iktidarına ve düzenine destek arz ettiği, halkı kendi kaderine razı edip susturduğu sürece iyi bir şeydir din. 


Milletin özgür iradesi ve mutabakatı, her türlü kurumun üzerindedir*Üçüncüsü, demokratik laik anlayıştır ki, devlet bütün inanç topluluklarına eşit mesafede durur, başkalarının haklarını ihlal etmedikleri sürece, onların inancına göre yaşama, giyinme, eğitim alma, örgütlenme ve inancını yaymasına saygı gösterir ve bu haklarını garanti altına alır. Bu inanç topluluklarına, bir birilerine inançlarını ve dünya görüşlerini dayatmadıkları, şiddet ve teröre baş vurmadıkları sürece devlet müdahale etmez. Ancak devlet bunu yaparken kamu uygulamalarında sürekli kutsala karşı yapılan uygulamalarda taraf olamaz. İşte sekülarist ve laisist fundamentalistlerin içine sindiremedikleri demokratik laiklik uygulaması budur. Ancak hemen belirtelim ki, her düşüncede, her cemaatte, her siyasal ve sosyal oluşumda samimi olmayanlar ve bir takım değerleri istismar edenler olabilir, fakat bunu önlemenin ve gerçekten samimi olanların anlaşılabilmesinin yolu, yasakları devam ettirmekten değil, yasakları kaldırmaktan geçer. Tesettür konusu da böyledir, kaldırırsınız insanlık dışı yasağı samimi, mütedeyyin ve gerçekten dindarlıklarının gereği olarak örtünenler kendiliğinden ortaya çıkar. 
Varsa tesettür üzerinden siyasal kazanç, makam ve mevki kazananlar da ellerindeki bu rantı kaybetmiş olurlar. Hem "haydi kızlar okula" diyeceksin, hem de okulun hemen girişinde "ama senin başörtün var ve dolayısı ile okuma hakkın yok" diyeceksin. Bu trajik komediyi kaldırmanın zamanı gelmiştir. 


Eğer toplumda ezici bir çoğunlukla mutabakat sağlanmışsa ve aynı zamanda azınlıkların da hakları korunuyorsa, kurumların mutabakat sağlayamamasının hiçbir önemi ve değeri yoktur. 
Zira demokratik hukuk devletinde kurumlar milletin iradesinin üzerinde olamaz ve ona ipotek koyamaz. Filhakika milletin özgür iradesi ve mutabakatı her türlü kurumun üzerindedir. 
Sonuç olarak, bu radikal-fundamentalist sekülerciler milletin özgür iradesine ipotek koymaktan ve tüm dini, aşkın-transandantal değerleri yeryüzünden kovmaya çalışmaktan 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vazgeçmedikleri sürece, gerçek bir millet ve devlet kaynaşması olmayacaktır. Umarım sağduyu hakim gelir ve bu hastalıklı anlayıştan dönüş yaparak, gerçek bir demokratik, laik, hukuk devletinin oluşmasına katkıda bulunurlar. 


LAİKPERESTLERE LAİKLİK DERSİ 
22 Şub 2008- milligazete 


YÖK bünyesindeki bazı üniversite rektörlerinin ideolojik tarzdaki yasakçı ve demokrasi karşıtı dayatmacı açıklamaları, haksız katsayı uygulamaları ve İmam-Hatip Lisesi mezunlarının eşit şartlar altında yarışarak, istedikleri fakülteye kayıt yaptırmaması, ve halen başı örtülü kızların vicdanları yaralayacak şekilde üniversite kapısından kovulması kartel medyasının meclisin iradesine saygısızlık yaparak vekillerin kahir çoğunluğunu kaos çıkarmakla suçlaması, Baykal ın halkın özgür iradesi ile seçilmiş başbakana idam sehpasını göstermesi, hakeza sabık cumhurbaşkanı Demirel in eski Marksistlere taş çıkartacak bir jargonla "fevkalade üzgünüm artık karşı devrim süreci başlamıştır" mealindeki darbelere çanak tutan millet karşıtı açıklamaları laiklik tartışmalarını yine gündeme oturttu. Öyle ki, bu milletin öz evlatları olan başörtülü kızlarımızı üniversiteye girmesini devletin temeline dinamit koymakla eş anlamlı olarak ele alan klinik düzeyde paranoya belirtileri gösteren akıl sağlığı bozuk sözde yazarlar bile çıktı sahneye. Sonra "İşte ben bu öfkeli konuşmalardan korkarım" diyerek beyaz çarşaf, kara gömlek söylemlerinden psikolojik analizler yapan, şeriat tehlikesine dikkat çeken Ertuğrul Özkök gibi büyük(!) sosyal psikologlar, büyük yazarlar; Önder Sav gibi başbakana "küçük beyinli" diyen büyük beyinli(!) siyasetçiler devreye girdi. 


Genel olarak laiklik: Batıda bu kavram en kısa ve genel anlatımıyla "seperasyon" yani devlet ile kurum olarak kilisenin birbirinden ayrılması manasına gelir. Dikkat edin, dinin ayrılması ya da dinin kamu alanından kovulması demek değil... Yani dinin baskı altına alınması, onun seküler otoriteler tarafından kendilerine göre şekillendirilmesi, tarif edilmesi ve vicdanlara hapsedilmesi anlamı taşımamaktadır. Burada esas olan ve ayrıt edici nokta dinin kendi alanında toplumda özgür olması ancak onun eskiden olduğu gibi kilise kanalıyla seküler ve kilise karşıtı olanların aleyhine bir teokratik devlete dönüşmemesidir. Yani dinin yasamanın tek kaynağı olmamasıdır. 


Yoksa Batıda anlaşılan laiklik dini ve dindarları bütün kamu kurumlarından tart etmek ve devletin daima tek taraflı olarak din, kutsal karşıtı uygulamaları desteklemek anlamını asla içermez.Özellikle Batı tarihinde din, siyaset, eğitim, laiklik, genel olarak sekülerleşme süreci çok sancılı geçmiştir. Teosantrik (tanrı merkezli) dünya görüşünden Humansantrik (insan merkezli) dünya görüşü inşa edilirken, Nicolas Machevelli'den J. Bruno'ya Galileo*dan Erasmus'a kadar birçok düşünür ve bilim adamı kilisenin baskıcı din anlayışından ve engizisyon mahkemelerinden elbette çok çekmiştir. Hatta Kant gibi zirve bir filozof bile, Prusya nın dinsel dayatmalarından kendini kurtaramamıştır. 


Tabii bu tip dayatmalar, dini olmaktan çok, dinin iktidarın uygulamalarına meşruiyet kazandırması amacına yönelik olarak İslam dünyasında da sıkça olmuştur. Ne yazık ki halen olmaya da devam etmektedir. Batı tarihinde bugünkü laiklik anlayışına, bilindiği üzere rönesans, reformasyon, aydınlanma, 1789 Fransız İhtilali, sanayi devrimi gibi sınıflandırılabilecek dönemlerden sonra uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı. “Laisizm'in tarifi, 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işlevi ve amacı: Şüphesiz Türkiye'de teknik anlamda laiklik ile laisizm karıştırılan iki kavramdır. Hukukun üstünlüğüne dayanan, demokratik değerleri benimseyen, çoğulculuğa, fikir özgürlüğüne, din ve vicdan hürriyetine vurgu yapan, çağdaş devletlerde ve anayasalarda laiklik yani özellikle laisite: devlet aygıtının ve yasamanın dinin tahakkümünde olmamasını içerdiği gibi, aynı zamanda devletin hiçbir vatandaşın dinsel inancına, ideolojik ve etnik yapısına, kılık ve kıyafetine bakmadan, ona herhangi bir resmi ideoloji dayatmadan eşit durması ve yine eşit bir şekilde hizmet etmesi anlamına gelir. Oysa laisizm, doktriner anlamı ile Pozitivist-Ateist ve Marksist bir anlam ve kavram çerçevelerini içerir. Bu anlayışa göre Auguste Comte ve Karl Marx'ın da belirttiği gibi din insanlığın tarihsel serüveninde insanın, tabiat kuvvetlerinden duyduğu bir korkunun vs. ürünü olarak oluşan mistifikasyonlardan (hurafeler) ibarettir. 


Bundan dolayı din denilen olgu, bilim ve teknolojinin gelişmesi ile, Comte'un ünlü “üç hal‘ kanununun ve determinist (zorunlu) yasaların bir gereği olarak kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yani onlara göre laiklik din, fikir ve vicdan özgürlüğü olarak anlaşılamaz. Bu kavramdan maksat, tüm bir var oluşu sekülarize ederek kamusal alandan, mümkünse kozmik düzeyde din fenomenine bağlı olan, metafizik, kutsal anlam ve kavramları ortadan kaldırmaktır. Post-moderizmin Amerikalı Richard Rorty'nin de vurguladığı gibi amaç tüm hayatı kutsal olandan arındırmaktır. Kelimenin tam anlamı ile "Tanrıyı evrenden kovmaktır." 
İşte bu anlayış çağdaş demokratik ülkelerde uygulanan laiklik değil, bir zamanlar SSCB de uygulanan ateist-laikliktir ki, bu bir ideoloji olarak, doktriner çerçevede yerini ve anlamını bulan laisisizmdir. Bugün başı örtülü kızların ve İmam-Hatip Lisesi'ni bitirenlerin istedikleri fakülteye gitmek istemeleri karşısında, Atatürk'ün arkasına sığınarak darbe çığırtkanlıkları yapanların ve CHP nin gerçek laiklik anlayışları budur. Bunların bir kısmı meşhur Kırıkkanat gibi laiklikten anladıklarının tüm bir toplumu sekülarize ederek profanlaştırmak (dinsizleştirmek) olduğunu açıkça itiraf ederler. Ancak bir kısım medyanın, yazar, akademisyen, bilim adamı, sanatçı vs. kimlikleri ile hakikatin temsilcileri imiş gibi lanse edilen, köşe başını tutmuş zevat idare-i maslahat icabı açıkça milletin önünde değil ama özel mahfillerde, halka kapalı mekânlarda laiklikten anladıklarının millet tarihsel ve toplumsal değerlerinden, özellikle dini kimliğinden tamamen uzaklaştırarak batılılaşma yoluyla kimliksizleştirmek, köleleştirmek olduğunu itiraf ederler. 


Öyle ya, bu toplum ne de olsa mini eteklisi, tesettürlüsü, hatta sarhoşu ve kumarbazı ile son tahlilde Müslüman dır; onun için dine açıktan sövmek, saldırmak geri tepebilir. Öyleyse ne yapmalı? Bunu bilim, çağdaşlık, laiklik ve 1938 sonrasında Atatürk'le bağlantısını kurmak çok güç olan Kemalizm adına yapmalı. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk, laikliği böyle anlamıyordu. Orijinal yazılarına baktığımızda kadim bir gerçeğe işaret ediyor ve şöyle diyordu: "Dinsiz toplumların devamına imkân yoktur. Her fert dinini öğrenebilir; öğreneceği yer de okuldur". Yani radikal laisistlerin lanse etmeye çalıştıkları gibi Mustafa Kemal din karşıtı değil, tersine, dinin zorla bireylere dayatılmadığı, özgür bir zemine oturan din eğitiminden, özgür düşüncenin yaşayabildiği, çağdaş ve rasyonel temeli esas alan bir laiklik anlayışından yanadır. Çağdaş dünyada laikliğin özgürlükçü olarak uygulandığı ABD de bırakın İmam-Hatipliler gibi din öğretimi almış ya da boynunda haçla dolaşan Hıristiyan öğrencileri, bir Yahudi öğretim üyesi derse kipası ile girebilir ve hiç kimse de onun laik olup 


220 


221 


olmadığını yahut bilim adamlığını sorgulayamaz; ta ki, kendi düşünce ve inanışlarını bilim adına öğrencilere dayatmadığı sürece. İşte gerçek laiklik budur. Yani demokratik ülkelerde bir bireyin hem dinini bilmesi, hem de aynı zamanda vali, kaymakam, hukukçu, mühendis, öğretmen, doktor vs. olması son derece doğaldır. 


Yoksa gerçekten hukukun üstünlüğünü esas alan anayasalarda dinlerini ve kültürlerini bilenler, inananlar kamusal alanda görev alamazlar şeklinde bir dogma var da biz mi bilmiyoruz? Ülkemizdeki Sovyetik laiklik uygulamalarını savunan zevat işi öyle bir noktaya getirdi ki, dini kamusal alanın dışına itmeyi bırakın, onlara göre tıpkı Nurullah Ataç'ın savunduğu gibi dilin de dini kavramlardan arındırılması gerekir. Zira onlara göre, bir öğrenci İmam-Hatip Lisesi'ne ve İlahiyat a gitmese bile, günlük dilimize yerleşen helal, haram, iman, küfür, abdest, namaz, zekât, hac, cennet, cehennem, ahiret, kıyamet, şehit, cihat vs. 
kavramlarla bile İslamı öğrenebilirler. Öyleyse dilimiz behemehal İslami kavram ve anlamlardan arındırılarak sekülarize edilmelidir. Böyle bir laiklik anlayışına Vatikan'ın cümle kardinalleri gelip Papa ile beraber yek avaz ağlasalar yeridir. 


İNSAN'IN EVRİMİ ÜZERİNE... 
Ekim 19, 2013 - http://dehabertr.blogspot.com/ 


Bu yazımızda sizlerle insanın evrimini olabildiğince detaylı bir şekilde ele almak istiyoruz. Uzun bir konu olduğundan, doğrudan anlatımı... 


Bu yazımızda sizlerle insanın evrimini olabildiğince detaylı bir şekilde ele almak istiyoruz. Uzun bir konu olduğundan, doğrudan anlatımımıza girmek istiyoruz. Şimdiden faydalı olmasını umduğumuzu bildirmek isteriz: 


Genel olarak, fosiller üzerinden ilerleyeceksek, bilmemiz gereken şey, yer kabuğunda derinlere indikçe, zamanda geriye gittiğimizdir. Çünkü ilk fosilleşen kemikler, yer katmanlarının en altında yer alır, fosilleşmenin gerçekleşmesinden sonra günümüze kadar, o katmanın üzerine birçok yer katmanı oluşmuştur. Bu sebeple derinlerden yüzeye yaklaştıkça, zamanda yolculuk yapıp geçmişten günümüze ulaşırız. Bugünün kemikleri de, geleceğin yeryüzü için derin katmanlarda yer alacaktır. Bunu bilmekte fayda var. 
Ayrıca arkeoloji, paleontoloji ve paleoantropoloji son derece yavaş ilerleyen, sonuçların çok uzun sürelerde alınabildiği bilim dallarıdır. Filmlerden veya çeşitli kaynaklardan sanıyoruz izlemişsinizdir, ancak devasa bir dinozorun kemikleri veya antik bir buluntunun yeryüzüne çıkarılabilmesi için diş fırçalarına benzer çok ufak ve yapıya zarar vermeyecek aletlerle, milim milim kazmak gerekmektedir. 
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Çok yavaş ilerlemek zorundalar, çünkü fosiller çok hassastırlar ve kolayca dağılabilirler. 
Üstelik sadece kazı işleri de değil; fosiller çıkartıldıktan sonra laboratuvarlara taşınması, onlarca farklı test ve analizden geçirilmeleri, test sonuçlarının başka bilim insanlarınca tekrarlanıp onaylanması süreci oldukça sancılıdır. Bu da, bilim insanları olarak bizlerin evrimsel kanıtlara ulaşma hızımızı düşürmektedir. Bu sebeple muhtemelen gezegenimiz içerisinde bulunabilecek fosillerin milyonda birine bile henüz ulaşabilmiş değiliz. Orada bir yerlerde, sayısız fosil yüzeye çıkmayı bekliyor. Ancak bu, elbette evrimsel analiz açısından çok büyük bir dert değildir, çünkü eldeki verilerle dahi sayısız türün evrimi kolaylıkla ispat edilebilmekte, bilip bilebileceğiniz neredeyse her türün evrimsel geçmişine dair iyi kötü bazı fosil izleri elimizde bulunmaktadır. Kimi zaman bu fosiller eksiksiz geçişleri göstermekteyken, kimi zaman aradaki bazı basamaklar henüz keşfedilmemiş olabilir. Ancak bu ikinci gruptaki evrimsel örnekler dahi, aradaki evrimsel geçişi (eksikliklerden ötürü biraz sıçramaları olsa bile) net bir biçimde gözler önüne sermektedir. Kısaca evrim, aklınıza gelebilecek her tür ve bu türlerin atalarına ait fosil kayıtlarıyla gösterilebilmektedir. Hele ki söz konusu tür grubu insansılar, yani günümüz modern insanları ve atalarıysa... 


Yaşam ağacımızda, geriye doğru gittiğimizde, “insan” olarak bizlerin de diğer bütün canlılar gibi birçok önemli ayrım noktasından geçtiğimizi görürüz. Bu ayrım noktasında evrim, bizler ile günümüzde “maymun” olarak bildiğimiz canlıları, ortak atadan ayırmıştır. Bu evrimsel ayrımın sebepleri sayısızdır ve bu yazımızın konusu değildir. 
Ancak temel olarak, coğrafi koşullar, ortak atamızın farklı farklı bölgelerde yaşaması, iklim koşulları gibi çevresel faktörleri sayabileceğimiz gibi, sayısız eşeyli üreme sonucu oluşan farklı değişimler de görülebilir. Elbette insanların günümüzde “evrim” kelimesinden anladıkları, bir canlının pat diye başka bir canlıya “dönüşümü” olduğu için, bu ayrımı anlayamamaktadırlar. Fakat bu ayrım, son derece yavaş bir şekilde gerçekleşir ve yüzlerce, binlerce nesil alır (yüzlerce ya da binlerce nesilin fazlalığını anlamak için, kimilerimizin dedelerinin bile 1800'lü yılların sonlarında doğduğu gerçeğini düşünebiliriz. Yani torun-dede ilişkisinde sadece 2 nesil olmasına rağmen, zaman dilimi olarak 100-120 yıl arası bir süre görülür). 


Bu noktada bazı tanımlamalar yapmakta fayda var. Örneğin hominid, biyolojide insanları konu alan bütün evrim basamaklarını tanımlamak için kullanılır, “insana giden 

yol” anlamındadır. Burada bahsedilen "yol", yani "evrimsel patika", önceden belirlenmiş bir yol değildir. Yani evrim, "insanı var etmek amacıyla" herhangi bir girişim veya çabada bulunmamamıştır. Bizler, insanlar olarak bugün evrimsel geçmişe baktığımızda, kendimize gelen bir evrimsel kol olduğunu görüyoruz ve bunu, bu şekilde 


222 


223 


isimlendiriyoruz. Ancak unutmayınız ki benzer evrimsel kollar, diğer tüm türler için de aynen bulunmaktadır. En nihayetinde her tür birbiriyle ortak bir ata paylaşır ve dolayısıyla her türün bugünkü haline giden evrimsel bir dal 

bulunur. Hominidae, maymunlar ile insanlar son ortak atadan ayrıldıktan sonra, insan tarafında kalan evrim kısmını tanımlayan isimlendirmedir. 


Elimizdeki sayısız bulgu, insanlar ile günümüzde yaşayan şempanzelerin, bu ikilinin ortak atasından yaklaşık 6 milyon yıl kadar önce ayrıldığını düşündürmektedir. Bütün maymunların ortak atasına oldukça yakın bir tür olan Darwinius masillae, 46 milyon yıl önce yaşamıştır. Yani bildiğimiz bütün maymunlar -ve dolayısıyla insan- 46 milyon yıl kadar önce, bu türe çok yakın akraba olan, henüz tam olarak tespit edilemeyen ama neye benzediği D. masillae sayesinde neredeyse tam olarak bilinen bir türden evrimleşmeye başlamıştır. 


Darwinius masillae 


Ancak o tarihten, günümüze kadar gelirken, 6 milyon yıl öncesine kadar tek bir insana dahi rastlanmaz. Önce onlarca farklı tür, cins ve aile bu türden ve torunlarından milyonlarca yıl süresince, kademeli olarak ayrılırlar. Daha sonradan bu maymunların bir grubundan, günümüzden 6 milyon yıl önce, sonunda insanlara kadar gelecek kol olan hominidler ayrılır ve evrimleşmeye başlar. Dolayısıyla bundan 6 milyon yıl önceden daha eski insanlara rastlamamaktayız. 6 milyon yıl öncesinden daha eski tarihlerde, maymunsu (ve insanı özellikleri de taşıyan) birçok tür görmek mümkündür. Bunlara buradaki yazımızda detaylıca değinmiştik. Bizim bu notumuzun konusu ise, 6 milyon yıl öncesinden daha eskisi değil, 6 milyon yıl önce başlayıp günümüzde hala devam 

eden insanın evrimi konusudur. 


Eiimamdd 


Minana ot yaar sge 


Yukarıdaki fotoğrafta oldukça net bir şekilde, insan kolunun diğer maymunlardan ayrılması görülmektedir. Bizi taşıyan kol, Homo cinsine ait koldur ve buradan geriye gidildikçe diğer maymunlarla olan ortak atalarımıza bağlanılır. Aşağıda da yine güzel bir görsel görmekteyiz: 
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Peki, primatların kemirgenlerden ayrılarak evrimleşmesinden 6 milyon yıl öncesine kadar olan dallanmaları anladık; ya sonrası? İşte bu sorunun cevabı, bu makalemizin konusu olacak. İlerlemeden önce, modern insana gidecek evrim kolunun şempanzelerle olan ortak atamızdan 6 milyon yıl önce ayrılmasından sonra olan dallanmalara bir bakalım: 


Yukarıdaki görseli daha yakından incelemek için üzerine sağ tuşla tıklayıp "Yeni Sekmede Aç" seçeneğini seçebilirsiniz. Burada, işleyeceğimiz tüm türlere yer verilmemiştir; ancak oldukça genel ve güzel anlatışmış olmasından koymak istedik. Daha ufak ve net bir görsele bakalım: 


i - O nae 


Bu görsel her şeyi anlatmak için çok daha isabetlidir. Görsel, aşağıdan yukarıya doğru günümüze yaklaşmaktadır. Tüm olası dallanma noktaları güzel bir şekilde ortaya konmaktadır. Burada ufak bir uyarı yapmakta fayda var: az sonra, türleri anlatırken göreceğiniz gibi, halen bazı fosiller üzerindeki analizler sürmektedir ve bilim insanları arasında hangi türün hangisinden evrimleştiği veya akrabalık ilişkileri konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Çünkü insan evrimi, bildiğimiz en detaylı evrimsel süreçlerden biridir. Kimi ekole göre, bu evrimsel sürecin 30 farklı türü bilinmektedir. 
Kimisi bu türlerin bazılarını birbirinin alt türü olarak görür ve sayı 20 civarına iner. Ne olursa olsun, insanların maymunsu atalarından evrimi, günümüzde en çok fosil kaydıyla ispatlanmış olgulardan birisidir. İnsanın evrimleştiği gerçeğinin günümüzde tartışması 


olamaz. Tek tartışma, türlerin evrimsel ilişkilerinin ortaya konmasındadır. 


Trak uan apa Today 


Konumuza geçmeden önce son ele almak istediğimiz görsel ise budur. Burada, hangi türün hangi zaman aralıklarında evrimleşip yaşadığı kabaca gösterilmektedir. Ayrıca görselin üst kısmında, ateşin kontrol altına alınması, iki ayak üzerinde yürüme becerisi, 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taş aletlerin yapılması gibi önemli evrimsel olayların da başlangıçları gösterilmektedir. 
Buradaki tür isimlendirmeleri, bizim takip edeceğimiz ekolün isimlendirmeleriyle aynı değildir; ancak bu ekollerin de isimlendirmelerini türlerden bahsederken vereceğiz. 
Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz iki önemli nokta var: 


Birinci önemli nokta, fark edeceğiniz üzere evrimin zincirsel bir süreç olmamasıdır.Evrim, dallanarak ilerleyen ve ata ile torunun bir arada yaşayabileceği bir süreçtir. Bu sebeple, bir türün olduğu gibi, tüm bireyleriyle, diğer bir türe evrimleştiğini düşünmek ve iddia etmek bir safsatadan ibaret olacaktır. Türlerin popülasyonlarının bir grubu, izolasyon sebebiyle bir başka gruba evrimleşebilir ve bu grup, daha sonradan atalarıyla bir arada yaşayabilir ve etkileşime geçebilir. Bu etkileşimin sonuçları sonsuz olasılığa gebedir. Çoğu zaman atadan evrimleşmiş olan grup, atayı yavaş yavaş evrimsel başarı açısından geçerek yok eder. Kimi zaman bunu yapmayı başaran ata türdür. Kimi zaman yeterince türleşme gerçekleşmediği için ata ile torun türler çiftleşmeye başlayarak aradaki türleşme farkını giderek kapatırlar. Kimi zaman bu çiftleşmeden doğan hibrit türler, iki türden de başarılı olurlar ve ikisini birden yok ederler. Kimi zaman hibrit tür, ata tür ve torun tür uzun yıllar bir arada yaşarlar. Bu olasılıkları sonsuz sayıda arttırmak mümkündür. İşte bu sebeple evrimsel biyoloji ve paleontoloji çok hassas çalışılması gereken ve detaylı analizleri gerektiren bilim dallarıdır ve oturulduğu yerden ileri geri sallamayla yürütülecek bilim dalları değildir. 


İkinci önemli nokta ise, az önce de değindiğimiz gibi, ata ile o atadan evrimleşen türlerin çoğu zaman bir arada, aynı zaman dilimlerinde yaşamış olmasıdır. Bu bazen öyle ileri boyutlara varır ki, atadan evrimleşmiş bir torundan evrimleşmiş ikinci nesil torun tür, iki evrimsel basamak önceki atasıyla bile bir arada yaşayabilir. Bunun örneklerine evrim tarihinde sıklıkla rastlarız. Bu durumu vurgulama sebebimiz, torun türlerin illa ataları yok etmek zorunda olmayışını anlatmak isteğimizdendir. Ne var ki söz konusu Homo sapiens olduğunda, tüm ata türlerin ya süreç içerisindeki kendi etkileşimleri dolayısıyla, ya da H. sapiens'in uyum başarısı sebebiyle yok olduğunu görmekteyiz. Türümüzün atalarının çoğunun yok oluşunun bizimle hiçbir alakası yoktur; çünkü biz evrimleşmeden çok önce zaten yok olmuşlardır. Ancak bazı atalarımızın ve kuzenlerimizin yok oluşundan muhtemelen biz sorumluyuz. Fakat birkaç on bin yıllığına bile olsa, başka insan türleriyle ve hatta onlardan evrimleştiğimiz türlerle bir arada yaşadığımızı düşünmek, nefes kesicidir. 

Umuyoruz buraya kadar anlaşılır olmuşuzdur. Şimdi kendi konumuza dönelim ve asıl anlatımımıza başlayalım: 

Homo Öncesi Türler 


Kazı araştırmaları sonucu, şimdiye kadar ulaşabildiğimiz en yaşlı 

türümüz, Sahelanthropus tchadensis (halk arasında Toumai Adamı olarak da 

bilinir) olarak bilinen atamızdır. Bu tür, elbette günümüzde bildiğimiz insanlara 
benzemez. Tür, günümüzden 7 milyon yıl kadar öncesine aittir. Türe ait 1 adet kafatası, 5 
parça çene kemiği, bir miktar diş keşfedilmiştir. Bu bulgular üzerinde yapılan analizler, türün insan-şempanze ortak atasına dair evrimsel biyolojinin öngördüğü neredeyse tüm 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özellikleri gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. S. tchadensis muhtemelen şempanzelerle olan doğrudan ortak atamız değil, ancak ona o kadar yakın bir tür ki, birçok bilgiyi derleme, edinme ve az sonra bahsedeceğimiz diğer türle kıyaslama imkanı sunabiliyor. Yine de bu tür, günümüz modern insanından o kadar uzak ve “maymunsu” (elbette modern maymunlar gibi değil, onların da atası gibi) bir yapıdadır ki, insan demek bile oldukça zordur. Bu insan türünün beyni, ortalama 350 ce'dir (0.35 litre). Şimdiden, diğer türleri kıyaslayabilmeniz adına, şempanze beyninin tıpkı S. tchadensis gibi 350 cc civarında olduğunu, insan beynininse 1350 cc civarında olduğunu söylememizde fayda var. 
Aklınızın bir köşesinde bu sayıları tutun çünkü az sonra göreceğiniz gibi, evrimsel süreçte bizi biz yapan beynimizin evrimidir. 


S. tchadensis türünün oldukça fazla maymunsu özelliği vardır. Bunlardan en önemlisi de beyninin küçüklüğüdür. Bunun haricinde diş, kaş kemeri şekli ve yüz morfolojisi insanlarınkinden oldukça farklıdır. Öte yandan Toumai Adamı'nın insansı da pek çok özelliği mevcuttur: Kaşlarının genel morfolojisi ve sırt yapısı insanlarınkine benzer, maymunlarınkine göre daha küçük azı dişleri vardır. Türe ait kafatası aşağıdaki gibidir: 


Çad'da bulunan bu Sahelanthropus tchandesis türünden sonra karşımıza Orrorin tugenensis olarak isimlendirilen, evrimimizin bir diğer basamağı çıkıyor. Bu türe ait fosiller Temmuz 2001'de Kenya'da bulundu. Malesef kafatası fosilleşmemiz olan bu türün, kol ve eklem kemikleri net bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ayrıca dişleri, alt çenesi, 
bağlantı kemikleri de bulundu. Bu bulgular üzerinde yapılan testler sonucu ise, bu türün 6 
milyon yıl öncesine ait olduğunu bulabildik. Bu kalıntılar üzerinde yapılan analizler gösterdi ki, dişi bir şempanze büyüklüğünde olan bu atamız, ağaçlara tırmanma konusunda oldukça başarılıydı ancak bir insan gibi 2 ayağı üzerinde durabiliyordu! Peki, sadece kemiklere bakarak bu kadar çok özelliği nasıl bilebiliyoruz? Kemiklerimiz, bizim yaşantımızdaki pek çok şeyi kayıt altında tutarlar, biz farkında olmadan. Geçirdiğimiz rahatsızlıkları, bir gün içerisinde ne kadar hareket ettiğimizi, yaşantımız boyunca ne gibi koşullar altında çalıştığımızı, fizyolojik ortalama durumumuzu ve daha pek çoğunu... Bu sayede, sadece bir kemik sayesinde bile, o canlıyla ilgili çok fazla bilgiye 

ulaşabiliyoruz. Orrorin tugenensis'e ait buluntuların gerçek fotoğraflarına da bir göz atalım: 


Orrorin tugenensis'i çok önemli kılan olgu, muhtemelen şempanzelerle ortak atamız olması... Hemen hemen her şeyiyle ortak atamız olma özelliklerini sağlıyor: 6.1-5.7 
milyon yıl önce yaşamış bir tür. İnsanlara oldukça yakın özellikleri bulunuyor, üstelik insanların soy hattındaki Australopithecus cinslerine de oldukça yakın akrabalık 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gösteriyor. Azı dişleri maymunlarınkine benzese de, insanlarınki gibi körelmiş vaziyette. 
Öte yandan kemik yapısının Australopithesinlerle daha yakınlık gösterdiği görülüyor. 
Femur kemiği üzerine yapılan analizler Orrorin'in iki ayak üzerinde yürüyebildiğini gösteriyor; postkranyum analizleri ise ağaçlara tırmanmak konusunda başarılı olduğunu! 
Bir diğer ara özellik olaraksa falanks analizleri... Bu analizler, Orrorin'in alet yapabilecek ve ağaçlarda esnek bir şekilde hareket edebilecek bir yapısı olduğunu gösteriyor. Kısaca, ara geçiş özelliklerinin hepsi bir türde toplanmış vaziyette. Halen türün ortak atanın ta kendisi ilan etmek zor; ancak bulunan türler arasında bir aday varsa, o da Orrorin olarak karşımıza çıkıyor. 


Bu son derece heyecan verici bulguların baş kahramanı Orrorin tugenensis'ten sonra hemen karşılaştığımız, O. tugenensis?'e göre gelişmiş olan atamız, Ardipithecus kadabba'dır. A. kadabba hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasak da, türün 5.6 milyon yıl kadar önce yaşadığını ve şempanzelerle olan ortak atamızdan insan türlerine geçişte önemli bir rolü bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünlü Ardipithecus cinsinin evrimiyle, maymunsu özelliklerin körelmeye başlayıp, bugün "insan" dediğimiz özelliklerin giderek belirginleşmeye başladığı görülmektedir. A. kadabba türünün de iki ayak üzerinde yürüyebildiği bilinmektedir. Halen şempanzelere benzer bir kafatası büyüklüğü ve yapısı görsek de, artık onlarınkinden giderek farklılaşan diş yapılarına rastlamaktayız. Türe ait keşfedilenler arasında arka kafatası kemikleri ve diş parçaları bulunuyor. 


A. kadabba'nın doğrudan torunu olması muhtemel olan Ardipithecus ramidus ise hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olduğumuz bir ara geçiş türüdür. Bu türe her ne kadar 1994 senesinde ilk defa bulunduğunda Australopithecus ramidus adı verilmiş olsa da ilk bulgudan kısa bir süre sonra gelen yeni bulgular, türün Ardipithecus cinsine ait olduğunu göstermiş ve şempanze-insan ortak atası ile, insanların ilk temsilcileri olarak kabul edilen Australopithecus cinsleri arasında bir geçiş olduğu anlaşılmıştır. Bu muhteşem kırılgan fosilin incelemeleri o kadar zor olmuştur ki, araştırmalar tam 15 yıl sürmüştür! Belki onu şu daha meşhur ve popüler ismiyle bilirsiniz: Ardi! 


Etiyopya'da Ardi'ye ait 100 ayrı kemik keşfedilmiştir. Ardi, 120 santimetre boyunda, 50 
kilo civarında ağırlığında bir dişiydi. Günümüzden yaklaşık 4.4 milyon yıl kadar önce yaşamıştır. Halen bir şempanze ile bir insan karışımına benzemekteydi. Kafatası ve beyni, bir şempanzeninki kadar küçüktü. İki ayağı üzerinde büyük ihtimalle yürüyebiliyor ama bir Australopithecus kadar rahat ve baskın olarak yürüyemiyordu. 
Ağaçlarda ise apaçık 4 uzvunu da kullanıyordu! Ormanlık alanda yaşadığı çok açıktı, bu da bize iki ayak üzerinde yürümenin savanlıklarda evrimleşmediğini gösteriyor. Bu türün fotoğraflarına bakacak olursak: 
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Ardipithecus ramidus 


Ardi'nin Kemikleri 


Ardi'den sonra sahneye çıkan yeni tür, Australopithecus anamensis denen bir türdür. 
Türün keşfiyle birlikte insanlara giden kol giderek aydınlanmaya başlamıştır. Bu türe ait 
9 fosil 1994 yılında Kanapoi, Kenya'da, 12 adet fosil de Allia Körfezi, Kenya'da, 1988 
yılında bulunmuştur. Bunların çoğunluğu diş örnekleri olmakla birlikte, kafatası da bulunabilmiştir. Bu tür üzerinde yapılan çalışmalar, A. anamensis'in 4.2 ila 3.9 milyon yıl önce yaşadığını ve bulunan kemiklerin türün 20 ayrı bireyine ait olduğunu göstermektedir. Bu türü muhteşem kılan, kafatasının ilkel, bedenin ise modernleşmiş olmasıdır. Yani kafatası, halen dönemin ilkel şempanzelere benzemekteyken, artık değişen cins türü olarak Australopithecus kelimesinden de anlaşılabileceği üzere, beden olarak ilkel şempanzelerden daha gelişmiş bir canlı profili çizmektedir. Dişler ve çeneler, bundan önce bahsettiğimiz atalarına oldukça benzemektedir. Modem bir canlı olarak insan bacağında bulunan ve alt bacak kemiklerinden büyük olanı olan tibia kemiğinin ilkel halinin oluşumu, iki ayak üzerinde yürüyebildiğine kesin bir kanıttır. Ayrıca bir insanın üst kol kısmında bulunan alt humerus kemiği, inanılmaz bir şekilde insan- benzeridir. Kafatası ise şöyle: 

Bu noktadan sonra türleri takip etmek biraz daha zorlaşıyor, çünkü evrimsel süreç hız kazanıyor, dallanmalar başlıyor ve aynı dönemde, birçok farklı türün bir arada yaşamaya başladığını görüyoruz. Bunu bir an durup hayal ediniz: aynı coğrafyada, birçok 

farklı insan türü bir arada yaşamakta! Biz şu anda sadece kendi türümüzü görmeye alıştığımızdan bunu hayal dahi etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak farklı insan türleriyle bir arada yaşadığınızı bir düşünün, ne kadar heyecan verici olduğunu fark edeceksinizdir. Hoş, bu dönemde bildiğimiz anlamda insanlar elbette bulunmuyor; ancak yavaş yavaş insanın en yakın akrabalarının tarih sahnesine çıktığı dönemlere yaklaşıyoruz ve biz Homo sapiens türü de bir dönem bizden başka insan türleriyle bir arada yaşadık; bunlara tekrar geleceğiz. 
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Sıradaki tür olarak, şimdilik bildiğimiz kadarıyla tek başına, diğer türlerden ayrı olarak evrimleşen ve cinsin tek bir türle temsil edildiği, Kenyanthropus platyops türünü tanıtacağız. 1999 yılında Justus Erus tarafından Kenya'da bulunmuştur ve 3.5 milyon yıl önce yaşamıştır. Adını, Kenya'da bulunmuş olmasından ve yassı bir yüze sahip olmasından almaktadır. Türün Australopithecus cinslerine ait olduğu iddia edilmişse de, birçok diğer araştırmacı ayrı bir cins olduğunu ileri sürmektedir. Doğrudan alıntılayacak olursak: 


"Kenyanthropus platyops, maksilla morfolojisinden ötürü evrimsel süreçte diğer türlerden ayrılmaktadır. Bu kemiği incelediğimizde yassı ve göreceli olarak ortognatik bir alt nazal bölgesi olduğunu, arkaya doğru konuşlanmış zigomatik süreçlerin oluştuğunu ve küçük molarlara sahip olduğunu görüyoruz. Temel 

olarak Kenyanthropus'un küçük molarları ve yassı bir suratı vardı ki bunlar, günümüz modern insanlarını temsil etmektedir. Kenyanthropus'un diğer özellikleri, kalın enameli, dik burun boşluğu girişi ve ortalama bir mandibular derinliği olmasıdır." 


Görülebileceği gibi bulunan kemiklerin karşılaştırmalı analizi oldukça fazla teknik bilgi gerektirmektedir. Bunları kolaylaştırarak anlatmanın da pek bir yolu yoktur; daha doğrusu anlatılacak olsa, bundan kat kat uzun makaleler yazmamız ve anatomik bilgilere boğmamız gerekir. Bu sebeple, yapılan analizlerin teknik detaylarına meraklı olanları, anatomi ders kitaplarını ve paleontoloji kitaplarını incelemeye teşvik ediyoruz. 


Kenyanthropus'un kafatasının büyüklüğü Australopithecus afarensis ve Australopithecus africanus(az sonra değineceğiz)gibidir ve büyük, yassı bir yüze ve küçük dişlere sahiptir. Bulunan kafatası da budur: 


Kenyanthropus platyops 


K. platyops, muhtemelen bizlerin doğrudan bir atası değildi; ancak atalarımızın arasnda bulunan, "ata-kuzen" diyebileceğimiz türlerden biriydi. Yani teknik olarak şempanzelerden bile yakın kuzenlerimizdir; ancak yok olmuşlardır ve insansı atalarımızla, bizim olduğumuzdan daha yakın akrabadırlar. Bu 

açıdan, Kenyanthropus cinsi, atalarımızı tanımak bakımından evrimsel bir önem taşımaktadır. 


Bu noktadan sonra, Australopithecus türlerine daha detaylı olarak girebiliriz. Bir diğer deyişle, modern insanlar olarak bizlerin doğrudan ataları olduklarını bildiğimiz türleri detaylıca inceleyeceğiz. Bu türlerin A. anamensis türünden sonraki temsilcisi 

ise, Australopithecus afarensis türüdür. Günümüzden 3.9 ila 2.9 milyon yıl önce 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yaşayan A. afarensis'in en meşhur bireyi, günümüzden 3.2 milyon yıl önce yaşamış 

olan Lucy isimli bireydir. Türün bu kadar meşhur olmasının nedeni, Homo sapiens'in doğrudan atası veya Australopithecus türleri arasında bize en yakın olan kuzenimiz olmasıdır. Dolayısıyla insanı "insan" yapacak özelliklerin bu türlerde toplanmaya başlamış olması türümüzün evrimi açısından önemlidir. Bu türe ait çok fazla sayıda fosil elde edilmiştir. Fosillerin yüzeye çıkarıldığı yerler arasında genel olarak Kuzey Afrika'da bulunan Laetoli, Hadar, Afar, Omo, Maka, Fejej, Belohdelie ve Koobi Fora bulunmaktadır. 


Kemik yapılarını incelediğimizde, A. afarensis türünün günümüzdeki insansı maymunlara göre körelmiş azı ve ezici dişleri olduğunu görürüz. Ancak buna rağmen bu dişler, hala bizlerdekine göre çok daha iridir. Beyin hacminde bir miktar büyüme gözlenmeye başlanır ve artık 380-430 cc arası bir beyin hacmi görülür. Çene dışarıya çıkıktır ve bu, "prognatik yüz" olarak bilinir. Üstelik Lucy ve benzeri bireyleri incelediğimizde, artık sosyal yapının da karmaşıklaşmaya başladığına dair ilk izleri görebiliyoruz. Örneğin cinsel çiftbiçimliliğin (erkek ile dişinin birbirinden farklı görünmesi) bu dönemlerde belirginleşmeye başlaması, cinsel seçilim baskısının artması anlamına gelmektedir. Henüz fiziksel görünüm birbirinden çok farklı olmasa da, erkeklerin dişilerden iri olmaya başladığı görülmektedir. Bu durum, sosyal statülerin de oluşuyor olmasına bir işaret olabilir. Tüm bunlar, beynin evrimiyle doğrudan ilişkili olan konulardır. Tabii ki, A. afarensis'in bipedal (iki ayak üzerinde yürüyebilen) bir tür olması da, beynin evrimini tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. 


Bu noktada, Australopithecus bahrelgazi'den bahsetmekte fayda var. 3.6 milyon yıl kadar önce evrimleşmiş olan bu tür, 1995 yılında Michael Brunet tarafından keşfedilmiştir. Çad'ın Bahr el Gazal bölgesinde bulunmuş olmasından ötürü bu ismi almıştır. Türe ait bir parça mandibular kalıntısı, alt ikincil kesici diş, premolarların tamamı ve bu dişlerin bağlı bulunduğu dental alveoller keşfedilmiştir. Bu keşfin ayrı bir türe ait olup olmadığı halen tartışmalı olmakla birlikte, bireyin Orta Afrika'da keşfedilen tek örnek olması, bu bölgede yaşayan ayrı bir türün evrimleşmiş olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca yapılan analizler, türün ayrı bir soy hattını mümkün kılabileceğini göstermektedir. 


Evrimsel süreci incelemeyi sürdürdüğümüzde, bir sonraki durakta karşılaştığımız ikonik ve önemli tür, Australopithecus africanus'tur. A. afarensis ile birlikte doğrudan atamız olan bu tür, 3 ila 2 milyon yıl öncesinde yaşamış ve A. afarensis gibi iki ayak üzerinde yürüyebilmektedir ve vücudu minyondur. Fakat A. africanus'un vücudu, atasına göre daha büyüktür ve kesin bir şekilde, A. afarensis'e göre insanlara daha yakın bir türdür. 
Afrika'nın 4 ayrı noktasında türe ait fosil örnekleri keşfedilmiştir: Taung, Sterkfontein, Makapansgat ve Gladysvale. 
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Yine en tipik örneklerden biri olan Bayan Ples 


Taung Çocuğu olarak bilinen örnek, 1924 yılında Taung'da bulunduğunda, insan evrimine ait en önemli soru işaretlerinden bazıları aydınlanmış oldu. Çünkü türün maymunsu kafatası bir yana, göz yuvarlarının, dişlerinin ve hepsinden önemlisi, kafatasında bulunan ve omurganın hemen üzerindeki boşluk ("foramen 

magnum"), Australopithecus africanus'un insansı bir çok özelliği taşdığını göstermektedir. Dolayısıyla halen maymunsu atalardan izler bulunsa da, insansı özellikler tür içerisinde vurgulanmaya başlanmıştır. 1938 yılında G.W. Barlow tarafından keşfedilen bir fosil, Robert Broom tarafından Plesianthropus transvaalensis olarak isimlendirilmiştir. Sonradan, 1947 yılında Broom ve Robinson tarafından keşfedilen bir dişi fosili, Broom tarafından Bayan Ples takma adıyla, daha önceden isimlendirilen fosille aynı tür olarak kategorize edilmiştir. Ne var ki, sonradan yapılan analizler, bu türün ayrı bir cins olmadığını göstermiş ve keşfedilen fosillerin Australopithecus africanus örnekleri olduğunu doğrulamıştır. Bayan Ples'in en önemli özelliği, 485 cc'lik kafatası hacmiyle türün beyin büyüklüğüne dair bilgiler veriyor olmasıdır. 


Australopithecus africanus'tan ayrılan bir kolun evrimsel süreçte Paranthropus cinsine evrimleştiğine dair bilimsel bir kanı bulunmaktadır. Ayrıca A. africanus türünde cinsel çiftbiçimliliğin daha da keskinleştiği, lumbar omurga analizleriyle doğrulanmaktadır. 
Dişilerin iki ayak üzerine durmalarına bağlı hamilelik yüklerinin omurgaya yansıması, evrimsel bazı adaptasyonları da açıklamaya yaramaktadır. 


Genel olarak A. africanus'u incelediğimizde, beyin büyüklüğün de bu evrimleşme sürecinde artık 450-500 cc (yaklaşık yarım litre) arasına çıktığı görülmektedir. Bu beyin büyüklüğü günümüz modern şempanzelerinkinden biraz daha büyüktür (vücut büyüklüğü hemen hemen aynı olsa da) ancak halen konuşma becerisi için yeterli değildir. Arka 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dişleri, A. afarensis'e göre biraz daha büyüktür. Her ne kadar africanus'un dişleri ve çenesi, modem insanınkine göre çok daha büyük olsa da, diş yapısı bir maymununkine kıyasla insan ile çok daha fazla benzerdir. Artık çene yapısı da modern insanlarınki gibi tamamen paraboliktir; ayrıca köpek dişleri de A. afarensis'e kıyasla çok daha küçüktür. 


Burada, Australopithecus türlerine ufak bir ara verip, A. africanus'tan evrimleştiği düşünülen Parantrhropus türlerine bakmakta fayda var. Kaldığımız yeri unutmayın, çünkü geri dönüp, insanın evrimine doğru devam edeceğiz. Bunu söylemişken altını çizelim: burada arka arkaya türleri veriyor olmamız, bu türlerin zincirleme bir şekilde evrimleştiği anlamına gelmemektedir. Evrim, her zaman dallanarak, bir ağaç gibi genişleyen bir süreçtir ve tek bir tür, birçok alt türe ayrılır, bunlardan yeni türler evrimleşir, bir kısmı yok olur, geri kalanlar tekrar dallanır ve bu süreç böyle devam eder. 
Dolayısıyla burada biz genel hatlarıyla insana giden kolu incelesek de, birçok kuzen türe de değiniyoruz. Bu sayede insanın evrimindeki önemli etkileşimleri görme şansınız olacaktır. Evet, şimdi 3 adet Paranthropus türü geliyor: 


İlki Paranthropus aethiopicus. Tür 1967 senesinde, Fransız arkeologlar Cemille Arambourg ve Yves Coppens tarafından Etiyopya'da keşfedildi. Zaten bazı bilim insanlarınca Australopithecus aethiopicus olarak da anılıyor, dolayısıyla çok da uzaklaşmadık bir önceki cinsten. Ancak giderek artan bir kanı, bu cinslerin birbirinden ayrı insan türlerini barındırığını kabul ediyor. Bu tür, 2.7 ila 2.5 milyon yıl önce yaşamıştır. Az sonra değineceğimiz Paranthropus robustus ve Paranthropus boisei'nin atası olduğu düşünülmektedir. Neredeyse tüm ara türler gibi, ilkel ve modern özelliklerin muhteşem bir karışımına sahip. Beyni 410 cc civarında ve özellikle kafatasının arka kısımları oldukça ilkel, tıpkı bir Australopithecus afarensis gibi. Fakat diğer karakteristikleri, yüzün, çenenin, dişlerin kütlesi çok daha insansı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca “sagittal crest” denen, kafatasında bulunan bir çıkıntı, şimdiye kadar bulunan en büyük yapıya sahip. Bu çıkıntının, çenenin farklılaşmasından ötürü ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. Bir diğer kanı da, atasal özelliklerin bu türlerde ortaya çıkmış olması yönünde... Bu muhteşem kafatasına bir bakalım: 


Bu cins içerisinde devam ettiğimizde, karşımıza çıkan yeni türümüz Paranthropus boisei oluyor. Tür, 17 Temmuz 1959 yılında Mark Leakey tarafından Tanzanya'da keşfedildi ve Fındıkkıran Adamı olarak anılıyor. Öncelikle 1.75 milyon yıl önceye tarihlense de, sonradan yapılan analizler türün 2.3 ila 1.2 milyon yıl önce arasında yaşamış olduğunu gösteriyor. Beyin hacminin 550 cc'ye kadar çıkabildiği görülmekle birlikte, halen oldukça kısa bir foramen magnum yapısına sahip olduğu görülüyor; dolayısıyla halen insan ile maymunsu atalar arasındaki özelliklerin bir karışımını görüyoruz. "Fındıkkıran Adamı" denmesinin nedeni ise, keşfedilmiş tüm insan türleri arasında en yassı yanak dişlerine ve en kalın enamele sahip olmasıdır. Bu özellikleriyle çok güçlü çiğneme becerisi olduğunu görüyoruz. Dişleri öylesine iri ki, bazıları modem insanların dişlerinden 4 kat daha büyük! Bu büyük ezici dişlere rağmen, ön dişlerinin oldukça ufak olduğunu görüyoruz. Bu büyük çenelere, kafatasındaki "sagital çıkıntı" denen çıkıntı eşlik ediyor. Daha önceden de değindiğimiz gibi, bu çıkıntının çene 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kaslarının bağlanması için ekstra bir yüzey olarak evrimleştiği düşünülüyor. Türe ait kafatasına bakacak olursak: 


Türle ilgili oldukça kapsamlı araştırmalar yapılmış vaziyette. Örneğin diyetine baktığımız zaman, oldukça geniş bir dağılım görüyoruz. Yani bir nevi, su kaynaklarına yakın olduğu müddetçe, bulabildiği her şeyi yiyebildiğini görüyoruz. Çünkü bu evrede, meyvecil atalarımız giderek et merkezli bir hepçilliğe doğru evrimleşmektedir. Buna paralel olarak çeneler küçülmekte ve avcılık becerileri artmaktadır. Çene küçülmesine bir istisna olarak P. boisei verilebilecek olsa da, diğer tüm türlerde bu şablona uyulduğu görülür. Yapılan araştırmalar, P. boisei'nin sert cisimleri yiyerek beslendiğini göstermektedir: fındıklar, yemişler, tohumlar, sert meyveler, vs. Bunun haricinde türün çimen ve sazlık yediği de düşünülmektedir. 


Bu cins içerisinde inceleyeceğimiz son tür ise Paranthropus robustus olarak bilinen tür. 
Yine, bazı bilim insanlarınca Australopithecus robustus olarak da anılıyor. Vücut açısından incelediğimizde, türün tıpkı bir Australopithecus africanus'un vücut tipine sahip olduğunu görüyoruz; ancak ona göre daha büyük bir vücuda ve çok daha sağlam bir kafatasına ve diş yapısına sahipti. 2 ila 1.2 milyon yıl önce yaşamıştı. İri yapılı yüzü düzdü, neredeyse alınsızdı ve büyük kaş çıkıntılarına sahipti. Ön dişleri göreceli olarak küçüktü ama arka çiğneme dişleri, koca çenesi gibi büyüktü. Çoğu türde kafadaki “sagittal crest” bulunuyordu ancak bir kısmında bu yapıya artık rastlanmıyordu; kısaca evrim geçiriyor ve aynı türün içerisindeki bazı bireyler, bu özellikten yoksun doğuyorlardı (tıpkı günümüzde bazı insanların 20 yaş dişi hiç oluşmayacak şekilde doğması gibi). Genellikle çok çiğnenmesi gereken, sert yiyeceklerle beslenirdi, bu da çene ve arka diş yapısının evrimsel olarak açıklamasını yapıyor! Beyin hacmi 530 cc civarındaydı! Paranthropus robustus'un sivri cisimlerle kazmayı öğrendiğini düşünebileceğimiz bulgulara ve kalıntılara, kemiklerin etrafında ulaşıldı! Kafatası ise şöyle: 


Son kaldığımız yeri hatırladınız mı? Evet, Australopithecus türlerine geri dönüyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz: Şimdi karşımıza çıkan yeni ara 

türümüz, Australopithecus garhi denen türdür. 1996 yılında Etiyopyalı paleontolog Berhane Asfaw ve Amerikalı paleontolog Tim White tarafından keşfedilmiştir. Tür üzerinde yapılan çalışmalar, Homo cinslerinin doğrudan atası olabileceği fikrini doğurmaktadır. Malesef yine parçalı bir kafatası bulunabilmiştir ama yine de, analizleri yapmak için fazlasıyla yeterlidir. A. garhi, atalarına göre oldukça büyük arka dişlere ve gelişmemiş bir morfolojiye sahiptir. Kafatasıyla birlikte 

bulunan humerus ve femur (bacakta bulunan kemikler), insanlarda görülen orana sahipken, üst ve alt kolları, maymunlarda görülen orana sahiptir. 
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SE Australopithecus garhi 

Bir sonraki durağımızda gördüğümüz atamız, Australopithecus sediba'dır. Malapa, Güney Afrika'da, 2008 yılında bulundu. Türe ait birçok fosil keşfedildi: bir erkek çocuğu, bir yetişkin dişi, bir yetişkin erkek ve 3 tane yeni doğmuş bebek fosili... 1.9 
milyon yıl kadar önce yaşadıkları tespit edildi. Bulgular, bu 

türün Australopithecus ile Homo arası geçişi başlatan ve en ileri noktaya taşıyan tür olduğunu gösteriyor. Bu tür, bir Homo'ya, bulunan diğer Australopithecus'lardan çok daha fazla benziyor. Australopithecus sediba, iki ayakları üzerinde yürüyebiliyor ancak uzun kolları sayesinde tırmanışta da oldukça başarılı. Fakat artık çok daha fazla insansı özelliğe sahip: kafatası, dişler ve pelvis açısından. Erkek çocuğun kafatası 420 cc hacminde ve iki fosil de oldukça kısa, 130 santimetre civarında: 


Australopithecus sediba 


Türün muhtemelen bizlerin bir zamanlar olduğu gibi savanalarda yaşadığı düşünülüyor. 
Ancak bu atalarımız, ormanlardan çok da uzaklaşmış değil. Dolayısıyla, besin ihtiyaçlarını özellikle meyveler açısından ormanlardan karşılayabiliyorlar. Bazı fosillerdeki dişler o kadar iyi korunmuş ki, dişlerdeki yemek artıklarının kalıntılarını ayırt etmek bile mümkün! Tür, tam bir mozaik geçiş örneği gösteriyor; atalarımıza ait izleri de, bizlere ait izleri de taşıyor; ancak artık Homo cinslerine oldukça paralellik gösteren birçok özelliği var. Halen ilkel Homo cinslerine göre kafatası hacmi küçük ve 
430 cc civarında. Buna rağmen alt çene kemiği ve diş yapısı neredeyse Homo erectus ile 
birebir aynı. Bunlar üzerinde yapılan analizler, türün atalarına göre daha verimli bir şekilde enerjiyi kullanabildiğini gösteriyor ve bunu, yürüme ve koşma açısından geçirdiği biyomekanik evrimle ilişkilendiriyor. Türün el yapısı da, Homo türlerininkine büyük ölçüde paralellik gösteriyor. Muhtemelen Australopithecus türleri arasında alet yapımında en başarılı bireyler, bu türe aitti. Tüm bunlara rağmen, halen maymunsu özellikleri kemik yapısında, sertliğinde ve yapılanmasında görebiliyoruz. 

Homo Türleri 

Ve sonunda geldik, kendi türümüzün de içinde olduğu, gerçek anlamıyla "insan" diyebileceğimiz türleri içinde barındıran Homo cinsine! Yani, Latince'de İngilizce olarak “human, man”, Türkçe olarak "insan" demek olan cinse. Bundan sonrası, artık Evrim'in ilerleyişi dahilinde, modern insanlara oldukça benzeyen ve tabii ki atalarımız 

olan Australopithecus'tan da kalıntılar taşıyan türlerdir. 


234 


235 


Geldiğimiz yola geri dönüp kısaca bakacak olursak, şempanzelerle olan ortak atamızdan 
6 milyon yıl kadar önce ayrıldıktan sonra, insansılara giden kolun dallanarak ve yepyeni 
türleri ortaya çıkararak günümüze doğru yaklaştığını görüyoruz. Ortak atadan sonraki ilk türlerin Ardipithecus cinsine ait olduğunu, sonradan bu kol içerisinden bir soy 

hattının Australopithecus türlerine evrimleştiğini görüyoruz. Bu noktadan sonra, birçok dallanma ve türleşme sonunda, bir kolun Paranthropus türlerini evrimleştirdiğini; ancak bu soy hattının günümüze ulaşamadığını görüyoruz. Diğer soy hatlarından biri ise, birkaç ara türden geçtikten sonra Homo cinsinin evrimleşmesine neden olmaktadır. Hatta bundan çok daha fazla kolun türleşerek bu soy hattından ayrıldığını düşünmemize neden olabilecek fosil kalıntıları var, bunlardan en meşhuru da Kenyanthropus 

platyops. Dolayısıyla, muhtemelen Homo cinsinin evrimine kadar olan türler, daha birçok türe dallanarak evrimleştiler ve yok oldular; ancak bunlarla ilgili henüz çok detaylı bilgimiz bulunmuyor. 


Buna rağmen, şu anda olduğumuz 2 milyon yıl öncesi çizgisine kadar olan türlere baktığımızda, ortak atadan Homo türlerine geçişteki kritik birçok noktayı temsil eden ara türlerin bulunduğunu görüyoruz. Tam da evrimsel biyolojinin öngördüğü gibi, maymunsu özelliklerin giderek yitirilip farklılaşması ile, "insan" dediğimiz türlerin özelliklerinin giderek vurgulandığı ara geçiş türlerini, hem coğrafi olarak, hem morfolojik olarak, hem anatomik olarak tam isabetli bir biçimde bulabiliyoruz. Fosil kayıtları elbette ki eksik ve belki de her zaman eksik kalacak. Bunun sebebinin fosilleşmenin zorlukları olduğunu söylemiştik. Ancak zaten fosillerden beklentimiz, tüm evrimi, tüm detaylarıyla bize göstermesi değil. Fosiller, bize evrimsel sürecin çeşitli noktalarından kesitler sunan kareler gibi. Tıpkı bir video içerisinden, çeşitli noktalarda fotoğraf görüntüleri almak gibi... Bize düşen, bunları paleobiyolojik, paleoekolojik, antropolojik ve en önemlisi, genetik bulgularla birleştirerek, iki fotoğraf karesi arasındaki boşlukları doldurmak. Bunu yaptığımızda, sonradan bu ara noktalardan çıkan fosillerin, beklentilerimizi neredeyse tamamen karşılayan özellikte olduğunu ve evrimsel biyolojinin müthiş gücünü görebiliyoruz. İşte bu, evrimin tartışılmaz bir gerçek olmasının sebeplerinden sadece birisidir. Üstelik şu anda, milyarlarca türden sadece insana giden soy hattına bakmaktayız. Diğer tüm türleri inceleyen bilim insanları da, evrimsel biyoloji ve yan bilim dalları sayesinde bu türlerin evrimlerini kısmen ve hatta kimi zaman tamamen aydınlatabilmişlerdir. Bu sebeple de evrimsel biyoloji, türler tarihini incelemenin vazgeçilmez ve yegane unsurudur. 


Şimdi, türümüze en yakın olan ve tıpkı bizler gibi "insan" diyebileceğimiz; ancak bizden farklı olan türlere ve bunların evrimine bakalım. Dediğimiz gibi şu anda, yaklaşık olarak 
2 milyon yıl öncesindeyiz ve hala bizler (Homo sapiens) ortada yokuz. 


Homo türleri arasında karşımıza ilk çıkan insan türü, o kadar da popüler olmayan Homo gautengensis türüdür. 2010 senesinde Darren Curnoe tarafından Güney Afrika'da keşfedilmiştir. Ayrı bir tür olarak değerlendirilmesinin nedeni, Australopithecus türlerine 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ait birçok özelliği barındırıyor olmasına rağmen, daha önce gördüğümüz hiçbir türde olmadığı kadar, kendisinden sonra gelecek olan Homo habilis ve Homo 

ergaster türlerinin özelliklerini barındırıyor olmasıdır. Yapılan analizler türün 1.9 milyon yıl kadar önce yaşadığını göstermektedir. Türe ait 5 farklı bireyden fosil örnekleri bulunmuştur ve bu türün günümüzden 600.000 yıl öncesine kadar yaşamış olabileceğine dair veriler bulunmaktadır. 


H. gautengensis türü halen bitkilerle beslenebilecek kadar güçlü bir çeneye sahiptir, küçük beyinlidir ancak et tüketimi de bulunmaktadır. Et tüketimi, asla H. habilis veya H. 
ergaster kadar kapsamlı değildir; ancak atalarına göre eti daha fazla tüketmeye başladığı düşünülmektedir. İlginç bir şekilde, ateşi kontrol altına alan ilk tür olması ihtimali bulunmaktadır; çünkü fosillerinin yanında kemikleri yanmış hayvan fosilleri bulunmuştur. Yaklaşık 91 santimetre uzunluğunda olan tür, 50 kilogram civarında bir ağırlığa sahiptir. Türün zamanının büyük kısmını ağaç tepelerinde avlanarak, uyuyarak ve avcılarından kaçarak geçirdiği düşünülmektedir. Türün keşfi heyecanla karşılanmıştır, çünkü Australopithecus sediba türü ile Homo türleri arasındaki boşluğu doldurmaktadır. 
Türün keşfedilen kemiklerinden oluşturulan kafatası aşağıdaki gibidir: 


Homo gautengensis 


Homo gautengensis türünden sonra karşımıza, hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuz ve artık Homo türlerinin yükselişini ilan eden ikonik geçiş türü Homo habilis, yani “handy man” (“elini kullanan adam”, “kullanışlı adam”) gelmektedir. Bu türün elini kullandığına dair veriler ve yaptığı/kullandığı aletler bulunmuştur. Özellikleri ise şöyle: 


H. habilis, 2.33 ile 1.4 milyon yıl kadar önce yaşamıştır. Önce burada biraz durmakta fayda var. Fark edebileceğiniz gibi, zaman aralıkları oldukça birbirinin içerisine girmiş vaziyette. Bu, türleşmenin ne kadar yavaş olduğunu ve kimi zaman, atasal tür ile farklılaşan türün aynı zamanlarda ancak muhtemelen birbirlerinden izole bir şekilde yaşadıklarını gösteriyor. Öyle ki, ata türlerle torun türlerin bir arada bulunduğu yerler bile bulmak mümkün. Bu, evrimin net bir şekilde gözlenmesi için bize harika bir fırsat sunuyor. Unutmamak gerekir ki evrim dahilinde her şey adım adım ilerler. Her şey birbirinin içerisindedir ancak birbirinden ayırt edilebilir. Bir tür, diğerine adım adım evrilirken, türün bütün örnekleri aynı anda evrimleşmez. Bir kısmı, oldukları gibi kalır ya da başka türlü evrilebilirler. Benzer şekilde evrim, bir türün bütün bireylerinin aynı anda başka bir türe dönüşmesi demek de değildir. Türün popülasyonları içerisindeki farklı gruplar izolasyon sebebiyle birbirlerinden farklılaşmaya başlarlar. Daha sonradan aradaki izolasyonlar yıkılacak veya ortadan kalkacak olsa bile, başlayan farklı evrim süreci, türleri farklı noktalara getirebilir. Bu sebeple, ata ile torun türler bir arada yaşayabilirler ve aslında evrim tarihinde buna sıklıkla rastlarız. Burada gördüğümüz durum da, H. 
habilis türünün atalarıyla aynı coğrafyada, bir arada yaşamış olduğunu gösteriyor. 
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H. habilis, Australopithecus'lara pek çok yönden benzemekteydi ve insan türleri arasında, H. gautengensis'ten sonra insana en az benzeyen türdü. Öyle ki, 1960'lı yıllarda Homo türlerine ait olduğu bile reddediliyordu; ancak sonradan bu itirazların geçersiz olduğu anlaşıldı. Homo habilis'in boyu oldukça kısaydı, yüzü halen ilkeldi (primitif) fakat ilk bakışta bile bir Australopithecus africanus olmadığı anlaşılabilecek kadar atalarından farklıydı. Arka dişler daha küçüktü fakat halen modern insanlardan daha büyüktü. Beyin hacmi 650 cc'ye çıkmıştı! Muazzam! Hatta 800 cc'ye kadar çıkan kafatası örnekleri bulundu (500 cc — 800 cc arasında değişen örnekler bulundu). 500 cc civarında olanlar atası olan Australopithecus'lara yakındı, 800 cc olanlar ise, torunları olacak olan Homo erectus'lara yakındı. Dolayısıyla beyin bakımından evrimi tek bir tür içerisinde bile görmemiz mümkün olabilmektedir. Unutmayınız ki evrim, asla bireylerin kendisinde gerçekleşen bir süreç değildir; hiçbir Homo habilis bireyi ömrü içerisinde farklı bir türe evrimleşmemiştir. Ancak tür bazında baktığımızda, aynı türün farklı nesillerinin giderek türün eski özelliklerinden farklı yapılar evrimleştirdiği görülebilir, bu çok normaldir. 


Yapısal olarak beyni de insanlarınkine daha çok benzemekteydi. Hatta beyin yapılarında yapılan analizler, Homo habilis'in ilkel olarak anlamlı sesler çıkarabildiğini ve konuşmanın temellerini atacak evrimsel değişimlerin başladığını göstermektedir. Buna, beynin “Broca bölgesi” denen kısmı üzerinde yapılan analizler sonucu ulaşılmaktadır. 
Beyin fosilleşmediği için bu analizler doğrudan beyin bölgeleri üzerinde yapılamaz; ancak kafatasının yapısı, kıvrımları ve iç duvar özellikleri, beynin farklı bölgeleri hakkında çok fazla bilgi vermektedir. Araştırmacılar bunu kullanarak birçok sosyal özelliği ve beyin evrimine bağlı evrimleşen fiziksel yeteneği ortaya çıkarabilmektedir. 


Homo habilis, 127 santimetre boyunda, 45 kilogram civarındadır ve dişileri çok daha ufaktır. Türe ait Olduvai Gorge (Tanzanya) ve Koobi Fora (Kenya) bölgelerinde çok sayıda fosil kalıntısı keşfedilmiştir. Bulgular arasında kafatasları, üst ve alt uzuvlara ait kemikler, alt çene kalıntıları, dişler, üst çene ve daha nice kemik bulunmuştur. Bunların bazı fotoğrafları şu şekilde: 


İki tane de temsili Homo habilis resmi göstermekte fayda var, neye benzediğini kurgulayabilmeniz için: 


Her ne kadar bazı bilim-dışı çevreler, bu tip temsili canlandırmalara saldırarak Evrim Kuramı ile ilgili ileri geri iddialarda bulunsalar da, bu yeniden yapılandırmalar çok kapsamlı bilgisayar programları tarafından, özenle çizilmektedirler. Farklı kaynaklarda, bir türe ait birbirinden farklı gibi gözüken temsili çizimler bulunabilir (yukarıda görüldüğü gibi); ancak bu demek değil ki bilim adamları arasında bir çelişki vardır veya bilim ressamları/çizerleri bu görüntüleri kafalarından sıkarak uydurmaktadır. Bu farklılıkların tek sebebi, bu çizimleri yapan programlara girilen verilerin farklı titizlik unsurları dahilinde belirlenmesidir. Bir grup bilim adamı, pek çok değişkeni hesaba katarak veri elde eder, bir diğer grupsa daha genel sonuçlar elde edebilmek için, daha az 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değişkeni hesaba katarlar. Ancak bu temsili resimler, sadece insanın hayal gücüne hitap edebilmek içindir ve ne olursa olsun tüm bilim adamları, küçük bilimsel tabanlı tartışmalar hariç, genel bir anlaşmaya varmışlardır, türlerin görüntüleri ile ilgili olarak. 
Unutmayınız ki bir katilin robot resmi ona tamamen benzemese de, yakalanmasına yarayacak kadar bilgiyi içermektedir. Dolayısıyla Homo habilis belki yukarıdaki canlandırmaların ikisine de tamamen benzememektedir; ancak bunlardan dağlar kadar farklı da değildir. Önemli olan nokta bunu anlayabilmektir. 


Homo habilis türünün Olduwan türü taş aletler ürettiği bilinmektedir. Bu aletler sayesinde, önceki primatların yaşayamayacağı kadar zor koşullarda hayatta kalmayı ve çeşitlenmeyi başarabilmiştir. Uzmanlar, Homo habilis'in zekasının birçok şempanze 

ve Australopithecus türlerinden gelişmiş olduğu fikrinde buluşmaktadırlar. Beyin hacmi ve üretilen alet edevatlar bunu ispatlamaktadır. Tam olarak umduğumuz şekilde, H. 
habilis'in özellikleri ve ürettiği aletler, atalarıyla torun türlerin özellikleri arasında bir geçiş niteliği göstermektedir. Homo habilis, daha önce de belirttiğimiz gibi ataları arasında bulunan Paranthropus boisei ile muhtemelen, torunlarından olan Homo 

erectus ile 500.000 yılı aşkın bir süre birlikte yaşamıştır. 


H. habilis'ten sonra sırada Homo rudolfensis türü bulunuyor. İlk olarak Bernard Ngeneo 
tarafından 1972'de Kenya'nın Turkana Gölü'nün doğu yakasında keşfedilen tür, 1986 
yılında son haliyle tanımlanabildi. Türe ait uzun yıllar tek bir bireyin kafatası üzerinden çalışma yapılabildi ve ilk analizler hatalı bir şekilde türü 3 milyon yıl öncesine yerleştirse de, sonradan yapılan çalışmalar türün 1.9 milyon yıl önce yaşadığını ortaya koydu. Türün diğer Homo türlerinin atası konumunda olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil, 

ancak Homo habilis ile birlikte yaşadığı ve etkileşimde bulunduğu biliniyor. 2012'de Meave Leakey tarafından türe ait 3 yeni bireyin fosillerine ulaşıldı. Her ne kadar, Leakey'nin Nature dergisinde yayınladığı makalesinde, türün Homo türlerinin erken üyelerinden bir yenisi olarak karşımıza çıktığı ilan edilse de, bu iddiaya karşı olan araştırmacılar da bulunuyor. Türün tam tanımı, yeni bulgularla güçlendirildikçe kesinleşecektir. 


O zamana kadar, H. rudolfensis türünün yassı bir yüz içerisindeki derin göz yuvarlarına sahip, insan olduğu belli olan ancak hangi türden olduğu tam kesinleştirilmemiş bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Türün ilginç bir özelliği, avcılara has niteliklerden biri olarak köpek dişlerinin göz yuvarlarıyla hemen hemen aynı hizada olmasıdır. Bu da, türün atalarına göre daha avcı niteliklerine sahip olduğunu düşünmeye itmektedir. Çene kemikleri ise atalarına göre daha kısadır ve daha dikdörtgenimsidir. Türün keşfedilen fosillerinden bir iki örnek şöyle: 


Sırada, yine çok fazla tartışmaya konu olan bir tür olarak Homo ergaster var. Kimi bilim insanı tarafından Afrikalı Homo erectus olarak değerlendirilse de, birçok bilim insanı H. 
ergaster'in apayrı bir tür olduğu iddiasını destekliyor. Günümüzden 1.8 ila 1.3 milyon yıl önce Afrika'da yaşamış olan bu tür, Homo heidelbergensis, Homo sapiens ve Homo neanderthalensis türlerinin doğrudan atası olarak görülüyor. Ayrıca Asya'ya 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yayılan Homo erectus'un da atası olduğu iddiası üzerinde duruluyor. Bu düşünceler, günümüzde genel geçer olarak kabul edilen fikirler olarak karşımıza çıkıyor. 


Homo ergaster adını "işçi adam" sözcüklerinden almaktadır. Çünkü taş teknolojisinde atalarına göre atılımlar yapmayı başarmış ve daha karmaşık litografik aletler üretebilmiştir. Türe ait ilk örnek 1949 senesinde John Robinson tarafından Afrika'da 
bulunmuştur. Daha sonra birçok örnek keşfedilse de, neredeyse eksiksiz bir iskelete 1984 
yılında Turkana Gölü, Kenya'da ulaşılmıştır. Kamoya Kimeu ve Alan Walker tarafından yapılan bu keşif, bilim camiasında heyecana ve tartışmalara neden olmuştur. 1.6 milyon yıl önce yaşamış bu bireye, Turkana Çocuğu adı verilmiştir. 


Turkana Çocuğu olarak bilinen Homo ergaster fosili 


Homo ergaster'in bir Homo türü olduğu tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir; ancak tür sınıflandırması konusunda tartışmalar sürmektedir. Türün 1.9-1.8 milyon yıl önce evrimleştiği ve günümüzden 1.4 milyon yıl önce yok olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 500.000 yıl boyunca yaşadığına dair fosil izleri bulunmaktadır; ancak 1.4 milyon yıl öncesine ait kayıtlardan itibaren tür tamamen yok olmaktadır. Bunun sebebi henüz bilinmemektedir ve bazı bilim insanları basitçe henüz fosillere tam olarak ulaşamadığımız fikrini ileri sürmektedir. 


Homo ergaster'in alet çantası, atası Homo habilis'e göre oldukça geniş ve çeşitlidir. Yine sadece taş yapımı aletler olsa da, atasından aldığı Oldowan türü aletleri geliştirerek Acheulean türü aletler üretmeyi başarmıştır. Bu aletler arasında ilk defa görülen çift yüzlü baltalar, türün avcılık yeteneklerinin de geliştiğini göstermektedir. Türün ciddi anlamda çeşitlenmeye başladığı dönem, Acheulean türü aletlerin geliştiği dönemle tam olarak çakışmakta ve bu aletlerin evrimsel sürece paralel olarak geliştiği tezini doğrulamaktadır. 


İlginç bir şekilde, Homo ergaster türünde cinsel çift biçimlilik 

ataları Australopithecus'larda görülene göre 9020 dolaylarında azalmıştır. Buna rağmen halen günümüzde gördüğümüz cinsel çiftbiçimlilikten çok daha fazla bir farklılık, erkekle dişi arasında görülebilmektedir. Bu azalmanın sebebi, erkekler arası cinsel çekişmenin azaldığını göstermektedir. Bu da, H. ergaster'in sosyal yaşantısına dair birçok bilgiyi bize sunmaktadır. Atalarına göre çok daha karmaşık bir sosyal yaşantısı olduğu 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düşünülen H. ergaster'in ateşe hükmedip hükmedemediği konusunda halen tartışmalar sürmektedir. Günümüzde yaygın kanı türün ateşi kontrol altına alabildiği yönündedir. 
Türün sosyal yapısı da, insanlarda görülen ilkin avcı-toplayıcı kabile yapısına benzemektedir. Üstelik yapılan analizler, H. ergaster'in bildiğimiz anlamıyla insan konuşmasına benzer sesler çıkarabilen ilk tür olduğunu göstermektedir. Henüz H. 
ergaster'in sembolik düşünce ve sanat üretebildiği konusunda kesin veriler bulunmasa da, beyninin ve fiziksel karakterlerinin yapısı, buna müsait olduğunu göstermektedir. 


Evrimsel süreçte bize adım adım yaklaşırken, arada birçok yeni türün evrimleşip yok olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birisi de, Homo georgicus isimi türdür. Tür, ilk olarak 
1991 yılında Gürcistan'ın Dmanisi bölgesinde keşfedilmiştir. Sonrasında, 2001 yılında 
kısmi bir iskelet bulunmuştur. Bu keşif yine büyük bir heyecanla karşılanmıştır, çünkü türün kemik yapısı Homo ergaster ile Homo erectus arasında mükemmel bir geçiş örneği göstermektedir: H. ergaster'in kafatası yapısını olduğu gibi görmekteyiz; ancak kemiklerin iriliği H. erectus standartlarına tam olarak uymakta! Dolayısıyla, insanların en meşhur atası konumundaki H. erectus'un ilk örnekleri arasında olduğu düşünülmektedir. 


Türün kafatası 600 cc hacmindedir ve günümüzden 1.77 milyon yıl önce yaşadığı bilinmektedir. Bu, Homo türleri arasında görülen en küçük kafatası örneklerinden biridir. 
Daha sonradan yapılan keşifler, türün kafatasının diğer Homo türlerine göre ilkel bireyleri temsil ettiğini göstermiştir. Buna rağmen türün omurga yapısı ve alt uzuvları, tüm atalarından daha gelişkin bir noktadadır. Bu sayede, tüm atalarına kıyasla çok daha rahat haraket edebilmektedir. 


Ne var ki, son yapılan çalışmalar bu türün kendi başına ayrı bir tür olarak görülemeyeceğini, Homo erectus'un ilkel bir örneği olarak görülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu sebeple tür, daha çok bir alt tür olarak, Homo erectus 

georgicus ismiyle bilinmektedir. Buna rağmen türün anatomik özellikleri, evrimsel süreç açısından büyük önem taşımaktadır. Keşfedilen kafatası aşağıda görülmektedir: 


Şimdi sırada, çok meşhur ve hakkında buraya kadar anlattıklarımıza nispeten daha fazla bilgi bulunan tür var: Homo erectus. Az önce değindiğimiz gibi, Homo ergaster'den evrimleştiği düşünülen Homo erectus, arada Homo erectus georgicus olarak anılan bir tür üzerinden evrimleşmiş olabilir. Bir diğer opsiyon da, Homo erectus'un evrimleşmesinden sonra, Homo erectus georgicus'un evrimleşmiş olması... Ne olursa olsun, elde bol miktarda geçiş türü olduğu görülmekte... 


Homo erectus, 1.9 milyon yıl ile 100.000 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüş, çok başarılı bir insan türüdür. Bir düşünün; bundan sadece 100.000 yıl kadar önce, Homo sapiens henüz yeni yeni yükselirken, bir diğer insan türü ve doğrudan atası olan Homo erectus ile birlikte yaşamış olma ihtimali bulunuyor! Henüz Homo erectus'un tam olarak yok olduğu tarih kesinleşmiş değil; ancak günümüzden 143.000 yıl öncesine ait olan 

ve H. erectus kalıntıları olduğu düşünülen fosiller bulunuyor. 
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Türün keşfinin ilginç bir geçmişi bulunuyor. Darwin'in Türlerin Kökeni isimli eserinden etkilenen Hollandalı araştırmacı Eugene Dubois, Asya'da insanın kökenlerini araştırmaya 
başladı. 1886 yılından itibaren tam 5 yıl boyunca fosil arayan Dubois, sonunda 1891 
yılında insanların ataları olduğunu düşündüğü ilk kemik kalıntılarına rastladı. Fosil, Endonezya'nın Java adasında bulunmuştu ve bu yüzden fosile Java Adamı adı verildi. 
Tür yapı olarak insanla bir olmasa da, tıpkı modern insanlardaki gibi bir femur kemiğine ve kafatası yapısına sahipti. Türe ilk olarak "maymun adam" anlamında Pithecanthropus erectus adı verildi. Sonradan, 1921 yılında Davidson Black tarafından bir diğer örnek bulundu; ancak Çin'de bulunmasından ötürü farklı bir tür ismi verildi: Sinanthropus pekinensis. Ne yazık ki 2. Dünya Savaşı, fosil kalıntılarını da vurdu ve birçok fosil harap olarak kullanılmaz/tanımlanamaz hale geldi. Bu fosillerin bir kısmından yola çıkılarak yapılan dökme fosiller, günümüzde müzelerde sergilenmektedir. 


Sonradan yapılan yeni keşiflerle, önceden keşfedilen bu kemiklerin de Homo 

erectus isimli ve modern insanlar olarak bizlerin doğrudan atası olan türlere ait olduğu keşfedildi. 1950-1970 yılları arasında türe ait sayısız fosil çıkarıldı. Özellikle 1949'da Güney Afrika'da ve 1950'lerde Dünya'nın çeşitli yerlerinde (Turkana Gölü, Gürcistan, İspanya, Endonezya, Vietnam, Çin ve Hindistan) çıkarılan fosiller, Homo 

erectus hakkında tam bir bilgi arşivi oluşmasını sağladı. Fark edebileceğiniz gibi, bu bilgi arşivinin en önemli parçalarından biri ise, Homo türlerinin artık Dünya'ya yayılmaya başlıyor olmasıydı. 


Homo erectus, H. habilis gibi, çıkıntılı bir çeneye ve büyük azı dişlerine, kalın kaş çıkıntılarına, uzun bir alt kemiğe ve 750 ila 1225 cc arası değişen bir beyin hacmine sahipti. İlk zamanlara ait H. erectus beyinleri 900 cc civarındaydı ve sonradan bulunanlar ise ortalama olarak 1100 cc civarında bir beyin hacmine sahiptiler. Yine, beyin büyüklüğünün tür içerisinde evrimleştiği net bir şekilde görülmektedir. İskeleti, modern bir insanınkine benzer şekilde oldukça sağlamdı ve bu da, çok daha güçlü olduğu anlamına geliyordu. Vücut oranları farklı farklıydı. “Turkana Çocuğu” ismi 

verilen Homo erectus, modern insanlara benzetilebilecek şekilde uzun ve inceydi. “Pekin Adamı” olarak isimlendirilen diğer bir Homo erectus ise daha kısa ve çelimsiz bir yapıdaydı. Turkana Çocuğu adı verilen H. erectus üzerinde yapılan çalışmalar, bu türün günümüz modern insanlarından "daha iyi" bir yürüme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi, gelişkin vücut şekline oranla, vücudunun ve beyninin hafif olması. Elbette “yürümenin iyiliği”nden kasıt, daha çevik ve kolay oluşu... Ayrıca bizim yürüyüşümüzün daha “zor” ve “kötü” olma sebebi, iskeletimizin ağır kaslarımızı ve büyük beynimizi taşımak zorunda olması. Bu da bize, bizim evrimleşmemiz sonucu oluşacak türlerin yürümekte çok daha başarılı olabileceği konusunda bir fikir veriyor! 
Ayrıca tekrar vurgulamak gerekirse, H. habilis ve 

tüm Australopithacus'lar sadece Afrika'da bulunmuşken, H. erectus'un Afrika, Asya ve Avrupa'da da bulunmuş olması, Afrika'dan dışarıya doğru ilk göçlerin başladığını ve epey bir yol kat edildiğini göstermektedir! Bu da, H. erectus'un çok daha rahat yürüyebildiğini ve yayılabildiğini göstermektedir! Zaten anatomisinde yapılan incelemeler, dik bir şekilde rahat yürüyebilmesi sebebiyle "dik adam" anlamında Homo 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erectus adını türe kazandırmıştır. Daha da ilginci, H. erectus'un ateş kullanabildiğine ve habilis*e kıyasla taş kullanarak çok daha sofistike aletler yapabildiğine dair bulgularımız ve kanıtlarımız olması! Biraz görsel sunacak olursak: 


Homo erectus alt türlerinden olan H. erectus tautavelensis alt türüne ait bir kafatası AGA 
4 5 6 


Türlerin kafatası karşılaştırması: 1. Goril 2. Australopithecus 3. Homo erectus 4. 
Neandertal 5. Steinheim İskeleti (en erken H. sapiens örneklerinden biri) 6. İnsan 


H. erectus ile ilgili olarak kitaplar dolusu bilgi yazılabilir. Ancak burada çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz, çünkü daha incelememiz gereken çok tür var. Umuyoruz ki burada verdiklerimiz, bazı temel bilgileri size sağlayacaktır. 


Bu noktada, yine bazı belirsiz ara türler karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Homo cepranensis bunlardan birisidir. İlk olarak 1994 senesinde arkeolog Italo Bidditu tarafından keşfedilen bu tür, Ceprano Adamı olarak anılmaktadır ve Roma'da bulunmuştur. Türün günümüzden 500.000 ile 350.000 yıl önce arasında yaşadığı düşünülmektedir; ancak türün tam özellikleri bilinememktedir. Çıkarılan fosiller üzerinde yapılan incelemeler, türün Homo erectus ile modern insanların Neandertaller ile son ortak atası olan Homo heidelbergensis arasında bir geçiş türü olduğu düşünülmektedir. 
Unutmamak gerekiyor ki H. erectus, bizlerin doğrudan atalarından birisidir. Dolayısıyla bu tür, iki direkt atamız arasında bir geçiş özelliği gösteriyor olabilir. Ancak bu türle ilgili pek fazla bilgimiz bulunmuyor. 2011 senesinde, H. neanderthalensis türünün doğrudan atası olduğu iddia edilmiş olsa da, bu bilgi halen güvenilir bulunmuyor. Türe ait keşfedilen fosiller şöyle: 

Evrimsel süreçte biraz daha ilerlediğimizde, karşımıza Homo antecessor çıkıyor. 
Günümüzden 1.2 milyon yıl ila 800.000 yıl öncesi arasında yaşamış olan bu tür, insanların Avrupa'daki ilk sağlam izlerini temsil ediyor. Bu türün de, Homo 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ergaster ile Homo heidelbergensis arasında bir geçiş özelliği gösteriyor olması, türlerin nesiller içerisinde ne kadar farklı alt dallara ayrılıp, ne kadar farklı yönlerde evrimleşebileceğini bizlere gösteriyor. Bazı araştırmacılar da, bu türün ayrı bir tür olmadığını ve erken bir Homo heidelbergensis grubu olduğunu ileri sürüyor. Bu tartışmaları da kesin bir şekilde sonlandırmanın şu anda bir yolu bulunmuyor. 


Türün 1.6-1.8 metre arasında olduğu biliniyor ve 90 kilograma kadar ulaşabiliyor. Beyin hacmi 1100-1150 cc arasında, dolayısıyla modern insanlarınkine giderek yaklaşan bir beyin hacmi görüyoruz. Ne yazık ki aşırı fazla fosil kaydının bulunmuyor olması, analizleri güçleştiriyor. Türe ait tüm fosil kalıntıları, İspanya'da bulunan Sierra de Atapuerca'dan çıkarıldı. Ancak bazı soru işaretleri de bulunuyor. Örneğin İngiltere'nin Suffolk ve Norfolk bölgelerinde bulunan bazı fosil kalıntıları, H. antecessor'ün başka türlerle çiftleşmiş olabileceği fikrini doğuruyor. Örneğin 2005 yılında keşfedilen bazı kalıntılar, H. heidelbergensis ile H. antecessor'ün 700.000 yıl kadar önce çaprazlanmış (çiftleşmiş) olabileceğine dair fikirler sunuyor. Ayrıca 2010 yılında Norfolk'ta keşfedilen bazı kalıntılar, H. antecessor'ün İngiltere'ye 900.000 yıl kadar önce geçmiş olabileceği fikrini veriyor. Fransa'da da, türe ait olduğu düşünülen 20 farklı el yapımı alet keşfedildi. 
Tüm bunlar, türlerle ilgili bilgi havuzuna aktarılıyor ve zamanla, yeni bulgular ışığında en net sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor. 


Bu uzun evrim zincirinden sonra sonunda, türümüzün son atası olduğundan neredeyse emin olduğumuz Homo heidelbergensis'e ulaşıyoruz. Kimi zaman Homo 

rhodesiensis olarak da bilinen bu tür, Neandertaller ile modern insanların (bizlerin) yaşamış son ortak atasıdır. Günümüzden 600.000-400.000 yıl önce yaşamış olan bu türün ilk örneklerinin 1.3 milyon yıl kadar önceye dayandığı bilinmektedir. Son bireylerinin ise günümüzden 250.000 yıl kadar öncesine kadar gelebildiği bilinmektedir. Üstelik son keşiflerle sadece bizim ve Neandertallerin değil, aynı zamanda Denisovalı İnsanlar'ın da ortak atası olduğu düşünülmektedir. İlk keşfin 1907'de Almanya'da bulunan Heidelberg'de yapılmış olmasından ötürü bu ismi almıştır. 


Morfolojik olarak Homo ergaster ile oldukça benzer olan bu tür, H. ergaster'den çok daha büyük bir kafatasına sahiptir: 1100-1400 cc! Bu kafatası büyüklüğü, modern insanların ortalaması olan 1350 ce'ye neredeyse eşittir; dolayısıyla son atamızın bize benzer bilişsel yetenekleri olduğunu düşünmemiz için birçok neden vardır. Bunların en önemlisi ise, H. 
heidelbergensis'in ürettiği araçların gelişmişliği ve karmaşıklığıdır. Ortlama bir H. 
heidelbergensis erkeği 1.75 metre uzunlukta ve 62 kilogram ağırlıktadır. Dişiler ise 1.57 
metre uzunlukta ve 51 kilogram ağırlıktadır. Atapuerca'da türe ait 27-28 adet eksiksiz fosil bulunmuştur. 


H. heidelbergensis, ölülerini gömme adeti olan ilk Homo türüdür. Bu da, bilişsel yeteneklerinin karmaşıklığı ve gelişmişliği ile ilgili en önemli sonuçlardan biridir. Tür, ölümü ve yaşamı ayırt edebilmekte ve ölümden sonrasına yönelik fikirleri geliştirebilmektedir. Bunun haricinde türün ilkel bir konuşma yetisi bulunduğuna dair iddialar ileri sürülmektedir. Her ne kadar Homo sapiens haricinde hiçbir türün bizimkisi 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kadar karmaşık bir dili olduğu ispatlanamasa da, bu dilin erken türlerinden birinin son atamızda evrimleşmiş olması muhtemeldir. Çünkü en yakın kuzenimiz olan Neandertaller'in de, bizlere benzer ama çok daha ilkel bir konuşma yeteneği olduğu düşünülmektedir. 


H. heidelbergensis türünde avcılık iyice gelişmiştir ve mızrak gibi karmaşık ve hassas aletler üretilebilmeye başlanmıştır. Türün tam olarak Homo sapiens ve Homo neanderthalensis türlerine nasıl evrimleştiği çözülememiştir; bu ikisinin doğrudan atası olduğundan neredeyse emin olsak da... Muhtemelen Afrika'da evrimleşen H. 
heidelbergensis, iki dala ayrılmıştır ve bunlardan biri Avrupa'ya göç ederken, diğeri Afrika'da kalmayı sürdürmüştür. Avrupa'ya giden kol orada H. neanderthalensis'e evrimleşmiş, Afrika'da kalan kol ise bize, yani H. sapiens türüne evrimleşmiştir. Bu süreç içerisinde bazı diğer ara basamaklar olduğu da düşünülmektedir. Bu basamaklar 

arasında Homo rhodesiensis isimli ayrı bir tür ile Homo sapiens idaltu isimli bir insan alt türü olduğu düşünülmektedir. Ancak buna dair kesin kanıtlar henüz keşfedilememiştir. 


İlk H. heidelbergensis fosillerine 21 Ekim 1907 yılında Mauer, Almanya'nın Heidelberg bölgesinde ulaşılmıştır. Daha sonradan yine Almanya'da bulunan Steinheim an der Murr'da, Fransa'da bulunan Arago'da, Yunanistan'da bulunan Petralona'da, İtalya'da bulunan Ciampete del Diavolo'da ve Çin'de bulunan Jinnushian ile Maba'da başka H. 
heidelbergensis bireylerine ulaşılmıştır. Bunlar haricinde İngiliz Kanalı'ndan birkaç kilometre ötede keşfedilen Boxgrove Adamı, günümüzden 524.000 ila 478.000 yıl önce yaşamış bir gruba aittir. Bunun gibi birçok tekil H. heidelbergensis örneklerine rastlamak mümkündür. Türe ait birkaç fosil şu şekildedir: 


Homo heidelbergensis türünden bahsetmişken, bu türden H. sapiens'e geçişte bir ara tür olabilecek olan Homo rhodesiensis'e değinmekte de fayda görüyoruz. Günümüzden 300.000 ila 125.000 yıl önce yaşamış olan bu ara tür, Güney Afrika, Doğu Asya ve Kuzey Afrika'da keşfedilmiştir. Birçok bilim insanı tarafından H. heidelbergensis ile bir olarak anılan bu tür, yine de H. heidelbergensis'te göremediğimiz bazı özellikleriyle güzel bir geçiş örneği sunmaktadır. 


Kafatası hacmi 1230 cc olan bu tür, oldukça sert bir iskelete sahiptir. Bildiğimiz tüm insanı türlerden daha büyük göz yuvarlarına sahiptir ve yüz yapısı, en yakın kuzenlerimiz olan Neandertaller'e son derece benzerdir. Burunları büyük yapılıdır ve kalın kaş kemerlerine sahiptir. Üstelik tür, H. heidelbergensis'e göre, Neandertaller ile modern insanın daha net bir karışımı gibi görülmektedir. Türe ait kafataslarından biri aşağıdaki gibidir. 


Ve sonunda daha tanıdık bir türe bakma zamanı geldi! Homo neanderthalensis! Yani meşhur Neandertal İnsanı. Bu tür, eski biyolojik tanımlar dahilinde, bizlerle bir zamanlar karışıp çiftleşebildikleri ve verimli döller verebildikleri için, "alt tür olmaları gerektiği" gibi bir yanılgıyla Homo sapiens neanderthalensis olarak isimlendirilmişlerdir. 
Ne var ki güncel evrimsel çalışmalar sayesinde çiftleşebilen türlerin aynı türe ait olmak 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zorunda olmadığını, türler arasında hibritleşmenin olabileceğini biliyoruz ve bu yüzden, bizden oldukça farklı olan bu türü ayrı bir tür olarak kategorize etmekte bir hata bulunmadığının farkındayız. Bu sebeple, Neandertal insanı Homo neanderthalensis tür adıyla bilinmektedir. 


Günümüzde insanın yaşayan en yakın kuzeni bonobolar (Pan paniscus) ve şempanzelerdir (Pan troglodytes). Ancak elbette insanın en yakın kuzeni aslında bu iki tür de değildir. İnsanın en yakın kuzeni, Neandertaller ve Denisova insanlarıdır. Ne var ki bu iki tür de günümüzde yok olduğu için, en yakın yaşayan kuzenimiz olarak 6 milyon yıl önce atalarımızın birbirinden ayrıldığı şempanzeler sayılmaktadır. Fakat bu ince ayrıma dikkat çekmekte fayda var. 


Homo neanderthalensis, ismini keşfedildiği Neander Vadisi'nden almaktadır. Tür, günümüzden 600.000 yıl öncesinden 30.000 yıl öncesine kadar yaşamıştır. Dolayısıyla soyu en son tükenen insan türlerinden biridir. H. heidelbergensis'in Avrupa'ya göç eden kolunun bir devamı olarak, özellikle bugünkü Almanya ve Fransa'nın kuzey bölgelerinde evrimleşmiştir ve geniş bir bölgeye yayılmıştır. Neandertaller'in Avrupa içerisinde türleşerek yükselmeleri, günümüzden 350.000 yıl kadar öncesine denk gelmektedir. Ne yazık ki yok oluş tarihleri ve sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak tüm bulgular, yok oluş tarihlerinin 40.000-30.000 yıl öncesine denk geldiğine işaret etmektedir. Bazı bulgular, türün 10.000 yıl öncesine kadar bile yaşadığını göstermektedir; ancak bu konu halen tartışılmaktadır. 


Neandertaller'in ortalama beyin hacmi modern insanlardan birazcık daha büyüktür ve ortalama 1450 cc kadardır. İlginç bir şekilde, Rusya ve Suriye'de keşfedilen Neandertal çocuk fosilleri üzerinde yapılan analizler, Neandertaller'in doğum sırasında beyin hacminin insanların doğumundakiyle aynı olduğunu; ancak yetişkinliğe geçilirken Neandertaller'in beyninde ciddi bir büyüme olduğunu ortaya çıkarmıştır. Neandertaller, bu tarihe kadar gördüğümüz en karmaşık aletleri üretmeyi başarmışlar ve Mousterian taşı türü aletlerin örneklerini sunmuşlardır. Üstelik Neandertaller o kadar geniş bir alana hükmetmişlerdir ki, farklı taş kültürlerinin örneklerini verebilmişlerdir. Bu kültürler arasında Chatelperronian, Aurignacian ve Gravettian türü taş yapıtlar bulunmaktadır. 
Kültürlerinin gelişimine paralel olarak ürettikleri aletler de nesiller içerisinde çeşitlenmiştir. 


Kafatasları, modern insanlarınkine göre uzun ve alçaktır ve kafatasının arkasında bir çıkıntı bulunmaktadır. Vücutları ise insanlardan çok daha sağlam ve güçlüdür. Özellikle kolları ve ellerinin insanlara kıyasla çok daha büyük ve güçlü olduğu görülmektedir. 
Erkekleri 164-168 santimetre boyunda ve ortalama 77 kilogram ağırlığında, dişileri ise 152-156 santimetre boyunda ve ortalama 67 kilogram ağırlığındadır. 2007 yılında yapılan genetik bir araştırmada, Neandertaller içerisinde kızıl saçlı ve açık ten renkli bolca birey olduğu ortaya çıkarılmıştır. 


Türe ait ilk fosiller 1829 yılında, bugün Belçika olarak bilinen bölgede Philippe-Charles 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Schmerling ve 1848 yılında Forbes' Quarry Gibraltar tarafından bulunmuştur. O günden bu yana, 400 farklı Neandertal bireyinin fosillerine ulaşılmıştır. 


Türün, H. erectus gibi çıkıntılı bir çenesi ve içe çökük bir alnı vardı. Yüzünün orta 

kısmı, H. erectus ya da H. sapeins'de bulunmayan bir şekilde çıkıntılıydı ve bu da soğuk ortama adapte olabildiğinin göstergesidir. Modern insanlara göre bazı diğer anatomik farklılıkları da bulunmaktadır. Bunların en ilginçleri omuzlarındaki çıkıntılar ve pelvis üzerindeki cinsel organa yakın kemiklerdir. Neandertaller çoğunlukla soğuk bölgelerde yaşadılar ve tıpkı, soğuk bölgelerde yaşayan modern insanlar gibi, küçük bedenlere ve sert, kısa bacaklara sahiptirler. Kemikleri kalın ve ağırdır ve güçlü kaslara sahip oldukları belli olmaktadır. Eğer Neandertaller günümüzde yaşasalardı, inanılmaz kuvvetli ve dayanıklı olurlardı çünkü kemik analizleri ne kadar zor ve acımasız şartlarda yaşadıklarını göstermektedir. 


Neandertaller'in bulunduğu bölgelerde çok fazla sayıda el aleti ve el yapımı silah bulunmuştur! Neandertaller avcılar olarak yaşamışlardı, ölülerini gömerlerdi. Daha çok Avrupa ve Orta Doğu'da bulundular. O kadar çok sayıda kalıntı bulundu ki, onları çeşitli bölgelere göre ayırmamız mümkündür. Örneğin Batı Avrupa’da yaşayanlar çok daha kuvvetli ve sağlam kemiklere sahiplerdi ve “Klasik Neandertaller” olarak isimlendirildiler. 


Türün yaşam biçimiyle ilgili de birçok bilgiye sahibiz. Örneğin türün çok iyi bir avcı olduğunu ve yemeklerini pişirerek yediğini biliyoruz. Yaptıkları aletler içerisinde mamut dişlerinin, pençelerinin, bacak kemiklerinin kullanıldığı bilinmektedir. Diyetleri ise diğer insan türlerinin aksine, neredeyse tamamen et üzerine kuruludur ve nadir olarak otlarla beslenmektedirler. Türün neden yok olduğu kesin olarak bilinmese de, bizlerle olan etkileşimlerinin buna sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir. Bu yok oluş, illa bizim onları katletmemiz sonucu değil, belki de onlara taşıdığımız bir hastalık sebebiyle olmuş olabilir. Ne olursa olsun, H. sapiens ile Neandertaller'in çok yakın temas içerisinde bulundukları ve hatta çiftleşerek üredikleri bilinmektedir. Bir teoriye göre, günümüzde var olan tüm insanların, bu çiftleşmenin bir ürünü olduğu yönündedir. Bu kesin olarak kabul edilmese de, Avrupa kökenli insanların genlerinin “01.5 civarının doğrudan Neandertaller'e ait genlerden oluşuyor olması, iki tür arasındaki çiftleşmeyi ve bu çiftleşmenin sonuçlarının günümüze kadar taşındığını net bir şekilde ispatlamaktadır. 


Neandertaller'in soy hattını zaman çizelgesine koyduğumuzda, müthiş bir evrimsel geçiş görmemiz mümkündür. Elimizde türe ait çok sayıda fosil olması, daha önceden bahsettiğimiz "filmin içerisinden fotoğraf kareleri" alma benzetmesini anlatmamıza imkan vermektedir, o yüzden örneklendireceğiz: 


350.000 yıl ve öncesine ait olan ilk H. neanderthalensis fosilleri, net bir şekilde ortak atamız olan H. heidelbergensis türüne ait özellikler taşımaktadır. Bu özellikler, günümüzden 135.000 yıl öncesine kadar taşınmakta ama giderek körelmekte ve türe ait özellikler ortaya çıkmaktadır. 135.000 yıl öncesinden itibaren, 35.000 yıl öncesine kadar 


246 


247 


olan fosillerde, tamamen Neandertaller'e has birçok özellik fosillerde görülmektedir. 
35.000 yıl öncesinden itibaren olan fosillerde ise, H. sapiens türüne ait özelliklerin popülasyona girdiği ve türün saflığını bozduğunu görürüz. Dolayısıyla tür, nesiller içerisinde evrimleşmiş ve sonrasında, hızlı bir şekilde yok olmuştur. 


Bazı fosil ve görsellerle türü kafanızda canlandırmanıza yardım edelim: 


Neandetaller'in bulunduğu bölgeler 


Bu en yakın kuzenlerimizden sonra yine tartışmalı sayılabilecek bir insan alt türü gelmektedir: Homo sapiens idaltu. Bu türün tartışmalı olma sebebi, tam olarak evrimsel konumunun çözülememiş olmasıdır. "Idaltu", Saho-Afar dilinde "ilk doğan" anlamına gelmektedir ve Homo sapiens türünün ilk örneklerinden ve geçiş niteliğindeki bireylerinden oluşan alt türe denmektedir. Günümüzden 160.000 yıl kadar önce yaşayan tür, Etiyopya'da, Tim White tarafından 1997 yılında keşfedilmiştir. Türün Homo heidelbergensis ile ilk insanlar olarak kabul edilen Cro-Magnon insanları arasında bir geçiş türü olduğu düşünülmektedir. Bu alt tür hakkında çok fazla bilgi olmadığından, üzerinde fazla durmayacağız; ancak ileride yeni bilgiler bulundukça güncelleyebiliriz. 


İşte bu uzun yolculuktan sonra, nihayet bildiğimiz anlamıyla ilk modern insanlara, Homo sapiens'e ulaşırız. İlk insanlar, Cro-Magnon adıyla bilinmektedir ve Türkçede genellikle "mağara adamı" olarak anılırlar. Bilimsel literatürde ise Avrupalı Erken Modern İnsanlar (AEMİ) olarak bilinirler. Esasında Cro-Magnon bir tür adı değildir; sadece insanların 

evrimsel sürecindeki bir zaman dilimine işaret etmektedir. İlk Cro-Magnon örnekleri 

günümüzden 43.000 yıl öncesine aittir. Halbuki Homo sapiens türü günümüzden 384.000 
ila 200.000 yıl önce evrimleşmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Ancak Cro-Magnon, tıpkı 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Neandertaller'in yükselişini temsil eden 350.000 yıl önceki popülasyonları gibi, Homo sapiens'in yükselişini simgeleyen popülasyonlar olması açısından öneme sahiptir. Üstelik az önce değindiğimiz gibi Cro-Magnon, aslında ilk olarak Afrika'da evrimleşen Homo sapiens popülasyonlarına değil, bunların sonradan Avrupa'ya göç eden örneklerine verilen isimdir. Ancak bu grubun, daha sonradan Dünya'ya hakim olacak Homo 

sapiens türünden belli başlı farklılıkları da vardır. Bu grubun evrimine kısaca bakacak olursak: 


Normalde Homo sapiens türü, bahsettiğimiz gibi yaklaşık 200.000 yıl önce, Doğu Afrika'da evrimleşmiştir. Afrika'dan çıkmayı başarak türümüz, 60.000 yıl kadar önce Avrasya kıtasına ulaşmıştır. Bir grup, Hint Okyanusu'nun sınırlarını takip ederek Asya'nın içlerine kadar göç etmişken, diğer bir grup bu koldan ayrılarak Orta Asya'ya ulaşmıştır. Orta Asya'ya göç eden bu kol, daha sonradan Kuzey ve Orta Asyalı insan gruplarını (Moğollar), Kafkasyalılar'ı ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika popülasyonlarının büyük bir çoğunluğunu meydana getirmiştir. Günümüzden 45.000 yıl kadar önce bu gruplar Avrupa'ya ulaşmışlar ve Neandertaller ile etkileşime geçmişlerdir. Günümüzden 20.000 yıl kadar önce ise, sonunda türümüz, Batı Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyılarına kadar ulaşmayı başarmıştır. İşte Cro-Magnon insanları, Avrupa'da farklılaşan bu grup insanın genel adıdır. 


Cro-Magnon insanları, düz uzuvlara ve Neandetaller'e göre uzun bir boya sahiptir. 166- 
171 santimetre uzunluğunda oldukları düşünülmektedir ve bazı erkekler 195 santimetre ye 
kadar ulaşabilmektedir. Sosyal yaşam oldukça karmaşık ve hiyerarşiktir; gruplar içerisinde avcılar ve toplayıcılar birbirinden ayrıdır. Bu iş bölümü, türün içerisinde de fiziksel farklılaşmalara neden olmuştur. Cro-Magnon insanlarının genel olarak uzun ve göreceli olarak alçak bir kafatası yapısı, geniş yüzleri, çıkıntılı burunları bulunmaktadır. 
Göz yuvaları, günümüzdeki yapının aksine yuvarlak yerine dikdörtgenimsidir. Cro-Magnon insanları, muhtemelen günümüzdeki insanlar gibi konuşabilmektedirler. 


İri beyinleri sayesinde oldukça gelişmiş bir sosyal yaşantı ve kültürel algı düzeyine sahiptirler. İlk sanat eserlerini ve duvar çizimlerini vermişlerdir. Kemik, denizkabuğu ve dişler kullanarak çeşitli aletler üretmişlerdir. Neandertaller gibi çoğunlukla avcılık yaparak yaşamışlardır ve mamutlar, ayılar, atlar ve benzeri hayvanları öldürerek beslenmişlerdir. Ancak Neandertaller'e göre diyetlerinde daha fazla bitkisel ürünler bulunmaktadır. 


Cro-Magnon insanları, günümüzdeki baskın insan gruplarının doğumuna neden olamasalar da, Homo sapiens'in yükselişini simgeledikleri için önemli bir yerleri bulunmaktadır. Daha sonradan gelen H. sapiens akımları içerisinde eriyerek özelliklerini yitirmişlerdir; ancak gen havuzları, günümüzdeki birçok genetik özelliğin oluşmasını sağlamıştır. Cro-Magnon insanlarına ait bazı görseller ise şöyle: 


Cro-Magnon insanları, Homo sapiens'in en belirgin temsilcileri arasında yer almaktadır. 
Sonrasında, küresel bir gen karışımı içerisinde, söylediğimiz gibi eriyerek özelliklerini yitirmişler ve genleri, genel gen havuzu içerisinde erimiştir. Bu da, günümüzdeki tüm insanların tek bir tür olarak günümüze kadar ulaşmasının bir örneğidir. Elbette, türümüz 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içerisinde atalarımızın bulunduğu coğrafyalardaki adaptasyonlardan ötürü farklılıklar olabilmektedir: boy uzunluğu, göz çekikliği, deri rengi, saç rengi, göz rengi ve daha nice özellik, Homo sapiens'in farklı bölgelerde özelleşmiş olmasından farklılıklar içermektedir. Ne var ki bu özellik farklılıklarının hiçbiri, bu grupların ayrı türler veya alt türler olması için yeterli değildir. Bunlar, sadece türün coğrafi farklılıklardan ötürü içerdiği varyasyonlardan ibarettir. Var olan tüm insanlar, balta girmemiş ormanlardaki kabilelerden Anadolu insanına kadar, İngiliz'e, Çinli'ye, Arap'a, Fin'e kadar her 

biri Homo sapiens türüne aittir. Özellikle türümüzün son 10.000 yıldır istisnasız her coğrafi bölgede birbirine karışmaya başlamasından ötürü, türleşme imkanı neredeyse tamamen ortadan kalkmış, herhangi bir izolasyonun oluşmamasından ötürü farklı türlerin evrimleşmesi olanaksızlaşmıştır. Yine de, bu durumun sonsuza kadar bu şekilde gitmeyeceği aşikardır. Bir süre sonra türümüzün üstünlüğü kırılacak ve muhtemelen vahşi yaşama geri dönmek zorunda kalarak türleşmeye devam edecek veya tamamen yok olacağız. Bunu zaman gösterecek. 


İnsanlara ait özellikleri burada tartışmak istemiyoruz; çünkü hepimiz özelliklerimizi artık biliyoruz. Farklı yazılarda, modern insanın çeşitli özelliklerine zaten değineceğiz. Sadece kısa bazı bilgiler verelim: 


Bizim bildiğimiz haliyle “ilk modern insanlar” 195.000 yıl önce tarih sahnesine çıkmışlardır. Beyin hacimleri 1350 cc civarındadır. Alınları dik bir şekilde yükselir, kaş çıkıntıları çok belirsizdir ya da yoktur. İskeletleri çok narindir. 40.000 yıl önce Cro-Magnon kültürünün ortaya çıkmasıyla kullanılan aletler çok daha sofistike bir hal almıştır. Kemik ve geyik boynuzu, el aletlerinde kullanılmaya başlamıştır. Artık giysiler yapılmaya başlanmış, oyma ve heykel örnekleri görülmeye başlanmıştır. El işleri, dekorasyon amaçlı kullanılan aletler, boncuklar, fildişi oymalar, kil figürler, müzik aletleri ve duvar resimleri, sonraki 20.000 yıl içerisinde gelişmiştir. 


Son 100.000 yıl içerisinde dahi, Evrim'in modası daha küçük azı dişlerine ve daha zayıf ve hafif iskelete doğru kaymıştır. Mezolitik Çağ'da yaşayan insanların (bundan 10.000 
yıl önce) kemikleri bizimkilerden %10 daha kuvvetlidir. Son Paleolitik Çağ’daki insanların (30.000 yıl kadar önce) kemikleri ise 9020-30 daha kuvvetlidir! Bu çağda yaşamış insanlara modern dense bile, ilkellik belirtileri de göstermektedirler. 
Avusturalya'da yaşayan Aborijinler'de halen arkaik Homo sapiens türlerine ait diş yapıları gözlenmektedir! Bu da Evrim'in halen gözlenebilir kanıtları olduğunu göstermektedir! 


Türümüz bütün Dünya'ya yayılmayı başarmış ilk Homo türüdür. Öyle ki, Hint kıyıları boyunca Asya'ya yayılan kollarından biri sallarla Avusturalya'ya geçmeyi başarmış ve burada Aborjin halkarını oluşturmuştur. Diğer bir kol, günümüzde halen kışları donarak kapanan Bering Boğazı'nı aşarak Amerika kıtasına ulaşmış ve burada çeşitlenmeye başlamıştır. Bir kısmı en kuzey bölgelere ulaşarak, kutuplara kadar varmıştır. Böylece, Dünya'ya tam bir hakimiyet kurmayı başaran ilk tür olmasak da (dinozorları ve ondan öncesinde böcekleri, bakterileri ve nice türleri unutmayın! ), ilk insan türü olmayı 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başarmışızdır. Her türün başarı hikayesi birbirinden farklıdır. Dinozorlar devasa cüsseleri ve inanılmaz çeşitlilikleri sayesinde Dünya'nın hakimi olmuşlardır. Yine böcekler, ufak yapıları ve sonsuz çeşitlilikleri sayesinde Dünya'nın her koşuluna adapte olabilmişlerdir. 
Tek hücrelileri zaten saymaya gerek yok, 20 dakikada bir bile bölünebilecek kadar hızlı üremeleri sayesinde, kısa sürede tüm Dünya'yı doldurup taşırmışlardır. İnsanlar içerisinde ise Homo sapiens'i başarılı kılan, vücut büyüklüğüne göre "devasa" sayılabilecek beynidir. Bu beyin sayesinde etrafını algılamaya, doğa içerisindeki neden-sonuç ilişkilerini çözüp manipüle etmeye ve yararına kullanmaya başlamıştır. Bu, onun katlanarak artan gücünü sağlamış, ürettiği aletler sayesinde hiçbir türün karşı koyamayacağı bir güce erişmiştir. Bu basit taş aletlerle başlayan üretim kültürü, zaman içerisinde metallere geçmiş ve kademeli olarak çeşitlenerek uzay araçlarına, trenlere, arabalara, silahlara, füzelere ve günümüzün diğer modern alet ve edevatlarına dönüşmüştür. 


Kısaca insanın günümüzde sahip oldukları, tartışılmaz bir şekilde önce biyolojik evrimin, sonrasında ise kültürel evrimin bir sonucu ve bir ürünüdür. Dolayısıyla her ne kadar çok çeşitli olsalar da, bu alet-edevatların hiçbiri gökten gelivermemiştir ve her biri, kendisinden önceki daha ilkel versiyonların bir sonucu olarak gelişmiştir. Bir uzay gemisinin bile kökenlerini, savanalarda aslanlardan korunmak ve geyikleri avlamak için üretilen taş aletlere kadar takip edebiliyor olmak, evrimin ve bilimin baş döndürücü gerçeklerinden biridir. Varlığımızı anlamak, nereden geldiğimizi anlamak ve bilmekten geçmektedir. Bu yazıda temel olarak hedeflediğimiz de, bu farkındalığı yaratabilmektir. 


Ancak burada, yazımızı sonlandırmadna önce 2 ilginç modern insan alt türünden bahsederek dikkatinizi bazı ilginç konulara çekmek istiyoruz. Öncelikşle, genelde Cro-Magnon'lar ile birlikte anılan bir gruptan, daha doğrusu terminolojiden bahsedelim, sonrasında o 2 türe geçeceğiz: 


Arkaik Homo sapiens, genel olarak geçtiğimiz 500.000 yıl içerisinde var olmuş 

tüm Homo türlerini kapsayan bir terimdir. Homo heidelbergensis, Homo rhodensiensis, Homo neanderthalensis ve Homo antecessor bu türler arasında yer almaktadır. Bu türlerin tamamının ortak atası Homo erectus olarak kabul edilmektedir. Genel olarak beyin hacimleri 1200-1400 cc arasındadır. Günümüzden 70.000 yıl ve sonrasında ise artık "arkaik" (daha "ilkel") olma özelliklerinin yok olduğunu ve anatomik olarak modern insanların, bildiğimiz anlamıyla var olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu terim, eski ınsanları anlatmak için kullanılan bilimsel bir terimdir. 


Bahsedeceğimiz ilk ilginç insan türü olan Homo floresiensis, bilim 

camiasında Hobbit olarak bilinmektedir. Tür, Endonezya adalarından biri olan Flores adasında 2003 yılında bulunmuştur. En iyi şekilde tamamlanmış fosil, yetişkin bir kadına aittir. Ancak bunun haricinde 9 farklı bireyin fosilleri keşfedilmiştir. Tür, adından da tahmin edebileceğiniz gibi, yaklaşık 91 santimetre boyunda ve ortalama 417 cc beyin hacmine sahiptir. Bu sizi şaşırtmasın. Çünkü fosiller gösteriyor ki, bu boy ve beyin 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hacmi, H. floresiensis için gayet normaldi. Çünkü bunlar, cüceydiler! Bu durum, Evrim Kuramı'nın dinamikleriyle son derece güzel bir şekilde açıklanabilir; çünkü adalar, izole bir ortam yaratır ve Evrim ile Doğal Seçilim, genele göre eşsiz bir biçimde işler. Bu tür, tıpkı diğer çağdaşları gibi, iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlardı, el işleriyle uğraşmış, silahlar yapmışlardı ve ateşi kullanmayı biliyorlardı. İşin ilginç yanı, aynı adalarda cüce fillere de rastlandığı görülmüştür ki bu da, durumun normalliğini desteklemektedir. 
Ancak türün sadece adaptasyon dolayısıyla bu şekilde küçülmediği, aynı zamanda yaygın bir mikrosefali (küçük beyinlilik), endemik kretinizm veya benzeri bir hastalığın sebebiyle bu hale geldiği düşünülmektedir. Fakat ne olursa olsun tür, var olmuş en başarılı Homo türlerinden biridir ve bildiğimiz kadarıyla, yok olmuş son insan türüdür. 
Günümüzden 12.000 yıl kadar önce yok olan bu tür, en başarılı diğer türlerden biri 

olan Homo neanderthalensis'e göre 10.000 yıl kadar daha uzun süre Dünya'da varlığını sürdürmüştür. Türe ait çok fazla bilgi bulunmamaktadır; ancak zaman geçtikçe daha fazla bilginin öğrenileceği umulmaktadır. Bazı fosiller şöyledir: 


Burada değinmek istediğimiz diğer bir tür, göreceli olarak yeni keşfedilmiş olan ve Neandertaller'den başka, en az onlar kadar bize yakın olan bir kuzenimiz olduğunu keşfetmemizi sağlayan Denisova İnsanları'dır. Mart 2010 ayında günümüzden 41.000 yıl önce yaşamış bir parmak kemiği ile tanımlanmışlardır. Tür, Altay Dağları'nın içerisindeki Denisova Mağarası'nda keşfedilmiştir. Bu bölgede bir zamanlar Neandertaller'in ve modern insanların da bulunduğu bilinmektedir. Daha sonradan türe ait dişler ve ayak parmakları da bulunarak, farklı bir türün keşfedildiği doğrulanmıştır. Kesin sonucu ise, mtDNA üzerinde yapılan analizler vermiştir: Denisovalılar, Neandertaller ve modern insanlar ile kuzen olan ayrı bir türdür. Genel olarak Siberya ve Güneydoğu Asya'da türleşen insanlar olarak düşünebileceğimiz bu canlı grubu, Malezya-Endonezya ve Avusturalyalı Aborjinler'in de oluşumunda büyük rol oynamıştır. Bu bölgelerde yaşayan insanların genlerinin %6'sı, Denisovalılar'a aittir. Üstelik Denisovalılar Neandertaller ile de çiftleşmiştir ve Neandertaller'in genomunun %17'si doğrudan Denisovalılar'ın genleridir. Denisovalılar'ın anatomisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Daha fazla bilgi geldikçe buraya ekleyeceğiz. 


İşte o "muhteşem" denilen, kendi kendini yüceltme konusunda rakip tanımayan hayvan türü olan insan ve onun 6 milyon yıllık evrimi, bu şekilde gerçekleşmiştir. 


Uzun ama yine içimize sinen bir çalışma oldu. Orjinalini hazırlamak 2.5 günümüzden fazlasını aldı, düzenlemek ise toplamda 8 saati buldu. Ancak faydalı olacağına inanıyoruz. 

Saygılarımızla. 

Yazan: ÇMB (Evrim Ağacı) http://evrimagaci.org/makale/61/ 
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Birgün gazetesi yazarı Melih Altınok: "TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim Teknik dergisinin mart sayısındaki sansür tartışmaları, medyadaki kalemlerin evrimin hangi aşamasında olduğunu da gözler önüne serdi." 

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim Teknik dergisinin mart sayısındaki sansür tartışmaları, medyadaki kalemlerin evrimin hangi aşamasında olduğunu da gözler önüne serdi. 
Elmayla armudu bir kefeye koyup bilimsel bir teoriyi yalnızca “inanç? argümanlarıyla savuşturmaya çalışan militan yaratılışçıların traji komik telaşlarını mı ararsınız, yoksa sinekten yağ çıkartıp siyasal iktidarın bu somut sansürünü bile halk dalkavukluğu yolunda kullananları mı? 

Birinci cephedekilerin, yaklaşık iki yüz yıllık tarihi boyunca tüm dünyanın saygın bilim otoritelerince kabul gören evrim teorisini, bilimsel bir gerçekliği, inançlarına tehdit olarak gördüklerinden ötürü panikledikleri çok açık. 

Sanırsınız inançlarının tüm ayrıntıları laboratuar koşullarında sınanmış. Sanki dinler evrensel bilim kriterlerine göre şekillendirilmiş bir “teori.” 

Melekler, cinler, denizleri yaran asalar, kısacası gerçekliğinden şüphe etmedikleri binlerce doğaüstü olay bilimsel olarak kanıtlanmış da iş evrim teorisinde düğümlenmiş. 

Adı üzerinde bu bir inanç. Kutsal kitaplarda yazanlara, doğruluğunu sınamaya kalkışmadan, gerçekliğini tartışma konusu yapmadan inanmak dinlerin ilk koşulu. Aksi halde “inançsızlık? 
inanıp inanmanın değil, kanıtlanabilir bir gerçekliği bilmemekten kaynaklanan bir cehaletin sonucu olurdu. İnsanlar cehennemde yanmakla da tehdit edilmezdi. 

Suyun kaynama noktasında tereddüdü olan birinin şüphelerini gidermek mümkündür. Bilimin işi de budur. Ancak İsa Peygamberin babasının Tanrı olduğuna dair inancın gerçekliğini sorgulamak bilimin konusu olmadığı gibi, bir dinin de kendisini bilimsel olarak kanıtlamak gibi bir zorunluluğu yoktur. Zaten bu da mümkün değildir. 

Din inanan varsa vardır ve inanan için doğrudur; bilimsel verilerse bilen ya da kabullenen olmasa da kanıtlanabilmişse doğrudur ve her halükarda vardır. 

Din varlığını inanca, bilimsel verilerse varlığını gerçekliklerine borçludur. 

Dünyanın Tanrı tarafından yedi günde yaratıldığı inancı, elbette ki din dersi kapsamında öğretilebilir. Ama aynı din dersi kapsamında bingbang’ın kutsal kitaplarda yazanlarla ele alınıp *çürütülmeye? çalışılması, biyoloji dersinde türlerin kökeni konusunun Adem ile Havva'nın bir masal olduğu çıkarsamasıyla sonuçlandırılması kadar ahmakçadır. 
Habertürk yazarı Yaşar Nuri Öztürk'ün aşağıdaki sözleri bu çabanın güzel bir örneği: 

“... Darwin, evrim tezini ünlü Müslüman filozof İbn Miskeveyh'ten çaldı. Evrim teorisi Batı'nın değil, Müslümanlarındır... ... Nihayet evrim, üzüm ve hurma ile tekamülün son sınırına varmış olur. Hurmada artık hayvan özelliği belirmeye başlamıştır. Hurma, bitkinin son, hayvanın ilk mertebesidir.” 

Dünya kamuoyunca da kınanan bu skandalı bile sulandırıp cami kışla düzlemine çekmeye yeltenen, sol gösterip sağ vurmak konusunda uzmanlaşmış bir medya celebritisinin, tıpkı TÜBİTAK Başkanı gibi konuyu “provatif” olarak nitelendirmesi de en az yukarıdaki örnek kadar vahim: 

“TÜBİTAK 20. Asrın Darwin'i olarak anılan... Ernst Mayr'ın Harvard tarafından basılan This is biology: The science of the living world kitabının nefis bir tercümesini yayınladı... 
Tam bu operasyonel haberlerin çıktığı günlerde masamda duran kitaplardan biri Mayr'ın bu 
eseriydi... TÜBİTAK- Darwin olayı, padişah pankart olayı, çakma şeyh olayı... Eylül 2009 
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için tasarlanan altın vuruş operasyonunun zemininin yaratılması için kurgulanmış gelişmelerdir... Sistem yeni bir yargısal darbe girişimin hazırlanmaktadır.” 

Nereden başlasak ki? Birincisi arkadaşın sözünü ettiği kitap AKP'nin atadığı ve adı pek çok tartışmaya konu olan şimdiki yönetim tarafından değil, eski yönetim tarafından hazırlandı. 
Kitap yazarımızın masasındaymış ama belli ki kapağını bile açmamış. 

İkincisi, derginin bayilerde gördüğümüz sayısına karşın Darwin'li kapağı ortadayken, yüksek haber değeri taşıyan bu gelişmelerin medya tarafından kamuoyuyla paylaşılmasını darbecilikle eş değer tutmak nasıl bir mantığın sonucudur sizce? 

Bereket medyanın tümünde tablo bu kadar ürkütücü değil. Yukarıdaki arkadaştan birkaç sayfa önce yazan Murat Belge gibi “Canım adamın inancına çok aykırı geliyor herhalde? demekle geçiştirilecek bir şey değil bu. İnancına sığdırması güç geliyorsa bu benim değil, kime güç geliyorsa, onun sorunu” deme cesareti gösterenler de var. 

Bu yazı bilimsel bir makale değil ama bitirirken naçizane de olsa konuya bir katkı yapmadan geçemeyeceğim. Evrim teorisini aradaki kayıp basamaklardan ötürü eleştiren arkadaşlara yazım bir açık bir kanıt sunuyor aslında. Baksanıza Belge ile yukarıda adı geçenlerin evrimin aynı basamağında olduğunu söylemek mümkün mü sizce? 

Alın size kayıp halklar işte. Onlar medyamızda, henüz evrimin çok aşağı basamaklarında olmalarına karşın köşe sahibi olmayı bile başarmış gazetecilerimize birkaç güzide örnek sadece. 

Medyazade 

GeçtİĞİmİz hafta Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın konuğu Melih Gökçek’ti. Sayın başkan, tabiri caizse Hakan'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Nasıl mı? 

Ahmet Hakan programa gelen bir izleyici mailini Gökçek’e okudu: 

“İzleyicimiz, ASKİ, Belediye Asfalt İşleri ve Mezarlıklar müdürlerini atarken ne gibi kıstasları gözettiğinizi soruyor. Ben anlayamadım, bu kişilerin özellikleri nedir? Bende bir çağrışım yapmadılar.” 

Hakan'ın durumunu fark eden Gökçek topu taca atmakta gecikmedi elbette. “Ne bileyim, uyduruyorlar işte” diyerek usta gazeteciyi atlattı. 

Oysa bu üç kurumun başındaki isimlerle ilgili haberler, Hakan yazdığı gazetenin, Hürriyet'in manşetlerinden günlerce inmediler. Üstelik Tarafsız Bölgenin yayınlandığı CNN Türk de haftalarca bu konuları haber bültenlerinde ayrıntılı bir şekilde işledi. 

Melih Gökçek'in bundan sonra Ahmet Hakan'ın program çağrılarına güle oynaya gideceğine, hiçbir hazırlık yapma gereği duymayacağına kuşkumuz yok. Ama okurların ve izleyicilerin, kendi gazetesinin, televizyonunun manşetlerinden, haberlerinden bihaber bir gazeteciyi takip etmeye her zaman şimdiki kadar hevesli olacağına dair ciddi şüphelerim var. 


EVRİMİN 'GÜLÜNÇLÜĞÜ' 


24 Haziran 2017 Cumartesi-cumhuriyet 


Türkiye'de evrimin müfretadattan çıkarılması Batı basınında geniş yankı buldu. Özellikle Avrupa basını olumsuz yorumlarda bulunurken BBC'de de Selin Girit evrimin ders kitaplarından çıkarılması üzerine Türkiye'de sert tartışmalar yaşandığına dikkat çekti. 
Haberde, Eğitim-Sen'in genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın “Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın ardından evrim teorisini müfredattan çıkaran ikinci ülke olacağı, İran'da bile 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evrim teorisi hakkında 60 saat, Darwin üzerine ise 11 saatlik ders konulduğu” sözleri aktarıldı. 


Dawkins'ten tweet 


Ünlü ateist bilim insanı Richard Dawkins, Twitter hesabında “Türkiye kendini gülünç duruma düşürdü” mesajını paylaşırken “büyük laik, eğitim şampiyonu” diye nitelediği Atatürk'ün “mezarında ters döndüğünü” ima etti. Geçen yıl Richard Dawkins Mantık ve Bilim Vakfı ile birleşen ABD merkezli eğitim vakfı Center for Inguiry'den yayımlanan açıklamada durumun “Türkiye'nin geleceği için bir trajedi olduğu” vurgulandı. Independent gazetesinin konuyla ilgili haberinde hükümetin evrim teorisi ile ilgili kararının ülkedeki laik kesim ile sağ kanat dinci gruplar arasındaki mücadelenin bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratik ve laik kurumlarını baltalamakla suçlandığı, darbe girişiminin ardından gazetecilerin, askerlerin, kamu çalışanlarının, akademisyenlerin hedef alındığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi telefonla ulaştığı Feray Aytekin Aydoğan'ın “Laik, bilimsel eğitimin son kırıntıları da kaldırıldı. Bırakın liseyi bu konuyu anaokulunda bile rahatça anlatabilirsiniz” açıklamalarına yer verdi. 


İtiraz edilmeli 


Center for Inguiry'nin başkanı Robyn Blumner, “Türk bilim insanlarının da katılacağı gibi evrim, tektonik hareketler gibi kabul edilmiş bir gerçektir. Ortaokul fen öğretmenleri ile çalışmalarımızdan biliyoruz ki öğrenciler evrimin basit ilkelerini kolayca kavrayabiliyor. 
Dahası doğal seleksiyon hakkında öğrenmek öğrencileri etkiliyor, ilham veriyor. Hükümet bunu öğrencilerden almayı nasıl düşünebilir?” ifadelerini kullandı. Ankara'ya bu kararın iptali çağrısı yapılırken, halkın, çocuklarının ve ülkenin geleceği için karara itiraz etmesi gerektiği vurgulandı. 


Türkiye *'de evrimin müfredattan çıkarılmasına, Batı basınında “Türkiye'nin geleceği için bir trajedi olduğu” yorumları yapıldı. Ünlü bilim insanı Richard Dawkins, “Türkiye kendini gülünç duruma düşürdü” mesajını paylaştı. 


RÜ'YALAR VE YORUMLARI 
21 Aralık 2019 | Yazar Fatma Betül Erişkin-millicozum 


Rüyalar: 
l- Ya doğrudan Rahmani kaynaklı mesajların, 
2- Ya Şeytani amaçlı kuruntu ve kâbusların, 


3- Veya şuur altına saklanmış duyguların, arzuların ve bastırılmış korkuların ve kuşkuların dışa vurumu şeklinde tezahür etse de hepsinin yaratıcısı Cenab-ı Hak'tır. 


Allah'a, Kur'an'a ve Resulüllah'a tam ve sağlam inanmadan... İnsanın RUH dünyasına ve maneviyat boyutuna aklı yatmadan... Ve İlahi-Ezeli kader hakikatini kavramadan, rüyaları birbirinden ayırmak ve doğru yorumlamak imkânsızdır. Çünkü kâinatı, hayatı ve ruhları yaratan Allah, aynı zamanda rüyaların da Hâlık'ıdır ve O'ndan başka yaratıcı bulunmamaktadır. 
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Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Abdulvahit İMAMOĞLU, “Rüyanın insan hayatındaki rolü” üzerine, Fakülte dergisinde bir araştırma yayınlamıştı. Önemli ve değerli saptamalar yanında; sanki bilimsellik kaygısıyla birtakım kuşkular ve dolaylı baskılar sonucu, bazı gerçekleri net olarak ortaya koymaktan sakınır bir tavır takınılmıştı. Bunları tek tek ele 


almak bir kitap hacmini bulacağından, gerekli düzeltme ve eklemelerle aktarmayı yeterli saydık. 


Rüya, insan hayatında daima var olan psikolojik (ruhani) bir olaydır. Rüyalar, insanın iç dünyasını belli semboller ve kendine has yöntemlerle yansıtmaktadır. Ayrıca, fertlerin günlük yaşantısına zaman zaman yön vermekte ya da dolaylı olarak fertleri etkilemiş olmaktadır. 


Rüyalar, bugün elimizde var olan bilgi ve bulguların ve yapılan yorumların ötesinde, insan hayatının derin boyutlarını ve sırlarını yansıtan önemli psikolojik veriler sayılmaktadır. Zira rüyalar, doğru tanımlanabildikleri ve kişiyle bağlantılı yorumlanabildikleri ölçüde, kişinin karakterini ve hayallerini de ifade eden veriler ortaya koymaktadır. Rüyaların uykuda ortaya çıkması, görüldükten sonra unutulma riskinden arta kalanların objektif bir veri olmalarına gölge düşürse de elde kalanların, etkili psikolojik tahlilleri, insanı anlamada çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Daha da önemlisi, rüyalarla ilgili zaman zaman yapılan değerlendirmelerde, onların sadece bireysel bir anlam taşımadığı, aynı zamanda sosyal yönlerinin ve işaretlerinin bulunduğu da vurgulanmaktadır. Özellikle dini kaynaklarda karşımıza çıkan rüyalarda ve onların yorumlarında, sosyal içerikli dünya hayatının izleri oldukça önemli yer tutmaktadır. 


Bu konuyu ele almamızın amacı, psikanalist bir bakışla; rüyanın insan hayatındaki anlamını ve bilinçaltının rüyalarla dışa nasıl yansıdığını açıklamaktır. Konuyu, genelden ziyade bazı İslam âlimlerinin ve çağdaş psikanalistlerin rüya hakkındaki görüşlerini ve değerlendirmelerini dikkate alarak irdelemeye çalıştık. Rüya, en basit manasıyla uykuda görülen şey anlamındadır. Rüya, hakikat âlemine açılan pencerelerden, olmuş ve olacak hadiselerin aynen veya bir kısım sembollerle müşahede edilmesinden ibaret kader yansımalarıdır. Rüyayı, Batılı bilginlerin; “gün içerisinde karşılaşılan olayların bilinçaltında büründüğü hâl” olarak tanımlamalarına karşılık, Doğulu bilginler ise daha çok; “İlahi ve uyarıcı bir mesaj olarak” tanımlamışlardır. Rüyalar çok farklı şekillerde anlamlandırılmıştır. 
Rüya; REM uykusu sırasında, ancak diğer zamanlarda da gözlenen öykümsü imajlar, hisler, algılar dizisi olduğu kadar, uyku sırasındaki zihinsel etkinliklerin, uykuda kurulan hayallerin ve bilinçdışı dürtülerin uyku sırasındaki sembolik dışavurumlarıdır. Demek ki, rüya hadisesinde; çok yönlü ve yerine göre karmaşık görüntüler, bu görüntülerin farklı tasvirlerinin, film şeridi gibi bir yerden bir yere nakli ve değişimi söz konusu olmaktadır. 


Rüyalarımızın bizi etkilediği açıktır. Çünkü onlar, uyanıkken yaşadığımız dünyanın tüm yasalarına aykırıdır. Dileklerimizi gerçeğe dönüştürme, bizi öykülerin tam ortasına götürme yollarına rüyalarda sıkça rastlanır. Rüya görmemizin temel işlevlerinden birisi de; şuuraltımızın uyanıklık durumunda çözemediği bazı yaşamsal sorunlar üzerinde aralıksız çalışmasına yol açmaktır. Bu tür bir zaman olmasaydı, bizlerde ağır zihinsel gerilimler ortaya çıkardı. Zor şartlarda yaşadıktan sonra, daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğumuz bir hakikattir. 
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Bir anlamda; “uyku zamanlarımız, sorunlardan kaçmaktan çok, şuuraltımızın o sorunu çözme zamanıdır” diyebilme imkânı da vardır. 


Rüyalar, gelecekle ilgili alâmetler olarak da kullanılmaktadır. Bunun en saf hali, ilkçağdaki incubatio yöntemine benzeyen, istihare geleneğinde de karşımıza çıkmaktadır. 


İstihare, Hz. Peygamberimizin tavsiye ve talimatıyla; kişi, dua ettikten sonra, halis bir niyetle ve Rabbine yönelerek yatağına uzanması ve “hayırlı olanı” araması; kişi bu yolla, bir sorunun cevabını, bir ikilemin çözümünü öğrenmeyi ummasıdır. İrşat edici rüyalarda da benzer şeyler yaşanır; bu tür alâmetler, sufilerin manevi talimat aldıkları rüyalarda doruğa ulaşır. Ama rüyaların; kıssadan hisse çıkartmayı, ihtidayı, gizli günahların açığa vurulmasını ve eziyet çektiren sırların gün yüzüne çıkmasını sağladığı da olmaktadır. Telepatik rüyalar ise çeşitli insanlar arasındaki sıkı bağı ortaya koymaktadır. Rüyalar; geleceği şimdiden ve kısmen - Allah'ın izni çerçevesinde- okudukları, insanı çok yüksek ruhsal aydınlanmaya ulaştırdıkları gibi, basit gündelik kaygılarla ilgili de olmaktadır. 


Esasen kişilerin iç dünyasının tespiti ve tahlilinde, özellikle rahatsız olan ve bu rahatsızlığı dışa yansıyan kişiler üzerinde, tedavi amaçlı araştırmalar yapan psikanalistlerin rolü giderek artmaktadır. Onlar bu rahatsızlığın kaynağına inerken, rüyalardan ve onların tahlillerinden hareketle yeni bilgilere ulaşmışlardır. Günümüzde rüyaların, iç yaşantıdaki etkilerinin, dışa yansıması ve günlük hayatı etkileyip insanı olgunlaştırması yolunda, bu çalışmalar büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle rüyaların; fertlerin deruni dünyasından dışa taşma ve hayatı farklı algılama veya algılatma özelliğini psikanalistlerin yaklaşımlarıyla değerlendirmekte fayda vardır. 


Rüyalar; ilk insan ile birlikte var olmaya devam etmiş olsa da modern aydınlanma çağı bunları “saçma ve önemsenmez” olarak göstermeye çalışmıştır. Ancak Freud'un çalışmaları; rüyanın ciddiye alınması gereken, hem sağlıklı hem de hasta insanları ilgilendiren bir gerçeklik olduğuna katkı sağlamıştır. Freud'un ifadesiyle; “Rüyalar, bilinçaltına giden ana yoldur.” Bilinçaltının tezahürleri olarak rüyalar, bireyin en gizemli ve en karmaşık tecrübelerinden birini (ooluşturmaktadırlar. Zamanımızın büyük bölümünü uykuda geçirmemizden dolayı, günlük hayatımızda sürekli olarak yaşadığımız en önemli bilinçaltı tecrübesi rüyalar olmaktadır. Uyku, kişiyi adeta başka dünyalara götüren bir zihin olayının, ruh ekranında yaşanmasıdır. Freud'a göre; düşlerin asıl amacı, bizi bu dünyanın sevinçleri, acıları gibi gündelik hayata ait olan şeylerden uzaklaştırmaktır. Ancak düşler kişiye ne sunarsa sunsun, malzemelerini gerçeklikten ve bu gerçeklik çevresinde dönen zihinsel yaşamdan ve ruh dünyamızdan aktarmaktadır. Özellikle Rahmani düşler, malzemesini İlahi gerçeklikten ve kader projesinden almaktadır. Ancak her zaman rüyalarda görülen imgelerin kaynağını hatırlayamayız. İşte Freud, bu durumun bizi şaşırttığını ve rüyaların bağımsız bir üretim gücü olduğuna inanmaya zorladığını hatırlatır. 


Freud, düşlerin; kaynağının biz farkında olsak da olmasak da belleğimizdeki bilgilerden, gerçeklikten ve hayat serüvenimizden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Onun ifadesiyle düşler; uyanıklık Oo durumunda ulaşılamayan anıları ve algıları emirlerinde bulundurmaktadırlar. Rüyaların yeniden üretmek için kullandığı önemli malzemelerden biri 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de çocukluk yaşantılarıdır. Çocukluk yaşantısının yanında gündelik olayların da rüyalarda görüldüğüne sıkça rastlanır. Fakat bilinçaltının yani çocukluğa ait anıların öneminin daima ağır bastığı anlaşılmaktadır. Rüyalar her zaman net şekilde kendilerini göstermekten uzaktır. 
Bazen şekil değiştiren bu rüyaların kaynağını bulmak öyle kolay olmamaktadır. Batılı araştırmacıların, rüyaların uyaranlarını ve kaynaklarını açıklamak için yer verdiği kurama göre; rüya uyku sırasında rahatsız edici şeylere karşı bir tepki olarak da yorumlanmaktadır. 


Rüyayı oluşturduğu düşünülen uyarılma kaynakları dörde ayrılır: 1- Dış (Nesnel) uyarılmalar. 
2- İç (Öznel) duyusal uyarılmalar. 3- İç (Organsal) uyaranlar. 4- Saf ruhsal uyarılma kaynakları. 


Bazıları bu uyaranların rüyaları başlatabileceğine inanmıştır. Günümüzde ise rüyaların sadece merkezi sinir sisteminin bir işlevi olduğu ve uyku süresinde belirli aralıklarla ortaya çıktığını kabul edenler yanılmaktadır. Freud'un, uykuyu başlattığına dair yer verdiği çevresel ya da bedensel uyaranların da gerçekte uykuyu başlatmadığı, ancak rüyanın içeriğine geçişerek rüya konularını etkilediği sanılmaktadır. Buna göre; açlık, ağrı, susuzluk ve idrar kesesinin dolması gibi uyaranlar, bazı sıkıntılı rüyaların içeriğinin şekillenmesine yol açmaktadır. Bu tür rüyaların içeriğini etkileyen önemli bir etmen de rüyanın görüldüğü geceden önceki gün boyunca yaşanan duygu ve düşüncelerin kalıntılarıdır. Bu kalıntılar bilinç dışında etkinliklerini sürdürdükleri için, fiziksel uyaranlarda olduğu gibi, rüya içeriğinin bir parçası durumuna gelme ihtimali de vardır. Batılı yorumculara göre rüyalar; insanın uyanık hayatında arka plana atılmış, sosyal ve etik değerlerle kontrol altına alınmış veya bastırılmış düşünce ve duygularının, uykuda bilincin rahatlamasıyla görsel açıdan ön plana çıkmasıdır. 


Rüyayı bir ruhsal, zihinsel faaliyet olarak kabul etmeyen kuru bilimsel rüya kuramcıları, onları yorumlamak gibi bir yola hiç başvurmamışlardır. Oysa Freud'un hedefi rüyaların yorumlanabileceğini ispatlamaktır. Bu rüya yorumlamada en çok kullanılan iki yöntem olarak; 1- Simgesel rüya yorumlarını, 2- Şifre çözme metotlarını açıklamaktadır. Aslında simgesel rüya yorumu, düşleri açıklamada yeterli olmamaktadır, bilimsel sayılmamaktadır ve genel prensipler olarak esas alınmamaktadır. Bu nedenle Freud, rüyaların yorumlanmasında ikinci yöntemi, yani şifre çözmeyi tercih edip öne çıkarmıştır. Bu yöntem sadece düşün içeriğini değil, düş görenin kişiliğini ve koşullarını da göz önüne almaktadır. Yorumlamaya başlamadan kişiye özel bu koşulları önceden sorup araştırmak, rüyadaki şifreleri kırmak için gerekli bulunmaktadır. Çünkü aynı rüya öğesi zengin ve fakir için farklı, evli ve bekâr için ayrı, bir rahip ya da tüccar için farklı anlamlar taşıyacaktır. Bunun yanında rüya, bir bütün olarak değil, parça parça ele alınmalıdır. Her parçanın ve ayrıntının farklı bir olayı, durumu veya duyguyu anlattığı hesaba katılmalıdır. 


Freud'a göre rüyalar, aynı zamanda bir dileğin gerçekleşmiş olması ve bir isteğin doyurulmasıdır. O bu görüşünü kanıtlamak için çocukların rüyalarını örnek olarak aktarır. 
Ona göre küçük çocukların rüyaları genellikle istek doyurmalardır. Çözüm için sorun oluşturmazlar. Ama öte yandan temel doğaları açısından rüyalar, isteklerin doyurulmasını temsil etmede son derece önemli sayılmıştır. Bazıları yalnızca isteklerin doyurulması olarak anlaşılabilen ve anlamlarını kılık değiştirmeden gösteren rüyaların, çok sık rastlanan ve çok 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değişik koşullarda olabileceğini kanıtlayan örnekler sunmuşlardır. Örneğin çok susayan birinin rüyasında su içtiğine ve çeşme başlarında gezindiğine sıkça rastlanmıştır. 


Bazıları, rüyaların istek doyurma olduğu hakkındaki kuramını “kazlar rüyasında mısır görür” atasözüyle açıklamaya çalışsa da her düşün içeriği açık değildir. Bazen düşler sansürlenmiş bir şekilde meydana gelmektedir. Bu durumda düşlerin aslında bir istek doyurma olduğunun nasıl ispatlanacağı sorusu akla gelmektedir. Freud, rüyanın bir istek doyurma olduğunu doğrudan gösteremediği durumları “rüyalarda çarpıtma görüngüsü” diye izah etmektedir. Bu çarpıtma durumu, bilincin rüyalara uyguladığı bir çeşit sansür kabul edilmektedir. Bu çarpıtılmış rüyaların aslında nasıl birer dilek gerçekleştirmesi olduğunu söyleyenlerin yaklaşımı, doğruyu tam olarak ifade etmemektedir; çünkü iman ve maneviyat boyutu eksiktir. Freud ve benzerlerinin rüyalar hakkındaki görüşlerinin özeti: “Rüya (baskı altında tutulmuş) bir dileğin (başka bir kılıkta) gerçekleşmesidir” derken, bu inanç zafiyetlerini de dile getirmektedirler. Bunlar, “düşlerin istek doyurması olduğunu göstermek için çocuk rüyalarından bahsetmektedir. Çocukluğun ilk dönemlerinde görülen rüyalarda istekler olduğu gibi canlandırılabildikleri halde, daha sonraki dönemlerde istekler bilinç dışında tutulduklarından, rüyalara ancak maskelenmiş bir biçimde yansıyıvermektedir. Her rüya bilinç dışı istek, dürtü, korku ve çatışmaları temsil etmektedir.” yorumları eksiktir ve rüya gerçeğini tam olarak ifade ve izah etmemektedir. Çünkü bunlar inanç yokluğundan, Rahmani ve Şeytani rüyaların farkında değillerdir. Açık İçerik ve Kapalı İçerik olmak üzere rüyanın iki niteliği vardır. Yetişkin bir insanın rüyasının görünür içeriğine bakarak, o rüyanın gizli içeriğini anlayabilmek oldukça güçtür. Rüyanın açık içeriği, hatırlanan ve anlatılabilen biçimi ile rüyadır. Gizli içerik ise rüyadaki görüntülerin altında yatan dürtüler, istekler, duygular, karmaşalar ve korkulardır.| 1) 


Rüyada simgeleştirme; yoğunlaştırıverme, kılık değiştirme ve yer değiştirme süreçlerinin işlemesi ile gizli içerik açık içeriğe dönüşebilir durumdadır. 


Evet, rüyalarda olguların ve olayların yer değiştirmesine ve temsille farklı bir görünüme bürünmesine rağmen, duyguların aynı kaldığı bir gerçektir. Bununla ilgili olarak; bir rüyada yaşanan bir duygunun, uyanıklık halinde aynı yoğunlukta yaşanan bir duygudan hiçbir şekilde daha aşağı olmadığı bilinmektedir. Örneğin; rüyada görülen haydutlar gerçek olmasa bile, hissettiğimiz korkular gerçektir ve kişi gerçek hayatta haydutlarla kalmışçasına korkup irkilmektedir. Ancak, bazen rüyada görülen düşünce ile hissedilen duygu arasında bir paralellik olmayabilir. Freud'a göre; rüyalarda düşünsel içeriğe, uyanıklık halindeki düşüncelerinde kaçınılmaz saydığımız duygusal sonuçların eşlik etmemesi, her zaman bir şaşkınlık konusu olagelmiştir. Bu durumu; rüyadaki düşünsel malzemenin sansürlenmesine, yer değiştirmelerine bağlayıp yorumlasalar da asıl çıkmazları ve tıkanıklık noktaları, Allah'ın varlığına ve kudretine ve Ruh gerçeğine olan iman zafiyetleridir. 


Özetle: 
a- Kur'an-ı Kerim'in sarih (çok net ve açık) hüküm ve haberlerine uygun olan, 


b- Sahih Hadis-i Şeriflerin öğütlerine ve öğretilerine muvafık bulunan, 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c- Ehl-i Sünnet Ulemasının itikat ve ittifakına münasip sayılan mesajları içeren rüyalar, 


d- Müstakim hayatı, örnek cihadı ve yüksek ahlâkıyla temayüz etmiş önder şahsiyetlerin, ruhaniyetleriyle temessül edip konuştukları ve tavsiye buyurdukları rüyalar... 


e- Ve yine salih ve müstakim mü'minlerin, mücahit ve muttaki kimselerin gördükleri ve farklı şahsiyetlerin, farklı zaman ve mekânlarda aynı konuda, aynı işaretleri gördükleri rüyalar... 


f- Selim akla, genel ahlâka, temel insan haklarına uygun mana ve mesajlar çıkarılacak rüyalar... 


g- Ümmetin hayrına, bütün mazlumların huzuruna yarayacak işaret ve beşaretler taşıyan rüyalar RAHMANİ'dir, sahih ve salih rüyalardır. Bunların doğru ve uygun yorumları ufuk açıcı ve ruhları ferahlatıcıdır. İnanmayan ve önemsiz sayanlar ise bu huzur ve doyumdan mahrum kalır. 


Salih ve sahih rüyalarla, insanların karakter ve kabiliyetleri, psikolojik problemleri ve derinlikleri arasında önemli bir ilişki bulunduğu tarihi ve bilimsel bir vâkıadır. Ruhsal ve sosyal sorunların aşılması, çeşitli sıkıntı ve zorluklardan çıkış yollarının bulunması... Ve özellikle inançlı insanlara umut, heyecan ve kararlılık aşılanması konusunda Rahmani rüyalar, çok önemli ve etkili bir şuur ve huzur kaynağıdır. 


Rüya konusuyla ilgili İdris Cevahir'in önemli tespit ve tahlilleri vardı: 


“Hakikatten neden kaçarız? Neden hakikati söylemekte zorlanır ve niçin hakikat için bedel ödemeyi göze alamayız? Bu sorulara birçok açıklama getirilebilir; ancak öncelikle bizim kaçtığımızın, söylemekte zorlandığımız ve bedel ödeme noktasında göze alamadığımızın hakikat olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. İnsanın vehmi (belirsiz düşünceleri, müphem endişeleri ve cüz'i idrak yeteneği) öyle etkin ve kuşatıcıdır ki klasik filozoflar bütün bilgilenme süreçlerini vehimden kurtulma gayreti olarak açıklamaktadır. Bu yüzdendir ki insanın “gerçek” zannettiği birçok şey gerçek değil kurgusaldır. Hakikat zannına kapıldığı birçok şey ise hakikat değil yanılsama yahut yalandır. 


İnsanın bir konuda ikna olması ve bir şeyi hakikat sanması; esasında gündelik deneyimlerine dayanıyor. Bir şeyin gerçek olabilmesi için gündelik olarak tecrübe edilmesi, sanki bir üst hakikat seviyesini ifade ediyor. Örneğin, ateşin yaktığının bilgisinin sizde olması böyle bir şeydir. Bir çocuk düşünün, yanma fiiline dair hiçbir şey bilmeden, duymadan ve tecrübe etmeden inanmış... Yani ne canı yanmış, ne eli yanmış ne de yanma kavramını duymuş. Bu çocuğun yanmaya dair bilgisi esasında bir kabuldür. Bu kabulün gerçek bilgiye dönüşmesi ise gerçekten ve fiilen bir yanma olayının yaşanmasını gerekli kılar. 


Bu “deneyimlerimiz” kısmına modern dönem öncesi, rüya görmek de dâhildi. 
Ancak “rüya” bu anlamını modern dönemde kaybetti. Ulvi âlemde bulunan hakikatin yahut hakikatlerin insana uyku halinde görünmesi teorisi, kendisini bilinçaltında var olan bastırılmış duyguların gün yüzüne çıkması olarak değiştirildi. Ancak gelecek hakkındaki tikel rüyalarımızın kaynağı hâlâ açıklanabilmiş değildi. Yani ben haftaya borsanın 107.361'e düşeceğini yahut doların 5.97 TL olacağını rüyamda görüyor isem ve bu aynen tahakkuk 


261 


262 


ediyor ise, bunun bilinçaltı ile açıklanması eksik ve çarpıtılmış bilgidir ve bir kandırmaca cinsindendir. Ancak itiraz edenler buna sadece “canım o bir tesadüf” diyebilir... Ancak, eğer ben bunu birçok olayda yaşıyor isem, bu sefer meselenin tesadüf olarak açıklanması da anlamını kaybedecektir. 


Klasik düşüncede rüya; bir üst âlemden gelen, insanın kendi durumuyla alâkalı bir bilgi kaynağıdır. Ancak bilgi rüyanın kendisi değildir. Bilgi rüyanın tabiri ile ortaya çıkar ki bu noktada tabircilik bir bilim dalı ve bilgi kaynağına dönüşür. 


Evet klasik idrakten modern idrake geçişte insanlık birçok imkânı kazanmış bulunuyor. 
Örneğin tıp ve iletişimde olan ilerlemeler insanın hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Yani Batı'nın en güçlü düşmanları dahi hastanelerde Batılı firmalar tarafından icat edilmiş teknik ve aletlerle ameliyat olmayı reddetmiyor. “Batı her yönüyle bâtıldır ve tümüyle zararlıdır” diye yazı yazanların, yazıyı yazarken kullandıkları bilgisayarların Batılı bir şey olduğunu görmezden gelmeleri bir çelişki oluşturmaktadır. Ancak Batı; fizik âlemimizi büyütse de fizik imkânımızı yüceltse de bunun yanında kozmik âlem tasavvurumuzu maalesef daraltmıştır. “Üst âlem” fikrinin terk edilmesi bizleri fizik âleme kapamıştır. 


Bu şahsen ruhumun çırpınışının ve ıstırabının birinci gerekçesidir. Kapalı bir âlem ve sadece fizikten ibaret bir evren, sınırları milyonlarca km. olan hapishaneler demek değil midir? Bilim dünyasının “üst âlem” fikrini reddetmesine birinci itiraz “bir paralel evrenin olabileceği” fikri ile geldi. Yani üst âlemi kabul etmeyen bilimsel zihin fiziki âlemle aynı şartlarda paralel evrenler olabileceği fikri ile çoklu hapishaneler denemesine girişti. Yatay düzlemde oluşan bu genişleme insana üst âlem fikrinin verdiği özgürlüğü verir mi, verebildi mi? Vermese gerek. 


“Üst âlem fikrinin terki değil, ancak ulaşılmaz olarak kabul edilmesi” fikri ise Vahhabilik ve taşranın din yorumu ile ortaya çıkmış sakat görüşlerdir. Yani; bunlara göre insanın ölmeksizin diğer âlemle irtibat kurabilmesi mümkün değildi! Esasında bu fikir, üst âlemi kabul etse de, bilinmez kılarak üst âlemi yaşayanlar için asılsız bir efsaneye dönüştürmektedir. İslam dünyasındaki düşüncenin seyri dikkate alındığında Vahhabiliğin ve dinin taşra yorumunun ortaya koyduğu bu anlayış, İslam dünyasının asırlardır ortaya koyduğu “üst idrak” biçimlerinin ve “üst âlem” kozmolojisinin reddi anlamına geliyordu. Modern dönemde bu yaklaşıma cevap veren bir akım çıkmıyordu. Tasavvuf çevreleri kendisine bu itirazı dile getiriyor ancak onların da bir cevap verme derdi yoktu. Derdi olanın ise tasavvuf ile alâkası bulunmuyordu. 


Peki, “üst âlem” fikri neden terk ediliyordu? Bilim açısından bakıldığında eğer “üst âlem” fikrini kabul ederseniz, iş üstlerin üstünü yani “ilk üstünü” ve mutlak üstün olanı kabul etmeye varıyordu. (Münkirlerin ve münafik kesimlerin korkusu) Sanırım bundan kaynaklanıyordu. 


Vahhabilik ve dinin taşra yorumu dikkate alındığında; cahillik, eğitimsizlik, hadsizlik ve kalitesizlik sırıtıyordu. 


Modem dönemde tasavvuf teorisinde var olan “işin yokluğa ulaşması ve yoklukta varlığın bulunması” meselesine biraz daha odaklanmamız gerekiyordu. Bilhassa vahdet-i vücut 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teorilerinin yeniden yorumlanması ve yeniden bilimsel olanla izahı bizlere, “kozmik evrenimizde bir üst âlem” imkânı ve yeni düşünce ufukları sunacaktır. Çünkü insan (vicdanı her türlü esaret) bağlarından tamamı ile kurtulmak istiyordu. Ve insan kendisi olarak, mahza kendisi olarak var olmanın derdine düşmüşe benziyordu. Yani özgürlükten bahsediyorum; ancak siyasi ya da fikri özgürlük değil, ontolojik özgürlük. “İnsanın bedeninin dahi bir hapishane olduğunu” ortaya çıkaracak mutlak özgürlük. (Gerçek huzurun ve yüksek şuurun kaynağı oluyordu)”[2] 


W Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 22 (2010/2) 2! Rüya ve üst âlem fikri / İdris Cevahir / 19 Aralık 2019 / Milli Gazete 


FREUD'UN KADIN HASTALARI 
Erdoğan Özmen-6 Ocak 2021 Çarşamba-birikimdergisi 


Bu en eski acılar içimizde artık meyve vermesin mi? Sevdiğimizden severek kopmak, onu titreyerek aşmak çağı değil mi. R.M.Rilke 


Adam Phillips “Freud Olmak: Bir Psikanalistin Gelişimi” isimli eserinde psikanalizin kuruluş yıllarına ilişkin şunları söyler: 


“Bu yıllarda -en azından biyografi yazarının bakış açısından- Freud'un tüm dikkatini cezbeden, genç bir profesyonel olarak gitgide daha çok zaman harcadığı şey, hayranlık duyduğu erkeklerle ruhsal sarsıntı geçiren kadınlar hakkında konuşmaktı (biyografi yazarının tek yapabileceği 1886 ila 1900'de Freud'un sekiz sene içinde altı çocuğu olduğunu tekrarlamaktır). Bu sözü edilen tıp adamları bu kadınların neden mustarip olduklarını ve bu bilgiye dayanarak onlara nasıl yardımcı olabileceklerini bilmek istiyorlardı. Elbette erkek hastaları vardı, ama odak noktaları kadınlardı (Histeri Üzerine Çalışmalar tamamen kadınların vaka tarihçelerinden oluşmaktadır). O halde gerçekten de psikanaliz erkekler arasındaki aşktan doğan bir bilimdir -ya da bir yapay olgudur. Yani erkekler arasında kadınların bedenleri hakkındaki bir sohbet olarak başlamıştır (psikanalizi değiştirecek olan da cinsellik kadar çocuklarla da ilgilenen kadın psikanalistlerin ortaya çıkışıydı). Bu erkeklerin ortak noktası belirli türden ruhsal sarsıntı geçiren kadınların tedavisine duydukları tutkulu ilgiydi (sanki esas meseleleri, sizi rahatsız eden kadınları ne yapabilirsiniz sorusuydu).”(1) 


Meselenin can alıcı noktasını ıskalayan oldukça yetersiz bir gözlem ve değerlendirmedir bu. 
Zira söz konusu kadınlar aynı zamanda eleştiri ve uyarıları, geri-bildirimleri ve olağanüstü içgörüleriyle psikanalizin ve serbest çağrışım tekniğinin icat edilmesinde büyük pay sahibi olmuşlardır. Freud'a rehberlik etmiş, sundukları yaratıcı çözümler ve önerilerle yol açmışlardır. Onun başlangıçtaki “vahşi” yorum ve müdahalelerine sabırla tahammül etmişlerdir. Demek psikanaliz bir açıdan onların da eseri sayılmalıdır. Freud'un cesareti ve dehası sayesinde başardığı şey, geçerli bir hastalık tanısının bile esirgendiği, o zamana kadar tıp tarafından neredeyse dikkate alınmayan o kadınların adımlarını takip etmek olmuştur. 
Ama binlerce yıldır süregelen ve kadın-erkek ilişki ve konumlarını düzenleyen dinlerin, geleneklerin, ataerkil yapı ve zihniyetlerin cadılık/şeytanilik, şehvete ve harama düşkünlükle malul saydıkları kadının varlığını kontrol etme ve bastırma jesti psikanalizin kuruluşunda da çoktan iş başındaydı belki. Çünkü söz konusu bu başlangıca rağmen temel psikanalitik 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ekseni oluşturan Oidipus karmaşası/teorisi erkek çocuğun başrolde olduğu bir baba karmaşası olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal/kültürel alanda geçerli olan, dahası belli bakımlardan toplumsal/kültürel alanı yapılandıran cinsiyet rejimi, binlerce yıldır katı biçimde sınırları çizilmiş ve düzenlenmiş cinsiyetler-arası ilişki kalıpları Freudçu psikanalizin çocuk gelişimine, kadın/erkek oluşa ilişkin ileri sürdüğü tezleri de bir ölçüde yapılandırmıştır. 


Başlangıçta anne-çocuk birliği/bütünlüğü, çocuğun Öteki ile kökensel ikili ilişkisi vardır. Bu ikili bütünlüğün/yapının, yani çocuğun annenin (ilk Ötekinin) sözcükleri ve arzusuyla (Ötekinin dikte ettiği hikayeyle) tam bir örtüşme içinde olduğu durumun sürmesi, bir tür psikotik yapı içinde takılı kalmak anlamına gelecektir. Bu yapının dışına çıkma, bu ayrılığı/kopmayı gerçekleştirme kapasitesi, diğer yandan kendini arzulayan bir varlık olarak var etmenin koşuludur demek ki. Ayrılmanın gerçekleşmesini sağlamak için, Öteki (anne) belli bir tamamlanmamışlık, yetersizlik, yanılabilirlik işareti göstermelidir. 


“...yani öznenin ortaya çıkışına tanıklık edebilmemiz için annenin kendisinin de arzulayan (demek ki eksik ve yabancılaşmış) bir özne olduğunu, dilin bölen/yasaklayan (splitting/barring) işleyişine tabi olduğunu göstermesi gerekir.” [2] 


Demek o bütünlüğün/birliğin bozularak ayrılığın gerçekleşmesi, üçüncü terim olarak babanın (ya da işlevinin; Babanın Adı'nın) o ikiliğe müdahalesinden çok öncedir. 


“Ayrılmada yasaklı/üstü çizili bir Öteki'den (barred Other), yani kendisi de bölünmüş olan ebeveynden yola koyuluruz: söz konusu ebeveyn (bilinçdışı olarak) istediği şeyin (bilinçli olarak) her zaman farkında olmayıp arzusu müphem, çelişkili ve daimi bir akış içindedir. 
Özne -metaforları birazcık değiştirerek söylersek- yabancılaşma yoluyla bu bölünmüş ebeveynde kendine üzerinde duracağı bir zemin bulur: özne kendi varlığının eksikliğini (lack of being; mangue-a-etre) Öteki'deki eksikliğin ortaya çıktığı yerde konumlandırır. Ayrılmada, özne anne-Ötekinin -onun başka şeylere yönelik arzusunun çeşitli görünümleriyle işaret edilen- eksiğini (mOther?s lack) kendi varlığındaki eksiklikle, henüz geçerliliğini yitirmemiş benliği ya da varlığıyla doldurmayı dener. Kendi benliğiyle doldurmak amacıyla Öteki'nin eksiğinin kesin sınırlarını araştırarak, bu iki eksiği kazarak ortaya çıkarmaya, araştırmaya, hizalamaya ve birbirine bağlamaya çalışır.” [3] 


İnsanın tüm gelişimi boyunca söz konusu ayrılma (ve demek ki kayıp) olayının bir benzeri daha yoktur belki de. Çünkü, henüz bir benlik duygusuna bile sahip değilken, yalnızca farklılaşmamış bir duyumlar ve gerilimler salkımından ibaretken, kendi bedenimizi dahi ayırt edemez, annenin bedenini kendi bedenimizin basit bir uzantısı gibi algılar haldeyken, doğrudan ve aracısız bir temas içinde olduğumuz bir bedenden/nesneden/anneden ayrılma, böylece içinden geçtiğimiz benzersiz bir kayıp deneyimidir bu. Sonraki tüm ayrılma ve kayıp deneyimlerinin prototipi, onların şiddet, kapsam ve biçimini belli ölçülerde koşullayacak ve güdüleyecek ilk-örnek, ilk kalıptır. Böylece sonraki hayatlarımızın üzerine düşen daimi bir melankolinin gölgesinden söz açmış oluyoruz demek ki. Demek tamamıyla tabi, muhtaç ve bağımlı olduğumuz ilk nesneden ayrılmanın/kopmanın güçlüklerinden ve öneminden. Diğer yandan, bunun aynı nesneyle belli bir bağı muhafaza eden tamamıyla kendine özgü bir ayrılık oluşundan. Dahası söz konusu anne-çocuk bağ ve ilişkisinin bildik anlamda bir bağ ve ilişki olmadığından, neredeyse içine doğduğumuz bir matris gibi olduğu için o ayrılık ve kaybın da bildik anlamlarıyla düşünülmemesi gerektiğinden. 


Ama işte annenin arzusunun, merak, heves ve sözlerinin bilmecemsi hareketleri ve yönelişleri, yükseliş ve düşüşleri, artış ve eksilişleri sayesinde çocuk da kendi arzulu varlığına 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doğru yola koyulur. Kendi asıl doğumuna doğru. Çünkü, çocuğun ilk nesneyle/bakım veren kişiyle/anneyle ilişkisi, çocuğun maddi ihtiyaçlarının karşılandığı noktanın ötesine her geçişle birlikte annenin arzuladığı şeyin ne olduğu sorusuna yakalanarak biçimlenir. Bu noktadan itibaren baba (ya da baba işlevi) ödipal sahneye dahil olur. 


“Çocuk ebeveynin söylediklerinde deşifre edilemez olan şeyi kavrar/yakalar. Çocuğun ilgisi ebeveynlerin sözleri arasındaki mesafede yer alan belli bir şeye yöneliktir. Annenin söylediklerini niçin söylediğini deşifre etmek için satır aralarını okumaya çalışır: X'ten söz ediyor, iyi de bana bunu niçin anlatıyor? Benden ne istiyor? Daha da genel olarak, o ne istiyor? Lacan'a göre çocukların sonsuz “niçin”leri şeylerin nasıl işlediğine ilişkin doyurulamaz bir merakın işaretinden ziyade, o şeylerin nereye oturtulacağına, hangi mertebeye ait olduklarına ve ebeveynlerinin gözünde hangi önemi taşıdıklarına yönelik bir ilgidir. Çocukların asıl ilgilendiği (kendileri için) bir yeri garantilemek, ebeveynlerin arzu nesnesi olmak -arzunun yüzünü gösterdiği satır aralarındaki o yere yerleşmektir, çünkü sözcükler arzuyu ifade etmek için kullanılmakla birlikte, bunu layıkıyla yapmak konusunda hep başarısız olurlar.” [4] 


Demek annenin arzusu tarafından, annenin arzusunun başka bir şeye, dışarıya yönelmesi sayesinde bir alan açılır ve hem annenin arzusunun göstereni olarak Babanın Adı hem de bizzat çocuğun arzusu bu açılan alana yerleşerek vücut bulur. Orijinal anne-çocuk ikili ilişkisinin, yani özneye gösterilen olarak annenin arzusunun yerini annenin arzusunun göstereni olarak Babanın Adı'nın alması işleminin motoru yine annenin arzusudur. Meşhur Lacancı formülü de (“İnsanın arzusu Ötekinin arzusudur”/ “İnsan Ötekinin arzuladığı şeyi arzular”/ “İnsanın arzusu Ötekinin arzusu ile aynıdır”) bu bağlamda düşünebiliriz demek ki. 


Çocuk annenin eksiğini bütünüyle gidermek, onun tüm arzu alanını doldurmak (eksik ve arzu eş-zamanlı, eş-kapsamlıdır) için kılıktan kılığa girerek elinden gelen tüm çabayı sergiler. 
Anneyi büyülemeye çalışır. Anneyi yalnızca kendisi için, bütünüyle kendisine ister. O, annenin her şeyi olmalıdır. 


“Çocuklar kendilerini annelerinin tüm kapris ve hevesleriyle hizalayarak, onun (annenin) arzusunun mahallini tümüyle ortaya çıkarmaya soyunurlar. Annenin isteği çocuklar için buyruk, arzusu ise taleptir. Çocuğun arzusu anneninkine tam bir tabiyet içinde doğar. 


Burada ileri sürülen şey annenin eksiği ile çocuğunkini tamamen üst üste getirme eğilimidir, yani anne ile çocuğun arzularını bütünüyle çakıştırma çabasıdır. 


Ne var ki, bu boş ve gerçekleştirilemez bir momenttir. Çünkü ne kadar çabalarsa çabalasın çocuğun annenin arzu alanını bütünüyle tekeline alması oldukça nadirdir, buna nadiren imkan bulur. Çocuk nadiren annenin tek ilgi odağı olur ve bu yüzden de iki eksik asla bütünüyle örtüşmez: özne arzu “alanının” en azından bir kısmını elinde tutmaktan engellenmiş, yasaklanmıştır.” [5] 


Tüm bu canhıraş çaba ve meşguliyetin amacı, çocukta gerilim artışına ve acıya yol açan dürtüsel uyarıma mutlak bir yanıt bulmak, uyarımın ortadan kalktığı, huzur ve dengenin sağlandığı duruma ulaşmaktır. Annenin de eksik ve arzulayan bir varlık olduğunu gösteren tüm o gidiş ve gelişleri söz konusu beklentiyi yok ederek bir dönemi sonlandırır. 
Hayatlarımıza eşlik eden daimi huzursuzluk, bırakılmışlık ve hüsran çağı böyle başlar. Dahası beklenti ve hüsran ruhlarımıza aynı biçimde kaydolur. Eksikliğin keşfi (bu travmatik keşif) ile ayrılma edimi eş zamanlı olarak gerçekleşir. Ya da şu: kendi yolumuzu bulmamızın, 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kendimizi özerk ve “özgür” bir özne yapmaya koyuluşumuzun, yeni seçimler yapma olgunluğuna yükselişimizin gerisinde daima bir kayıp/hüsran yaşantısı ve anı vardır. 


Evden ayrılırız, ilk evimizden. Hazzın, haz ilkesinin ötesine geçeriz. Kendimizi ıstıraplı ve huzursuz bir varoluşa teslim ederiz. Haz ve zevk (jouissance) arasında gerilmiş ve parçalanmış bir varoluşa. 


[1] A. Phillips, Freud Olmak: Bir Psikanalistin Gelişimi, Çev. Şahika Tokel, YKY, 2014, s.106 


[2] B. Fink, The Lacanian Subject, Princeton Uni. Press, 1995, s. 53-4 (Türkçesi, Lacancı Özne, çev. Kemal Güleç, Encore Yayınları, 2020) 


[3] A.g.e., s. 54. 
[4] A.g.e., s. 54. 
[5] A.g.e., s. 54-5 


NYT: UKRAYNA'DA TÜRK YAPIMI İHA'LARIN GÜRLEMESİ RUSYA İÇİN 
UĞURSUZ BİR İŞARETTİR 


Seçkin Deniz, 15.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız The New York Times'ta yayınlanan 

analiz, Pulitzer Ödüllü savunma muhabiri Dave Philipps ile 1983'ten beri Times ekibinin bir üyesi olarak üç Pulitzer Ödülü paylaşan, terörizm ve ulusal güvenlik konularında yazan Pentagon muhabiri Eric Schmitt'in ortak çalışmasıdır ve 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Suriye, Libya, Dağlık Karabağ'da olduğu gibi Rus ordusunu durduran Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Türk yapımı silahlı insansız hava aracı TB2 Bayraktar'a ve şaşırtıcı başarılarına odaklanmaktadır. Pentagon yetkililerinin Rusya'nın Ukrayna savaş senaryolarındaki bütün varsayımlarını geri çekmesine neden olan TB2 Bayraktar'ın başarısını analizin son cümlesi ile özetlemek 

mümkündür: "Sosyal medyada Bayraktar insansız hava araçlarından birinin bir Rus mobil füze fırlatıcısını imha ettiğini iddia eden video görüntüleri yayınlandı; bu tam olarak Rusya'nın kendisini yok eden ucuz insansız hava araçlarını yok etmek için sahaya sürdüğü pahalı, sofistike silah sistemiydi." Ordusunu Yapay Zeka destekli Kent 

Savaşları için eğitmeye çalışan ABD-Pentagon'un TB-2 Bayraktarların elde ettiği sonuç karşısında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekicidir. 


Ukrayna'nın en gelişmiş saldırı uçağı, bir ekin silici kadar gizli: yavaş, alçaktan uçan ve tamamen savunmasız. Dolayısıyla Rus işgali başladığında birçok uzman, Ukrayna kuvvetlerinin yerden kaldırmayı başardığı birkaç insansız hava aracının birkaç saat içinde vurulacağını bekliyordu. 
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Bayraktar TB? dronları Türkiye'de monte ediliyor, ancak büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da üretilen elektroniklere güveniyor. Kaynak; Birol Bebek/Agence France-Presse- Getty Images 


Ancak çatışma başladıktan sonra iki haftadan fazla bir süre geçtiği halde, Pentagon yetkililerine göre, sadece uçmakla kalmıyorlar, Ukrayna'nın insansız hava araçları, bir Cessna'nın yaklaşık yarısı hızında vızıldayan Türk yapımı Bayraktar TB2 modelleri Rus füze rampalarına, tanklarına ve ikmal trenlerine de güdümlü füzeler firlatıyorlar. 


İHA'lar, savaşın kömür madenine dönüştürdüğü ülkede bir tür hantal kanarya haline geldi; bu Ukrayna savunma kuvvetlerinin şaşırtıcı esnekliğinin ve Rusların karşılaştığı daha büyük sorunların bir işareti. 


2001'de Afganistan'da ve 1991'de Basra Körfezi'nde ABD hava harekatlarını planlayan emekli üç yıldızlı Hava Kuvvetleri generali David A. Deptula, “Rus ordusunun performansı şok edici” dedi. “Hava üstünlüğünü sağlamadaki başarısızlıkları zemindeki yavaş ve hantal hareketlerine yansımıştır. Buna karşılık, Ukrayna hava kuvvetlerinin beklenenden daha iyi performans göstermesi, tüm ülkenin moraline büyük bir katkıda bulundu.” 


Ukrayna halkı Bayraktar insansız hava aracı ile ilgili şarkılar söylüyor ve tahrip olmuş Rus zırhlılarının görüntülerini internette yayınlıyor. Başkent Kiev'deki hayvanat bahçesinde geçen hafta doğan bir lemura Bayraktar adını verdiler. 


Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyuna birkaç saldırı gerçekleştirmek için silahlı Bayraktarları başarıyla kullandığını doğruladı. İHA'lar ayrıca keşif amaçlı, Ukrayna kara birliklerinin hedef belirlemeleri için kullanıldı. Pentagon yetkilisi, Bayraktar'ın hava saldırılarını gösterdiği iddiasıyla internette yayınlanan videoların gerçekliğini teyit edemediğini söyledi. 


Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden önce zaten Bayraktar TB2'ler sikletlerinin üzerinde yumruk atıyorlardı. 39 fit kanat açıklığına sahip dronlar, Türkiye'de monte ediliyor, ancak büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da tedarik edilen elektronik bileşenlere güveniyor. Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'da giderek artan sayıda ülke onları satın aldı çünkü her biri yaklaşık 2 milyon dolar, insanlı savaş uçaklarından çok daha ucuzlar. 


Son yıllarda TB2'ler Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki hedeflere saldırmak amacıyla kullanıldı; her seferinde Rus yapımı tanklar ve uçaksavar sistemleriyle donanmış rakiplere karşı ve düşman kara kuvvetlerine yıkıcı darbeler indirdiler.. 


Ancak askeri planlamacılar ve sivil uzmanlar, kendini savunma sistemleri olmayan, radar tarafından kolayca tespit edilebilen ve saatte sadece 80 mil hızla seyredebilen insansız hava araçlarının, Rusya'nın çok katmanlı hava savunma sistemi için kolay av olacağı konusunda uyarılarda bulunmuşlardı 
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Rus kuvvetlerinin insansız hava araçlarını imha edebilen karadaki uzun menzilli seyir füzeleri, onları havadan kolayca yere indirebilen kısa menzilli füze sistemleri ve dronların iletişimini bloke ederek onları gökyüzünden cansız bırakabilen elektronik bozucuları var. 


New York merkezli Dış İlişkiler Konseyi'nde insansız hava araçları ile savaşı üzerine çalışan Lauren Kahn, “İHA'ların başarı siciline rağmen, herkes Rus savunmasının bütün bileşenleriyle karşılaştıklarında hiç şanslarının olmayacağını düşünüyordu” dedi. "Hayatta kalmaları ve sürekli kullanımda olmaları Rusların yetenekleri hakkında gerçekten soru işaretleri üretiyor.” 


Pentagon yetkilileri, Rusların en azından şu ana kadar Ukrayna'da gökyüzüne hakim olamamasından kaynaklanan şaşkınlığını koruyor. ABD'li yetkililer ve analistler, Moskova'nın Ukrayna sınırlarında gelişmiş füze savunma sistemleri ve hava gücü oluşturduğunu, ancak bunları kara kuvvetlerini tamamlamak için etkin bir şekilde kullanmadığını ve Ukrayna hava savunmasının, Rus uçaklarını düşürmede şaşırtıcı derecede etkili olduğunu söylediler. 


Pentagon baş sözcüsü John F. Kirby Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hava ve kara operasyonları arasında görmeyi beklediğiniz düzeyde entegrasyon görmüyoruz" dedi. "Yerde yaptıkları her şey havada yaptıklarıyla tam olarak desteklenmiyor. Orada bir kopukluk var gibi görünüyor.” 


Ukrayna, Mykolaiv sakinleri Pazar günü ele geçirilen bir Rus tankını onarmak için çalıştılar. 
Tyler Hicks/The New York Times 


Ukrayna'nın Rusya'yı hava sahasına hakim olmaktan alıkoymadaki başarısı, ülkenin sadece insansız hava araçlarını uçurmasına izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda, yüzlerce Rus aracını imha etmek için omuzdan ateşlemeli füzeler ve diğer silahlar kullanan Ukraynalı kara birliklerinden oluşan küçük ekipleri avlamak için Rusya'nın insansız hava araçları gönderme yeteneğini de kısıtlıyor. 


Washington merkezli bir araştırma grubu olan Center for a New American Security'de (CNAS) Rus ordusu uzmanı olan Samuel Bendett, "Bu çok şaşırtıcı ve kimse neyin yanlış gittiğinden tam olarak emin değil" dedi. “Rusya'nın çok sayıda insansız hava aracı ve onları saldırı için kullanacakları varsayımı vardı” dedi. "Bu varsayım tamamen geri alındı." 


Bendett, Rus kuvvetlerinin şu ana kadar insansız hava araçlarını çok az kullanıyor gibi göründüğünü, belki de bu insansız hava araçlarının Ukrayna'nın hava sahasında hâlâ 


ihtilaflıyken vurulacağından korktuklarını söyledi. 


Hava üstünlüğünü elde edememek, Rus saldırısını çıkmaza soktu ve son günlerde Rusya'nın kayıpları artarken çok az yeni bölge ele geçirildi. Pentagon Çarşamba günü 5.000 ila 6.000 
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Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin edildiğini açıkladı ve gözlemciler Rusya'nın kaybettiği tank, füze rampaları ve kamyonların sayısının yüzlerce olduğunu söylediler. 


Savaşın başlangıcında, Ukrayna'nın hizmette 5 ila 20 Bayraktar TB2'si vardı. Rusya bunlardan birkaçını vurduğunu iddia ediyor ve geriye kalanların sayısı belli değil. Yine de Ukrayna, Rus araçlarını yok eden insansız hava araçlarını gösteren video görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. 


Hava üstünlüğü, modem savaşta kritik bir ilk adım olarak görülüyor ve silahlı kuvvetler, savaş başladığında gökyüzüne hızla hakim olabilmelerini sağlamak için çok fazla zaman ve para harcıyorlar. Rusya'yı inceleyen stratejistler, füze saldırılarını, kullanılmadan önce Ukrayna'nın hava kuvvetlerini ve karadan havaya füze bataryalarını hemen yok etmek için kullanacağını ve daha sonra Ukrayna'nın havasını kontrol altına almak için çok sayıda savaş uçağı, radar bozucu ve füze rampası taşıyan kamyonu devreye sokacağını varsaydılar. Hava üstünlüğü tesis edildiğinde Rusya, Ukrayna ordusunu imha etmek için savaşçılarını, bombardıman uçaklarını ve insansız hava araçlarını özgürce kullanabilecekti. 


Bu varsayım gerçekleşmedi. 


İstilanın ilk günlerinde, Rus ordusu, belki de Ukrayna ordusunun fazla savaşmayacağını varsayarak, hava gücünün çoğunu geride tutuyor gibi görünüyordu. Buna karşılık, Rus kuvvetleri sert bir direnişle karşılaştı; hava sahasını kontrol etmek için mobil füze rampaları ve elektronik harp araçlarıyla hareket etmeye çalıştıklarında, konvoylar daha muharebeye ulaşamadan Ukraynalılar tarafından pusuya düşürüldüler. 


Virginia, Arlington'da bulunan savunma araştırma enstitüsü C.N.A.'nın Rusya çalışmaları direktörü Michael Kofman, “Kesinlikle bu böyle bir hava harekatını kovuşturma şeklimiz değil. Bununla birlikte, bu savaş, Rus ordusunun savaşmak için örgütlenme ve eğitim verme şeklini de yansıtmıyor. Gerçekten planlamadıkları bir savaş haline gelen beceriksiz bir rejim değişikliği operasyonuydu." 


Kofman, "ancak Rusya için hızlı bir zafer elde edilmemesinin Ukrayna için zafer anlamına gelmediğini" de sözlerine ekledi. Ukrayna'nın Rus füzeleriyle uçak kaybetmeye devam ettiğini belirtti ve hava savaşının gerçek durumunu sadece resmi açıklamalardan ve haberlerden görmenin mümkün olmadığını söyledi. 


Uzmanlar, paradoksal olarak Ukrayna'nın gökyüzündeki erken başarısının yalnızca savaşı uzatabileceğini ve yıkımı artırabileceğini, çünkü çok daha büyük olan Rus ordusunun hassas saldırılardan sivil mahallelerin yaygın ateş altına alınmasına ve bombalanmasına geçiş yaptığını söylüyorlar. 


Rusya'nın, başlangıçta beceremediği hava üstünlüğünü kurmaya çalışmak için kullanabileceği yedek güçlere sahip olduğuna inanılıyor. Savunma yetkilileri, şu anda çok az Ukrayna uçağının uçtuğunu ve güçlü Rus savunmalarının onları vurabileceği alanlardan kaçınmak için hedeflerini dikkatli bir şekilde seçmeleri gerektiğini söylüyorlar. 


ABD savunma yetkilileri, şu an için Ukrayna'nın insansız hava araçlarının hala uçtuğunu 


belirtiyorlar. Ve Perşembe günü, sosyal medyada Bayraktar insansız hava araçlarından birinin bir Rus mobil füze fırlatıcısını imha ettiğini iddia eden video görüntüleri yayınlandı; bu tam 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olarak Rusya'nın kendisini yok eden ucuz insansız hava araçlarını yok etmek için sahaya sürdüğü pahalı, sofistike silah sistemiydi. 


Dave Philipps ve Eric Schmitt, 11 Mart 2022, The New York Times 


(Dave Philipps, orduyu kapsayan bir ulusal muhabir ve Pulitzer Ödülü sahibi. En son kitabı “Alpha, Eddie Gallagher ve Donanma SEAL'lerinin Ruhu için Savaş”. Eric Schmitt, terörizm ve ulusal güvenlik konularında dünyayı dolaşan kıdemli bir yazardır. Aynı zamanda Pentagon muhabiriydi. 1983'ten beri Times ekibinin bir üyesi olarak, üç Pulitzer Ödülü paylaştı.) 


RUS PROPAGANDA MAKİNESİ NASIL YALAN SÖYLÜYOR? 


13 Mart 2022 Pazar-haksozhaber 


Yıldıray Oğur, Ukrayna'daki yıkıcı saldırıları örtmek ve işgal girişimini meşrulaştırmak için Rus propaganda makinesinin ürettiği yalanları mercek altına aldı. 


Yıldıray Oğur'un Karar gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle: 
Rus Propaganda Makinesi Nasıl Çalışıyor? 


Mariupol, Ukrayna'nın tartışmalı Donetsk bölgesinin ikinci büyük şehri. 500 bin nüfuslu bu liman şehrinin nüfusunun yarısı Ukraynalı, yarısı Rus. Nüfusun yüzde 85'i ise Rusça konuşuyor. 


Yani Rus propagandası doğru olsaydı bu şehirde işgalci Rus birliklerinin çiçeklerle karşılanması gerekirdi. 


Ama öyle olmadığı için günlerdir bu kritik liman şehri Rus roketlerinin saldırısı altında. Teyit edilmeyen rakamlara göre ölü sayısı 1000'li rakamlara ulaştı. 


Şehre atılan onlarca roketten biri de Çarşamba günü Mariupol'un yeni doğan hastanesine düştü. 


Bombalamanın ardından hastanede yaşanan korkunç anlar AP muhabiri Evgeniy Maloletka tarafından görüntülenip tüm dünya medyasına servis edilince Rus propaganda makinesi çalışmaya başladı. 


Çünkü Moskova'nın savaş suçunun net bir örneği olan bu görüntülerle ilgili sadece dünyaya değil, yüzde 85'i Rusça konuşan bu şehirde olanlarla ilgili, Ukrayna'ya Ukrayna milliyetçilerinin baskısı altındaki Rusları kurtarmak için girdiklerini söyledikleri kendi iç kamuoyuna da bir açıklama yapması gerekiyordu. 


Bizzat Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özetle; “hastanenin Rusya'nın “özel askeri operasyonunun” başlamasından bu yana kullanılmadığı, Azov adlı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin taburlarının üssü olduğu, oradan ateş açıldığı, videolarda görünen her şeyin de CNN ve diğer Batı medyası için kurmaca olarak çekildiği zaten 2014'den beri Ukraynalı milliyetçilerin bu kurgu işlerinde uzmanlaştıkları” söylendi. 


https://smotrim.ru/article/2687499?utm source—vesti left 
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“Ukraynalı milliyetçilere? bütün dallarda Oscar ödüllerini kazandıracak bu iddiayı Rus yetkililer hastane önündeki çekilen görüntülerdeki bir kadına dayandırdılar: Marianna Podgurskya... 


İç kamuoyuna devlet kontrolündeki medyanın yaydığı bu karşı enformasyonu, dünyaya yaymak görevi ise Rusya'nın dünyadaki büyükelçiliklerinin Twitter hesaplarına verildi. 
Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, Twitter hesabından görüntülerdeki Marianna Podgurskya'nın Instagram'da influencerlık yapan bir oyuncu olduğunu yazdı. 


Büyükelçiliğe göre Marianna Podgurskya hamile değildi, rol yapıyordu, yüzündeki kan izleri de “çok gerçekçi bir makyaj’dan ibaretti. 


Evet gerçekten de Marianna Podgurskya, Mariupol'da yaşıyordu ve Instagram'da kozmetik ürünler ınfluencerlığı yapıyordu. Ama Rus yetkililer ve onların propagandalarına atlayanların 


unuttuğu bir gerçek vardı: Influencer kadınlar da hamile kalabilirler. 


Nitekim Marianna Podgurskya'nın Instagram hesabına girenler, 14 şubat ve 28 Şubat tarihli son gönderilerinde doğum yapmak üzere olduğunu gördüler. 


https://Wwww.instagram.com/p/CZ94ud5rOgh/ https://Wwww.instagram.com/p/Cah7OCIKyOE/ 


Genç kadının Türkiye'de yaşayan kuzeni NTV'den Yağız Şenkal'a konuştu ve iki haftadır haber alamadığı kuzeninin 7 Mart'ta doğum yapmasını beklediklerini söyledi. 


Habere göre Marianna Podgurskya, yazın da eşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelmişti. 


Rus elçiliklerin “hamile taklidi yapan oyuncu” dedikleri Marianna'nın önceki gün bir kız çocuğu oldu. 


3 kilo 200 gram doğan bebeğe Veronica adı verildi. 


https://Wwww.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-beauty-blogger-mariupol- hospital-attack-b2033714.html 


Bu karşı medya kampanyasına Türkiye'deki Rusya Büyükelçiliği de Twitter hesabından Türkçe tweetlerle katıldı. 
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Rus elçiliği Marianna Podgurskya'nın hastane önünde çekilen görüntülerdeki bütün hamile kadın rollerini oynadığı iddia ediliyordu. 


Bu Rus propagandasından hoşlanan bazı başka hesaplar da bu iddiaları tekrarlamakta ahlaken ve vicdanen bir beis görmediler. 


https://twitter.com/CangulOrnek/status/15019805626633461777s—20&t—-sdANBTM2UiMW MJgYsr4HSA 


Halbuki videolara yakından bakınca, görüntülerdeki kadınların kıyafetlerini karşılaştırınca bile sedyedeki hamile kadının Marianna Podgurskya değil, hastanede yatan başka bir hamile kadın olduğu anlaşılıyor. 


Rusların terk edilmiş olduğunu iddia ettiği hastanenin önünde çekilmiş videolarda başka çok sayıda kadının olduğu da görülüyor. 


Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği ise hastanenin “özel askeri operasyon” başladığından bu yana çalışmadığını ve Azov taburuna ev sahipliği yaptığını iddia etti ve buna delil olarak bazı uydu fotoğrafları yayınladı. 


Fotoğrafları inceleyen Bellingcat sitesi Rusların Azov taburunun üssü dediği binayla hastane arasında 10 km olduğunu tespit etti. 
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Bir kısmı şehri terk etmiş de olsa 500 bin insanın yaşadığı bir şehirde o sırada hamileliğin son günlerini yaşayan ya da yeni doğum yapmış kadınların olabileceği ve onların bir kısmının şehrin yeni doğan hastanesinde bulunmaktan başka çaresinin de olmayabileceği, yüzlerce roketin düştüğü bir şehirde o roketlerden birinin bu hastaneye ya da yakınlarına düşebileceği gibi şüphe uyandırmaması gereken güçlü ihtimaller görmezden gelindi, çıplak gözle görünen görüntüler yerine Rusya devletinin komplo teorilerine inanmayı tercih edenler bir de aksini söyleyenleri Batı propagandasına alet olmakla suçladılar. 


Ama gerçek çıplak biçimde ortada: Belki 10 km yakınlardaki askeri birlik zannederek yanlışlıkla ya da Mariupol'un boşaltılması için halkın gözünü korkutmak için Rusya bir yeni doğan hastanesini hedef aldı, biri çocuk üç kişiyi öldürdü ve bir insanlık suçu işlemiş oldu. 


Üstelik bu Mariupol'da sivillere yönelik ilk saldırı da değildi. 


Onlardan birinin sadece fotoğraflarına bakmak bile yeterli: 


Rus propaganda makinesi işgalin ilk gününden itibaren benzer dezenformasyonlara imza attı. 


İşgalin ilk günü yine Rus nüfusunun ağırlıklı olduğu Ukrayna kenti Harkiv'e yönelik Rus roketli saldırısında bir hava üssünün yakınlarındaki bir apartmana düşen roket sonucu yaralanan Olena Kurilo adlı bir öğretmen kadının yüzü kanlı fotoğrafı ertesi gün bütün dünya medyasının manşetlerine çıkınca Rus propaganda makinesi yine harekete geçmişti. 
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Rusya'nın Cenevre'deki BM büyükelçiliğinde görevli üst düzey diplomatlarından Alexander Alimov, kadının Ukrayna ordusunda görevli bir psikolojik savaş elamanı olduğunu, yüzündeki kanın da makyaj olduğunu iddia etti. 


(2N Alørander Alimos © 


| How to make a fake. Western MSMs have been 
making rounds of this a photo of a ‘wounded’ woman with suspiciously unnatural pomegranate blood make- up. Now it turns out she is a staff member of the infamous “72nd info Warfare & PsyOps Center. — 
Producing lies. Don't buy! 


Daha sonra Rus troll hesaplar devreye girdi. Kendisini Danimarka'da yaşayan bir Şilili olarak tanıtan Maria Alejandra Salomón adlı bir hesap Facebook'ta bu fotoğrafın 2018 yılında Ukrayna'nın Magnitogorsk şehrindeki bir gaz patlamasından sonra çekilmiş fotoğraflar olduğunu yazdı. 


Bu iddiasına delil olarak da linklerini koymadığı, sadece capslerine yer verdiği Bild gazetesinden alındığını iddia ettiği haber küpürlerini gösterdi. 


Mer ors teacher credits 'guardian a neresi e dem onat 3 Russian missile - Redline erenler em dam taty TMA gl 


Bu iddia da aralarında Türkiye'nin de olduğu sosyal medya ortamlarından hızlıca yayılmaya başlandı. 


Halbuki Maria Salomon diye Danimarka'da yaşayan bir Şilili yoktu, 2018'deki gaz patlamasıyla ilgili Bild küpürleri tahrif edilmişti ama öğretmen kadının fotoğrafı gerçekti. 


Fotoğraf üç ayrı foto muhabiri tarafından Harkiv'de çekilmişti. 
Muhabirlerden biri Anadolu Ajansı için orada olan Wolfgang Schwan'dı. 


52 yaşındaki öğretmen Olena Kurilo daha sonra saldırı gününü verdiği röportajlarda da 
anlattı. 


https://twitter.com/fnsalsaif/status/149829739369934029675—20&1—v1.- OUpj9p3bmWOBGMDOENg 


(Muhalif Amerikan Intercept sitesi bu dezenformasyonun iyi bir röntgenini çekip, yayınladı. 
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https://theintercept.com/2022/03/02/russian-tv-ukraine-war-conspiracy/ Ama Rus propagandası dur durak bilmedi. 


Onlardan en çok dolaşanlardan biri Ukrayna'yla ilgili Batı medyasında çıkan bir televizyon haberi diye sunulan bir video. 


Videoda bir muhabir altyazıda “Ukrayna Sağlık Bakanlığı: 57 ölü, 169 yaralı” yazan ekranda İngilizce olarak arkasında görünen ceset torbalarını anlatıyor, bu sırada ceset torbalarından biri çıkarken görülüyor. 


UKRAINIAN HEALTH MINISTRY: 57 DEAD, 169 HURT 


Bu ilginç görüntü “Batı medyasının Ukrayna'nın yalanları” yorumlarıyla hızla sosyal medyada yayılmaya başlandı. 


Tabii ki Türkçe sosyal medyada da. 


Ama kısa sürede bu görüntülerin Şubat 2022'de Viyana'daki bir iklim eyleminde çekilmiş görüntüler olduğu ortaya çıktı. 


Orijinalinde Almanca sunulan haberin görüntülerine profesyonel bir el dokunmuş, videonun üstünde İngilizce bir ses ve sahte altyazılarla manipülatif bir video oluşturulmuştu. 


https://serbestiyet.com/haberler/kipirdayan-ceset-goruntusu-ukraynanin-siviller-oluyor-yalani- diye-servis-edildi-avusturyadan-cevreci-eylemi-cikti-865 17/ 


Ama bu gerçekler karşısında bile bu propagandaya alet olmuşların bir kısmı en fazla “Savaşta önce gerçekler ölür”, “iki taraf da medyayı kullanıyor, dikkatli olmak lazım” gibi klişelerle yetindi. 


Zaten Rus propaganda makinesi de bu gerçeğin farkında. 


Dünyada gerçeğin komplolar kadar müşterisi yok. 
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Özellikle “Batı medyasının propagandası” gibi bütün dünyada alıcısı olan bir eleştiri klişesiyle birlikte sunulduğunda ancak bir Oscar ödüllü filmden kareler olabilecek görüntülerin kurmaca ve kurgu olduğunu iddia etmek mümkün olabiliyor. 


Üstelik bunu yapanlar, hastanenin bombalandığını söyleyenleri Batı medyasının algı oyunlarına kapılmakla suçlayacak kadar küstah olabiliyorlar. 


Halbuki yeni doğan hastanesine saldırı da bu saldırıda ölen biri çocuk, üç kişi de sahte değil. 


Ama ideolojik önyargıları yüzünden savaşın ortasındaki bir şehirdeki bir yeni doğan hastanesine düşen bir roketin bile apolojistliğini yapabilenlerin hem beyni hem de vicdanları için aynı şeyi söylemek çok Zor... 


AMAZONLARDAN İSTANBUL'A BİR HİDAYET ÖYKÜSÜ 


15 Mart 2022 Salı- Adem Özköse haksozhaber 


Üsküdar'da bir tevafuk sonucu tanıştığım Nuran Yılmaz Garcia ile röportaja başlamadan önce birazdan hayatımda karşılaştığım en ilginç hidayet öykülerinden birini dinleyeceğimi nereden bilebilirdim ki? 


Almanya'da yaşadığı ilginç bir deneyimin ardından modern hayatın kendinden çaldıklarını tekrar elde etmek için Latin Amerika'ya doğru yola çıkan ve Brezilya”daki Amazon Ormanları'nda 6 ay boyunca yerlilerle bir arada yaşayan Garcia'nın yaşadıkları müthiş bir arayış ve yolculuk hikâyesi. 


Dünyada çok az insanın yaşadığı bir tecrübeye sahip olan Garcia'nın yerlilerle ilgili anlattıkları, onlarla geçirdiği günler son derece ilginç. 


Garcia Amazon Ormanları'ndan İstanbul'a uzanan hidayet öyküsünü şu cümlelerle ifade ediyor: “Zaman geçtikçe benim Latin Amerika'da aradığım yolun aslında İslam olduğunu fark ettim. Bütün yaşadıklarım sonu Müslüman olmakla nihayete erecek bir yolculuktu sadece...” Almanya'da seküler bir Türk ailenin kızı olarak dünyaya gelen Nuran Yılmaz Garcia'nın soy ismi ise sonradan İslam'a giren Brezilyalı bir mühtedi olan eski eşinden geliyor. 


Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 


Ben aslında bir gurbetçi çocuğuyum. Ailem de 1973 yılında Almanya'ya gelmiş. Ben Almanya'da doğdum. Çocukluğum Münster şehri yakınlarındaki Drensteinfurt”'da geçti. 
Burası nüfusunun tamamına yakını Almanlardan oluşan bir kasabadır. Benim ailem seküler bir Türk ailesiydi. Evimizde namaz kılındığını hiç görmedim. Bir Türk kültüründen bahsediliyordu ama din bu kültürün hiçbir yerinde yoktu. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için 


276 


277 


din adına herhangi bir duygu veya düşünceye sahip değildim. Yoğun bir kimlik bunalımıyla birlikte inançsız biri olarak büyüdüm. 18 yaşıma gelince evden ayrıldım ve kendi başıma yaşamaya başladım. Üniversiteye gitmeden önce medya tasarım eğitimi aldım. Bu işi çok seviyordum ve liseyi bitirir bitirmez Almanya'nın Essen şehrinde iyi bir şirkette çalışmaya başladım. İşimde bir hayli başarılıydım ve çok iyi para kazanıyordum. Kendime ait evim, lüks eşyalarım vardı. Sürekli çalışıyordum ve çalışıp para kazanmak hayatımın tek gayesi haline gelmişti. Fakat zamanla hep daha fazla çalışıp kazanmanın insanı mutlu etmediğini hatta yavaş yavaş kendisinden uzaklaştırdığını hissetmeye başladım. Yine bir gün çalışmak için şirkete gittiğimde büyük bir kırılma yaşadım. 


Nasıl bir kırılma? 


Her gün yaptığım gibi şirkete gidip bilgisayarımın önüne oturmuştum. Çalışmaya başlamadan önce masamın üzerindeki bir şeyi incelerken sağ elimin bilgisayarın maosunda olduğunu adeta otomatik bir makine gibi kendi kendine çalıştığını fark ettim. Aklım ve ruhumla bilgisayarı kullanmıyordum. Tersine bilgisayar beni kendi kontrolü altına almıştı. Bu durumu fark ettiğimde dehşete düştüm. O kadar maddeye, paraya, çalışmaya önem vermiştim ki ruhumu ihmal edip adeta makinenin kölesi haline gelmiştim. Param ve çok iyi bir işim olduğu için kendimi hep güçlü bir kadın olarak hissederken birden ne kadar zavallı ve güçsüz olduğumu fark ettim. Yaşadığım bu hadise bana adeta bir ayna oldu ve içinde yaşadığım toplumun gerçek yüzünü de görmemi sağladı. Yaşadıklarımı benim için çok etkileyiciydi. 
Uzun uzun ağladım ve o gün şirketten istifa etme kararı aldım. 


Daha sonra neler oldu? 


İçinde yaşadığım ortam bana aslında kendimi ve insanlığımı kaybettirmişti. Yeniden kendimi bulmak istiyordum. Bu nedenle işimden ayrılıp bir arayışa girdim. Önce bir süre yoga yaptım. 
Daha sonra dağcılık gibi doğa sporlarıyla meşgul oldum. İçinde yaşadığım dünyanın iyi bir dünya olmadığını keşfettiğim için doğanın berraklığına dönmeye çalışıyordum. Makinenin, kapitalist dünyanın bizden aldığı her şeyle yeniden yüzleşmek, kaybettiklerimi yeniden kazanmak istiyordum. Hayatımı basitleştirme kararı aldım ve evdeki eşyalarımı, arabamı sattım. Bu sırada alternatif tıp yöntemini keşfettim ve bu konuda eğitim almaya başladım. 
Yoğun şekilde farklı kültürlerdeki alternatif tıp yöntemlerini inceliyordum. Fakat benim asıl aradığım ruhumun şifasını bulmaktı. Kazandığım her şeyimi satıp yola çıkmaya karar verdim. 
İçimde yolların bana şifa olacağına dair güçlü bir duygu vardı. İyi bir sırt çantası alıp Latin Amerika'ya doğru yola çıktım. Latin Amerika'ya doğru yola çıkmamın bir diğer nedeni de Amazon'daki yerli kabilelere ulaşıp orada alternatif tıp yöntemleri üzerine araştırma yapmaktı. Ayrıca modern dünyada bulamadığım huzuru yerlilerin arasında bulacağımı umuyordum. İçimde yoğun şekilde maddenin, sürekli kazanmanın tanrılaştırıldığı modern dünyadan arınma isteği vardı. 


277 


278 


Latin Amerika'da önce hangi ülkeye gittiniz? 


İlk olarak 2001 yılında Peru'ya gittim ve Peru'nun başkenti Lima başta olmak üzere birçok şehirde bulundum. Machu Picchu bölgesinde İnkalara ait yerleşim bölgelerini inceledim. 
Peru'da toplam 3 ay kaldım; fakat Peru'yu pek sevemedim. 


Niçin sevemediniz? 


Peru'da yoğun bir Batı özellikle de ABD kültürü etkisi vardı. Ben zaten asıl bu kültürden kaçıyordum. Peru'dan daha saf ve doğal bir ortam bulurum umuduyla bu sefer Bolivya'ya geçtim. Bolivya'yı Peru'dan daha çok sevdim. Bolivyalılar modern dünyadan uzak kaldıkları için doğallıklarını da kaybetmemişlerdi. Orada çok güzel günler geçirdim. Başkent La Paz başta olmak üzere farklı şehirlerde toplam 6 ay yaşadım. Hatta bir süre insanlar tarafından işkence edilmiş, yaralanmış maymunların tekrar hayata kazandırılması için kurulan bir merkezde çalıştım. Burası şehirlerden tamamen uzak ormanlık bir yerdi. Ben de tahta bir evde son derece basit şartlarda doğanın içinde yaşadım. Burada insanların hayvanlara ne tür kötülükler yaptıklarını daha iyi gördüm ve sürekli ilerlediği iddia edilen dünya ile ilgili içimdeki sorgulamalar daha da yoğunlaştı. Tabiata, hayvanlara yaptığımız kötülükler nedeniyle içimi büyük bir utanç kapladı. 


Latin Amerika?da bir bayan olarak tek başınıza yolculuk yapmak zor değil mi? Hiç tehlikelerle karşılaştınız mı? 


Latin Amerika'nın doğal kültürünün korunduğu ülkelerde hiçbir tehlikeyle karşılaşmazsınız. 
Buralarda insanlar sıcak ve yardımseverdir. Fakat Brezilya özellikle de San Paulo gibi şehirlerin bazı bölgeleri oldukça tehlikelidir. Latin Amerika ülkelerinde yaşanan sıkıntıların temelinde de aslında Batılı sömürgeci güçlerin arkalarında bıraktıkları siyasi ve kültürel mirasın büyük etkisi var. 


Bolivya?dan sonra nereye gittiniz? 


Bolivya'da 6 ay geçirdikten sonra bu sefer de Brezilya'ya geçtim; fakat Brezilya beni ilk başlarda çok sıktı. 


Niçin? 


Brezilya'nın birçok şehri de tıpkı Batı'nın şehirleri gibi kapitalizme teslim olmuştu. Bu ortamdan kurtulmak ve bazı alternatif tıp yöntemlerini öğrenmek için ezoterik bir tarikatın merkezinde kalmaya başladım. Bu tarikat birçok dinin manevi yönlerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir gruptu. İsmi Figueira Işık Topluluğu olan bu grubun başında Jose Trigucirinho Netto isminde Brezilyalı bir guru vardı. Minas Gerais eyaletinin iç kesimlerindeki ormanlık bölgede bulunan merkez erkek ve kadınların ayrı kaldıkları, cinselliğin yasak olduğu manastıra benzer bir yerdi. Ekmekten gıdalara kadar her şey burada üretiliyor ve sadece doğal ilaçlar kullanılıyordu. İnançları, özellikle de başlarındaki guruya insanüstü anlamlar yükleyip ona secde etmeleri bana saçma geldi. Ben secde etmekten kaçınıyordum; fakat burada 2 ay kalıp alternatif tıp üzerine eğitim aldım. Daha sonra Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya gittim. Başkentte Amazon Ormanları”ndaki yerlilerle ilgilenen, onları koruyan bir dernek vardı. Bu derneğe gidip dernek sorumlusu olan bir kadından yerlilerle görüşebilmek için bir izin belgesi aldım. Günlerce süren bir otobüs yolculuğunun ardından önce Rio Branco'ya ulaştım. Burası Acre eyaletinin başkentiydi ve 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Amazon Ormanları'na giriş bölgesiydi. Buradan bir arabayla ormanlarla sınır olan bölgeye doğru gittim. Yerlilerle görüşmek için biraz beklemem ve bu süre içinde gerekli bağlantıları kurmam gerekiyordu. Bu nedenle önce ormanların girişindeki bölgede kalmaya başladım. 


Burada kiminle birlikte kalıyordunuz? 


Burada Alman asıllı fakat Brezilya'da yaşayan bir bayanla kaldım. Kaldığımız yer bir kilisenin bahçesiydi. Basit bir evde yaklaşık 3 ay kaldım ve burada da yine şifalı bitkiler üzerine yaptığım araştırmalara devam ettim. Fakat bitkileri tanıdıkça bitkilerin üstünde bir gücün olabileceğini, şifanın bitkilerden değil; bu güç tarafından verilebileceğini düşünmeye başladım. Bitki aramak için Amazon Ormanları'na her girişimde evreni yaratan büyük bir güç olabileceğine dair düşüncem artıyor ve dev ağaçlar, ormandan gelen sesler içimde bu güce yönelip dua etme isteği oluşturuyordu. Bu sırada başta İslam olmak üzere dinlerle ilgili araştırmalar yapmaya da başladım. Hatta internetten namazın nasıl kılınacağını, duanın nasıl yapılacağını da inceledim. Burada geçirdiğim 3 ayın sonunda yerlilerle irtibatları olan bir aile ile tanıştım. Onlardan beni Amazon Ormanları'nın derinliklerinde yaşayan yerlilerin yanına götürmeleri için yardım istedim. Onlar da birkaç gün sonra başka bir yerli ailenin kanolarla yola çıkacağını, eğer istersem onlarla birlikte yerlilerin yanına gidebileceğimi söylediler. Bu haberi duyunca çok sevindim. Yola çıkmadan önce uzun zamandır görüşmediğim annemi aramaya karar verdim. Annemi arayıp ona Amazon Ormanları'ndaki yerlilerin yanına doğru yola çıkacağımı söyledim. Annem hiç beklemediğim bir şekilde, “Ben de senin yerinde olsaydım aynısını yapardım. Hayallerinin peşinden git ve hayallerini gerçekleştirmeden geri dönme” dedi. Annemin bu cümleleri bana büyük bir moral verdi. Başıma gelebilecek tehlikeler gözümde küçüldü ve tereddütlerimi arkamda bırakıp ormanların derinliklerindeki yerlilerin yanına doğru yola çıkmak için hazırlıklara başladım. 


Yerlilere ulaşmak için kaç gün yolculuk yaptınız? 


Bir kanoyla yola çıktık ve 5 gün Amazon Ormanları'nın içindeki nehirlerde yolculuk yaptık. 
Akşamları ormanda karşılaştığımız kabilelerin misafiri oluyorduk ve gündüzleri tekrar yola çıkıyorduk. Ulaşmak istediğimiz nokta en uçta yaşayan modern dünya ile hiçbir şekilde karşılaşmamış yerlilerin kaldıkları bölgeydi. Bu yolculuk hayatımın en ilginç deneyimlerinden biri oldu ve Amazon Ormanları'nın içinde sakladığı birbirinden güzel ağaçları, bitkileri görme imkânı buldum. Ayrıca son zamanlarda düşünmeye başladığım o büyük gücü daha fazla hissediyordum. Bu 5 günün sonunda en uç bölgede yaşayan yerli kabilenin yaşadığı bölgeye ulaştık. Burası Bolivya ve Peru sınırına yakın 

bölgelerdi. Buradaki insanlar da ormanın içinde doğmuş ve hayatları boyunca buradan çıkmamış yerlilerdi. 


Siz dünyada bu insanlarla bir araya gelmiş, onlarla yaşamış az sayıda insandan birisiniz. Bu nedenle bize yerli kabileleri, onların hayatlarını anlatmanızı rica ediyorum. 
Örneğin bir dini inançları var mıydı? Hayatlarını nasıl sürdürüyorlardı? 


Yerlilerin yaşadıkları yerde modern dünyaya ait hiçbir eşya yoktu. Ağaç ve bambudan yapılmış küçük barınaklarda kalıyorlardı. Ekmek kullanmıyorlardı ve yaşamlarını yabani hayvanları, nehirlerdeki balıkları avlayıp ormandan bitki ve meyve toplayarak sürdürüyorlardı. Vücutlarının sadece bir kısmı kapalıydı. Din olarak Şamandılar ve ruhlara inanıyorlardı. Kendilerine ait duaları, ortak yaptıkları ibadetleri vardı. Her kabilenin bir lideri ve bir de din adamı yani Şaman'ı bulunuyordu. Bir sorunla veya hastalıkla karşılaştıklarında yerliler liderlerine veya bu Şaman'a gidiyorlardı. 


279 


280 


Burada sizden başka yerlilerin dışında bir yabancı var mıydı? 
Kimse yoktu, ben yabancı olarak tektim. 
Yerlilerin arasında günleriniz nasıl geçiyordu? 


Ben daha çok alternatif tıp konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Bir taraftan yerlilerden bazı bilgiler öğrenirken diğer taraftan da hasta olan yerlileri tedavi ediyordum. 
Tedavi konusunda önceden sadece bitkilere güvenirken artık bitkilerle birlikte evreni yarattığını düşündüğüm o büyük güce de dua ediyordum. 


Kendi aranızda anlaşmak için hangi dili kullanıyorsunuz? Ayrıca Amazon?'daki yerlilerin arasında toplam ne kadar kaldınız? 


Ortak konuştuğumuz herhangi bir dil olmadığı için daha çok vücut diliyle anlaşmaya çalışıyorduk. Amazon'da yerlilerin arasında toplam 6 ay kaldım. Günler geçtikçe tüm insanları yaratan büyük gücün varlığına daha da fazla inandım. Gördüklerim, yaşadıklarım asla tesadüf olamazdı. Her şeyi yöneten büyük bir güç vardı ve Amazon Ormanları'nda bazı zamanlar namaz kılıp dua etmeye başlamıştım. 


6 ay yerlilerle kaldıktan sonra nereye gittiniz? 


6 ayın sonunda bayağı zayıflamıştım ayrıca vücudumda bazı yaralar çıkmıştı. Yerlilerin 
yanından ayrıldıktan sonra öncelikle bir süre kendimi toparlamaya çalıştım. Pasaport sürem geçmişti ve ülkede artık kaçak olarak kalıyordum. Amazon Ormanları'ndan çıktıktan kısa bir süre sonra polisler beni yakaladılar ve Brezilya'dan sınır dışı ettiler. Ben de toplam 15 ay Latin Amerika'da kaldıktan sonra Almanya'ya geri döndüm. 


Amazon Ormanları'nda namaz kılıp dua etmeye başladığınızı söylemiştiniz. Artık kendinizi Müslüman olarak mı görüyordunuz? 


Hayır, Müslüman değildim. Fakat namaz kılmak ve dua etmek psikolojime iyi geliyordu. 
Evreni aşan büyük bir güce inansam da bu büyük gücün nasıl olduğunu bilmiyordum. 


Almanya'da hayatınız nasıl devam etti? 


Almanya'ya döndükten sonra Berlin'de bir Alman arkadaşımla birlikte kalmaya başladım ve bu süre içinde İslam'la ilgili araştırmalarımı da sürdürdüm. İlk olarak Müslüman sufi gruplarıyla tanıştım; fakat Berlin'deki sufi gruplarını beğenmedim. Bu arada alternatif tıp konusundaki çalışmalarımı devam ettirmek istiyordum. Yaptığım araştırmalarda 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Pakistan'daki Çişti Tarikatı mensuplarının da alternatif tıpla uğraştıklarını öğrendim. Bu nedenle Pakistan'a gitmeye karar verdim. Fakat Pakistan'a gitmeden önce bir süreliğine de olsa Türkiye'ye uğrayıp İstanbul üzerinden Pakistan'a gidecektim. Yol planımı bu şekilde yaptım ve 2004 yılında Türkiye'ye geldim. 


İstanbul'a geldikten sonra neler yaşadınız? 


İstanbul'da da elimden geldiğince İslam'ı araştırmaya devam ettim. Bir gün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittim. Burada bir kadınla tanıştım, bu kadın İslam'ı araştırdığımı fark edince beni bir hocanın yanına götürdü. Bu hocanın ismi Hasan Kamil Yılmaz'dı. Hocaya yaşadıklarımı, hikâyemi anlattım. O da bana “kızım seni birisiyle tanıştırmak istiyorum” dedi ve beni Osman Nuri Topbaş Hoca'nın yanına götürdü. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi bana Türkiye'yi ve İslam”ı tanımayı, bunun için de İstanbul'da kalmayı teklif etti. Osman Hoca ve etrafındakilerin emin ve güvenilir insanlar olduklarını hissettim ve Osman Hoca'nın teklifini kabul ettim. Böylece beni daha çok yabancı öğrencilerin kaldıkları Hüdai Vakfı'na bağlı bir yurda yerleştirdiler. Bu yurttaki kız öğrencilerin çoğu sonradan Müslüman olan mühtedilerden oluşuyordu. Onlarla birlikte önce Türkçe dersleri aldım, çünkü dilimi unutmuştum. Daha sonra da akaid, fıkıh gibi derslere katılmaya başladım. İslam?ı öğrendikçe aradığım o büyük gücün İslam'ın Allah'ı olduğuna ikna oldum ve sonunda Müslüman olmaya karar verdim. 


Müslüman olduktan sonra nasıl bir yol izlediniz? 


Müslüman olduktan sonra 1 yıl İslami eğitim gördüm ve benim gibi sonradan Müslüman olan Brezilyalı bir mühtedi ile evlendim. Birlikte Brezilya'ya gidip 7 yıl boyunca San Paulo'nun gettolarında Brezilyalılara yönelik bir taraftan sosyal projeler yürüttük diğer taraftan da tebliğ çalışmaları yaptık. Şükrolsun bu 7 yıl boyunca çok iyi sonuçlar elde ettik. 2 yıl da Arapça öğrenmek için Şam'da kaldık ve Suriye'deki çatışmalar başlayınca Şam'dan ayrıldık. Daha sonra alternatif tıp konusunda Amerika'da da özel hocalardan dersler aldım. Şu anda ise alternatif tıp alanında İstanbul'da hastalarıma danışmanlık yapmaya devam ediyorum. 


Gerçekten çok ilginç bir yaşam hikâyeniz var. Sizi heyecanlı bir filmi seyreder gibi dinledik. Röportajın sonunda neler söylemek istersiniz? 


Zaman geçtikçe benim Latin Amerika'da aradığım yolun aslında İslam olduğunu fark ettim. 
Bütün yaşadıklarım sonu Müslüman olmakla nihayete erecek bir yolculuktu sadece... 
Özellikle Amazon Ormanları'nda geçirdiğim günler bana yeryüzünde gördüğümüz veya şifa olarak sarıldığımız her şeyin üstünde büyük bir gücün olduğunu öğretti. İslam insanın tüm arayışlarının varacağı son noktadır. Kur'an ve Sünneti öğrenip yaşamaya çalışan bir Müslüman bu dünyada kendisine etkili bir yaşam çizgisi oluşturabilir. Allah insana bir hayat bahşeder, insan da bu hayatı ancak İslam'ı yaşayıp iradesini iyi bir şekilde kullanırsa güzelleştirebilir. Yıllardır şifa peşinde koşan biriyim ve bu röportajı okuyan herkese son olarak gerçek şifanın “Allah'ı gerçek anlamda tanımak” olduğunu söylemek istiyorum. 
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MÜSLÜMAN OLAN İNGİLİZ JANET'IN İSTANBUL SEVGİSİ 


12 Mart 2022 Cumartesi - Adem Özköse haksozhaber 


İstanbul'un en renkli mekânlarından olan Üsküdar?daki Abbare Kahve, birbirinden ilginç insanların uğrak yerlerinden biri. Toplumun farklı kesimlerinden insanları misafir eden, onlara kendilerini ifade etme imkânı sunan Abbare Kahve'nin dikkat çeken müdavimlerinden biri de İngilize Janet Gascoıgne'dir. Veya Müslüman olduktan sonraki ismiyle Latife abladır. 
Cumartesi akşamları saat 18.00 ile 21.00 arası Abbare Kahve'nin üst katında kapısında Latife ablanın isminin yazılı olduğu odada yıllardır İngilizce konuşma kursları yapılır. Ücretsiz olan 
bu kurslara kapıcısından öğrencisine kadar farklı kesimlerden insanlar katılır. Latife ablaya 7 
yıldır aksatmadan sürdürdüğü İngilizce kurslarından niçin ücret almadığını sorduğumuzda şunları söylemişti. “ Ben Türkler sayesinde Müslüman oldum ve doğru yolu buldum. Bu nedenle onlara minnettarım. Bu minnettarlığımı ifade etmek adına onların çocukları için İngilizce kursları düzenliyorum.” Aynı zamanda Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği de yapan Latife abla kedilere de çok düşkün biri. 
Üsküdar'da gezerken bazen Latife ablaya kedilere mama dağıtırken de rastlayabilirsiniz. 
Tavır ve davranışlarıyla Anadolu'daki teyzelere benzeyen Latife ablanın Müslüman olmasında İslam'ın tevhid ve adalet anlayışının büyük etkisi olmuş. Fatih ismindeki bir Türk gencinin yaptığı davet çalışmaları filiz vermiş ve Latife ablamız bu sürecin sonunda Kelime-i Şehadet getirmiş. Latife abla bugün de Fatih'e dualar etmeye onu hayırla yad etmeye devam ediyor. 


Latife abla sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Bize özgeçmişinizden bahseder misiniz? 

Ben İngiltere doğumluyum. Çocukluğum ve gençliğimin büyük bir kısmı İngiltere'de geçti. 
21 yaşımdan sonra Almanya'ya taşındım ve yaklaşık 32 sene de Almanya'da yaşadım. 
Almanya'da uzun bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptım. Özellikle de Türk çocuklarına İngilizce dersleri verdim. 


İngiltere'den Almanya'ya taşınma sebebiniz neydi? 
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O zamanlar 21 yaşındaydım ve dünyayı tanımak, farklı hayat ve kültürleri öğrenmek istiyordum. Buna aslında biraz da sınırlarımı zorlamak, hayallerimin peşinden gitmek de diyebiliriz. Ayrıca Almancaya da merak salmıştım ve Almancayı iyi bir şekilde öğrenmek için bir süre Almanya'da kalmam gerektiğini düşünüyordum. Fakat hayat bazen insana hiç aklına gelmeyen, önceden planlamadığı yollar çizebiliyor. Berlin'e gittikten sonra 32 yıla yakın Almanya'da kalıp orada yaşadım. Almanya'da bunca yıl kalmam da özellikle Müslümanlarla bir arada olmanın büyük etkisi oldu. 2013 yılında da İstanbul'a yerleştim ve 9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 


Müslüman olmadan önce nasıl bir inanca sahiptiniz? 


Müslüman olmadan önce Hristiyan'dım. Hristiyanlık içinde birçok farklı akım ve farklı kiliseler vardır. Benim bağlı olduğum kilise de Katolik veya Protestan değil; İngiltere Kilisesi'ydi. 


İngiltere Kilisesi?nin Katolik veya Protestan kiliselerden farkı nedir? 


İngiltere Kilisesi'nin en önemli özelliği diğer Katolik kiliselerin aksine Vatikan'daki papanın otoritesini kabul etmemesidir. İngiltere Kilisesi kral veya kraliçeye bağlı olmakla birlikte dini otorite olarak Canterbury Katedralliği”ni kabul eder. Canterbury aslında İngiltere'nin güneydoğusundaki tarihi bir şehirdir. Buradaki katedrallik İngiltere Kilisesi için en üst dini otoritedir. İngiltere Kilisesi, Protestan ve Katolik Kilise'nin bazı geleneklerini kabul etmekle birlikte bu iki mezhebin bazı geleneklerini de reddeder. Ben de Müslüman olmadan önce İngiltere Kilisesi'ne bağlıydım ve okulda iyi bir dini eğitim almıştım. Çok koyu bir dindar olmasam da Tanrı'ya kesin inancım vardı. İngiltere'de yaşarken bazı hafta sonları kiliseye gitsem de Almanya'ya gelince burada İngiltere Kilisesi bulamadım. Bundan dolayı kilise ile olan bağım kesildi. Çünkü Hristiyanlıktaki kilise anlayışı İslam'daki cami anlayışı gibi değildir. 


Nasıl, bu konuyu biraz açar mısınız? 


Bir Müslüman istediği camiye gidip ibadet yapar. Fakat bir Hristiyan bağlı olduğu mezhebin kilisesine gitmelidir. Örneğin İngiltere Kilisesi”ne bağlı olan bir İngiliz Vatikan'a bağlı bir Katolik Kilise?ye gidip buradaki ayinlere katılmayı pek tercih etmez. 


Müslüman olmadan önce İslam ve Müslümanlar hakkında neler biliyordunuz? 


İslam ve Müslümanlar hakkında tek bilgi kaynağım medyaydı. Medyada da sürekli İslam'ın teröristlerin dini olduğuna dair haberlere rastlıyordum. Müslümanlar medyada genel olarak kaba, bedevi, acımasız insanlar olarak tasvir ediliyordu. Fakat İslam'ı ve Müslümanları tanıyınca bu haberlerin doğru olmadığını, hem İngiltere'deki hem de Batı'daki medyanın insanları kandırdığını fark ettim. 


İslam'la nasıl tanıştınız? 


İngiltere'den Almanya'ya geçince Berlin'de bir Türk okulunda Müslüman öğrencilere İngilizce dersi vermeye başladım. Öğrencilerimle daha iyi iletişim kurabilmek, onlara İngilizceyi daha iyi öğretebilmek için Müslümanların din ve kültürlerini öğrenmem gerektiğini düşündüm. Çünkü bir öğretmen öğrencilerine iyi bir eğitim vermek için mutlaka onların aile yapısını, inanç ve geleneklerini bilmek zorundadır. 
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O dönemler herhangi bir dini arayışınız var mıydı? 


Hayır hiçbir arayışım yoktu. Sadece Müslüman öğrencilerimle daha iyi empati kurmak, onlara İngilizceyi en iyi şekilde öğretmek istiyordum. İslam'ı araştırmaya başlayınca Eski Ahit”teki “10 Emir'in” İslam'da da olduğunu fark ettim. İslam'ın yaratıcısı da hırsızlık yapmayı, komşunun hakkına girmeyi, zinayı, yalan yere şahitlik etmeyi yasaklıyordu. İnsanlara putlara tapmamayı, anne ve babaya kötü davranmamayı emrediyordu. İlk olarak iki din arasındaki benzerlikler dikkatimi çekti ve İslam hakkında daha önce duyduklarımın doğru olmadığını fark ettim. Daha sonraki süreçte de bir taraftan İslam'la ilgili kitaplar okuyor diğer taraftan da öğrencilerime İslam'la ilgili sorular soruyordum. Bu arada internet üzerinden İslam”ı iyi bilen bir gençle tanıştım. O zamanlar yoğun şekilde kullanılan “MSN Messenger” isimli bir uygulama vardı ve bu uygulama üzerinden ismi Fatih olan Müslüman bir Türk öğrenciyle konuşmaya başladık. Bu öğrencinin ismi Fatih'ti ve Fatih oldukça dindar ve bilgili bir 

gençti. İslam'la ilgili tüm merak ettiklerimi Fatih'e sormaya başladım. Bu sırada Fatih bana Hz. Muhammed'in hayatını anlatan bir kitap gönderdi. Hz. Muhammed'in hayatını öğrendikçe hayatta örnek almam gereken kişinin o olduğunu hissettim. 


Peygamberimizin özellikle hangi yönlerinden etkilendiniz? 


Hz. Muhammed'in emin, adalete önem veren kibar bir insan olduğunu fark ettim. Hz. 
Muhammed sadece insanlara karşı değil; hayvanlara karşı da çok merhametliydi. Ben de hayvanlara özellikle de kedilere çok değer veriyordum. Ayrıca İslam'daki tevhid inancını öğrendikçe Hristiyanlığı da sorgulamaya başladım. Hristiyan olduğum dönemlerde sabah gökteki kutsal babamıza dua ederken akşamları da İsa Mesih'e dua ediyorduk. İslam'da ise yaratıcı tekti ve tevhid inancı insan ruhuna da uygundu. 


Nasıl Müslüman oldunuz? İslam'a giriş hikâyenizi anlatır mısınız? 


Türk genci Fatih'e sorduğum soruların cevaplarını alıp onun gönderdiği kitapları okuduktan kısa bir süre sonra İslam'ın insanı Allah'a ulaştıracak gerçek yol, Hz. Muhammed'in de bu yolun son temsilcisi olduğuna inandım. Telefonla Fatih'i arayıp ona Müslüman olmak istediğimi söyledim ve telefonda kelime-i şehadet getirerek İslam'a girdim. Müslüman olurken ilginç bir tevafuk da yaşadım. Ben 1958 yılının 19 Aralık günü doğdum. Kelime-i Şehadet getirdiğim gün ise 2005 yılının yine 19 Aralık günüydü. O gün doğum günüm olduğunu unutmuşum ve bunun farkına varmadan Müslüman oldum. Bu ilginç tevafuku fark edince Müslüman olduğum günün benim için yeni bir doğum olduğunu düşündüm. Ben İslam'ı insanları özlerine ulaştıracak yol olarak görüyorum. Bir insan bir dine inanırken Budist, Hindu veya Hristiyan olursa din değiştirmiş olur. Müslüman olduğunda ise aslına ve özüne döner. 2005 yılının Aralık ayında Müslüman olmaya karar verdim. Allah bana bir kapı açtı. Müslüman olduktan sonra bir daha arkama bakmadım ve kendime yepyeni bir hayat rotası çizdim. 


Müslüman olurken İslam'ın başka hangi yönleri dikkatinizi çekti? 
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İslam dünya ile ahireti hiçbir dinde eşi ve benzeri olmayan bir şekilde dengeliyor. Dinlerin çoğu ahireti kazanmak için dünyayı kötülerler. Fakat İslam insanlardan ahireti kazanmak için dünyada güzel bir yaşam sürdürmelerini ister, Hatta İslam insanların helal bir şekilde dünyanın zevklerini tatmalarını tavsiye eder. İslam'da ayrıca inananlara korku ile umut arasında bir yaşam sürdürmeleri tavsiye edilir. Bizim dinimiz bu yönleriyle eşsiz ve dengeli bir dindir. İslam ruhbanlığa karşıdır ve İslam?da Allah sadece korkulan bir yaratıcı değil; aynı zamanda sevilen bir yaratıcıdır ve tüm inananların dostudur. 


Başörtüsü sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Başörtüsü kullanmaya nasıl karar verdiniz? 


Başörtüsüne karşı içimde bir antipati vardı. Bu nedenle Müslüman olduktan sonra ilk 15 ay başörtüsü kullanmadım. 


Başörtüsüne karşı antipati duymanızın sebebi neydi? 


Ailem, yakınlarım “ne der?” diye düşünerek başörtüsü kullanmaktan çekiniyordum. Ayrıca başörtüsüz de Müslüman olunabileceğini öğrenmiştim. Fakat zamanla İslam'ın kadına bakışını daha iyi kavramaya başladım. İslam kadına bir inci gibi değer veriyor, incilerin ortaya saçılmasını istemiyordu. Bunu fark edince başörtüsüne duyduğum antipati zamanla sempatiye dönüştü. Ayıca Almanya'da başörtülü Müslüman kız kardeşlerimle karşılaştığımda ben onların benim kardeşlerim olduğunu biliyordum. Fakat onlar benim onların kardeşleri olduğumu bilmiyorlardı. Çünkü başörtüsü Müslüman kadınlar arasında güçlü bir simgeydi. 
İlk başlarda başımı bazen açıp bazen kapatıyordum. Daha sonra böyle olmayacağını düşündüm ve tamamen kapanmaya karar verdim. 


Müslüman olmak hayatınıza en temelde ne kattı? 


İslam bana nereden geldiğimi, nasıl yaşamam gerektiğini ve dünyadaki tercihlerime göre ölüm sonrası beni nelerin beklediğini öğretti. Önceden gayesiz bir hayat yaşarken Müslüman olduktan sonra anlamı ve hedefleri olan bir hayat yaşamaya başladım. Bu nedenle ne kadar şükretsem azdır. Müslüman olduktan sonra ilk olarak yiyip içtiklerime dikkat etmeye başladım. Kelime-i Şehadet getirmeden önce baş edemediğim bazı sıkıntılarım vardı. Örneğin öfkeli ve tedirgin biriydim. Fakat namaz ve dua bendeki birçok sıkıntıyı zamanla 

giderdi. Artık daha pozitif bir insanım ve hayata umutla bakıyorum. 


Yakınlarınızdan Müslüman olmanıza karşı çıkanlar oldu mu? 


Evet oldu. Fakat ben onların yolunu değil; kalbimin ve Allah'ın yolunu takip etmeye karar verdim. Annem ilk başlarda Müslüman olmama karşı çıktı. Fakat onu Berlin'de Türk ve Arap Müslümanlarla tanıştırdım. O da Müslümanların aslında çok nazik insanlar olduklarını fark etti ve Müslümanlarla ilgili düşünceleri zamanla olumlu yönde değişti. 


Türkiye'ye geliş hikâyeniz nasıl başladı? 


Ben İngiltere'den sonra 32 yıl boyunca Almanya'nın Berlin şehrinde yaşadım. Berlin'in hayatımda çok büyük etkileri oldu. Çünkü İslam ve Müslümanlarla ilgili ilk bilgilerimi Berlin’de öğrendim. Özellikle Türklerle çok samimi dostluklar kurdum. 2006 yılında görev yaptığım bir Türk okuluyla birlikte İstanbul'a geldik. Bu İstanbul'u ilk görüşümdü. Ben hayatımda hiçbir erkeğe âşık olmadım; fakat görür görmez İstanbul'a âşık oldum. İlk gezimde 


285 


286 


İstanbul'da 5 gün kaldım. Daha sonraki yıllar da her firsat bulduğumda İstanbul'a gelip gitmeye devam ettim. Her gelişimde İstanbul'a daha da bağlandım ve 2013 yılında temelli olarak Üsküdar'a yerleştim. Yaşadığım her gün inanın İstanbul'u daha fazla seviyorum. 


İstanbul'un sizi bu denli etkileyen yönü nedir? 


İstanbul dünyanın en cezbedici şehirlerinden biri. Şehrin yoğun bir tarihi birikimi var. Bu şehirde yaşayan bir insan kendini gerçekten şanslı hissetmelidir. Özellikle de Üsküdar’ı çok seviyorum, burada huzur buluyorum. Üsküdar'dan vapurla Eminönü'ne geçerken büyük bir tarihi seyre çıktığımı hissediyorum. Rabbim'e ölüm vaktim geldiğinde canımı İstanbul'da Müslüman Türklerin arasında alması için de dua ediyorum. Türkleri gerçekten çok seviyorum. 
İngiltere'de bulamadığım samimiyeti burada Türkler arasında buluyorum. Çok sıcaklar, cömertler, misafirperverler ve dost canlısılar. Türkler ayrıca çok yardım sever, meraklı ve sosyal insanlar. Ben yıllarca İngiltere ve Almanya'da bulundum. Batı'da insanlar genel olarak bencil bir hayat yaşıyorlar. Fakat burada öyle değil. Üsküdar'daki çevremizde kendimi adeta bambaşka bir boyutta yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bencillik ve yalnızlık tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılırken hala daha bu denli yardımsever ve sosyal olabilmek bence çok 

değerli. Türk insanının en önemli zenginliğinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar iyi özelliği ifade ettikten sonra izin verirseniz Türklerin beğenmediğim birkaç özelliklerini de söylemek istiyorum. 


Buyrun... 


Türkler ne yazık ki zamanı çok iyi kullanamıyorlar. Randevulara, derslere genelde zamanında gelmiyorlar ve başladıkları işi bitirme noktasında tembeller. Mesela kurslara, derslere heyecanla başlıyorlar; fakat devamını getiremiyorlar. Ayrıca İstanbul'da sadece beni değil; tüm yabancıları rahatsız eden bir kesim var. 


Kim onlar? 


Taksiciler. İstanbul'daki taksiciler sanki Müslüman bir toplumda büyümemiş gibiler. Sizin yabancı olduğunuzu anlar anlamaz kimisi sizi kazıklamaya çalışıyor kimisi de sizi taciz etmek istiyor. Beni döven taksiciler bile oldu. Bu nedenle İstanbul'da taksiye binmek bizim gibi yabancılar için bir kâbus gibi. Ben elimden geldiğince taksilere binmemeye çalışıyorum. İyi bir taksiciye rast geldiğimde ise şükrediyorum. 


Türklerle ilgili hem olumlu hem de olumsuz anlamda ilginç tespitler yaptınız. Son olarak neler söylemek istersiniz? 


Bizler Müslümanlar olarak eğer dinimizin yayılmasını istiyorsak insanlara iyi örnekler sunmalıyız. İnsanlar sizin güzel sözlerinizden çok davranışlarınıza önem verirler. Her Müslüman aynı zamanda İslam'ı ve Müslümanları temsil ettiğini de asla unutmamalı. 
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"ELMA KOKUSU" İLE İŞLENEN KATLİAM... İNSANLIĞIN KALBİNDEKİ YARA: 
HALEPÇE 


Abdulhakim Günaydın-Salı 16 Mart 2021-www.indyturk.com/ 


Halepçe'de katledilenlerin defnedildiği mezarlık / Fotoğraf: Independent Türkçe 


Saddam Hüseyin'in, İran-Irak savaşında Tahran yönetimine destek veren Peşmergeleri cezalandırmak için 16 Mart 1988'de Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Halepçe'de gerçekleştirdiği kimyasal katliamın üzerinden 34 yıl geçti. 


Irak Kürdistan Bölgesi'nde (IKB), İran sınırının 15 kilometre batısında, Süleymaniye vilayetinin 61 kilometre güneydoğusunda, başkent Bağdat'ın 241 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve nüfusunun çoğu Kürtlerden oluşan Halepçe kenti, bundan 34 yıl önce tarih 


sayfalarına kazınan katliamlardan birine sahne oldu. 


Halepçe katliamı, Saddam'ın yıllarca kendisine karşı savaşan ve 11 Mart 1970'te özerklik anlaşması yaptığı ve İran-Irak savaşında "düşmanla işbirliği" yaptığını iddia ettiği Kürtleri cezalandırmanın bir biçimiydi. 


Kürtlerle Saddam anlaşmazlığının tarihsel arka planı 


Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla sonuçlanan I. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz mandasına giren Irak, 1932'de bağımsızlığını kazandı ancak 1958'deki Abdülkerim Kasım darbesine kadar Birleşik Krallık himayesinde krallıkla yönetildi. Bu süre boyunca Irak Kürtleri ile uzlaşı sağlayamayan Bağdat yönetimleri, İngiliz subaylar desteğinde ve bazen de 


bilfiil katılmalarıyla Peşmergelere karşı savaşı tercih etti. 


Abdülkerim Kasım darbesiyle hazırlanan anayasada Kürtlerin taleplerinin bir kısmı karşılandı ancak Kasım rejimi, 1963'te yerini Albay Abdülselam Arif ve Baas Partisi'nin birlikte düzenlediği darbeye bıraktı. 


Irak'134 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Saddam Hüseyin, 1969'dan sonra Baas yönetimini tamamen ele geçirdi ve darbeler dönemini kapatarak 1979'da resmen ülkenin lideri oldu. 
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Saddam'ın Kürtlerle ilişkileri inişli-çıkışlı ve sancılı olmasına rağmen, Molla Mustafa Barzani 


liderliğindeki Peşmergeler, en büyük kazanımlarını Saddam döneminde elde etti. 
Özerklik anlaşması Kerkük pürüzüne takılınca çatışmalar tekrar başladı 


Ancak 11 Mart 1970 tarihinde Barzani ile Saddam arasında sağlanan özerklik anlaşması 


Kerkük pürüzüne takılınca çatışmalar yeniden başladı. 


Bu esnada Kürtlerin önemli destekçilerinden İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Kürtlerin rakibi Saddam'ın, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Alfred Kissinger tarafından 1975'te Cezayir Anlaşması'nda razı edilmesi, Peşmergelerin tarihsel bir yenilgiyle karşı karşıya 


kalmasına yol açtı. 


Gazeteci Ramazan Öztürk'ün çekmiş olduğu fotoğrafın tuvale yansıtılmış hali / Fotoğraf: Independent Türkçe 


İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen devrimden sonra Tahran yönetimiyle olan Cezayir Anlaşması'nı iptal eden Saddam, İran'ın güneyindeki Arapların 


çoğunlukla yaşadığı Abadan ve Hürremşehr kentlerine girdi. 


Yaklaşık 8 yıl devam eden İran-Irak savaşında Tahran yönetimi, Saddam rejimini zayıflatmak için Kürtleri destekledi. Halepçe, buna öfkelenen Saddam'ın Kürtlere yönelik katliamlar 


zincirinin son halkasıydı. 
Enfal ile başlayan katliamlar zincirinin son halkası: Halepçe 


Saddam yönetimindeki Irak, 1980'li yılların ortalarında, bir yandan İran'la çatışırken, diğer yandan da Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) karşı da çatışıyordu. KDP ve KYB'nin Saddam yönetimine karşı 'Kürdistani Cephe' adı altında birleşmesi ve Süleymaniye çevresini 


kontrol altına almaya başlaması Saddam'ı zor duruma düşürmüştü. 
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Halepçe katliamı, Saddam'ın bu ittifaka karşı bir cevap olarak 1983'te Barzan bölgesine yönelik saldırıyla başlattığı ve adını anlamı "ganimet" olan Kur'an'daki bir sureden aldığı 


Enfal operasyonlarının bir devamı olarak gerçekleşti. 


Halepçe'de 16 Mart 1988'de yaklaşık 5 saat süren kimyasal bombardıman sonrası, çoğunluğu çocuk ve kadın 6 bin 357 kişi zehirlenerek öldü, 14 bin 765 kişi de ağır derecede yaralandı. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre bu kimyasal saldırı, günümüze kadar 43 bin 


753 aşkın kişinin ölümüne, 61 bin fazla kişinin de sakat kalmasına sebep oldu. 


Enfal operasyonları süresince gerçekleştirilen kara harekatları, hava bombardımanları, yerleşkelerin sistematik bir şekilde yıkılması, toplu zorunlu göçler, idam mangaları ve kimyasal silah kullanımı sonucunda 200 bine yakın Kürt katledilirken, 1 milyonu aşkın insan da yerinden oldu. Bunun yanında Kürtlerin yaşadığı bölgede 4 bini aşkın köy yakılıp 


yıkılırken; camiler, okullar, hastaneler ve kiliseler yerle bir edildi. 
Halepçe'yi zehirleme görevi " Kimyasal Ali"'ye verildi 


Savaş tüm şiddetiyle sürerken, 15 Mart 1988'de İran ordusu "Zafer-7 Harekatı" adıyla Irak'ın içlerine doğru bir taarruz başlattı. KYB'ye bağlı Peşmergeler de İran askerleriyle birlikte gece 
botlarla Derbendihan Gölü'nün güneyine çıktı ve Süleymaniye karayolunu tuttu. Bölgede 4 
bin askeri bulunan Irak ordusunun, tüm iletişim hatları kesildiği için Bağdat'la bağı 


kopmuştu. 


Halepçe katliamı anıtı / Fotoğraf: Independent Türkçe 


Bölgenin Kürtlerin denetimine girmesi ve İran ordusunun Irak içinde ilerlemesi Saddam'ı çok kızdırdı. Bunun üzerine Saddam, Halepçe katliamının baş sorumlusu olan kuzeni "Kimyasal Ali" lakaplı Hasan Ali Mecid'i önce Baas Partisi'nin Kuzey Bürosu Genel Sekreteri olarak atadı. Daha sonra kuzeydeki tüm devlet birimlerini yönetme yetkisi vererek kendisiyle 


eşdeğer yetkilerle donattı. 


Mecid komutasındaki Irak ordusu, önce Kürt güçlerin kontrolüne geçen Halepçe'ye karşı hava 


bombardımanı ve ardından topçu ateşiyle 16 Mart'ta topyekün bir saldırı başlattı. Bunun 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üzerine Halepçe'deki Kürt savaşçılar ve kasabadaki erkeklerin büyük bölümü çevredeki 


dağlara çekilirken geride çocuk, kadın ve yaşlılar kaldı. 


Uzun yıllar devam eden çatışmalar nedeniyle bu durumu normal karşılayan Halepçe halkının önemli bir bölümü gündelik yaşamına devam ederken, bazıları da gelişmelerden endişe 


ederken sığınaklara saklandı. 
Halepçeliler "elma kokusu"'yla can verdi 


Kimyasal Ali, kimyasal silahın etkili olabilmesi için önce evleri konvansiyonel silahlarla 


bombalayarak camların kırılmasını sağlamış ardından kimyasal bombaları devreye sokmuştu. 


16 Mart 1988'de zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağı, Halepçe kasabasına 
bomba yağdırdı. İkinci saldırı başladığında ortaya kesif bir koku yayıldı. Kurtulanların "elma 


kokusu"na benzettiği kokuya kimse anlam verememişti. 


Mecid'in bombardımanda kullandığı hardal, sarin ve VX gibi gazların kokusunu genizlerinde hisseden Halepçe'deki canlılar birer birer toprağa düştü. İnsanlar, hayvanlar ve diğer tüm 


canlılar... 


17 Mart'a kadar süren saldırılarda "kurtulabilirim" umuduyla kimisi kaçtığı dağ yolunda, 
kimisi ektiği tarlasında, kimisi bir duvar dibinde, kimisi ise yol ortasında soluduğu gazdan 


derileri yanmış ve solunum sistemleri çökmüş halde ölüme yakalandı. 


Halepçe katliamı 34 yılında / Fotoğraf: Twitter 


Katliamın tanıkları 


Saldırıdan önce sığınaklara saklananlardan biri olan, kimyasal saldırıda 3 çocuğu ile beraber eşini ve birçok yakınını kaybeden Ş.R. isimli Halepçeli kadının yıllar sonra bile Süleymaniye'de olanları anlatırken gözyaşlarına boğulması katliamın farklı boyutlarını gözler 


önüne seriyordu: 


"Ardı ardına bombalar atıldı. Önce çöp gibi kötü bir kokuydu. Sonra elma kokusuna benzer bir kokuya dönüştü. Sonra yumurta gibi kokmaya başladı. Dışarı baktım. Çok sessizdi, ama 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hayvanlar ölüyordu. Gözlerimiz gittikçe kızarıyordu ve bazılarımızın gözleri yaşarıyordu. 
Kaçmaya karar verdik. Koşuyormuş gibi hızlı hızlı nefes alıyorduk. Her tarafta insanlar ölüyordu. Çocuklarıyla yol alamayacaklarını anlayan anne ve babalar çocuklarını sokak ve yol kenarında bırakıyorlardı. İleri derecede yaşlılarda duvar diplerine bırakılıyordu. 
Koşuyorlar, nefes alamaz duruma geliyorlar ve ölüyorlardı. Sokaklar, duvar dipleri kıvrılmış 


cesetlerle doluydu. O günü dünmüş gibi hatırlıyorum ve hala uykularıma giriyor." 
Katliamın sembolü baba ve oğul 


Katliamdan sonra Halepçe'ye ilk gidenlerden biri de gazeteci Ramazan Öztürk'tü. Öztürk'ün çektiği fotoğraflardan birinde, bombardıman sırasında oğlunu alıp kaçmak isterken bir 


merdiven başında düşüp yaşamını yitiren Ömer Xawer yer alıyordu. 


Öztürk'ün çektiği bu fotoğraf Halepçe trajedisinin de sembolü olmuştu. Sonraki yıllarda Halepçe'de Ömer Xawer'in büstü yapıldı. Öztürk, yıllar sonra Halepçe'ye gidip büstü yapan heykeltıraşa "Neden Ömer Xawer?" diye sorduğunda heykeltıraşın verdiği cevap dikkat çekiciydi: "Ömer Xawer ölürken bile çocuğuna ağırlığını vermemek için kolundan destek 


almış. Son nefesini verirken bile o koruma duygusuyla, babalık duygusuyla hareket etmiş. 


Katliamın sembolü baba ve oğulun heykeli / Fotoğraf: Independent Türkçe 


Süleymaniye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fuat Baban, 7 Aralık 2002 tarihli 'The Sydney Morning Herald' gazetesinde yayımlanan 'Experiment in Evil' başlıklı makalesinde, Halepçe'de engelli doğum oranının Hiroşima ve Nagasaki'nin 4-5 katı olduğunu 


yazdı. 
Körfez savaşları ve Saddam ile Kimyasal Ali'nin akıbeti 


Saddam'ın 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan kriz 17 Ocak 1991'de ABD öncülüğünde Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere 37 ülkenin dahil 


olduğu askeri müdahaleye yol açtı. 
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ABD'nin müdahalesiyle Kürt kentlerinde de ayaklanmalar oldu ve Saddam bunları şiddetle bastırma yolunu tercih etti. Bunun üzerine ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın girişimiyle Irak'ın hava sahasının 36. paralelinin kuzeyi ve 32. paralelinin güneyi uçuşa yasak bölge ilan edildi. Uçuşa yasak bölgenin ilanı Saddam'ın Kürtlere bir daha saldırmasına engel olduğu 


gibi, onların Bağdat'ın denetimi dışında kalmasını da sağladı. 


Baba Bush'un yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere yola çıkan oğul Bush, 2003'te Baas rejiminin yıkılması ve Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle sonuçlanan ikinci körfez savaşını 


başlattı. 


Irak'ı kısa sürede ele geçiren ABD ve müttefiklerinin kurduğu yeni sistemde "Kimyasal Ali" Hasan Ali Mecid, Enfal katliamından yargılandı ve "İnsanlığa karşı suç işlemek ve soykırım" 


suçlarından 24 Haziran 2007'de ölüm cezasına çarptırıldı. 


Halepçe katliamı 33 yılında / Fotoğraf: Twitter 
Birçok ülke katliamı "soykırım" olarak kabul ediyor 


Ali Mecid'in cezası, 25 Ocak 2010'da infaz edildi. Mecid'in idam kararının imzalandığı kalem 


ve asıldığı ip Halepçe'deki müzede sergileniyor. 


Saddam Hüseyin de 8 Temmuz 1982'de Bağdat'ın Duceyl kasabasında işlediği katliamdan suçlu bulunarak 30 Aralık 2006'da idam edildi. 


Halepçe katliamı, 1 Mart 2010 yılında Irak Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından "katliam- soykırım" olarak kabul edildi. Sonraki süreçte Irak Meclisi ve Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) Meclisi de Halepçe'yi soykırım olarak tanıdı. 


Halepçe'nin içinde yer aldığı Enfal katliamı Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık tarafından "Kürt 


soykırımı" olarak kabul ediliyor. 
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ELMA KOKUSU İLE GELEN ÖLÜM: HALEPÇE 
16.03.2021-Mustafa Yıldız-insamer.com/tr/ 


Geçtiğimiz yüzyılda Ortadoğu'nun en büyük katliamlarından biri Irak'ın kuzeyindeki Halepçe kentinde yaşanmıştır. Kentteki binlerce insan Irak rejim güçleri tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonucu can vermiştir. Saldırı, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak rejiminin İran'a açtığı savaşla bağlantılı olsa da katliamın boyutları yaşananların intikam saldırısı olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. 


1979 yılındaki İslam Devrimi'nden sonra İran lideri Humeyni'nin ülkedeki üst düzey 
komutanları idam etmesi, İran ordusunda zafiyete yol açmış ve bu durum Saddam rejimi tarafından bulunmaz bir fırsat olarak görülmüştür. İran'dan rahatsızlığını her zaman dile getiren Irak rejimi, İran'daki durumu kendisi için avantaja dönüştürmek amacıyla 22 Eylül 
1980 tarihinde İran'a savaş açmış ve bu savaşla birlikte bölge tarihini kökünden değiştirecek 
bir dönem başlamıştır. 


Tarafların birbirine karşı mutlak zafer elde edemediği İran-Irak Savaşı sekiz yıl sürmüş, savaş boyunca yaklaşık 1 milyon insan ölmüş, 2 milyon insan yaralanmış ve 150 milyar dolara yakın maddi hasar oluşmuştur. Ne var ki savaş sona erdiğinde bu kez de intikam saldırıları ve ertelenen diğer operasyonlar her iki ülkede de devam etmiştir. 


İşte Halepçe Katliamı olarak bilinen olay, Saddam'ın Irak içindeki intikam saldırılarından biri olarak bu dönemde yaşanmıştır. Saddam rejimi, 23 Şubat-16 Eylül 1988 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyine, Enfal adını verdiği sekiz aşamalı bir operasyon başlatmıştır. Bu operasyonda özellikle Kürt bölgelerinde çok sayıda insan katledilmiş veya başka ülkelere kaçmak zorunda bırakılmıştır. 


Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Halepçe bölgesi, Sünni-Müslüman Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bir sınır kasabasıdır. Halepçeliler İran-Irak Savaşı boyunca iki tarafa da mesafeli durmak için çaba göstermiş ancak Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı muhalifler, İran ordusuyla iş birliği yaparak Halepçe üzerinden Irak'a girip Saddam güçleriyle savaşmıştır. Bu süreçte Saddam Hüseyin, bölgedeki peşmerge gruplarıyla güç birliği yapan İran ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla Irak Ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Ali Hasan el-Mecit el-Tikriti'ye kimyasal silah kullanması için talimat vermiştir. 


Sonradan “Kimyasal Ali” lakabını alacak olan Tikriti, 16 Mart 1988 tarihinde başlayan ve üç gün süren hava saldırılarında Halepçe kasabası ve civarını kimyasal silahlarla bombalamış ve bu saldırılarda yaklaşık 12.000 kişi yaşamını yitirmiştir. Saldırılar tarihe Kanlı Cuma veya Halepçe Katliamı olarak geçmiştir. Kimyasal bombaları taşıyan sekiz adet MİG-23 savaş uçağının Halepçe kasabasına bir gece baskını düzenlemesiyle başlayan saldırılar yaklaşık beş saat sürmüştür. Bombardımandan sonra hayatta kalmayı başaran yedi yaşlarındaki bir çocuğun sokakta yankılanan şu sesi âdeta yaşanan katliamın sembol cümlesi olmuştur: “Daye böhna sêva te!” (Anne elma kokusu geliyor!). Çevreye yayılan elma kokusunu hisseden herkesin önce derisinin yanmaya başladığı, daha sonra da solunum sisteminin iflas etmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. 


Halepçe'de ilk önce çocuklar, sonra yaşlılar, sonra kadınlar, sonra erkekler ve en son da insanlık ölmüştür. Saldırıdan sonra yapılan araştırmalara göre kullanılan kimyasallar, başta 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medeni Avrupa ülkeleri olmak üzere aslında Batılı ülkelerden ithal edilmiş olan Hardal, Sarin ve VX gibi gazlar içeren kimyasal bombalardır. Her ne kadar Halepçe'de hayatını kaybedenlerin sayısı resmi belgelerde 5.000'den fazla olarak kayıtlara geçse de tüm Enfal Operasyonu boyunca hayatını kaybeden sivillerin sayısının 100.000'i aştığı tahmin edilmektedir. 


Irak, Halepçe kasabasını 1988 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra İran'dan geri almıştır. O tarihte fotoğraflarıyla katliamı ilk defa dünyaya duyuran Ramazan Öztürk, Halepçe'ye gittiği ilk günü şöyle anlatmaktadır: 


“Halepçe çukur bir yerde ve etrafı dağlık olsa da geniş bir alandadır. Biz mezarlığın olduğu tepeye indik. Savaş devam ettiği için şehir içine inemedik. Akşama kadar vaktimiz vardı. 
İndiğimiz an itibarıyla o korkunç katliamın izlerini görmeye başladık. Hayvanlar etkilenmiş, kimi ölmüş kimi kalkamıyor, bazıları inliyor... İndiğimiz yerden şehrin içine girene kadar boş kapsüllerle karşılaştık. Kapsüllerin düştüğü yerlerde koca koca çukurlar açılmış... Kocaman bir şehirdi ve etrafta canlı olan hiçbir şey yoktu. Korkutucu bir sessizlik vardı. Kuş sesi bile yoktu. Tuhaf bir sessizlikti... Şehrin içine doğru yürümeye başladık. Sokaklara girdiğimizde sağda solda cesetleri görmeye başladık. Cesetler morarmış, kararmış çürümeye başlamıştı ve şehirde yoğun bir koku vardı. Şehri dolaştıkça katliamın boyutlarının büyüklüğünü gördük. 
Evlerin içlerinde, kapı diplerinde sokak kenarlarında cesetlerle karşılaşıyorduk. 
Gördüğümüz bütün cesetler de çocuklara, genç kızlara, kadınlara, yaşlı insanlara aitti. Feci bir şekilde katledilmişlerdi. Boğularak, gözleri ve ciğerleri yanarak, iç organları parçalanarak katledilmişlerdi...”T1) 


Iraklı Kürtlerin yaşadığı sorunlar, uluslararası kamuoyunda Halepçe Katliamı'yla gün yüzüne çıkıp bu katliamla sembolleşmiş olsa da Saddam rejiminin baş destekçisi Batılı ülkelerin döktüğü timsah göz yaşları, sonraki dönemde büyük bir suistimalin daha habercisi olmuştur. 
ABD), savaştan sonra Halepçe Katliamı'nı en sert şekilde kınadığını belirterek, bu kez de Kürtlerin hamiliğine soyunmuş ve o tarihten itibaren yaptığı her hamle ne Kürtlere ne de bölge insanına mutluluk getirmiştir. 


ABD ve diğer Batılı güçler, Saddam'ın kullandığı kimyasal silahların tedarikçisi olmaları hasebiyle savaşın ve yapılan katliamların sorumluları oldukları hâlde, 2003 yılında bu kez de tüm Irak halkının “kurtarıcısı” rolü ile Irak'ı işgal etme yüzsüzlüğünü göstermekten geri durmamışlardır. Aynı ABD, İran'a karşı savaşta desteklediği Irak rejimini bu defa kendi elleriyle devirmiştir. Halepçe Katliamı'nın sorumlularına yönelik açılan davada Kimyasal Ali lakaplı Ali Hasan el-Mecid, 2003 yılında ABD'li güçler tarafından yakalanıp 2007 yılında yargılanarak idam cezasına çarptırılmış ve karar, 2010 yılında uygulanmıştır. 


Saddam Hüseyin ise 10 Ekim 2005'te insanlığa karşı işlediği suçlardan yargılanmaya başlanmış ve başta Halepçe Katliamı'nı içeren Enfal Davası olmak üzere diğer davalardan da suçlu bulunarak 30 Aralık 2006'da idam edilmiştir. 


Binlerce sivilin hayatını kaybettiği bu katliam, sadece Ortadoğu'daki rejimlerin kirli yüzünü deşifre eden rolüyle değil, Batılı ülkelerin bölgedeki insanlara biçtiği değeri göstermesiyle de ibretlik bir olaydır. Yalnızca iki failinin idam edilmesiyle olayın üstü kapatılmış olsa da onların müttefiki durumundaki Batılı ülkelerin hâlen Irak'ta kurtarıcı rolüyle bulunuyor olmaları, tarihin bir cilvesi olsa gerek. Dün Kürtleri Saddam'a karşı savunma iddiasıyla bölgeye yerleşen Batılı güçlerin bugün aynı Kürtleri bu kez DAEŞ vb. gruplara karşı savundukları yönündeki söylemleri de ayrıca manidardır. Zira her dönem Kürt mağduriyetleri 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oluşturulmasına göz yuman küresel güçlerin, her seferinde yine onları kurtarma bahanesiyle bölgedeki varlıklarını pekiştirmesi bir rastlantı olmasa gerek. 


(1) https://Www.basnews.com/tr/babat/265889 
HALEPÇE'NİN ÜZERİNDEN 34 YIL GEÇTİ... ‘ANNE ELMA KOKUSU GELİYOR? 


16 Mart 2022 Çarşamba-telel.com.tr/halepcenin-uzerinden-34-yil-gecti-anne-elma-kokusu- 
geliyor-584307/ 


Saddam Hüseyin'in 16 Mart 1988'de Halepçe'de düzenlediği kimyasal saldırı binlerce insanın ölümüne neden olurken, görüntüler 34 yıl sonra bile insanlığın içini hala ilk günkü gibi acıtıyor... 


Bugün insanlık tarihinde sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırı olarak tanımlanan 

Halepçe Katliamı'nın 34. yıl dönümü... 

Yaklaşık sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı'nın son aylarında, 16 Mart 1988 tarihinde çoğu 

kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Iraklı Kürt, Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırıda yaşamını yitirdi. 


Elma Kokusu 

16 Mart 1988'de Irak savaş uçakları Halepçe'yi bombaladı. Ortalığa keskin bir elma kokusu 
yayıldı. Çocuklar kokuya doğru koştu. Son sözleri “Anne elma kokusu geliyor? oldu. Sonra da birer birer öldüler. O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki “elma kokulu? 
gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyor. 


Siyasilerden Halepçe Anması HDP 

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Halepçe Katliamı'nı, “Halepçe'de onbinlerce Kürt öldürüldü, binlerce insan yaralandı. Soykırımın derin izleri hala etkisini sürdürüyor” ifadeleri ile andı. 


Gelecek Partisi 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Halepçe Katliamı'nı unutmadı. 
Davutoğlu Halepçe Katliamı'nda yaşamını yitirenleri şu sözlerle andı: 


“Hiç elma kokusu yürek yakar mı? 


Halepçe'de yaktı. Çocuk, kadın demeden Kürt kardeşlerimiz 34 yıl önce kimyasal saldırıda katledildi. Bu acı katliamın yıl dönümünde can veren kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.” 


TİP 
Türkiye İşçi Partisi de resmi Twitter hesabı üzerinden yaşamını yitirenleri anan bir paylaşım 


yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 


“34 yıl önce bugün, Halepçe'de Kürt halkına karşı kullanılan kimyasal gaz bombası ile beş bine yakın insan katledildi. 


HalepçeKatliamı ile işlenen insanlık suçunu ve yitirdiklerimizi unutmayacağız.” 
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~ HALEPÇE KATLİAMINDA Es 
YAŞAMINI YİTİRENLERİ 
© RAHMETVESAYGIYLAANIYORUZ |j 


Türkiye Barolar Birliği 
Türkiye Barolar Birliği de katliamda yaşamını yitirenleri anan bir paylaşım yaptı. 


Yapılan açıklamada, 


“Halepçe Katliamında Yaşamını Yitirenleri Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz” ifadelerine yer verildi. 


HALEPÇE: ELMA KOKUSUYLA GELEN KATLİAM 


Mahmut Bozarslan-http://Wwww.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/halepce-elma-kokusuyla- gelen-katliam 


Tarih: 16 Mart 1988... Irak savaş uçakları Halepçe'yi bombaladı. Ortalığa keskin bir elma kokusu yayıldı. Çocuklar kokuya doğru koştu. Son sözleri “Daye behna seva te’ yani 'Anne elma kokusu geliyor' oldu. Sonra da birer birer öldüler. 16 Mar 2014 Güncelleme 15:23 TSİ 


Bugün Halepçe Katliamı'nın yıldönümü. Kuzey Irak'taki Halepçe'de 26 yıl önce kimyasal silahla öldürülenler törenlerle anılıyor. 


Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak, 1980'li yılların ortalarında, bir yandan İran'la savaşırken, diğer yandan da Kürt isyancılarla mücadele ediyordu. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, Saddam Hüseyin yönetimine karşıydılar. İki rakip örgütün “Kürdistani Cephe? adı altında birleşmesi ve Süleymaniye çevresini kontrol altına almaya başlaması Saddam Hüseyin'i kızdırdı. 


“Kimyasal Ali? işbaşında 


Önce kuzeni Hasan Ali Mecid'i (Kimyasal saldırıları operasyonları yönettiği için Kimyasal Ali olarak tanındı) Baas Partisi'nin Kuzey Bürosu (Kürtlerin yaşadığı bölge) Genel Sekreteri olarak atadı. 27 Mart 1987'de de Mecid'e kuzeydeki tüm devlet birimlerini yönetme yetkisi verdi. Yani kendisiyle eşdeğer yetkilerle donattı. Saddam Hüseyin ve Mecid, 'Kürt sorunundan sonsuza kadar kurtulmak' için 'Enfal' ismini verdiği ülke tarihinin en kanlı operasyonuna girişti. Kara harekatları, havadan bombalamalar, yerleşim yerlerinin sistematik bir şekilde yıkılması, toplu zorunlu göçler, idam mangaları ve kimyasal saldırılar Enfal operasyonunun başlıca yöntemleriydi. 

Kimyasal bombalar ilk olarak Balisan Vadisi'nde kullanıldı. Bu saldırıda kaç kişinin öldüğü hâlâ tam bilinmiyor. Balisan'ı, Şanexş& köyü takip etti. Rejim güçleri burada toplanan 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Talabani’ ye bağlı güçlere ve ailelerine saldırdı. 28 kişi öldü, 300 kişi yaralandı. Kimyasal saldırıların üçüncü ve en büyüğü ise Halepçe'ye yapıldı. 


Halepçe Katliamı 


Irak Kürdistanı'nın İran sınırına çok yakın kasabası Halepçe”de yaklaşık 76 bin kişi yaşıyordu. Hemen yukarısında, İran sınırına oldukça yakın Hurmal kasabası vardı. Her iki yerleşim merkezi de Irak için stratejik öneme sahipti. 


İran-Irak savaşı tüm şiddetiyle sürerken, 1988'in 15 Mart'ında İran ordusu “Zafer-7? adıyla, Irak'ın içlerine doğru bir taarruz başlattı. Celal Talabani'ye bağlı güçler de, İran askerleriyle birlikte hareket ediyordu. İran ordusu ve Talabani'nin peşmergeleri Halepçe'yi geçerek, gece botlarla Derbendikan Gölü'nün güneyine çıktı ve Süleymaniye karayolunu tuttular. 


Tüm iletişim hatları kesilmiş ve bölgenin Irak'la bağı kopmuştu. Bu bölgede dört bin Irak askeri de vardı. İran ordusunun bu kadar yaklaşması ve bölgenin Kürtlerin denetimine girmesi Baas rejiminde panik yarattı. Saddam Hüseyin İran Ordusu'nun ilerlemesini durdurmak için Mecid'e bir kez daha kimyasal saldırı emri verdi. 


Mecid'in komuta ettiği Irak birlikleri 16 Mart'ta Enfal'in en acımasız saldırısı için düğmeye bastı. Önce hava bombardımanı, ardından topçu atışı başladı. Ancak Halepçe sakinleri çok korkmadı. Saldırıyı, yıllardır süren savaş nedeniyle, artık yaşamlarının bir parçası olarak algıladı. Evlerine ve sığınaklara girdiler. Ancak Irak Ordusunun taktiğinden haberdar değillerdi. 


Irak ordusu önce bölgeyi konvansiyonel silahlarla bombalayarak camların kırılmasını sağladı. 
Bununla ikinci harekatın önünü açtı. Sonra da kimyasal bombalar devreye girdi. Camlar kırıldığı için içeri kaçanlar da zehirli gazlardan kurtulmadı. 


İkinci bombardıman başladığında ortaya kesif bir koku yayıldı. Hayatta kalanların çoğunun “elma kokusu” dediği kokuya kimse anlam veremedi. Verecek zaman da kalmadı zaten. 
Kokuyu genizlerinde hisedenler birer birer ölmeye başladı. Hem insanlar, hem hayvanlar... 


Bombardımanda hardal, sarin ve VX gibi gazlar içeren bombalar kullanılmıştı. Gazı soluyanların derisi yanmaya başladı, solunum sistemleri çöktü. Kimisi evinin kapısının eşiğinde, kimisi bahçesinde, kimisi duvar dibinde, kimisi ise “kurtulurum? umuduyla kaçtığı dağ yolundu ölüme yakalandı. 


17 Mart'a kadar aralıklarla süren saldırılarda ölenlerin sayısı hâlâ bile net değil. Bir çok 
kesiminin kabul ettiği ortak sonuç, çoğu kadın ve çocuk en az 5 bin kişinin öldüğü, 14 bin 765 
kişinin yaralandığı. Ancak savaştan sonra kasabaya giden yabancı gözlemciler, sayının çok daha fazla olduğu görüşünde. 


Enfal Suçlularına İdam 
Baas rejimi yıkıldıktan sonra Saddam Hüseyin ve Hasan Ali Mecid, Enfal Katliamından 


yargılandı. Bu sırada Duceyl Katliamından dolayı ölüm cezasına çarptırılan Saddam Hüseyin, asılarak idam edildi. Mecid ise, “İnsanlığa karşı suç işlemek ve soykırım” suçlarından 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yargılandığı davada 24 Haziran 2007'de ölüm cezasına çarptırıldı. Mecid'in cezası, 25 Ocak 2010'da infaz edildi. Mecid'in idam kararının imzalandığı kalem ve asıldığı ip Halepçe'deki müzede sergileniyor. 


Tanıklar anlatıyor 


Saldırıda yaralananlara ilk olarak İran ordusu yardım etti. Yaralıları kendi ülkelerine götürerek tedavi ettiler. Bunlardan biri de o dönem 14 yaşında olan Ümit Ali Reşit. 


Annesini 1974'te rejim güçlerinin yaptığı başka bir hava saldırısında kaybeden Ümit Ali Reşit, kimyasal saldırıdan hemen sonra ailesiyle birlikte sığınağa kaçmış. Hardal gazına maruz kaldıklarını anladıklarında artık çok geçmiş. Ümit saldırıda üvey annesi ve dört kardeşini kaybetmiş. Ağır yaralı halde İran'a götürülen Ümit, öldü sanılarak kefene sarılmış. 


Şans eseri hayatta kaldığını anlatan Ümit Ali Reşit saldırı sonrasını "İran sağlık ekipleri beni İran'a götürdü. Sağlık durumum çok kötüydü. Bana verdikleri serumu çıkarıp içtim ve kanama geçirdim. Bunun üzerine beni başka bir hastaneye sevk ettiler. Burada ölenler oluyordu. Ben de bayılmışım, öldü sanıp kefenlemişler. Mezarlığa götürülmeden hemen önce kendime geldim” sözleriyle anlatıyor. Bir kampa yerleştirilen Ümit, 6 ay sonra babası tarafından bulunup, Halepçe'ye getirilmiş. 


Kendi köyünde sığınak olmadığı için çocuklarıyla birlikte Halepçe'ye kaçan Süheyla Muhammet Sait, kimyasal saldırıya burada yakalanmış. 5 gün sığınakta kalan Sait, ailesiyle birlikte kaçmaya karar vermiş. Kaçarken yol boyunca saldırılara tanık olmuş. Kimyasal bombalar sığındıkları bir köyde onu ve ailesini bulmuş. Anında gözlerini kaybeden Sait, yaralıların ve ölülerin arasında iki gün boyunca yardım beklemiş, beklerken de 5 çocuğunu birer birer kaybetmiş. 


Sait "Oradayken babam bir oğlumun öldüğünü söyledi. Bunu duyunca daha kötüleştim. 
Diğerleri ölmesin diye dua ettim. Büyük kızım sol tarafımda oturmuş, küçük kızım onun sırtındaydı. Şehadet getirdi ve 'Anne ben de ölüyorum' dedi ve son nefesini verdi. Bir şey yapacak gücüm kalmadı. Diğer kız da aynı orada öldü. 5 çocuğum orada öldü. O gün mahşer günüydü yalnız ben de şanssızdım ölmedim” diye konuştu. 


Muhammet Sait, çocuklarının eşyaları hâlâ saklıyor. Kızlarının çantaları, erkek çocuklarının ölmeden bir gün önce aldıkları kalemler. Sait'in en değerli varlıkları. Sait 26 yıldır siyah elbise giyiyor. 


Saldırıdan yıllar sonra Halepçeliler, seslerini duyurabilmek için “Halepçeli Kurbanları 
Derneği'ni kurdu. Derneğin Başkanı Lokman Abdulkadir de kimyasal saldırı kurbanı. 24 
akrabasını kaybetmiş. O da İran askerleri tarafından kurtarılmış. İran'ın vahşeti dünyaya göstermek için Almanya'ya gönderdiği 50 kişi arasında. Tedaviden sonra ailesini bulmak için İran'a giden Abdulkadir gerçeği burada öğrenmiş, Abdulkadir "Ailemin şehit düştüğünü bilmediğim için İran'a döndüm ve maalesef şehit oldukların öğrendim” dedi. 


Saldırıda Halepçe'nin içinde ölenler arasında peşmergeler ve İran askerleri de vardı. Ancak bu kayıpların sayısı hiçbir zaman açıklanmadı. Bu saldırı İran ile birlikte Irak'a karşı savaşan Kürtlerin direncini kırdı. Peşmergeler bir gün daha direndikten sonra geri çekildi. 19 Ağustos 


298 


299 


1988'de Irak ve İran, ateşkes anlaşmasını imzaladılar. Irak ordusu ateşkesten beş gün sonra Halepçe'yi geri aldı. 


Halepçe resmen soykırım 


Enfal'in tamamındaki kayıp sayısının 182 bin olduğu sanılıyor. Halepçe ise Enfal'in sadece bir parçası idi. Ancak bir kerede bu kadar çok insanın ölmesi nedeniyle, Enfal'in en acı kesiti olarak tarih sayfalarında yer aldı. 


I Mart 2010'da Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Halepçe Katliamını soykırım olarak tanıdı. 
Bazı Avrupa ülkeleri de benzer kararlar aldı. Son yıllarda ise, Baas rejimine silah satan ülke ve şirketler aleyhine de davalar açılıyor. Kürt yöntemi de Enfal'den dolayı, merkezi hükümetten tazminat talep ediyor. 


İNSANLIK TARİHİNİN 33 YILLIK KARA LEKESİ: 'ELMA KOKULU' HALEPÇE 
KATLİAMI 


16 Mart 2021-yenisafak 


Sivilleri hedef alan en büyük kimsayal saldırı olarak tanımlanan Halepçe Katliamı tam 33 yıl önce, 16 Mart 1988 sabahı yaşandı. Irak savaş uçakları ve topçularının, Kuzey Irak'taki Kürt kasabası Halepçe'ye hardal gazı ve ölümcül sinir gazı sarin ile yaptığı kimyasal saldırı binlerce insanın ölümüne neden oldu. 


Bugün insanlık tarihinde sivilleri hedef alan en büyük kimsayal saldırı olarak tanımlanan Halepçe Katliamı'nın yıl dönümü... 


İran'ın tarafını tutan Kürt savaşçıların 15 Mart 1988'de ele geçirdiği Halepçe kasabasında 40 
bini aşkın insan yaşıyordu. 


Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ordusu, Kürt güçlerin kontrolüne geçen kasabayı hem savaş uçaklarıyla hem de topçu birlikleriyle vurdu. Bunun üzerine Halepçe'deki Kürt savaşçılar ve kasabadaki erkeklerin büyük bölümü çevredeki dağlara çekilirken geride çocuk, kadın ve yaşlılar kaldı. 


Elma kokulu gazlar 


Irak savaş uçakları ertesi gün ise İran sınırına yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Halepçe'ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı. 


O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki "elma kokulu" gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyor. 
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İdamından sonra suçlu bulundu 


Olay yerine ilk varan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, hardal gazı kullanıldığını teyit etti. 
Belçikalı ve Hollandalı doktorlardan oluşan bu ekip, kullanılan zehirler arasında muhtemelen siyanür de olduğunu bildirdi. 


Irak'ta 2003 yılında devrilen Saddam Hüseyin, Kürtlere karşı yürüttüğü Enfal Hareketi kapsamında 180 bin kişinin ölümünden sorumlu tutularak yargılandı. 


Ancak başka bir hükümden aldığı idam cezasıyla 2006'da asıldı. Ölümünün ardından ise Kürtlere karşı "soykırım" uygulamaktan yargılandığı davada suçlu bulundu. 


Beş bin kişi sığındı 


Saddam Hüseyin'in “Kimyasal Ali” lakaplı kuzeni Ali Hasan el Mecid ise 2010 yılında, aralarında Halepçe katliamının da bulunduğu zehirli gaz saldırılarının emrini vermekten idam edildi. 


Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırı sonrası bölgeden kaçan 500 bin kişi de Türkiye'ye sığınmıştı. 


Sığınmacıların büyük bölümü, Diyarbakır, Muş ve Mardin'de kurulan kamplara yerleştirildi. 


HALEPÇE KATLİAMINDAN SAĞ ÇIKAN 'ÜMİT': AĞLAMASI KESİLEN 
ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ ANLIYORDUK 


Hayrullah Saruhan, Bekir Aydoğan-16.03.2021- www.aa.com.tr/ 


Irak ordusunun 1974'te evine attığı bombayla öksüz kaldı, kardeşlerini de kaybetti ancak saldırıdan sağ çıktı. Saddam rejiminin 1988'de Halepçe'deki kimyasal silah saldırısından da kurtuldu. İki saldırıdan da kurtulduğu için 'Ümit' ismini aldı. 


Erbil 

Irak ordusunun 1974'te evine attığı bombayla annesi ve kardeşlerini kaybeden, 16 Mart 1988'de Halepçe'ye gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısı sonucunda ise görme yetisini yitiren ancak iki saldırıdan da kurtulduğu için "Ümit" ismini alan Halepçe sakini, Şehitlik Anıtı'nda ziyaretçilere katliamın hikayesini anlatıyor. 


Irak'taki Baas rejimi ve devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla Halepçe'nin kimyasal silahlarla bombalanmasının üzerinden 33 yıl geçti ancak katliamda yakınlarını kaybeden ve saldırının derin izlerini taşıyan Halepçelilerin acısı ilk günkü gibi devam ediyor. 


Baas rejimine ait jetler, 16 Mart sabahı Irak-İran sınırına 10 kilometre mesafedeki Halepçe kenti ve çevresini saat 10.55'te hardal ve sinir gazları taşıyan silahlarla bombaladı. Saldırı sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti. 


Saldırının etkisi ise daha sonraki yıllarda da kendisini gösterdi. Kimyasal gazların kalıntıları 


nedeniyle hayatını kaybeden çok sayıda kişi olurken çok sayıda kişi ise görme yetisini kaybetti ya da sakat kaldı. 


300 


301 


Elma kokulu kimyasal gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığı o anlara şahit olan ve kimyasal gazların etkisi nedeniyle gözlerine perde inen Ümit, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. 


Gaz, elma kokusuyla geldi 

16 Mart sabahı kente atılan ilk bombanın sesini duyduklarında kardeşleriyle hızlıca 
yakınlardaki sigara şirketinin bodrum katına sığınan Ümit, uçakların yağdırdığı bombalar altında birçok Halepçeliyle birlikte korku içinde saldırının sona ermesini beklediğini belirtti. 


"Uçaklar üzerimize yürüyordu. Çok korkunçtu. Şehre atılan her bombayla evler sarsıldı ve yoğun bir duman şehri kuşattı." diyen Ümit, o anları şöyle anlattı: 


"Saat 11.35'te elma ve sarımsağın kokusunun bodrumun tamamına geldiğini iyi hatırlıyorum. 
Gırtlağımda bir şeyler olduğunu fark ettim. Sanki çok acı bir şey yemiş gibi gözlerim acıyordu. Ellerim gözlerimdeydi. O zamanlar elmanın kokusunun kimyasal gaz olduğunu bilmezdik. Nefes almakta zorlandığımız için bir an önce o bodrumdan kendimizi kurtarmak istedik." 


Ümit, sığındıkları bodrum katından dışarı çıktıklarında önce nefes alabildiklerini ancak yavaş yavaş görüş mesafesini kaybetmeye başladığını ve zamanla ise bir karartının gözlerine indiğini söyledi. 


"Beyaz bir perde gözlerimi kapattı, dizlerim de titriyordu." diyen Ümit, kimyasal saldırının etkisiyle oradaki bütün insanlar gibi kendisinin de güçsüz hissettiğini ve adım atmakta zorlandığını aktardı. 


"Eğer insan korkuyla ölseydi, eminim o gece ölürdüm" 

Ümit, saldırı sonrası kentin insan sesleri ve özellikle de çocuk ağlamalarıyla yankılandığını hatırlatarak, yakınları ve olay yerindeki insanlarla arabayla Ababeyli köyüne gitmeye karar verdiklerini söyledi. 


Arabayla 500 metre kadar ilerledikten sonra havanın kararmasıyla geceyi sığındıkları bir bölgede geçirdiklerini belirten Ümit, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı: 


"Çok korkunç bir geceydi. Ağlama, inleme ve çığlıkların dışında şehirde başka bir ses duyulmuyordu. Zaman geçtikçe çocukların sesleri daha az geliyordu. Ağlaması kesilen çocuğun öldüğünü anlıyorduk. Ben o zaman 14 yaşındaydım ve o yaşta böyle bir görüntü görmek o kadar korkunçtu ki; size anlatamam. Eğer insan korkuyla ölseydi, eminim o gece ölürdüm. Ama belli ki; hiç kimse korkuyla ölmez. Bu nedenle böyle korkunç bir katliama dayandım." 
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Arabada 25 kişi olduklarını anımsatan Ümit, kendisi dahil sadece 4 kişinin hayatta kalabildiğini, geri kalanların ise kimyasal gazla boğulduklarını dile getirdi. 


"Susuzluktan kolumdaki serumu kana kana içtim" 

Ümit, saldırıdan bir gün sonra sabah saatlerinde yardımın ulaştığını ve kıyafetlerinin üzerinden kendisine iğne yapıldığını söyleyerek, helikopterle Tahran'da bir hastaneye götürüldüklerini kaydetti. 


Halepçeli katliam mağduru, "Hastanede kendime geldiğim zaman ayak sesleri duyuyordum. 
İyi hatırlarım, çok susamıştım ve bağırarak su istedim. Susuzluktan kolumdaki serumu kana kana içtim. Ondan sonra bayıldım. Kendime geldiğimde ise doktor kolumun kan dolu olduğunu söyledi." diye konuştu. 


Adını Ümit koydu 


Akabinde ikinci bir hastaneye kaldırıldığını ve burada uzun bir süre kendine gelemediğini dile getiren Ümit, daha sonra kefene sarıldığını ve hayatını kaybedenlerle birlikte mezarlığa götürüldüğünü hatırlattı. 


Ümit, toprağa verilmek üzereyken hareket edip ölmediğinin fark edildiğini ve tekrar hastaneye gönderilmeden önce bu anın etraftakilerce fotoğrafının çekildiğini aktardı. 


Hayatta kalabilmesi nedeniyle kendisine Ümit ismini verdiğini belirten Halepçeli, daha önce de Irak ordusunun evlerine düşen bombasından sağ kurtulduğunu anlattı. 


Kimyasal Ali'nin yakalandığı gün "çifte düğün" yaptı 
Ümit, Irak ordusunun 1974 yılında attığı bir bombanın evlerine isabet ettiğini ve saldırı 


sonrası annesi ve diğer kardeşlerini kaybettiğini söyledi. 


Halepçe katliamında ailesinden sadece kendisinin kurtarabildiğini hatırlatan Ümit, şöyle konuştu: 


"Halepçe katliamının emrini veren (Kimyasal Ali lakaplı) Ali Hasan el-Mecid'in yakalanması benim için iki defa düğün ve sevinç dolu bir gündü. Çünkü aynı gecede evlendim. Hanımım da kimyasal zehirden zarar gördü. Biz evlendikten sonra birkaç defa çocuk yapmaya karar verdik. Ama bu kimyasal zehirden dolayı, çocuklarımız ölü dünyaya geliyorlardı. Ama ümidimizi kesmedik. Şimdi iki kız ve bir oğlumuz var." 


Ümit, saldırı sonrası görme yetisini kaybetmesine rağmen Halepçe Şehitlik Anıtı'nda ziyaretçilere katliamın acılı hikayesini anlatmaya devam ediyor. 


İNSANLIĞIN VİCDANINI KANATAN KATLİAM 
15 Mart Cuma 2019- odatv4.com/ 
Elma kokusuyla gelen ölüm olarak tarihe geçen saldırı... 


Tarihler 16 Mart 1988'i gösterdiğinde, tarihte sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırı yani Halepçe Katliamı gerçekleşti. 
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Elma kokusuyla gelen ölüm olarak tarihe geçen saldırıda, Halepçe halkı önce elma kokusu duydu. Bu güzel kokunun nereden geldiğini anlamak için dışarı çıkan da oldu, camları açıp kokunun evin içine girmesini isteyende, fakat elma kokusu ölümü de beraberinde getirdi. 


Yaklaşık 8 yıl süren Irak-İran savaşı devam ediyordu. Çoğunluğu Kürtlerden oluşan Halepçe halkı da bu savaşta İran'ın tarafını tutuyordu. Irak lideri Saddam Hüseyin ise çareyi Halepçe'yi bombalayarak sivil halkı katletmekte buldu. Önce bütün şehir saatlerce bombalandı, sonra zehirli gazlar devreye girdi. Yaklaşık 5 saat boyunca halkın üzerine elma kokulu gaz yağdı. 


5 bine yakın insan bu saldırıda hayatını kaybederken, 7 binden fazla kişi yaralandı. Sağ 
kalmayı başaranları ise çeşitli hastalıklar bekliyordu. Saldırından sonra gerçekleşen doğumlarda bile saldırının etkisi gözleniyordu. Olaydan sonra bölgeye giden doktor ve araştırmacılar, zehirli gaz kullanıldığını doğrularken, siyanüründe kullanılmış olabileceğinin altını çizdiler. 


2003 yılında devrilen Saddam, 180 bin kişinin ölümünden sorumlu tutularak yargılandı. 
İnsanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle 2006 yılında idam edildi. Ölümünün ardından sonuçlanan dava da ise Halapçe'de soykırım uygulamaktan suçlu bulundu. 


'HALEPÇE KATLİAMI' NEDİR? 'ANNE, ELMA KOKUSU GELİYOR! 
16.03.2021- timeturk 


Halepçe Katliamı nedir ve neden yapılmıştır? Dünya genelinde 'elma kokulu saldırı' olarak tanınan ve saldırı esnasında çocuklardan birinin 'Anne, elma kokusu geliyor!' sözleriyle akıllara kazınan halepçe katliamının üzerinden 33 yıl geçti. Peki ama Halepçe Katliamı nedir ve bunu kim yaptı? Halepçe Katliamı neden, nasıl oldu? İşte merak edilen katliamın detayları ve yaşananlar... 


Halepçe Katliamı veya Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı, İran-Irak Savaşı esnasında Saddam Hüseyin'in, 1986-1988'de Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlettiği El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçasıdır. Kanlı Cuma olarak da bilinen bu zehirli gaz saldırısı (Kürtçe: Kimyabarana Helebce xila il Yuka) Kürt halkına yapılmış bir soykırım olarak kabul edilir. 


da fazla olduğu düşünülüyor. Saldırıdan sonra komplikasyonlar, çeşitli hastalıklar meydana geldi ve yapılan doğumlar sağlıklı neticelenemedi. O dönemde gaz soluyan çocuk ve yetişkinlerde kalıtsal olarak kısırlık meydana geldi. Bu saldırı o bölgelerde Kürt halkına, sivil nüfusa karşı yapılmış en büyük kimyasal saldırı olarak bilinir. Irak Yüksek Ceza Mahkemesi 
1 Mart 2010 tarihinde soykırım eylemi olarak Halepçe Katliamı'nı tanıdı ve karar Kürdistan 
Bölgesel Hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Saldırı bazı ülkelerde parlamentolar tarafından insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlanıp, kınandı, fakat birçok ülke sessiz kaldı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu katliamın tanınması için kanun teklifi verildi. 
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Halepçe Katliamı'nı fotoğraflarıyla dünyaya duyuran gazeteci Ramazan Öztürk belgeseli için, katliamdan sağ kurtulanlarla yaptığı röportajlar sırasında o dönem 12 yaşında olan genç bir kadının yaşadıklarını aktardı. "Evdeydik, misafirler vardı. 2 askeri helikopterler alçaktan uçuyordu. Önce her zamanki uçuşlardan biri sandık. İyice alçaktan uçtuklarını ve içerdeki askerlerin fotoğraf çektiklerini görünce, ya bombalayacaklar ya da keşif yapıyorlardır, diye düşündük. Bir süre sonra patlama sesleri duyduk. Babam şehri bombalıyorlar sığınağa koşmamız için bağırdı. Hali vakti yerinde olanların evlerinin altında sığınaklar vardı. Hemen sığınağa koştuk. Bir süre sonra havanın kokusu değişti. Çürük elma kokusunu andırıyordu. Bu arada ahırdaki hayvanlar öksürmeye başladı. Küçük hayvanlar çırpınıyordu. Babam o zaman kimyasal atıyorlar, diye bağırmaya başladı. Bu defa dışarıya koştuk. Dumanın olmadığı yöne yani şehrin dışına giden yola doğru gittik. Bizden önce ve aynı zamanda koşuşturanlar arasında çok sayıda etkilenenler vardı. Öksürüp yere düşenler bir daha kalkamıyordu. Yerde yatanların ağızlarından köpükler çıkıyordu. Korkunç bir manzaraydı. Can pazarıydı. Bu nedenle herkes kendini kurtarmanın telaşındaydı. Büyüklerimiz, küçük su birikintilerinden bir bez ıslatın yüzünüzü koruyun dediler. Sonra o su birikintilerinin olduğu yere bomba düştü. 
Çoğu insan da o zaman birbirlerine sokularak öldü. Ben ve iki kardeşim uzakta kalmıştık, kurtulduk.” 


e ip La ' 
Halepçe katliamı öncesi neler oldu? Saddam Hüseyin'in 23 Şubat-16 Eylül 1988 tarihleri arasında El-Enfal Harekâtı'nı şiddetlendirdiği dönemde Mart ayının ortasında İran ordusu Zafer-7 Harekâtı adlı genel taarruzu başlattı. Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Peşmergeler de İran ordusu ile işbirliği yaparak Halepçe kasabasına girdi ve isyan başlattı. 


Halepçe Katliamı olayı, gaz saldırısı nasıl yapıldı? Saddam Hüseyin İran ordusunun ilerleyişini durdurmak için Irak Ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı olan Korgeneral Alî Hasan al-Majîd al-Tikriti'ye (batı medyası tarafından 'Kimyasal Ali' lakabı ile bilinir) zehirli gaz bombaları kullanmayı emretti. 16 Mart 1988'de zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağı tarafından Halepçe kasabasına bombardıman düzenlendi. Halepçe sakinleri, İran askerleri ve Peşmergelerle birlikte 5.000'den fazla insanın öldüğü, 7.000'den fazla insanın da yaralandığı tahmin ediliyordu. Ancak Irak Savaşı'ndan sonra bölgeye giren yabancılar tarafından bu rakamın daha da büyük olduğu tespit edildi. 
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Halepçe Katliamı sonrasında neler oldu? 19 Ağustos 1988'de Irak ve İran, ateşkes anlaşmasını imzaladılar. Irak ordusu ateşkesten 5 gün sonra Halepçe'yi geri aldı ve bu işgal esnasında 200 sakinin öldürüldüğü söylenmektedir. Süleymaniye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fuat Baban, 7 Aralık 2002 tarihli 'The Sydney Morning Herald' gazetesinde yayımlanan 'Experiment in Evil' başlıklı makalesinde, Halepçe'de engelli doğum oranının Hiroşima ve Nagasaki'nin 4-5 katı olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ise bu iddiayı suistimal ederek Zayıflatılmış Uranyum mermilerini kullanmasını meşrulaştırmaya çalıştı. Saddam Hüseyin, Halepçe Katliamı'nda Kürtlere karşı soykırım yaptığı suçlamasıyla da yargılanırken, başka bir katliam suçundan Duceyil Katliamı'nda, insanlığa karşı işlenen suçlardan mahküm edildi ve asılarak idamına karar verildi. (5 Kasım 
2006) 


“ALEVİ DEYİŞLERİ KUTSALDIR, DOKUNAMAZSIN!” 


17 Mart 2022 Perşembe-haksozhaber 


Oğuz Aksaç isimli müzisyen Alevi deyişlerini farklı müzikal formlarda söyleyince oldukça sert bir tepki aldı! 


Alevi toplumu cumhuriyetin gadrine uğrayan atalarının aksine Kemalizm'in değer dünyası içinde kendilerine bir yer bulmak için onunla barıştılar. Aleviliğin itikadi olarak durduğu yerin “tartışılmaz” olduğu söylenemez. Ancak geçmişte en azından modernliğin taşıyıcı ideolojilerinden birisi değildi! 


Evet, bugün Alevi toplumu kendi tarihselliğinin de dışına çıkarak modernliğin ifsad eden yapısına teslim olmuştur. Laik-seküler çevrelerle Alevilerin ilişkisi sadece sosyolojik olarak izah edilemez. İşin siyasi ve kültürel bir boyutu da vardır! 


Alevilerin kendilerini İslam inancı içinde ifade etmeleri bir yana ortaya koydukları tutum ve davranışlarla büyük bir ayrışmaya giriştikleri de aşikar. En bilinen örneği cemevlerinin ibadethane sayılması tartışmasıyla yaşanıyor. Müslümanların ibadethanesi bellidir. 
Cemevlerinin öyle bir statüsü yok... 


Son tartışma ise Alevi deyişlerinin mahiyeti hakkında yaşanıyor. Oğuz Aksaç isimli müzisyen Alevi deyişlerini farklı müzikal formlarda söyleyince oldukça sert bir tepki aldı! Oğuz Aksaç'ın 'Bugün Bize Pir Geldi' deyişini caz tarzında yorumlaması üzerine Alevi toplumunun kimi ileri gelenleri Aksaç?'ın inançlara saygısızlık etmesi sebebiyle “özür dilemesi” gerektiğini dahi ifade etti. 


Bu tepkiyi dile getirenlere göre Alevi deyişleri “kutsal” olduğu için hangi formda söylenmesi gerektiği de belli. Onun dışına çıkmak inanca saygısızlık anlamına geliyor. Alevi Dernekleri 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Federasyonu Genel Başkanı ve Garip Dede Cemevi Dedesi Celal Fırat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: 


Deyişlerimiz sazla söylenir ve kutsaldır. İnsanların müzikal kariyerleri için birer deneme tahtası değildir. Oğuz Aksaç aykırı olmak adına değerlerimizi deneyemez ve yozlaştıramaz. 
Kendisi Alevi toplumundan derhal özür dilemelidir. 


İslam inancında kutsalın ne olduğu da belirlendiğine göre Alevilerin türkülerini “kutsal” olarak nitelendirmelerini nereye koymamız gerekiyor. İnsan şaşırmadan edemiyor. Tarih boyunca Müslümanların içinde yaşayan bir toplumun kendisini onlardan ayrıştırmak için böylesine büyük bir çabaya girişmesi nasıl izah edilebilir? İşin acı yanı ise Aleviler her zaman kendilerinin mağdur olduğunu düşünüyor, bir şekilde üste çıkmaya çalışıyor... 


SİYONİST İSRAİL TARAFINDAN KATLEDİLEN RACHEL CORRİE'NİN AİLESİ KIZLARIYLA GURURLU 


16 Mart 2022 Çarşamba-haksozhaber 


Filistin'de 19 yıl önce 16 Mart'ta Siyonist İsrail buldozerleriyle ezilerek katledilen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin ailesi, kızlarını her gün özlediklerini ve temsil ettiği değerle gurur duyduklarını söyledi. 


Rachel Corrie'nin annesi Cindy ve babası Craig Corrie, kızları Rachel'in Gazze'de bir Filistinlinin evinin yıkılmasını önlemek için Siyonist İsrail buldozerine karşı dururken öldürülmesinin 19. yılında AA muhabirine konuştu. 


ABD'nin Washington eyaleti Olympia şehrinde yaşayan emekli çift, Rachel'i her gün özlediklerini ancak özellikle her yıl 16 Mart tarihi yaklaşırken kızlarının temsil ettiği misyona karşı ayrı bir sorumluluk duygusu hissettiklerini aktardı. 


Anne Cindy Corrie, şunları söyledi: 


"Sanırım her yıl 16 Mart'a yaklaştığımızda biraz endişe duyuyorum çünkü Rachel'in Gazze'deki duruma dikkat çekmek için yapmaya çalıştığı şeye karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum. Ben sadece, onun için doğru olanı yapma zorunluluğu hissediyorum. Dünyada benim için doğru olanı yapmak istediğinden bahsetmişti ama ben onun için doğru olanı yapmak istiyorum ve bunu konuşma fırsatımız olduğuna göre, o işi yaptığımızdan ve yapmaya devam ettiğimizden emin olmak istiyorum." 


Kızının siyasi bir dava olarak algılanan bir nedenden dolayı öldürüldüğü için olayın hala konuşulduğunu belirten baba Craig Corrie, "Kızımla gurur duyuyorum, yaptıklarıyla, destek verdikleriyle ve temsil ettiği değerle. Ve bunların bir kısmı, mart ayında belki diğer zamanlardan daha fazla hatırlanıyor." dedi. 


"Dünyada birlikte olmak için daha yapıcı yollar bulmalıyız" 


Rachel'in mirasının, insanları öteki olarak görmezlikten gelmeyi ya da sınıflandırmayı reddetmekle ilgili olduğunu belirten anne Corrie, kızının ABD'de hükümet dahil birçok kesim 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tarafından karalanan ve görmezden gelinen Filistin gibi zor coğrafyalardaki insanların hikayelerini gün yüzüne çıkardığını söyledi. 


Anne Corrie, "Bence onun mirası hepimize şunu söylemektedir; yüzümüzü çeviremeyiz, birbirimize ulaşmaya devam etmeliyiz, dünyada birlikte olmak için daha yapıcı yollar bulmalıyız ve insanların, eşitliği ve insan haklarını paylaşmasına izin vermeliyiz." diye konuştu. 


"Rachel, bize muazzam miktarda fırsat ve bağlantılar bıraktı." diyen anne Corrie, şöyle devam etti: 


"Daha dün ya da önceki gün, Craig ve ben burada oturup, Filistin kültür sarayında sanat üzerine projeleri olan bir grup gençle Gazze'deki projelerimiz üzerine sohbet ediyorduk. Proje ortaklarım bu gençler, Filistin kültürünü tanıtıp öne çıkarmaya ama çoğunlukla gençlere kendilerini ifade etmeleri, kendileri hakkında olumlu hissetmeleri ve birlikte yaşadıkları durumları ele almanın yollarını bulmaları için fırsatlar vermeye çalışıyor. Kendi kendime şunu düşündüm, bir sabah Washington, Olympia'daki yemek masamda oturup Gazze'deki bu gençlerle sohbet edebilmem ne kadar inanılmazdı." 


Cindy Corrie, Rachel'in yaptıklarıyla ve hikayesiyle, öldürüldükten sonra insanların kendilerini yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, "Geçen hafta vakfımıza gelen e-postalara baktım ve Rachel'in hikayesini ve yaptığımız işi hala takip eden insanları görmek son 19 yılın tarihi gibiydi. Birçok insan tarafından dikkate değer bir bağlantı ve dikkate değer bir özveri var." dedi. 


"Minnettarım" 


Rachel'in korkunç ölüm haberiyle dünyanın her yerinden insanın destek vermek için kendilerine ulaştığını belirten baba Craig Corrie de "Bu insanlardan bazıları, hatta ABD'de ve dünya genelinde o zamana kadar bana görünmez olan Müslüman toplumu dahil, son 19 yılda bize inanılmaz arkadaş ve akıl hocaları oldular." diye konuştu. 


Anne Corrie, bu bağlamda Rachel'in en fazla hatırlandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna da dikkati çekerek, Rachel'in anıldığı değişik programlar vesilesiyle İstanbul'a iki kez gittiklerini ve her seferinde olağanüstü anılarla döndüklerini söyledi. 


Filistin konusunda birçok ailenin çok fazla kaybı olduğuna işaret eden Anne Corrie, "Ama bir anne baba için zamansız şekilde kaybettiği çocuğunun hatırlandığını bilmek çok şey ifade eder. Bu yüzden sadece minnettarım." diyerek duygularını dile getirdi. 


Baba Corrie de Kovid-19 salgını dolayısıyla son iki yıldır Olympia dışına pek çıkmadıklarını 


belirterek, Türk insanının misafirperverliğini unutmadıklarını ve bir gün Türkiye'yi yine ziyaret etmek istediklerini kaydetti. 
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"O kendisinden çok Filistin halkının hatırlanmasını istiyordu" 


Son 19 yılda ABD'de İsrail ve Filistin konusuna bakışta olumlu anlamda bazı gelişmeler olduğuna inandığını söyleyen baba Corrie, ancak bölgedeki tüm insanları kapsayacak politika değişikliklerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu yüzden, Rachel'i hatırlamaktan bahsettiğimizde, bence bu Rachel'in değerleri ve üzerinde çalıştığı şeyler olmalı. O kendisinden çok Filistin halkının hatırlanmasını istiyordu." diye konuştu. 


Vakitlerinin çoğunu kızları adına kurdukları Rachel Corrie Barış ve Adalet Vakfının faaliyetleriyle geçirdiklerini anlatan Baba Corrie, "İkimiz de emekliyiz. Bir zamanlar hayat sigortası uzmanıydım. Ama Rachel öldürüldüğünde hayatlarımız deyim yerindeyse farklı bir alana girdi. Aslında bizi, İsrail-Filistin meselesine getiren ve orada neler olduğunu bize öğreten Rachel oldu." dedi. 


Corrie cifti, Rachel'in anısına Gazze'de ve Olympia'da öğrencilere vakıf üzerinden burs verdiklerini, özellikle Gazze'de gençlere yönelik sanatsal ve kültürel projeleri destekleyerek Gazze'deki insanlarla ABD'dekiler arasındaki bağlantıyı diri tutmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. 


ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie kimdir? 


ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi (İSM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 


Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafon ile Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürüldü. 


Yabancı olduğu için İsrail'in yıkım araçlarını durdurabileceğini zanneden Corrie buldozerin önüne geçmiş ancak İsrail buldozeri Corrie'yi ezmişti. 


Adı Filistin'de pek çok okul, hastane ve yeni doğmuş çocuğa verilen Rachel Corrie'nin anısına çok sayıda film yapıldı, tiyatro oyunları oynandı ve kitaplar yazıldı. Corrie'nin Filistin'den ailesine yazdığı mektuplar derlenerek, "Bırakın Tek Başıma Direneyim" başlığıyla kitap olarak yayımlandı. 
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Corrie'nin ölüm haberini büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Filistinliler, "şehit" olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenlemişti. Dünyanın her yerinde iyilik öncüsü olarak ebedileşen Corrie'nin adına Filistinlilerin Gazze'deki dramına ışık tutan çok sayıda film çekilirken İrlanda'dan Gazze'ye yardım götüren gemiye de onun ismi verilmişti. 


DARWİN'İN EVRİM TASLAĞI -I 
Nisan 28, 2021 -Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı-fikriyat 


1. Ortama Uyarlanmada Dengelenme (Adaptive Eguilibration): Canlılar ortamlarına uyarlanırlar. Değişen ortam, değişen canlıları gerektirir —bkz: B86. 


2. Fizikalism: Doğal (fizik) çevredeki değişmeler, doğrudan doğruya canlıların değişmesine yol açabilir —bkz: B3. 

3. Sayıca Korunum (Numerical Conservation): Türlerin sayısı, aşağı yukarı sâbittir —bkz: B5. Yeni bir tür belirdimi, eskisi ortadan kalkmalı yahut ölmeli —bkz: B21. 

4. Monad Varsayımı (Monadism): Basit diri tânecikler yahut monadlar, süreklice can bulur, canlanırlar. Onların kökü, kaynağı canlı-olmayan madde olup doğal güçlerce meydana getirilirler. 

5. İlerileme (Progress): Basit şeyler, değiştiklerinde çok daha karmaşıklaşmaya eğilimlidirler — bkz: B18. 

6. Monadın Ömrü, Türün Ömrü (Monad's Life-span, Species' Life-span): Bir monadın yaşama çenberi (Ing life cycle) bir bakıma canlı bireyinkini andırır. Basitten başlar; ayrışır uzuvlar, azâlar, parçalar belirir—; olgunlaşır; üreme çağına girer; sonra aşağı yukarı belli bir yaşama süresi bittiğinde ölür. Canlı bireylerin ayrışması, olgunlaşması ile üremesi basit monadlarda yeni ve daha karmaşık olanların türemesine denk düşer. Bir monadın canlılığı tükendimi, türün tümü ölür. 

7.Doğanın Düzensiz Dallanıp Budaklanışı (Irregularly Branching Tree of Nature): Evrimsel değişmenin nedeni, canlıların, ortamlarıyla gelişigüzel karşılaşmasıdır. Işte böyle olaylar, evrim ağacında yeni dallar ile budakların sürmesine yol açarlar. Olması beklenen her şey, gerçekleşemeyebilir. Bunun sonucunda bütün canlı türleri arasında zorunlu, sürekli basamaklanma ortaya çıkmayabilir. Çağdaş türleri, sökün ettikleri bir yahut birkaç ortak kaynaktan kalkarak izlediğimizde ancak, süreklilikle karşılaşırız. Evrimin mecrâı düzensizdir. 
Doğa ağacı düzgün şekilde dallanıp budaklanmaz. Kayıp bağlantılar (İng missing links), evrime değil, sâdece dallanma taslağına karşı kanıt oluşturabilirler —bkz: B35. 

8. Beşer (Man): Beşer, doğa ağacında yer alan bir hayvandır. Zihnin işleyişi, evrimin öteki sorunlarıyla aynı düzlemde ele alınmalı —bkz: B214. 

"Darwin, ortama uyarlanmada dengelenmenin fizikalist ilkesini, yeni türlerin olagelişini; sayıca korunumun monad ilkesiniyse, eskiyenlerin yokoluşlarını açıklamak amacıyla kullanmıştır." 


Bu iki uç —türlerin olagelişi ile yokoluşu— arasındaki dengeyi, böylelikle de türün sürekliliğini cinsiyete dayalı üreme düzeni sağlar. Çeşitlenmeğe bu derece açık duran canlılar evreninde, Darwin, "nasıl oluyor da türler bu denli kararlı bir tutum gösterebiliyor?"(B5) diye sormuştur. Kendi sorusunu da yine kendisi cevaplamıştır: "Karışık evlenmelerin o nefis kuralı (İng beautiful law of intermarriages) sâyesinde her yavru, anne-babanın her iki tarafından özellikler edinir. Bu böyle sayıca sonsuza gider —B5. Kalıtım yollu kuşaktan kuşağa aktarılan ve geniş bir çiftleşme yelpâzesince meydana getirilen özelliklerin harmanlanmış birikimi, türü, kendine has temel özelliklerin kaybolmasına yol açabilecek derecede çeşitlenmekten ve asıl gidişinden sapma eğilimlerinden olabildiğince alıkoyar. 
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Böylesine sağlam bir tabana basarak soruna yaklaşan Darwin'in nasıl olup da evrim teorisini dosdoğru doğal ayıklanma yoluyla açıklamıyor diye sormaktan kişi kendini alamıyor. Şu var ki, Howard E. Gruber' in dediği üzre, transmutasyonla ilgili olarak yazmağa başladığında canlılığın kökenini düşünmeden evrim teorisinin kurulamayacağını henüz anlamamıştı. 
"Monad varsayımı, kendiliğinden türeyiverme ilkesini içerir. Transmutasyon defterlerini yazmağa koyulduğunda yeni çeşitlerin, doğal ortama dolaysızca uyarlanmaya yönelik değişmeler olduğunu kendiliğinden anlaşılır bir gerçek diye kabul etmiştir. O, özellikle eski biçimlerin ortadan kalkmasında etkili olan işleyişlere eğilmiştir. Monad varsayımının özü, türün ömrü düşüncesidir. 1837de doğal ayıklanma, henüz muhâfaza edici bir ilke görünümündeydi. Bunun yeniliğe yöneltici biri olabilmesiçin dallanma taslağındaki yerinin yeniden belirlenmesi gerekti..." 

Darwin'in zihnini, amansız bir ikirciklik, işte bu safhada, demekki uzun deniz yolculuğunun ardından kaleme aldığı transmutasyon defterlerine düşüncelerini kaydederken kurcalamış olsa gerek. 


Defalarca tekrarlanmış kendiliğinden türeyiverme söz konusuysa, o durumda her yeni olagelmiş tür, ortamına ayak uyduracak yapı ile işleyişe sâhip bulunması gerekir. Hâl böyleyse, farklı yörelere dağılmış, ama tek bir türden sökün ettiği besbelli değişik çeşitlerin (L varietas) varlığı nasıl açıklanacak? Yok, canlılar aşağı yukarı bir kerede bir yahut birkaç ortak kökten türemişlerse, çeşitlenmelerini hangi ilkeye dayanarak anlaşılır kılacağız? Darwin, burada onun hayat hikâyesini de gündeme getirecek kadar ayrıntısına dalamayacağımız aranışların, kabullerin, vazgeçişlerin, sonra yeniden benimseyişlerin ardından doğal ayıklanma ilkesinde karar kılmıştır. İşte bu ilkeyle pekiştirilmiş olarak kurduğu evrim teorisini tüm köşe bucağıyla 24 Kasım 1859'da basılan "Türlerin Menşeine İlişkin" başlıklı eserinde ilân etmiştir. Söz konusu teorisinin bellibaşlı üç öncülünüyse henüz 1838de kaleme almış olduğu bir yazıda belirtmiştir: 

"(a) Ahfâd ecdâdına —torunlar, dedelerine— çeker. 

(b) Özellikle fizik türden ufak değişme eğilimleri her vakıt var. 

(c) Ebeveynin doğurganlığı (İng fertility) anne-babayı sayıca aşan yavrularda görünüme çıkar" (E58). Başka sözlerle ifâde edilirse, evrim, Darwine göre, yukarıda kendi kaleminden aktardığımız başlıca üç öncülün sonucudur: 


Kalıtım 
Çeşitlenme 
Alabildiğine doğurganlık 


Birinci öncül tümüyle Darwin'in değil. Bu, çok eski çağlardan beri bilinegelen bir gerçekliktir. Çağımız biyologlarının ayıklanma basıncı (İng selection pressure) diye adlandırabilecekleri üçüncü öncülü Darwin, Thomas Robert Malthus'tan almıştır: Her kuşak, kendini sayıca kat kat aşacak tarzda doğurma yetisine sâhip bulunmalı ki, ortama en iyi uyarlanabilecek bireylerin ortaya çıkmasına yarayacak rekâbet ile ayıklanma süreci boşanabilsin. Bir soyun sayıca artacak bireyleri, çıplak varlıklarını sürdürmekiçin gerekseyecekleri besin ile yaşamalanını bulmakta daha zorlanacaklardır. Çünkü elde edilebilir besin mıktarı ile yaşanabilir alanın yüzölçümü, bir soya bağlı bireylerin artan sayısıyla ters orantılıdır. Söz konusu ters orantıysa, ancak bireyler ile değişik türler arasında çıkan yahut çıkacak olan 'yaşama mücâdelesi'yle (İng struggle for life) düzleştirilebilir. Zirâ gerek besin mıktarı gerekse yaşamalanının yüzölçümü, Herbert Spencer'ın deyimleriyle söylersek, böyle bir yaşama mücâdelesinin sonucunda, türün "sağkalan en uygun bireylerinin" (İng survival of the fittest) ihtiyâcını karşılayabilir artık. İşte Darwin in keşfi, kendinden önce canlılar evrenine eğilmiş birçok araştırmacı düşünürün sezip de dile getiremediği sorunlardır. 
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İkinci öncülle de Darwin, türün değişik soylara ayrılabilirliğini, kısacası canlılar evrenindeki çeşitlenme eğilimini vurgulamıştır. Değişik soylara ayrılmanın, çeşitlenmenin de ölçüsünü bildirmiştir: Fizik yapının değişmesi. 

Darwin, defalarca tekrarlanageldiğine inanılan kendiliğinden türeyiverme ve gâyesini açık yahut kapalıca bağrında taşıyan, maddi kaynaklardan geolojik devirlerde olagelmiş, ileride de alacağı biçimleri ve durumları baştan belli olmayıp ancak ortam basınçlarınca tayin olunan bir tür görüşünü teorisine temel almakla canlılar bilimini de aşan bir tercihte bulunmuştur. 

Bu bağlamda Darwin, kendininkine karşıt durumdaki geleneksel evrim görüşlerini özellikle Lamarck'ın teorisiyle özdeşleştirip onu eleştirilerinin hedef tahtası hâline getirmiştir. 

İşte bunlardan bir örnek: 

"Yaradan, Kambriya döneminden beri genel yapısı hep aynı kalan hayvanlar yaratmış —sefil denecek kadar kısıtlı bir görüş. Türlerin nasıl olduklarını açıklamak iddiasındaki Lamarck'ın irâde öğretisi gülünçtür..." (216). 

Ne var ki Darwin'in, evrimi açıklamağa çalışırken dayandığı doğal ayıklanma ilkesi de ciddi itirâzlarla karşılaşmıyor değil. Aslında Darwin'in kendi koyduğu ilkenin bile her güçlüğü çözebilecek anahtarı sunmadığını yer yer farketmiştir. İşte göz hakkında söyledikleri, öne sürdüğümüz iddiayı kanıtlar niteliktedir: "Değişik mesâfelere, çeşit çeşit ışık mıktarlarına ânında ayarlayışına, renklerde ve kürevi şekillerde ortaya çıkan sapmaları düzeltişindeki eşsiz kâbiliyetiyle gözün, doğal ayıklanma aracılığıyla biçimlenmiş olabileceğini sanmak, saçmalamanın had safhası olduğunu itiraf etmeliyim". Darwin, bu konuda sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Aklın, bana telkin ettiği şudur: Basit ve henüz mükemmelleşmemiş gözden, karmaşık ve yetkinleşmişe gidişteki birsürü geçiş ile basamaklaşmanın varlığı; buna ek olarak da her geçiş ile basamaklaşmanın, kendini barındırana yararı gösterilebilirse, ... o durumda mükemmelleşmiş ve karmaşık gözün, doğal ayıklanma sâyesinde meydana gelmiş bulunduğuna inanılması her nice havsalaya sığmasa da, teoriye uygun düşer." 

Şu var ki Darwin, karşılaştığı böyle bir zorluk, istisnâi durum yüzünden, ortaya koyduğu doğal ayıklanma ilkesinden vazgeçecek değildi. Bununla düşünce tarihinde yeni bir çığır açtığına öylesine inanmış olmalı ki, karşı karşıya kaldığı eleştiriler ile itirâzlara aşağıda aktardığımız şu ilginç cevabı vermiştir: "Güneşin hareketsiz durduğu, yeryüzününse, onun çevresinde döndüğü ilk kez öne sürüldüğünde, aklıselim sâhibi insanlar bunun yanlış olduğunu ilân etmiştir; her filosofun bildiği üzre, 'vox popull, vox Det' vecizesine bilimde güvenilmez." 


Göz, gerçekten de çok özel, tek bir olaydır. Doğal ayıklanma bir bunu açıklayamasa, Darwin'in sandığı üzre, iş, o kadar da önemsenmeyebilirdi. Gelgelelim, doğal ayıklanmanın işbaşında bulunduğu "evrimsel değişme, yalnızca çok büyük bir genetik çeşitliliği barındıran canlılarda ortaya çıkabilir." Çünkü böyle canlılar arasından doğal ayıklanma, değişen ortama en uygun düşeni belirleyebilir. Genetik çeşitlilikse, ancak cinsiyetli üremeyle sağlanır. Oysa cinsiyetsiz üreyen bakteriler, mâvi-yeşil yosunlar (İng blue—green algx) gibi, birtakım türler, kökten değişmez ortam şartlarına rağmen, taşıllardan/fosillerden edindiğimiz bilgiler uyarınca, yaklaşık üç milyar yıldır varoluşlarını koruyabilmişlerdir. Bu çekirdeköncesi (Y prokaryotik) hücrelerin, öteki çekirdekli (Y eukaryotik) hücrelerin tersine, soy tarihleri boyunca yapılarında ve biçimlerinde hiçbir değişiklik meydana gelmemiştir. O hâlde bu durumu, doğal ayıklanma ilkesi açısından nasıl yorumlayıp açıklayacağız? 

(Ş. Teoman Duralı'nın, Dergah Yayınları'nca yayınlanan 'Hayatın Anatomisi — Canlılar Bilimi Felsefesi — Evrim ve Ötesi' isimli kitabından alıntılanmıştır.) 

Kaynaklar: 

[i] Charles Darwin: "Darwin On Man", I. kitap: "A Psychological Study of Scientific Creativity"; II. Kitap: "Early Writings of Charles Darwin", düzenleyip şerheden: Paul H. Barret; M ile N defterlerini yorumlayan: Howard E. Gruber, 137. s. Harflar ile rakamlar, Charles Darwin in Transmutas- yonlarla ilgili B, C, D, E, M, N defterlerinden kimisine yapılan atıfları göstermektedir. 
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[ii] Bkz: 15. dipnot, 263. s. 

[iii] Bkz: 15. dipnot, 263. s. 

[iv] Bkz: Charles Darwin: a.g.e., 137. s. 

[v] Darwin in bu düşüncesini, Aristoteles'in, "İyi Huylu Kimselerin Dünyaya Gelmesine Dair" ile "Hayvanların Parçalarına Dair" (731b —732a) başlıklı eserlerinde dile getirmiş olduğu görüşlerle kız. 

[vi] Bkz: Wolfgang Friedrich Gutmann ve D. S. Peters: "Forschungen zur Geschichteder Evolutions- theorie", 
27. s. 

[vii] Bkz: Charles Darwin: "Darwin On Man: "A Psychological Study of Scientific Creativity", 156. s. 

[viii] Charles Darwin: "On the Origin of Species", 168. s. 

[ix] Stephen Jay Gould: "Ever Since Darwin: Reflections in Natural History", 116. s. 

[x] Bkz: Ek 4. 


DARWİN’İN EVRİM TASLAĞI II 
Mayıs 6, 2021- Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı-fikriyat 


Wolfgang Friedrich Gutmann'ın, evrim süreci çerçevesinde incelediği omurgalıların oluşmasısırasında gözün ortaya çıkışı olayıyla ilgili deney içerikli ifâdelerine bakarak Darvinci görüşün yolaçtığı güçlüklerden birine daha burada dikkati çekmek gerekiyor: 

"Açık suların yüzeyinde serbestce yüzen (pelagik) hayvanlar, çoğunlukla saydamdırlar. 
Bunlar,böylelikle suda düşmanlarınca zor seçilebilirler. Bu saydamlık, bedenin derinliklerinde, merkezsinir sisteminde gözlerin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. 
Saydam bir omurgalı,büyüdükce saydamlığını yitirir. Buna rağmen, ışığa duyarlı (Fr photosensible) kesimler, başka birdeyişle, söz konusu omurgalı hayvanların beyin yörelerinin kavisleşen ön tarafındaki sinirkanalında oluşan ışığa duyarlı hücreler aydınlık ortama yaklaşsa da bahsettiğimiz gözler, görmeişini sürdürür. Meydana gelmiş birtakım değişiklikler, ışığı gittikçe daha iyi kırabilen mercekmisâli, beden çeperinin iş görmesini sağlamışlardır. Böylece aydınlığı algılama, giderek görmekâbiliyeti artmıştır. 


Ayrıca arkalarında yer alan denge uzuvlarından önce oluşmuş bulunduklarını 

düşünürsek, gözlerin, başlangıçta şekilleri görme görevine yönelik olmadıklarını anlarız. 

İlkin bir çift yan gözden başka, hayvanın bir yahut iki sırt gözü daha vardı. İşte bu durumaçıklanmağı bekliyor. Salt görme için yan gözler pekâlâ yeterdi. Nitekim bunlar, ileriki devirlerdebütün omurgalıların görme cihazı hâlini almıştır. Şu durumda, çevrenin görülmesi, başlangıçtagözler aracılığıyla yapılan bir iş değildi. Kimi kurtcuklarda (larva) olduğu üzre, burada da sırtgözlerinin, su yüzündeki aydınlığı alacak tarzda düzenlenmiş bulunduklarını tasavvur edebiliriz.Böylece bunlar, henüz ortaya çıkmamış denge organlarının görevini yerine getiriyor olmalıydılar.Daha ileride yan çizgi düzeni boyunca akış duyusu gelişip dönüşümler sonucunda dengeorganları belirince, sırt gözlerinin yön tayin etme görevi de fazlalık olmağa başlamıştır..." 


Belli ortak bir hedefe yönelik oldukları izlenimini uyandıran az önce sözü edilen oluşumları neyebağlayabiliriz? Bütün bunlar, gelişigüzel nedenlerin etkileşmesiyle ortaya çıkmış rastlantılı olaylar mıdır? Bu soruya, "evet, öyledir", karşılığını verirsek, söz konusu cevabın, anlamcatutarlılığı, "Hayır, öyle değil" şeklindekinden farklı mıdır? Bahsettiğimiz cevap türlerindenhangisi, bilimce temellendirilebilir tutarlı önermeyle yahut önermelerle örülebilir? 
Aslındahiçbiri. Ne gelişigüzel mekanik olagelen nedenlere bağlı süreçlerden ne de bir yahut birkaç belirlikısa yahut uzun vadeli gâyeye yönelik gidişi zorunlu olan oluşmalardan söz eden önermeler, bizeevrim hakikatini, evrimin sırrını ifşâ edebilir. Evrimin esrârlı olmayan bir yanı var ancak: Tek tekevrim süreçlerine ilişkin bilgi içeriği dar tasvire dayalı ifâdeler sunmak, düpedüz bilimsel birtavırla evrim gerçekliklerine eğilmek demektir. Söz konusu evrim gerçeklikleri düzleminde kalıpdeney tabanı cılız toptancı iddialarla evrim hakikatini dile getirmeğe kalkmadığımız sürecesorularımıza cevap seçmek hürlüğüne sâhip değiliz. 
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Sorularımıza cevap seçmek hürlüğünü ancaksağın anlamıyla denel bilimin bitip teorik uğraşının başladığı noktada, giderek spekülasyonlaişimizi sürdürdüğümüz çizgide elde edebiliriz. Madem teorik, öyleki spekulativ safhada "türleringenelde birinden öbürüne dönüşmesi hangi esâsa dayanılarak açıklanabilir?" sorusuna cevapseçmek hürlüğüne sâhibiz; öyleyse, "belirli bir türde ânsızın herhangi bir yahut birkaç nedenlegâyesi belli olmayan köklü bir değişim sonucunda ortaya çıkan birey yahut bireyler doğalayıklanmaca kayırılırsa, sağ kalır" kadar, "doğa tarihi boyunca türler, birbirlerine dönüşereksonunda evrendeki bütün ortamlara ayak uydurabilecek belirli bir türün meydana gelmesisağlanmıştır" karşılığı da geçerli olmalıdır. 

Charles Darwin'in ortaya koyduğu teori az önce kısaca işâret ettiğimiz bütün boşluklarına veaçmazlarına rağmen, çağımızı baştan aşağı belirlemiş, ona damgasını basmıştır. Bunu önemliölçüde kendisini desteklemiş tarafdarlarına —Darvincilere— borçludur. Teoride, özellikle deonun temel direği durumundaki doğal ayıklanma ilkesinde ortaya çıkan boşluklar, çelişkiler,aykırılıklar ile ikirciklikler, işte bu tarafdarlarca giderilmeğe çalışılmıştır. Darwin'in, Mendelgenetiğinden habersiz olarak kurduğu teorisini, bununla da donatan yine onlar olmuştur. Yenidarvincilik böyle meydana gelmiştir. Yenidarvinciler, Darwin'in edinilmiş özelliklerinkuşaktan kuşağa aktarılabilirliği kanısını düzeltmiş, doğal ayıklanmanın —göz olayındagördüğümüz gibi— tam aydınlatamadığı olaylara yeni bir ilkenin ışığında yaklaşmışlardır:Uyarlanma-öncesi (Fr preadaption) . 


Şu var ki, gerek bu yeni ilke gerekse öbür bütün çabalarıyla Yenidarvincilerin, Darwin'in evrimteorisinde göze batan çarpıklıkları onarıp eksikleri doldurabildikleri pek şüphelidir. 
Üstelik hepdikkatlardan kaçan bir nokta, teorinin bağrında karşılaşılan açmazlardan çok, onun temeldenyoksun kalışıdır. Her öğretiden, teoriden yahut sistemden, ilk beklenen, bağlandığı yahutdayandığı temel kavramı anlamca —içerikce— aydınlığa kavuşturması, yâni tarif etmesidir. Buyönüyle ele alındığında, Aristoteles'in canlılaröğretisi, Darwin'inkine oranla daha sağlam birmantık yapısı sergiler. Zirâ Aristoteles, canlıyla ilgili öteki görüşlerine geçmeden canlı nedir, nedeğil konusunda düşüncelerini açıkca ortaya koymuştur. Darwinse canlının koskoca tarihini vebunu belirleyen dinamikleri göz önüne sermeğe çabalarken, canlının ne olup olmadığıkonusunda görüş bildirmemiştir. Eldeki teori canlı üstüne kurulmuş, ama ortada bulunmayancanlının kendisi; daha açıkcası, Darwin, yazılarının hiçbir yerinde canlıya ilişkin seçikce birbelirleme yahut giderek tarif denemesi sunmamıştır. 

Söz konusu teorinin iç kuruluşundan ve olaylar karşısındaki durumundan doğan, felsefe- bilimeksikliklerinin, çatışkılar ile bağdaşmazlıklarının yanında, yaratmış olduğu ve bütün insanlığıilgilendiren ahlâki sorunlar da bulunuyor. Söz konusu sorunlar, teorinin, türlerin, maddeci belirlenmezci bir ilke olan doğal ayıklanma uyarınca değiştikleri görüşünü üretmesinden ilerigelmişlerdir. Bu görüşün en dramatik ürünü, insana ilişkin anlayışta getirdiği köklü değişiklik. Darvinci evrimöğretisinin doğal sonucu uyarınca insan, hayvanlar âleminin uzantısından başkabir şey değil; insanı da, buna göre, hayvandan ayırmak, bilimsel olmaktan ziyâde insanmerkezcibir tutum. Nitekim Darwin, "kendimize köle kıldığımız hayvanları" diyor, "dengimiz olarakgörmekten kaçmıyoruz. Bakınız, benzer tutumla köle tâcirinde de karşılaşıyoruz: O da zenciyibaşka bir çeşittenmiş gibi göstermeğe çalışır. 
Hayvanlar da nihâyet bizim bellibaşlı özelliklerimizipaylaşmaktadır: Duyma, taklit, acı çekme, ölüm korkusu, ölüme elem ve saygıyla bakma" (B231). 


Çok zekice dile getirdiği bu önermelerinde Darwin, dikkati belli bir göreliliğe (Fr relativite)çekiyor. Ancak, dikkatları sorunun bir yanında toplarken, öbürünü göz önünden çekmek istiyor:Öz-be-öz insan olarak zenci, haklar ile ödevler açısından elbette aktenlinin dengidir. Ama aynıdoğallıkla hayvanı insanın dengi olarak gösterebilirmiyiz? Gerçi ikisi de canlı. O durumda bitkiyide hesaba katmalıyız. İnsanın, hangi kökenden geldiğini, bütün 


313 


314 


iddialara rağmen, henüz,yerçekimi yasasındaki açıklık seçiklikle bilmiyoruz; herhâlde hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkügörünüşe göre tarihi gerisin geriye diriltmeğe imkân yok. Bu bilimsel çıkmazın yanında, insan,ortaya gelişigüzel atılıvermiş, hayvanlar âleminden bir tür olarak görüp göstermenin neleremâlolabileceği konusunda uzun nutuklara gerek yok. Çağımız insanının içinde bulunduğudurum, söylemek istediklerimizin en açık belgesidir. Kaldı ki, insan, madem tesâdüf eserideğişme sonucu ortaya çıkıverdi; öyleyse yine rastgele değişime uğrayarak başka bir varlığadönüşebilir. Sâdece böyle bir düşünce bile, üstünde durduğumuz 'halı'yı ayaklarımızın altındançekip alabilir. Nitekim, bundan aşağı yukarı üç bin yıl önceki Parmenides'i bize yenidenhatırlatırcasına John Dewey, değişme olarak değişmenin, salt akış, sıçrayış anlamına geldiğini;böylelikle de zekâya hakaret olduğunu söylemiştir. 

Beliren bu durumu elbette Charles Darwin gibi felsefe-bilim tarihinin seçkin bir dehâsınınfarketmemesi imkânsız olmalı ki, Asa Gray'e yazdığı 22 Mayıs 1860 tarihli mektubunda bir çeşitvicdân muhasebesi yapmıştır: "... Şaşkına dönmüş hâldeyim. Tanrı'yı inkâr anlamına gelecektarzda yazmak gibi bir niyet beslemedim. Ne var ki çevremde yer alan her şeyde gâyenin veyararın kanıtlarını görmek istememe rağmen, bunu beceremiyorum. 
Görebilenler var. Onlarınkavrama gücüne sâhib olmadığımı da kabul etmeliyim... Öte yanda, şu harika evrenin, özelliklede insan doğasının, nihâyet her şeyin kaba kuvvetin ürünü olduğu görüşüyle de tatmin olmam. Ayrıntılarda iyiye mi, kötüye mi gittiği rastlantıya bağlı olan her şeyin, belli bir amaçdoğrultusunda işleyen yasalar uyarınca vucut bulduğuna inanmak istiyorum. Rastlantı kavramıbeni aslında hiçmi hiç tatmin etmiyor. Bu konunun, insan havsalasının alamayacağınca derinolduğunu seziyorum... Her insan, istediğine inanabilmeli, dilediğini umabilmeli. Görüşlerimin,hiç de, Tanrı'yı inkâra yönelik olmadıklarına dair kanâatınızı yürekten paylaşıyorum. Korkunçkarmaşık doğa yasaları uyarınca, düşen yıldırım, ister iyi, ister kötü olsun kişiyi öldürür. İleridepekâlâ budala dahi olabilecek bir çocuk ise, çok daha karmaşık yasalar çerçevesinde dünyayagelir. Anlamadığım, insan yahut özge bir hayvan, niçin bambaşka tür yasalar uyarınca meydanagelemesin; ve niye bunlar, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, öngörebilen Tanrı'nın eseriolmasın? Evet, gerçekten, düşündükce, şaşkınlığım da artıyor..." 


Charles Darwin, akla durgunluk verecek miktardaki gözlem verisi malzemesini düşünme vetasarlama gücüyle değerlendirerek teorisini kurmuştur. Öyleyse canlılar tarihini bizlere böylesineayrıntılı biçimde aydınlatan bu teorinin, yüz yıldır yeryüzünün her yanında sâhibi olduğu yüksek itibârı altında ezilmeden, eksiklerini, kusurlarını tesbit edebilmemiz, her şeyden önce,Darwin'den bu yana deney alanında edinilmiş yeni veriler üstüne genişliğine ve derinlemesinedüşünmekle olabilir. Ancak, sağlıklı düşünebilmekiçin kendimize konu edindiğimiz yapınınyanına ona seçenek olabilecek bir yahut birçok yapı daha koymamız gerekir. Bu dahayâlgücümüze olduğu kadar tarih bilgimize de seslenen bir işdir. Çoğu, tarihte üstü örtük yatanöneriler, şu ânki sorunların çözümüne en azından ışık tutmaları bile, bizimiçin bulunmaznimetten sayılmalıdırlar. O hâlde seçenek olabilecek varsayımlarla ortaya çıkanaraştırmacıların yahut düşünürlerin üstesinden gelmekle yükümlü oldukları ödevlerden biri, işteeldeki soruna çözüm sunabilecek tarihin derinliklerinde yatan düşünceleri kestirip üstündekitoprağı temizleyerek bunları gün ışığına çıkarmaktır. "Bilimsel varsayımın başarısı" diyorStephen Jay Gould, "çoğu kere onun taşıdığı şaşırtıcı bir unsurda saklıdır. Çözümler çoğunluklaişgüzarca derlenmiş yeni bilgilerin eski bir çerçevenin içine oturtulmalarından değil, sorun'unyeniden ustaca belirlenmesinden doğar." Bir sorun'un, inceden inceye belirlenip bağrındançığır açıcı çözümleri sunmağa teşne hâle getirilmesi, Albert Einsteinın artık tarihe mâlolmuş"düşünce deneyi" deyimiyle özetlediği işlemle olabilir. İşte tarihin en dâhice yapılmış düşüncedeneylerinden biri, Charles Darwin'in evrim sorununa getirdiği çözüm önerisidir. Ancak,genellikle felsefe-bilim tarihinde bir ana soruna getirilen esâslı çözüm önerisinin, ona yeni bir altsorun eklemekten gayrı, işe yaramadığı da unutulmamalıdır. 
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Demekki bir sorun çetrefilleştikcehakkındaki bilincimiz de artar. Ama aklın buyurduğu bu hakikata, tarih boyunca genellikleuyulmamıştır. John Dewey'in de belirttiği üzre, "zihni ilerilemeler, genellikle sorunların,sundukları çözüm önerileriyle birlikte terkedilmeleri bahasına gerçekleştirilmişlerdir. Bu durum,söz konusu sorunların, diriliklerini yitirip yeni beliren acil ihtiyâçlara cevap verememelerindenileri gelir. Bunlar, çözüme kavuşturulmaz; üstlerinden atlanıp geçilirler. Eski sorunlar,gündemden çıkar, bir bakıma buharlaşarak hâllolur, çözülürlerken, yeni sorunlar, değişen tutumile tercihlere göre biçim kazanırlar. 
Çağdaş düşüncede de eski sorunları eritip yeni sorunları, tâzeyöntemler ile buluşları gündeme getiren en baş merci olan bilim devrimi, doruğa 'TürlerinMenşeine Dair' adlı eserde ulaşmıştır." 

(Ş. Teoman Duralı'nın, Dergah Yayınları'nca yayınlanan 'Hayatın Anatomisi — Canlılar BilimiFelsefesi — Evrim ve Ötesi' isimli kitabından alıntılanmıştır.) 

Kaynaklar: 


[i] "Uyarlanma-öncesi, bir yapının biçimce pek başkalaşmamakla birlikte, işleyişini köktendeğiştirme imkânını barındırmasıdır" —Stephen Jay Gould: "Ever Since Darwin: Reflections inNatural History", 108. s. 

[ii] Bkz: John Dewey: "The Influence of Darwin on Philosophy”, 8. s. 

[iii] Charles Darwin: "TheAutobiography andSelectedLettersof CharlesDarwin", yayımlayan:Francis Darwin, 
249. s. 

[iv] Bu bağlamda düşünce tarihinin büyük ustalarından EI-Kindf'nin, konumuzu daha daaydınlık kılabilecek şu 


görüşlerine yer vermeden geçmememiz gerekir: "İlkem" diyor El-Kindi,"önce araştırdığım konu hakkında eskilerin bütün dediklerini kaydetmek; sonra Arapcanınkullanılışına, çağımızın âdetleri ile kendi kâbiliyetimize uygun tarzda eskilerin eksik ifâdeettiklerini tamamlamaktır." —bkz: Richard Walzer: "Islamic Philosophy", 13. 


s. 
[v] Stephen Jay Gould: "Ever Since Darwin: Reflections in Natural History", 107. s. 
[vi] John Dewey: "Thelnfluence of Darwin on Philosophy", 19. s. 


TEKÂMÜL İLE EVRİM -1 
Mayıs 15, 2021- Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı-fikriyat 


"İnneme'l-a'mâlu bi'n-niyât" —"Eylemler, niyet doğrultusunda değerlendirilirler" (El-Buhâri) Gerek Eski gerekse Ortaçağda araştırmacılık ile araştırmadışı tutumlar birbirlerinden keskinceayırılmış gözükmüyorlardı. Şu var ki, ilmi araştırmalar, bilme, bilgi edinme iştiyâkı tarafındansevkedilirlerken, özellikle imâni mülâhazalarca sınırlanıp belirlenmekteydiler. 
Onyedinciyüzyıldan itibâren öncelikle Avrupa- da din, kişilerin hayatını her bakımdan yönlendirmegücünü kaybeder olunca, doğan inanç boşluğunu ideoloji doldurmağa tevessül etmiştir. Dindençok farklı olarak ideoloji, uhrevi ile kutsal olmak iddiasını güdememesi yüzünden, bilim gibidünyevi nesnel esâslardan hareket ettiğini öne sürerek kendine itibâr sağlamak çabasındagörünmektedir. Tasavvufi cihetten yoksun oluşunu, sözümona positiv özellikler edinmeksüretiyle kapatmak gayretinde gözüken ideoloji, iki yönlü etkide bulunmuştur. Bir kere tıpkı dingibi kişinin hem bireysel, hem toplumsal hayatını belirlemek ister. 


Tasavvufi (mistik) ve kutsaletkileyiciliği bulunmadığından, 'ben, bilimim, dolayısıyla da nesnel verilerden kalkarım;böylelikle bildirdiklerimi şüpheyle karşılamak, ilk elde gerçekliği inkâr çeşidinden marazi birtutumdur' savıyla bireyi de toplumu da tek bir düşüncenin ağırlığı altında ezmek çabasındadır.Bilime koşut olarak aşkın ve içkin hakıkatları reddetmek ideolojiyi son derece sığ, yüzeysel vetekboyutlu kılar. Din ilkelerini benimsemiş insanlar, kişiliklerini terketmeksizin bir toplulukoluştururlar. Böyle mütecânisolmayan topluluklara, cemaat adı verilir. Buna karşılık dünyevi vesözümona nesnel temellere dayandığını insanları iknâ, o da olmadı, zorbalık yoluylakabullendirme çabasındaki ideoloji, sonuçta kendinden menkul bilimselliğine uymayanözelliklerin safdışı edilmesi zorunluluğunu zihinlere işler. Pek az değişkene cevâz veren bellibirkaç kalıba sokulmuş insanlar, zamanla kişiliklerini, böylece 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bireyselliklerini yitirerek kitledediğimiz mütecânis topluluk oluştururlar. İdeoloji, birkaç vaka yahut vakıayı dıkkata alarakoluşturduğu varsayımdan hareket ettikten sonra bunun, yeni tesbit edilenlere uyup uymadığınabakmaz artık. İcâbında vakaları varsayımın çerçevesine uydurmağa çalışır; bu da sökmezse,vakaları, 'nesnel değil, uydurulmuşlar' bahanesiyle, inkâr eder. Bunu yaparken de felsefe-bilimden devşirdiği birtakım kavramları, ıstılahlar ile ölçüleri kendine araç kılar. Böylece asılyörüngesinden saptırılan felsefe-bilimde tanınmaz hâle girer. 
İşte böyle tahrife uğramışbilimlerin başında canlılar bilimi ile ona dayalı felsefe sistemleri gelir. 


Buffon, Cuvier, Lamarck ile Charles Darwin, düşünce tarihinin seçkin filosof bilimadamlarıarasında yer alırlar. İdeolojilerle de dolaylı yahut doğrudan doğruya ilişkiler olmamıştır.Gelgelelim, başta Charles Darwin ile Jean Lamarck olmak üzre, hepsi Yeniçağ ideolojilerinemalzeme kılınmışlardır. Elbette her felsefe-bilim varsayımında nesnel araştırma verilerini aşandüşünceler bulunabilir. Positiv tavırlı felsefe-bilim anlayışı uyarınca bunlar, zamanla ayıklanıpvarsayımdan atılırlar. Çok çeşitli araştırmalarla denetlenip onarılan benzer varsayımlar arasındakurulan tutarlı mantık bağlarıyla teoriler vucuda getirilir. Böyle positiv kuruluşa sâhip ve evreninbelli bir yöresiyle ilgili teoriler arasında yine son derece tutarlı mantık bağlarının oluşturulmasıbizlere evrenin o kesimine ilişkin açık seçik bir tasavvur sağlayabilecek bir felsefe-bilim sisteminiverir. Yine bu bağlamda Jean Lamarck ile Charles Darwin in varsayımlarına baktığımızda,onların canlılar âleminin gelişimine ilişkin çok aydınlatıcı unsurlar taşıdıklarını görüyoruz. Birbirlerine birçok bakımdan ters düşen söz konusu varsayımlar, canlılar âleminin farklıcephelerini gün ışığına çıkarmışlardır. Lamarck'ta daha ziyâde ortamın canlıya etkileri, onun dabuna karşı takınabileceği tavırlar bahis konusu edilirken; henüz genetiği bilmemesine rağmenCharles Darwin in vurguladığı husus, çevreden doğrudan doğruya etkilenmeksizin türünbireylerinin iç işleyişleri doğrultusunda —asla ilerileme anlamında değil— gelişiyor olmalarıdır. Lamarck'ın varsayımında yer alan gâyeli ve irâdeli anlamına gelebilecek unsurlar, bilimselaraştırmalarca elenirlerken, Charles Darwin in de koymuş olduğu, başta doğal ayıklanma olmaküzre, bellibaşlı birtakım düşünceler, sert eleştirilere hedef olmaktadırlar. Elimizde, bugün bile,fiziğin klasik mekaniğine yahut termodinamiğine benzer bir evrim teorisi yok. Olsa olsaideolojilerin kullandıkları öncelikle ya Lamarck'ın ya da Darwin in varsayımlarından veyagörüşlerinden apartılmış, sözgelişi Stalin Rusyasında Lisenko tarafından Lamarck'tan, HitlerAlmanyasındaysa Darwin'den hareketle, meydana getirilmiş evrimöğretileri var. 

Bütün bu saptırmalara ve henüz elimizde temel bilimsel gerekleri karşılayacak bir teorisibulunmamasına rağmen, evrim görüşünden yoksun tutumla canlı süreçleri ile olaylarını esâslışekilde açıklamak imkânsızdır. Nasıl yerçekimi yasasından yoksun bir klasik mekanikdüşünülemezse, benzer biçimde evrimsiz bir canlılar bilimi de kötürüm ve anlaşılmaz kalmağahükümlüdür. 


Evrimin, önünde sonunda ahlâk sorunu olarak karşımıza çıkması, öncelikle insanla ilgili kesimiyüzündendir. Başta insanın menşei meselesi, dinmeyen bir sürtüşme ve düpedüz kavgakonusudur. Haddızâtında unutulmaması gereken şudur: Canlılar âleminin parçasıyız. 
Bu, bi'keresu götürmez bir vakıa. Genetiği, karşılaştırmalı fizyoloji ile morfolojiyi, biyokimyayı v.s.. bir yanakoyalım... Öteki bütün canlılar gibi beslenmemiz, büyüyüp serpilmemiz, ürememiz, hastalanıpnıhâyet o kaçınılmaz kadere boyun eğip ölmemiz... Canlı olduğumuzu gözler önüne sermekiçinbaşka kanıtlara gerek kaldımı?!.. 

İnsan, kimden ve nereden neşet etmiştir? Bunu deneysel yöntemlerle tesbit edip öğrenmekimkânsız. Zirâ geçmişte olup bitmiş vakaları olduğu gibi gözümüzün önünde canlandırmamız kâbil değil. Ne var ki bu durum, bizleri evrim olayını toptan inkâra sevketmemeli. Filhakıkaevrim olayı insanın menşei meselesini bir haylı aşar. 
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Türkiyede evrim düşüncesine itirâzın aslı esâsı aranırsa, yönümüz Çağdaş Avrupamerikasıolmalı. Mezkür bâtılı oradan idhâl ettik de ondan. İnsanın menşei meselesi ile evrim olayı İslâmdüşünce tarihinde, Mevlânâ gibi en mutasavvıfından 

ELCâhız, İbn Miskeveyh, İbn Haldün gibi, en felsefe-bilim tavırlısına dek hemen hemen bütünkalburüstü kişilerce ele alınıp irdelenmiştir. Onların savunduğu evrim düşüncesi ile bugünküsüarasında elbette kayda değer farklılıklar var. Sözgelişi, Mevlânâ," Mesnevı'sinde de, 

"insan, önce canlti-olmayanlar ülkesine geldi; 

canlı-olmayanlardan bitkilere geçti. 

Yıllarca bitkilerde ömür sürdü de, 

canli-olmayanlardaki savaşını getirmemiştir hatırına bile. 

Bitkilerden de düşünce canlılara, 

bitki olduğu zamanki hâli gelmez hatırına. 

Gönlü akar yalnızca yeşilliğe; 

bahar oldu da çiçekler açtımı hele; 

annelerine akar çocukların gönülleri de; 

akar, ama niye severler annelerini; 

neden arzularlar anne sütünü, bilmezler ki" 

görüleceği gibi, şüpheye yer bırakmamacasına evrimden bahsetmekle birlikte, bu, bugünanladığımız anlamdaki değil. Çünkü öncelikle Darwin den bu yana evrim, yönü baştankestirilemez ya yavaş ya da apânsız çıkıveren değişmeler ile dönüşmeler dizisidir. 
NıhâyetYenidarvinciler başta olmak üzre, evrimcilerin çoğu, süreçlerin belirli gâyelere yönelik olupolmadıklarını bilemeyeceğimizi öne sürmektedirler. Çünkü bizlere göründükleri kadarıylaolayları değerlendirme imkânına mâliğiz. Bunun ötesine uzanmağa kalkmak, bizleri dosdoğruuydurmalar ile kurmacalara sürükler. Bundan dolayı günümüzde ileriliyor, geriliyor, tekemmülediyor, etmiyor, başarılıdır, başarısızdır şeklindeki beşeri değerlemelerden tamamıyla bağımsızcamekanikci nedensel yöntemle incelenen evrim olayı, yönelimsiz maddi oluşumlar dizisi olarakkabul edilmektedir. 

Mevlânâ ile öteki Islâm düşünürlerine gelince: Onlar, hem Kur'ân-ı Kerime dayandıklarından;hem de, başta Aristoteles olmak üzre, Eskiçağdan sürüp gelen çizgiyi terketmediklerinden,doğadaki oluşumlar ile canlı türlerinin birbirlerine dönüşmelerini, hep basitten karmaşığa, ilkelden mükemmele doğru ilerileyen, tekmil aşamaların da zorunlulukla belirdiği maddi —manevi gelişme şeklinde algılamışlardır. Onların çoğu, doğada tesbit olunan süreçler ile olagelişlerin, doğa-ötesi manevi güçler ile kaynaklardan çıktıklarına inanmıştır. Bundan dolayıçağımızdakinden iyice ayırmak amacıyla Müslüman düşünür — araştırmacıların tasavvur ettiklerioluşum ile dönüşüm modeline 'tekâmül' demek daha yerinde olur. 


İslâmın tersine, Ortaçağ Hırıstıyan, özellikle de Katolik zihniyeti, tekâmülcü görüşleri şiddetlereddetmiştir. Bu tutumunu Yirminci yüzyılda da fırsat buldukca sürdürmektedir. 
Sebebiyse açık:Birincisi; Kitâbımukaddeste yaradılış birbirlerinden kopuk ve bağımsız türler şeklindedir.İkincisiyse; Hz. Isâ, mümin Hırıstıyaniçin, Allah kelâmını insanlığa tebliğ etmekle yükümlüpeygamber olmaktan ziyâde, O, Ruhulkuddustan pay almış 'oğul'dur. Tanrı, insanı 'oğultasavvuru'na uygun yaratmış; sonra da Hz. Adem'den beri sapıtan insanlığı kurtarmasıçin Onuazap dolu yeryüzüne göndermiştir. Görüldüğü gibi, Hırıstıyan itikâdı uyarınca insanın, öbüryaratıkların hiçbiriyle, manevi şöyle dursun, maddi uzvi bağı dahi yok. Eflâtuni ıstılahdağarınabaşvuracak olursak, şöyle diyebiliriz: İnsan, öteki yaratıklardan apayrı bir ana- örneğe, İsâideasına uygun olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı insan, tam anlamıyla nevişahsınamünhasırdır. O, bir değerler silsilesi uyarınca öteki yaratıklara göre en üst, en mükemmelbasamakta durmamaktadır. Çünkü böyle bir değerler silsilesini kurabilmekiçin 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karşılaştırmayapmak lâzım. Karşılaştırmaysa, ancak mantıki ve/ya fizik —organik benzerlikleri bulunan ikiyahut daha fazla veri arasında yapılabilir. İnsan, yaratılışı itibârıyla, başkalarıyla kıyas kabuletmez; eşsizdir. Sonuçta insan, Hırıstıyan akidesi uyarınca, eşrefimahlükât dahi olmayıp bununfevkındadır. O, evrende tek ve tecrid olmuş hâldedir. 
(Ş. Teoman Duralı'nın, Dergah Yayınları'nca yayınlanan 'Hayatın Anatomisi — Canlılar BilimiFelsefesi — Evrim ve Ötesi' isimli kitabından alıntılanmıştır.) 

Kaynaklar: 

[i] Bkz: Talât Koçyiğit: "Hadis Istılahları", 4. s. 

[ii] Zirâ Allah'ın, esâsında, her birimizi farklı özelliklerle yarattığına imân edilir; sonuçta niceinsan varsa, o kadar da kişiye özgü özelliğin varolması gerekir. 

[iii] Mevlânâ Celâleddin Rümi: "Mesnevi", 636. s., satır: 3640 —tercüme tarafımızdandır. 


İSLAM FELSEFE-BİLİMİNDE EVRİM -I 
Mayıs 31, 2021- Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı-fikriyat 


l- Evrim sorunu eski devirlerden beri dimâğları meşğül ededurmuştur. Eskiçağ Yunanbilgelerinden Anaksimandros evrimle ilgili düşünceler ortaya koymuştur. Bunlara dayanantilmizleri çığır açmışlardır. Anaksimandros'a bakılırsa adım adım yürüyen değişmeler silsilesininsonunda hayvanlar meydana gelmiştir. Bunların başlangıcında balık bulunur. Son aşamasınıysainsan teşkil eder. Mesopotamya efsânelerinde de yine bu düşünce çekirdek hâlinde vardı. 

2- Müslümanlara gelince: Bir türün başka birinden türeyebileceğine ihtimâl 

vermişlerdir. Müslüman düşünürler, "Kur'ân-ı Kerim'in söz dağarına dayanarak felsefe yöntemleriylearaştırmalarını yürütmüş, ondan alıntıladıkları parçaları incelemiş, ona uygun düştüğüneinandıkları belli birtakım sonuçlara ulaşmağa çaba harcamışlardır. Bunlar arasında tekâmüledayalı öğretiler de bulunur. 

ABD'li şarkiyâtcı Draper, "Bilim — Din Çatışmaları" ("History of the Conflict between Religionand Science") başlıklı kitabında gerek İhvân el-Safâ'nın "Rasâ'il"inde gerekse Müslümanlara âitbaşka eserlerde dile getirilmiş evrimden söz eder. "Onların kitaplarında" diyor Draper"yüzyılımızın malı olduklarına inandığımız düşüncelerle karşılaşmak bizi zaman zamanşaşırtmaktadır. İşte bunlar arasında canlıların evrimi ile gelişmesine ilişkin öğreti de yeralmaktadır. Öyleki canlıolmayan cisimlere kadar yaymakla bu öğretiyi bizim bugünyaptığımızdan daha ileri safhalara taşımışlardır". "Halk el-Kâinât..." başlıklı makalesindeMuhammed Hamidullah, Lamarck'tan, Darwin'den, öyleki Batı'da tür kavramının kurucusuolarak tanınan Buffon'dan da önce evrimle ilgili düşünceleri içeren birtakım eserlerin ArapçadanA vrupa dillerine tercüme edilmiş bulunduğunu anlatır. 
Darwin'den önce yaşamış Müslüman filosofların evrimle ilgili düşüncelerine geçmeden, böyle birincelemeye yarayabilecek eserleri bildirmek gerekir: Başta, Muhammad Sultan Shah'ın "Pre-Darmnian Muslim Scholars' Views on Evolution'ı gelmek üzre, İzmirli İsmail Hakkının "İslâm ileGarb Mütefekkirleri Arasında Mukâyese" (35. — 38. syfir.) ile "İhvân el-Safâ Felsefesi ve İslâm'da Tekâmül Nazariyesi" (11. — 15. syfir.). Ayrıca aynı bahis, Abbâs Mahmüd el-Akkad'ın "El-İnsânfi'l-Kur'ân" (94. — 103. syfir.) adlı kitabında da ele alınmıştır. 
Buradan da anlaşılacağı üzre,bildireceklerimiz, adı geçen üç çalışmaya dayanmaktadır. [vi] 


a. Ebü Osman Amr ibn Bahr el-Kenâni el-Basri el-Câhız 

EL-Câhız, "El-Hayavân" adlı kitabında dönüşümcülüğü (Fr transformisme) imâ eder. 
Birtakımtecrübelerden (Fr experiences) söz açmıştır. Erkek pislikböcekleri yardımlaşırlar. 
Buyardımlaşmanın, dayanışmanın sonucunda da yol açanları andırır bir varlığın ortaya çıktığınıyazar. Ayrıca belli bir yaşta pislikböcekleri ile sineklerde kanatların belirdiğini, su böceklerinin dekelebeğe dönüştüklerini anlatır. Yine onun görüşünce belli birtakım hayvanlar, beden parçalarıve kimi huy özellikleri bakımından insanı andırırlar. Insan da nitekim, belli 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birtakım hayvanlarlailetişim bağları kurabilirmiş. [vii]El-Câhız, bu öğretiden hareket ederek bir teori meydanagetirmemiştir. 


b. Ihvân el-Safâ 

İhvân el-Safâ'nın "Risâleler"i ("Resâ'il") evrim görüşünü akli tarzda işlemekle kalmayıp canlı- olmayan cisimlere de yer ayırmışlardır. Yalnız, doğal ayıklanma (Fr selection naturelle) yerine,"Rabbın inâyeti" (el-inâyet el-Rabbâniyya), "Allahın Hikmeti" (el-hikmat el-ilahiyya) türündendeyimlere rağbet etmişlerdir. [viii]Söz konusu "Risâleler"inde İhvân el-Safâ mensüpları, insanabelli birtakım özelliklerinden ötürü, en yakın gelen değişik hayvanlardan söz etmişlerdir. Onlaragöre, bedeninin biçimiyle maymun; uysallığıyla at; akıllarıyla fil, papağan, bülbül, güvercin;sanatlarıyla arı, insana yakındırlar. Bunlar, toprak, su, hava, od/ateş unsurları arasında bağkurup maddelerden başlamak üzre, bitkiler, hayvanlar ile insan arasında aşama aşama yol alankesintisiz sürekliliğin varolduğunu kanıtlarlar. [ix]Bir türün son basamağı, sonraki türün ilkbasamağıyla bağlantılıdır. Böylece onlara bakılırsa, canlı-olmayan madenler, toprağın; toprak bitkinin; bitki, hayvanın; hayvan, insanın; insan da, meleklerin oluşmasına katkıda bulunur.Bitki ile maden arasındaki mantardır; bitki ile hayvan arasındaysa, palmiye yer alır. İnsanagelince; o, hayvanlarınkinden daha yüksek seviyededir. 
Bununla birlikte, hayvanların belli birbölümü insanlara yakındır. Beden biçimi ile yapısı bakımından maymun sözgelişi, insanayaklaşır. Bundan da öte, insan olmanın en alt basamağını hayvanlık oluşturur. Bu durumdaki birvarolan, bedence insan; hâl hareket yönündense hayvan... Nitekim insanlar, bedence insanolmakla birlikte, eylemleri hayvancadır. 
insanın ulaşabileceği son durak, meleklik aşamasıdır.Oraya da ancak, İhvân el-Safâ'dan öğrendiğimiz kadarıyla bilgiye, bilimi yaşamış, ileriyi görmüş,gönül gözüyle manevi ve akıl sâhibi varlıklara bakmış, tertemiz bir ruhla manâ âleminiseyredalmış olanlar ermiştir. 
Söylediklerine bakılırsa, İhvân el-Safâ mensüplarının kendileri deen yüksek mertebeye ulaşmışlardır. Ayrıca, "Risâleler"inde İhvân el-Safâ'nın seçmeci (Freclectigue) bir yöntem izlemiş olduklarını da belirtmeden geçmeyelim. Matematikte Pitagoras'a,mantıkta Aristoteles'e, metafizikte Eflâtuna, din felsefesinde de Farabi'ye bağlanmışlardır. [x] 

Son olarak, İhvân el-Safâ'nın, felsefe tarihinde devrim yapmış oldukları söylenebilir. 
Onlar,Endülüs'te gerek felsefe hayatını gerekse din felsefesini sarsıp diriltmişlerdir. Nitekim evrimsorunundan da bilimsel tarzda ilk söz edenler İhvân el-Safâdır. Bu arada "Risâleler"i anan EbüSüleyman el-Büstfye de özel bir yer ayırmak gerekir. 


c. Uzlukoğlu Ebü Nâsır Farabi 

İslâm âleminde "İkinci Üstâd" sanıyla anılmış Farabi'nin, "Kitâb Arâ Ehle'l- Medinete'l-Fâzıla"adlı eserinde evrenin evrimi ve derecelenişiyle ilgili sunduğu açıklamalar, yukarıda bahsi geçenevrim düşüncesiyle karşılaştırılarak geliştirilebilir. 

"Bu yaratıkların sıradüzeni, en alttakiyle başladı. Sonra gittikce yükseldiler. Sonunda en üstünvarlığa ulaştılar. En üstün diyoruz, çünkü daha üstte olan yok. En altta duransa, ilk oluşmuşmaddedir. Bunun üstündeki unsurlarca meydana getirilmiştir. Bunun ardından sırasıylamadenler, bitkiler, konuşmayan ile konuşan hayvanlar gelir..." (xiJFarabi, ayrıca, zevk aldıklarışeylerin değeri ile konuşma tarzları uyarınca insanları da bir sıradüzenine sokmuş; yeryüzünü,sağkalmak uğruna kavgaların verildiği vuruşma meydanı şeklinde görmüştür. Buna göre hercanlı, öz varlığını koruyabilmekiçin ötekileri alt etmek zorundadır. 
Sağkalmanın mutluluğuysazafere ulaşmış olanın payına düşen, ganimettir. Zayıfın kaderiyse ya ortalıktan silinmek ya daköle kılınmak. [xii] 


Kaynaklar: 
[i] "İlk hayvanlar suda oluşmuş olup bilâhare bunlardan daha üst türler azar azar sökünetmişlerdir" —bkz: Alfred Weber ve Denis Huisman: "Histoire de la Philosophie Europeenne", I.cilt: "Philosophie Antique et Medievale", 
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27. s.; ayrıca bkz: Charles R. Eastman: "Anaximandre,Le Premier des Precurseur de Darwin", 10. — 11. syfir.; "Revue Scienctifigue"de. 

[ii] İzmirli İsmail Hakkı: "İslâm ile Garb Mütefekkirleri Arasında Mukayese", 35. s. 

[iii] Khalaka sözüçin bkz: R. El-Isfahâni, "Tafsilel-Naş'atayn ve Tahsilel-Sa'âdatayn", 32. s. —Lütfi Doğanın Türkce tercümesi. 

[iv] John William Draper: "Les Conflits de la Science et de la Religion", 84. s. 

[v] Bkz: Muhammed Hamidullah: "Halk el-Kâinât veaslel-AnvaHasab el-Kurân ve'I-Mutafakkirinel- Muslimin", 9. — 38. syfir. 

Yazar bizlere bilimin, İslâm dünyasından Avrupaya geçişine ilişkin ilgi çekici görüşler bildiriyor.Sözgelişi İbn Tufeyl'in "Hay bin Yakzân" başlıklı eseri, "Philosophus Autodidactus" adıyla 167ldeLatinceye, 1708de Simon Ockley tarafından İngilizceye, 1782de de Almancaya tercüme edilmiştir. Mezkür eserde dönüşüm düşüncesinden söz açılır. Yine aynı dönemde İhvân el-Safâya aitmektuplar yahut risâleler üzerine çalışmalar yürütülmüştür. 
Charles Darwine gelince, o da, Cambridge Üniversitesi İlahiyât Fakültesinde ders görürkenArapca çalışmış. 
Hocasının Samuel Lee olduğunu mektuplarından öğreniyoruz —bkz: Muhammad Sultan Shah: "Pre-Darmnian Muslim Scholars' Views on Evolution"; ayrıca bkz:Friedrich Heinrich Dieterici: "Der Darwinismus im zehnten und neunzehnten Jahrhundert.", 30.s. 

[vi] İsmail Yakıt: "Darwin den Önce İslam Düşünürlerinde Evrimle İlgili Fikirler", 101. — 122.syfir.; "Felsefe Arkivi"nde. 

[vii] Bkz: El-Câhız: "Kitabe'l-Hayavân" TI. cilt, 236. — 502. syfir.; TV. cilt, 105. s.; Vİ. cilt, 454. s.ve VIII. cilt; şerh: Muhammed Harun. 

[viii] Bkz: İzmirli İsmail Hakkı: "İslâm ile Garb Mütefekkirleri Arasında Mukâyese", 35. s.; ayrıcabkz: Yves Marguet: "La Philsophie des Ikhwân al-Safâ", 180. s. 

[ix] İzmirli İsmail Hakkı: "İslâm ile Garb Mütefekkirleri Arasında Mukâyese", 35. s. 

[x] İzmirli İsmail Hakkı: a.g.e., 35. s. 

[xi] Ebü Nâsır Farabi: "Kitâb Arâ' Ehle'l-Medînete'l-Fâzıla", 66. s. 

[xii] Bkz: Ebü Nâsır Farabi: a.g.e., 66. s. 


ÇAĞDAŞLIĞIN BELİRLENİMİ: EVRİM 
Ağustos 2, 2021- Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı-fikriyat 


1- Genetikle birlikte evrim, canlılar biliminin iki ana sutunundan biridir. İkisi de canlının anaözelliği olan süreliliği temellendirir. Evrim, süreliliğin özü. Kalıtımın araştırılmasını ifâde edencanlılar bilimdalı genetik, süreliliğin maddi —energetik unsurlar, malzemeler ile işleyişlerbütünüdür. Özge deyişle, genetik, dirimsel/ biotigue süreliliğin içi, içeriğidir. 


2. Canlılar biliminin bütün açımlamalarını, ifâde yönleri ile görünümlerini etkilemiş görünenevrim, genelde çağdaş düşünüşün de arkaplanını oluşturmuştur. Çağımızda arzendâm etmişbilcümle ideoloji, evrimin damgasını taşır. 1700lerin son çeyreğinden günümüze değinkesintisizce sesini işittiren ideolojilerin ilki olan sermâyeciliğin üç payandasından biri evrim —öbür ikisiyse sömürgecilik ile imperyalism. Öte yanda da sermâyecilik, serbest ve doludizginrekâbet bâbından 1860lardan itibâren, evrim varsayımına esin kaynağı olmuştur. 


3. Buradan da anlaşılacağı üzre, bilimde teori, çağın ruhuna tâbi ve kültüre hükmeden dini yahutdindışı, sıyâsi—iktisadi şartlar ile şartlamalardan bağımsızca varolagelemez. Ancak, bağlantı tekyönlü olmayıp karşılıklıdır. Kimi teoriler çağları ile kültür ortamlarına damgalarını vurmuşlardır.Bunların başında evrim gelmektedir. Süresizlik izlenimini yaratan bin yıllık durağan OrtaçağHırıstıyan Avrupa medeniyetinde, İslâmın tersine, evrimi kıyısından köşesinden hatırlatabilir birkanâatın izhârı dahi bağışlanmaz günâhlardan sayılmıştır. 1600lerin başlarından itibâren Parisodaklı Fransız kentsoylu (Fr bourgeois) kültüründen hareketle gelişen Yeniçağ dindışı Avrupamedeniyeti süreliliğe esâslanıp ilerileme ülküsüne bağlanmıştır. 1750lerden itibâren süreyi,süreci vurgulama dalgası, duygu—düşünce dünyasını tekeline almıştır. Bir tek, Kant, mezkürkervana katılmaz. 


Süreklilik—süreçlilik dalgasını, evrim düşüncesiyle, en yüksek seviyeye çıkartan CharlesDarwin'dir. 'Darwinden önce' ile sonra' olmak üzre, o, bir kırılma noktası, milât 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oluşturmuştur.Gelmiş geçmiş kültür ile medeniyetler dine temellenmişlerdir. Tek, Yeniçağ Avrupa medeniyetidinin yerine felsefe- bilim ile ondan türeme ideolojiyi ikâme etmiştir. 
Aydınlanma çağından esinlenip etkilenmiş liberal insancı—akılcı dünyagörüşü felsefe cephesine mevzilenirken, bilimyakasına da klasik maddeci—mekanikci dünyatasavvuru yerleşmiştir. 


4. Durağanlığın son durağı Newton mekaniği. Isaac Newton'dan sonra İngilizin patlattığı ikincidev bomba Charles Darwin'dir. Onunla birlikte mekanik durağanlığın yerini organik esâslı'yaşama süreliliği' almıştır. 

Organon, yâni 'âlet', mücbir ihtiyâcı karşılamak üzre başvurulan, kullananın özünde bulunmayıpona eklemlenmiş bir nesnedir. İş görme gâyesine matüfdur. Bundan dolayı esnektir. Peki, 'âlet'anlamına gelen organon sözünden türetilmiş ıstılah, 'organ' kimindir? Elle dokunamadığımız,gözle göremediğimiz, kulakla işitemediğimiz, ağızla tadamadığımız, burunla koklayamayıpzamana, mekâna yerleştiremediğimiz 'can'a aittir. Görüp gösteremediğimiz o can, organla somutvarolanlığa bürünüp canlı olur. Şu durumda, haddızâtında eklenti, araz olan 'organ', artık 'can'ıngörünür zâtı, yâni 'canlı'nın ta kendisidir. 
Organlı can, canlıdır. Ne var ki ortada çatışkılı (Frantinomigue) bir durum var. Can uçucu, ele avuca sığmaz sanal varlıkken, zaman ile mekânayerleştirilir, görülüp gösterilebilinir organ nisbeten durağandır. Neye oranla daha az durağandır?'Canlı-olmayan'a, inorganigue olana göre. Özündeki 'can'dan gelen tahrikle (L impetus)görünür gerçeklik dünyasından olan organ, canlı-olmayana oranla cevvâldir. Canlı-olma- yanıntersine, tektir; organlı canlı iç ile dış olmak üzre, çift ortamlıdır. İç ortamı kurup belirleyen birişleyişler bütününe mâliktir. Bunu da, kendine yol açan, doğuran organlı canlıdan devralır. Canlı,birey olarak, özünü, kendine vucut verenden, doğurandan kendisinin vucut verdiği, doğurduğuorganlı canlıya uzanan süreçte bulur. İç ortamı kurup belirleyen işleyişleriyle canlı, kendisinevucut verenden belli ölçüde farklıdır. İşte bu farklılık, onun bireyliliğini oluşturur. Sıralananbütün bu hususlar çerçevesinde canlı, süreli —süreçlidir. Kendine vucut veren etkenden, varolagelişinden — doğum— kendini yaşatan işleyişlerin dumüra uğrayışına —ölüm— değin sürensüreç 'ömür'dür —'bireyoluş'. Mensüb olduğu türün türeyişinden canlı bireyin kendi oluşunakadarki süreçse 'evrim', daha keskin bir ifâdeyle 'türoluş'tur. Yalnızca dış etkenin etkisiylehareketlenen canlı-olmayan, fizik-kimya doğada söz sâhibiyse, ataları ile ebeveyninden tevârüsettiği iç ortam işleyişleriyle donanmış süreli —süreçli canlı birey yeryüzü şartlarında istisnâdır.Bilimde oysa istisnâya yer yok. Bundan dolayı Darvinci canlılar bilimi olanca gücüyle canlınınorganik vechesine vurgu yapmasına rağmen, minare kılıfa sığmamıştır. Tasvir olunup nedenseletkenlerle açıklanabilen organik veche, 'canlının 'canlılık' bütünlüğünü izâha yetmemektedir deondan. O bütünlüğün belirleyici etkeni, âmir âmili olan sürelilik—süreçlilik, açıklanmağa râzıdeğil. Tasvir olunamayıp nedensel açıklamaya yatkınlık göstermeyen, gösteremeyen vakalar—vakıa' değil, 'vaka' — her daim ruhâniyet—.maneviyâta eğilimlidirler. Hâlbuki Aristoteles'intemelini attığı, tarihte ilk dindışı—dünyevi kurum fesefe- bilimin üst katını, ruhâniyee—maneviyâta taviz vermeksizin, Galileo Galilei inşâ eder; çatısınıysa Charles Darwin örer. 


5. Galileo Galilei'den yola çıkıp Isaac Newton üzerinden Charles Darwin'e değin süregelen dörtyüz küsur yıllık kuru, sıkıcı, tatsız tuzsuz matematik dilli mekanikci—fizikalist dönem 1858denitibâren yerini heyecânlı, renkli, ölümlü kalımlı, hayâlhânemizi alabildiğine besler macerayladolu hikâyeye, öyleki efsâneye de diyebiliriz, bırakmıştır. Bu, tabii, bir günden öbürünegerçekleşivermez. Ondokuzuncu yüzyılın sonları ile yirmincinin ilk yarısı yine fiziğin hâkimiyetialtında geçer. Şu var ki, yirminci yüzyılınki, önceki devrin durağan mekanikci fiziği değil artık. Gündemdeki, süreçli bir energi fiziğidir. Nihâyet evrim diye — görüşümüzce— bir varsayımdünyayı katetmiştir. Fizikten iktisada, tarihten dilbilime, ahlâktan 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sıyâsi öğretilere dek bılâkayduşart her şey, evrimin imbiğinden geçmiş. Tabii, o 'her şey'in başı da canlılar bilimidir.Bahsettiğimiz bilimler topluluğunun her köşe bucağına evrim varsayımı, teorisi —nasılnitelerseniz niteleyiniz— görmezden gelinmez, silinmez iz bırakmıştır. 1960lara değinsüregelmiş, ister mekanikci, ister energici olsun, fizik çağının yerini biyolojinin alması,evvelemirde evrim, bilâhare genetik sâyesindedir. Gerek evrim gerekse genetik, meslekhayatlarının (Fr carriere) başlarında bilimsel teori olmak üzre, ortaya çıkmışlardır. Filvâkigenetik, öncelikle de moleküler çeşidi, bihakkın sağın bilimsel teori olma yolunda hatırı sayılırmesâfe katetmiştir. Buna karşılık evrim, dogmacı öğreti olma yönünde hızla ilerilemiş, nıhâyetgenetikle birlikte, moda olma derekesine düş/ürül/müştür. Günümüzde elinizi neye atarsanızatınız, ya evrimdir, ya genetik ya da ikisi birden. 


6. Öteki kıtalar ile onlarda yer almış medeniyetlerle karşılaştırıldığında en hareketli, hararetli veheyecânlı gelişmelerin, M.Ö. Beşinci ile Birinci yüzyıllar arasında kalan dönem Eskiçağ Egesi ve1500 ile 1950 arası Yeniçağ Avrupasında sahnelendikleri görülür. Nasıl, Eskiçağ Egesinin başınıYunanlı çekmişse, Yeniçağ Avrupanın önderliğine de üç millet, demekki Fransız, İngiliz ileAlman, soyunmuştur. İlk ikisinin, özellikle de İngilizin önderliğinde maddeci—mekanikci—deneyci—akılcı—positivci bir felsefe-bilim kurumlaşmış geleneği ve bunun çerEn sonunda doğalayıklançevesinde fen ile sanayi yelken açarken, Almanın cephesinde spekulativ metafizik—idealise—romantik karşı-akım başgöstermiştir. Bu idealise—romantik çığırın başta gelen timsâlievrimin iki doruğundan biri, maneviyâtcı Johann Wolfgang von Goethe; öbürü de, mekanikci (Frmecaniciste) değil de, organikci (Fr organiciste) maddeci Fransız biyoloji filosofu JeanLamarcktır. Burada evrimin itici gücü, Goethe'nin indinde manevi olan, irâdedir. Söz konusuolan, Darwin varsayımındaki maddi unsurlarda olagelen tesâdüf eseri değişmelerin, idealise—romantik hattın filosof- bilimadamları ile düşünür—yazarlarınca canlı bireyin ortamına ayakuydurması gayreti olarak algılanışıdır. 

(Ş. Teoman Duralı'nın, Dergah Yayınları'nca yayınlanan 'Hayatın Anatomisi — Canlılar BilimiFelsefesi — Evrim ve Ötesi' isimli kitabından alıntılanmıştır.) 


Kaynaklar: 

[i] Batı Romanın yıkılışı 476dan Doğu Romanın yahut nâmıdiger Bizansın Fatih Sultan Mehmet tarafından sonlandırıldığı 1453e değin. 

[ii] 'Öz' de 'can'a benzer biçimde görüp gösteremediğimiz, gerçeklik düzleminde belirlenemez cinsten salt zihni bir deyimdir. 


EVRİM İLE GENETİKTEN GENETİKÜSTÜNE 
Ağustos 9, 2021- Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı-fikriyat 


Adından da anlaşılacağı üzre, genetiküstü (€pig&ndtigue), kalıtıma sıkı sıkıya bağlı bulunduğu sugötürmez canlı olaylarının, biyolojinin kolu olan genetik tarafından dört başı mamur raddedeaçıklanamamaları gerçeği, canlılar bilimi filosoflarını ister istemez değişik yeni yolları keşfetmeğeitmiştir. 


İstisnâsız tekmil canlılar, kalıtım verisidir. Her canlı birey, belli bir soyoluş sürecinin semeresiolan türe mensüptur. Kalıtımın bilimi genetik; bireyoluşunki embriyoloji; soyoluşunkiyseevrim bilimidir. Kalıtım ile evrimi bir çatı altında kaynaştırma denemesine yirminci yüzyılınilk yarısında girişilmiştir. 1930'lardan itibâren, özellikle de Theodosius Dobzhansky'nin 1950lerde başını çektiği varsayım uyarınca, Darvinci evrim, 1900'lerin ilk on yılında inşâolunan genetiğin malzemeleriyle techiz olunarak ortaya birleştirimci/sentezci teorikoyulmuştur. Bununla Darvinci evrimde göze çarpan birtakım önemli teknik boşluklarındoldurulması, aksaklıkların onarılması amaçlanmıştır. Daha önemlisi: Darwin'in 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izini sadıkcasüren Dobzhansky gibi positivciler, beşer — insan ayırımı sorununu ya kökten inkâr etmiş yada 'yobazca uydurmalar' diye marüz kalacakları suçlamalardan tırsarak göz önünealmamışlardır. Aman!.. Mezara gömdüğünüzü sandığınız sorun, gecelerden birindehortlayarak tepenize tebelleş olabilir; derin uykunuzdan dehşetle uyanıverirsiniz! 
İştedehşetengiz positivci evrimcilerimizin beşer — insan ayırımı sorunu karşısında takındıklarıtavrın sonucu da böyle olmuştur. Hangi düzmece, sözümona bilimsel açıklamalara tevessületmiş olurlarsa olsunlar, insan muammasını çözememişlerdir. Bütün açıklama denemelerieksik, gedik, yüzeyel kalmıştır. Onsekizinci yüzyılın son çeyreğinden, öncelikle de CharlesDarwin'in 1871de basılmış "Beşerin Olagelişi" (Descent of Man) başlıklı eserinden itibâreninsanın salt fikri, manevi, maddi emeğinin ürünü kültürü beynin elektrik— kimyeviişleyişlerinden türediği iddiasının nice havada kaldığı tesbiti 1990'ların ikinci yarısında kimidimâğları dogmatik uykularından uyandırır gibi olmuştur. 


Kültürün, beynin elektrik—kimyevi süreçlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusundanönce, kalıtımın moleküler seviyede sergilediği sorunlarda, alışılagelinmiş genetik yöntemlerbeklenen becerileri göstermekten geri kaldığında, 'genetiküstü'ne yönelme eğilimibaşgöstermiştir. Aslına bakılırsa, 'genetiküstü', 'genetiğe' itirâz yahut seçenek olarak ortayaçıkmamıştır. Bilimdışı, giderek gerçeklikdışı alanlar yahut âlemlerden medet ummaçeşidinden bir eğilim süretikatıyetle bahis konusu değil. Genetiküstü ıstılahı ilk molekülerbiyolojide görülmüştür. Nerede, ne zaman? "Mitotik ile meyotik kalıtsal değişmelerin, genişleyişlerinde yer alan salt DNA dizisinin incelenmesiyle açıklanamayacağı" (1gerçeğindenhareketle Conrad Hal Waddington'ın 1942'de uydurduğu epigenetics ıstılahıyla anılan yenibir bilim koluna yönelinmiştir. Haddızâtında Waddington da, alışılagelinmiş genetiğinyarattığı sorunları çözmek maksadıyla yeni çözüm yollarını aramağa koyulmuş ve sonundada bulmuştur. Sayılayıp tesbit ettiği genotip etkenlerinin, ortaya çıkan fenotipi meydanagetirmekte yeterince açıklayıcı olmadıklarını görünce epigenesten (sıralı-oluş) mülhemuydurduğu epigenetics ıstılahı çerçevesinde vucut bulacak araştırma sahasında sorunuçözebileceğini ummuştur. 


Epigenesisin, demekki 'sıralı-oluş'un derpiş ettiği, türeyişin ard arda sırayla vukübuluşudur. 
Bunu yönlendirip yöneten hep bir ve aynı etkenler olmayıp tesbitlerimizdenkaçan unsurların da dıkkata alınıp hesaplanması icâb eder. Zincirde görülen eksik halkalarya ileride bulunup eklenmeleri beklenir ya da boşluklar oldukları gibi bırakılır ve olayıntüketesiye açıklanamayacağı gerçekliği kabullenilir. 

Bunları belirttikten sonra 'genetiküstü' alanı derlitoplu tarzda gözler önüne sermeğegeçelim: 
(1) Günümüz biyoloji felsefecilerinin çoğunca genetiküstü, genetiğin devamı olup yeni birçeşidini teşkil etmektedir. Demekki arada kopukluk, kesinti gibi bir durum yok.(2| 

(2) Genetik malümât taşıyan moleküller bulunur. 

(3) Genetik belirlenim: Malümât bir kere kaydolmayagörsün, proteini bir daha terkedemez.Değişik sözlerle: Bir nükleik asitten bir başkasına yahut proteine malümât aktarmamümkünken, proteinden nükleik aside yahut bir diğer proteine imkânsızdır. [3] 


Sonuç: Genetik malümâtın çeviriyazımı ile çevirisi koşut (Fr colinéaire) olup indirgenemez. 
(4) "Aristoteles'in, eidos dediği teleonomi ilkesini günümüz çağdaş canlılar biliminde genetikprogram karşılar."(4) 

(5) Haddızâtında teleonomi — teleoloji ayırımı seçik olmayıp "eidos, Aristoteles'in indinde fizikdeğil, metafizik nedendir. Şu durumda biçim, görünüm yahut görünürlük olmayıp cevherdir (Yusia)".(51 

(6) Genetik belirlenim kavramı, derhâl çözüm bekleyen bir teorik sorundur.(6| Merkezi veçevresel sinir sisteminde, duyu organlarında, hormonlarda, fizyolojik ile morfolojik 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gelişmeleridenetleyen her döllenmiş yumurtanın (Fr-İng zygote) tümüyle bireysel ve aynı zamanda türemahsüs DNA kodu, bireyin davranış programına içkindir."(7) Şu hâlde denetleme ile program,yol açtıkları etkiden bağımsız nedenlerdir. 


Yol açtıkları etkiler, denetleme ile program etkenlerinden bağımsızsa, öyleki bunlarıaşmaktaysalar, o durumda, denklemde denge bozukluğu var demektir. Çağdaş canlılarbiliminin genetik program kavrayışının püf noktası da işte buradadır. Etken, etkisinin ebâdıhakkında ipucu sunama- maktadır. Bahse konu sakatlığın dev aynasına yansıtılmış — esâsilgimizi çeken— görüntüsü, tür olarak 'beşer'in, üstünde yükselen 'insan'ı genetikprogramlama yoluyla ele vermemesi gerçekliğidir. 'Beşer'e değin canlıların türoluşsıralanmasının arkasındakı genetik programlanmaya temel teşkil edebilecek matematik ifâdetarzını dahi türetebilir cinsten bir mantık varolmuştur. Ne var ki, kültür kurucu insana gelince;işler sarpasarı- yor. Sorun, vaktıyla sentetik teorinin de temenni ettiği şekilde, genetik ileevrim bilimi ikilisiyle çözülemiyor. Söz konusu çözümsüzlüktense, "Hayata Dair" Kısmınınİkinci Bölümünde anlatılıp izâh edileceği üzre, milli toplumculuğun hizmetinde kanbilim,ırkbilim çeşidinden kerâmeti kendinden menkul düzmece bilimler türemiştir. 

(7) "Çağdaş canlılar biliminin genetik program kavrayışında teleonomi ilkesinden neanlıyorsak, Aristoteles de eidosla onu kastetmiştir."(8) 

Jacgues Monod'nun 1960ların sonlarında ortaya koyduğu teleonomi — teleoloji ayırımınınpek seçik olduğu söylenemez. Spekulativ bir yöne kaydığı ortadadır. Öncüsü, eidosun daAristoteles'te fizik değil, metafizik neden olduğu muhakkak. Nitekim eidosun ifâde etmekleyükümlü olduğu biçim ilkesi görünüm yahut görünürlük olmayıp aslında cevherdir (usia).Bu bakımdan günümüz genetik program kavrayışını teknik açıdan ay- dınlatmada fazlacaönem taşımamakla birlikte, esin kaynağı olabilir veya kılavuzluk görevi görebilir. 
Zirâgenetik belirlenim, kullanışlı olmaktan yahut uygulama değeri taşımaktan ziyâde,hâllolmayı bekleyen teorik sorundur. Bu anlam ve bağlamda onu canlılar biliminin temelsorunsalı olarak görüyor ve kabul ediyoruz. 

(8) Yukarki mülâhazaların ışığında genetik ile evrim biliminin mezcinin yanısıra birtakımbaşka bilim dalları, budakları, kollarının katkılarıyla sorun, yeni çözüm denemelerine tâbitutulacak. İşte bu son model çözüm denemesi, 'genetiküstü'dür (&pig&n&tigue). 


Kaynaklar: 

[1] A. D. Riggs, R. A. Martienssen ve V. E. A. Russo: "In Epigenetic Mechanisms of GeneRegulation", 1. s. — bkz: D. Haig: "The Dual Origin of Epigenetics", 1. — 4. syfir. 

(21 Bkz: Eva Jablonka ve Marion Lamb: "Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic,Behavioural, and Symbolic Variation in the History of Life", 150. s.; ayrıca bkz: Mary Jane West-Eberhard: "Developmental Plasticity and Evolution". 

[3] Bkz: Francis Harry Compton Crick: "On Protein Synthesis", 138. — 163. syfir. 

[4] Ernst Walter Mayr: "Growth of Biological Thought", 95. s. 

[5] Ernst Walter Mayr: a.g.e., 95. s. 

[6] Bkz: Paul-Antoine Miquel: "Sur L'Épigénétique", 8. s. 

[7] Ernst Walter Mayr: "Cause and Effect in Biology", 1501. — 1506. syflr. 

[8] Ersnst Walter Mayr: "Growth of Biological Thought", 95. s. 


EVRİME KÖKEN ARAMAK: MÜSLÜMANDÜŞÜNÜRLERDE EVRİM 
BULUNABİLİR Mİ? 
Ekrem Demirli- Ocak 27, 2020-fikriyat 


Evrim meselesini yüzeysel okumanın neticelerinden birisi klasik düşünürlerde evrim izlerinibulmaktır. Başta Cahız, İbn Tufeyl gibi kelamcı ve filozoflar evrimden söz etmişlerse ortadakabul edilebilir veya uzlaşılabilir bir düşünce vardır diye umulur. Öte yandan halk edebiyatındadeyişler ve bazı sufilerin insanın evrendeki 'dondan dona' girmesini anlatan 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cümleleri bukapsamda değerlendirildiğinde hem nazari metinlerinde hem de halk edebiyatında evriminizlerini bulabileceğimiz varsayılır. Evrimle birlikte ortaya çıkan düşünceler ile din arasındakiçatışmada sorunun büyüklüğünü kestirememenin en önemli göstergelerinden birisi bu tavırdır.Bir düşüncenin ana fikrini ve sistematiğini ihmal ederek sadece kelimeler üzerinden benzerlikleraramak muteber bir tutum değildir. Her bir şey ötekine benzeyebilir, her şey birbiriyle irtibatlıolabilir, her şeyin kökleri ötekinde bulunabilir. 
Düşünceler de insanlar ve nesneler gibi birbiriniandırır. En nihayetinde müşterek bir dil kullanıyoruz ve dili ortaya çıkartan zihnimiz ve algımızasırların yüklerini bize ulaştırıyor. 
'Gök kubbe altında yeni ne olabilir ki?' de diyebiliriz. Buitibarla metinleri zorlayarak birçok kişiden evrime veya başka konulara kaynaklık teşkiledebilecek iptidai düşünceler, sözler bulabiliriz. Öyle ki neredeyse çağdaş bütün teorileri vehakim düşünceleri geçmişe irca edebiliriz. Söz gelişi siyaset felsefesini Farabi'de, sosyal bilimleriİbn Haldun'da, fen bilimlerini çeşitli isimlerde bulmamız mümkün olabilir. Fakat bunlar sadecebir sohbet konusu olmak üzere konuşulabilecek hususlardır, daha fazla değil. Evrimi teori kılanşey insanın veya hayatın kökeni hakkında retoriğin ötesine taşarak birçok alanda test edilmiş,birçok alanda uygulamalara çerçeve teşkil edebilen güçlü paradigmasıdır. İşte bu paradigmatamamen yenidir ve -modern dünyada ortaya çıkmıştır demeyeceğiz- modern dünyayı ortayaçıkartmıştır. 


Hay b. Yakzan'da Evrim Var mı? 

İnsanın kökeninden söz eden eski metinlerde 'iptidai' düzeyde evrime hamledilebilecek sözlerbulunabilir, bu aşikar. 'Sözler' diyoruz, çünkü bunlar herhangi bir araştırmaya veya analize bağlı teoriler değil, basit gözlemlere dayalı birtakım ifadelerdi. Bunlara göre daha felsefisayabileceğimiz metinler de vardır ki onlar da evrime bağlanamaz fakat nispeten daha tartışmayaaçık metinler olarak okunabilirler. Bu meyanda akla gelen örneklerden birisi İbn Tufeyl'in Hayb. Yakzan'ıdır. İbn Tufeyl'in bu eserinde evrim teorisine hamledebilecek görüşler serdettiğidüşünülür: İbn Tufeyl'in eseri benzerlerine hem Batı'da hem İslam dünyasındarastlayabileceğimiz bir 'varsayım' kitabıdır: bir adada doğmuş-çamurun kokuşmasıyla var olmuşbiri neyi bilebilir? Şehirde yaşayan filozofun iddia ettiklerini mi yoksa felsefe yapmak gelenekselbir koşullanma mıdır? 


Kitabın temel problemi budur ve kitap sadece bunu çözmek üzere yazılmıştır: İbn Tufeyl'insoruşturduğu şey, insan müdrikesinin imkanlarıdır: neyi bilebiliriz? Felsefe tarihinde a-prioribilgilerden söz edilse bile felsefe yapanlar kendilerini gelenek içinde bulurlar. 
Çoğunlukla felsefeyapmak bizden önceki filozofların hayatlarını ve görüşlerini öğrenmekle geçen umutsuz vebereketsiz bir vakaya dönüşür. Bu durumda felsefe yapmak geleneği öğrenmek anlamına gelerek'a-priori' bilgiler de kurucu filozofun bilgilerinden öteye geçmez. 
Verilen örnekler de o filozoflarınverdiği örneklerdir: taklidin en sık ortaya çıktığı alanlardan birisi felsefedir. Bunun için iki temelmeseleyi göz önünde bulundurmak lazımdır: Birincisi aklın dışında herhangi bir bilgi kaynağıolmadan salt akılla biz 'neyi bilebiliriz? Aklın dışında derken sezgi, ilham veya vahiy gibi aklındoğrudan parçası olmayan kaynaklardan söz ediyoruz. İkinci mesele ise düşünce geleneğindenbağımsız olarak neyi bilebiliriz meselesidir. 
Düşünmek mutlaka bir gelenek içinde düşünmekmidir? Bizden önceki insanların ürettiği dil, kavramlar olmadan neyi bilebiliriz ve neyidüşünebiliriz? İnsan düşünürken ötekine mahkum mudur? Bu soru her insan için önemli birsorudur, çünkü 'insani sorunlar' dediğimiz ve düşünce hayatının temelini teşkil eden sorularınönemli bir kısmını tevarüs edilen sorulardır. O zaman şu soruyu sormamız lazımdır: Felsefeningündeme getirdiği sorular zorlama mıdır yoksa her akıl sahibi benzer sorulara ulaşabilir mi? Busoru büyük ve saygın bir sorudur. 


325 


326 


Hay b. Yakzan bu soruları sorarak felsefi tavrın sahiciliğini ve insaniliğini kanıtlamak üzereyazıldı. Bu nedenle de Doğu'daki filozoflara göre sıradan yorumcu olmanın ötesine geçemeyeceklbn Tufeyl'i ciddiye alınabilecek düşünür haline getirdi. 


İbn Tufeyl görüşlerini izah etmek için medeniyetten tamamen uzak bir insan farz eder: Bu insanbir adada doğar veya orada birtakım çevresel etmenlerin altında teşekkül eder. Haddi zatında okişinin orada nasıl var olduğunun hiçbir önemi yoktur ve yazar bunun üzerinde durmaz.'Varsayalım ki çamurdaki kokuşma yoluyla meydana gelsin' diye düşünür. İbn Tufeyl'in merakettiği şey, böyle şartlar ve imkanlar altında dünyaya gelen birinin felsefenin temel konularınaaklıyla ulaşıp ulaşamayacağıydı. Haddi zatında sorunun iki şekilde tespit edilmesi gerekir:Birincisi 'ulaşır mıydı?', ikinci tarzda ise 'ulaşabilir miydi?' Hay'ın bu sorulara aklıyla ulaşabilirolması böyle sorunlarla ilgilenmesini iktiza etmeyebilir. Bu durumda 'felsefe yapmak' kabiliyetibizde bulunsa bile onu zaruri ilgiye dönüştüren şey gelenektir (veya temeddün) derdik. İbnTufeyl adada açıklayamayacağımız şekilde var olan insanın - mesela ilk insan veya Adem gibi -ölümü tanımakla felsefenin hemen bütün sorunlarını mesele olarak kabullendiğini ve onlara dair-filozofların bize söylediği - hakiki bilgilere ulaştığını iddia eder. 
O halde Hay b. Yakzan'ın vahiy ve geleneğin katkısı olmaksızın 'neyi bilebiliriz? 
sorusununardında bir iddiası yoktur. 


DİYOLOG MU, DEJENERASYON MU? 
25 Kasım 2006 | Yazar Mehmet Deniz-millicozum 


Sabancı Holdingin Patroniçesi Güler Sabancı'nın parmağındaki, Osmanlı kavuğu şeklindeki yüzükte; 


1 - Yahudilerin bayrağındaki Davut - Siyon yıldızı 
2 - Hıristiyanların Haçı 


3 - Ve Arapça "Allah" yazısı olduğunu okuyunca, Hatay da gerçekleştirilen ve İslamiyeti 
dejenere etmeyi hedefleyen Dinler arası Diyalog toplantılarının mahiyeti ve himayecileri daha bir netleşti. 


Bir yandan Amerikan temsilciler Meclisi Ermeni soykırım tasarısını onaylayıp Türkiye'yi sıkıştırırken.. 


Papa'nın Ayasofya'yı kilise gibi kullanmak üzere Türkiye'ye ziyareti yaklaşırken Prof Dr. 
Anıl Çeçen'in "Anadolu da 16 eyaletli Bizans federe devleti oluşturulmaya çalışılıyor" diye feryat ederken, Acaba AKP'li Diyanetin delaletiyle (veya dalaletiyle) Hatay'daki bu diyalog dalaveresi kime yarıyordu. ?! 


"Medeniyetler Buluşması" Neyi Hatırlatıyor? 


"Medeniyetler Buluşması" ilk kez 1095 yılında Papa İkinci Urban'ın çağrısı üstüne başladı. 
Papanın çağrısına uyan Hıristiyan askerleri, önlerinde haç deseni olan kıyafetler giyerek Doğu'ya yöneldiler. Medeniyetler Buluşması için Müslümanlara giden ilk Batılılar, henüz demokrasiyi ve seyreltilmiş uranyum içeren bombaları icat etmedikleri için ABD Başkanı Bush kadar etkili bir buluşma gerçekleştiremediler elbette. Ancak onlar da Medeniyetler Buluşması tarihinin ilk adımlarını attıkları için tarihteki yerlerini aldılar. 


Nitekim tarih, Batılıların Doğu'nun zenginliklerine sahip olmak için gerçekleştirdiği Medeniyetler Buluşması girişimleri ile dolu. Ancak Müslümanların Medeniyetler Buluşması anlayışı her nedense biraz farklı. Mesela İkinci Abdülhamit'in kurucusu olduğu Darülaceze'de 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ihtiyaç sahibi insanlara dinlerine göre ayrım yapılmadığı için cami, kilise ve havra kurma gereği hissedilmiş. Buna karşılık Avrupa'nın Medeniyetler Buluşması anlayışı farklı olmalı ki Vatikan uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Yel, Aksiyon Dergisi'ne yaptığı açıklamalarda Katolik dünyasının yeni ruhani lideri 16. Benedict'in yeni bir Haçlı Seferi başlatmaya hazırlandığını öne sürüyor. Yeni seferin amacının Avrupa'yı yeniden Hıristiyanlaştırmak olduğunu belirterek, "Bu yeni dönemde Vatikan'ın Avrupa'da silahlı olmayan yeni bir fetih süreci başlatacağını söyleyebiliriz" diyor. 


İki farklı Medeniyetler Buluşması anlayışı arasında buluşturulması makul olmayan bir uçurumun varlığı böylesine barizken; Batılıların kılıç kınlarında gizledikleri hoşgörünün bizde olmamasından dolayı rahatsızlık hisseden kimi çevrelerin olmasını, bilmem nasıl açıklamalıyız? 


Mesela "Medeniyetler İttifakı" projesinde Türkiye'nin partneri olan İspanya'nın tarihine bir bakalım: Yarımadadaki son Müslüman devleti olan Gırnata sultanlığının yıkılmasıyla ve bölgede Medeniyetler Buluşmasının kelimenin tam anlamıyla gerçekleşmesiyle beraber, İspanya'da Hıristiyan hâkimiyetinde çok sayıda Müslüman kalmıştı. 1497 senesinde Katolik Kral Ferdinand ve Kraliçe İzabella, yaptıkları anlaşmayı hiçe sayarak kalan Müslümanların zorla Hıristiyanlaştırılmasına ve böylece Medeniyetleri Buluşturmaya karar verdiler. 
Müslümanları kapalı mekânlara koyarak üzerlerine vaftiz suyu serpip artık Hıristiyan oldukları ilan edildi. Kur'an-ı Kerim ve diğer Arapça eserler toplatıldı, kütüphaneler boşaltıldı, geleneksel kıyafetleri ve çocuklara Arapça öğretilmesi yasaklandı. Camiler kiliseye çevrildi. Aksi davrananlar Engizisyon'a sevkedildi. Kimi İspanyol kaynaklarına göre Engizisyon, Müslümanlar için üç binin üzerinde ağır ölüm kararı vererek, ya kazığa oturtmuşlar veya yakmışlardır. 


Dolayısıyla, tarihinde Darülaceze gibi Medeniyetler Buluşması kavramı çerçevesinde örneklere sahip olan Türkiye'nin, Medeniyetler Buluşması konusunda İspanya'dan öğreneceği çok şey vardır(!) 


Bakın Mümtaz'er Türköne de anlamamış Medeniyetler Buluşması'nın anlam ve önemini. Ne diyor? "Bugün Kudüs kan ağlıyor. Bütün dinlerin, bütün mezheplerin mekânı olan bu kutsal şehir, tarih boyunca sadece Müslümanların yönetiminde kaldığı dönemlerde barış içinde yaşadı. Modem çağlara girildiği dönemde de Osmanlı yönetimi altında, rengârenk bir toplum barışı sürdürmeyi ve adil bir yönetim altında yaşamayı başardı. Aynı Kudüs, Haçlı seferlerinde Hıristiyan yönetimi altında katliamlara sahne oldu. "Medeniyetler İttifakı"nda partnerimiz olan İspanya'nın kovduğu Yahudiler, bizim topraklarımızda selamet buldular. 
Yine aynı topraklarda tam sekiz asır, o günün dünyasının en gelişmiş ve incelmiş kültürünü, bilimini ve felsefesini geliştirmiş olan Müslümanların bugün izlerine bile rastlanmıyor. Bizim beş asra yakın, fasılasız yönettiğimiz Balkanlar'da, başlangıçta hangi dil, din, kültür var ise bugün aynısı yaşamaya devam ediyor. Ve bugün, İslam dünyasından gelen terörü sona erdirmek için, "medeniyetler uzlaşması" veya "medeniyetler ittifakı"ndan, yani Müslümanların şiddetten arındırılmasından bahsediyoruz. Böyle bir muhakeme mantıklı geliyor mu?" 


Medeniyetler Buluşması'nın ne menem bir şey olduğunu bir gün hepimiz anlayacağız.|1| Bizi Diyalogla oyalarken ABD'de Ermeni tasarısını onaylıyor! 


ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan iki tasarıyı kabul ediyor. 
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Komite, Bush yönetiminin karşı çıkmasına rağmen dün görüştüğü iki ayrı tasarıyı kabul ediyor. Tasarılardan biri Bush'un konuyu ülkenin dış politikasına yansıtmasını, diğeri ise Türkiye'nin soykırımı tanımasını içeriyor. 


İlişkilere Zarar Verir' Sızlanması!.. 


ABD Dışişleri Bakanlığı, oylama öncesi tasarıların reddiyle ilgili komiteye bir mektup gönderiyor. Mektupta tasarıların kabul edilmesinin Türkiye ile ilişkilere zarar vereceği belirtilip, dil suyu dökülüyor.. 


1 Mart'ın intikamı alınıyor!.. 


Tasarıları sunanlar arasında yer alan Demokrat Partili milletvekili Adam Schiff, TBMM'nin 1 
Mart tezkeresine rağmen, Türkiye ile ilişkilerin bozulmadığını ve tasarıların kabul edilmesiyle de Türk-Amerikan ilişkilerinin zarar görmeyeceğini söylüyor. Schiff, "Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek ama bu karşılıklı saygı ve tarihi gerçeklerin kabulü ile olmalı" diyor. Cumhuriyetçi Parti Kaliforniya milletvekili Dana Rohrabacher ise "Dostlarımızla gerçekler temelinde ilişki kurmalıyız" şeklinde konuşuyor!.. 


Batı Orhan Pamuk'a niye sahip çıkıyor? 


BAY Orhan PAMUK kalkıp 'Türkiye'de 1 milyon Ermeni ve 30 bin Kürt katledildi, bunu benden başka kimse söylemeye cesaret edemez' dedi. Evet, elbette, O konuşma özgürlüğüne sahip, bizler de yasalarımız gereği bu provokatif BAY'ın yargılanmasını isteme hakkına sahibiz öyle değil mi? Hiç kimse benim ülkemi, Türkiye'mi, uluslararası arenada suçlu göstermek -zor durumda bırakmak isteyen birileriyle el ele 'YALANCI ŞAHİTLİK' yapamaz- yaparsa bunun kanun önünde hesabını vermek zorundadır. 


Türk medyasından bir yazarın yorumuna bakalım: 'Washington Post ve New York Times başyazı yazdılar. New York Times'daki makale şöyle başlıyor: 'Başbakan Erdoğan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin AB üyeliğini yavaşlatmaya aday konulardan birini ele alacak: Kıbrıs'ın tanınması. Ama asıl Erdoğan, Türk kimliğini 'aşağıladığı' gerekçesiyle hakkında dava açılan ünlü Türk yazar Orhan Pamuk'un durumunu ele almalı.' 


Hemen hemen tüm makaleler, Pamuk'la ilgili açılan davanın Avrupa Birliği sürecinde bir Türkiye için hayal kırıklığı olduğunu vurguluyor. Yazıların hışmı ve aktarmaya çalıştığı 'aciliyet' duygusu şaşırtıcı. Çünkü Pamuk'un hapse girmesi gibi bir ihtimal gerçek anlamda yok ve 'hakkında soruşturma açılması' Türkiye'de kamuoyunun ön saflarındaki insanlar için 'kanıksanan' bir durum. 


Tam aralarda, üst düzey bir siyasetçi sohbet esnasında 'Siz Amerika'yı tanıyorsunuz. Neden Orhan Pamuk'a bu kadar destek var? Arkasında ne var?' diye soruyor. Dilimin döndüğünce Pamuk'un şu anda yurtdışında en tanınan Türk yazar olduğunu; edebiyatta Nobel alabileceğini; kitaplarının çok sattığını ve Pamuk'a dava açan Savcı Turgay Evsen'e gerekçe oluşturan 'Türklüğü alenen aşağılamak' gibi bir suçun Batı kamuoyunda 'algılanmasının' neredeyse imkânsız olduğunu anlatmaya çalışıyorum.' 


Evet, Türk medyasının bazı kalemlerine göre "Türklüğü aşağılamak gibi bir suç' Batı kamuoyunda anlaşılmaz bir durum- MUŞ. 


BAY Pamuk'un asla yargılanmaması gerekiyor- MUŞ. Şimdi ey değerli okur, size tam bu noktada, ABD-New York'tan bir okurumun geçenlerde gönderdiği notu aktaracağım; 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New Orleans kasırgasından 3-5 gün sonra, ABD'deki önemli TV kanallarından birinde açık oturum var, Fransız şarkıcı Celin DİON konuşuyor, Bush'un beceriksizliğini, sözde güçlü Amerikan yönetiminin aslında ne kadar beceriksiz olduğunun ortaya çıktığını anlatıyor derken O'nun ardından bir zenci uzman söz alıyor ve 'BUSH HÜKÜMETİ IRKÇIDIR, BUSH HÜKÜMETİ ZENCİ DÜŞMANIDIR, HİSPANİK DÜŞMANIDIR (Güney Amerika'dan-Meksika'dan gelen Latin göçmenlere hispanik diye hitap ediliyor) ' diyor ve bilin bakalım ne oluyor? Pat, TV ekranı karartılıyor, bir-iki dakika sonra programın yöneticisi ekrana çıkıp 'bu beyin provoke-kışkırtıcı edici sözlerinden ötürü özür dileriz, bu aleni Cumhuriyetçileri-Bush'u, Amerikalıları aşağılamaktır, bu suçtur, devamına izin vermeyeceğiz' deyip, adamcağıza sansür uyguluyor, ekrandan anında uzaklaştırıyorlar.' 


Yani, SAM Amcam kendine provokatif davrananı 'yargısız-sualsiz susturur' ama benim vatanıma birileri küfür edince ben yargılanmasını isteyemem. Öyle mi? 


Yanılıyorlar... İSTERİM, haksız ve provokatif Orhan PAMUK''un - yargılanmasını-İSTİYORUM.I2) 


Yeni Şafak gazetesi Boğaziçi Üniversitesinin Ermeni Konferansına tepki gösteren subaylarla dalga geçiyor: 


"Paşa paşa eylem yapacaklar" 


Emekli Subaylar Derneği, 23-25 Eylül'de yapılması planlanan Ermeni Konferansı için eylem planı hazırladı. TESUD Başkanı Küçükoğlu, 'ayaklarımız dayanıncaya kadar oradayız' mesajı verdi. 


Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Emekli Tümgeneral Rıza Küçükoğlu, 23-25 Eylül'de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması planlanan 'İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri' başlıklı konferansı için yapacakları eylem planlarını açıkladı. 
500'ye yakın kişiyle katılacaklarını belirten Küçükoğlu, şayet içeri alınmazlarsa kapıda alternatif toplantı' adında bir etkinlik yapacaklarını söyledi. Üyelerinin yaş sınırını da göze alarak eylem planlarını hazırladıklarını belirten Küçükoğlu, "Ayaklarımız dayanıncaya kadar orada toplantıyı sürdüreceğiz" diye konuştu. 


İslam'ı Protestanlaştırmayı amaçlayan Hatay randevusu gerçekleşiyor! 


Türkiye 3 Ekim öncesi Hatay'daki Medeniyetler Buluşması dinlerin temsilcilerini bir araya getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı buluşmayı Dışişleri Bakanlığı da aktif olarak destekliyor. 


DÜNYANIN gözü 25-30 Eylül tarihleri arasında Hatay'a çevrildi. Medeniyetler Buluşması'nda 5 gün çeşitli dinlerin liderleri bir araya geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı toplantıda “Global teröre karşı uluslararası bir platform 

oluşturalım' çağrısı yinelendi. 


Dışişleri Bakanlığı tarafından buluşmaya davet edilen Papa 16. Benedikt, Vatikan'ın 4 üst düzey yöneticisini Hatay'a gönderdi. Toplantıyı Papa adına Vatikan Dinlerarası Diyaloglardan Sorumlu Kardinal Yardımcısı ve Papa'nın sözcüsü Büyükelçi Pier Luigi Celata, Birleşmiş Milletler Vatikan Daimi Gözlemcisi Francesco Brugnaro, Roma Cemaati Başkanı Büyükelçi Mario Sciabja ile Vatikan Ekonomik İşler Saymanı Franco Craci izledi. 


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun ev sahibi sıfatıyla katıldığı toplantıya Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Türkiye Yahudileri 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Hahambaşı İsak Haleva, Suriye Antakya Süryani Ortodoks Patriği Ignatius Zekka 1. 
Ayvaz, Türkiye Musevi Cemiyeti Başkanı Silvio Ovadyo ile çeşitli dinlere mensup yüksek din görevlileri geldi. Toplantıları Türkiye'de temsilciliği bulunan 37 ülkenin büyükelçisi de izledi. 


El Cezire Yayınladı 


3 Ekim öncesinde dini liderleri Türkiye'de buluşturacak, dünyaya toplu mesaj vermelerini 
sağlayacak bir toplantının AB sürecini olumlu etkileyeceğini savunan Dışişleri Bakanlığı, Medeniyetler Buluşması'nı aktif olarak destekledi. Toplantıyı çok sayıda uluslararası medya mensubu ilgi gösterdi. El Cezire Televizyonu toplantı sırasında Hatay'dan canlı yayın gerçekleştirdi. Bu amaçla El Cezire Genel Müdürü Vaddah Khanfer, ekibiyle Hatay'a geliyor. İnanç turizmi yapan tur operatörleri de davet edildi. 


Önce Ayin Sonra Açılış 


Toplantının programını, Hatay Valisi Abdülkadir Sarı'nın girişimiyle kurulan Hatay Evrensel Değerleri Koruma Derneği hazırladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampusu'ndaki toplantılara Türk akademisyenlerin yanı sıra Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, Bosna Hersek, Rusya, Kanada, İsviçre, Pakistan, Belçika, İran, Yunanistan, Mısır ve Fas'taki çeşitli üniversitelerden gelen bilim adamları 45 tebliğ sundular. Hatay'da buluşacak dini liderler, pazar sabahı kendi cemaatlerine ait ibadethanelerdeki ayinleri yönetecek. Açılışta Ermeni Korosu, Kültür Bakanlığı Tasavvuf Müziği Korosu, Türkiye Hahambaşılığı Korosu konser verdi. 


Trilyonluk bütçe! 


Vali Abdülkadir Sarı, Medeniyetler Buluşması'nın kültürel ve sosyal etkinliklerle desteklendiğini söyledi. Vali, 600 milyar liralık bütçenin 400 milyarının Tanıtma Fonu'ndan, kalanının da Hataylı işadamlarının bağışlarıyla karşılandığını söyledi. 


Logoya hilal eklendi 


ETKİNLİĞİN ilk logosunda Hatay ismi, üç dinin simgesiyle yazılmıştı. A harfi yerine altı köşeli Davut Yıldızı, T harfi yerine haç, Y harfi yerine yeşil hilal kullanılmıştı. Ancak logoya tepkiler de geldi. AKP Hatay Milletvekili Fuat Geçen, şu açıklamayı yaptı: 


“Hatay Vatikanlaştırılmak isteniyor. Sırayla bazı şeyler yapılmaya başlandı. Önce Kürt sorunu söylemi, arkasından Ermeni oyunu, şimdi de din değiştirme olayları. Çan, Hazan ve Ezan bir arada olacakmış. Barış, diyalog diyorlar ama bunlar bize zarar veriyor. Olan Kel Mahmut'a oluyor, gören yok.' 


Bunun üzerine Hatay Evrensel Değerleri Koruma Derneği Başkanı Hatay Müftüsü Mustafa Varlı ile Hatay Valisi Abdülkadir Sarı, logonun başına kırmızı hilal eklenmesine karar verdi. 
Davetiyeler yeni logoyla basıldı. Ama niye Hatay, niye Diyalog? diye soranların sesi duyulmadı. 


Papa'yla Pazarlık Yapılıyor! 


Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Papa 16. Benedikt'in bu yıl içinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un girişimi üzerine Türkiye'ye “resmi ziyaret' yapmasının önünü kesti. 


Çankaya Köşkü ile Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan istişareler sonunda, “Papa Bartholomeos'un daveti üzerine Türkiye'ye geldi" anlayışını ortadan kaldırmak için 
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16. Benedikt'in 2006 yılında Türkiye'ye “resmi ziyaret' yapması için davet edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Sezer, Papa'yı 2006 yılında Türkiye'ye davet etti. 


Cumhurbaşkanı Sezer'in Papa 16. Benedikt'e “resmi ziyaret' daveti önceki gün Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiği tarafından Vatikan'a iletildi. 


Sezer'in 2006 davetini Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta açıkladı. Kaynaklar, Bartholomeos'tan 30 Kasım'daki Aziz Andreas Yortusu ayinine katılmak için davet alan Papa'nın resmi ziyaret için 2006'da davet alması 

nedeniyle Bartholomeos'un bu yıl kasım ayındaki davetine icap etmesinin beklenmediğini söylediler. Papa, yine de 30 Kasım'daki Aziz Andreas Yortusu'na katılmak için Türkiye'ye gelmek isterse bu ziyaret “özel' statüde olacak. 


Bu davet Türkiye'nin diyaloğa verdiği önemi ortaya koyuyor 


Papa 16. Benedikt'in Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye'ye davet edilmesine ilk olumlu tepki İtalya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Giovanna Melandri'den geldi. 
Demokratik Sol Parti'li kadın milletvekili Melandri'nin yaptığı yazılı açıklama özetle şöyle: “Bu resmi davetle dinler ve kültürler arası ilişkilere Türkiye'nin ne denli önem verdiğini ve kilit rol oynadığını bir kez daha görmüş olduk. Türkiye, Hıristiyan ve İslam dinleri arasında diyalog kurarak önemli görevler üstlenmektedir. Her geçen gün emin adımlarla AB yolunda yürüyen Türkiye'ye gereken destek verilmelidir. Şimdi temennimiz Türkiye'nin 3 Ekim'de hak ettiği müzakerelerin başlamasını görmektir. 


Hizbuttahrir, Niye Tahrik ediliyor?! 


Ben Hizbut Tahrir'in çalışmalarını, son yıllarda Orta Asya'da, özellikle de Özbekistan'daki güçlü konumlarıyla izliyorum. Türkiye'de son bir yılda yeniden kendilerinden söz ettirmeye başladılar. Sovyetler'in dağılmasından, özellikle de 1995'lerden sonra Orta Asya'da ciddi bir nüfuz edindiler, bazı ülkelerde rejimler tarafından "birinci tehdit" olarak tanımlandılar. 
Özbekistan'da çok sayıda örgüt mensubu İslam Kerimov tarafından hapse atıldı. Ancak şiddete, silahlı mücadeleye başvurmamaları hareket alanlarını genişletti. ABD ve İngiltere, Kerimov'un Hizbut Tahrir'e yönelik acımasız uygulamalarını yer yer eleştirdi. 


Öncelikle şunu belirtelim: Fatih Camii ve Hacıbayram'daki gösteriden sonra gözaltına alınanların hangi suçlamayla yargılanacağı tartışılıyor. Dünyanın hiçbir ülkesi, bu örgütü terör listesine almadı, dolayısıyla, terör suçundan yargılanmaları imkânsız. 


Peki, Hizbut Tahrir bu dönemde, özellikle PKK sorunu yeniden tırmanırken, Anadolu kentlerinde etnik çatışma senaryoları uygulanırken, neden Türkiye'nin gündemine yeniden girdi? Kanaatlerimin yanlış olabileceğinden duyduğum endişeyle, son çıkışı bu çevreleri yakından tanıyan/izleyen bazı kişilerle konuştum: Özellikle Hamza Türkmen'in özet ve net değerlendirmesinden çok yararlandım. Paylaşayım: 


1- Hizbut Tahrir'in tüm söylemi 1950-60 yıllarının söylemidir. Oysa elli yılda dünya çok değişti. Hizbut Tahrir bu söylemiyle bir nevi mezhepleşti. Tarih-toplum değerlendirmesi çok zayıf. Sorun da burada. 


2- Elli yıl önce ya sosyalist olacaktınız ya kapitalist. Onlar Hilafet yolunu tercih ettiler. 
Müslümanları bu yolla birleştirebileceklerine inandılar. Söylemleri, 1960-70'lerin sağcı/milliyetçi yaklaşımına benziyor. 
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3- Bir bölgede bin kişiye ulaştıklarında orayı vilayet olarak kabul edip vali atıyorlar. Açık faaliyete o zaman başlıyorlar. 


4- Merhum Ercüment Özkan onların Türkiye'deki lideriydi. Hapiste onlardan ayrıldı. Onları Arapçılıkla suçladı. Ancak 1980'lere kadar yine onların kavramlarıyla konuştu. 80'lerde bunu da terk etti. 


5- Şimdiye kadar silahlı mücadeleye başvurmadılar. 


6- Ancak bunun bir istisnası var: 1955'lerde Ürdün'de belirgin bir güce eriştiler. Bürokraside, askeriyede ve eğitimde ciddi taraftar edindiler. Kral Hüseyin bunların etkisini kırmak için, o dönemde Mısır'ın tasfiye etmeye çalıştığı İhvan-ı Müslimin'i Ürdün'de serbest bıraktı. Bu nedenle Hizbut Tahrir İhvan'ı uzlaşmacılıkla suçladı. 


7- Suriye-Ürdün-Filistin'i içine alan Büyük Suriye'de Hilafet'i tesis etmek için harekete geçtiler. Ürdün ordusundan bir tankçı albayı öne çıkarıp aşiretlerin desteğini almaya çalıştılar. 
Amaç, bu destekle Ürdün yönetimini devirmekti. Ancak albay bunları sattı. Ağır darbe yediler. Birçoğu ülkeden kaçtı. Hareketin öncüsü Takyüddin Nabhani de kaçanlar arasındaydı. 


8- Bir ara Libya lideri Muammer Kaddafi ile mücadele ettiler. Kaddafi Hizbut Tahrir mensubu birçok askeri idam etti. Yine Mısır yönetimi de örgüte bağlı birçok kişiyi idam etti. 


J- İlginç bir not daha: Yeniden Milli Mücadele Hareketi, Arap dünyasından gelen 'yıkıcı İslami söylem'i yumuşatmak için ortaya çıktı. Yani Islami söylem millileştirildi. Bir anlamda Hilafetçi Hizbut Tahrir'in etkisini kırdı. (Şimdi tersi mi olacak?) 


Görüştüklerimin ortalama kanaatleri şöyle: Örgüt mensupları samimi. Harekete geçtikleri konjonktür çok kötü. Birileri önlerini açıyor olabilir... 


1995'te Londra'da Hilafet Konferansı yapıldı. On bin kişi katıldı. Bu olaydan sonra Hizbut Tahrir Orta Asya'ya yöneldi ve çok güçlendi. 


Geçen yıl Türkiye'de "Hizbut Tahrir terör örgütü mü değil mi" konulu bir toplantı yapıldı. 
ABD ve İngiltere'nin desteğiyle. Bu toplantıdan sonra da Türkiye'deki çalışmalar yoğunlaştı!.. 


Bilecik'ten Trabzon'a kadar yaymaya çalışılan etnik çatışma tezlerinin geri plana itilip Türkiye'de sadece Hizbut Tahrir sorunu varmış gibi gösterilmesinin tek sebebi, örgütün bizzat kendisidir. Birkaç camide slogan atarak, Türkiye'nin gerçek gündemini unutturabildiler. Bu ülkenin dikkatini başka yöne çevirebildiler. Anadolu için en büyük riski oluşturan ve birilerinin alabildiğine provoke ettiği çözülme stratejisinin daha rahat uygulanabilmesi için elverişli bir zemin oluşturmayı başardılar. Tebrikler doğrusu!..(3) 


Evet, ABD ve İngiltere'yi güdümüne alan Siyonist ve emperyalist merkezler, İslam dünyasındaki geri kalmışlık ve kargaşayı bahane ederek, kendi kontrollerin de, "Halife kılıfı bir dini meşruiyet misyonu" oluşturmak, bunu da "Yeni bir ümit ışığı gibi" sunarak, asırlardır ezilen ve sömürülen Müslümanların diriliş ve öze dönüş hareketlerini boğmak ve bozmak istemektedir. Ilımlı İslam saptırmaları ve Dinler arası Diyalog safsataları da bu sinsi hesapların bir ifadesidir. 


Şehit cenazelerindeki "siyasi" simgeye niye dikkat edilmiyor? 


Şehit askerlerin anneleri ve işlerine dikkat etiniz mi bilmem! Hepsi başörtülüydü! Davul zuma ile gönderdiği biricik evladını kaybeden anne, karşısına çıkan ilk yetkilinin yakasına 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yapıştı!.. Sözleri, anlayan için "kurşun" gibiydi: "Hep bizim çocuklarımız ölüyor!.. Sizin çocuklarınız neden doğuya gitmiyor?.." 


Şehit uzman çavuş Suat Ocak için Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan cenaze töreninde, biricik eşi Bahar Ocak, bayrağa sarılı tabutun üzerine kapanmış, bırakmıyordu!.. Dikkat ettiniz mi bilmem!.. Bahar Ocak, başörtülüydü!.. Şehit jandarma komando er İbrahim Ceylan için İstanbul Şişli"deki Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, oğlunun tabutuna sarılan Ayşe Ceylan'ın hali yürekler acısıydı!.. Davul zurna ile gönderdiği biricik evladını kaybeden anne, karşısına çıkan ilk yetkilinin yakasına yapıştı!.. Sözleri, anlayan için "kurşun" gibiydi: "Hep bizim çocuklarımız ölüyor!.. Sizin çocuklarınız neden doğuya gitmiyor?..". 


Dikkat ettiniz mi bilmem!.. Ayşe Ceylan, başörtülüydü!.. Yine aynı törende kendini yerlere atıp, "Kürtçe ağıtlar" yakan Diyarbakırlı piyade onbaşı Yüksel Kutlu'nun annesi Zülfüye Kutlu da başörtülüydü!.. 


Evet!.. Onlar, bu memleketin "asli sahipleri" olduklarını biliyorlar!.. Onun için "yokluklar arasında" büyüttükleri evlatlarını davul zurna eşliğinde gözlerini kırmadan, "güle oynaya" ölüme gönderiyorlar!.. 


Peki ya onların "inançları gereği" başlarına taktıkları örtüyü "irticanın simgesi" olarak ilan edip, onlara "parya" muamelesi yapmaya kalkışan "kutsal laiklik bekçileri" ne yapıyorlar?.. Siz "kaymak tabakasına" mensup bu zat-ı muhteremlerin oturdukları lüks semtlerden, köşklerden, yalılardan, şimdiye kadar "şehit cenazesi" kalktığına tanık oldunuz mu hiç?.. 


Hayır!.. Neden?.. Çünkü onlar, "doğuştan şanslı olan" kendi çocuklarını, bırakın cepheye, askere göndermemek için dahi "kılı kırk" yarıyorlar, "bin dereden" su getiriyorlar!.. 


Onların çocukları, ya "yurtdışında" çalışıyorlar, ya "bir yerlerde" mastır yapıyorlar, ya "çürük" raporu alıyorlar, ya da "kaytarmanın" bir yolunu bulunuyorlar!.. Kaytaramayanlar ise "adalarda", "yalılarda", "beş yıldızlı otellerde" komandoluk yapıyorlar!.. Ama "memleketin kaymağını" da yine onlar yiyorlar!.. Öz vatanlarında "garip" duruma düşüp öz vatanlarında "parya" muamelesi görenler, "eğitim özgürlükleri" ellerinden alınanlar, "devlet dairelerine" sokulmayanlar, "haksızlıkların" ortadan kaldırılması için seçim meydanlarında "Başörtüsü 


bizim namus meselemizdir!.." diye esip gürleyen Tayyip Erdoğan ve partisine oy verdiler!.. 


Ancak, Erdoğan, şimdi "başörtüsü" meselesine kayıtsız kalıyor, "manevi işkenceye" tabi tutulan kitlelerin feryatlarına kulaklarını tıkıyor!.. Bir fırsatını bulup kendisine ulaşabilenleri, "Acele etmeyin, toplumsal mutakabatın oluşmasını bekleyin!.." diye başından savıyor!.. 


O kendisini iktidara taşıyan "başörtüsü" meselesi ile değil, "kürt meselesi" ile ilgileniyor!.. 


Başörtüsü takan anneler, "çocuklarının mezuniyet törenlerine" sokulmuyor!.. Başörtüsü takan kadınlar, "ehliyet sınavlarına" alınmıyor!.. Başörtüsü takan öğrenciler bırakın "üniversiteleri", artık "özel dershanelere" bile giremiyorlar!.. 


"Türk milletinden" aldığı gücü, "karanlık odakların" emrine veren iktidar sayesinde, yakında memleketin bütün caddeleri ve sokakları "kamusal alan" ilan edilip, başörtülü kadınlar evlerinin içinde "hapis kalmaya" mahküm edilirse hiç şaşırmayın!.. Çünkü "zulmün" ibresi, orayı işaret ediyor!..J4| 


Ülkelerin rahat sömürülmesi için dini ve milli duygularının körleştirilmesi ve toplumun köleleştirilmesi gerekiyor. Şimdi Diyalog işte bu amaca hizmet ediyor. 
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İşte Tarihi Belge: 
Nelson A. Rockefeller'den ABD Başkanı Eisenhower'e 1956'da yazılan gizli mektup "Sevgili Başkanım, 


Az gelişmiş ülkeler için daha akıllı ve cesur bir yardım programı hakkında yapmış olduğum teklifler dolayısıyla Camp David'de cereyan eden uzun ve yorucu tartışmalara tekrar dönmeyi gereksiz bulurum. Bununla beraber, gereksiz siyasi olaylar, tartışmalarımızın verimsiz olmadığını göstermiştir. Bu bakımdan herhangi bir orjinallik iddiası taşımayan ve fakat dış politikamızın önemli sorunlarından birini teşkil eden mesele hakkında, yararlı olacağına inandığım görüşlerimi bildirmenin zamanı gelmiştir. 


Dış politikamızın genel çizgisi hakkında, hükümetle temelde hiçbir fikir ayrılığım yoktur ve hiçbir zaman da olmadı. En azından herhangi bir insan kadar askeri paktların önemini ben de kabul ediyorum. Fakat bunların, şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı'nın yapageldiğinden daha başka bir biçimde ele alınması gerektiği kanısındayım. Tam da şu sırada Rusların izlediği aktif dış politika sonucu, askeri paktların, gittikçe halkların gözünden düşmekte olduğu gerçeğini de görmek zorundayız. SEATO Paktı bunun en belirgin örneğidir. En önemli Asya ülkeleri bu pakta girmeyi reddettiler. 


En son askeri projelerimizin kaderi, evvelkilerden daha da kötü oldu. Örneğin Bağdat Paktı. 
Oysa bu paktı, Dujlas, Amerikan diplomasisinin önemli bir başarısı, İngilizler de kendi başarıları olarak ilan ettiler. Bağdat Paktı'nın, kâğıt ve harita üzerinde iyi bir görünüş arzettiği doğrudur. Zira bu pakt, Ortadoğu'nun dört ülkesini, bizim çıkarlarımıza uygun düşen tek bir pakt içinde toplamaktadır. Bu ülkeler, Komünist dünyanın güney sınır çizgisi üzerinde bulunmaktadırlar. Ayrıca, kıymetli stratejik hammadde rezervlerine ve kalabalık insan gücüne sahiptirler. Bağdat Paktı üyesi olan Türkiye, aynı zamanda NATO yoluyla bizim savunma sistemimize bağlanmıştır. Pakistan ise, aynı zamanda SEATO üyesidir. Ortadoğu'daki birçok Arap ülkesi, Bağdat Paktı'nın kendi ulusal çıkarlarına karşı olduğunu ileri sürerek bu pakta girmemişlerdir. Gerçekten de yarattığımız bu askeri paktlar, ne Güneydoğu Asya'da, ne de Ortadoğu'da arzuladığımız hedeflere ulaşmamıştır. Çünkü bu paktlar başarıya ulaşmaları için hayati önem taşıyan bazı ülkeleri içlerine almaya muvaffak olamamışlardır. Bütün bunlarla, bu askeri organizasyonların bizim için bir değeri olmadığını, kurulmamaları gerektiğini söylemek istemiyorum. Ben bu paktları değil, onların kurulmasında kullanılan yol ve metodları eleştiriyorum. Şu meşhur Standart Oil tröstü için iyi olan ABD için de iyidir tekerlemesini burada tekrarlamak istemiyorum. Fakat yine de gerek Bağdat Paktı'nın, gerekse SEATO ülkelerinin çok değerli kaynaklarından bizim yeterince yararlanamadığımız gerçeğini gözden uzak tutmam. Ayrıca, bu paktlar, bizim için hayati önem taşıyan köprübaşlarının güvenliğini dahi garanti altına alamamışlardır. 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Asya politikamızın başarısızlığı; Rus yöneticilerinin, Hindistan, Burma ve Afganistan'a yaptıkları ziyaretlerin ve Sovyetlerin bu bölgede büyük yatırımları kapsayan ekonomik işbirliğine gösterdikleri büyük arzu ve teşebbüslerin ışığı altında incelenecek olursa, çok daha açıklık kazanır. Bu güne dek maalesef etkili bir şekilde karşı koymayı başaramadığımız bu Rus adımları, bütün Asya ülkelerinin geleceği bakımından geniş ölçüde ekonomik ve politik sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden biz mevcut askeri pakt ve anlaşmaları sağlamlaştırmak yanında, yenilerini de kurmak istersek -bu cins paktların çeşitli ülkelerle olan ilişkilerimizde zorunlu ve uygun biçim olduğunu kabul etmek şartıyla- karşımıza çıkan yeni duruma uygun davranış göstermekle işe başlamalıyız. 
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Bizim politikamız hem global, yani dünyanın bütün kara parçalarını kapsayan, hem de total olmalıdır. Yani politik, askeri, ekonomik, psikolojik tedbirleri ve özel metodları bir bütün içinde bir araya getirmelidir. Başka bir deyişle, yapılacak şey, atlarımızın hepsini bir tek arabaya koşmaktır. 


Görüşümü daha iyi ortaya koyabilmek için -yüzeysel de olsa dış politikamıza ait birkaç ilkenin, Avrupa ve Asya'da nasıl uygulandığını tahlil etmeye çalışacağım. 


Bilindiği gibi, Avrupa'da ekonomik yardımla işe başladık. Marshall planı olmasaydı, NATO'nun kurulması mümkün olamazdı. Marshall planıyla gerçekleştirilen şey, baskının her çeşidinin kullanıldığı, koordine bir dış politika sağlamak oldu. Bu politika ise, umduğumuz ve planladığımız gibi sağlam bir askeri paktın kurulmasına götürdü. 


Asya'daki çabalarımız daha az başarılı sonuçlar verdi. Kanaatimce, bunun esas nedeni, tek şeyle açıklanabilir. Kurulmasını arzu ettiğimiz ittifaklar için gerekli ekonomik hazırlıkların önemini küçümsediğimiz bir dönemde, şiddet ve baskı anlayışı fazlasıyla göze batacak şekilde ortaya kondu. İttifakların askeri yönü çok sivriltildi. 


Hayati önem taşıyan ekonomik görüşün, Dışişleri Bakanlığı'nca küçümsenmesi, SEATO ve Bağdat Paktı'nın kum üstüne inşaa edilmesine yol açtı. Bence bu kum, çimento ile pekiştirilmelidir. Bayrağın ticareti takip etmesi bir Amerikan geleneğidir. 


Bu akıllı geleneğe rağmen, biz bütün enerjimizi SEATO'nun askeri yönüne harcadık. 
ABD'nin Çan-Kay-Şek ile birlikte Komünist Çin'e karşı açacağı bir savaşa, SEATO üyelerinin katılacağını tasavvur etmek, hemen hemen imkânsızdır. Bununla birlikte, Dışişleri Bakanlığımız böyle bir tasavvurun hesabı içindeydi. 


Kaçınılmazlığını sizin de şimdi bizzat kabul ettiğiniz ekonomik tedbirlerin, düşüncesizce atılan askeri adımlar yüzünden neticesiz kaldığı bir gerçektir. Bu gerçeğin, hükümet adamlarımız tarafından gittikçe görülmesi beni memnun etmektedir. Eğer askeri paktların ve kuruluşların yolları, önceden ekonomik tedbirlerle döşenmemişse atılacak askeri adımlara itiraz edilmemesi gerekir. 


Sayın Başkanım, biliyoruz ki; dünyanın geniş bölgelerini kapsayan az gelişmiş ülkelerde, sermaye, teçhizat, idari personel ve teknik uzman eksikliği en önemli meseledir. Bütün planlamalarımızda, bu gerçeği daima hesaba katmak zorundayız. Askeri pakt ve tedbirlerin gerekliliğine inanıyorsak, bunların faturasını da ödemeye hazır olmak gerekir. 


Düşüncelerimin pratikteki en somut örneği, hatırlayacağınız gibi, bizzat meşgul olduğum İran tecrübesidir. Ekonomik yardımı harekete geçirerek İran petrolüne el koymayı başardık ve bu ülkenin ekonomisine yerleştik. İran'da ekonomik pozisyonumuzun kuvvetlenmesi, bu ülkenin dış politikasının kontrolümüz altına girmesi ve özellikle Bağdat Paktı'na üye olmasını sağladı. 
Hâlihazırda, İran Şahı, elçimize danışmadan hükümetinde herhangi bir değişiklik yapmaya bile cesaret edememektedir. 


Kısaca söylemek gerekirse: Burada ileri sürülen düşünceler beni ve arkadaşlarımı, politik programımızın aşağıdaki temel ilkelere oturtulması zorunluluğuna götürdü: 


l- Biz, askeri paktlarımızı kurmaya ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlere devam etmekteyiz. Çünkü bu paktlar, herhangi bir komünist saldırısını ve ulusal hareketleri önlemekte faydalı olacaktır. Bundan başka Asya'da ve Ortadoğu'daki pozisyonlarımızı her yönden sağlamlaştıracaktır. 
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Şu önemli geçeği gözden uzak tutamayız: magnezyum, krom, kalay, çinko ve tabii kauçuğumuzun tamamı, bakır ve petrolümüzün önemli bir kısmı, kurşun ve alüminyumun üçte biri, denizaşırı ülkelerden gelmektedir. En önemlisi, ABD tarafından kurulmuş askeri paktlardan, herhangi birinin etki alanında bulunan Asya ve Afrika'nın az gelişmiş bölgelerinden gelmektedir. Süper stratejik maddelerin, bu arada uranyumun durumu da yukarıdakiler gibidir. 


2- Bu askeri paktları sağlamlaştırmak ve genişletmek için Marshall Planı'nın Avrupa'da bize sağladığı kadar, ya da ondan daha büyük ölçüde, politik ve askeri nüfuz garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma planını Asya, Afrika ve diğer azgelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Bunun için, az gelişmiş ülkelere yaptığımız ekonomik yardımların büyük kısmı, askeri paktlarımıza hizmet etmek üzere kurulmuş olan kanallardan akmalıdır. 
Bu ise bizi, askeri paktların biçimlerinde belirli değişiklikler düşünülmelidir. Başka bir deyişle, askeri paktların ekonomik yanını mümkün olduğu kadar belirgin hale getirmeliyiz. 
Bizim askeri paktlarımıza çekmek istediğimiz ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca ekonomik yardımlar yapmalıyız. Fakat bunu şimdiye kadar yaptığımızdan daha dikkatli ve elastiki bir biçimde yapmak gerekmektedir. 


Çok özel durumlarda herhangi bir şart ile koşmamalıyız. İkinci dönemde, hem politik hem de askeri şart ve taleplerimizi kabul ettirme yolu açılmış olacaktır. 


3- Bu ilkelerden hareketle, Amerikan iktisadi yardımının yapılacağı ilkeleri üç grupla toplamayı teklif ediyorum. Ekonomik işbirliğinin çeşitli biçim ve metodları, bu her üç grupta da kullanılmalıdır. 


Birinci gruba bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askeri paktlarla bağlanmış olan antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelerde yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim, genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye, bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani, bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere -Türkiye gibi- doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir, ama bu ancak bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. 


Bunlarla bağlantılı olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak gereklidir. Hükümet, özel sermaye yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatırımlar yardımıyla birçok politik amaca ulaşılabilir. Bu tip özel sermaye yatırımları, zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve politikalarımıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirliğine hazır yerli işadamlarına yardım artırılmalı ve böylece bu işadamlarının, ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır. 


İkinci grup, tarafsız bir politika güden veya o eğilimi gösteren ülkeleri kapsamaktadır. Bu durumda, devlet yardımları ve kredilerin ağırlığı bu ülkeleri kapsamaktadır. Bu durumda, devlet yardımları ve kredilerin ağırlığı bu ilkelerde bizim için gerekli ekonomik koşulların yaratılmasına kaydırılmalıdır. Bu koşullar, zamanla bizim için çalışmalı ve bu ülkelerin, bize bağlı askeri pakt ve birliklere kendiliklerinden girmeleri sağlanmalıdır. Bu politikanın temel hedefi, bu ülkelerde ekonomik ilişkilerimizin arttırılması sonucunda yerli ekonominin kilit noktalarını ele geçirmektir. 
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Bu ülkelerdeki, özel yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeyen hükümetlere karşı olan grup ve kişiler desteklenmelidir. Böylece bu ülkelerdeki yeni politikamızın temelini sağlam bir şekilde atabiliriz. Bu gruba giren ülkelerin en önemlisi Hindistan'dır. 


Üçüncü grup, daha sömürge halinde olan ülkeleri kapsamaktadır. Bu ülkelere yapılan özel sermaye yatırımlarının artırılması için gerekli işlemler süratle tamamlanmalı, özel bir program dâhilinde bu ülkelere daha fazla iktisadi yardım verilmelidir. Ayrıca bu ülkelerdeki sömürge idaresine karşı savaşan yerli işadamları desteklenmelidir. Bu gruptaki ülkeler için uygulayacağımız politikanın birinci aşamasında iktisadi yardım, yerli ortaklarla karma tesisler kurmak şeklinde olabilir. 


Bu tip ülkeleri desteklememiz halinde, onları yumuşatıcı etkimizin tümünü kaybedebileceğimizi bilmeliyiz. Eğer bunlar yapılmazsa bu ülkelerde bağımsızlık isteğinden öyle kuvvetli bir milliyetçilik doğabilir ki, bu sömürge ülke yalnız eski sömürücü ülkenin kontrolünden çıkmakla kalmaz, bizim de kontrolümüzden çıkabilir. 


Bu grubun en önemli ülkesi Belçika Kongosu'dur. 


Her üç ülke grubuna da yapılacak geniş iktisadi yardımlarda ABD'nin karşılık beklemeden yardım ettiği ve işbirliği yapmak isteğinde samimi olduğu intibaı yaratılmalıdır. Elimizdeki bütün propaganda olanaklarıyla durmaksızın, az gelişmiş ülkelere yapılan Amerikan yardımının karşılıksız olduğunu, ard niyet taşımadığını bütün kafalara sokmalı, bu konuda hiçbir masraftan çekinmemeliyiz. Bu ülkelere yatırım yapan kapitalistlerimiz, teknik eksperlerimiz ve diğer uzmanlarımız az gelişmiş ülkelerin milli ekonomilerinin bütün dallarına girmeli, onları bizim çıkarlarımıza göre geliştirmelidir. 


Bu ülkelerdeki politik bakımdan güvenilir yerli işadamlarının ulusal çabaları da teşvik edilmelidir. 


Bütün bu tavsiyelerin hepsi uygulandığı takdirde; ABD'nin uluslar arası prestijinin bütünüyle artacağına, ayrıca gelecekte karşılaşacağımız her türlü askeri görevlerin yerine getirilmesinin kolaylaşacağına şüphe yoktur. Çünkü böylece mevcut askeri paktlar sağlamlaştırılmış ve yeni bir ruhla doldurulmuş olacaktır. 


Aramızdaki yakın dostluk ve sempatiden emin olmasaydım ve bu fikirlerin, genel politikamızı sağlam ve doğru bir temele oturtacağı ümidini taşımasaydım, size bu tafsilatlı mektubu yazmazdım. 


Dış politikamızın ağırlık noktasının, bir başka düzeye aktarılmasıyla ilgili düşüncelerimin hepsini, kabul etmek lazım ki, bu mektup çerçevesinde anlatma imkânı bulamadım. Yeni politikanın yürütülmesinden sorumlu olan sizin ve çalışma arkadaşlarınızın, Asya'da ve özellikle Ortadoğu'daki pozisyonlarımızı kuvvetlendirici tedbirlerin alınması zorunluluğuna inanmış olmanız ve üzerinde durduğum ana meselelerin, öncelik tanınması gereken çeşitli yönlerini tekrar ele almaya karar vermeniz, en büyük arzumdur. Geleceğin tarihçilerinin, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ikinci on yıl içinde izlediği pasif dış politika yüzünden, hür dünyanın karanlığa boğulduğunu yazmalarına imkân vermemeliyiz. |5| 
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